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BEYAZ ŞARAPEL 

DİZİN(tam dizin için sona bakın) 

CANAVARIN göbeği--- |JOG'un keyifsiz karnı 

PROFESÖR FENRİR'İN NEGATİFİN OLUMSUZLUKLARI 
KAHRAMAN KAFİRLİKLER-—- savaşçılar olarak kaderimiz 
JOG'UN KOVAN ZİHNİ — kovan zihniyle tanışın 


DEMİR SÜPÜRGE —- Daraları süpürün! 


BEYAZ MIGHT--- Günahkarları Cezalandırın! 


Yazarın diğer kitaplarına bakın: 

BEYAZ KADER --- Kader hikayeleri 

BEYAZ SİMYA —- bir Psiko-Ezoterik dönüşüm çalışması 
BEYAZ YASASI—Doğru Beyaz Yaşam için bir rehber 


White Dizzny'nin Harikalar Diyarı ---- bir çizgi film Meme kitabı 


BEYAZ IRKA ADANMIŞTIR 
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Canavarın Göbeği 


CANAVARIN KARNINDA 


Belirli bir Irk Grubunun Ruhunun Bir Özelliği Olarak Kölelik: Kalıtsal bir eğilim 
Bu durumda, Yahudiliğin bu temel ve ayrılmaz özelliğini taşıyan Yahudilerden özellikle söz ediyorum. 


hegemonya ve despotizm. İç dışsa, dış da içtir. Talmudları köleliği savunur; onların talmudu, içsel özlerinin ("Ruh") 
yaratılmış bir ürünüdür; bu nedenle ruhları, köle tacirinin zihniyetini somutlaştırır. Böyle bir tasım, nesnel ampirik 
kanıtlar göz önüne alındığında reddedilemez. 

Despotizm, alt egoik bilincin, "Ben" ve "Sen" (varlıklar arasındaki ayrımın gerçekliği) bilincinde en düşük ve en kötü niyetli 
olmama bilincine ulaşmak için uygun derecede gelişmemiş bir ruhun bir yayılımıdır. tezahürünün en yüksek 

oktavında iyilikseverlik. 

Uyumu kendi kendine kaptırma yoluyla sürdürmedeki başarısızlık, Rex Mundi'nin temsilcileri ve onların kahverengi/siyah/ 
kırmızı ve sarı sürülerinden oluşan lejyonları tarafından somutlaştırılan bu ethosun ayırt edici özelliği olabilir. Beyazların 
içinde ikamet eden 'Krishna' veya evrenselci veya Kozmik') bu diğerleri, beyazların kültürel yerleşim bölgelerinde ve 
nihayetinde hem kültürlerinde hem de fiziko-ruhsal temelde hem kendi kültürlerinde hem de kendilerinde yıkıcı 

bir etki yaratıyorlar. Bu elbette fanatik kendine tapmanın ve diğer nefretlerin psikopatik ego-bilincini 

cisimleştirenlerin, yani yahudilerin, kenitler/edomitler vb. biyolojik olarak tanımlanabilir tip, homo sapiens sapiens'in 
diğer alt tiplerinin köle ticareti üzerinde açıkça bir tekele sahiptir (yani, insanlığı yükseltir) ve bu, 

herhangi bir bürokraside çıplak gözle ampirik olarak gözlemlenebilir; ekonomik ve fiziksel türden köleler. Bu 

elbette Beyazları dışlamıyor, ancak Beyazlar, çoğu durumda Yahudi efendileri tarafından köle zincirlerinde yaşama 


hakkı bile verilmeyen, sadece bir hendekte ölme hakkı verilen aynı sürece neredeyse eşit şekilde tabi tutuluyor. 


Karikatür: Jude 

Sinsi bir kurnazlık, bu kurnaz varlığın fanatik nefretini ve gizli kötü niyetini maskeler; 
sonsuza kadar ikiyüzlülüğün teknik renkli rüya pelerinine büründü. Korkunç boyutların çehresine teatral 
ölçülerde eğlenceli bir gülümseme alçıya yerleştirilmiştir - solgun tenli bukalemunun sahte ışığının altındaki 
karanlık. Bu varlığın praksisinin dışkısı olan kaosu, kötü niyetli bir niyetin yok edici etkisini azaltmak isteyenler 
tarafından konulan bürokrasi engellerinin etrafından dolanan yarık gözlü sürüngen. Daha canlı varlıkların güneş 
ışınlarıyla ısıtılan soğuk bir taşın üzerinde güneşlenirken tembellik içinde tembellik içinde kendinden memnun bir 
şekilde uzanmak. Simulacral, sahte cephelerin sonsuz bir geçit töreninin yaratıcısı olan bir holografik jeneratör 
makinesi, bir hüner ve illüzyon maskarası. Stromboli, altın dişli ışıltılı gülümsemesi ve kayıtsız tavırlarıyla, 


kalabalık arkasını döndüğünde ve perde, içindeki canavarın - iblis 


kaba ve nasırlı bir el ile kuklayı tutar ve kuklayı 
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Cazibeli ve şöhretli görünüşü, eski benliğinin canlılığıyla yıprandığında artık onun tek evi olan kafes. Bakir 
kanla imzaladığı sözleşmenin ikiyüzlülüğü, zihninde şu boş sözlerin yankılanmasıyla beliriyor: "Onların benim 
üzerimde ipleri yok" ve neşenin ve gençliğin köpürmesinin bariz dansı, sadece bir sahte ve rutin bir 

hareket olarak uzuvların sallanması. semitik efendisinin zorlayıcı zalimce alay eylemi. İkincisi, kuklanın 

bir daha asla bilemeyeceği ev hayatının rahatlığını aydınlatan gaz lambalarının arkasındaki karanlık 
sokaklardan geçer. Duygusuz duygusuzluk maskesi arabadan dışarı fırlar (Modern zamanlarda Cadillac, 
zenci ya da diğer uşağı belirlenmiş sürücüsüyle) ve Stromboli arkada bir şişe koşer şarabıyla, sert konuşma 
nöbetleri arasında aralıklı olarak devirerek kalır. gecenin hanımı, kaba gardiyanın vahşi dürtülerini 
doyurmak için aldığı etli kuklalardan bir diğeri. "Tiyatroya gidelim" diye haykırdı tilki, zeki satıcı, sembol 
şemalarının kolaylaştırıcısı olarak hizmet eden kurnaz Sol yol taraftarı, absürt tiyatroda kuklaların pezevengi 
ve tefecisi. Soru hala ortada: Ultima oran kim? Stromboli hiyerarşik piramidin mihenk taşı mı, yoksa arabacı 
mı? Arabacı: Masonluğun sembolik figürü. Bu, 3 boyutlu sistemdeki son nokta, Arhontik hakimiyetin 

kontrol matrisi, dünyayı çevreleyen ağdaki örümcek mi? Arabacı kırmızı bir ceket, altın düğmeler ve 

garip bir şekilde masonik kalitede bir şapka giyiyor ve eldivenleri de masonik ilişkisini ima ediyor. Kurnaz 
ama acımasız bir verimlilikle davranır ve tilkiye (düşük seviyeli acemi tedarikçi) tutsakların kaderinin 
kölelere, eşeğe, goyim'e dönüştürüleceğini açıklar. Bu, hayvanın temsil ettiği kelime seçimi ve sembolizmde 
Yidiş'in üstünlüğüne ve dolayısıyla Yahudi etkisine işaret ediyor. Arabacı, nihai olarak 'çocukları' (ezoterik 
yönüyle yeni oluşan ve gelişmiş bilinç) zevk adasına (düşük dürtülerin geliştirilmesi yoluyla yozlaşmaya, 
gelişen canavar bilincine) teslim eden ve 5-duyu gerçekliğine ve maddi dünyaya 'esaretten' kaçmayan 
kişidir. Tanılama). Bu, ne olduğu anlaşılmadığında ve bir yardım kuruluşu veya kulüp vb. gibi dışsal yönüyle 
daha düşük bir seviyeden görüldüğünde, masonluğun körlüğünü temsil edebilir. daha yüksek gerçeklik, 
maddi dünyayla özdeşleşmenin ötesindeki ruhsal boyut. Böylece aday, İkarya uçuşunda düşer ve 

zevk adasındaki Romanesk binaları yakan bir ateş gibi ateş gölünde yanar. Bu, yüksek benliği geliştirmede 
ve onu alt benlikle birleştirmede başarısızlık anlamına gelen kaba duyumların aşırı bağımlılığını gösterir. 
Pinokyo sonunda bu duruma gnostik denemeleri ve yanılgıları yoluyla ulaşır, vicdanının kendisine 

rehber olmasına izin verir ve doğru eylem sezgisi, düşünce, duygu ve eylem uyumu yoluyla Mesih/ 
Krişna/kozmik bilince ulaşır ve özünde olduğu şey haline gelir. Peri tanrı annesinin yardımıyla 'Lucifer', 

yani. HGA(kutsal koruyucu melek). 


Biyolojik Farklılıklar 
-- sağduyu açısından: eşitlik kavramı bir kez kurgu olarak kolayca ortadan kaldırılabilir. 


Propaganda terazisi safların gözünden düşer ve gerçekliğin daha sağduyulu bir şekilde anlaşılması, 
çeşitlilik olarak insan çeşitliliğinin bariz, somut, gözünüzün önünde olan doğasının basit gözlemi (6*duyu 
gözlemi) yoluyla elde edilir, yani. benzer koşullar altında türlerin basit bir şekilde karşılaştırılmasıyla 
davranıştan çıkarılabilen, ırksal farklılığın göze çarpan belirteçleri. Sağduyu denen şey budur ve en ilkel 


vahşilerin ve bebeklerin malıdır, ama çoğunluğun değil. 
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sağduyularının yerini, pembe gözlükleriyle algıladıkları görüntü, ses ve görüntülerin 

flotsam ve jetsamlarından ördükleri hayali gerçekliklerini oluşturan kavramsal saçmalıkların 
aylaklığı almış beyaz entelektüellerin. "Çeşitlilik", kendini en güçlü şekilde solipsist bilinçlerinde 
tecavüz, cinayet ve işkence biçiminde ve ayrıca bilinçlerinde daha az yüksek olan bu ırkların daha 
az kötü niyetli davranış eğilimlerinde (maymunları ve diğer maymunları anımsatan diğer 

vahşi davranış biçimleri) gösterir. çeşitleri). Biyolojik farklılıklar, ampirik duyusal bir temele 
dayanarak çıkarsanamaz, yalnızca bir "entelektüel", gerçeklikten soyutlanarak, ampiryanın 3-D 
dünyasından boşanmış ve kendi yaratıcı biçimlendirmelerinin numenal dünyasına dalmış 
olarak, yaşama cehaleti içinde yaşayabilir. Dolayısıyla, olimpiyat zirvelerine bakarken, kavramın 
savunucusu olduklarını düşünürken, bazen kelimenin tam anlamıyla gerçeklik kuyusuna 
düşüyorlar. "Yukarıda olduğu gibi aşağıda da" - fiziksel nesnelerin somut dünyasında ve bunlar 
arasındaki ilişkilerde yön gösterecek somut bir pusula olmadan, somut gerçekliğin gerçek 
dünyasıyla hiçbir karşılığı olmayan zihinsel bir harita etrafında bocalarlar. Onlar, gözleri 
olanlara benzediğini bencilce iddia ederek beyaz bastonunu bir kenara atan ve mozaik 
bilgeliğinin önündeki fiziksel tufanın kızıl denizler gibi yarılmasını bekleyen trafiğin yoğun 
olduğu saatlerde kaldırımdan inen kör bir aptal gibidirler. Böyle bir eylemin sonuçları, 

tanrısal bilgeliği (wizz-dumb) tarafından algılanamaz ve bu nedenle kaçınılmazdır. Sahte bir 
gerçekliğe, soyut teoriden türetilen tamamen soyut ve kavramsal bir paradigmaya dalmış 
olduğu göz önüne alındığında, bu yanlış bilinçten asla çıkmayacak ve onun için 'verili' 

olmayan, ancak asla var olmayan ve asla inandırıcı olmayacak olan verili bir gnostik anlayış 
geliştirmeyecektir. gerçeklik. Bu bilişsel uyumsuzluk, mantığı sezgiye ayak uyduramayanların 
ve katı bir mantıksal diziden başka yalanlara götüren bir yalanı satın alanların ayırt edici 
özelliğidir; özün soyutlayıcısının alt egoik bilincinde ve kendini diz çökmesinde yetersiz 
kalacağını. Irkın yalnızca yanıltıcı bir bilginin (bir "kavram") nesnesi değil, bir gerçeklik olarak 
bariz varlığı, tümü liberalizmin zihin zehirlenmesine maruz kalmış entelektüellerin yanıltıcı ve 
dogmatik zihni tarafından kaçan ve yansıtılan şeydir. ve böylece gerçeklikten kopmuştur. 


Sarı 

Tehlike ...Mevcut çağın yaklaşan tehdidi, altın ejderha olarak siyasi (ve zorunlu olarak politik- 
ekonomik) bir yükseliş yaşayan Gaia'nın Doğu krallıklarından Çinli, Hintli ve çeşitli 

kölelerdir. Kendisi ifşa edilmeden vahiy canavarına binen kabalist (namı diğer 'Yahudi"), 
dünyayı yutmaya ve yerle bir etmeye niyetli bu yırtıcı yılanı umutsuzca boynuzlarından 
kontrol etmeye çalışır. Cauda draconis, rakibinin üzerinden tırpan benzeri bir hilal şeklinde 
süpürürken, caput draconis, kalbinin tüm arzusunu yutan açgözlü ağzını kaplayan burun 
deliklerinden ateş püskürtür. Bu görünüşte uysal canavar, dünyayı çevrelemeye kararlı ve 
karmaşık işleyişine rağmen görünüşe göre ağır ağır ilerliyor, ancak belki de görünüş 
yalnızca görünen bir varlıktır ve kapsayıcı strateji bu yörüngeyi kuşatmaktadır - ihmalkar 
muhalefeti veya rakibi devirmek için bir süpürme tekmesinden önce bayılmak kıvrak 
entrikalarıyla dikkat gerektiren kauda olduğunda, tüten burunlarının dikkati dağılan gözleri 
kaputa alev beklentisiyle perçinlenir. Belki de bu da denetleyicinin doğru algılayamadığı şey 
olabilir, yelesi üzerinde güçlendirilmiş hissederek, gözleri beklenen despotik güç karşısında neşeyle açgözlüdi 
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perde ve Keldani astro-analizi yanlış hesapladığına göre zamanın doğru olduğunu kim hissetti? 

Belki de yıldızlarda yazılanlar kendi mahvoluşuydu ve uygun bir anda bu Babil büyücünün kendisi de 

bir Tikkun Olam'ın alevleri tarafından tüketilecek? Her ne olursa olsun, şimdi ve burada tahmin 

edilebilecek şey, bir Çin/Hint despotizminin hegemonyası altında tüm özgürlüğün kademeli olarak erozyona 
uğramasıdır. Talmud'un dini deliliği hariç, bu en azından bir süreliğine de olsa, Cengiz'in altın sürüsü Shire'a 
akın ederken Canavar-Bilincinin devamını sağlayacaktır. Burayı uzun süredir evleri yapmış olan hobbitlerin 
körlüğü göz önüne alındığında, yeterli direniş olmayacaktır. Çözüm elbette bilincin yükselmesi ve buna eşlik 


eden bir tepki ve sarı gelgitin tersine çevrilmesidir. 


Ruh tipinin belirteci olarak Ten Rengi (/pigmentasyon) 


Renk titreşimdir. Niteliğin niceliği (örneğin hertz frekansı) belirleyeceği (veya onunla aynı olacağı) göz 

önüne alındığında. "Niceliğin niteliği derecedir" der Kant ve nicelik ne kadar yüksekse, titreşim oranı (hertz) 
olarak kalite de o kadar yüksektir. Frekans ne kadar yüksekse, doğal yapısı veya perdesi olarak kendi içinde 
bulunan varlık, tabiri caizse o kadar yükselir. Bu nedenle, ortalama algıya sahip ortalama bir kişinin renk 
olarak adlandırdığı dış görsel görünüm, içsel varlığın bir işareti veya işaretidir. 

Dolayısıyla, dışarıdan bakılan varlığın görünüşü, özün olduğu gibi bilinmesinin çıkarımını ve 

indüklenmesini sağlar. Kendi kendini kirletme ve yozlaştırma ahlaksızlıkları nedeniyle ne kadar kabalaşmış 
olsalar da, duyularını zorlayan bu gerçeği yalnızca kasten cahiller görmezden gelebilir. Belki de yanlışlıkla 
insanlığın bir alt tipi (veya 'ırkı") olarak adlandırılan bu kalite tipleri, diğerlerinden bu sayede farklılaştırılmıştır. 
Daha açık ten, daha yüksek titreşime eşittir ve hafifliğiyle orantılı olarak, parlaklığı etrafa yayılır ve dünyayı 
parlak ışığıyla aydınlatır. Bu nedenle, yalnızca beyazlardan 'parıldayanlar' olarak söz edilebilir ve daha koyu 
ırklar tarafından ortaya konan çaba ne olursa olsun, onlar bu kaliteye asla ulaşamayacaklar, sadece 
enkarnasyon çarkında dönecekler. Bu pigmentli manto, onları dünyaya bağlı kaderlerine bağlayan ağır bir 
zincir olarak olgunlaşmamış gelişimlerini bastırarak onları zihin güneşinden örter. Çeşitli renkler, çeşitli 'ırkları' 
veya alt türleri (belki de yanlış anlaşılan) 'insanlığı', yanlış bir şekilde farklı bir şekilde adlandırılan ve uyumsuz 
bir 'grup' olarak çatışan veya farklı varlıkların bir kolektifi olarak ima eder. Bu zoolojinin 

sınıflandırılması, aşırı farklılıklarının metafiziksel ve fiziksel gerçekleri göz önüne alındığında, tarihsel 

ve çağdaş olarak uygunsuzdur. Soylu bir rezonans nimeti olarak ihtişamlarını yeryüzüne yayan daha 

yüksek titreşimli varlıklar, parlaklıklarını sadece daha iyilerinden ışığı emen karanlık varlıklar gibi karanlık bir 
vampir özüyle ilişkili olarak hedeflemelidir. Böylece, tüm dünya ve yeryüzü varoluş planı, canlılığının 
gölgelenmesine ve buna bağlı olarak gizli olasılıklarının bastırılmasına maruz kalır. Hiçbir çevresel 

düzenleme ("ırk" karışımı veya daha karanlık sürülere ayrıcalık tanıyan kaynakların yeniden dağıtılması yoluyla) 
veya sosyal planlama uyumsuz titreşimlere uyum sağlayamaz. Bunlar sadece ışık tayfında farklı dalga boylarıdır, 
bazıları daha yüksek, bazıları daha alçaktır ve uyumsuzluk ve uyumsuz bir kakofoni durumu dışında ikisi 
buluşamaz. Modernitenin çılgınlığı ve onun 'birlik, dayanışma ve barış' şofar borazanları ve diğer 

çeşitli huysuzluk biçimleri, doğrulanabilir hiçbir içerik öne sürmeyen retorik ağırlık, yalnızca dogmatik iddia, 
Türkiye'de hegemonik olduğunu iddia eden dar görüşlü bir bağnazlık ilanı bu yüzdendir. kibirli ve meşru 
olmayan iddialarıyla tüm 'Ötekiliği' yok eden meşru bir his. Her ikisinin de birbirini yansıttığı "dış içtir ve iç 


dıştır" ilkesinin bir başka teyidi 
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farklı düzlemlerde bir başkasıdır ve kuantum dolaşıklık ve eşzamanlılık içinde birbirlerine doğal olarak bağlıdırlar. En 
kaba duyarlılıkları bile etkileyen bu rahatsız edici gerçeği kasten görmezden gelenler ("gözlerini çıkarmak"), 

özellikle modern zamanlarda gerçeği kabul etmeyen ikiyüzlülerdir; üç yaşındaki bir çocuk için bile (veya belki de 

doğum öncesi) mevcut olan bu doğuşu/bilgiyi/gnosis'i tomurcuk halinde kıstırmaya çalışan propagandanın. 'Irk' vb. gibi 
korkuya dayalı duygusal tepki verme moda sözcükleri göz önüne alındığında, düşünce sürecini ortaya çıkarır ve buna 
eşlik eden gerçekliğe yönelik dikkat yönü kapanır ve kişiyi kasıtlı cehalet durumuna, yanlış olanı tutan zihnin gönüllü 

bir intiharına sokar. 'İyi' olarak güvenlik ve sosyal kabul edilebilirlik vaadi. Bu toplumsal kabul edilebilirlik özelliği, 
kitlelerin hayranlığı korkakların, sonuçları ne olursa olsun gerçeği standart olarak kabul etme cesaretine (bunun 

etik karşıtı) sahip olmayan, ancak liberal inançları olarak sadece havuç peşinde koşan ve sopalardan kaçınanların 
sığınağıdır. acının en aza indirilmesi ve zevkin en üst düzeye çıkarılması, onları ateş gölünde (Van Allen kuşağı) yanmaya 
bırakan ruhlarının dağılması ve hayal kırıklığına uğraması noktasına kadar. Bu nedenle, tenleri ne kadar beyaz 

olursa olsun, titreşim frekansları, sahasrara çakranın mor örtüsü olarak uyum sağlama cesaretini gerektiren 

bir özgünlüğün serebralasyonu pahasına, yanlış bir bilincin 'evrensel' kutlamasının durgunluğuna saplanır. kişinin daha 
büyük bir kabile grubunun üyesi olarak kim olduğu ve dolayısıyla daha yüksek, daha bütünsel bir bilinç 


haline gelmesi). 


Vibrafon 


Düşük Titreşim ve Hoşnutsuzlukları Daha 

karanlık ırklar dünyevilik çağlarında, en ktonik dürtüleri ve eğilimleri (ağırlıklı olarak şunlardan oluşan: zina, kavga ve 
beslenme, 'F3'ün (kavga) sürüngen beyin yönelimi) 'sergiler' (kasıtlı kelime kullanımı). #light/f#**) onları matrise 
(sator meydanı veya kabe) dahil eder.İçinde bu vahşi arayışların ortaya çıktığı kalemleri, dünyanın gerçek tuvaletidir 
(örn.Detroit;Africa;haiti,vb.). 

Daha düşük titreşim frekansı ne kadar koyu olursa, titreşim ruhsal olarak o kadar düşük olur (daha ince bir titreşim 
hızı ve gerçeklik boyutu), bu, (uygun şekilde) hayvani olarak konuşulabilecek davranışta o kadar fazla tezahür eder. 
Nadir istisnalar dışında tüm insanlık tarihi bu gerçeğe tanıklık eder ve kasıtlı cahiller dışında çürütülemez, çünkü bir 
geri zekalı bile dış varlığın içinin bir sonucu olduğunu ve davranışın biyolojiye bağlı olduğunu ve onun dışsallaşması 
olduğunu algılayabilir. zaman ve mekan' ya da fiziksel olgular olarak. Zina, savurgan varlıkların kronik hastalıklarının 
yayılmasında ve onların sonsuz nesillerinde tanıklık eder. Artık savaşacak açık bir dış grup kendini göstermediğinde 


kendi aralarında kavga etmek, bir başka düşük titreşimli vasiyettir. 


Son olarak, sürüngen beyninin beslenme yönü, somut olarak (davranışsal olarak), ekinleri ve faunayı (ve hatta 
karanlık arkadaşları-yamyamlığı) mahveden çekirge salgını olarak açlık ve sürekli yoksulluk yaratır. Bu vahşi dürtüleri, 
doğuştan gelen tembellik ve yaratıcılığa karşı eğilim ve karanlık ırkların hoşnutsuzluğuyla bir araya 


getirdiğimizde, yalnızca tek bir kaynağa kadar izlenebilir: yani kendilerine, Tanrı'nın laneti üzerlerine olsun(ve öyledir...). 


Daha Yüksek Titreşimli Varlık 
Daha hafif ırklar (hafiflikleriyle orantılı olarak), hem uzantı (uzayda) hem de yoğunluk bakımından daha yüksek 


derecede oldukları ilahi kıvılcımlarını yayarlar. Hafif gövdeleri sadece daha parlak değil, aynı zamanda daha uzun süre yanar 
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ve kendilerini karanlık ırklar olarak adlandıran nispeten daha düşük titreşimli, ktonik varlıklarınkinden daha ileri. Yaşama 
sevinci, özgecilik ve ihsan etme erdemi, bu hem yayılma hem de yoğunluk niteliğinin oldukça açık bir şekilde belirteçleridir 
- parlaklık özgecil bir şekilde 'Ben' ve 'Sen'in çitlerinin üzerinden atlar ve ikincisine yoğunluğunu verir, böylece onu 
yüceltir. kahverengi/siyah/kırmızı varlığın nispeten atıl kütlesi haksız yere. Davranış her zaman varlığın içsel 


yaşamıyla bağlantılıdır ve varoluşun bir işaretidir, çünkü varlık özdendir ve ikincisinin modus vivendi'si, tezahür tarzıdır. 


Daha hafif ırkların oyunbaz ve sevgi dolu doğası, onları daha soylu bir tip olarak ima eder ve rezonanslarının doğasını ve 
tabiri caizse içsel motor gücünü vurgular. Daha hafif ırkların yardımseverliği, zaman zaman sosyal alana daha hızlı ve 
yoğun bir şekilde yansıtılmalarına rağmen, tüm karasal ırklar için bereket kaynağı olarak hizmet etmiş yekpare bir 
medeniyetin tüm dünya üzerinde yaratılmalarında görülür. Ve bu nezaket, karşılık olarak ne veriyor? Onları besleyen elin 
fiziksel, zihinsel, sosyal şiddeti şeklinde ortaya çıkan düşmanlık, alay, nefret ve her türlü olumsuz önyargı. Gerçekten de 
beyaz adamın kibri, onu ilişkilere bulaştırdı, en iyisi kılıçla olsa bile, çünkü bir düşmana karşı dostluk oyunu muma 
değmez ve onlara ışık sağlamak uğruna yok olmasına izin verilmelidir. reflüsünü alamamak. Kör köre karanlıkta yol 
göstersin ve Adem'in evindeki lambayı yanık tutsun çünkü sadece o (beyaz adam) onun parıltısını takdir edebilir ve alevin 
bekçisi olarak onu kendi içinde somutlaştırabilir. Soylu görevinde bocalarsa, ışığının sönmesi her şeyi karanlığa boğardı. 
Dolayısıyla, şu anda karşı karşıya olunan dünya durumu budur, örn. sert bir 'ya ya da', iyinin galip gelmesine özellikle 
dikkat edilmelidir: ya aydınlık ya da karanlık ve dışarıdan ilahi müdahale dışında hiçbir kurtuluşun mümkün 

olmadığı yeni bir karanlık çağ. Adem'in soyundan geriye kalanlar meşaleyi alıp dağın tepesine götürmeli ve 


ihtişamını yeryüzüne yağdırmalıdır; 


Beyaz Bir Dünya 


Şu anda kurt çağında, sürekli bir karanlık çağ yaratacak olan karanlığın güçleriyle mücadele ediyoruz. 
Gerçekten de geldikleri o bölge kadar siyah, dipsiz bir kuyunun ürünüdürler. 
Gözlerini yakan ve sakındıkları gün ışığına, beyaz adamın sahip olduğu maddi zenginliğin kışkırtmasıyla, düşmüş 
durumunda belki de yanlış bir şekilde onun zararına olacak şekilde kendisini yerin dibine kadar çeken bir madde zinciri 
ve top gibi inşa ettiler. . karanlık sürüler (bundan böyle onlara 'Morder' diyeceğiz - ve isimleri lejyondur), beyaz 
adamın biçimlendirdiği süs eşyalarının aldatıcı gösterisine tanık olduktan sonra atalet durumlarını terk ederler. 
Sınırsız yaratılışında, düşkünlüğünde kibri, onu doğaya uygun yaşamanın dar ve dar yolundan uzaklaştırıp, maddi 
dünyanın genişliğine ve onun cazibesine, cennetten cehenneme sürükledi. Hala uzakta bir kefaret var ve bu, beyaz 
şövalyenin ilahi yaratılışın yanmış, çökmüş yapısını düzeltmek için kuşanması gereken süper bilinç Krist. Bu nedenle 


beyaz adam, kendi Promethean ateşinin küllerinden kendini diriltmeli ve dünyayı yeniden inşa etmelidir. 


kendi imajı - ancak Gerçek iradesini yerine getirirse ve yukarıyı alçağa uydurursa kalıcı olacak bir mimari. Ancak o zaman 


cennet geri alınabilir. Aşırı maddi kaygılar, 
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beyaz adamı hasta etti ve bu nedenle Doğa'ya giden yolu benimsemeli ve onunla bir uyum içinde 


yaşamalıdır. 


Bir Kara Dünya 


Tom-Tom davulları, kundalini ateş yılanını vahşi primatların dönen kalçalarının etrafında dolaştırmak 
için harekete geçiren bir dövmeyi dövdü. Parıldayan bıçak, vudu rahibinin kaldırdığı elinden korkunç 
bir niyetle parıldayan ateş ışığında kaldırılırken, çılgın ritim, haykırışların ve ateşli şevk çığlıklarının 
vahşi bir kakofonisini kışkırtır. Elleri bağlı kurban, varlığı sahiplenici bir tezahür haline getirmek için 
son hareketin beklentisiyle korkuyla ileri geri sallanırken ses perdesi kırılma noktasına kadar hızlanır. 
Bıçak bu kez boğazına inerken tavuk kanı yüzünde yapışkan, sıcak bir dalga halinde kurur. Canlı 
yaşam, çırpınan gözlerden kaybolur ve mücadeleler sona erer. En karanlık Afrika'ya, en kara cehaletin 
ülkesine hoş geldiniz. Paslı kuşak şehri Detroit'te zaman ve mekanda hızla modern Amerika'ya 
ilerleyin. Kırık kaldırımlar ve harap binalar, gecenin yaklaşmasıyla birlikte tehditkar bir silüetle 
sınırlanıyor. Sirenler, Ortabatı ABD'nin beton bozkırlarında av arayan pek çok kurt gibi sessizlikte 
feryat ediyor. Geçmişin ormanı, kara canavarların kabile üyeliğinin yazılı olmayan kurallarına, ilkel bir 
hizip hiyerarşisine göre birbirlerini katlettiği şimdiki zamana aktarılır: insanın en düşük oktavında 

arzu ettiği en kaba kaynaklar için rekabet edenler. Toprağın kanunu, hatta sopa ve silah kanunu, 
Ruh'un mevcudiyetinden yoksun tamamen materyalist prensiplerle birbirine bağlı olan bu 

alemin sakinleri üzerinde keyfi bir şekilde hüküm sürüyor. Ebedi bir savaş mezarı, yalnızca ölmek ve 
yeryüzünden silinip gidene kadar sonsuz bir döngü içinde dünyaya dayalı bir ruhun yeniden doğuşunu 
deneyimlemek için dünyaya gelen yaşayan ölülerin mezarı. Kali Yuga paslı kuşak Americana'nın demir 
çağında burada, yeryüzü temizlenip hayvan insanın kaosundan bir süreliğine izin verildiğinde Altın çağın 
görkeminin baharına yaklaşan dönüşün habercisi. Bu, Siyah dünyası, Bellum Omnium Contra Omnes. 


Miscegenation ...Yahudi Beyaz soykırımının toplum üzerindeki zayıflatıcı etkisiyle bir başka mızrak 
noktası: kimlik yok, amaç kabulü yok; amaç tanıma yok, muhalefete karşı savaş silahlarını geliştirme ve 
taşıma yeteneği yok. Topluma ve insanlara kafa karışıklığı sokmak, odaklarını ve enerji akışlarının 
yoğunluğunu dağıtmaktır, öyle ki enerjiler dağılır; bu, daha bilinçli ve bütünleyici bir beyaz 
demografikten gelen aksi takdirde kaçınılmaz olan tepki ve muhalefeti etkisiz hale getiren zayıflık 
halidir. Ayrıca, genetik bir düzlemde melezleşmenin sonuçları, mikro kozmosta, konakçı bedenle yapay 
olarak (propaganda yoluyla) hibritleşmiş olan çelişkili ve esasen uyumsuz genler göz önüne alındığında, 
vücutta bulunan enerjilerin aynı dağılmasına ve amaç çatışmasına yol açar. Bir ilişkideki 

miscegenant, zorunlu olarak ikilinin çatışmasını (veya çok eşlilik durumunda 'n-ad'), amaçların 

sonsuz kesişmesini, yanlış anlaşılmayı ve böyle bir birlikteliğin beslediği genel uyum eksikliğini 
deneyimler. Bu birliğin çürümüş meyvesi olan bahtsız bahtsız, zorunlu olarak, Yahudiler ve 

onların bulaşıcı genetik hastalıkları (örn. çölyak, tay sachs, vesaire.). Ağlayan ve çığlık atan ürünler 
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malgenics, böylesine kutsal olmayan bir birliğin, cehennemin ateşlerinde dövülmüş paslı bir 
zincirin, irrasyonelliğin gerçek Demian'ı olan 'çocuk'ta somut bir şekilde varsayılan çiftin maruz 
kaldığı karma değirmen taşına iliştirilmiş, yozlaşmış ve doğaya aykırı karakterine tanıklık ediyor. 

iç çelişkiler Sonuç olarak, ırksal ruh, bu kötülüğün mimarı tarafından yok edilir ve doğal 
düşmanlar arasında gerekli gerilimi yaratarak, mevcut içsel nedenselliği ve bunun nasıl avantaja 
dönüştürüleceğini bilerek toplumun tam kontrolünü sağlar. Yılan (Yahudiler) yine Hawa 

üzerinde çalışır, bir arzu nesnesi öne sürerek kandırır (ve tabii ki propaganda yoluyla içgüdüsel 
isteksizliği bastırarak istenmeyeni arzu edilir hale getirir ve doğayla uyumlu doğal eğilimleri 
tersine çevirir, yani 'Denzer benzeri çeker' Mıknatıs taşının demiri çekmesi kadar kesindir' ve 

bu 'hayvan manyetizması' daha büyük tam/toplam toplamına tekabül eder ve dolayısıyla bu yazışmada doğru ve 
Şeytan Yahudi, 'herkesin evrenselliği' ve bu 'asil' ilkeyi Mutlak olarak desteklemenin gerekliliği hakkında 
yanıltıcı bir yanılsama biçiminde (doğadan sapan) ahlaksızlığın viral tohumunu ekerek bu bağlantıya saldırır. 
kişinin kendi yaşamını söndürmesi, ataları gelecek nesillere bağlayan zinciri sonsuz Şimdi'deki yaşayan 
gerçeklik aracılığıyla koparması. Ancak Yahudi diyalektiğinde Hawa rolünü oynayanlar yalnızca fiziksel temelde 
dişiler değildir, fiziksel 'eril' de bu sınırları, Eşitlikçi ilkeye mutlak olarak boyun eğmekle aşar. Elbette bu, asgari 
seçeneğe sahip olanlar ve iradelerinde tutkulara tabi olanlar için (bu iki yetinin göreli güçlerine bağlı 

olarak, bu, potansiyel melez erkeğin hangi yolda ilerleyeceğine karar verecektir - cehenneme veya 

cennete gidecek olsa bile) bekar). Orantılı veya ağır basan bir İrade tarafından yönetilemeyen irade eksikliği 
ve/veya aşırı tutku, Eşitlikçiliğin akıl zehriyle birlikte kişinin aile soyunun uçurumuna doğru yol alır. Yahudi 
bunu bilir ve kendi avantajına kullanır - en kaba tutkulara yapılan kültürel vurgu, enkarne Şeytanların 
(örneğin Yahudilerin) zihin ve ruhu yok eden etkisinin formülünü büyük ölçüde oluşturur. Adem'in (Beyazlar) 
saf çocuklarına 'Öteki' olarak 'Öteki'nin sunduğu aldatıcı gizem, kötülüğün yolunu kimliğin Golgotha'sına 
doğru götürür. Yahudiler, Adem'in çocuklarını lejyonerlere, toplumsalın laboratuvarında genetik ekleme 
çarmıhında pilate kurbanına dönüştürdüler. Molech'te ilk doğanınız; ona fedakarlık yap! Yabancı ve 
dolayısıyla bilinmeyen bir büyülenme nesnesi olarak "Öteki"nin uyandırdığı (psiko-cinsel olarak) merak, 


Yahudi yozlaşmasının birincil silahlarından biridir. 


'Dleversity'yi Kutluyoruz" 

..Irkın Uyumsuz ve uyumsuz özlerini, Irkın Nesnelliğini ihmal ederek ihmal etme anlamında, Nesnel/olgusal 
intihar için bir reçete ve tam bir cehalet ve vahşetin yeni bir karanlık çağının başlatılmasıdır. Beyazların aşırı 
entelektüel ve soyut bilinci (ahlaki olarak, örneğin 'adalet', vb.) ve özgeci yörüngesi, kendi , aşırı 
yıkımlarını hızlandırıyor. Beyaz Adam'ın beyaz olmayan asalak yükü, Bahçe'deki şehvet benzeri vebanın 
çoğalması/üretken doğası göz önüne alındığında, bunun asıl büyümesini ve üretimini yapan beyaz nüfus 
pahasına tüm bitkileri çiğneyerek ağırlaşıyor. mahsul. Kendi halkına parazit yapanlar, yani. beyaz yakalı 
hükümet parazitleri, üretken beyazlar ile üretken olmayan beyaz olmayan parazitler arasında (şu ya da bu 
rolde) yeniden dağıtımcı ya da aracı rolünü oynayacaklarını iddia ederek asalaklıklarını ahlaki kisvelerle 


haklı çıkarıyorlar. "Ekonomi için iyi" diyor 
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sağcı muhafazakar; "Çeşitlilik için iyi" diyor solcu liberaller. Temeldeki tüm parazitler, beyaz çalışan erkek 
ve kadının sırtından geçinerek kendilerini daha yüksek ahlak başlığı altında haklı çıkarıyorlar. Sonuç olarak, 
çıkarcı asalaklığın ötesinde olan şey, sağlıklı içgüdüleri olmayan ve/veya yarattıkları tüm atalarına 

saygı duymayan beyinsiz beyaz liberallerin ölüm dürtüsüdür; - çalışan atalar, atalarının somutlaştırdığı 
daha yüksek ilkeleri terk ederken, gecenin köründe cümbüş yaparak, onlara katılmalarını sağladı; en 
düşük titreşimli varlıklarla (siyahlar, kahverengiler ve kırmızılar) en düşük titreşimli pop kültürel 

musack'in vahşi davul ritmine kadar eğlenmek. Bir seviyelendirme sürecinden geçildi ve bunun nedeni, daha 
yüksek bir kültürün ve daha yüksek insanlık standardının daha büyük iyiliğini tanıyamamaktan dolayı, 
miyavlayan kahverengi ve siyah bebeklerden oluşan efemine bir çocuk odası ile değiştirilecek; kaba seri 
üretilmiş insanlık dışı şeylerle dolu bir besi yeri toplumu. Avrupa'nın kaleleri moloza çevriliyor ve bunun 
sorumlusu evrenselciliğin yozlaşmış zihin zehri ve beraberindeki zayıflık. 


Kurgu değil 'gerçeklik' olarak somut gerçekliğin somut bir olgusu olarak ırk , (varoluşun toplamıyla, bir evren/ 


çoklu evrenle, örneğin abajurlar; yollar; cinsiyetin biyolojik temelleri) uyum içinde olan kişiye dayatılır. 
cinsiyet, ırk ve kültür) gören gözlere sahiptir. Daha Karanlık, sanırım, daha hayvansı, kaba ve daha düşük 
dürtülere ve bunların şiddet içeren suç, beceriksizlik ve ateşli davranışlardaki davranışsal tezahürlerine 
eğilimli. Gerçekten de karanlık adam, enerji alanlarının daha düşük titreşim frekansıyla ilişkili ve çok daha 
düşük olan karanlıkla orantılı olarak daha düşük titreşimli bir karanlığı somutlaştırır. Daha düşük titreşim 
frekansı zorunlu olarak (enerjik/biyolojik bir temelde) savaş/kaç/f*** ('F3') davranış yönelimi gibi daha 

ilkel davranış biçiminde kendini gösterir; bir ideoloji/din olarak beyaz liberalizmin saf kadın bilinci tarafından 
herhangi bir sosyal programlama/koşullanma biçimi veya beslenmesi yoluyla aşılmadıkça, bu tür bir varlık 
olamayacak aşağı doğru bir hayvanlık sarmalı. Ruhsal olarak karanlık adam, kendisini oradan kurtaramayan 
(böyle bir duruma yönelik en donuk iradeden başka hiçbir şeye sahip olmayan) ve titreşim frekansı kendini 
gösteren daha hafif tipin yüksek bilincine ulaşamayan düşük titreşim frekansına sahip ktonik varlık 
anlamında bir Şeytan'dır. klasik müzikte, sofistike dillerde, karmaşık mühendislik becerilerinde vs. yanlışlıkla 
ve kibirli bir şekilde) karanlık adam sadece kendi beyaz darabasını bulandırmak ve kendisini oraya 
püskürtmeye devam eden pisliği sürekli olarak temizlemekle meşgul olmak için. Uyumsuz titreşim 
uyumsuzluk yaratır, uyumsuzluk kaos yaratır ama kaostan düzen doğar. Yakında ilk kez ve kahverengi, siyah 
ve kırmızı bedenleriyle dünyayı rahatsız eden tüm vahşiler Gaia'nın bahçesinden bir sürü salyangoz, 

böcek ve çekirge gibi temizlenecek. O zaman frekans artacak ve bir bahar ayini gelişecek, bembeyaz bir 
dünyada yeryüzüne uyum yeniden geri getirilecek. Şu anda saf çoğunluk hala sanal gerçeklik gözlüklerini 


çıkarmayı ve gerçekle yüzleşmeyi reddediyor. 


Irk Sadakatinin Gerekliliği Üzerine 
Kabileye bağlılık olmadan, bir kişi ölmüş gibidir; çünkü "ben neysem, ben senin sayende oyum ve sen 


neysen benim aracılığımla osun" ve "halkın her şeydir - sen hiçbir şeysin" (Hitler) - en azından kabile 


grubunuzdan ayrı olarak. Varolmanın gerekli şartı: Aşiret grubuna bağlılık, 
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Aristotelesçi terimlerle biyolojik bir 'entelechy' olarak hizmet eder, yani. zamanla aynı kalan, yani. 

Irk. Bir ırkın ırk olabilmesi için kendi etrafında dönmesi gerekir; tüm üyeler, eylemleri ve ihmalleriyle 

somut bir biçimde kendini gösteren bu manevi bağlılığı korumalıdır. Eterik bir biçimdeki hayvan manyetizması 
gibi manyetik olarak kabile üyeleri kimliklerinin totemini, korunmalarının nişanını tavaf ederler: 

türlerini devam ettirecek olanların etrafında toplandığı bayrağa sarılın. Kendini kabile grubuna kaptırmak, 
kendini onun bir üyesi olarak nitelendirmektir; bu zorunlu geçiş töreninden kaçınmak, soyun can damarını 
kesmek ve gelecek nesilleri kısır kılmaktır; kimlik bilinçsizliği ve geçmişin karanlık sislerine uzanan soy 

zincirini temsil eden mücadele görüntüsünü akılda tutma zorunluluğuyla çözülen DNA iplikçiklerini koparmak. 
Bunda başarısız olmak, daha büyük kolektife bağlılık, yuvasız, kansız, topraksız, köksüz bir serseri olmaktır. 
Ama aynı zamanda: toprak yok, kan yok. En azından temel düzeyde devam için bir temel olarak. 

Toprak bir zorunluluktur, bir kabile grubu tüm dünyayı dolduruyor olsa bile, gen havuzunun ve kabile 
üyelerinin devasa toprak kütlesi ve sınırlı kapsamının kaçınılmaz yozlaşması sonuçları. Şu anda en azından bir 
vatan gereklidir, ancak bazı olası (insan potansiyel umarız) dünyada tüm dünya kabilenin bölgesi olabilir. En 
azından bu, tüm kabile gruplarının kalplerinin kalbinde yer alan, biyolojik olarak tüm etnik kökenlerin 

'kabile' veya 'irade zur macht'ında kök salmış olan umuttur. Ne kendisi ne de başkası nezdinde bozulmamış, 
bozulmamış herkesin ruhunda bu içgüdü vardır. 


Ne yazık ki, daha iyi olan tip, sınırsız evrenselci bilinci ve nesnelliğe (yani hakikate) yönelik aşırı kaygısı, 
adalete saygı nedeniyle kendi sağlıklı içgüdülerini alt üst ettiğinde bu benlik duygusundan yoksundur ve 
daha ilkel başka hiçbir grup kendini ilgilendirmediği için hakikatin kendisi feda edilecektir. bu totem putları 
-bu tür bir endişe ne kadar doğru olursa olsun- kendi kabile meselelerini en aza indirgeyen ve engelleyen 
tabular olarak onlardan kaçınır ve daha da kötüsü, grup dışı veya ortak düşman olmadığında, yalnızca 
kendi egoları var olduğunda; sonuç, bir bellum omnium contra omnes, medeniyetin taşıyıcıları olan 

Beyaz Irk'ın gelişinden önce tüm sözde 'yerli halklar'da olduğu gibi haklı olarak sözde vahşete düşüş. Beyazlar 
arasında hiçbir ırksal sadakat bulunmadığından, yeni bir karanlık çağ (hem gerçek hem de mecazi olarak) 
güneşi karartan bir fırtına bulutu olarak çökecek. Beyaz yaratıcılığın ve kültürün ışınları silinecek ve geri 
kalan fauna, bir sonraki manvantara'ya, ruhun çağlar boyunca yavaş gelişimini öğüten ixion çarkına kadar 
sonsuza kadar kaos içinde çürüyecek. "Yeni bir günün" şafağı için "yeni umut", yanlış ışık değil, beyaz 


adamın ırksal ruhundan, aralarındaki kötü dalganın ortasında bir kolektif olarak yayılıyor. 


Proleterler ve onların ırk karışımına olan yakınlıkları 
Yukarıdakilerden yola çıkarak, Burjuvazi ile muadili proleter kitle arasındaki yakınlık kolayca görülebilir; her 


ikisi de materyalizm batağına saplanmış, birincisi başı dışarı çıkmış, ikincisi ise kafası suya batmış 
durumda. İkinci durumda, başın olmayışı içgüdüyü keskinleştirir ve en azından proleter bir kasttan 
ziyade "iyi" bir köylü soyu olarak doğru bir şekilde söz edilebilecek sağlıklı bir soy söz konusu olduğunda, 
ırkların karışmasından uzaklaştırır. chandal untermenschen. İkinci tanımlamada, sağlıklı köylünün sağlıklı 
içgüdüleri alt üst edilir ve büyük ölçüde daha vahşi "F3" (savaş/kaç/f***J dürtüleri tarafından yönetilen 


daha karanlık ve alçaltılmış eğilimler tarafından değiştirilir. Buradan 


Machine Translated by Google 


ilkel eğilimlerin sağlıksız bir taşıyıcısından doğan ırk karıştırma eğilimi, maddesellik batağında eğlenen 
diğer hayvan ırkları arasında yerini bulan hayvan bilincinin gerçek bir düzenlemesidir. Burjuva entelektüel 
durumundaki organik olanın soyutlanması ya da proletaryanın anti-entelektüalizmi ve doğuştan 

gelen kusurluluğu olsun, melezleşme eğilimi alevlenir. "Untermenscheit"in yozlaşmasına yönelik saldırıya 
karşı yalnızca sağlıklı bir köylü soyu ve sağlıklı bir soylular ve rassen hijyenine sağlam bir vurgu 


yapan yönetici sınıf galip gelebilir. 


'Sağ kanat' nasıl eril bilincin politize edilmiş bir biçimidir? 


Yukarıdaki soruya nasıl cevap verilir? İnsanların düşünceleri, duyguları ve eylemleri kendilerini 

"siyaset" olarak adlandırılabilecek bir dizi dinamik, değişken türden ilişkilerde gösterir; bu, zorunlu olarak 
veya değil, siyasi arena olan kovan aklını oluşturan sosyal alanlarda oynanan kişiler arasındadır. 
münhasıran fiziksel bir topos ama ona bağlı ve onu oluşturan sayısız boyutları olan ruhsal bir topos. 
Hükümet ve devlet idaresi biçiminde kristalleşen toplumsalın altyapısı, sanatı, ekonomisi vb., bu korkunç 
ahtapotun sayısız dokunaçlarıdır. Ahtapotun rengi, birbirini karşılıklı olarak şartlandıran ilişkiler dizisi ve 
bunların etkileşimi tarafından belirlenir. Politik olarak bir "renk" olarak "sağ kanat" veya "sağ", bu ilişkilerin 
bir bütünü, o sosyo-politik yelpazenin dalga boylarının bir tezahürüdür. Renk mavidir. Neden? Bu, ayıklığın, 
soğuk rasyonel hesaplamanın, duygusuz sonuçsal akıl yürütmenin, göreceli avantaj ve dezavantajı, 

kararı, takibi veya tahammülü, eylemi veya ihmali etkilemesine izin verilmeyen ahlaki lekeden bağımsız 
olarak hesaplamanın rengidir. Spektrumun bu rengi, hem görsel gözlem hem de süptil vücut hissi/duygusu 
yoluyla 'mavi' tarafından indüklenen zihinsel durum olan, sonuncusunun ölçülü duygusuzluğu göz önüne 
alındığında, zihinsel akıl yetisi ile eşzamanlı bir karşılık gelmelidir. Mavi etki, bilinci 'doğru' yönde değiştirir. 
Kaosun ortasında düzeni korumak, çekişme ve zorluklara katlanmak - tam olarak sözde "doğru" 
düşünmenin özellikleri bunlardır. Bu nitelik kesinlikle erkektir, bu nedenle her zaman erkeklikle ve ikincisi 
muhafazakarlıkla, hakkın, düzenin ve adaletin, hakikatin ve güzelliğin savunulması ile ilişkilendirilmiştir; demir 
gibi zarif ve fazlalık içermeyen, hepsinin diğerleriyle gerekli bir ilişkisi var. Mavi, tutkunun dindirilmesi, çılgın 
kaosun kırmızı ateşinin söndürülmesidir. Böylece o(bu eril renk) ışık(ruh) seviyesinde hüküm sürer, alt 
dürtüler ve kişinin siyasi iradesinin yayın amacını sabitler. Kiriş gergin ve yıpranmamış, ok çatlak veya kıymık 


olmadan düz, simetrik kanatlı soğuk adamant kafası. 


'Sol' kadın bilincinin yörüngesi nasıl Kırmızı, muladhara 
çakranın aktivasyonunun tutku rengidir ve daha kaba yetilerin uyarılmasıdır: duygu, sezgi. Bu yetenekler, 


kişilik alanında ne kadar gerekli ve değerli olursa olsun, devletinkine yansıtıldıklarında, Leviathan'ın 

dişlilerini tıkayan donmuş bir yağ haline gelirler ve kurnaz bir ihtiyatın, düzenli praksisin arındırıcı gücüyle 
kurtarılmayı gerektirirler. Duygu, siyasi alanda en iyi ihtimalle ihtiyatlı ve yüzeysel bir biçimde rol oynar: — BİR 
Dostça bir müttefikin karşılık gelen jestiyle ilişkilerde durum onu gerektirdiğinde dostça bir tavır ve bunun 
tersi de geçerlidir. Dolayısıyla, ortalama bir köylünün bile liderinde somutlaşan siyasi iradenin gerçek 


(en iyi ihtimalle) ifadesidir. 
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gelen ve olacak olanın temelinde ne olacağı, anın durumu. 

Solcu/Solcu/Liberal oldukları şekliyle, karşılık gelen rengi kırmızı olan ve kırmızıdan yakut ve macentaya değişen 
tonları ve temel özleri aracılığıyla titreşim kalitesini (rengi) ortaya koyan ilişkili çakralar olan sağ beyin 
tarafından yönetilirler.-Liberal yani: mantıklı özdenetim eksikliği nedeniyle hazzı erteleyememek; yukarıdaki 
özellik olmadan uyaranlara duygusal olarak tepki vermek ve irrasyonel zihinleri göz önüne alındığında geniş 
kapsamlı düşünceden aciz olmak. Bu nedenle, bir matadorun kırmızı bayrağına tepki veren bir boğa gibidirler 
ve bu nedenle, eylemlerinin sonuçlarını göz ardı etmek için duyguları temelinde kolayca manipüle 

edilirler. Bu dişi eğilimleri sonuç olarak dengesiz bilinçlerini gösteriyor ve belki de uzlaşmalarını 

yeşil bir partide bulmalılar? Şu anda yeşil parti her şeyden daha solcu/liberal. Mevcut rotasını takip etmek, 
kundakçılık çılgınlığı çılgınlığı içinde siyaset denen çalının yakılmasına yol açacaktır. Çözüm, çevresel vurgusu 
olan bir nasyonal sosyalizm, eninde sonunda kendisini baskın (beyaz) tipin himayesi altında küresel bir 


üstünlükçülüğe doğru genişletecek olan öncelikle ülke içi bir ekonomidir. 


Eril Bilincin ve biçimlerinin Yansıtıcı, yapıcı, karşıt, 

tekil, eril ahlakın orijinal sıfatları, dişil alıcılığın karşıtı, yapısökümcü/kaotik, hoş, pasif, çoğul, türev. Eril bilincin 
davranışsal eğilimleri, tezahürün sayısız biçimine ve aracına sahiptir. Yansıtma, bir yumruk kadar basit ya 

da bir düşmanın peşine düşerek düşünce alemlerinde Platon'un mağarasına doğru bir arayıştır. 

İnşaat, fiziksel olarak kum havuzunda veya kavramın göksel alemlerinde kumda bir kale oluşumudur; bilim 
adamları arasında gerekçeli tartışmayı gerektiren bir tartışmaya bir boks maçı şeklinde muhalefet etmek; 
İlahi olarak ilham edilmiş bilgeliğin bir kafiri olarak öne çıkan bir Galileo'ya kılıcını savuran bir kahraman 
figürü kadar benzersiz. Bu bilincin hem daha yüksek hem de daha düşük oktavları mevcuttur ve dişil olanın 


aksine 'eril' davranışı oluşturan sonsuz sayıda eylem ve ihmal dizisine bağlı davranışsal tezahürlere sahiptir. 


kadın-erkek denen o anatomik varlıkla daha çok 'erkek' denen varlıkla somutlaştı. İnsan olarak adlandırılan 
fiziko-anatomik varlıktaki bu bilinç kipliğinin baskılayıcı eğilimi, Arhontların, erkekten kadına sosyo-cinsel bir 
yoğunlaşma gradyanı boyunca güç tabanını yeniden dağıtarak kendi güçlerine karşı muhalefeti etkisiz hale 
getirmeye ve böylece onu zayıflatmaya yönelik bir başka yıkıcı taktiğidir. hegemonyalarına karşıdırlar. 
Eşzamanlı olarak bu küçük enerjisel konsantrasyon gradyanı boyunca dişil bilinci eril alana yayarak, 

sözde bir 'conjunctiva oppositorum' yaratmaya çalışıyor, ancak bunun yerine her iki doğal yöntemin 

de sapkınlığına yol açıyor - kadın erkek oluyor ve tersi - dünya kılık değiştirmiş durumda. cinsiyet/cinsiyet 
kategorilerinin çizgilerinin eşitlikçi bir şekilde esnetilmesi. Bu, eril bilincin uygun somutlaştırılmasını/ 
somutlaştırılmasını, maddi temelini, uygun davranışsal modaliteler yoluyla uygun ifadenin verilebileceği uygun 
potasını dengelediğinden engeller. her iki cinsin özünde var olan eğilimleri göz önüne alındığında, 
uyumsuz yazılımları birinden diğerine vermeye çalışmak, iyinin sapkınlığını oluşturur, yani. doğa, kozmik 
yasa ve dolayısıyla en kötü anlamıyla 'anti nomian'dır. Eril özelliklerin merkezinde akıl ve kontrol yer alır; bu, 
kendini toplamın tamamına uyum sağlama çabası, ancak bundan ayrı kalarak, Aristoteles'in somutlaşmış 
halidir. 
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'entelechy'-yerinde dursa bile dinamik olan farklı bir varlık tipinin zaman ve mekan boyunca dayanıklılığı. 
Entropik değil, daha ziyade pleomorfik olduğu sürece, aklın kendini korumayla çeliştiğinde koşulları yok 
etmeyi veya olumsuzlamayı dikte ettiği durumlarda, kendisini koşullara göre şekillendirir. Yine 

de, kendi kendini yok etmesi, kendisine bağlanan grup tarafından zorunlu kılındığında, bir olumsuzlamanın 
yadsınması olarak, grubun hayatta kalması için gerekli bir araç olarak kendini feda ederek yerini grup 
yaşamına bırakır. Varoluşsal hakkını koruyucu ve lider rolünden aldığı ölçüde. Stoacılıkta olduğu gibi başka 
hiçbir fiziksel üye mevcut olmasa da grup bir ideale dönüşebilir ve benliği aşan bir sonla ilgili olarak 
benliğin göz ardı edilmesi akıl yoluyla bir zorunluluk olarak kabul edilir, yani. araç-sonuç ilişkilerinin 
gerekliliğini tanımanın diyalektik bir süreci olarak bilinçli farkındalık ve bu zihnin bu mimarisinde araç ve/ 
veya amaç olarak hizmet eden uygun eylemlerin desteklenmesi ve bunun fiziksel 3 boyutlu gerçeklikle 
yazışması. Dolayısıyla eril bilinç, peygamber devesi, kara dul örümceği ve kamikaze savaş pilotudur; 
kendini feda etme güdüsüyle kendini duruma yansıtmalı olarak dayatır ve kendi aracılığıyla (gerekirse) 
varoluşun hayatta kalmasını veya gerçekleşmesini tehdit eden/çatışan şeyin olumsuzlanmasını yadsır. 
son. Kendi kendini yok etme derecesine kadar kişisel yanılabilirliğe karşı mücadele etme ve mücadele 


yoluyla dayanma iradesi, saf haliyle eril bilincin temelidir. 


Dişil Bilinç: Lilith ve Havva tarafından temsil edilen iki Oktav Dişi bilincinin alıcı, pasif, 
projeneratif, uyumlu, içgüdüsel, ctonik, materyalist, sempatik nitelikleri hem karanlık hem de aydınlık 


tarafa sahiptir, diğeri uyuma yardımcı olur, diğeri ise uyumsuzluk, biri daha yüksek astral oktav, 

diğeri daha dünyevi ve ilkel. Karanlık tarafta, praksisi kendisini saf bencillik çizgilerine göre yönlendiren 
yıkıcı, özümseyen, bencil, benmerkezci, psikopatik, manipülatif, anlayışsız ve hatta nefret dolu bir figür 

olan Lilith oturuyor. Kara dul, bu bilincin araknoid somutlaşmış halidir. 'Öteki' için tuzaklar kurmak ve 
özerkliğine ya da varlığına bakmaksızın onun yaşamsal özüne ortak olmak; tamamen tefeci ve bencil bir 
yaratık. Bu heykelcik, kısa süre sonra avatarının ruhunu çalan ve özerkliğini gasp ederek deus ex 

machina'yı makinenin tanrısal bir maskesi haline getiren ve Deus'un kendisine dönüşen mekanize bir 
Robot'ta kadınların bir öz olarak yerleştirildiği, transmogrifiye edilmiş bir yapıdır. Bu, steroit kullanan 
kadının ya da 'acık erkek' ya da organik bir gerçekliğin böyle bir sapkınlığına ilişkin gülünç bir imgedir. 
Kadına süper güçler bahşetme vaadini yerine getiren, ancak bunun yerine kadının yerleştirildiği tabiri caizse 
demir bakire olan bir mech-cyborg teknolojisinin üst üste binmesi. Kapı bir kez kapandığında, kadının 
yaşamsal özü kalmaz. Bu feminizmdir. yılan tarafından Hawva'ya uzatılan elmaya kanser kurdu olarak 
sokulan zihin paraziti. Havva, saf içgüdüsel ilgi arzusundan ve kendisini farklılaştırmak ve gelecek nesillere 
genetik aktarım olasılığını artırmak için 'daha büyük bir iyiyi' kendi içine çekmek için elmayı ısıracaktır. 
Böylece, kadın/dişi bilincinin potansiyel yüksek oktavı, yani 'Havva', daha fazla kaynak (dikkat, güç, 

vb.) elde etme ve kendilerini kolektiften farklılaştırmaya yönelik doğuştan gelen eğilimleri yoluyla daha düşük 
bir oktava, 'Lilith'e saptırılır. Genetik aktarım olasılığını artırmak) aynı anda otantik Benliklerini bulmak için 


kendilerini buna kaptırırlar. 
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Feminut (diğer adıyla 'kadınsı bencillik'/'dişi-izm') 
Kimliği akıl manipülatif derebeyleri tarafından inşa edilen ve toplumu yozlaşmanın kaygan yokuşuna götüren 


yıkıcı bir yörünge boyunca siyasi silahlandırma amacıyla bonelerine arılar sokulan belirli bir grup aptalın 
ideolojisi: cinsel ters çevirme/sapkınlık natüralistten yapaya doğru sosyo-cinsel roller; bir güç 
yolculuğunun doyurulması için erkeklerin iğdiş edilmesi, düzenli, iyi düzenlenmiş bir imperiumun siyasetinin 
gasp edilmesi, kendilerine capon rolünü oynamalarına izin veren yaltakçı dalkavukların ve yapmacık, 
gevşek bileklerin korkak bir dadı durumuna dönüşmesi. küstah bir tavuk gagalayan 'yürümenin horozu/ 
tavuğu ' ile ilgili. Civcivlerinin paçavra haline getirilmesi (herhangi bir şeye "sahip olmayı" "seçtiklerini" 
varsayan çocuklar), çocukluktaki (ve rahimdeki) doğal cinsel rollerin bir güç ve fem-dom hareketi olarak 
zayıflayan bir profilaktikleştirilmesi (/ aptal), bahtsız suçlamaları üzerinde despotik bir hakimiyet kurma 
girişimi. İğdiş edilmiş boynuzlu erkek/capon erkek, organik vegan yiyecekleri pişiren ve nankör bir 

hareket olarak dominatrixinin regl dönemini porselen tahttan silen bir bulaşıkçı rolünde betty-crocker 
önlüğü giyen hadım rolünü oynayan ev içi bir serfliğe indirgenir. atalarının hıristiyan liberal ahlaki çizgideki 


hataları için kendini sado-mazoşist bir şekilde cezalandırmak için boyun eğmek. 


Bir feministle ('feminut') uğraşmanın paradoksu, genel olarak kadınlarla uğraşmanın daha geniş bir 

tahminidir, Nietzsche'nin eril kadınların nasıl kadınsı erkeklerin peşinden koştuğuna ve onların kaçtığı, oysa dişil 
kadınların eril tarafından kovalandığına ilişkin ifadesinde somutlaşmıştır. erkekler ve kaçarlar; Cennet 
bahçesinde koşuşturan kedi ve köpeklerin pembe bir çember oyununun diyalektiği. Şimdi, ilahi sözleşmenin iki 
tarafı, Gaia üzerindeki bu Cennet elysium'undan tahliye edildi ve sosyo-cinsel-ırksal tersine çevirme/ 

sapkınlık çılgınlığında son zamanın yaklaşan kıyametinin kavurucu dünyasıyla başa çıkmak zorunda. Bu 
nedenle, aralarında oluşan manyetizmaya rağmen bu karşıt güçlerin birliğine ulaşmanın neredeyse 
imkansızlığı değilse bile zorluğu, feminizm ve onun bitmek bilmeyen hoşnutsuzlukları, kendi çevresinde 
yarattığı sürekli tartışma fırtınası gibi fenomenlerde görülür. dikkat kasırgasının (enerji alanlarının) merkezinde 
veya gözünde kendi etrafında girdap oluşmasına neden olur. Feminizm olan yıkıcı melek, geleneğin yapılarını 
enkaza çevirerek, Lilith'in ego yüklü heykelciğinin, çorak ve içi boş kısırlıktan oluşan yanmış bir dünyanın 
toplamını tezahür ettirmesine ve kuşatmasına izin verir. Bu, "içeriden dışarıya" dönen dişil egonun kendi 
kendini yok etmesi, kendini patlama noktasına kadar şişiren ve toplumsal olanın tüm alanını işgal eden bir 
benliğin zümrüdü, cinsel topolojinin gasp edilmesidir; evrimsel/doğal seçilim yerine kendi kendini seçme; 
erkekliğin tüm güç merkezlerini feda ederek yerle bir eden ve böylece kendi genlerinin gelecek nesillere 
genetik aktarımından kendi beşiğini soyan avcı kadın arkontik rahibe Diana olarak kendini anaerkiye atama; bir 
son zaman post-modernitesinde gelecek nesillerin eşitlenmesi. Nihai sebep nedir? Kendi egosu mu, yoksa 
kadın olan o kaosun erkeksi bir düzeninin ezici gücü ve dinamizmi tarafından bu ego eğilimine hükmedememesi 
veya onu yönetememesi mi; bu kasırganın toplumsal çürümenin korkuluklarına ve düşman taretlerine ve 
mancınıklarına doğru yeniden yönlendirilmesi. Düşman, yeterince güçlüyse, sınırlarını ve barikatlarını 
etkilemeden, sosyal alana o kadar çok ok atabilir ve viral boyutlarda vebalı cesetler fırlatabilir. Bu nedenle, 
tanrının "iç(-dış)" kasılması, "kendini daha iyi bir insan ve dolayısıyla dünyayı daha iyi bir yer haline 
getirme"deki benliğin zimzumu, kişinin elinden gelenin en iyisini yapması, olduğu kişi haline gelmesi vb. 
yörüngedir. o kişi içeri giriyor olmalı; İstikrarlı bir birlik geliştirmenin ve üstesinden gelmenin gerekli bir koşulu 


olarak benliğin gelişimi. 
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eril bir karşı-akım ya da yansıtma kuvveti (yang) tarafından gerektiği gibi dizginlenmediğinde, bir kadının 
manyetizmasının (yin) kendine zarar verme eğilimlerinin ve arzulu akışlarının. Bunun doğru bir şekilde 
geliştirilmesi, sol el yolundaki orjiastik terkedişte aptalca ipler veya inci kolyeler yerine kararlı bağlar oluşturan 
ilişkilerde sahip olunmasına ve gerekli kullanımına/uygulanmasına yol açar. Dolayısıyla feminizmin yıkıcı 
gerçekliğinin çözümü, kadının kadından çağrılması yoluyla içsel olarak yok edilmesi, olumsuzlamanın 
olumlama yoluyla olumsuzlanmasıdır - doğa her şeyden önce bir boşluktan nefret eder ve uygunsuz bir 


şekilde yönlendirildiğinde boşluklar yaratır. 


Kutlayın Musack Dansını Kutlayın ...Küresel 

köyde tabularınızın toteminin etrafında widdershins koşuyorsunuz-ırksız humanitaların eski ustalarını 
geride bırakıyorsunuz, bağnazlığı ahlaki bukake olarak azınlık kölelerinizin alıcı ağzına salgılayan usta 
pastör-hamilelik iğrenç doğum melez transhümanlar, küresel köle toplumunun işçileri-işçileri birleşin! 
Yahudi köle pazarı için bir domuz olarak kendinizi şişmanlatmak için, tamamlayıcı dolgun ve üstünde bir 
farmasötik hap bulunan bol miktarda alet - saf beyaz ette açtığınız akan yaradan hevesle beyaz adamın 
kanını alarak susuzluğunuzu giderirsiniz. -goyim hakkında geçit töreni sizin için hepiniz Zion altında birsiniz. 
Yahudi komiser vampirler tarafından yaşam gücünüzden çekildikten sonra leşleriniz kıyamet dağlarına 
gidiyor! Cesetler, Yahudi üstünlüğünün fırınında kızartılan abajurlar ve porselen çömlekler olarak 

hizmet etmek için verimli bir şekilde çevresel olarak geri dönüştürülür. Goyim yaparken kendinizi şımartın 
-çünkü hayata dair miyop görüşünüz sonuna kadar açılmak üzeredir- gözlerinizden dökülen pullar insan 
yağını sabuna çeviren kazanları ortaya çıkarıyor; Zion matrisine çok sayıda insan pili takılırken, bir sonraki 
partinin içine atıldığı beton apartmanlar için kemikleri toz haline getiren davullar. Et ve organlar - bunlar, 
enerji bedenlerini acıyla kasılan, can çekişen kurbanların enerjisiyle zenginleştirmek için eti törpülenmiş 
dişlerle parçalayan yamyam hükümdarlar için en seçkin parçalardır. Bıçaklar esnek ete saplanıyor, 
yaralardan kan fışkırıyor, alt IÇ zenci köleler tarafından çalıştırılan fırınlarda yakılan altın leğenlere farkında 
olmadan Gaia'ya ve çok-çok-çokların soykırımında tek devlete hizmet ediyor. Hahamın gözleri, yırtıcı ağızlarını 
titreyen ete daldıran büyük beyaz bir köpekbalığı gibi dönüyor - insanlık dışılığa yönelik her türlü itiraz, 
"soykırım", 'Yahudi aleyhtarı" çığlıklarıyla karşılanıyor! 'Nazi'yi öldür'! Siyah canavar, beyaz tenli kurbanların 
kalıntılarını biçen bir dikiş makinesi gibi yukarı aşağı çalışan paslı palalarla efendilerinin artıklarını 
paylaşmaya hevesli vahşi bir neşeyle yanıt verir. Bu gelecek dünya, Yahudi olmayanların köleler olarak 
kendilerini kötü ışıklara atayan kasttan itlaf edilmesi, mutlak despotizm ve tüm muhalefetin boyun 
eğdirilmesinde ısrar eden şeytanın sahte ışıkları. Efendilerinizin otoritesine meydan okumayın - 

Zion'da her şey yolundadır - seçilmişler size yardım etmek için buradalar - Gaia'nın iradesini yerine 
getirmelisiniz - O sizin tanrınız - O sizin Dünya Ananızdır - onun önüne geçin ve yiyecek ve içeceklerinizi pay 
edin. su-ürünleri tüketmeyin-solunum sisteminizden çıkan karbondioksitle kirletmeyin-siz iyi bir Zion 
vatandaşısınız-Gaia'nın ve Seçilmişlerin mütevazi bir koruyucusu olarak rol oynuyorsunuz-onların iradesi 
sizin en büyük arzunuz-onların hoşnutsuzluğu en büyük korkunuz - tek eyalette DlEversity'nin kutlanmasını 
hak etmek için yeterli yönetim kredisi kazandınız - soma haplarınızı almaya hakkınız var - içinize çektiğiniz 
entheogenler arkadaşınızdır - onlar size krizlerin üstesinden gelmenize yardımcı olacaklardır. tek durum-"hoş!" 
Amaç bu - biraz müsamaha göstermek tabii ki olağan olan her neyse - normal olan doğaldır - doğal olan 


normal değildir ve popülerlik gerçektir. 
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i i is Disi 


amentüsü, liberalizmin kendisini bilincin kutsal kadınsılığının sapkın yönüne aşırı vurgu yapanlara uygun kaba bir ideoloji haline 
getiriyor. Bunun nedeni, liberalizmin dişi olmasıdır, bir haz yönelimi ideolojisidir, tüm yaşamın etrafında yöneldiği bir ilke olarak 
buna bağlılıktır. Gül Haç gizli doktrininin simyasal olarak haykırdığı gibi "Her şey sekstir" - ve gerçekte tüm liberalizm, liberali 
daha yüksek arayışlar ve yüksek benliğin geliştirilmesi pahasına sürekli hoşgörüye adamış bir çapkın yapan bir çapkınlıktır; 
ikincisi zorunlu olarak bir tarafsızlığı gerektirir. en kaba anlamda 'zevk' oluşturan uyarımdan. Liberallerin bilincinin pusulası 
şudur: acıdan kaçınma ve haz arayışı. Gerçekliğin sertliğinin kendi içlerinde acı veren doğasıyla yüzleşmelerinin tek yolu, gerçeğin 
kabul edilmesi ve onunla baş edilmesi (tipik olarak vazgeçilmesi) yoluyla daha büyük bir zevke yol açmasıdır. Yerleşik korkaklar, 
yanıltıcı akıl yürütme, yani yanıltıcı akıl yürütme ve düpedüz safsata yoluyla hoş bir şekilde üstesinden gelinmedikçe, kendilerini 
çekişmeye yol açan herhangi bir şeye karıştırmak istemezler ve kendilerini bulaştıramazlar. Aksi takdirde başvurulacak yol, hoş 
bir hayal gücünün fantastik bir cephesinin üst üste bindirilmesi yoluyla (yanıltıcı da olsa) gerçeklikle bağını koparmayı mümkün 


kılan bilincin kipi olarak kasıtlı cehalet/bilişsel uyumsuzluk olacaktır. 


Sahte ışık, hakikatin gerçek ışığının zayıf yetileriyle uyum sağlayamayacak kadar sert ve delici olduğu liberallerin gözlerinde 
parlak bir şekilde parlar. Özetle: Gerçeği kaldıramazlar, sıcağa dayanamazlar ve bu nedenle, iyi bir kadın gibi mutfağa dönüp 
ıslık çalan çaydanlıklarıyla ilgilenirler, şehvetle can attıkları şekerli çayları sabırsızlıkla beklerler. Bu elbette kendini biyokimyasal 


dopamin salgılanmasında vb., örneğin zevk hormonlarında gösteren bir idealite veya numenal gerçeklik olarak. 


Seratoninini artırmak için manivelaya basarak kafesinde kendi kendine kokain uygulayan meşhur fare gibi, liberal de salgıya 

neden olmanın bir yolu olarak gerçeklikten ayrılmış, yanlış bir şekilde ilişkilendirilen fikirlerin duvar halılarını dokuyarak zihinlerinde 
hoş fanteziler yaratmaya çalışır. doğal olarak eksik olan yapılarını güçlendirmek için zevk hormonları. Neden eksik diyoruz? Ne 
kadar yanıltıcı ve uygunsuz olursa olsun bir eksikliği gidermek için değil de, liberal zihinde bir taraftan diğerine sallanan sallanan 


dengesizliği düzeltmek için nedensel bir araç aranmıyorsa, başka neden aransın ki? Ancak onların duyumları 


karşıt dürtüler arasındaki dengenin düzeltilmesi, biyolojik olarak sapkın bir yapının çürük temeline dayanmaktadır. 
Duygulara aşırı vurgu yapmaları, gelişmemiş muhakeme yetenekleri ve genel olarak prefrontal kortikal aktiviteye gereğinden 
az vurgu yapmaları göz önüne alındığında, nörolojik olarak bırakın evrimsel olarak yeni anatomik yapının artan metabolik 
aktivitesi yoluyla daha yüksek bir bilinç oktavına ulaşmayı, temel dürtüler arasında bir denge kurmaktan tamamen 

acizdirler. (Prefrontal korteks). Bu nedenle, bekçilerinden gelen küçük dürtülerle (analojik olarak, liberalin farkındalığına 
çarpan ve onu daha büyük bir dereceye kadar şartlandıran dış uyaranlara benzer) elektro şoka uğrayan, kafesinde duygusal 


dengesizlik içinde koşuşturan bir hayvan gibi canavar bilincinde bocalarlar. ). Aksi birey "akıllı insan"dır. 


sansasyonalizm 

-- Yahudi aklının cephaneliğindeki başka bir silah zehirdir - gazaplarının nesnesi olan 'goyim'i, duygusal bir tepki geliştirme 
yoluyla akılsız hayvanlara indirgemek (özellikle 'Yahudi' vb. klasik bir koşullandırma süreci olarak bu ipuçlarına yanıt olarak çeşitli 
davranışların üzerine sıçradığı bir sıçrama tahtası görevi görür; uyaran ve tepki arasında uygun bir yanlış ilişkinin yaratılması göz 
önüne alındığında, bu davranışsal tepkileri tasarlamak için Yahudi tarafından zekice düzenlenen bir girdi ve çıktı nedenselliğidir. . 
Alkol, yanlış bir şekilde Sosyallik ile ilişkilendirilir, örneğin, ve 'goyim'in fiziksel-zihinsel-ruhsal boyutunu belirli şeylerin 


sürüklenmesi yoluyla bozmak için kullanılır. 
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toplumsal beklentiler(popülerlik, sosyallik, vb.). Bu yanlış ilişkilendirmeler, bahtsız ana bilgisayarın zihninde 
eşzamanlı('bağlı") davranışı tetikleyen bir dahili hesaplama sürecini başlatan komut istemleri olarak 

hizmet eder. İnsan biyobilgisayarı, Yahudilerin dürtüleri üzerinde oynamak ve onların doğal gidişatını 
saptırmak için kullandıkları cihazdır. İşten sonra rahatlama ve iyileşmeden, 'sosyalliğin' sayısız yozlaşmış 
yolla kendini ortaya çıkardığı kötülüklerin inlerine kadar, doğanın icadı, toplumsal sistemin bütünlüğünü 


parçalamak ve onu içsel zayıflığına rağmen fethetmek için yıkıcı bir araç olarak amaçtır. 


Cinsiyet: 


'Eğil', post-modernitenin akidesidir, düşmüş bir dünyanın bahçesindeki yılanın siren çağrısıdır. 
Bu, Yahudilerin kültürel yıkımdaki bir başka protokolü, Beyaz Irk ağacının köklerine bir başka saldırı. Doğa, 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti ilişkilendirir ve bu düşmüş dünyada, ara sıra 'sapma', tam anlamıyla sözde, 

nadir bir durum olarak, kuralın istisnası olarak ortaya çıkar. Böyle bir durumda, 'uyumsuz' yaşam dalından 
kendi kendini budayarak, ağacın dalları kısır olandan daha iyi meyvelerle değiştirmesiyle basitçe yok olur. Kültürel 
çürüme frengi, belsoğukluğu ve doğadan sapmayı işaret eden diğer vebalar şeklinde gelir (<uygun şekilde> 
'eşcinsel hastalığı' olarak adlandırılan HIV ve hepatit B'den bahsetmiyorum bile). Doğal cinsel 

rollerin (gerçek anlamda sözde) tutuklanmış ve bazen olumsuzlanmış gelişimi biçiminde gelir. Anatomik temel, 
cinsel rollerin feminizm ve efeminizasyon yoluyla kasıtlı olarak tersine çevrilmesinin yanı sıra en hayvani 
hazcılığın doğa karşıtı uygulamalarının aksine, erkeklerin erkek ve kadınların en geleneksel anlamda kadın 
olduğu davranışsal ifadesiyle ilişkilidir. Bu yönde eğilmek, sonunda kırılmaktır. Çünkü hiçbir doğa ihlali 
(uyumsuzluk yaratma) eşit ve zıt tepkisiz değildir. Kişisel düzeyde sinir hasarı, hastalık oluşumu ve 

başarısız ilişkiler/anlamlı ilişkiler geliştirememe, kişi için, enkarne oldukları fiziksel forma göre doğal rollerini 
oynamayatamamen uygun olmayan, işlevsiz ve yozlaşmış bir varlık haline gelmeleri gibi feci sonuçlara yol açar. 
3 boyutlu olarak. Dolayısıyla, bu yeni kimliğin kasıtlı inşası, kozmosun (İlahi Varlık, vb.) doğal, kanonik, 
'nomos'undan ('yasası") bir sapmadır. Normdan sapma, doğal olmayan/yapay değil (toplumsal şartlandırmaya/ 
mühendisliğe dayalı 'toplumsal'1, buna maruz kalan tipin yok edilmesi için bir reçetedir, geniş ve 


dolambaçlı yol boyunca ne kadar sapma olursa, yol o kadar intihara meyillidir. 


'Kozmik Yasa'nın ('Tanrı") birey için ortaya koyduğu düz ve dar yol - ki bu yol, izlenirse onu zorunlu 
olarak daha büyük bir gruba dahil eder (bu yola bağlı kalınırsa uyumlu bir şekilde), hayatta kalmaya 
ve gelişmeye götürür. Bu nedenle, 'düz' bir yola 'kıvrımlı' bir yol üzerinde yapılan vurgu, sağlam bir 
zihnin sağlam bir vücutta uzamasının anahtarıdır. Kıvrımlı yol, uyumsuz varoluşun yolu, tam 
anlamıyla 'sapma". Cinsel işlev, üremeye özel olmayabilir, ancak yükseliş ve daha yüksek bilinç için 
bir araçtır. Bununla birlikte, arka geçit (ayrı işlevi nedeniyle) zorunlu olarak yüksek benliğin 
geliştirilmesinin dışındadır; bunun yerine insanları alt çakra durumlarına çeker ve enerji akışını ve 
daha kaudal pleksusların aşırı aktivasyonu yoluyla şushumnaya çıkan yılan ateşinin çalışmasını 
bozar. Böylece, bilinci alt dürtülere hapseden ve davranışsal olarak negatif bir geri bildirim 
döngüsünde tezahür eden enerji blokajları meydana gelir; fiziksel uçurumdan ("çamur deliği") ve 
onun aşırı uyarılmasından ve sapkınlığından ("anti özel işlevinin (yani boşaltım ve bu peristaltik 
kasılma yoluyla vb.) göz ardı edilmesiyle doğal") aktivasyon. Tıpkı yemek yerken konuşma 
durumunda olduğu gibi, dışarı çıkanın içeri gireni engellemesi gerekir ve bu onun işlevini (yani tek 
yönlü bir valf) tanımlar. Koçbaşı (fallus) 
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sfinkteri aşırı genişletir/genişletir ve sinir hasarına neden olur ve koksigeal cisme çarpar. Bu, yılan ateşinin 

geçici olarak çalışmasına neden olabilir, ancak şiddetli (doğru sözde) mekanik çarpmanın aşırı gücü, anatomiye 
zamanla dayanamayacak ve Mesih bilincine tantrik bir sıçrama tahtası olarak hizmet edemeyecek kadar zarar 
verir. Bunun yerine "şeytani" bir bilinç, kendini tutamama ve koordinasyon sorunları ve kinestetik anlamda genel 
bir dengesizlik gibi fiziksel anormallikler şeklinde kendini gösteren kademeli bir yozlaşmaya doğru doğa karşıtı, 
anti-nomyancı bir sola dönüş geliştirir: dolayısıyla oğlancılık eylemi (anal seks), insan vücudunun tapınağını başka 
türlü ilahi bir katalizör, ruhun aracı olarak ıssız bırakan sapkın, doğaya aykırı bir iğrençliktir. Erkekler arası 
cinsellik ("gayler"/homolar) konusuna ek olarak, menilerin aşırı dışarı atılması yoluyla çinkonun tükenmesi 
yoluyla zihnin yozlaşmasıdır (çoğunun "mesih yağı" maddesini tutmadığı göz önüne alındığında olağan 


bir olaydır. ilkini demler). 


Liberal/evrenselci değerlerin kaba zihin zehrinin çözümü nedir? 
Dışlayıcı bir karakterin daha asil bir standardı, daha yüksek ideali. Karakter temel şeydir ve stoacıların erdemleri, 


Beyazlara rehberlik edecek yeni emirler dizisi olarak taşa konmalıdır. Kaos dünyasında düzen, daha yüksek bir 
bilincin gelişmesinden başlayarak 'içeride-dışarı' şeklinde gelir. , sabırlı bir kısıtlama ve erdemlerin 
geliştirilmesine yönelik bir dürtü. Sağlıklı bir ortamda, Sağlıklı bir toplumda Sağlıklı bir bedende Sağlıklı bir 
zihin. İçsel olan, içsel ilişkilerinin ihmal edilmesiyle, dışsal olanın yerine kurban ediliyor: aile, toplumunkine 
kurban ediliyor; gizli güçler tarafından aşılanan kitle iletişim araçlarının zihin kontrolünden türetilen yapay 
olarak inşa edilmiş bir kimliğin doğal kimliği. Çözüm, bu toplum mühendisliğinin nedenselliğinin tanınması ve bu 
sürecin tersine çevrilmesinin teşvik edilmesi, keyfi veya eksik olanın yerine Tanrı'nın Kozmik düzeninin 

imajında benliğin bir geri mühendisliği ve yeniden mühendisliğidir. kara büyü ayinlerini insan tapınağının çukur 
zemininde gerçekleştiren 'düşmüş melekler' hakkındaki sapkın bilgi. Bu boyut ötesi varlık(lar)ın aşındırıcı/ 
aşındırıcı güçlerine karşı kendini güçlendirmek, kişiye, kendisine içkin olan daha yüksek amacı gerçekleştirmesi 
için savaşma şansı verir. Buna rağmen, fiziksel beden sayısız yıkıcı etki gücü tarafından doğacak: kimyasallar, 
GDO'lar, EMF, su, yiyecek, hava, toprak zehiri. Pozitif, yukarı yönde çalışmak, bu metanetli erdemler dizisinin bir 
parçasıdır - zayıflıktaki etkisine boyun eğmek yerine kötü dalgaya karşı mücadele etmek. Öz-konsantrasyonun, 
meditasyonun, 'iç-dış' tefekkürünün güçlendirilmesi, kişinin öz denetimi içindeki tüm boyutlarda amaç olmalıdır: 
beden, zihin, ruh, bunların ilişkilerine ve bunların bilgisi yoluyla Varlık ile uyumlanma gerekliliğine dikkat 

etme. içsel nedensellikleri ve ilişkileri, yalnızca esas olanı alıp dışsal olanı bir düşman olarak geçersiz kılarak, 
enkarnasyonun/varoluşun nihai hedefi olan yüksek benliğin geliştirilmesinden bir sapma olarak. Liberal değerler 
dizisi, bu düz ve dar konsantrasyon ve içsel yaşam üzerine kuruludur ve ondan çıkarımlarda bulunur. Bu, 

esas olarak, kendisini neredeyse tamamen 5-duyu gerçekliği ve duyusal uyarım veya samsarik bilinçle, 

asla görünüşlerin yüzeyinin ötesine geçmeyen ve şimdiye kadar olduğu gibi asla doyurulmama arzusunun 
peşinden birinden diğerine koşan bir ktonik/dişi materyalist praksistir. kendisi kendi nesnesi olarak, 

böylece her zaman bir saçmalık süreci içinde olmak ve asla olmamak, tamamen maddi inek benzeri varoluş 
peşinde çocuksu bir arayış; doğuştan kadın. Yörünge geniş ve dolambaçlı ama içerik olarak sığ; babasının bir 
tavuk oyununda uçurumdan düşmeye ve yanmaya mahkum olan hotrod'unda bir gencin zihinsel bir gezintisi. 
Bununla birlikte, onların Icarian arayışlarından yalnızca amaçsız olarak söz edilebilir ve bu nedenle, tam olarak 
Icarus olarak adlandırılan Icarian unsurundan yoksun bir heyecan arayanların dinamizmi, erimiş mumdan 
kanatlar üzerinde dünyaya düşmeye mahkum olabilir, ancak aklın güneşini varsayma gerçeğidir. rasyonel 


olarak üzerinde müzakere edilen ve aranan amaç (bir hedef) olarak 
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araçlarla ve pratik eylemle, Icarus'u bu nesneyle (Güneş'in) gözünde yükseltti. Güneşe ulaşamaması, aşırı Öz- 
değer duygusundan, uygun öz-bilgi eksikliğinden ve buna bağlı olarak güneş nesnesini (Sol) elde etmek için 
gerekli olan nedenselliği kavramasından kaynaklanıyordu. Liberal düşüncenin cilveli ve bencil doğası, 

"içkincilik" olarak adlandırılabilir, "içerde-dışarı" odak konsantrasyonunda temel bir başarısızlık ve dolayısıyla saf 
dışsallıkta kendini kaybetmek - samsarik bilinci oluşturan güçlerin sonsuz oyunu, yalnızca içinde dinlenir bilir 
Uyuşturucu kaynaklı veya gökyüzünün kararmasıyla meydana gelen hayvani uyuşukluk. Liberal, bir ip 
yumağıyla oynayan bir kedi yavrusunu çocuksu bir neşeyle sergiler, çünkü araçları onun amacıdır ve amacı da 
onun araçlarıdır. Akıl yürütme yeteneğinden tamamen yoksun olmak, liberal zihnin ayırt edici özelliğidir: 
mantıktan çok duygu. Bunun nedeni, zahmetli çilecilik yoluyla gelişme eksikliği, zihnin konsantrasyon, 
meditasyon, tefekkür, guadrivium değilse de trivium yoluyla vergilendirilmesidir. 

Mantık, liberal zihinde yeterince eğlenceli olmadığı için yeterince vurgulanmaz ve bu nedenle, zorluklara katlanma 


metanetinden yoksun olmak, buna bir eğilim olsa bile geliştirilemez. 


Kolektivist Psikoloji 
Bir cümleyle özetlemek gerekirse: "kolektifin savunduğu her şey iyi ile aynıdır ve taşır. 


kollektif tarafından kovan zihni tarafından belirlenen şey, kovan zihninin kabul etmeyi reddettiği 

veya kaçındığı her şeyin bir gerçekliği yoktur, ancak yoklukta zayıflar. Bütünlük düzeyinden bu 

düşünceyi motive eden şey, Kolektifin kendisi, bütünlüğü tek gerçeklik olarak varsayarak Öteki'yi bir hiçlik 
haline getirerek Yok Eden, içkin totaliter özüdür. Böylece 'negemonik' olarak konuşulabilir. Kişi düzeyinden 
motive eden şey kolektivist hegemonya, kişinin kapsayıcı grupla özdeşleşerek kollektif içinde çözülmesidir.Bu 
nedenle, kişi kollektifin dışında hiçbir düşünceye sahip değildir ve duvarları ' tarafından geçilemeyen 

kısıtlayıcı bir bilgi baloncuğu içinde kollektifin dogmalarıyla bilgilendirilir. Öteki" ve diğer her şeyi yanlış gerçeklik 
veya cehaletin tabu nesnesi olarak sınırlayan. Bilgi de re/realiter olmasına rağmen, "paragnosis" haline gelir ve 
kolektivist yörüngelerden sapan herkes, sürü zihninin yönlerinden ya dışlanır kollektiften dogma aktarımını 
hızlandıran bir beyin yıkama süreci aracılığıyla sürüden kaçma veya yeniden bağlanma yoluyla. Kolektifin 
"gerçeğinin" sınırları, kendisi aracılığıyla kendisi tarafından belirlenir ve henüz bir üye olarak kalan 

potansiyel olarak sapkın üye ya uyum sağlar ya da dışlanmayla karşı karşıya kalır ve bu nedenle grupla 

ilgili olarak geçici bir "ölüm" yaşar. Ersatz/yarı-üyenin zaman/çaba yatırımı göz önüne alındığında, bu 'ostraka' 
ve korku ve korku nesnesi haline gelir ve kolektivistin doğuştan gelen korkaklığı (daha sonra) korku/dehşet 
miktarı göz önüne alındığında üyenin sahip olduğu daha az cesaret miktarını geride bırakarak onları 

kolektifin kollarına ya da bir mezara sürükler, çünkü üye kendi başına bir sistem, tek kişilik bir çete olarak 

tek başına durma kapasitesine sahip değildir, ancak kendini bulması gerekir. doğuştan kusurlu/zayıf 

olduğu için kendi başının çaresine bakamayan bir varlığa gerekli bakımı sağlayan ikame anne/baba figürü 
olarak kolektivistin rahatlatıcı kollarında. Irkları birbirine karıştıran unsur, Burjuvaların niceliği niteliğe tabi 
kılamaması ve ırktan bağımsız olarak kişilerin ikame edilebileceği şeklindeki yanlış varsayıma göre hareket 


etmesinden kaynaklanmaktadır. 


Daha yüksek bir manevi ilke kabul edilmediğinden (kimlik; tipin, formun tekilliği) kavramsal sınırlar bulanıklaşır 
ve farklı organik temelli kategoriler üst üste biner (miscegenation). Dahası, bu tamamen niceliksel yaşam 
anlayışı, her şeyin mübadeleye dayalı ilişkilerle birbirine bağlı olması nedeniyle gerçekliği oluşturan ve 
dolayısıyla tekillik ve kimlik olarak gerçekliklerini yitiren organik canlıların organik, yaşanmış dünyadan 
soyutlanmasına yol açar. Varlıklar âlemiyle olan bu yapay ilişki ve yine de materyalizme yalnızca soyut 


niceliksel bir biçimde bağlı olan tüm canlı tarihi, 
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sadece bir muhasebe hilesindeki rakamlar. Böylece, burjuvanın, her türlü sağlıklı içgüdüden ve kaba ve 


aşağı itkilerle paylaşılan, yukarıya yükseltilmiş bir türden doğalcı ktonik ilişkiden boşandığı söylenebilir. 


İkiyüzlülük 
Neyin yokmuş gibi ve neyin öyleymiş gibi olmadığını temsil etmek - apokrif bir gülümseme takan yanlış bir 


bilinç, nasırları ve psikopat tarafından yozlaşmamış güvenenleri kandırmak için geçit törenindeki aslanın 
parıldayan başlıklı dişleri -o anki rejimin sosyal düzensizliği. Herkes eşittir, her şey aynıdır; her şey bir ve hiçbir 
şey donuk gri. Bu ütopya, çoban köpekleri tarafından çobanlık edilen aptalların, ineklerin ve untermenschen'lerin, 


sahte cepheleri suçlamalarını aldatan kurnaz ikiyüzlülerin zihinlerinde tasavvur etti. 


Kurbanın Zihniyetinin Yanılgısı ..('duyarlı' olarak 


adlandırılan) varlık ne yaptığını bildiğinde, lanse edilen kurban ne kadar 'deli' olursa olsun bir mens rea 
oluşturma kapasitesine sahip olduğunda masum diye bir şey yoktur. Bir köpek bile, her zamanki beklenen 
ücretinden değil, lezzetliden daha az bir lokma için intikam almak için efendisinin İran halısına dışkılama 
niyeti oluşturabilir. Bu, bilinçli bir saldırganlık eylemi anlamına gelir ve böylece mağduriyet statüsünü geçersiz kılar. 
Bu ilkel formda bile, duyarlı varlık ('köpek') bilinçli olarak hareket edebilir, neden ve sonuç arasındaki 

ilişkiyi anlayabilir ve böylece eylemlerinin sonuçlarını ve ortaya çıkaracağı olası (-geçmiş deneyimler göz 
önüne alındığında) tepkiyi yargılayabilir. Eylem adaletsiz olmadıkça kurban yok, dolayısıyla kötü adam yok, 
yani. varoluşun uyumunu, Öteki'nin kendi başkalığı içindeki göreli özerkliğini korumayı garanti etmez ve 
bozmaz. Neden? Çünkü yeter sebep ilkesi diyor. Bu nedenle, gerçekten herhangi bir kötü adam var mı? Yoksa 
sadece sahnede iyiyi doğrulamak için rollerini oynayan oyuncular mı? Daha ktonik/pragmatik bir düzeyde, 
kurban bir güç oyununda bir hamleyi kullanıyor; aktif bir savunma ve bir savunma saldırısı; kölenin zayıflığı 
güce dönüştürme stratejisi, yani. pasif- saldırganlık. 

Bu, dişil bilincin olumsuz yönüdür, ay bilincinin karanlık yüzüdür, yani. Lilith, doğasında var olan zayıflıkları ve 
Lilith'in büyüsüne kapılma güvensizlikleri nedeniyle Öteki'ni düşmanca ve şiddetli bir şekilde yiyip bitiren 
Lilith. Sahte ışık, gülümseyen femme fatale'in sahte ön yüzünde olduğu gibi eğik bir şekilde parlıyor; içindeki 
karanlığı maskeleyen hastalıklı, yapay bir parıltıya sahiptir. Gerçekliğin habercisi ve perdesini kaldıran zihin 


güneşinin koruması altında maruz kaldıkları ek iş ve gaz aydınlatma ve akrabalık eylemleri. 


Kurban Zihniyeti 
Kurban, modernitenin arketip anti-kahramanıdır. Kölesi olan zulüm görmüş, yaralı bir varlık 


ahlak, zayıflık tanrılarına erdem olarak yalvaran ahlaki kendini beğenmişlikle, megalomanisinden 

kaynaklanan bir zulüm kompleksi ile İsrailli bir yüksek rahibe dönüşmesini sağlayan bir zırh görevi görür. 
Gerçek kötülüğü hayırseverlik ve evrensel adalet ve şimdiye kadar gerçekleşmemiş ama bu kölelerin tanrısal 
kalkanı için ebedi gerçeklerin arkasına saklayan şeytani bir palyaço maskesi olarak arkasına taktığı ataerkil/ 
matristik tanrısal bir maskenin seçilmişi ahlakçılar. Bu gerçekten de Yahudi psikolojisinin şeyleşmesi, insanlığın 
bu sapkın sapkınlığının üst ruhunun gelişmesi ve işlenmesidir. Yukarıda olduğu gibi aşağıda da ve tam tersi, 
mengene vurgusu. İntikamcı baba tanrı Satürn/Yaldabaoth'un göklerde olduğu gibi yeryüzündeki temsilcisi. 
Ahlaki kutsal ineklerini, mason arı kovanı matrislerinde köleleştirildikleri arılar pahasına bir süt ve bal diyarında 
kan iftirasının cümbüş yapmasına izin verecek kadar sağmayı bilin. Her yükseliş için bir düşüş, her durak için 
bir düşüş vardır ve her kurban için, icat ettikleri hayali topolojinin ahşap işçiliğinde saklanan bir kötü adam 
vardır. Batı'nın bu kötü cadısı kim olabilir? 
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Neden 'YT", günah keçisi olarak ortaya çıkardıkları şeytani Beyaz iblis, masum bir iddianın değişimi üzerine 
kurban edilmek üzere. Karmik baltadan kaçınmak ve boyunlarını kanuna bakılmaksızın Tanrı'nın lütfu olan 
dokunulmazlığın sert tasmasıyla çevrelemek istiyorlarsa kan akmalıdır. Bununla birlikte, her darbede 
tasmaları zayıflar ve 'Y'T'yi yaralayan uçuşan parçalar, koruma malzemeleri azaldıkça uçmayı bırakır. Böyle bir 
durumda, kaçınılmaz yargıda, daha önce başkalarından sızdırdıkları hayatlarının kanını paylaşacak olan köle 


çukurlarında onları tutsak edenlerin kutlanması için kendi idamlarını gerçekleştirmiş olacaklar. 


Hak Etme Ahlakı, Kurban Zihniyeti Bu ikisi el 
ele gider. Konseptin karşılıklı arkadan bıçaklanması. Kurban zihniyetini benimseyenler, her zaman, 'zulüm 


gören kurban' olarak, bu statü temelinde kendilerinin, 'kurban'ın, mutlak ilkelere veya yasalara uygun olarak 
sonsuza dek ve her zaman borçlu olduklarını iddia ettikleri bir yetkilendirme ahlakına sahiptir. ahlaklılık ve 
bağlılıkları onları "ahlaki açıdan üstün" kılar; bu olgu sayesinde, kalplerinin arzularının tamamı üzerinde hak 
iddia edenler, kötülüğü onu haklı olarak dünyevi her şeyden yoksun bırakan çok yıllık kötü adamın nezaketi 
(nezaket ne kadar kaba olursa olsun). mallar ve hatta varlığını sürdürme hakkı. Sözde "masum" ahlakın ahlakı 
böyledir, en iyi haliyle köle ahlakı; erdem ve kurnazlık kılığına giren zayıflık, bu zayıflığı kişisel yüceltme ve 
Öteki'ni hiçe saymak için kullanan tek pratik güç, daha büyük erdemlere sahip olan (ala Aristoteles), ama 
isteksiz ve özü gereği bir taktiklere tenezzül edemeyen varlık. Ahlaki/psiko-sosyal düzlemde sokaklarda 
kabadayı, adil adam bir yumruk darbesiyle şeytani bir sinsice yollayabilir ve bu şiddet olarak nitelendirilmez, 
çünkü bu, sürdürülen bir ahlaki şiddet eylemine fiziksel bir misillemedir. (çoğu durumda kasıtlı olarak) kendini 
'kurban' olarak tanımlayan/canlandıran o korkak varlık tarafından. Bir futbol dalışının bu güç oyunu, kelime 
dağarcığı olmadığı ve dolayısıyla herhangi bir dereceye kadar ifade verme kapasitesi olmadığı için 

pekala sessiz olabilen zayıfların, sözde 'sessizlerin' tipik geri dönüşü/başvurularıdır. düşünce inceliği. Olsa olsa, 
kendini beğenmiş öfke dolu vahşi homurdanmalar ve inlemeler çıkarırlar ve deliklerinden seçtikleri düşmana 
zehirli gaz püskürtürler. Böylece untermensch, ubermensch'i yok etmeye çalışır. Fiziksel olarak ve diğer her 
açıdan modernitenin zirvesini işgal eden gelişmiş insanlığın her yerde bulunabilmesi göz önüne alındığında, 
zehirli gazın insanı çevrelediğini görmezden gelmek zor. En iyi haliyle Untermenscheit - efendilerine hizmet eden 
pobelvolk sürüleri soymaya ve tecavüz etmeye hazır. Dünyayı, yüzleri bir ikiyüzlülük maskesine 

dönüşmüş, karma bir ırktan çok sayıda şiddetli ve nefret dolu, yalancı nefretçilerle kaplıyorlar. Kendilerini, 
kozmosun yasalarını koruyan ve onları kendi içlerinde somutlaştıran doğru insanın yolunda konumlandırırlar; 
dürüst bir adam, yaşamsal enerjisini kendi kendini uyarmanın en kaba biçimlerinde -zina, hem kendisiyle 

hem de başkalarıyla beslenme ve kavga etme- harcayarak tüketen untermensch'inkine çok dağılmış olan 
dürtüleri kendi içinde barındırır. Untermenscheit, güneş enerjilerinin yaşamsal çabasını entropik yaşayan ölüme 


a lebens unwertes leben mezara dönüştüren düşük titreşimiyle ufku karartan niteliktir. 


Uygarlık, çok fazla olanın ağırlığı altında çöker; destekleri, coşkulu çabaları ve duygusal dengesizliklerinin kaosu 
altında inliyor. Yakında ufalanacak ve zamanın rüzgarlarındaki moloz ve toz, klippoth/excreta'nın vahşi 


dürtülerinin ötesinde, canlandırıcı ilke içinde kalacak. 


Machine Translated by Google 


Beyaz Kimliğe bir yardım olarak Hıristiyanlık ve hoşnutsuzlukları 


Ben Klassen gibileri tarafından gaddarca kınanan eskinin zihin zehiri, içine sızdı. 
Goyim'in beyinleri, "beyaz intihar" olarak etiketlenebilecek ölümcül bir hastalığa neden olan viral bir 
enfeksiyon olarak beyaz şövalye kahraman figürünü neşeyle göğsünü gagalayan ve yaşamsal özünün kanını 
Lucifer Lejyonlarına besleyen beyaz bir dodo kuşu haline getiriyor. Morder'in dipsiz çukurundan gelen kahverengi 
kütle. Böyle bir görüş, yalnızca potansiyel bir gerçektir, çünkü Hıristiyan değerlerinin sonucu, evrenselcilik 
amblemi altında yalnızca intihara meyillidir; 'CI' (Hıristiyan Kimliği) olacak olan dışlayıcılık altında zıt duruma 
(gelişmeye) yol açarlar. Pagan bir dünyanın Beyaz Şövalyesi, nefsinin gönderildiği kurban sunağı olarak 
hizmet eden çapraz ansata'nın simyasal işareti altında şövalyeliğini korur. Bu nedenle, Hıristiyanlığa yalnızca 
ölümcül bir zehir olarak bakılabilir, rassen hijyeninin baldıran otu, lafzi bir yorumla, ancak ırkçı bir vurgu ile 
alegorik çizgilerle yorumlandığında en fazla homeopatik bir zehir dozu olarak görülebilir (örn. CI). İkinci 
durumda(CI), içte Mesih'li bir varlık inşa etmek ve maddi dünyayı geliştirmek için gerekli mimarinin kaba bir 
taslağı olarak hizmet eden Sol-Om-On tapınağının inşasını kolaylaştıran, ruhsal olarak yüceltici bir mitos işlevi 
görür (gerçi zorunlu değil) bu temelde olmadan('İçinde-Hariç"). Kelimenin tam anlamıyla düşünüldüğünde onu 
dünyevi dünyaya bağlayan hafif bir bedenin ayak bileği etrafındaki bir prangayı hâlâ temsil ediyor ve bu 
nedenle bu açıdan kusurlu olarak kabul edilebilir, ancak ve ancak daha yüksek olanın bir savaş olarak 
hizmet etmesi yerine daha alçak olan tarafından engellenmesi durumunda ilkinin kurulması için zemin (durumun 
bu olduğunu iddia ediyorum). 
cl ile ilgili diğer potansiyel sorunlar, sonuç olarak kişinin özerk irade açısından hadım edilmesine yol açan, 
Mesih'in harici bir kurtarıcı olarak (yine belki de yanıltıcı) yorumlanmasıdır. Böylece dış otoriteye (rahiplikler, 
mesihler) bağlılık ve bağımlılık yaratılır ve bu da "Hıristiyanlığa" (örneğin süper bilinç) ulaşmanın gerekli 
koşullarını doğrudan engeller. Ahlaki bir buyruk olarak 'öbür yanağını çevirmek' beyaz ırkın yüreğine asla 
yazılamaz. 
adalet, bir yanlışın düzeltilmesi bileşenini ve diğer tarafı, bir direniş ihlalcisinin iradesine karşı güç yoluyla 
gerekirse, yaralanma için adil bir tazminat bileşenini gerektirir. De natura moralia'nın (iddia edilen) 
kötü adam tarafından mağdur edildiği için tazminat almaya hak kazanan zavallı 'kurban' figürünü 
ayakta tutan bu ince saldırganlık biçimi. "Öbür yanağını çevirme" ahlakı, aynı zamanda, diğerinin davranışının bir 
düşmanlık eylemi, varoluşun uyumunu bozan bir eylem olarak tasvir edildiği bir yalancılığı akla getirir ve böylece 
onları "gerekli olması gereken" ihlal eden bir "kötü adam" olarak ima eder. ödeyin, ancak yalnızca ilahi müdahale 
yoluyla. Yine adil tazmin etme, yargılama ve uygulama yetkisi yasaklanır ve mağdur olduğu iddia edilen kişi 
ahlaki bir üstünlük kompleksi içinde kendini beğenmiş tatmine başvurmak zorunda kalır. Doktrin, köle ahlakı 
kavramını, yani pasif saldırganlığı, kendini her türlü yanıltmaca ve hilekârlıkla gösteren, yalancı bir hilekarlık 


kavramını somutlaştırır. Kurbanın dış görünüşü mükemmel bir örtüdür. 
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yalancı bir şeytan için ve dolayısıyla paradoksal/çelişkili bir şekilde yukarıda belirtilen ahlak, bir 'Şeytan'ın 
ahlakıdır; bir durumda (birçok durumda) insan ilişkilerini belirlemede temel faktör olanların (örn. Roma, 


Imperium) rakibi ve türevi bir varlıktır. , bireysel veya toplu düzeyde baskın güç). 


Hristiyan Kimliği: lehinde ve aleyhinde argümanlar 
Doktrini birçok durumda Beyaz insanlarda yankılanıyor: Öteki için özgecil saygı (belki 


yanlışlıkla); özeleştiri(belki aşırı ve tek taraflı bir önyargı gerektirir); adalet duygusu ve saygı (genellikle yaşam 

ve uzuv pahasına) ve sağduyuya/kurnazlığa aldırış etmeme, eğer ikincisi gerçeği desteklemek için gerekli bir 
bedelse, daha yüksek bir ruhsal yörünge (maalesef toplumun zihin denetleyicileri tarafından kaçırıldı) ) dünyadan 
bir yükselişe yönelik; adalete karşı savaşma ve kötülüğü yok etme isteği. Bu Hristiyanlık mı yoksa daha 

pagan bir etiğin bir yansıması mı (Hıristiyan Kimliği içinde yer almadığı kabul edilen grup dışı fedakarlık hariç, 
ikincisi evrenselci değil dışlayıcıdır)? Belki de Hıristiyan Kimliği, Yahudi/bereketli hilal (hag hammadi, 

Oumran) gnostik yazıtları gibi Diğer kaynaklardan türetilen bir masal olan belki de gerçek Hıristiyanlık olan bir 
masaldır? Belki de bu düşünce Beyaz zihne yabancıdır ve/veya belki de kökleri, tamamı olmasa da 

kısmen Aryan kökenlerinden türetilen geleneklerin senkretik bir koleksiyonundadır? Kökenlerinin karanlığı bir 
yana, Hıristiyan Kimliği, beyaz davranış ve düşünce süreçleriyle çok fazla etik paralelliğe sahiptir; her halükarda 
bugün, başta Beyaz Irk olmak üzere birçok ırkın praksisleri aracılığıyla şekillenmiş ve dönüştürülmüş, yaşayan bir 
tarih olarak varlığını sürdürmektedir. Her ne kadar bir nükleer reaktöre sahip olmaya benzer olsa da -her zaman 
zehir sızdırıyor, ancak hem İyi hem de Kötü için ele geçirilebilir güç üretebiliyor olsa da- onların mülkü 

olarak konuşulabilirdi. İyinin ve Kötünün ötesinde olmadığı ve bunun tohumlarını kendi içinde barındırdığı 
sürece, belki de hiçbir zaman iyinin ve kötünün ötesine geçemez, çünkü etik temeli, bu iyilik yapma ve 

kötülüğü yok etme ayrılığına yerleşmiş bir düalizmdir (ikincisi ana odak noktasıdır). Bu, iyiliğin ve ilahi gücün 
dışsal bir kaynağı olan mesih'in (belki de yanlış) ışığı veya irfanı ile dolu bir boşluk yaratır. Bu tabii ki Hristiyanlık 
(ve Hristiyan kimliği de) alegorik yerine kelimenin tam anlamıyla yorumlanırsa. İkincisi ise, bu güç Mesih 
bilincinin (gelişimin hangi aşamasında olursa olsun) tohumu olarak kişide gizli olarak bulunabilir. Şu ana 

kadar CI, Yahudiden çok Aryan'dır, oysa ikincisi tamamen geçici ve geçici olanla bağlantılıdır ve bu nedenle, 
Hıristiyanlığın kendisinde kimseyi ortak olmaktan caydıracak temel unsur olan kurban arketipine veya anti- 
kahramana sığ bir tapınmadır. daha klasik bir Aryan kişiliğine sahip olan. Bununla birlikte, alegorik olarak, 

İsa figürü, çeşitli uygulamalarla (meditatif, yogik, ritüelistik) kişinin ruhunun dönüştürülmesiyle elde edilen bir 
simya durumu olan Mesih'li veya meshedilmiş biri olarak, Odin veya Osiris veya başka herhangi bir ölen/dirilen 
figürüne karşılık gelir. Tanrı. Bu nedenle, bir alegori olarak arketip, Mesih bilincine sahip aydınlanmış bir varlık 
olarak Aryan'dır, çünkü bu, göreceli olarak düşünen bir varlığın, kendilerini sürüden/diğerlerinden 

türetmesi gereken bir zayıfın veya cücenin özelliği olan herhangi bir mağduriyeti ("karmaşık") ortadan kaldırır. 
ve varoluşlarında pasif bir zayıflık olarak "öteki" tarafından belirlenirler. Enerji bedenleri titreşimlerinde daha 
gelişmiş, daha bütünleşmiş ve yoğunken, bir "Şeytan" veya daha yüksek bilincin ışığına sahip daha yüksek bir 
insan anlamında bir "Mesih"in kendini dönüştüren doğası şüphesiz Aryan'dır. 


Belki de 'Lucifer' uygunsuz bir kelimedir ve kendisi Yahudi göreliliğinin bir ürünüdür, yani bir 'Şeytan' veya 
binicilik yoluyla sistemi dönüştüren bir Mesih gibi davranmak yerine, sadece sorun çıkarmak ve sistemi 'bozmak' 
için yaşayan bir rakiptir. canavarın sırtında ve gerekirse onu yargı kılıcıyla doğrudan öldürmek. Düşünmenin bu 


özerkliği, benliğin başkalarına kendi kendini vazetmesi/dayatmasıdır. 
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köle ahlakı yerine efendi ahlakı. Elbette, Mesih figürünün özünde "herkesin içinde" olduğu (beyaz olan ve emirleri 
CI çizgilerinde tutan herkes) ve benliğin dışında benliğin dışında geliştirilmesi gereken Hıristiyanlığın yorumu, 
belki de yalnızca geniş bir yorumdur. her iki edebiyatçı kampın ana akımı tarafından lanse edildiği şekliyle, sanatsal 


bir fantezi uçuşu ve 'kutsal gerçeklerden' sapan bir anlatı. 


Hristiyanlık İslam: Yanlış İkilem 


Alber Pike ve Mazzini'ye yazdığı mektup (-1870 dolaylarında), Lucifer'in halklar üzerinde egemenliği Rex Mundi'nin 
ellerine bırakmasının (sahte?) ışığının evrensel tezahürünü başlatmak için duvarcılığın kışkırtacağı üç dünya 
savaşından bahsetti. kıyamet sonrası kalıntıyı kim oluşturacaktı. Rex Mundi'nin taç giyme törenine ilerleyeceği şu 
anda kan kırmızısı bir halı gibi serilen savaşların sonuncusu, Tarihin nesnelerine ("halk") ya "katılmak" ya da 
"katılmak" dayatan kaçınılmaz bir kaderdir. ya biz ya da öl'- tarafınızı tutun ve davanız için savaşın, siz ve 
koşullarınız sizi bu ikilemden hangisine dahil ederse etsin ve sosyal mimarların bir duvarın ve şeytani 

tapınağın içi boş salonlarında sizin için çizdiği yolu izlemeye hazırlanın Yahudilerin üstün ırkından Süleyman'ın 
(Şeytan). Bellumo omnium contra omnes'te çit oturanlar yoktur - ya buradasınız ya da oradasınız çünkü çit, kişiyi 
yaşam sahnesinde oyuncu olmayan bir oyuncu yapan bir tarafsızlık cephesi olmamanın bir boşluğudur. Boğayı 
boynuzlarından birinden yakala ve diğer savaş yaraları tarafından parçalan, düşmanlıkların barut fıçısı haline 
gelen bir dünyada gerekli siyasi statü nişanlarıdır. Geri çekilme yok, kısmi taahhütler yok veya popüler 

ideolojiye veya duyguya yarım yamalak sözde bağlılık ödeniyor. İllüzyon yaratıcılarının yarattığı bu karşıtlıkta, 
simülakral ikilemde tam bir bağlılık gereklidir. Muhalifler böylece listelerden seçilir ve savaş tiyatrosunda 
rollerini oynamak için savaş alanına yürürler, demiurjik aldatmaca ve Süleyman büyücülüğü sanatıyla yönetilen 
trajikomik komedi. Elbette kaçınılmaz sonuç, iki kutup arasındaki ayrımın çökmesi ve her ikisinin de gnostik 
senkretizm küresel dininde uzlaşmasıdır - kökleri semitik ritüelistik ahlaksızlık ve dünyadan kaçış yanılsamasına 
dayanan ırksız, cinsiyetsiz bir praksis. Bu nedenle, eğer kişi yaşamın fiziksel olarak devam etmesini ve 

dünya kaosunun kaçınılmaz sonucuna atlamak, tabiri caizse alevlerin üzerinden atlamak ve yeni süt ve bal 
düzeninin bahçesine inmek istiyorsa, gnostik yol, bu belki de yanlış vaat edilen ülkeye giden yol olacaktır. Belki 
de bu, yukarıda medrese doktorları ve medya hipnozunun retorikçileri aracılığıyla sunulan şimdiki ana ve yanlış 
ikiliğe pratik çözümdür. Çünkü koyunların (belki de yanlış) aydınlanmanın materyalist diyalektiği yoluyla 
yönlendirilmesi gereken kaçınılmaz sonuç budur. Böyle bir zamanda tarafsızlık en ihtiyatlı yoldur - ancak Tarihin 
kaçınılmazlığını varsaysak bile bu mümkün mü, hatta arzu edilir mi? Kültürü Gaia'nın Cesur Yeni Dünyasının tek 
devlete ibadet ve hizmetinin gerçekleştirilmesi olan, ırksız/cinsiyetsiz/cinsiyetsiz Yahudi olmayanların dünyasıdır, 
bireyciliğin kaçınma ve pasif saldırganlık yöntemleriyle onaylandığı gönüllü bir serfliktir. Yaşam 

standartlarının yalnızca finansal olarak değil, sağlık, düşünce, kültür ve aksi takdirde yaşayan 


bir ölüme anlam katan her şey açısından bozulması ve dolayısıyla leben unnwertes leben. 


'alkollü içecekler' adı verilen sıvı bir zehre sanki sadece iyi huylu ve çekici bir şeymiş gibi olumlu bakmak ve 
aramak/arzulamak için propaganda yaparak zihni zehirleme aracı, Arhontların emrinde olan kara büyü 
numaralarının temellerinden. 


Bir sinir zehrinin tüketimi ile sosyal statü arasında yanlış bir ilişki yaratmak için. 
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prestij ve beraberlik, bu zehirli maddeyi mayalayanların hedefi olan 'goyim'lerin ruhlarını yok etmeye, akışkanlığı 
ve algılanamazlığıyla en elverişli hiledir. Normal sosyal ifade için sosyal olarak kabul edilebilir bir biçim 

olarak benimsenmek üzere tasarlanan mevcut kültür (kult-your), gerçekte bir yozlaşma potası, sineklerin kapana 
kısıldığı ve kanlarının (para enerjisinin) akıtıldığı bir örümcek ağıdır. sosyal kabul edilebilirliklerinin para birimi 
olarak). Bağımlılık yapan bir madde olarak alkolün doğası, bu aşağı doğru sağlık, zindelik ve beraberinde gelen 
ahlaki bütünlük sarmalını daha da sürdürür. 

Zehirlenmiş bir beyin, zihnin zehirlenmesini kolaylaştırır, aşağıda olduğu gibi yukarıda da ve bu, büyücülerin 
toplumsalın mantığını ilahi kötü niyetle düzenlemesinin kasıtlı kabalistik niyetidir. Fizikselde yok etmek, ruhsalda 
alelade bir şekilde yok etmek ve böylece yaşam formlarının 3 boyutlu gerçeklikte maddeleşmesini reddetmektir. 
Alkol, üretim kolaylığı, göreceli maliyet etkinliği ve yüksek bağımlılık yapıcılığı sayesinde, alkole en 

duyarlı ırkları (buna sahip olmak için genetik yeteneğe sahip olanlar, diğer adıyla 'hoşgörü' ve kendisi için 
görünüşte hoş bir sarhoşluk ve rahatlamış bir durum yaratır, böylece alkol ile rahatlama/zevk arasında yanlış bir 
ilişki yaratır). 'Sebebi ortadan kaldır, sonucu ortadan kaldır' - beyazların kirli kültürünün/ırkının bu ortam 
aracılığıyla düzeltilmesinde kullanılan strateji bu olmalıdır. Yanlış çağrışım, sosyal programlamanın bir gordian 
düğümü olarak kökünden kopmalıdır ve bu, alkol ve insan tüketimi ile yeni ve daha doğaya dayalı bir ilişki yaratan 
utandırma ve daha olumlu değerler aracılığıyla, yani fiziksel-ruhsal yozlaşma ve sürekliliği sürdüren bağımlılık. 
olumsuz bir geri bildirim döngüsündeki bağımlılık ve yozlaşma, sonsuz kötü sonuçlara yol açar. Pozitif 
değerlere yapılan vurgu ana noktadır, ölçülülük gündeminin sözde mızrak noktasıdır, varsayılan olarak 

hazcılık karşıtı, kendini beğenmişlik karşıtı bir gündemdir ve yerine geçen vurgu, ötesindeki zihnin bir 

ifşası olarak içerideki stoacı bir daralmadır. maddeselliğin ktonik düzleminde bölücü mücadelenin 

kavgası. Konsantrasyon, meditasyon, tefekkür, krist-bilinci gelişiminin üçlü bir stratejisidir ve Stoacı çilenin 
varoluşsal fenomenolojik temeli, insan, insan ve doğa (kozmik ve kthonik) arasındaki uyumlu ilişkiyi destekleyen 
konsantre ve ihtiyatlı eylemin bir sıçrama tahtasıdır. Dışın var olması için iç geliştirilmelidir - sadece bir şişe 

roket ise aya hiçbir roket gönderilemez. Alkolizm, insan vücudunun tapınağına bir saldırı olarak yöneltilen kasıtlı 
pratik bir eylem olarak yüksek bilincin ifadesini, iradesizliğin ateşli kıvılcımıyla tapınağın yükseltilmesini, 

hayatın sert gerçeklerinden kaçmak ve kaçmak için omurgasız bir arzuyu temsil eder. gözü kimyasal olarak 
çekip çıkarıyor ve -bu türlerin böyle olmasını umuyorlar- böylece içindeki zerreyi ortadan kaldırıyor. Sonuç, 
gerçeğin cehaleti ve kaçınılmaz olarak her taraftan birini kuşatan tehditler karşısında kaçınılmaz körlüktür. 
Kimyasal bir körleştirme, yüksek bilincin yok edilmesi için gerekli olan maddi yapıların yok edilmesi yoluyla üçüncü 


gözün kör olmasına yol açar. 


“Alkolün etkisinin artması veya artması, onun daha fazla yanlış ilişkisidir. 
cinsel etkinlikle birlikte, insanda evrensel olarak mevcut olan ve dolayısıyla bu her yerde bulunmayı kendi kendini 
kirletme aracı olarak sömürü için olgunlaştıran gerekli dürtüler. Doğuştan, içgüdüsel davranışa dayalı temel bir 
faaliyeti, tamamen doğal olmayan ve sapkın bir kendi kendini yok etme davranışıyla birleştirmek, "bedeni öldür ve 
kafa ölecek" şeklindeki arkontik yöneticilerin nihai darbesidir ve doğasında var olan nedenselliği anlarlar. 
şeylerde ve bundan nasıl yararlanılacağı. Stoacılık yine yozlaşmayı önlemenin anahtarıdır: ölçülü olmak, yani. 


fazlalığı azaltmak ve olumsuzlamayı olumsuzlamak için. 
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Vatan Tehdit Altında - Heimat Macht Frei 


Mukavemet, niyetin zihnin fiziksel özgürlüğünde tezahür etmesini sağlar (istediği gibi) bunun yönlendirici 

bir gücü olarak gereklidir. Vatan, bu isteme sürecinin 'verilmiş'idir. Pusula yok, yön yok, hedef yok, idealin 
somutlaştırılması yok. Bu vatan, insanların sosyal bilincinin, somut tezahürünün yani ırk veya biyolojik varlığın, 
homo sapiens sapiens'in alt türlerinin ruhsal oluşumunun/yapılandırılmasının, evrim yoluyla daha yüksek 
planlara doğru ruhun sıçrama tahtasının (olmayan) yaşadığı yerdir. darwinci gizli doktrin tarzı). Böylece, 
heimat zımnen içinde yer alsa da, ruh evriminin önceki ve sonraki koşulu olarak fiziksel bir bölge olarak 
somut olarak var olur, gelişimi sırasında ruhu besleyen ve fenotipine göre yerelleştirilmiş ırkın içinde doğduğu 
toprak ana, yani. . gelişmekte olan mikrop. Her ne kadar başka yerlere göç etse de, varlığının özünde ve 
dışdeğerlendirmesi olarak içinde ve dışında anavatanını da beraberinde getirir. Bu varlık, bütünlüğünü 
korumak için 'Öteki'den münhasırlığını korumalıdır, aksi takdirde varlığına yabancı bir varlığın virüsü bulaşır, 
nihayetinde 'Öteki', eğer varlık(Irk) istemezse karantinaya alınması gereken enfeksiyon yoluyla Ötekiliğini 

yok eder. olmaktan çıkmak. Sözde bir sakinin devamının potası olarak hizmet eden tüm vatanların, onu 
"Öteki"nden ayıran sınırları olması gerekir. İçeride yaşayanlar, sınırların daha gerçekçi olması ve dolayısıyla 
anlam kazanması için sınırları savunmalıdır. Sınırları ortadan kaldırmak, kişinin varlığını zehir ve saf su karışımı 
gibi eritmektir; ikincisi, saf su karıştırılarak kirlenir. Irk bazında bu, 'miscegenation' veya maljeniktir, sınırların 
gözenekliliği yoluyla kanın bozulmasıdır. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda 'Boşlukları durdurun ve çatlakları 
onarın' sloganı. Yalnızca içinde yaşadıkları maddi dünya bölgesi ile daha yüksek ruhsal dolaşıklık yoluyla sakin 
olanların orada bir yeri vardır. Eğer kalpleri (bilinçli bir seçim değil) başka yerdeyse, orada yaşamayabilirler. 


BENİ idir en vie 


Kali Yuga/bitiş zamanlarında gelecek için bir tahmin. Parlayanlar ortaya çıkacak 
Şeytani matrisin kasvetli derinliklerini geride bırakarak, doğuştan gelen özlerinin sapkınlığı yoluyla 
kendilerini kendi kendini yok etmeye götüren, kendi kendini yok eden alt insanlığın külden cesetlerini bırakarak, 
Yahudilerinin mavi baskısından bir babil mimarisini umutsuzca bir araya getirmeye çalıştılar. ustalar. Ruhun 
Şimşonları yaratıcı yıkımlarının yıkıntıları arasına düşerler; çünkü kozmik dengede uyumsuzluk anlamına gelen 
şey, kozmik yasaya karşı duramaz ve İlahi Adaletin yasacı mekaniğinde düzeltilecektir. Cennetin ortaya 
çıkmasını bekleyerek, son zamanlarda orjiastik bir terkedilmeyi kutlayarak dünyayı yakacaklardı. Ötekilerin 
özerkliğini ne kadar kısıtlamaya çalışırlarsa, kendi projelerini o kadar çok bastıracaklar çünkü birincisi kendi iç 
gerekliliği göz önüne alındığında var olmalı ve demiurjik bir nedenselliğe ilişkin kesin bir tahmin yok, bir sosyal 
planlama muhtemelen Tanrı'nın iradesini sınırlayabilir. ilahi kıvılcımlarında kendini gösterir. İlahi kıvılcımları 
söndürmek, hegemonyasını ileri sürmeye yönelik megalomanyak bir girişimde Öteki'nin yaşamsal ateşini 
söndürmek isteyenlere karşı eşit ve zıt bir tepki uyandırmaktır. Dolayısıyla tarihin ilerleyişi bir olgudur, bir 
zorunluluktur ve bu, kendi fantezilerinden bir gerçeklik biçimlendirecek olan siyasi alanın toplumsal 
mimarlarının tasawur ettiği türden değildir. Hiçbir güç ondan sapamaz ve kapsayıcı Ruh Üstü ile uyum 
içinde var olanlar tarafından yalnızca tekerlek içinde bir tekerlek olarak alt edilir. Otantik bir hayat yaşamak için, 
örn. kişinin özünün var olması, daha büyük toplamla uyumlanmayı gerektirir. Bu, Dharma'nın yerine 
getirilmesi olan kişisel simya olan "Büyük Çalışma" olan kişisel hazırlıktan gelişen tamamen pratik bir meseledir. 


Durumu, herhangi bir Ötekiliğe karşı inatçı bir direniş değil, bu uyumlamaya yönelik farkındalık ve alıcılıktır. 
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bununla ihtiyatlı/ihtiyatlı bir ilişki. Anlayış, bu yüzleşme yoluyla geliştirilir ve bu da benliğin daha 
fazla güçlenmesine yol açar. Bütünlüğü içinde benliği tehdit ettiği yer, bu yüzleşmenin bir 
'savaş' senaryosu haline EL ve bu nedenle kendini korumak için savaş verilmesi gerektiği yerdir. 


FENR 
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PROFESÖR FENRİR'İN NEGATİFİN OLUMSUZLUKLARI 


Gelecek Şeylerin Kehaneti : ırksal gerilimler hoşgörü sınırlarını aştığında, yani. psikolojik esenlik ve rahat bir 
yaşam standardı (yiyecek, barınak, bazı ucuz eğlenceler/ekmek ve sirkler) gibi temel ihtiyaçlarla çatıştığında, 
evrenselcilik ideolojisi sona erecek ve yerini hayatta kalmaya dayalı olan natüralist erdem etiği alacaktır. 

en uygun, en iyi ve en parlak, bu ilkelerin kasıtlı olarak tersine çevrilmesi değil, şu anda kendilerini liberalizmde 
somutlaştırıyor - Christ-Deliliğin başkalaşım geçirmiş versiyonu. Körü körüne bakan kitlelerin gözlerindeki Maya 
perdesi çekilip etraflarındaki kaosa uyandıklarında ya o pratik-davranışçı ahlakı benimseyecekler ya da doğa karşıtı 
sapıklar olarak yok olacaklar. programlamaları yoluyla olmak üzere şartlandırılmışlardır. Rahowa, seküler 
hümanist liberal-demokratik devlet haline gelen Hıristiyan Evrenselci dini kurumu alt üst eden uyandırma çağrısı 
olacak. Düşmanlıklar, Nietszche'nin bahsettiği tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesiyle sonuçlanacak; 
Hristiyanlık/Liberalizm maddenin çarmıhında çarmıha gerilecek çünkü maddi dünya, gerçeklikten kaçmanın doğa 
karşıtı değerlerin ideolojik enkazını bırakarak çarpacağı bir tuğla duvar oluşturuyor. Bu kazanın yıkıntılarından, 
şimdiye kadarki kutsal ineklerin eşitlik, hoşgörü ve günah kefareti, vicdan azabı ve yanlış vicdan safsataları 
keşfedilecek. Algının berraklığı, gül renkli camların ikiyüzlü ve karşı-olgusal insancıllığın opaklığının yerini alacak 

- Gerçek, daha sonra sahte bir idol, altın bir buzağı eritilerek takas için külçe ve sümüklü böcek olarak kabul 
edilen İdeal'e karşı zafer kazanacaktır. Siyasi rahiplerin ve onların anti-kahraman Siyah ve Kahverengi İsa 
figürlerinin müsamahalarını elde etmek için aldatılmış kitlelerin önünde 'beyazlıkları' için kırbaçlanarak, 

önünde sefil bir şekilde eğildikleri bir alter işlevi görmekten daha değerlidir. secde etmeye şartlanmışlardır. Algının 
bu berraklığı, Hiperborean Aklın, Varlığın iç çekirdeğine nüfuz eden ve Yahudi/Yahudileşmiş 

kontrolcülerin (stereo-)tipik kumarları olarak uyandırdıkları opossum oyununun ve korkakça yanılgıların savunma 
cephelerini yıkan sert ve buzlu bir bakışı olacaktır. iktidar oyunu ve hiyerarşinin en alt kademelerindeki embesil 
suçlamaları tarafından benimsenen pozlar, yani haklarından mahrum bırakılmış proleter untermenschen ve 

canlı kalkanları ve kedi pençeleri olarak cüzdanlarını ayırmak için kullandıkları kahverengi / siyah / 

sarı goyim orduları. üretken beyaz işçi sınıfı ve bilge entelijansiyanın zihinleri. Getto Yahudilerinin acıklı hikayeleri 
ve acıklı masalları ve duygusal "oi oi oi!" ve "Hosannah!" kaçınılmaz olarak beyni kirli beyazların 

ihtiyaç duyduğu bir kova buzlu su görevi görecek olan gerçeklik kontrolü temelinde takip eden Doğal Düzen'de 
aforoz haline gelecektir. Bu gerçeklik kontrolü Rahowa aracılığıyla gelecek ve Tanrı, mücadelede tarafsız bir 
hükümde bulunmayacak, ancak yangındaki oyuncular kendi aralarında karar verecekler - zafer en iyiye 

gidecek ve en parlak yenilgi, gücü daha büyük güç tarafından geride bırakılanlara olacak. kendini her zaman 
kaliteye dayandıracak ve asla sayısal çoğunluğa dayanmayacak bir güç. 


Rahowa tarzı, kaçınılmaz olarak, bok dünyasından gelen lağım suyunun, eski ihtişamını yozlaşmış bir tembelliğe 
bırakmış ve her türlü tavizi vermeye istekli beyaz toplumun beyaz mezarlarına pompalanma hızı biçiminde 
gelecek. hazcı kendini terk etmesini sürdürmek için gereklidir. Koku göz ardı edilemeyecek kadar aşırı olacak 

ve arızalı tesisatın akışını tersine çevirmek için tesisatçıların getirilmesi gerekecek. Bu ne kadar çabuk 
gerçekleşirse, dışkı maddesinin hastalığa neden olan etkisi olmadan yeni bir düzen o kadar çabuk kurulabilir; 
daha santize bir düzen, Mr.Clean the White temizlik maddesiyle etnik temizlik, geriye o efervesan limon tazeliği 


kokusu, açık kanalizasyon toplumunun pis kokusundan çok saflık ve edep kokusu bu noktadan önce gelmişti. 
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Küçük çaplı isyanlar, rahowa'nın alevlenmesi -sonsuz savaş- etnik hatlar boyunca mega bloklar 
oluşana kadar hız kesmeden devam edecek. Birkaç kıvılcım kaçınılmaz olarak barut fıçılarını 
kuracak ve "toplum" olarak adlandırılan şeyi, patlayarak birbirine fırlatılan farklı etnik şarapnel 
parçalarından oluşan bir parçalanma bombasına atacak ve burada daha büyük güç, kendisine 
zarar vererek daha az olanı yenecektir. 'Rab' onları çözmeyecek, kendileri çözecekler. 

Bu farklı holdinglerin dinamik kayması, sonunda, gücün onlara sağladığı (-güç haklı kılar-) bölge 
ve başkalarıyla karşılıklı çıkar için anlaşmalar yapan ve düşman güce karşı çatışmalara giren 
maddi kaynaklar aracılığıyla kendilerine tahakkuk edecektir. Bu, 'barış, sevgi ve birlik" düzeni 
yalanını çürütecek, onun yerine ebedi savaş, kişinin kendini sevmesi ve ona özel birlik düzeni 
-Rahowa, Irksal kutsal savaş- düzenini koyacak olan doğal düzendir. 


I H . i/l İ . 


"Klassen'in ifadesiyle en büyük günah - ve adaletle. Kişinin yaşamının dayanağı, ait olduğu akraba 
grubudur - aşırı saygı duyarak ve grup dışındakilere bölünmüş sadakatler göstererek akraba 
grubunun doğasını ihlal etmektir. Biyolojik anlamda akraba olmamak, kişiyi kendi türüne bağlayan 
bağı koparmak ve böylece onu hayata bağlayan gümüş kordonu koparmaktır - sapkın bir biçimde 
ya da "özgürlük" anlayışında soyun altın zincirini koparmak. doğa yasalarına karşı işleyen, 

böylece yaşam yasalarına karşı doğa karşıtı egoizmde ölüm lehine işleyen, kendi yerinde bir yere 
sahip olarak kendine aykırı olarak başkasını aramak, uzaylıyı ırksal olandan daha yakın olarak 
görmek. akraba, yaratır ve dünyadan yabancılaşma ve kişinin kendi asılı ipini dokuma eylemidir - 
her ihanet eylemi başka bir iplik ve ilmiğin sıkılmasıdır. Irk haini hayata çekişme getirir ve bu 
nedenle bir şeytandır. doğal düzene veya tanrının kanunlarına karşı bir isyandır. Kibri, kendi 
türünden yabancılaşması ve böylece düşmana dönüştürdüğü potansiyel arkadaşlarından 
dışlanması yoluyla, ama aynı zamanda doğal olmayan ittifaklarının onu düşman kampında bir 
sığınmacıya sürüklediği içsel sadakatsizlik ve güvenilmezlik yoluyla kaçınılmaz olarak yok olmasına 
yol açar. artık karşı tarafa fayda sağlamıyor ve onların tüm özgeciliğine rağmen, biyolojik akrabasına 
bile güvenilmezliğini kanıtlamış olması, ya bu düşman kampından dışlanacak ya da en iyi ihtimalle 
hor görülecek, hatta doğrudan bir piyon olarak öldürülmeyecek. yararlılığını yitirmiş ya da 

hayatın satranç tahtasındaki ırksal mücadelede daha büyük kazanç için daha iyi feda edilecek 

olan. Irk haini, bir uzaylı topluluğuna sızmayı başardıysa ve arzuladığı nesne-politik gücünü 

elde ettiyse; şöhret; seks; iş('sermaye') - daha sonra (ilişkisinde biliniyorsa) birlikte zenginleşeceği 
varsayılan akrabalarıyla tüm bağlarını kesmiştir. Bununla birlikte, eğer bir kusurlu ise, uygun 
olmadığı için reddedileceği/reddedileceği ve bu nedenle daha yozlaşmış ve belki de uygun bir 
kadere doğru yetki devri yolunda ilerlemesi gerektiği için düşman kampına sığınması 

zorunluluktan kaynaklanmış olabilir. Doğa böyledir. Herhangi bir yavru, yabancı grubun bir üyesiyle 
genetik olarak hibritleştirilmiş birleşmesinden kaynaklanıyorsa, bu aynı şey daha da büyük bir 
dereceye kadar gerileyici olacaktır ve sarmal, içsel kaosa kadar kısırlık ve içsel ruh/genetik 

çatışma yoluyla aşağı doğru yok olmaya devam edecektir. meyve vermeyi bırakacaktı. Hain ırkın kaderi böyledir . 


Kişi varlığını gruptan aldığı ve amacını burada bulduğu için, yaşam koşulu kabile sadakatidir; 


"Sen bir hiçsin, halkın her şeydir" ve halkın olmadan da sen bir hiçsin. 
Irk Sadakat: . 


Evrimsel ilerlemenin durumu. ruh, bütünü sürdürmek için tutarlı ve uyum içinde çalışan tüm farklı 
parçalarla uyumlu bir durumda olduğu gibi, bütünlük yoluyla gelişir. Irk karışımı tanıtıyor 
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yabancı unsurlar veya daha doğrusu, doğası gereği çelişkili olan ve bu nedenle çapraz amaçlarla çalışan ve kaos yaratan 
yabancı unsurların bir karışımı veya melezidir. Karışık ırktan Yahudiler ve Arapların örnekleri ve onların şiddetli akılsızlıkları, 
Tanrı'nın yaratılışına karşı çalışan bu şeytani durumu, kötülüğe karşı iyi bilgilerinde sabit kimlikleri olan daha istikrarlı üyelerini 
güçlendirmek dışında, doğayı ihlal etme günahını göstermeye yeterlidir. kanun. Irk sadakati, türün devamını ve aynı türün 
kademeli olarak öjenik olarak çoğalmasını ve ruh evriminin kademeli süreci olan kusurları nesiller boyunca geliştirerek nihai 
mükemmelliğe ulaşmasını sağlar. Karıştırmak, tanrılığa giden imkansız -yıkılması- evrimi yavaşlatmak ve buna teşebbüs 
etmektir. Yalnızca en saf olanlar tanrı olabilir ve bunu tüm halklar içgüdüsel olarak Öteki'nden kaçınmalarında ve kendi 
türlerini sürdürmelerinde bilirler. Gerçekten de Doğanın ilk yasasıdır, "kişinin kendi türünü koruması" David Lane. Bu nedenle 
hayatta kalabilmek için 14 kelime pratiğe dökülmeli ve başkalarıyla ve benlikle ilgilenirken her şeyden önce akılda tutulmalıdır. 


Özgünlük, bu ihtiyat olduğu için Irksal sadakat yoluyla elde edilir. 


Soylu Vahşi Efsanesi: 


Evrensel kardeşlik hakkındaki saf söylem, hayatın hiçbir insanın bilmediği bariz gerçeklerini örtmeye çalışır. 


Farklı aileden olmak arasında kardeşlik vardır ve evrensel bir aile de yoktur. Yüksekten akan sözlerin tatlı zihin zehiri, zihinsel 
sarhoşluğun uyutucu bir taslağı olarak hizmet eder ve düşmanın yapmadığı gibi aptalca bir şekilde kılıcı indirme şeklindeki kasıtlı 
"bon geste" yoluyla gerçeğe karşı körleştirilmiş ve karamsar bir kişinin savunma radarını kapatır. Onunkini indir. Gaia Ana ile 
evli bir otokton varlığın mütevazi kıyafetleri ve masumiyet halesiyle süslenmiş temsilcileri, saf, koyun benzeri ve Pavlovcu 
koşullanmış beyaz nüfus kitlelerinin vizyonu boyunca kırmızı ringa balığı gibi sürükleniyor. Gerçek bir "kara şeytanı" bir 

"varlık meleği" olarak temsil eden bu hilekârlık eylemi, zalim kararlılığının ete doğru artan itişini çevreleyen beyaz dayanışmayı 
birbirinden ayıran kamanın ince ucudur. Bu aracı ve tiranlığı kurtarmak için, rasyonel düşüncenin izlerine sahip olanlara, akıl ve 
duyumun onları ancak katı çıplak gerçek, bir yamyam gerçeği olabileceğine ikna edeceğine dair basit ampirik verilere ve 
kanıtlara dayatma yoluyla temsilde hakikate bir uyanış gereklidir. , bir katil, bir tecavüzcü ve yalnızca zoolojik sergilere ya da 
tarla canavarı olarak hizmet etmeye uygun kaba bir alt-insan. Herhangi bir rasyonel insanın, sık sık lanse edilen çeşitli "asil 
vahşiler" ile kişisel tanışıklığı ve deneyimi, onların kitle iletişim araçları ve ack-a-aptal-icks aracılığıyla |0G'de (Yahudi işgal 
hükümeti) somutlaşan zihin kontrol sistemindeki methiyeleriyle doğrudan çelişir. kamu politikası ve hiyerarşinin kapsamı 
boyunca toplum mühendislerinin kurnazca uygulanan gazete konuşması. Kaba, kaba, açgözlü, bencil, yalancı, ikiyüzlü, 

basit ve kirli, bu kaba varlıklarla uygun şekilde ilişkilendirilen özelliklerdir, öyle ki, "asil" unvanları, "asil vahşi" övücü unvanlarından 
çıkarılmalıdır; yukarıda bahsedilen ilişkili fikirlerin sadece kalıntılarını bırakarak. Kaçınılmaz ebedi kötü adam beyaz adam 
(yahudi anlatısına göre) tarafından "toplumsal öfke ve adaletsizliğin" karşılandığı bu "ezilen kurban" ve "onurlu insan" 
etiketlerinin ticareti, bu varlık (vahşi) küstahça kasıp kavuruyor tüm beyazların -hakkında hiçbir şey bilmediği ama beyazların 
evrensel olarak kölece ve itaatkar bir mizaçları olduğunu varsaydığı sosyal programlama yoluyla hepsinin aynı mizaca sahip 
olduklarını varsayarak- ayakkabıları parlatmaya pek uygun olmayan gerçek "huysuzlar" olarak önünde diz çökmelerini 
beklemek ve /veya adı kutsal kılınan 'Beyaz şeytan'ın gaddar doğasına atfedilebilen basmakalıp 'yaralı haysiyet' soğuk bir 

bakış sergiliyor. Böylece şımarık Buck, beyaz uluslardaki ev sahiplerini ve beyazlar kovulduktan sonra, elbette her zaman 

var olan Yahudi ve Çinli ekonomik (2) Çinli ekonomik(2) köle sahipleri Böylece asil vahşinin karması ve onun hantal doğası. 


Beyaz özgeciliğin rahatlatıcı sarısını üstlenmek istemeyen inatçı bir canavar, daha azının altında çelik ve demirden olmalıdır. 
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doğu despotizminin hayırsever kalkanı. 'Soylu vahşi' gerçekten efsanevi bir canavardır ve para aristokrasisinin 
vahşi soylularıdır, yani. Yahudiler ve Çinliler, mit yaratmaları doğru bir şekilde aşağı ırklar olarak bahsedilenleri bir 
kez daha köleleştirmeye yarayan bir gerçekliktir. 


Abortisit: Erdemler ve Ahlaksızlıklar: 


Hıristiyan ahlakı, hepsinin "tanrının çocukları" olduğu varsayımıyla geniş kitlelere ilahi özgecilikten oluşan 
evrensel şemsiyesini genişletir (en azından schofield versiyonu Hıristiyan kimliğine aykırıdır). Bu, tüm 

yaşamın tanrının bir yayılımı olarak kutsal olduğu ve dolayısıyla ona Doğal yaşam fırtınasından koruma ve 
sığınak sunduğu fikrini ileri sürer. Bunu yaparak, doğa karşıtı niteliğini gösterir ve apaçıklığıyla bu kadar somut 
olan eşitsizliğin eşitlenmesine başka türlü karşı çıkacak olan yardakçılarının gözlerini oyar. Güzelliğin bu 

sahte ışığı, gerçekte tanrının evindeki bir hamamböceği istilasının üzerine bir İran kilimi atmaya hizmet ederken, 
kendisini erdem ve iyiliğin doruğu olarak temsil eden parlak görkemle dolup taşan karışık kalabalığı yıkar. 
Eşitlikçiliğin bu yanıltıcı yanılgısı, bu tanrının mor gözlerinden yansıyan kirişleri ihmal eder ve iskambil 
mimarisini desteklemenin bir yolu olarak kutsallığı bozulmuş kafirin gözlerindeki en küçük zerreyi göstermeye 
çalışır. Hayırsever bir şekilde 'insan' uygarlığı olarak adlandırılan şeyin en alt katmanlarında mutlu 

bir cehalet içinde yaşayan yeryüzünün haşaratını kuluçkaya yatırmanın sonucu, tam anlamıyla sözde tüm 
insanlık stokunu alçaltmak ve ipek bir keseyi bir domuza dönüştürmek oldu. Yüzyıldan daha kısa bir süre önce, 
ilerleme olarak lanse edilen, ancak yalnızca materyalist olarak ve gerçekte ruhani gerileme ve orman vahşetine 
atavizm olan şeye kulak verin. Bu nedenle, kansız sülükler kitlesini ve diğer rahip kast vampirlerini beslemek 
için güçlülerin yaşam kanını öpüp vampirleştirirken ısıran erdem olarak zayıflık doktrininin sakatlayıcı doğası. 
Bir patlama yerine bir sızlanma ile dünya sona erer ve tam bir hayvan çekişmesinin yeni bir karanlık çağı 
başlar. Böyle bir zamana dayanmak için kişinin atavize olması gerekir, ancak daha yüksek bir vahşet oktavına, 
yani asil vahşi haline gelmek ve yalnızca güçlülerin hayatta kaldığı ve en uygun olanın sonunda en iyi olacağı 
kaçınılmaz bellum omnia contra omnes'de pençeyi keskinleştirmek ve ipi güçlendirmek gerekir. hayatta 
ilerlemenin bir yolu olarak aldatıcı ikiyüzlülüğü ve grup dışı fedakarlığın sahte putlarını benimseyenlerin yerine. 
Dünya böyle çürüdü ve geç dönemine girdi ve yeni bir dünya işte böyle başlayacak. 


Yaklaşan geleceğin belirtileri şimdiden ön plana çıkıyor ve tam anlamıyla 'düşük öldürme' 
olarak adlandırılan kürtaj olgusu, Hıristiyanlıktan farklı türden bir etiğe geçişin parlak bir örneği. Sürünün itlaf 
edilmesi, ırksal stoğu iyileştirmenin disijenik bir yoludur, çünkü yaşama karşı en az vicdan sahibi olanlara ve 
yaşamı desteklemek için en az donanımlı olanlara, vicdanlı ve 'sorumlu' olarak yükümlülüklerinden muaf 
tutulmak üzere bu seçenekten yararlanma fırsatı verilir. vatandaş. Bu "talep üzerine kürtaj" formalitesi, 
yozlaşmış tipe tam yetki verir ve bu tipler, daha sonra sonuçlarına aldırış etmeden aşağılık şehvetli 
arayışlarını artırır. Bu, elbette, daha iyi türler arasında istenmeyen bir şeydir, stoku devretme ve nüfusun 
istikrarını zayıflatma eğilimindedir; bu, daha az arzu edilen türler arasında daha hayırlı bir gerçektir; 

Bakıcılar, hak ettiklerinden fazlasını alarak ve orantılı bir dengeden çok daha azını vererek, daha iyi bir topluma 
yaptıkları yetersiz katkıları bir yana, onları desteklemek anlamına gelir. Hristiyan değerlerinin 
sönümlenmesiyle birlikte, yeni bir vahşet yükselişte, grubu gruplara karşı karşıya getiren ve Tanrı'nın kristal 
sarayını geri dönüşü olmayan parçalara ayıran daha natüralist bir ethos. Abortisit, toplumun hiper 
cinselleştirilmesiyle bağlantılıdır - bir disjenik mekanizma, Gethsamane bahçesindeki deliceleri biçen ve 

onları Moloch'a adak töreninde yakılacakları Golgotha'ya nakleden bir satürn tırpanı. Elbette bu, 

Hıristiyanlığın mevcut versiyonunun bu karşıt tepkiyi ortaya çıkarmaya devam ettiğini varsayar, 
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Düzen ve Akıl değerlerine karşı olan bu karşıtlık, Hıristiyanlığın gerçek anlamda anlaşıldığında, katı bir disjenik içeren 
öjeni için en büyük reçete olarak hizmet edebileceğini gösterir. Schofield ve King James Hıristiyanlığının "tüm insanlar 
kardeştir" yanılsamasıyla işbaşında olması ve "insanı" belki de kastedilenden daha geniş bir anlamda tanımlaması, 
insan evriminin maljenliğini desteklemekte ve bu terimle sınırlandırarak barbarlığa doğru atavizm 

yaratmaktadır. Kavramsal sınırlarının dışında bırakılanları daha uygun bir şekilde "insan". Dolayısıyla doğa, 

doğa karşıtı ahlak yalanını çürüttüğü için, sanrılı doğasıyla kendi yıkımının tohumlarını eker. Kürtaj, aşağı "ırklar"ın 

ya da türlerin daha da fazla çocuğunun sayısız milyonlarca potansiyel çoğaltıcısını aşağı doğru hareket ettiren yabani 
otların biçerdöveri olarak duruyor. İnsan evriminin tacındaki bir mücevher, gizemler tapınağının bir destek direğidir. 


Kürtajın işlevi, uygun grupları hedef almak için kullanılırsa, insan soyunun iyileştirilmesine yardımcı olur. 


, uygunsuz bir şekilde kullanılırsa (yani arzu edilen stoğu hedeflemek için) bir yozlaşma silahıdır ve 
soykırım. Tüm silahlar gibi, kendi içinde tarafsızdır, yalnızca araçsal bir işlevi yerine getiren kaba bir nesnedir ve bu 
haliyle, tanımların nasıl şekillendirildiğine bağlı olarak ilerici/gerileyici güçlerin cephaneliğinde yalnızca bir 'silah'tır. 
Dünyanın çamurlu bölgelerinde kürtaj kliniklerinin kurulması, zaten aşırı yüklenmiş bir dünyaya hizmet ederdi. 
Çekirdek ailenin hiperseksüalizasyonu ve yok edilmesinin yanı sıra, sürüleri kürtaj yoluyla itlaf etmenin toplumsal 
kabul edilebilirliği, insanlığı Hıristiyan ve liberal eşitlikçiliğin tortusundan kurtarmaya hizmet eden (en azından 
uygun şekilde kullanıldığında) hem araçlar hem de aynı anda silahlardır. insan hayvan melezleri seviyesine kadar 
stok. 


Hayvan Psikolojisi: bir karikatür: 


"dövüş-kaç-zina" - canavar bilincinin üçlü biçimi. Bu "hayvanlık kiplikleri", Doğal İnsan'ın, namı diğer Beastman'ın 
temelini oluşturan motivasyon yelpazesini kapsar ve onun pratiğinin olasılıkları olarak hizmet eder. Bir uyuşukluk ve 
zihinsel donukluk anında, gizli enerjilerini zina yoluyla harcamaya, düşük zevklerin peşinde koşmaya ve birikmiş 
maddeyi (ruh ve madde birdir) dışarı atarak günahlarının kefaretini çekmeye yönelebilir. Sinirlerin hafif bir şekilde 
tahriş edilmesi ve öfke-tepkisi yasaklanır, 'dövüş' modalitesi ön plana çıkar ve enerjiler dövüş eğilimlerine 

doğru aktarılır. Bu eğilimler, tahrişin ve buna eşlik eden fikirlerin sürekliliğiyle devam ederse, öfke, 

duyularını ve/veya depoladığı enerjisinin duyularını artık şehvetli bir nesnenin kuşatmadığı zaman ve mekanda 
kendini genişletecektir. Oyun oynayan bir çocuk gibi bir kez tükendiğinde, uykuya dalar ve onarım ve iyileşme 
süreçleri başlar - ve böylece döngü devam eder. Beastman'ın göreli gücünün yerini rakip aldığında ve Beastman'ın 
gücü üstün geldiğinde bunun tersi meydana geldiğinde, uçuş, dövüşün diğer yüzüdür. Böylece dövüş ve kaçma ile 
fuhuşun nihai sonu ve genlerin gelecek nesillere yayılması arasında Beastman, kaderin iplerinde bir 

kukla gibi çekilir, onlara hükmedemediği için yıldızları tarafından yönetilir. Tarihin bir nesnesi o, satranç 

tahtasında gizli eller ve kavrayışının ötesindeki güçler tarafından hareket ettirilen bir piyondur. Burada tasvir edilen 
'gerçeklik', yalnızca, aralarında çamurlara ve ekilmemiş/gelişmemiş beyazlara maruz kalabilen ve ilahi kıvılcımları 
uyuşturucu, alkol ve sayısız diğer temel dürtüler nedeniyle neredeyse tamamen karanlığa dönüşmüş olan, tam 
anlamıyla 'Canavar Adamlar' olarak adlandırılanların durumlarında böyledir. aryan insanının 

en düşük hallerinde zayıf bir şekilde parlayan loş ışığı gölgede bırakmasına izin verildi. Bununla birlikte, çoğu Aryan 
için bu yanlış temsil eden bir karikatürdür, çünkü Aryanların yanılmazlığı, haklı olarak 'Aryan' ('asil') unvanını kazanan 
soylu doğuştan haklarına yetiştirilen benlik potansiyellerine hala yer bırakır. Hayvan psikolojisi, alt ego, biri 
öz-farkındalığı ve diğer farkındalığı kapsayan ve kişinin kendi ırkı ve soyundan diğeriyle kimliğini kapsayan geniş/ 


kozmik bir bilinçle alt edilemediğinde, insanın yalnızca alt boyutunu karakterize eder. 
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bir parçası olduğu ve varlığını aldığı üst ruha katılım. Akıl, hayvandan insana sıçrama tahtası görevi gören 
yetidir ve sezgi, insan ile süper/tanrı-insan arasındadır. Nihayetinde içindeki güç, kendi aracılığıyla 

benliği yaratır ve bu, tanrılığa ulaşma sürecinde olma sürecidir. Hayvanla karşılaştırılabilecek psikoloji ilahi 
olandır ve insanın işgal ettiği topos, ikisi arasındaki ara ve yalpalama halidir, ancak manevi olanı maddeye 
getirmek, çünkü kendini yok etmeden (Canavar bilincine/Barbarlığa doğru) geri dönmek imkansızdır. insan 
ve insanın ötesine yükseliş, bedenden çıkmadan imkansızdır. 


Evrimin bu aşamasında umulabilecek tek şey, bilge bir Canavar ve canavarca bir tanrıdır. İdeal//numenal dünyanın 
somutlaştırılması, yani. Kendini maddede cisimleştiren zihin, insan varoluşunun canlandırmasıdır ve bir 
aydınlanma mekanizması olarak zorunlu olarak hayvani bir mücadeleyi gerektirir. Bu nedenle, zaman içinde bu 
çağın ahlaki zorunluluğu, hayatın sapanlarına ve oklarına katlanmak ve acı çekmek ve daha yüksek insanın 
gücünün ve gücünün duygulanım tutkusu olmadan, duygusal tepkisellik yerine stoik kayıtsızlıkla var olmasını 
sağlayan mücadele yoluyla güç geliştirmektir. Kişinin tutuşunu sürdürürken kaplana binme eylemi, Kali Yuga/ 
Demir Çağı'nın gerektirdiği bilinç ve buna eşlik eden davranış biçimidir. 

Kurt çağında insan kurt olmalı ve yalnız kurt olacaksa böyle olmamalı 
korkakça kaçınma davranışları, ancak kendi kendini geliştirme ve teurjik kendini aşma projesinin bir uzantısı 
olarak gönüllü inziva yoluyla. daha yüksek bir bilinci sürdürmek ve yaratmak için gerekli olanın ötesinde 
fiziksel kaçınma ve ayrılma anlamında yalnız bir kurt olmamalıdır. Zerdüşt gibi, kasaba halkına karşı gelmeli ve 
onların hayvan psikolojisine maruz kalmalı, savaş silahlarını bilemeli çünkü bu çağda her zaman ihtiyaç var 
ve "birçok düşman var" diye kınlarında paslanmalarına izin verilemez ve bu da Kalkanına "semper 


vigilans" sloganı işlenmiştir ve bu kalkan her zaman onun aklıdır - ve aynı zamanda onun güç kılıcıdır. 


Heman'ın süpermen olması için Beastman'ı hem kendi içinde hem de başkalarında yenmesi, savaşması gerekir. 
"sonsuz bir savaşta" düşmanlara karşı daha büyük ve daha küçük cihatlar. Böylece hayvan psikolojisi, temel 
dürtülerin üstesinden gelmek ve bu temel dürtüleri tanrısal akılla harekete geçirmek yoluyla tanrı 
psikolojisine yüceltilir. Böylelikle Canavar bilinci, tanrı bilincinin geliştirilmesi için bir test alanı ve forum olarak 
alt üst edilir. 


Baby Boomers, Gelecek Neslin Doomers'ı: 


Çalışkan atalarınızın kasalarından asalak olarak aldığınız tüm cömertlikler, ilerici bireyci arkadaşlarınız ile statü ve 
rekabet için aşırılık çılgınlıklarında ahlaksızca harcadınız - hepsi ateşli isyancınızda küle döndü. Siz Baby Boomers'lar 
için olgunluk her zaman bir alay konusuydu, kendinizi jouissance'a, anın daimi hazcılığına, yeni Hıristiyan etno- 
mazoşizm ideolojinize uygun olarak "yarını umursamadan", günahkar ve bundan gurur duyarken; Uçup giden 
tutkular ve anlık eğlenceler adına düşünceli sağduyularını küçümsediğiniz, egonuzun kibir aynası önünde dudak 
bükmek adına düşünceli sağduyularını küçümsediğiniz yaşlı nesillerin bilge öğütleriyle alay ederek, 

çıkıntılı dilinizle yanağınızı çevirmek. Bir zamanlar etnik olarak gururlu bir ulus - nefret temelli intihar 

gentilizm inancıyla Yahudi ideologuna boyun eğdiren (Hıristiyan veya Liberal olsun, din sonuçta birdir - 

yani Yahudi halkının düşmanları için bir mezar olarak sonuncusu) yenilen düşmanlarının cesetleri üzerinde 

dans edecekler). "Kulaklar işitecek" - ama yalnızca kıyamet kehanetleri; "Gören gözler" yalnızca bir perspektifçinin 


simülakrını ve simülasyonunu 
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Yahudi olmayanların zihninin karanlığın çocuklarının büyücüleri -Yidler ve onların ork lejyonları ve doğulu 
despotlar- tarafından büyülü bir şekilde lanetlenmesinden doğan öznelcilik. 

Ataların mirası, kendilerini (hatta kendilerinden bir parçayı) feda etmektense dünyanın egoları için yanmasını tercih 
eden, yozlaşmış, zayıf fikirli, iradesiz ve omurgasız kendi kendine hizmet eden bir nesilde yok edildi. akrabalarının değişmesi. 
Böylece kendi etlerini ve kanlarını feda ettiler, atalarının can kanını vampir gibi tüketerek, yalnızca korunması değil, aynı 
zamanda artırılması gereken bir miras biçiminde - ve yine de artık var olmayan bir gerçeklik. Tembel babyBoomer 
tarafından bebek banyo suyuyla birlikte atıldığından can simidi denize atılmaz. Kendi çocuklarını yetiştirmek, sosyo- 
ekonomik/politik hayatın uçsuz bucaksız okyanusunda başıboş bıraktıklarına sahip olmadıkları bir bilgeliği fedakarca 
bahşetmek için fazla bencilliğe kapılmış durumdalar. Bu belalı sularda haritasız, pusulasız, küreksiz gezinmek bu 


dünyanın beyaz gençliğinin kaderidir. 


Mahkumların kaderi ne olmalı? Doğanın soy yoluyla kendini koruma ve akrabalık bağlarını koruma konusundaki 
demir yasasını ihlal edenler, ancak kendi kaderleri, ölümcül güçle savaşmak için ölümcül bir güç, uyumsuzluğun dengesini 
dirilten karmik bir adalet. Yarattığınızın yerine yok ettiğinizi, bilincinizi ve bağlılığınızı alt ego ile sınırladığınızı ve daha 
yüksek atmaya katılmadığınızı bilerek yaşamanın kaçınılmaz kaderi, solipsist sefalet içinde yuvarlanmak için bencil 
benliğinize bırakıldığında - Alternatif, gelişen bir aileye sahip olmak ve geleceğe uzanan uzun altın soy zincirini, hayatta 


kalma ve korunma içgüdüsünün demir iradesiyle dövülmüş halkaları görmek olabilirdi. 


Baby Boomers: Issızlığın İğrençliği: 


Şımarık prensler ipeksi bezlerde kıkırdarlar, ebeveynlerine altın kaşıkla ikram ederler, "hayatın bir şakadan başka bir şey 
olmadığını düşünürler", meteliksiz kalana kadar kendilerini lüks zehirlerle oyalarlar. Ailesel miras, alkollü ekmeğin ve 
sirklerin son damlalarıyla birlikte tükendiğinde, kendi mezarlarına gömülüp sonuna kadar bir eotisti mahvederler: Bencil 


ve yakında Gaia'nın Gethsamane bahçesine çekilecek. Onların kadavra çiçekleri gelecek nesillerin kanıyla sulanıyor. 


Onlar, bu yozlaşmış çağda kendi kendini yok etmenin mükemmel mekanizmasıydılar, bu kaos efendileri, kendi zihin 
manipülasyon sistemleri aracılığıyla yaratıldı: kitle iletişim araçları ve aka-dumb-ia. Kendini yok etme amacına gerçekten 
inananlar, kültürel çürümenin uçsuz bucaksız uçurumuna doğru iyi niyet yolundan aşağı inen sihirli otobüste sol 
taraftaki yolu izlediler. Anı yaşayarak en az direniş yolunu izlediler, gün geçtikçe zayıfladılar ve zayıflık doktrinini alkolde 
fışkıran erdem olarak kendi bağnazlıklarının trompetlerini: özgürlük, eşitlik, demokrasi! Onlar bir karanlığın 


uçurumuna doğru çılgın trene binerken 


yaş vahşeti. 

Üreme konusundaki biyolojik dürtüleri, himayesi altında kaygısız bir kayıtsızlıkla çalıştıkları sahiplenici bireycilik 

tarafından kolaylaştırılmıştı -kendilerinin yeni kopyalarını yaratarak Jones'unkine ayak uydurmak zorundaydılar- 
bencilliklerinin değişimi üzerine tanrısal bir fedakarlıkta yaratılan yeni imgeler. Ve kendi akrabaları yoksulluk, cehalet ve 
iktidarsızlık kaderine terk edildiğinde yaptıkları fedakarlık - bu kan kurbanını, İbranilerin kişisel tanrısına olan dindar 
itaatinde İshak'tan daha çok katlandılar - tanrıları Mammon, Egoizm, hedonizmdi. - egonun, benliğin tanrısına 
indirgenebilecek tüm yönler veya hipostazlar. Zihinlerinde benliğin ötesinde hiçbir şey yoktu: an be an yaşadılar, ne geçmiş 
ne de gelecek, kendi deneyimlerinin gelip geçici bir hatırası olmasın ya da gelecekteki kazanımların ve kaçınılmaz israfın 
hevesli bir beklentisi, açgözlülükle çukura ve her şeye hazır olan bir obur. -yiyebilirsin büfesi etli etin susuzluğunu 


gideriyor ve 
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kendi soyunun - kendi eti ve kanının - kemiklerindeki kanlı iliği emiyor! Oedipal, kendi evreninin bu kudretli 
despotu Rex Mundi'nin uç noktasına kadar, atalarının yaratılışının yok edici bir meleği. Daha iyi bir zamanın 
solmuş fotoğraflarından başka ne kaldı geriye? 


Burjuva Liberlaizmi: ve onun Kültürel ve davranışsal tezahürleri: 


Çökmekte olan aşırılık, her şeyin etrafında döndüğü kutbun fallus olduğu tüm ahlaki pusulayı kaybetmiş bir 
toplumda doruk noktasına ulaşır. Tüm Ötekiliğin tabu olduğu haz ilkesi totemi, tüm anlamın kaynağı 

olarak hizmet eden sürekli bir duyum akışının (imgeler, sesler, duygular) kaynağı olarak Varlığın 

ufkunda belirir - gerçek bir bukkake şenliği sadece ölümle bastırılan bir doyumsuzluğun Tantalus benzeri 
arayışından başka hiçbir şeyin var olmadığı bir sınıfın kısır bilincine kültürel emisyonlar. Bu Ödipal 
karmakarışıklık, çökmekte olan Burjuva'nın zihnini, aşağıdaki varlık ve oluş diyalektiği biçiminde kuşatıyor, 
sonsuz bir zinciri veya bir hamster çarkını andıran bir dizi içi boş zaferler dizisi, yalnızca küçük bir tatmin 
olmadan an be an doygunluk. mort, "Modernite" (veya "post-modernite", vb., vb.) adı verilen frengili bir 
psişikizmin, yozlaşmanın ölümcül hastalığı. Amaçlar yerine araçlar peşinde koşmak, kuyruğunu kovalayan 
bir köpekte hiçbir yere götürmez - boşuna egzersiz - başka araçlara henüz aracı olarak (haz arayışı, özgün 
olmamanın içkin psişikliği) kurak profesyonelliğin durgun dönemlerinin arasına serpiştirilmiş tatil ve 

parti) - bu nedenle, burjuva için "hayat" denen bu diziden önce hiçbir temel amaç veya proje yoktur, daha çok 
içsel gerçekleşmeden, bazı dharmik zorunlulukların veya içsel çağrının yerine getirilmesinden bir kaçış 
vardır. 


Bu zihniyet, burjuva liberallerinin temel ikiyüzlülüğüne yol açar, çünkü zevki en üst düzeye çıkarmak ve 

acıyı en aza indirmek için sadece egoist olarak yaşamak, hakikat için hakikat için hiçbir kapasiteleri yoktur; 
kutsal inekler ve sahte putlar öldürülmekle ve hak ettikleri yer olan çamura atılmakla tehdit edildiğinde, sadık 
putperest ne kadar yanıltıcı olursa olsun, ne pahasına olursa olsun bunlar korunacaktır. Terazi tekrar kanayan 
glokom gözlerine yerleştirilmeli, zayıf iradeli çökmekte olan kitleleri kendi gölge benlikleriyle ve Platon'un 
mağarasının duvarına vuranlarla yüzleşmekten alıkoymak için ışın doğru yerine geri yerleştirilmelidir. "Ne 
pahasına olursa olsun gerçeğin kasıtlı cehaleti," diye haykırırlar, "istediği sürece..." -elbette bu itiraf bile aşırı 
miktarda acıya yol açar- korkak ikiyüzlüler ve onların sürekli dokunmuş duvar halıları için katlanılması çok fazla 
Başa çıkamayacakları gerçek tiyatrosunun üzerine bir arka plan gerçekliği olarak hizmet eden yalanlar. Böylece, 
imparatorun kıyafetleri liberal hümanizmin Mesih figürüne -gökkuşağı renginde belirsizliğin yamalı pelerini- 
giydirilirken tüm gerçek ve nesnellik göz ardı edilir. Ve bir Verdi'nin ya da bir Wagner'in önceki kahramanlık 
kültürünün bir fedakarlığı olarak hizmet eden burjuva kültürünün daha ileri bir aşamasına öncülük 

eden empresyonist tabloları ve romantizm gibi, Platon'un mağarasının Duvarları'ndaki belirsiz dolaysız Oyunlar, 
iddia ettiği kurmaca gerçeklik olarak sadece bencil kuruntulara ve kendi kendine hizmet eden doğrulama 
önyargılarına en çok sarılmış olanların aldatıcı bir şekilde akıl(akıl) yürütemeyeceği, gerçek boyutlarda 
bilinmeyen bir kabusa dönüşen fantazi ve aydınlanma gibi davranan bir yanılsama dünyasının yerini 

almak. Bununla birlikte, yakında parti bu kibirli yozlaşmış sınıfın içinde sona erecek ve daha iyi bir dünya, 
doğuştan gelen çöküşlerine ve asalaklıklarına taban tabana zıt, Talmud çizgisinde olduğu gibi modellenmiş 

ve dolayısıyla tamamen anti olan Daha Beyaz, Daha Parlak bir dünya için bir kurban olarak hizmet edecekler. 

- doğa. 


Böyle olduğu için, Doğa'nın üstesinden gelinemeyeceğine dair kendi iç çelişkileri göz önüne alındığında, 
kendi kendini yok etmeye mahkum eder, çünkü bu bir saçmalıktır. Bir uyumlamanın zamanı çoktan geçmiştir 
veya 'düzeltme'dir; dilerseniz - liberalizm/marksizm/solculuk vb. hatası kendi karmik kıyametini yarattı 
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kendi kendine hizmet eden aşırılığı ve doğa karşıtı "gerçekler"in ikiyüzlü iddiası aracılığıyla, ebedi gerçekler 
ve yine de bağlama bağlı gerçekler(?) olarak onaylanırken saçma bir şekilde "önyargı/görüş/inanç" 

alanına indirildi. 

Burjuva sözde aydınlanmasının soyut bilinci, zayıf iradeli bir varlığın zihninin kendi kendini aldatması dışında 
çürütülemeyecek olan ilksel bir ur-Varlığın somut tasavvurunu bozguna uğratır. algı, son derece ayarlanmış 
sezgi ve katı kendi kendini inceleme ve bilgi. 


Burjuva (sözde) entelektüelin kasıtlı cehaleti/bilişsel uyumsuzluğu, onu 
Samsara'nın uçurumu ve Elysium alanlarından uzakta, burada yalnızca güçlü iradeliler, onu "fikir" olarak da 
bilinen "haz-acı" modalitelerine tabi kılmadan gerçekle yüzleşebilir. Sürünün dogmasına bağlı kalmadıkça 
ve egoyu pohpohlamadıkça 'kendini yargılama' -körlük, çöküş ve boş bir yaşam için an be an sansasyonelliğin 
tarifi- hazzı en üst düzeye çıkarır, acıyı en aza indirir. 


Burjuva Felsefesi: 


Uzlaşma, burjuvanın ve felsefesinin sloganıdır. Ne doğru ne de yanlış, sadece uzlaşmaz olanı uzlaştıran şey 
-elbette aldatıcı olarak- haz ilkesine hizmet edildiği ve bu temel üzerinde materyalist bir hedonizm yaşamı 
desteklenebildiği sürece. Karşıt nitelikteki taraflar arasında bir uzlaşma veya sözleşme, boğayı boynuzlarından 
tutma isteği değil (ki bu istekle orantılı bir güç gerektirir), en az direniş yönünde korkakça bir yarı uyku. 


Savaşçı içgüdüsü, şehirli tüccarın gazla aydınlatılan sahte ışıklarında ve onun organik gerçekliğe ve doğalcı 
erdeme -kahramanın erdemlerine- değil, daha çok her şeyin değerlendirildiği mübadeleye dayalı 

değerlere -sistemik ve kolektivist rölativizm, uzlaşmaya varılan Öteki'nin aynasında bakıldığında her şeyin 
yalnızca göreli değeri olduğu, kendisini ancak Öteki'yle anlaşma ve sözleşmenin ayrıntıları sözleşmede 
belirtilene kadar her iki tarafa verilen tavizlerle ayakta tutan bir burjuva sözleşmesi. şartlar ve koşulların şekli 


ihlali, sözleşme bağını koparır ve sonsuz bir teklif ve kabul döngüsüne yol açar. 

Karşılıklı anlaşmaya dayalı bu kadın zihniyetini, karar verme ve demirden bir irade tarafından yönetilen bir 
eylem tarzına bağlılık gibi eril erdemlerle karşılaştırın - kahramanca bilinç veya birey, eylemlerinin gidişatını 
kendi kasıtlı çabasıyla belirleyen mutlak kişilik. , içsel varlığının bir tezahürü. 


Burjuva felsefesi, Burjuvaların totemik tanrıları, chtonik idolleri olarak taptıkları ve entelektüelleşmiş Burjuvazinin 
tek yolu olan Dionysos vecdinin orjiistik ayinlerine boyun eğdikleri haz ilkesinin fallik totemini çevreleyen 

alt egoik dürtüler ve eğilimler etrafında merkezlenir. göreli avantaj ve dezavantajı hesaplayan sol 

beyin hapishanesinden -kendini tatmin etmenin daha düşük dürtüleri aracılığıyla- çıkarılabilir. Böylece, bir 
kutuptan diğerine, Burjuva alt egoik durumlarda uzlaşma arar. 


Bunu, fetih iradesinin devamının maddi koşullarını yerine getirmek için (gerekirse) çaba ve dinlenmenin 
dönüşümlü olması dışında, serbest bırakılmaya ihtiyaç duymadan özverili bir şekilde dayanan ve 
zorluklara katlanan kahramanla karşılaştırın. Hedefin kendisi olarak ok, içsel varlığının gücüyle uçmuştur. 
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Burjuva'nın yönetici ilke olarak zevk ilkesine bağlılığı -çok gelişmiş bir Akıl yürütme yetisine ve 
entelektüelleşmiş zihne rağmen tutku tarafından yönetilir- başka türlü peşinden koşabileceği ve elbette 
ki hangi kahramanca arayışı önleyeceği konusunda kırmızı bir ringa balığı veya siren çağrısı görevi görür. 
Zevk ilkesinin boyun eğdirdiği irade zayıflığı göz önüne alındığında, arayışına devam edemez, yani, 
yaratabileceğinden daha fazla irade gücü gerektirdiği için başlangıçta kahraman arayışına asla giremezdi. 


Egosal kendine düşkünlüğü azaltmaya yönelik bu kölece bağlılık, zihni bu hazcı bağımlılığa ve boyun eğmeye 
uyum sağlayabilecek arayışlara indirger. Bu, kaçınılmaz olarak, Baudillard anlamında burjuva felsefesinin içkin 
simulacral doğasına götürür, çünkü gerçek, ancak hoş ve nahoşla başa çıkabilenler tarafından konuşulabilir, bu 
da acıya dayanamayan veya acı çekemeyenlerin gerçeği kucaklamasını imkansız kılar. hayatın acı gerçekleri 
bırakın onları ifade etsin. Buradan, Burjuvanın ikiyüzlülüğü zevk kaynağından kaynaklanır, yalanların uyuşturucu 
likörü zihni tatlı bir şekilde zehirler ve onu çatışma dünyasında yaşamanın ve zafere ulaşmanın katı 
gerçeğinden aciz kılar - çünkü zafere ulaşmak için kişi savaşmalı ve savaş vermek, savaşın gerçekleriyle 
yüzleşmek ve zafere ulaşmak için uygun strateji ve taktikler geliştirmek zorundadır. Burjuva, keyifli ziyafet 
nöbetleri, altın taç ve mücevherler, bitkinlik ve bitkinlik tarafından yüklenen iradenin zayıflığıyla bunu yapamaz. 
saten ve ipeksi çarşafların arasındaki hoşgörüyle yaşamsal güç. Savaşçı ruh, pasif atalet ya da duyusal tatminin 
sinirlenmesi yoluyla değil, çabalama yoluyla geliştirilir. 


Burjuvazinin davranışındaki bu yalancılık, bu kafatası erimesi hastalığının belirtileri olan doğaya aykırı 
sapkınlığın tezahürleriyle, günümüzde görüldüğü gibi, kendi yıkımının tohumlarını içinde barındırır. feminizm, 
çok-etnikli toplumlar, ibnelik, kimliğin reddi ve özgecilik iddiası, aynı anda hem virüsler hem de ev sahibi 
bedene saldıracak yıkım araçları olan fetih ve kendini zenginleştirme için yararlı kedi pençeleri ve araçları 
olarak hizmet edenlere karşı. Etkisi ve sonucu, doğal olmayan ve ters olan her şeyin, benlik putlarına 
bağlılıkları ve zevklerini maksimize etme ve acıyı en aza indirmeye adamış şımarık parazitlerin tüm pisliklerinin 
cerrahi olarak ortadan kaldırılması olacaktır. Bu uzaklaştırma, şüphesiz konakçı vücudu yaralarla dolu hale 
getirecek, ancak onu zayıflatan parazitler bu nigredo işlemiyle atıldıktan sonra buna rağmen daha da 
güçlenecektir. 


Burjuva felsefesinin ölüm çanları çalındı ve kahramanca bir ahlakın yükselişi, muhteşem görkeminin ışığı 
pazar yerinin idollerini bir çöküş ve kadınlık çağının döküntüleri olarak kendi gerçek ışıklarına çeviren uzak 
bir yıldızdır. 


Liberal Rejim Altında Bireyci Tekbencilik: 


Eşitler çokluğunda, sınıfsal ve kimliksiz yaşamak, 'birey' olarak adlandırılan izole edilmiş monad, kolektife 

katılımla belirlenen herhangi bir organik varlıktan veya işlevden yoksun olması - kendini konumlandıracak bir 

yer / mekan olmadan - kolektiften parçalanmıştır. benlik, benzer varlıklar denizinde sürüklenen içi boş, boş bir 
varlığa dönüşür. Liberalizm kendisini klasik olarak ekonomik bir insan/insan('nomo ekonomikus') modeline ve neo- 
liberalizm materyalist olarak homo sapiens sapiens olarak ve ruhsal olarak ego-cogito olarak, dinsel olarak 

bir çocuk olarak 'insan' denilen bir soyutlamaya dayandırıyor. og Gaia/Tanrı, bir proleter ala marx veya ekonomik 
birim ala Smith olarak değil, bir Aryan (örn. Almanca) ala Hitler veya bir İtalyan örn. 


Mussolini. "Birliği" içindeki kişi, katılımı, kolektif bilincin üstruhundaki praksisi ve maddede kuantum dolaşıklığı 
veya kristalleşmesi yoluyla varlığa atılır. Böylece ruh ve madde birdir ve basmakalıp "biz biriz" sözü, olduğu 


saçmalığa dönüştürülür. 
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İzolasyonun bağlılığı, işlevi ve amacı olmayan bir varlık olarak maruz kaldığı işkence, doğası gereği kolektivist 

olan bu biçimsiz biçimde var olan bir toplumun imkansızlığının bir kanıtıdır. Bir kişi ya da benlik, ancak başkalarıyla 
ilişkisi içinde kendini öteki karşısında konumlandıran bir ben olabilir. Alternatif, belki de kişi, Öteki'ni Ötekiliği 
içinde ve belki bir araç ya da fayda olarak tanımayı bırakarak, hatta aynı zamanda olmadan kendisinin bir dış 
değerlemesi olan bir duyguya sahip olarak kişiliğin ruhunun bütünlüğünü koruyabildiğinde mümkündür. 

bununla herhangi bir sofistike ilişkiye sahip olmanın bir tür bilinç düzeyinde fenomenolojik olarak Öteki'nin 
hayvan benzeri kokusu. Bağlantısız olanın elde edebileceği en iyi şey budur - diğer bağlantısız insanlar ve 

hangi kalitede olursa olsun yarı/alt/süper insanların toplamı arasında geçim düzeyinde var olan bir havada 
süzülmek. Hepsi niceliksel olarak soyut kişilik düzeyine indirgenmiştir. 


Islam'ın kökenleri, işlevleri ve felsefesi: 


Dünya tarihinin diyalektiğinde, 'Tarihin yürüyüşü' ve ilerleme İslam, Yeni Dünya Düzeni olan kimyasal düğünün 
simyasının nigredo aşamasının karşıt rolünü oynar. Bunun Yahudi üstünlükçü küresel düzen olarak 'Siyon' mu 
yoksa beyaz üstünlükçü mü olduğu bir şekilde soru işareti olsa da, birincisi güvenli bahis gibi görünüyor. Eski 
Rejim ya da düzenin parçalanıp yerine yenisinin gelmesi için, bu dinsel-siyasi bütünün, yani İslam'ın doğasında 
var olan kaosu, yakıcı adam/hasır adam ritüeli olarak kullanarak, enerjiyi serbest bırakmak için kullanması 
gerekir. kesinlik, rubedo'ya giden albedo aşaması. Bu son aşamaların özellikle ve somut olarak ne olduğu 
muhtemelen yalnızca inisiyelerin görüş alanında var olacaktır ve bu nedenle iç kutsal alanın bu ayrıcalıklı 
irfanından dışlananlar için tahmin etmek mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte, bu kadarı bilinebilir ve bu, 
İslam'ın doğası gereği radikal olduğu, yani mevcut düzeni yok etmede iyi (veya kötü) etki için kullanılan kaotik 
veya şiddetli bir güç olduğudur. Elbette kendi yıkımının tohumlarını hem makrokozmik olarak terör ve ölüm 
dini "felsefesinde" hem de mikrokozmik olarak intihar bombacısının belirli bir terör eyleminin 

tanıklarının bilincine dayattığı terör ve ölümde içerir. astal ışık/kozmik eter boyunca dalgalanma etkisi yoluyla 
kolektif bilinç. Kökenleri muhtemelen Yahudilere(?) ve görünüşe göre onu yaratan ve bu yıkım tohumlarını, 
ağırlıklı olarak (liderlik düzeyinde) karışık ırk türünden barbar halkların verimli topraklarına serpiştiren 

ve böylece bu kaosu güçlendiren Katolik kilisesi aracılığıyla yatmaktadır. siyasi praksislerinde, fetih, yıkım ve 
ölüm inancı. İslam'ın ölüm felsefesi, gizli elin düşman kamplarının ateşlerinden kestanelerini avlaması 

için yararlı bir günah keçisi ya da kedi yavrusudur. Özü, Yahudi(2) kabalı tarafından potansiyel olarak hantal 
olarak kabul edilen popülasyonlarda bu boyun eğdirmeyi teşvik etmek için bir güç silahı ve güç tehdidi olan 
boyun eğdirmedir. Noahide yasalarına bağlılık ayrıca Yahudi kökeninin doğrudan Lucifer'in zihninden fışkıran 
demiurjik bir yaratıcı güç olduğunu gösterir. Kendini öldürme/intiharın bir silah olarak kullanılması nihai bir 
silahtır çünkü hiçbir düşman savaşçının rakibin avantajını engelleyecek veya azaltacak herhangi bir pazarlık 
kozu yoktur çünkü avantajı yalnızca rakip fiziksel koşullar altında hayata tutunursa varsayılandır. bu sıfır 
toplam durumunu kurun. 'Ya bize katılın ya da ölün' akidesidir ve kâfirler Allah'ın kudreti karşısında titrerler. 
Elbette bu barbar inancın mensuplarının iddiası budur. Ancak zihin maddeye galip gelir ve bir hiçliğe olan 
bağlılık, silahla hiç yaşamayan birini silahla öldürür ve bu nedenle, muhtemelen kabalistik ölüm ağacından 
dökülen çürük meyvelerden biri olan İslam, tıpkı Museviliğin kendi kendini yok etmesi gibi, kendi kendini yok 
eder. kendi içsel ölüm dürtüsü, bir entropi sistemi yaratarak ve kendini buna hapsederek hayati enerjilerin 
tüm yaşam desteğini keser. Temeli sonsuz sevgide olan Hıristiyanlığın yayılmacı doğası, hoşgörü vb. yoluyla 'öbür 
yanağını çevirerek' ötekini kendi içinde kuşatarak ölüme galip gelir. 
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böylece Öteki'nin Ötekiliği içinde olmasına izin verir ve sevgiye saygı duysa ve onu korusa da yaşamı koruyan 
bir güçtür. Başarısız olduğu yer (en azından çağdaş yorumda), sevgiyi müsamahakârlık ve sansürlülük olarak 
yanlış yorumladığı ve aşk değil, diğerlerini sözleşme yoluyla bağlama eylemi, verene sadece zihinsel de 

olsa borçlular yaratma eylemi olan doğal olmayan fedakarlık olarak yanlış yorumladığı yerdir. Ayrıca, insanın 
değil, tanrının işlevi olan günahı bağışlamada, her biri karmik aracılardır ve ölüme kadar olsa bile 
kaderlerini/dharmalarını gerçekleştirmeleri gerekir. Hayat nasıl ölümü içeriyorsa, aşk da -gerçek anlamda- 
nefreti gerektirir, çünkü ikincisi, Varlığı kişinin kendi Ötekiliği/varlığıyla çatıştığında Öteki'nin Varlığına saygıdır. 
Ölümüne veya zafere giden bu savaş zorunludur ve bu, Varlığın daha yüksek bir oktavındaki aşktır. İslam'a 
gelince, sevgisi nefretidir, doğası ölümdür, bu nedenle yaşamı ölümle ve kendi içsel varlığından 

kaynaklanan karmik tepkiyle kendini yok etmeyle sona ermelidir. bu nedenle, küresel siyasi satrancın 
mükemmel Nigredo aşamasıdır ve bir düşman savaşçısını devirmek için feda edilen bir piyon koleksiyonudur. 


Terörünün bir başka yöntemi de kadınlara yönelik kitlesel cinsel tacizdir. Bu hareket, İslam'ın karanlık bir 
manevi güç olarak işgal ettiği ev sahibi halkın moralini bozuyor ve bu viral istilacıya karşı koymaktaki acizliğini 
gösteriyor. Aynı zamanda, ev sahibi bedene, kendi maddi varlıklarının anlayışının temeli olarak hizmet eden 
gerçek manevi tözü, yani ejakülat, kan ve Öteki'yi biyolojik bir temelde kendi varoluş biçimine/kiline dönüştüren 
yardımcıları empoze eder. Kendi türünün ev sahibi vücudunkine dönüşmesine tanık olmak ve ayrıca istilacının 
doğum oranının artması/çoğalmasıyla bunalmak, kendi mezar taşının gözlerinin önünde oyulmasına tanık 
olmak gibidir. Bu nedenle tek alternatif, gönüllü olarak mezara dalmak ya da her ikisi de içine düşse 

bile düşmanla ölümüne güreşmektir. Aşk nefreti gerektirdiği için yaşam ölümü gerektirdiği için burada gerçek 
bir seçenek yoktur. 


Yahudi Zihin Zehirlenmesi: 


Yıkıcı etki, bir yok edicinin etkisi altında pek çok biçimde kendini gösterir -bunların özü, uygun çevre koşullarında 
gerekli bir tezahürdür - yahudi zengin ya da fakir olsun yozlaştırır ve varoluş tarzı yozlaşmadır. Çarın altın 

sarayı, mahkeme Yahudi tefecisinin, doktorun veya danışmanın (astrolog veya şansölye) hassas zihin zehrini 
devlet başkanının zihnine döktüğü, onu savaşa, fetihlere ve kaçınılmaz yenilgiye sürüklediği ortam olarak 
hizmet eder. ya da sefahat ve zenginlik ve kaçınılmaz olarak tahttan çekilme ya da köylülüğün ya da tüccar 
sınıfının ya da rakiplerin isyanı yoluyla imha etme. Kartal konumundan saray Yahudisi kendisini perde arkasında 
fiilen hükümdar ilan ediyor ala D'israeli ve en seçkin lokma olarak gördüğü sürünün üyelerini alıp götürmek için 
demir pençelerle dengelenmiş kitle üzerinde despotik bir hakimiyet kuruyor. Burjuva mesleklerinin ve Akademinin 
fildişi kulesinden onun zihin zehri, aylak ve şımarık öğrenci kitlesinin yanı sıra loş bir şekilde parlayan bilinçleri 
minber kavalcılarının yalancı çifte konuşmalarına zar zor açık olanların zihinlerine devrimin tohumlarını saçıyor. 
Gençlerin zihinlerini yozlaştırarak çürüyen etkisinin bir başka mekanizması, onları boş laf tacirlerinin yüksekten 
dalgalanan pankartlarıyla süslenmiş gösterişli arabasını çekmek için koşum takımına sokmak: "dünyanın işçileri 
birleşin"; "özgür, eşitlikçi, kardeşçe". Zihninden sarhoş olan hücum güçleri, yalnızca kendi meşalelerinin alevleri 
ve daha güçlü kuwvetlerin napalm ve üzüm atışları tarafından yutulmak için hevesle savaşın ön saflarına koşar. 
Yahudi hesapçı bir kurnazlıkla yan kapıdan arabadan kaçtı ve komşu eyalette başka avlar aradı - eğer aklının 
kışkırttığı devrim yoluyla zafere ulaşmazsa. Bunlar, yeryüzü ve serveti üzerindeki umutsuz despotizm arayışında 
ebedi yahudi tarafından hazırlanan zihinsel kirliliğin klasik örnekleridir; bunların başında, kendine toplayacağı 
ve gücünü şeytani kurban törenleriyle zenginleştireceği insan ruhları gelir: snagogda gizlice gençliğin 
masumiyetiyle çocuk cinayeti ritüelinde ya da bir 
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Uluslar arasındaki veya içindeki savaşlar yoluyla büyük ölçekli. Ruhların hasadı, onun yalancılığının tohumları 
aracılığıyla ekilir ve tanrısı lucifer'in tırpanıyla biçilir; kaosun yıkıcı etkisi, onun grup aklının/üst ruhunun bir 

dış değerlemesi olarak harekete geçer. İnsanlar ve insan grupları arasındaki ilişkilerden sosyal olarak kabul 
edilebilir ilaçların maddi zehirlerine kadar sosyal fenomenlerin gamını kapsayan sayısız başka örnek 

verilebilir. Aksi takdirde bozulmamış sudan "kuyu zehirlemek" yahudinin amacıdır. Normal bir kadın/erkek 
ilişkisi, dostluk ve uyumu birbirinden ayıran ve gerilim ve ayrılık yaratan uyumsuzluk takozunun ince ucu 

olarak sunulur. Erkekleri hedef alan bir ideoloji olan "İbnecilik", aşırı narsisizm ve bencilliğin kendini beğenmişlik 
aynasına bakmak, kendini beğenmişlik, kendine tapma ve teşhir gibi kadın davranışlarını benimseyerek erkekleri 
erkek olmaktan uzaklaştırmak için mükemmel bir cazibeydi. Kadınlara yönelik olarak pazarlanan karşı 

ideoloji, kadının erkekleştirilmesinin tam tersi bir etkiye sahiptir - her iki durumda da, toplumun doğa ve doğa 
olan temelinin yıkılması amacıyla cinsiyetlerin rolünün tersine çevrilmesi/önlenmesi. doğal düzen, cinsiyetlerin 
anatomiye dayalı rolleri, biyolojiye dayalı davranışlar "içte ve dışta"/"ruh ve madde birdir". Somut/gerçeği 
soyut/ideal kılmaya çalışmak ve böylece somut/gerçek olanı numenal düzeyde (yok etmek istedikleri 

kişilerin zihinlerinde/bilinçlerinde) yeniden yapılandırarak alt üst etmeye çalışmak her zaman yahudinin tekniği 
olmuştur. Tarih boyunca sahip oldukları Rahowa, uzaylı grupları temasa geçirerek ve şiddetli türden bir çatışmaya 
yol açan kaçınılmaz gerilim yaratarak, onlara hizmet edenleri yok etmek için bir araç olarak kullanılan ordo 

ab chao kara büyü teknolojilerinin bir başka örneğidir. Totaliter küresel egemenlik projelerinde ve bu daha 
yenilebilir ve saf grupları savaş motorları ve kedi pençeleri olarak hizmet etmeleri için sömürme projelerinde 

bir engel ve bir zamanlar hizmet edilecek başka bir maddi zenginlik hasadı için tarlaları sürmek için saban 
demirlerine dönüştürüldü. satrap plantasyon tarzı toplumu üzerinde nihai asalak ve zalim doğu despotu olarak 
yahudiye kadar. Yahudilerin ırk savaşı istismarları yaratmaya yönelik bu protokolü, tabiri caizse, güç dengesinin 
doğal bir tamponu ve koruyucusu olarak hizmet edecek ve fetih yoluyla dünya düzleminde evrimin uyarıcısı 
olarak hizmet edecek ırk grupları arasındaki doğal tiksinti ve düşmanlığı tetikliyor. toprak ve güç üzerindeki 
rekabet durumunun doğasında var olan çatışma ve dinamik gerilim yoluyla uyarılan aklın/aklın 
ekstrapolasyonları olan savaş silahlarının keskinleştirilmesi. 


Yahudi bu durumu doğal eğilimlerinin ötesinde kolaylaştırıyor ve -ele geçirdiği güç manivelalarının orkestrasyonu 
yoluyla- yapay olarak daha zayıf tarafları inşa ediyor ve bütünü zayıflatarak ve eşit olmayanı eşitleyerek insan 
evrimini/ilerlemesini geciktirerek daha güçlüleri yerle bir ediyor. ve sonra efendisi olarak üzerinde hüküm 
sürdüğü en küçük ortak paydanın azaltılması. Hile ve kurnazlıkla 'gücüne' verilen bu 'hakkı'dır. Hâlâ doğal 

ama sapkın bir kadın bilincine, yanıltıcı bir keseli sıçan oyununa, bir kurnazlık örümceği ağına dayanan bir doğa. 
Bu, Aryan'ın öğrenmesi gereken bir derstir, çünkü hayat, en sinsi kurnazlık ve doğulu hokkabazlık biçimlerinde 
bile 'ölümcül güç' ile savaşmak için 'ölümcül güç' gerektirir. Yahudi , ve belki de en özellikle) 

zihni zehrinin panzehiri, akıl yetisinde demlenir - daha barbarca bir dizi koşulun kabalığını, yalnızca hızlı olanın 
örümcek ağında ölü olmaktan kaçınabileceği - ve yalnızca muhtemelen - daha sofistike ve incelikli bir 

ortama doğru arıtılması. yahudi satrapı. Yıkım yaratan her şey, yok edicinin görüş alanıdır ve yok edicinin bir 

kaos planı olarak formüle ettiği protokolleri kolaylaştırmak için kullanılan silahtır. Yıkıcı bir ekleme oluşturan her 
şey, tek bir durumda uygulanması gerekmediğinden, yalnızca (gerekirse) ücretsiz olarak verilebilen ve amaçlanan 
kurbanın kalbine girmesine izin verilebilen en güçlü silahlardır. özünü kemiren kanser kurduna rağmen tek 
arzusu ve gözbebeği. Uygun çağrışımlar sağlandığında -düğünler ve güzel zamanlar, mum ışığında akşam 
yemekleri ve güneşte tatillerle- popülerlik ve hoşluk kisvesi ardında ürettiği kötülüğü maskelemeye yarayan 
alkolün durumu böyledir. yalan söyleyen serseriler 
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çukurda ve âile içi şiddet ve suç. Yanlış çağrışımlar, Yahudilerin toplumsal çürümeleri için kabul yaratmanın bir 
yolu olarak tanıtmak istedikleri sapkın fantezilerle (soyut/ideal) gerçekliği (somut/gerçek) karıştırmak için 
kullandıkları tekniklerden biridir. Herhangi bir doğal eğilim veya dürtü, düzenin sınırlarının ötesine geçtiğinde, 
yani. benlik aracılığıyla kozmosun ve homeostazın toplam toplamı ile rezonansa devam etmek/rezonansa 
girmek, sistemin yok olmasına yol açacaktır. Yahudilerin, kendi toplumlarındaki varlıklarına katlanmak 
zorunda olan, saf ve bilgisiz Yahudi olmayan topluluk olan 'goyim' sürüsüne dayattıkları bağımlılıkların bariz ve 
geçici olarak kabul edilebilir doğasının nedeni budur. Başlangıçta hoşa giden doğası, kötü sonuçların hızlı bir 
şekilde aşağı doğru eğimine, zayıflığa, sokaklara ve mezara yol açar. Eşlik eden 'yüksek' alkol/uyuşturucular, 
kurbanların düştüğü mükemmel 'tuzak' veya mekanizmadır; ilk etapta içeri girme konusunda zayıf iradeli 
olduklarından, zehre hızla yenik düşerler, ancak o kadar çabuk değiller ki, güçten düşme ve ölümden önce 
maddi zenginliklerini yahudiye çaldıramazlar. Yahudilerin uyuşturucu/llikör ticaretini tekelleştirmesi ve tüketimini 
en aza indirirken üretimi, dağıtımı ve satışı kontrol etmesi sebepsiz değildir - eğer yeterince güçlü bir 

iradesi varsa, çünkü çoğu kendi kötü ürününün kurbanı olmuştur. Seks bağımlılıkları ve en sapkın türleri de 
Yahudilerin kanserli solucan cephaneliğinde ebedi bir yalancılıktır. O, bu ahlaksızlık solucanını erdem 

elmasına sokar ve onları pek çok ışıltılı ve baştan çıkarıcı ikram olarak satışa sunar. Çağdaş zamanlarda bu, seks 
ticareti, fuhuş, pedofili, sodomi, bdsm, hipergami ve hayvanlarla cinsel ilişki biçimlerinde kendini gösterir. 
"Doğal İnsanlar"ın doğal dürtüsü ve eğilimi, pezevenk ve panderer Yahudi tarafından sonuna kadar 
sömürülen daha temel dürtülere yöneliktir. 'Pinokyo' karikatüründeki Stromboli figürü, yağlı Yahudi 
pezevenginin ilk örneği olarak hizmet ediyor. Yahudi zihni zehirlenmesinden nasıl kaçınılır: 1) irade geliştirmek; 
2) akıl ve deneyim yoluyla 'Doğal Yasa' ile tanışmak; 3) Yahudiyi ve onun doğuştan gelen doğasını 

tanımak ve bunun içinden çıkılmaz ve hiçbir eğitim veya çevrenin ortadan kaldıramayacağı biyolojik dürtülere 
dayandığını bilmek. Hıristiyanlığa geçiş ya da "barış, sevgi ve birlik" şeklindeki "dini felsefeler", Yahudi bilincinin 
despotik totalitarizminin ve onun en gaddar davranışlarda somutlaşmasının yerini alamaz; 4) kozmosa 

içkin nedensel etkiyi ve 'doğaya uygun olarak nasıl yaşanacağını' anlamak, böylece (kendisi için) 

iyiyi ve kötüyü belirlemek-, yani. benlik dışında her şeyi yok etmeye kararlı hesapçı bir psikopatın saf avı olmak 
yerine ayrımcı olmak. 


Yahudi Aklı Zehiri Olarak Materyalizm: 


Açgözlü, düşük titreşimli kavrama, tıka basa yeme; Amsterdam özel jetindeki trilyoner bankacıdan 

Grozny'nin ştetl'lerindeki çubuk kraker satıcısına kadar Yahudi'nin eli sıkı, kalabalık özellikleri - karakter baştan 
sona aynı kalır: ebedi Yahudi, sarsılmaz ve öngörülebilir: bir solucan; bir gizlice; bir psikopat, bir sapkın. 

Bu vampir kara büyücünün bilincinde, saadet zinciri entrikaları ve şeytani palyaço düzenbazlığıyla mültezim 
ya da halı toplayıcı olarak baskın yaparken, bilincin daha yüksek titreşimli durumları tezahür etmez. İhtişam 
ve rahatlık arzusu, zenginlik ve gösteriş, hem şöhret hem de rezillik yoluyla kişisel güce ve sansasyonelliğe 
dönüştüğü sürece, her şeyi 'elde etmeye' sonsuza dek hevesli Yahudi zihninin dokusunu oluşturur. Snidley 
Whiplash ve Gargamel, Yahudi'nin iki karikatürüdür - bir yanda doğuştan bir suçlu olarak ganimet ve zevk 
arayan yalancı sapkın, diğer yanda yakın doğunun gizemli çorak topraklarından gelen satraplı despot, vergi 
planlarında ve aracılığıyla etnik nüfusu köleleştiren. polis devletçiliği Her iki durumda da materyalizm gizli akımdır: 
kişisel güç ve somut zenginlik. Yahudi'nin çağı, toplum onun düzenlediği kaosa sürüklendiğinde sona erer. 

O andan itibaren, kahraman ve onun Strongmen çetesi, atalarının vergi köleleştirilmiş mülklerini tanımak ve 
geri almak için gelir. Yahudi daha sonra ya yer değiştirmeli ya da cezayı ödemelidir. 
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küreselleşmiş bir dünyada Yahudi kendini bir köşeye sıkıştırmıştır ve hayatta kalmak için fare gibi savaşmalıdır. 
Kurt köpeklerine karşı bir farenin gelecek için çok az umudu vardır. Kaba materyalizm çağı için salya 

akıtan savaş köpeklerinin sonu geldi ve masumların kanı bu yaratığın, milyonlarca hayatın kanıyla sarhoş bu 
vampirin üzerinde. Kabilecilik çağı, Yahudi tiranlığının sarısı altında küreselleşmeyi ortadan kaldıracak ve 

yeni bir kan ve toprak teokrasisi ortaya çıktığında materyalist çöküş geçmişte kalacak. 


Materyalizm: Demir Top ve Altın Zincir: 


İçinde yaşadığımız çökmekte olan zamanlar, tüketimcilik ve tüm değerlerin mübadeleye metalaştırılması 
anlamında materyalizm çağını aştı: sosyal ve finansal sermaye. Şimdi, Beyazların emek gücü üzerine kurulu eski 
servetin erozyonu, suların Yahudi kabalı tarafından demografik olarak bulandırılması yoluyla bir 

oldubitti haline geldiğine göre, materyalizm, daha yüksek zenginlik oktavlarında ve temel ihtiyaçların ve geçimin 
ötesinde yükselmede bir altın çağ atavizmi haline geldi. yaşamakta ve üst sınıfın pis sokaklarından silindir 
şapkalı beyefendilerin yaldızlı düğmelerine kıskançlıkla bakan yıkanmamış kitlelerin çaresiz mücadelesi 

haline gelmiştir. Küçük bir avuç Yahudi ve çok ırklı seçkincinin kalabalık karışık kalabalığa hükmetmesiyle ve 
haklarından mahrum bırakılmış beyaz erkeklerin ekmek yapmak için kemiklerini öğütmeye çalışan 

kabalistik makinenin çarkı altında ezilmesiyle sınıf ayrımı aşırı boyutlara ulaştı. Direksiyonun altında mücadele 
eden bu haklarından mahrum edilmiş beyazların bilinci, işe yaramaz şıklık elde etmekten ve alçaltılmış 
kibirlerinin aynası önünde diz çökmekten, kaba bir hayatta kalma ve çaresiz mücadelenin bilincine kayar. 
Dolayısıyla, materyalizmin altın zincirleri koptuğuna göre, insanı dünyaya çeken demir top yuvarlandı ve 
modern Yahudi-Masonik teknokrasi dünyasına karşı nihai ve artan bir isyanla sonuçlanacak bir uyanış meydana 
geldi. . Bir neo-primitivizm ortaya çıktı ve eski materyalizmin prangaları atıldı - kendilerini hala bu kadar yük 
altında (-'zenginlikle'-) bulanlar, felaket meydana geldiğinde en az hazırlıklı olacaklar, çünkü o noktaya 

kadar en çok uzaklaştırılacaklar. kaçınılmaz olarak yüzleşmek zorunda kalacakları varoluşsal koşullar. En 
hazırlıklı olanlar, hayatla en ince ayrıntısına kadar tanışanlar, belki de sokaklardakiler değil, kendilerini 

dünyevi hayata, maddi varoluşun pratik ve somut koşullarına bağlayan pratik sağduyu dünyevi bilgelikle 
donatılmış olanlar olacaktır. Kötüleşen koşullar, insanları lüks eğlencelerin yozlaşmasından uzaklaştırıp, 

içsel değer aramaya ve kendi Varlıklarını tanımaya, böylece otantik bir hayat yaşamak için adımlar 

atmaya yönlendirecektir. 


Kendilerini sınıf bazında birbirlerinden farklılaştırmayı bırakacak ve bunun yerine biyolojileri açısından organik 
yaşam temelinde kimlik arayacak ve bulacaktır. Bu bilinçli uyanış, ırksal birliğin gerekliliğini varlıklarının devamının 
bir koşulu olarak kabul edecekleri için, ırksal komşularıyla olan akrabalık bağlarının güçlenmesiyle 
sonuçlanacaktır. 

Materyalizmin bağlarını koparan aynı süreç, kişiyi kanın ve toprağın organik yaşamına bağlar, çökmekte olan 
hazcılığın virüsünü ve zihinsel patojenini ortadan kaldırır ve bilinci aşırı derecede arındırır ve onu gerekli destek 
direklerine, yani ırk ve yere uyandırır. 

Materyalizmin demir topu, Demir ve Kan'ın mjolnir'ine yeniden dövülür. 


Gücü olan istediğini alır: 


Bir gerçeklik ama ayrıntılı değil, Heman/Süpermen değil, canavaradamın bir durumu. Kendisini daha geniş 


bir kapsamda geliştirmemiş olan daha düşük bir bilince sahip olanlar için, kaba kendini uyarma ve maddi 
zenginleştirme alt egosu. İnsandaki hayvan, vahşiliğiyle evcilleştirilmemiş veya yüceltilmemiştir, ancak 


açgözlülükle kazanç elde etmek için el yordamıyla ve maddi zenginliği özümseyerek vahşetle varlığını sürdürmektedir. 
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insan ya da insanüstü bilincin daha yüksek boyutlarını ihmal ederken, yetersiz lokmaların üzerinde 
ağzının suyunu akıtan düzlem. Felsefesi bu cümlede özetlenen ve "güç haklıdır" felsefesi 

olan Beastman adlı kaba taklit için "Bütün hayat mücadeledir". 

Bununla birlikte, kudret haklı kılar ve daha büyük güç, daha küçük güce karşı zafer kazanır, 
çünkü daha geniş kapsamı nedeniyle daha yüksek bilinç, daha büyük 'güç' veya güce sahip 
olduğundan tanım gereği daha düşük olanın yerini alır. Dolayısıyla şuur mertebelerinde bile 
hak, yani varlığın zaruri şartı, varlığın olmazsa olmazı belirlenebilir. Bilincin dereceleri 

basitçe gücün/kuwvetin farklı biçimleridir ve belirli bir kavrayış seviyesinin yetileridir - ahmaklar 
ve kalın kafalılar dünyayı kurbağa perspektifinden ve zihin berraklığı bahşedilmiş olanlar 
kartalın bakış açısıyla algılarlar. Hayvan adam, ikinci olarak, hayvanlığında muzaffer olabilir 
ama heman/üstün insan, insan/üstinsan olarak olduğu kadar hayvan olarak da üstün olabilir. 
Bedenin ve zihnin gücü dualistik değildir, birbirini tamamlar ve karşılıklı olarak birbirini 
güçlendirir - evrimsel yukarı doğru bir döngüde/spiralde birinin gücü diğerininkini hızlandırır. 
"Doğru olan doğaldır ve doğal olan doğrudur" - dolayısıyla, anlatılan öykülerdeki gibi 

"doğaya uygun yaşamak", kader yolunu çizmek için gerekli gücü ortaya koymaktır. Çoğu zaman 
hayvan yönü, zaman ve koşullar içinde istikrarlı bir gelişimin sürdürülebilmesi için ifade 
gerektirir; insan/insanüstü yönü ve bilge benzeri rehber ve Varlık denizlerinin ihtiyatlı gezgini 
tarafından desteklenir. Diğer zamanlarda hayvan uykuda yatarken, hayati enerjileri sanatta 
somutlaşan daha ince ve incelikli ifadelere dönüştürülürken ve hangi nesne görünürse görünsün 
hesaplama yapılır. Akıl ve tutku, Apollon ve Dionysos, sonsuzluğun renkli vapurlarını 
yakalamak ve alt egoyu kendi aracılığıyla aşmak için dünyevi varoluşun direği/irminsul'u 
etrafında dans ederler. Başkalarıyla yarışma ve onları alt etme "küçük cihad"ı, nefsi alt etmeye 
yönelik Büyük cihad yoluyla aşılırsa. Başkalarının huzurunda, benlik hâlâ okun hedeflendiği 
hedeftir ve hedefe odaklanmanın zorluğunu ve nişan almanın doğruluğunu artırmak için 
dipçikten o kadar çok adım atılırlar ki. Diğerleri hem taş engeller hem de zamansal akış/ 
varoluş akıntıları boyunca atlama taşlarıdır - tamamlanmamış kesme taşlar, üzerinde basılacak 
engebeli araziyi sunarlar, bazıları ezilir, diğerleri gevşer ve bir çığ yaratır ve süper-insan 
alametine karşı çıkar. Bununla birlikte, yol "tüm yaşam mücadeledir" şeklinde izlenmelidir ve 
kişinin geçiş hakkı kudretle, iradeyle ve onun uygun şekilde dizginlenmesi ve 

çalıştırılmasıyla belirlenir. 


Günümüz 'Solculuğu": 
"Bolşevizm politik suçtur ve suçluluk politik değildir. 
Bolşevizm"- Karl Kellner & Hans Anderson, "Suçlu Olarak Yahudi" 


Günümüz 'Solculuğu' kaos dinidir ve onun savunucuları, gizli elleri karaya damgasını vuran kara 
büyücülerdir. Köleleri, aynı kara büyücü büyücülerin 'goyim' olarak etiketledikleri farkında olmadan 
sürü hayvanları, genellikle çeviride 'sığır' olan bu unvanı hak ederler. Solculuk, sözde yaratıcı 
yıkımın formülüdür ve yaratmaya niyetlenirken aynı anda kendini yok eder, genellikle kötü 
düşünülmüş, kaostan kaynaklanan entrikalar, başlamadan önce kendi mimarilerinin enkazında 
ortaya çıkar. Thomas More ve Haham Michael Higger gibileri tarafından tasavvur edilen 
Yahudilerin ütopyaları, onların başlarının üzerinde fırtına bulutları gibi beliren güçlü güç 


tehdidini oluşturan falakasıyla, demir ve kan, sansür ve totaliter bürokrasi içindeki kabus gibi 
manzaralarını ortaya çıkaran yalnızca fantezilerdir. kalabalık 
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Solculuk, düzene sokularak kendini yok etmeye mahkum, kendi kendini olumsuzlaması olarak reddedilen düzenin 
ortasında kaostur, çünkü Doğal yasa/düzen her zaman kargaşanın ortasında bir sıfırlama arayacak, ev sahibi 

vücut bir stres etkeninin ardından homeostaziye geri dönecektir. tahammül edilebilir östres eşiğini aşmak ve 
sıkıntıyla sonuçlanmak, sistemi tamamen çökerterek o eski düzenin ölümüne/entropisine yol açabilir. Bu, düzenin 
her zaman galip geleceği düşünüldüğünde, doğası gereği kendi kendini yenilgiye uğratan mantıksızlığın, 
irrasyonalizmin/solculuğun nihai oranıdır. Bu aynı zamanda, doğası gereği kaosun çocuğu olan ve siyasi yelpazede 
başka herhangi bir pozisyonu elinde tutuyormuş gibi görünse bile her zaman bir 'solcu' olan yahudinin ultima 
ratio'sudur. Yahudi, tiranlık ütopyasında totaliter kontrol arar, ancak onun bir kaos yaratığı olduğu düşünüldüğünde, 
ütopyası kendi kendini yok etmeye mahkum olacaktır, çünkü yalnızca düzenli zihinler düzeni yaratır - içeride ve dışarıda olduğu gibi. 
Karışık genetiğinden ve ilkel soyundan (belki de öteki dünyadan) türetilen Yahudi zihninin çekişmeli 

bozukluğu, Sovyetler Birliği'nin kanıtladığı gibi düzeni ve onun kurulmasını ve sürdürülmesini engeller. Bolşevizm 
solculuk Yahudiliktir - tek amacı tüm düzenli ve doğal gerçekliği yok etmek ve onun yerine hiçbir şey koymak olan 
despotların kaotik bir tiranlığıdır. Doğal dünyayı ve düzeni söndürmek ve onun yerine her şeye hükmedebilecekleri 
başka bir dünya boyutu koymak. Bu yabancı bilinç, zihnin bir sapkınlığı olduğunda ve muhtemelen dünyevi 

düzlemin ötesinde kendi parçalanmasına yol açacağı zaman, kendisini üstün ve daha yüksek bir zihin olarak 

temsil eder. Onun zıddı olarak adlandırılabilecek akıl, sağcı, faşist ya da her ne ise, maddi düzlemden ilahi olana 

giden tek sıçrama tahtası olan, 'yukarıdaki aşağıdaki gibidir' ruh ve madde birliği bilinci gerçeğine ulaşırken, solcu 
Yahudi bilinci, gerçeklikten korkakça bir kaçıştır, kendisini yanılgı ve bilişsel uyumsuzlukta, fantezide ve pratik 
olmamada somutlaştıran bir kaçış eğilimidir. Köle ahlakı ve köle isyanı, kölelerin gelişmemiş bilincinin 
çocuksuluğundan doğan despotik totalitarizm gibi el ele gider. Tutku, isyanın ve devrimin kaosuna yol açan, dilencilerin 
kralı ve nihai asalak ve köle ahlakçısı olarak Yahudiyi sırtına bindiren mükemmel canavara yol açan kansız bir 

akıl tarafından bastırılmaz ve yerini alır. Gerçekten de yahudi ancak akıl olarak köle olan kölelerin en kölesi ve efendisi 
olarak efendi olabilir. Zorbalığı içinde bir kez keşfedilen usta-akıllı, daha sonra geçimini sağlamak için bir sonraki 
konakçıya dolaşması gereken paraziti kovar. Kötüler için dinlenme yeri yoktur ve kaçınılmaz olarak köşeye sıkışıp 
kaçacak hiçbir yeri olmayan Yahudi son direnişini yapacak ve ardından kuduz köpek gibi yere serilecektir. Solculuğun/ 
bolşevizmin yaratıcısı ve vücut bulmuş hali olduğuna göre, yaratıcısı sona erdiğinde o da sona erecektir. Yahudi bir 


şeytandır ve ancak yok ederek yaratabilir ve ancak yok ettiği ölçüde yaratıcıdır. 


MRC/Karışık Irk Çifti): 


Joseph Paul Franklin, Doğanın aberatif karışıma karşı intikamının arketip figürü - şeylerin düzenine karşı kaosun 
sapkın isyancılarını söndüren yok edici bir melek; hastalıklı dalların genetik ağacını, gerekirse uzuvları bile 

budamak, böylece sağlam dallar mükemmellik çiçeğiyle yeniden filizlenebilsin. Tanrı'nın iradesinin bir avatarı, 
takdirin aracı Franklin, uygun olmayanların zayıf gücünü hadım eden intikam tırpanıyla üzerine çullanır. Yaşamdaki 
ilerlemeler ve alt türlerin çapaları, ölümden sonra daha iyi organize edilmiş ve bütünleyici biçimlerde yeniden bir 
araya gelmek üzere gevşetilir. 

Hem kendisinin hem de bir parçası olduğu ruh üstünün hayatta kalmasına yardımcı olan iyiyi, yani rezonans titreşim 


frekansı bilincinin genişlemesini, örn. kendini diğer akraba benliklerle birleştiren ırk ruhu. 


Kendini otantik olarak savunmak, ırk ruhunu savunmak demektir, ırk ruhunu savunmak, kendini otantik olarak 
savunmak demektir. İkisi, bilinçli varlık, nuit ve hadit, mikro kozmos ve makro kozmos matrisi olarak iç içe 
geçmiştir. Onun ölümü sizin ölümünüzdür, sizin ölümünüz onun hayatı olabilir -ou nedenle özveri, tür pahasına tikelin 


hayatı sürdürülemediğinde belirtilir-birey, tür için feda edilir. 
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üst ruhun değişimi ve kan takdimesi canlılığını korur. MRC-dünya çiftini oluşturan bireyler, birlikteliklerini 
kutsal bir inek, 'modern idealler' için bir zafer olarak övüyor, gerçek şu ki, modern putlar kurban ediliyor ve 
dünya, birbiriyle bağdaşmayan iki kişi olarak Yaradılışa bir darbe daha indiriyor. ruh formu - eğer 

bir çocuğu varsa - yaratılışta hiçbir amacı olmayan, yalnızca kafası karışmış ve eziyetli bir varoluştan oluşan, 
kaçınılmaz bir yok oluşa ve/veya türün daha da zayıf ve yozlaşmış bir soya doğru (eğer böyle bir şey hayal 
edilebilirse) daha fazla yozlaşmasına yol açan sapkın bir melez. ). Bu nedenle, yukarıdaki durumda Franklin, 

bu potansiyel kürtajın kurtarıcısıdır, kürtaj fiili olarak kürtajın nedeninin ortadan kaldırılması yoluyla 

potansiyel olarak sonuçtur. Eril ve dişilin komik diyalektiği olan Varlığın ve Varlığın dansına sonsuza kadar dahil 
olan Gaia Ana ve Zaman Baba için kanunlarının hiçbir şekilde çiğnenmesine müsamaha göstermeyen Doğanın 
duygusuz doğası böyledir. uçak, Yaratılış Cenneti'nde düzeni koruyor. Franklin'in sağlıklı köylü soyu, kendi 
türlerini sürdürmek için Dharma'larına isteyerek veya istemeyerek ihanet eden ajanlara karşı karmik tepki, sert 
cezasında Irk Ruhunun bir kanalı olarak hizmet etti. Eylemlerinin aşırıya kaçan doğasına dair bilinçleri, Doğal 
buyruğu ihlal edenler olarak onları günahla yükümlü kıldığından, isteyerek daha fazla karmaya maruz kalırlar; 
istemeden de olsa, masumiyetin kefaretini bir nicelik/nitelik olarak korudukları için orantılı olarak daha az 

yük altındadırlar. Yine de Franklin'in yargısının kendisi, karmanın bir aracısı olarak, adlarını yaşam kitabından 
çıkararak adalete teslim oldu. Enerji alanlarının farklı titreşim frekansları, spektrumda farklı renkler tezahür 
ettirir - bunlar, görsel formda kristalleşen özel veçhesinde Irksal Ruhun işaretleri, işaretleridir; en yüksek beyaz/ 
kırmızı, Adam/Adom'un rengi (İbranice 'kızarmak veya kızıl tenli olmak"), Aryan Irkının nişanı ve en düşük 
titreşim canavar adam zencinin koyu renkli postununkidir. en düşükten en yükseğe yükselterek 

daha yüksek oktavı daha düşük oktava indirgemeden uyumsuz titreşim - herkesi karanlık çağ cehaletine çeken 


üzücü bir seviyelendirme süreci. 


Milliyetçiliğe Karşı Enternasyonalizm, Doğaya Karşı Doğa Karşıtı: 


Makrokozmik düzenin politik mikro kozmosları, taban tabana zıt bu iki inanç, çelişkili bir ilişki içinde durur 
ve doğa ve doğa karşıtı bir arada var olamayacağından ve evrenin düzeni olduğu için ilkinin zafer kazanması 
kesin olduğundan, üstünlük için birbirleriyle savaşır. Sosyal gelişme bitkisinin çiçekleri olarak bu iki akide, bir 
yanda doğaya uygun olarak yaşanmış hayatın canlı ve renkli çiçeği, bir yanda bütünün toplamı, diğer yanda 
filizlenen çürüyen ot olması bakımından farklıdır. doğa karşıtı sapkınlığın zoraki etkisi altında yapay yollarla. 


Doğa, içsel biyolojik kapasiteye (kuşaksal, cinsel ve ırksal olarak şartlandırılmış özellikler) 

dayalı olarak hiyerarşi, kast ve işlev çeşitlendirmesini gerektirir. Anti-doğa, doğal çeşitliliğin yerine, politik hayatta 
zirveye çıkacakları bastıran ve uygun şekilde yapılandırılmış hiyerarşik temelli bir doğal düzende insan 
toplumunun bataklığında varlığını sürdürenleri yükselten yapay bir eşitleme süreciyle ikame etmeye çalışan 
zehirdir. anti-kahraman kahramanlar konumuna, aptalın sapkınlık ve ahlaksızlık altınlarıyla yaldızlı dikenli taçları 
olan bir dilenci kral. Bu hastalıklı yetiştirme yozlaşma sürecine maruz kalan ve bundan etkilenen şeyi yok 
etmeden hiçbir yetiştirme doğayı alt üst edemez. Bazılarının yaratıcılığını, servetin yeniden dağıtılmasının 

ve görece daha alt düzeydekilere haksız avantaj bahşedilmesinin döküntüleriyle boğarak ilerleme kanallarını 
bastırmak, insanlığın çiçeğini tomurcukta kesmek ve onun yerine yabani otlar yetiştirmek ve böylece kalan 
çiçekleri boğmaktır. ve Aden bahçesini yeryüzünde bir cehenneme çevirmek. Doğallık karşıtlığı, aynı zamanda 
demokrasi/komünizm/Hıristiyanlık vb. olarak da adlandırılır. Seküler hümanizm vb. düzeni kaosa 

sokan zararlı zehirdir. Bu sapkınlığa bir tepki olarak, muhalefetin gelişimi meydana gelir, kaosun suni 
beyazlatılmış mezarının mezarından yükselir ve bu Milliyetçiliktir, yeniden yapılanmadır. 
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bir önceki düzenin kalıntıları eski ama yeni bir düzen. Kast, hiyerarşi, rekabet ve dayanışma teşvik edilir 

ve önceki bölücülük, birlik ve iç çekişme eksikliği, yön veya amaç eksikliği ve kimliğin yerini, kişinin öz bilgisi ve 
hem özünü/kimliğini hem de sistemdeki yerini anlaması alır. /toplum hiyerarşisi. Gnothe Seuton -kendini bil- bu 
Doğal düzenin inisiyesine bahşedilen inançtır ve kişi kendi doğasını doğa ile ilişkili olarak tanımladığında herkes 
tarafından kullanılabilir. 

kaos ve onun ahenksiz rezonansı, kişisine uygulanan bu şiddet yoluyla, Varlığında temel bir uyumdan 
geçmelidir; Tüm varlıklar kendilerini özleri aracılığıyla Tanrı/Doğa'nınkiyle yapılandırırlar ve bu, canlılığı Yahudi 
demogojisinin arkasında çalışan doğal olmayan enternasyonalizmiyle bastırılmayan veya altüst edilmeyen 
sosyo-politik-ekonomik yaşamın kabilesel ur-sistemi olarak zorunlu olarak Milliyetçiliğe götürür. parlamenter 
demokrasi ve eşitlik dogmasının maskesi. Türlerin karışması, Tanrı/Doğa'nın "türden türe" buyruğuna 

aykırıdır; bazı sosyal planlamaların mükemmelliğinin kasıtlı olarak bastırılması/sakatlanması, Tanrının/Doğanın 
en güçlü olanın hayatta kalmasına ve kaynaklar ve sosyal konum/yükseliş için rekabete ilişkin fermanının 
ihlalidir. Alçakgönüllüyü yüceltmek ve böylece yüceyi yerle bir etmek elbette doğaya aykırı bir 

sapkınlıktır. Bu, elbette, bu ideolojik silahı kendi gücüne karşı muhalefeti yok etme mekanizması 

olarak kullanan Yahudi'nin amacına hizmet ediyor. Buraya kadar doğaldır. Ancak bu, tüm doğal düzeni 
çökerten diğer her şeyin varlığını ihlal eder. Bu despotların sayısını azaltma protokolü, doğal düzeni oluşturan 
ve aksi takdirde Yahudilerin yapay doğa karşıtı dini felsefeleri (İsa deliliği ve libtardizm) ile soykırımcı 

politikaları altında alt üst edilen türlerin çeşitliliğinin hayatta kalmasına pekala hizmet edecektir. ) gruplar 
arasındaki doğal rekabetin ortadan kaldırılması yoluyla kaçınılmaz olarak tüm yaşamın yok olmasına yol açan, 
böylece evrimi geciktiren ve kendi yok oluşlarına yol açan. dolayısıyla Doğa, olumsuzlamanın yadsınmasına 
rağmen, kendi uygunsuzlukları ve uyumun titreşimsel frekansına uyum sağlayamamaları nedeniyle birliği ortadan 
kaldırarak kendini sıfırlar. Enternasyonalizm -Yahudi bilincinin politize edilmesi- kaçınılmaz olarak Milliyetçiliğe 
parçalanır ve yalnızca (Doğaya dayalı, örneğin biyolojiye dayalı) bir Milliyetçilik anlamında işleyebilir ve toplamla 
rezonansa giren ve böylece ayakta kalabilenler tarafından kendisini dünya üzerinde tahmin edebilir. "cennette 
olduğu gibi yerde" emri. Enternasyonalizmin düdüklü tenceresi altındaki Karışık Milliyetçilik, Ulusu 

mikro uluslara parçalar: Çin kasabası, küçük İtalya, vb. Irksal karışım anlamında 'çeşitlilik' kendini 

olumsuzlar ve bir Ulus için güçlendirici olmaktan uzak, onu iç çekişme yoluyla basitçe zayıflatır. Farklı ve çelişkili 
unsurlar, iştah açıcı olmayan ve besleyici olmayan bir lapadan oluşan bir goolash içinde birlikte eritildiğinde, 
erimiş pot tüm lezzetini kaybeder. Doğanın bu zoraki ve yapay karışıma karşı küskün haykırışları, çok ırklı 
toplumlarda patlak veren kaçınılmaz ırk savaşlarında kendini gösterir, böylece onları, bugün Çin ve diğer 
güney ulusları gibi yabancı yağmacı güçlerin ele geçirilmesine hazır bir toplum olarak parçalayıp yok eder. 
Beyazlar toplumunu ele geçirirken. Kaçınılmaz çürüme, Doğanın kehanetidir ve Beyazlar düzeni sürdürmekten 
acizse, harabelerden daha uygun türlerin ve kimliklerin yükselişidir. Diğer ırkların kaotik doğası göz önüne 
alındığında, beyaz etkisinin kalkanı ve rehberliği olmadan tüm uygarlık çökerdi. 


Neo-Sömürgecilik: 


Kendini alçaltan Mesih-Delilik tarafından sömürgeciliğin kötülükleri hakkında sürekli dırdır ve ahlakçılık, beyaz 
kitleleri ve onların bu tür iftira ve iftiraları beyazlardan güç ve kaynakları çekip alacak, beyazların sayısını 
azaltacak bir siyasi silah olarak gören anti-kahraman çamur insanlarını enfekte etti. kayıp toprakların fethi ve 
yeniden fethi, tarihsel olarak beyaz topraklara genişleme 
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topraklar, dünyadaki beyaz gücünün azalmasına ve doğal düşmanları olan moğol, zenci ve melez ırkların 
orantılı olarak artmasına hizmet etti. Kısacası, mağduriyet retoriği ve beyazları "sömürgeci zalimler" 
olarak zımnen karalaması işe yaradı - ancak bu "ırkçı, ırkçı, ırkçı" davul ritmi ne kadar çok çalınırsa, 
vicdanlı suçluların kalp tellerini çalmadaki etkisi o kadar az oluyor. Hıristiyanlaştırılmış ve 
özgürleştirilmiş beyazların. Yakında beyazların gözündeki terazi düşecek ve önlerinde yatan nesnel 
durumu algılayacaklar: toprak ve boyun eğdirme için verilen bir ırk savaşı. Bu onları kimliği 
güçlendirecek ve zihnin Hıristiyanlık ve liberalizm tarafından uydurulmuş prangalarından kurtulacak 
olan kabileciliğe doğru itecektir - bu, uyutucu, iradeyi zayıflatan evrensel zihin zehrinin ölüm çanı 
olacaktır. sadece hayatta kalmak için ama gücü genişletmek için. Hayatta kalmak, tehdit edildiğinde, 
tehdit eden şeye boyun eğdirmek için çaresiz bir tepki uyandırır ve bu, içsel biyolojik dürtülerin bir 
tezahürüdür. Hayatta kalma içgüdüsüne ve sağlıklı bir zihne sahip olan tüm beyazlar, tecavüz eden 
tehdide tepki verecek ve daha sonra hayatta kalmalarını sağlayacaktır. Suçluluk, utanç ve kendini 
aşağılama gibi sapkınlıklar beyazların bilinçlerinden patolojiler olarak sökülüp atıldığında, 

genişleme yeniden mümkün olacaktır. Bu noktada bölgesel bir genişleme yaşanacak, gezegensel 
hakimiyetin mantıksal sonucuna varmak için bir neo-sömürgecilik başlatılacak - bu süre elbette birkaç 
yüz yıl sürecek, ancak sonunda ulaşılacak ve mevcut tehditler beyaz hakimiyeti, boyun eğdirme ve hatta 
belki de bu kadar aptalca bir şekilde yüzüğe girmeye ve zafer çelenğini kendileri almaya karar 

veren rakiplerin yok edilmesi yoluyla ortadan kaldırılacak. Dünyadaki göreceli tarihler ve gelişimdeki 
farklı grupların doğası göz önüne alındığında, aslan değerindeki payın ne zaman yattığı ve , onların 
sürdürülebilir bir dünya düzeni yaratmak için gerekli yaratıcı dehaya kimin sahip olduğu açıktır. 
Kaçınılmaz başarısızlıklara örnek olarak, kendi türünden milyonlarca insanı toplu olarak katleden ve 
geri kalanları sanal köleler olarak fabrikalara konan ve kendi yaşam alanlarını belki yüzlerce yıl boyunca 
onarılamaz bir şekilde kirleten Çinlileri görebiliriz. tüm endüstriyel üretimin Kendi aralarında sürekli 
çatışma halinde olan Araplar, herhangi bir kaynaktan ve herhangi bir yoldan tutuşturmaya çalışan 

ve akılları veya kolektif bilinçleri, bünyelerine uygun bir şiddet dininde cisimleşmiş yalnızca bir barut 
fıçısıdır. 

Yahudiler, melez sapkınlar olduklarından, tarihlerinde, daha yaratıcı ve düzenli beyaz ırktan alınmamış 
ve uygarlığın iç çekişmeler nedeniyle sonunda harabeye dönüştüğü sürdürülebilir bir topluma sahip 
olmadılar; bunların) hırsızlar arasında- Yahudi yıkıcı kaos ruhuna bir tapınak. Beyazlar Yahudiyi 
sırtlarından attığında, yoldaki engeller kalkmış olacak ve ilerleme sağlanabilecektir. Zihinsel enfeksiyon 
en ciddi tehdittir ve kafadaki Yahudi, sayma meclisindeki veya parlamentodaki Yahudi'den çok daha 
kötüdür, çünkü onların girişine yalnızca beyaz hoşgörü ve evrenselci değerlerin yanılsaması yoluyla izin 
verilmiştir. Yahudilerin özgürleşmesi, Yahudilerin vebalı etkisini siyasi aygıttan serbest bırakan 

bir pandoranın kutusunun açılması olmuştur, örn. yüksek mahkeme ve yasama organından mesleklere 
(avukatlar ve doktorlar), tüm hiyerarşiyi kaplayan ve zehirli enfeksiyonunu masonluk ve 

Bolşevizm yoluyla beyaz dünyaya yayan, beyazların hayatta kalma kararlılığını zayıflatan yeraltı 
dünyasının marangozlarına ve sakinlerine. parçalanmış ve solipsist çöküş ve kendi kendine 

odaklanma toplumu. Yahudiler tarafından hazırlanan bu seyir haritasının, yanlış bir rota çizdiği ve 
beyaz ırkın en sonunda dünya üzerindeki hakimiyetini elde etmesine yol açan mevcut durumun uygun 
bir bölgesel haritası olduğu tespit edilmelidir. Liberalleştirilmiş/Hıristiyanlaştırılmış/Evrenselleştirilmiş 
birlik kitlesi aracılığıyla neo-sömürgecilik, ister beyaz, ister sarı, ister kahverengi olsun, bu dünyanın 
gerekliliği kavramını şüphesiz kınayacaktır. Birileri dünyayı yönetecek ve alınacak en ihtiyatlı duruş 
sadakattir, en ihtiyatlı pozisyon ve dayanılacak en sağlam temel, kişinin kendi genetik soyununkidir. 
Dünya durumu bir ya-ya da kararını verdiğinde 
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savaşarak ve fetih yoluyla hayatta kalmak veya uzlaşma ve tavizler yoluyla ölüm, yalnızca intihara meyilli olanlar 
ikinci yolu seçerdi. Yeterince rasyonel bir zihin verildiğinde, dünya durumu kişi için bir seçim yapar: ya kendi 
türüne sadakat ya da ölüm. Akıl dışı kişi, kendisini rakiplerine boyun eğdirerek korkakça ve korkak bir 

şekilde hayatta kalma olasılığına kendilerini ikna edebilir, ancak akılcı insan, seçiminin mutlakiyetçiliğini anlar: 
ya sadakat yoluyla yaşam ya da karşıt güçler önünde bencilce aşağılama yoluyla ölüm. Bu sadece sağlıklı 

bir zihnin zihniyeti değil, aynı zamanda doğanın buyruğu ve buyruğudur: ya doğanın sizi bir parçası yaptığı 

şey boyun eğdirilir ve sonunda yok edilir. Sağlıklı tipler için gerçek bir seçim yoktur. 


Doğal Zorunluluk: 


Ben Klassen'in "Nature's Eternal Religion" ve "The White Man's Bible"da bahsettiği gibi, onları gerektiğinde 
kendi türlerini pişmanlık duymadan, pişmanlık duymadan veya pişmanlık duymadan başkalarının pahasına 
harcamaya teşvik eden, farklı türlerin doğasında bulunan biyolojik dürtüdür. ve cansız (altın, mücevherler, 
toprak) veya canlı (köle ve kadın) olsun, güç ve her türlü servete sahip olma ihtimali karşısında sevinçle 

terk edilir. Bu her zaman insan evriminin yörüngesi olmuştur ve her zaman olacaktır, yani hayatta kalma ve 
genişleme; genişlemek için grup hayatta kalmalıdır grubun hayatta kalması için üyeler hayatta kalmalıdır; üyeler, 
beden, zihin ve iradeyi güçlendirerek yapılarını koruyarak ve dolayısıyla kendi türlerini ilerletmek için daha 
uygun stokta kendilerini geliştirerek hayatta kalırlar. Üyelerin üyeliklerini devam ettirebilmeleri ve dolayısıyla 
sadakatlerini devam ettirebilmeleri için kendi akraba gruplarına tahsis edilmeleri gerekir. Aksi takdirde, 
dışlanma ile karşılaşırlar ve gruptan atılırlar, böylece kendi yıkımlarına neden olurlar. Böylece, insanlığın kabilesel 
doğası -eğer böyle adlandırılabilirse- kendi içinde-dışarıya gitme, birliğin bütünlüğüne ulaşma sürecinde ve 

bu da onu oluşturan unsurları güçlendirerek ve dolayısıyla kendisini dışa doğru genişleterek ve özümseyerek 
evrimini sürdürür. bölgesel genişleme ve kast sistemlerini ve eski rakiplerin karışımını oluşturan boyun 
eğdirilmiş halklarla melezleşme biçiminde kendi dışında "öteki" veya "ben olmayan" olarak var olan şey. Bu 
genişleyen süreç, 'sömürgecilik', Diğer halkların ve bölgelerin sömürgeleştirilmesi olarak adlandırılabilir ve 
güçlülerin hakkıdır; Doğa bütünlüğü sağlamak için çalışır ve kendi içinde sürekli genişleyen evrimi, kusurlu 

olanı ayıklar ve böylece kendi bütünlüğünü hızlandırır. tıpkı bireysel kabilelerin kusurları ortadan kaldırarak 
kendi kusurlarını ve iyileşme krizleri ve antikorları aracılığıyla bireylerin kendilerini güvence altına alması 

gibi. 


Bir gerileme döngüsüne girildiğinde, güçlüler('kudretli') zayıflar ('düşürülür") ve tüm hayvani gücüyle daha kaba 
hayvan türü, yeryüzünü miras almak için yükseltilir. Böylece döngü, evrim yolunda devam eder. Pratik ve politik 
olarak çağın koşullarının farkındalığı, kişiyi "kaplana binmek" veya felaketin gelgit dalgasında sörf yapmak için 
donatabilir ve böylece hayatta kalma olasılığını artırabilir. Bu dönemde körelmiş bir şuur hali içinde yaşamak, 
kişinin hem kabilesinin hem de birey olarak kendisinin ve hangi kabileye bağlı olduğunun kaçınılmaz olarak yok 
olmasına bir reçetedir. Güçlü olanın hayatta kalması, bugünün koşullarını algılamak ve bu temelde geleceği 
öngörmek, kendini, dünyayı ve onun kaynayan çokluğunu oluşturan dost ve düşmanlarını bilerek değişimlere 
en uygun şekilde uyum sağlamak demektir. 'Hazırlık anahtardır' (Sun Tzu) ve uyarlanabilirlik, dönüşünün 

teknik becerisidir. Ancak o zaman yeryüzünde cennetin krallığının kapıları açılabilir. 


Batı ve Doğu: 


Cinsiyetler diyalektiğinin jeopolitik ekstrapolasyonu - makro boyutlarda bir ying-yang. Projektif, dinamik, 
geniş ama yoğun, dışa dönük, enerjilerini bağışlayan, bahşeden bir erdem. 
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Spengler'in dediği gibi pasif, içsel ve atıl "bitki benzeri", Varlığın alt katmanı - ebedi dişil - yakalanması zor, 

gizli, gizli, soğurucu. Bu "gunalar" savaşında muzaffer rakip, "tüm yaşam mücadeledir" ve "ölüm barıştır" şeklinde 
projektif olacaktır - bu nedenle dişil, her zaman cilveli bir alıcı ve edilgen bir nesne olarak fethedilecek ve onun 
taşıyıcısına dönüştürülecektir. birleşmelerinin yeni ürünü - yeni aeon'un "taç giymiş ve fetheden çocuğu", 

nuit ve haditin çocuğu. Pasif ve atıl olanın sözde 'Batılı Aryan' erkeğinde somutlaşan eril enerjinin ve gücün 
dinamik hayati kıvılcımı veya causa efficiens tarafından fethedilmesi gerektiğinden, yakın gelecekte Doğu'da 
yükselen bir Batılı yıldız olacak. Gerginlik ve dinamizm ne kadar büyükse gelişim o kadar büyük, yaratım 

da o kadar büyük, hatta gerekirse kırılma noktasına kadar. Bir tarih, Gobi çölündeki piramitlerden sfenkse, machu 
pichu'nun dev kafalarından ankor wat kayalıklarına kadar tüm insan uygarlığının Aryan bilincinin/ 

zihninin ürünü olduğuna tanıklık ediyor. doğu tarafından yanlış bir şekilde - yine de hepsi beyaz adamın 
iradesinden kaynaklanıyor. Cengiz'in altın sürüsü, Kiev Rus sınırlarını aşarak Rusya ve Ukrayna bozkırlarına 

akın etti, ancak beyaz adamın daha büyük gücü aracılığıyla sevk edildi. Sultan'ın orduları da aynı yolu aradılar 
ama tapınak Şövalyeleri'nin ellerinde yıkım buldular ve İspanyolların erkeksi güçleri onların despot hakimiyetini 
uzak tuttu. Yalnızca, zayıf ve ezilen gezginlerden oluşan eziyet görmüş bir güruh kisvesi altında sızan Hazarlı 
düzenbazların kadın stratejisi, Aryan erkeğinin savaşçı ruhunun parlak şevkini söndürdü. Aşağılıklara ve 
yıpranmışlara karşı bir meydan okuma görmedi, soylu vizyonunun altında chandal serseri vardı ve yine de 

bu en ağır hata, batı medeniyeti olarak bilinen şeyin görünüşteki içkin çöküşüne dönüştü. Yahudilerin ve 
çingenelerin kurnazlığı ve takozun ince ucunu Ari zırhının yarıklarına saplayarak ağır yaralara sızdı, hareketlerinin 
dinamizmini aksatmaya ve eyleminin zembereğini aşındırmaya çalıştı. Semitik zihin zehirlenmesinin zehirli 
solucanı etkisini göstermişti ve savaş veremeyecek kadar zayıflamış çarşaflarında soğuk terler içinde oturan 

Ari Adam'ın yüzünün kül rengi tonu, güçlü savaşçı için bir felaket olduğunu kanıtlamıştı. Doğunun zafer 
kazanması ve dünyayı bir kez daha karanlık çağ vahşetine sürüklemesi için kara vebadan vebalı sarraflara ve halı 
çuvallarına kadar tarihin dersleri bu saatte ihmal edilmemelidir. 


Kişiliğin üstesinden gelmek: 


Duyu deneyimi zihne, varlığın farkındalığına, yüksek benlik boyutuna, kişiliğin kesildiği sonsuzluk boyutuna 
ulaşmamış olanların hepsi ve sonu olarak hizmet eden dünyevi dünyadaki yapay gerçekliği verir. ve duyu 
verilerinin deneyimsel manifoldu olan maya perdesi tarafından kör edilmiş, genel farkındalık seviyesini 
maddesellikten söz etmek gerekirse bu boyuta indiren daha kaba duyu aracılığıyla duyumlar. Bu belki 

de egonun düzlemidir ve ancak ego aracılığıyla benlik, kendisini bu daha ilkel durumların ötesine geçebileceği bir 
sıçrama tahtası olarak hâlâ onun içinde konumlandırırken ondan aşkınlığa ulaşabilir. Böylece bireysellik, 
sürekli bir süreç ve gelişme ve kendini kabul etme olarak elde edilir, yüksek egonun veya manaların bu 

yavaş yavaş açılımı, narin pedalları henüz adamanttan yapılmış olan bilinç çiçeğinin açmasıdır. Bu, kişiliğin 
ötesinde ruhun inşasıdır. İrade gücünün en zorlu koşulları ve sınavları, Ebedi'nin izlenimiyle damgalanmış, 
Benliğin mumlu tabula rasa'sında bir kalıp olarak izlenim yoluyla bu gelişime katkıda bulunabilir. Yanıltıcı ve 
zamansal ya da geçici, herakleitosçu oluş akışının gelip geçici durumları, hiçbir kalıcı izlenim bırakmayan bir 
sensa gelgiti olarak Bireyselliği yıkar, ancak bu dalga aşırı odak aldığından, Varlığın Varlığı haline gelir ve 
potansiyellerini aşındırır. varlığın kutsal Ebediyetinin kristalin katılığından canlı mevcudiyeti veya ışıltılı 
görkemiyle bu ellysium'a yönelik sansasyonelliğin kaleydoskopuna odaklanma/dikkat. Malzemenin vama marg 
sol el yolu aracılığıyla ruhsallaştırılması 
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geçiş ayinleri, alçakgönüllü kabuğu bu fırtınalı sularda yönlendirmeye hizmet eder: 

konsantrasyon, meditasyon, tefekkür, hepsi, asil formunu oluşturan eterik kumaşı dokurken yüksek 
benliğin tanrısal kendini yaratmasının bir parçasıdır. Tantra ve mantra, şusumna, cauda aguina ve 
omurilik kanalının tabanındaki bilincin alt bölgelerinden kundalini yılanını çalıştırarak, varlık 

olarak söz edilebilecek Wotan bilincine ulaşmak için vril/chia/od'u genişletir. Thorir/Donar, kendisini 
kör bir çaba olarak tanıması olan ve kuwvetin, Loki tarafından harekete geçirilen gizli enerjinin 
tezahürü olan saf bir niyet olmaksızın saf bir süreç olarak yürüttüğü, hedef olarak değil, ama niyet 
olarak ortaya konan niyet haline gelen, yürürlükteki güçtür. hedefin koyulması, hedefi Varlık olan 
uçuş halindeki ok, tüm baba Wotan, elde edilmesi belki de ruhun gelişiminde süreci daha da ileriye 
taşıyarak gezegensel bir tanrı veya gücün ötesinde aşırı bol bir yıldız statüsüne yükseltecek olan 
tanrı bilinci kişiliğin şu anki kristalleşmiş tezahürünün. adamant'ın açan bir çiçeğinden ziyade, 
tohumun ilk örneği, oluşumun ortasında Varlığa ulaşan ve evrimsel yolunda devam eden Bireyselliğin 
tüm akraba çiçeklerinin, yönlerinin ve hipostazlarının kaynağıdır. 


Polis: 


Şimdi kiralık paralı askerler ve bu başından beri polis, fiziksel veya gizli (örneğin mikrodalgalar, 

ilaçlar, röntgenler, vb.) güç kullanma tehdidi yoluyla yasayı uygulamak için "görevle bağlı" 

istekli köleler olarak maaş sorumlularına hizmet ediyor. Alt kademe, sopalar ve mermi silahları (örn. 
ateşli silahlar) gibi yalnızca daha kaba fiziksel güçten, en fazla uygulanan enerji silahlarından, şok 
tabancalarından veya biber gazı gibi tahriş edici maddelerden yararlanabilir. Daha uzmanlaşmış ve 
daha yüksek eğitimli (yani pavlovcu şartlandırma) köleler, yukarıda bahsedildiği gibi daha uğursuz 
silahlara ve işkence ve çeşitli diğer zihin kontrol teknikleri (gürültü, ışık, çevre koşullarını değiştirmek 
için çevre koşullarının değiştirilmesi) yoluyla itirafa zorlamak gibi daha büyük etki güçlerine 

sahiptir. hedeflenen bireyin biyolojisi, örneğin hapishane hücrelerinde gıda ve beslenme 

yoksunluğu, dehidrasyon; hipnotik ve irrasyonel bilinç durumlarına neden olmak için çalınan 

müzik ve beyaz bir erkeği siyahların bir hücresine koymak gibi vekiller aracılığıyla çeşitli travmalar 

vb. ) Polisin tüm çeşitlerindeki işlevi basittir: "Nulla pena sine lega" (hukuk) adlı yasal düstur 

temelinde bu aracılar aracılığıyla hareket eden egemen gücün iradesini uygulamak için güç 

kullanmak veya kullanma tehdidinde bulunmak. özü, varlığı aracılığıyla vardır ve uygulanması 
genellikle ve tipik olarak ikna kisvesi altında zorlamadır. Bir polis devleti inşa etmek için terörizm, 
dünyayı yöneten Kabal tarafından kullanıldı ve tüccarlar veya bankacılar kisvesi altında işgal ettikleri 
ev sahibi vücudun rejimlerinde istikrarsızlık yaratmak için devrimcileri ve suikastçıları finanse etti ve 
silahlandırdı ya da 'zulüm gören kurbanların' kalbini yoldu. uygun zamanda koparacakları daha 

güçlü ipler. Bu istikrarsızlık, bir polis devletinin kurulmasını, karşı konulamaz bir güce sahip olacak 
şekilde konumlandıklarında daha sonra polisin kontrolünü ele geçirenlerin yarattığı kaosa karşı 
'koruma' olarak haklı çıkardı. Yarışma, rejimi sabotajları onu gasp edilebilecek noktaya kadar zayıflatan 
devrimci vekiller ve ücretli paralı askerler aracılığıyla yapıldı. Eski paralı asker kadroları çoğu kez 

yeni rejimin polisi oldular ve barbarlıklarını hak kılıfı altında yürüttüler. Açık sır, artık hiçbir 

aldatmaya gerek olmadığına göre, yeni yöneticilerin gücünün tartışılmazlığını vermişti. Güçlerinin haklarını belirlen 
Adalet bundan böyle güçlülerindi ve rejime yararlı araçlar olarak hizmet etmeyenlerden esirgendi. 
Polisin işlevinin adalet ya da ahlakla zorunlu bir ilişkisi yoktur, yalnızca, potansiyel olarak suç 

işleyen bir kalabalık olarak halka çarparken, devlet idaresinin dişlilerinin nihai işleyişi olarak pozitif 
hukuk mekanizmalarına bağlıdır. "Masumdan önce suçlu" akidesidir ve herkesin bir "suçlu adam" 
olarak ilk günah durumunda olduğundan veya bir toz gibi irrasyonel dürtüler yığını olduğundan şüphelenilir. 
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yalnızca Draconian yasasının demir yürüyüşleri tarafından kontrol altına alınan potansiyel şiddet fıçısı. Her 
"vatandaş", onları köle zincirlerine bağlayan pimin basit bir şekilde çekilmesiyle fitili ateşlenebilen bir el 
bombasıdır. Bu nedenle, hiçbir suç "olayının" meydana gelmemesini sağlamak için kaynakların güçlü olması 
gerekir. polis-devletçiliği, biri ne kadar büyükse diğeri o kadar küçük. Özgürlük olumsuzdur ve yalnızca kölelikte 
vardır, çünkü maddi dünyada veya herhangi bir boyutta sınırsız özgürlük yoktur, yalnızca bir nedensel 

ilişkiler bağı, kuklaları iplerinden çeken bir rasyonel ve gerekli ipler yumağı vardır. Kuklanın kendi iplerini 
çekmesi ve "bu dünyada masum yoktur" diyerek masummuş gibi davranan bir cehalet durumuna düşecek 
kadar pasif kalmaması ve hepsinin günahkâr durumda olması kendi elindedir. karma. Bu nedenle, "cennette 
olduğu gibi dünyada da" kurulacak iradeyi ifade edecek Gerçek özgürlük için kişi acı çekmeyi öğrenmeli 

ve toplamla uygun ilişkisini anlamalıdır. Polis ve polis devletçiliği ile ilgili olarak bu, uyumsuz bir toplumda 
kişinin kendi kendisinin polisi olması ve potansiyel olarak adaleti uygulayan bir polis memuru olması gerektiği 
anlamına gelebilir - görece güçlü olanın ve gücü ölçüsünde zayıf bir şekilde tasavvur ettiği adaletini bile. Bu 
nedenle, varolma mücadelesinde en uygun olanın hayatta kalması, yaşamın gerekli koşuludur ve hepsi, 
kaynaklar ve güç üzerinde çaresiz ve bitmeyen bir rekabet sisteminde rekabet eden çıkarlara sahip olanlarla 
rekabet eden kendi çıkarlarına sahip paralı askerlerdir. Sadakatler ve iddialar, giderek daha büyük ve 

daha küçük tehditlere bağlıdır ve bugün yapılan sözleşmeler, yarın daha büyük tehdide boyun eğdirildiğinde 
feshedilebilir. "Evrensel insan hakları" vb. gibi doğa karşıtı ütopik ilkeleri "ebedi gerçekler"de somutlaştırmaya 
çalışmak, tüm sınıf ve koşullardan insanlar arasındaki her işlemle çelişen bir saçmalıktır. Sınıf, ırk, cinsiyet 

ve eşitlik, bu "insanlar" kümesinin sonsuz çeşitliliğini, ne kadar bilinçli ve bilinçsiz olursa olsun (daha uygun bir 
adla) varlık türlerinin uç noktalarına ayırır ve ayırır. Başkaları üzerindeki kural, ister okült zihin kontrolü, ister 
sopa, havuç veya sopa olsun, biçim ve işlevi ne olursa olsun, kudret tarafından belirlenir. Son gerekliyse 
'elbette gerekli"; nispeten gerekli değilse ve "oyun muma değer" olduğu ölçüde, bu fiyata değer. Bu 

nedenle, kişinin güç kumarına hizmet etmesi için paralı askerlerin askere alınmasının ahlak alanına 
hapsedilmesi söz konusu değildir, çünkü zeki spindoctor'ların veya idol hayalperestlerinin yapay kodları ve 
putları, hevesli veya köklü bir hegemonun cephaneliğindeki iktidar araçlarıdır. Eşitlikçilik retoriği, idealin 
gerçeğe dönüştürülmesinin ve görece zayıf olanların güçlerini artırma ve fiziksel ve zihinsel üstünlerinden 
atılanları gasp etme girişiminin çarpıcı bir örneği olarak hizmet eder. 


Nüfus Tahribat: 


Liberal hümanizmin doğa karşıtı değer sisteminin ve onun bağnaz ve irrasyonel savunucularının getirdiği 
toplumsal çürümenin bir başka belirtisi: bok dünyasından kahverengi kütlenin sonsuz üremesi. 

Onların yozlaşmış sağduyu eksikliğini ve "onları ne kadar beslersen o kadar çok doğurursun" şeklindeki sağduyu 
eksikliğini göz ardı ederek ordine geometrico(-logarthymically-); Ahlakçı ahlaki çoğunluk, bu basit gerçeği göz 
ardı ederek, zambak beyazı çitlerle çevrili dünyalarının her yerinde patlamakla tehdit etse de, bir nüfus bombası 
yağdırıyorlar. bok dünyasının eski birinci dünyaya kitlesel göçü olan ishal. Sonuncuyu birinciye ve ilki 

sonuncuya yerleştirdiğinizde olan budur. Bu nedenle, çok çalışan atalar tarafından şımartılan şımarık bir 
nüfusun yozlaşmış fazlalığı, hem maddi kaynaklarda (yiyecek; temiz çevre vb.) içsel varlıklarıyla biyolojik olarak 
uyumsuz olduğu için gerçek bir aydınlanma yaymak için 'akıl güneşi'. Sebep (karanlık ırklar) ve sonuç (insan 
evrimi; ırksal karışım; kültürel ve çevresel bozulma, 
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vb.), kör gözlerine ağır bir şekilde oturan adaletsizlik terazisiyle körleşmiş burjuva liberallerinin 

şımarık ikiyüzlüleri ve onların türevleri (marksistler vb.) tarafından isteyerek görmezden gelinir. 

Yakında düşecekler ve ya "evcil hayvanlarının" ya da daha büyük olasılıkla kendilerinden daha iyi olanların 
ellerinde, yoksulluk ve kaçınılmaz kültürel yok oluşun ortasında yaşamayı reddeden rasyonel beyazların 
"kalıntısı" tarafından yaklaşan idamlarının farkına varmaya zorlanacaklar. Biyolojik gerçekler ve ırksal 
kimliğin sonuçları hakkındaki cehaletlerini sürdürmeye istekli olanlar bile, seçeneklerin tamamen 

yokluğu göz önüne alındığında, "ya ya da" zor "düşmanla yüzleş ya da ölümle yüzleş" - ve kaçınılmaz 

olanı kabul edecekleri hiçbir seçeneğe sahip olmayacaklar. 'tüm yaşam mücadeledir' sözlerinde somutlaşan 
hayatta kalma koşulu. Bu noktada daha kötüsü daha iyidir, çünkü yerleşik düzeni mahveder ve kendi aşırı 
ahlaksızlıklarının benimsemeye çalıştığı bir dadı devletinde sığınak ve güvenlik arayan (önceden) kalpsiz 

ve zayıf fikirlilerin kalplerini ve zihinlerini kazanır. Hoşgörü sınırlarının ötesinde "harekete geçen", 
liberalizmin sık sık lanse edilen "erdemi" ve bununla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan "chilins", 
hoşgörüsüzlük ve hoşgörüsüzlük dışında her şeye ve herkese karşı bir kablo çekme toleransı işlevi görür. 
Düşmanlar kapıda olduğunda artık hoşgörü tolere edilemez ve düşmanın hoşgörüsü yardımlı intihara yol 
açar. Bir köşeye sıkıştırılmış en güçsüz hayvan bile kendini savunacak, aksi halde yok olacak, çünkü doğa 
hoşgörüsüz bir görev ustasıdır ve hiçbir aptalın, özellikle de ister Hıristiyanlık ister liberal hümanizm 
biçiminde tezahür etsin, evrenselciliğin zihin parazitiyle lekelenmiş olanların yaşamasına izin vermez. ya da 
yeni bir çağ 'birliği' - eğer , eski Hıristiyan şehitleri gibi ateşe atılacaklar ve 

mühtedinin amacı intihar yoluyla toplamla 'birlik' ise, ozaman belki de naif ve kolay etkilenebilir koyunlar 
ve alaycı kurtlar tarafından aşılanan psişik hastalığın bir kanıtı olarak hatırlanan unutulmuş bir anı olabilir 
(- ya da belki köpekler?-) herkese bir uyarı olarak hizmet etmesi gereken, kaçınılmaz olarak Ragnarok'u 
yaratmaya devam edecek ve yeni bir dünyaya götürecek, Anka kuşu Rahowa'nın alevleri arasından daha beyaz ve daha p: 


Proleterizm' ya da 'Untermenscheit' - felsefi bir inanç: 


Geri zekalı yüzlerine bozuk bir sırıtışla aylaklık içinde dolaşan darmadağınık sahipsizler; yozlaşmış bir 
ebeveynin sağlıksızlığına tanıklık eden orantısız özellikler - yozlaşmanın asimetrik portreleri, bu patinajlı 
sıra modelleri, toplumsal yozlaşma ve çöküşün pek çok örneği olarak pire ısırmış paçavralar ve onların kirli 
leşleri ile geçit töreni yapar. Kurnaz alayları, sapkın zihinlerini yalanlıyor: Onlara göre bir düzene ya 

da dürtüye sahip olan her şey, herhangi bir güç ya da elde etme ya da çaba gösterme zorluğu, onlar için 
boş ve aptalca bir çaba. Bu duygu, onların kendi zayıflıklarından ve zayıf fikirliliklerinden, 

doğuştan gelen tembelliklerinden kaynaklanır ve kendi apaçık aşağılıklarını örtme işlevi görür. 

Bunak çürümenin alaycı sırıtışı, onların içerleme ahlakının bir kanıtıdır, çünkü bir şeyle alay etme 

ahlakı, o şeyi küçük düşürme ve alçaltma girişimidir, böylece aksi takdirde (2) kör gözlerinden yansıyan 
ışınları işaret edecek olanla alay ederek üstünlüklerini ima eder. Daha iyi tipin zerrelerine işaret etmek, 
küçük adamın değer duygusunu bir başkasını damgalayarak şişirmek için başvurduğu tek tip adamlık 
eylemidir - masayı efendinin aleyhine çevirmek ve onu bir köleye, bir nesneye dönüştürmek küçük 
proletaryanın bir bilen olduğunu ve böylece kendini güçlendirdiğini ima eden bilgi. Doğan tabanın 
psikolojisi böyledir ve nefret eden kişi bu daha iyiye burnunu sokmak için her fırsattan yararlanır, böylece 
nefretinin nesnesi karşısında dopamin fiksasyonu ve güç patlaması elde eder; bir düşmanı yenmek için 
acıklı bir girişim. Böylesine küçük bir tavır, tartışmaya bile değmez, çünkü kişi kendini bu düzeye düşürme 
riskini taşır. bununla birlikte, bu ortak inancın, untermensch'in ('alt' veya 'alt' adam) inancının ortaklığı göz 
önüne alındığında, hayatlarını bunlar tarafından rahatsız edilerek geçirmek istemeyenlere uyarı niteliğinde 
kısa bir not belirtilmiştir. karakterler: kim olduklarını bilin ve mümkün olduğunca onlarla temastan kaçının. 
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'Ced of the cur' un unsurları: duyu tatmini için hayvani şehvet (uyuşturucu, seks ve diğer çeşitli 

sansasyonellik biçimlerinde); gereklilik ve statü arayışı amacıyla maddi şeylerin biriktirilmesi takıntısı ve 
yukarıdaki gibi duyuların tatmini (bu amaçlar için ekipman) - 'alt egosal' olan her şey ve tüm motivasyon alt ego 
dürtülerinin sınırında sona erer: dövüş-kaç-zina ve buna götüren her şey ve kendinizi bu en maddi ve düşük 
titreşimli durumlar etrafında yönlendirin. "Untermenscheit"in benzeri, varlığını bir sanayi aletine, bir "canlı 
hayvana" tabi kılarak, dünyadaki meslektaşlarından "saygı" elde etmek olan tek güdüsü olan işçi kölesinin akidesi 
olan Proleterliktir. varlığı özünü belirleyen araç', yani. 'çalışıyor', onu bir 'işçi' yapıyor. Kimliği bu işlevle 

sınırlıdır. Bu kaba tabiat faaliyetinin dışında herhangi bir şeyin bilgisi, onun idrakini aşan meçhul bir muammadır 
- tefekkür hayatı ve sanatçının hayatı, asla ziyaret edilmemesi gereken bir yabancı diyar gibidir. İş zili 

çaldığında, 'işçi'nin enerjileri geri kazanmak için boşta kalma ve kendini eğlendirme ve ardından 

can sıkıcı döngüsel bir yaşam içinde yeniden hamster çarkına atlama zamanı gelmiştir. Proletaryanın bu 9-5 
yaşam döngüsü, ahlaksızlığın ellerini daha az boş bırakarak -böylece alçaltmaya rağmen- şeytanın şiddet ve 
kaos işini uzak tutar ve insanlıktan uzaklaştırma (devletin böyle olduğunu varsayarsak) biraz yükseltir. toplumsal 
fayda vardır. Elbette, atletizm, askeri eğitim ve diğer daha gelişimsel istihdam biçimleri gibi zihin üzerinde bu 
kadar kaba bir etkiye sahip olmayan diğer türden işler aracılığıyla untermensch'in ruhsal olarak yükseltilmesi 
mümkündür, ancak sosyal planlamacılar genellikle kayıtsız kalırlar. suçlamalarının kaderine saygı duyuyorlar ve 
yüceltilmiş dürtüleriyle hiyerarşideki konumlarını tehdit edebilecek bir seçkinler kadrosu yaratmaktansa, 
endüstri çarklarında koşacak daha fazla hamster yaratmayı tercih ediyorlar. Sosyo-ekonomik ve buna eşlik eden 
zihinsel durumlarının batağında doğan tabanı tutmak, kasıtlı bir çabanın sonucu değil, doğuştan bir hak olan 
kabul edilmenin bir sınıf hiyerarşisini sürdürmenin disjenik aracı olarak hizmet eder. Böylesine durağan bir entropi 
sosyal sistemi yaratmak, yozlaşma ve 'untermenscheit'in kendisi için bir reçetedir - bu da sistemik çöküşe ve 
kıyamet sonrası en uygun olanın kaçınılmaz yükselişine yol açar - ve döngü kendini tekrar eder - çünkü yalancı 
sınıf muhafaza edilmesi için, amaç için yetiştirilmesi ve yetiştirilmesi gereken tabanda asalak olması gerekir. 
Yalancı sınıf kendi tembelliğiyle çöktüğünde, sistem kaosa sürüklenir ve devirme hiyerarşisi için molozların 
ortasında yeni bir arhont aristokrasisi/teokrasisi ön plana çıkar. 


Yaşam mücadelesi devam ediyor ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan en alttakiler, hayatları atalarının kanını 
zayıflatmış ve onu durgun bırakmış, yalancı hayata alışkın olanlardan (çoğu zaman) daha kararlı bir irade 
geliştiriyor. "Unetrmenscheit", yalan sınıfında ruhsal olarak, onun çöküşünün bir koşulu ve belirtisi olarak 
mevcuttur; alt sınıf, aristokrasinin ruhaniyetinde bulduğunda üstünlüğünü bulur. Ancak bu duruma 
gelebilmek için, sosyal planlamacılar tarafından yoksun bırakılan ve sistemin, aşırı iradeleri ile büyüklüğe 
ulaşabilecek olan proleter kitleleri içinde bir cehalet halini sürdürmek üzere tasarlandığı düşünülürse, 
kavrayamadığı pek çok koşul gerekir. uygun geliştirme yoluyla yüceltilmek yerine uyuşturucu ve cehalet (tv vb.) 
Yoluyla bastırılıp yozlaştırılmadı. 


Gaia'yı Arındırmak: 


Sınır tanımayan kalabalık kalabalıklar/yozlaşmış tohumlarıyla dünyayı istila ediyorlar/başarılı ve üretken 

olanın teknesinden besleniyorlar/sonsuz ihtiyaçları için tırmanıyorlar/yakında Satürn'ün orağı düşecek/tüm 
sürü-bir tanesi değil yedek-hepsini öldürün /kendi türlerini seve seve yaymayı seçtiler ama dünya artık onları 
taşıyamaz hale geldiğinde terk edilecekler/bilgisiz yarı kastların tortuları boşaldı/ tüm kurtarıcı niteliklerden/ 
yakında yeryüzünün iniltileri sallanacak ve kargaşa içinde deprem/ kemirgen benzeri kalabalıklar bükülecek ve 
kırılacak/ artık kavrayışlarını aşmayacaklar/ bir süre eşelenecekler 
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lokma/ artık nakit peşinde koşmayacaklar/ bir ceset olacak/ bir levhanın üzerinde/ şehirlerin yıkıntıları onların 
işaretsiz mezarı olacak/ ve ayaktakımı kölelerle kendilerini besleyecekler/ güçlülerin artakalanı olacak/ 
kendilerini geliştirmiş olanlar öyle bir adım ki/ dünya bir matador için bir boğa gibi/ mızrakları ve kazmalarıyla 
çarpık/ bu küresel hakimiyetin habercisi/ gelecek yol açık görünüyor/ gökte bir yeryüzü krallığı/ neşeyle 
yıkanmış beyaz bir dünya/ Rahowa olacak yangın olacak/ Gaia'nın yarattığı savaş alanlarının üzerine/ 

Cürufun temizlenmesi/ onların kaybıyla daha büyük bir gelecek bırakacak/ İlk olarak ve belki de aynı anda, 
Yahudi denen yan taraftaki diken de kurtarılmalı - en azından içinden çıkarılacak Böylece Gaia'nın 
temizlenmesi için yol açılmış olacak - Beyaz Dünya üstünlüğü yolu. 


Erdem İşaretçileri: 


Erdem işaretçisi "İşte ben benim" der; "hayallerime bak, malıma bak!" - bu, materyalist nefsin akidesidir. 
Erdemli işaretçi, istediği gibi, kendini beğenmiş özgeciliğini, evrensel insanlık sevgisi iddiasını ve 

mevcut çoğunluğa pek katılmayan herkesi üstü kapalı olarak kınadığını yayınlayarak bu düşük bilinci yükseltir. 
Erdem işaretçisiyle, bu aşağılık beyaz şövalyeyle, bu "sosyal adalet" (beyaz kendinden nefret ve beyaz 
olmayana tapınma anlamına gelir; "asil vahşi"ye hürmet gösterme) peşinde koşan bu haçlı ile kazanan yoktur - 
çünkü onun kazancı sizin kaybınız ve sizin de sizin kazancınızdır. kazanç onun kaybıdır. Aşırı egoizminde olduğu 
gibi, açıkça 'Öteki' gruplara karşı fedakarlık olarak yanlış ve ikiyüzlü bir şekilde temsil edilen dualistik bilinç 
oyununu oynuyor. 

Nietszche'nin bahsettiği "veren erdem", aynı zamanda doğru bir şekilde Noel Baba erdemi olarak 

da adlandırılır, Burjuva (hepsi Burjuva değil mi?) nihai erdeminin kefareti olan suçluluk. 


Bu tür banliyö gümüş kaşıkları, kendi ikiyüzlülüklerini ve gözbebekleri olan 'aşağı' çamur insanlara 

'üstün' vermek ve cömertlik ihsan etmek olarak yaptığı refleksif göndermeden zevk alırlar. Liberal deliliğin 
belirtileri, kendini -sahte alçakgönüllülük ve kendini alçaltmada bile, sahte putlarına karşı bir banliyö İsa 
şehidi haline getirerek- çeşitli karışık kalabalıkların altına koyarken, sofu ve alaycı Burjuva ikiyüzlülüğünün 
-eşitlik, demokrasi, özgürlük- sözlerinde kendini gösterir. "Beyaz Şeytan"ın veya "Büyük Batı Şeytanı"nın 
kötülüklerinin anti-kahraman figürü olarak altın bir kaide üzerine yerleştirdiği kişiyi, kendi üstünlüğünü ima 
ederken, o kadar yuvarlak bir şekilde azarlar ki. Burjuvazinin izlediği çileci günah kefareti yolu, bencil 
niyetlerle döşenmiştir. 

Günahlarının çarmıhına çivilenir ve kendini sosyal itibarın kutsal mabedine -saygıdeğer bir insancıl 

olana- mest eder; hayırsever bir fedakar; alçakgönüllü bir ikiyüzlü! O -en gösterişli bir şekilde- "başkalarına 
yardım etmek" ister ki bu motivasyonel olarak "akranlarının veya birlikte olmayı arzuladığı kişilerin gözünde 
itibar kazanmak veya konumunu yükseltmek" olarak tercüme edilebilir. Hediye verme psikolojisinin 

temeli, kişinin kendi verme gücünün ve başkalarının alma bağımlılığının refleksif olarak tanınmasına, 
dolayısıyla bir güç dinamiğinin, verenin efendi ve alıcının köle olduğu bir efendi-köle ilişkisinin 

kurulmasına dayanır. . Almak zorunda olanlar, bir bağımlılık konumundadır ve bakmakla yükümlü oldukları 
kimseler, kaderlerinin kontrolü altındadır. Erdem işaretçileri, kurbanlarını tuzağa düşürmek için 

ağlarını atan gerçek 'insan avcılarıdır' - çağdaş toplum statüsüne (her ne olursa olsun) erişmede veya 

sahip olmada üstünlük göstermek, yemi yutarken diğerinin bilgisini gerektirir. Balıkçıya et olarak 

hizmet edecek ağlar. Erdem işaretçisinin varlığı, toplumun töreleriyle özdeşleşmeye ve başkalarının onu 
bunlarla özdeşleştirdiğinin zihninde farkına varmaya dayanır ve erdem işareti verme eylemi yoluyla bir 
başkasının dikkatini çekmek tipik olarak bencil Burjuva erdem işaretçisini basitçe toplamanın basit 
olduğuna ikna eder. bir başkasının dikkati, onun kıskançlığını veya onun neye/kimi arzuladığını/kıskançlığını 


ima eder 
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is/sahipleri- rahatsız edilmiş olmanın can sıkıcı olabileceği durumlarda. Hangi özel ahlak türünün günün 
erdemini oluşturduğu önemli değildir - erdem sinyalini oluşturan davranışsal eylemler/ihmaller, toplam 
bencillik ve ikiyüzlü özgeciliğe dayalı bir toplumda ebedidir; belki bu insan doğasıdır ya da sadece Beastman'ın 
doğasıdır? Bugün, "untermenscheit" olarak adlandırılabilecek olan "küçülten erdem", "insanlık, eşitlik, 
demokrasi" gibi sahtekarlık çağrılarıyla, küstah fısıltılarla alçakgönüllülükle trompet ediliyor; "barış" ve "sevgi", 
erdem işaretinin bu tür simgeleri, kısa süre sonra unutulup gidecek ve yerini demir ve kan çağına bırakacak 
olan çökmekte olan bir çağın tekel parasından başka bir şey değilken. Artık pasif doğallık karşıtı incelikler ve 
duygusallığın barok kıvrımları yok - sadece savaş baltalarının ve savaş silahlarının çarpışmasını 

yankılayan bir çağ. 


Sperm Donörleri: 
Öjeni ve Disjenik, her ikisi de üretken ilkenin kaynağından ortaya çıkar - iyi ya da kötü, daha iyi ya da daha kötü 
için gelecek kuşakların yaratılmasının bir aracı. Gelecek nesil, içinden aktığı kaynak tarafından kutsanmış 
veya lanetlenmiştir, ister bir lağım ister bir dağ pınarı olsun, en az dirençli hatlarda gelişecek ve atasına 
bağlı olarak, imajında Wu200bXu200bgünahkar veya günahkar bir yaratılış haline gelecektir. nesiller boyunca 
yayılan genetik etkiyle orantılı olarak bir aziz, bir tanrı veya bir şeytan. bu nedenle, öjenistler, sosyal 
organizmadaki genetik kirleticiyi elemeye hizmet eden ve yalnızca daha sağlam ve kararlı unsurların bilimsel 
olarak gelişmiş zarlarından süzülmesine olanak tanıyan oldukça rafine kriterlere sahip sperm bankaları 
kuracaklarsa, sosyal planlamacılar. Ancak bugünün toplum mühendisleri kötü bir yıldız tarafından yönetiliyor 
ve en yüksekten en düşüğe insan soyunu yok etmeye kararlı, iyi bilenmiş disjenik baltalar ve testerelerle 
nesillerin ağacına acımasızca vuruyorlar. Bu nedenle, kamu refahı için kurulan sperm bankaları -gelecekteki 
başarı ya da başarısızlık depoları- insan soyunun gerilemesine yol açar. Potansiyel olarak, gelecek nesillerin 
bu kuluçka merkezleri genetik altın madenleri olacak, ancak gerçekte beyaz mezarlara, yıkım barut fıçılarına 
dönüştürüldü. Tarafsız bir gerçek olarak, insan soyunun iyileştirilmesine büyük bir katkı, üstinsan'a (ne kadar 
ince olursa olsun) bir köprü olacaklardı. Yeterince rafine edilmiş kriterlerle, kadınlara veya kurumlara oldukça 
uzmanlaşmış bir genetik malzeme stoğu sunacaklardı. Yalnızca katı tarama süreçlerine ve kriterlerine tabi tutulan 
yüksek kaliteli bağışçıların kabulü, insanlığın yetişmesini sağlayacak ve istenmeyenlerin ayıklanmasını 
kolaylaştıracaktır. Toplumun en üst düzeylerindeki bu "iktidar adamları", insan gen havuzuna, günümüzde olduğu 
gibi bir tekeşlilik rejimi altında sahip olacaklarından daha fazla katkıda bulunabilirler. İdeal olarak, çok eşlilik, 
daha iyi olanın üremesini daha da artırmak ve uygun olmayanları ayıklamak için de kurulacaktır. Hiçbir yasal 
sorumluluk tehdidi, sperm bankası aracılığıyla kadın iknasının istekli taraflarıyla sözleşme yapmakta özgür 
olacak olan 'iktidar adamlarına", taraflardan herhangi birini engellemeden sözleşmelerinin meyvelerini alma 
ve taşıma yükü getirmez. evlilik öncesi anlaşmalar ve boşanma davaları gibi zorlayıcı kontroller ve dengeler değil, 
anlaşmaya dayalı olmalıdır. Bu, olumlu bir biçimde liberalizm olacaktır; burada, müşterilerin iradesine daha 
iyi bir ırksal stok yaratarak amaçlanan ifadelerinin verilmesini sağlayan özel veya kamu kurumlarından iyi 
sonuçlar çıkmaktadır. Kriterler, ideal olarak, yalnızca daha iyi türlerle sınırlı ve herhangi bir genetik uyumsuzluğu 
önleyen ırksal çizgilere dayanmalıdır. İstihbarat, sağlık ve fiziksel testler açısından titiz testler de zorunlu 
olacaktır. 


Tolkein'ın Modern Kadın ve Feminizm alegorisi: 


Entler ve Ent-eşleri ırkın köklerini temsil eder. Ent-eşleri, feminizmin erkekler ve kadınlar arasında yarattığı 
ve ırksal besiciliğin çürümesine ve yaşlanmasına yol açan uçurumu temsil eden kadim Fanghorn ormanını terk 
ettiler. 
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zihinlerinin dokusunu oluşturan alt egonun içkin bilincine dalmışlardır. Geçmişe giden kökleri göremezler ve bu 
nedenle, sorumsuz çıkar arayışları pahasına pesentlerin kurumasına izin verirler. Geleceğe giden bir köprünün 
rolünü ve işlevini yerine getirmeyi bırakıyorlar ve şimdiki zamanın köprüsü etraflarında parçalanıp ırklarının yok 
olmasına yol açarken aylaklık ediyorlar. 

Ent-eşleri, uyuşuk uykularından ve kayıtsızlıklarından kendilerini uzaklaştıran ve farklı ırklardan oluşan dış ekonomik 
birimleri ve teknolojik canavarlıklarıyla Moderniteyi temsil eden Orthunc ve Saruman orklarıyla savaşan Entler 
aracılığıyla yeniden ele geçirilmelidir. Ent-eşlerini manyetize etmelerine ve onları çekim yasası yoluyla 
bencilliklerinden ve kısır bencilliklerinden, gelecek nesillere köprü olan meyve veren bir ağacın verimli rolüne 

ve gelecekte kurtarılmış bir biçime getirmelerine olanak tanıyan bu tehdidi yok etmede. modernitenin kalıntıları. 
Bu nedenle, erkek olma ve doğal tamamlayıcılarıyla çiftleşme hakkı için mücadele etme sorumluluğu erkeklere 
aittir. Ağaçları hackleyen orklar, beyaz toplumları istila eden ork lejyonlarının bildiği gibi Entlere (Beyaz Irk) 

ve onların topraklarına ve hayatta kalma bölgelerine karşı ekonomik/demografik/fiziksel/ruhsal savaş yoluyla 
melezleşmeyi ve düpedüz soykırımı temsil ediyor. . Saruman, Beyaz El'in/Gizli El'in arkasındaki Masonluktur ve 
çok renkli ceketi, onun üstünlüğünü tehdit edecek olanları kandırmak ve aldatmak için -elbette Yahudilerin her şeyi 
gören gözü altında- Sauron/Satürn(tanrıları), namı diğer Lucifer the Rex Mundi. Ent-karılarına hem alegorik 
olarak ateşle yakarak ve baltalarla hackleyerek hem de gerçek hayatta cinsel tecavüz ve fiziksel saldırı ve 

cinayet yoluyla tecavüz etmeleri, Beyaz insanlara karşı önceden kötü niyetle kasıtlı olarak yapılan bir savaş ve 
düşmanlık eylemidir. Feminizmin kötülüklerini ve bitmek bilmeyen hoşnutsuzluklarını yok etmek için erkekler 
savaşmalı ve kendi halklarının ekonomik ve fiziksel tecavüzüne ve öldürülmesine karşı çıkmalıdır, tıpkı Entler 
Orthunc'un teknolojik canavarlığını ezdiği gibi, böylece liberal-demokratik/libardard-ikiyüzlü Rejim parçalanmalı 
ve yerine İbrahimi türün doğa karşıtı dini inançlarının kök salmasına olanak sağlayan doğal bir düzen aldı. 


Dogmanın Uygulayıcıları Olarak Kadınlar: 


Kadının bir toplumda oynadığı rol, kolektifi statik bir biçimde sürdürmektir ve bu nedenle 'tamasik', atıl ve 

bitki benzeri olarak konuşulur. Dinamizmden yoksun olmaları, eril yaratıcı iradeyi alt üst eden hakim bir 

dişil bilinç anlamında mevcut jinokrasi döneminde olduğu gibi, bir toplumda onlara aşırı güç verildiğinde kolektif 
için bir atalet durumuna yol açar. Bu, bir toplumu, kendi yok oluşu için bir plan gerektiren bir entropi 
durumunda çürümekten başka hiçbir motivasyon ilkesi olmadığı için, kaçınılmaz olarak yok olmaya götürür. 
Kolektifin kutsal inekleri, şişkin hayvan totemini beslemek için süzülürken dolaşım hızı azalan yaşam kanının 
azalan dürtüsünün hayati yeşilliği üzerinde merkezli olarak şişmanlamaya bırakıldıklarından, kadınsı hayranlığın 
çelenkleriyle süslenmiştir. . Dişiler, her zaman olduğu gibi, bilinçlerinin daha sınırlı ve sınırlı bir kapsamda olduğu 
düşünüldüğünde, eylemlerinin sonuçlarına aldırış etmeden, eril gücün ve dinamizmin bıçağıyla hızla 

kurban edilmediği takdirde, totemleriyle birlikte kaçınılmaz olarak yok olurlar. güç istencini kendine geri 
döndüren canlanmış toplumun. 


Erkekleşmiş bir toplumun dogmaları, dişilliğin ataletini, yaşamsal enerjilerin kapsamını, umutsuz rekabetin 
ortasında güç denemeleri ve başarıları oluşturmaya doğru genişletmeye zorlar; sonra maceracı ve 
kahramanca bir ruh alevlenir. Yararlı araçlar olarak toplumun kadınları, aldatıcı manipülasyonlarından daha 
fazla avantaj sunarak kadınların kısa vadeli planlamalarını ve duygusal bilinçlerini aldatarak önünde secde 
ettikleri kendilerine zarar veren putlara bağlılık sağlamak için casusların ve yıkıcıların hain amaçlarına 
boyun eğdirebilirler. kendileri. Bu nedenle, saflıkları, neşeleri ve dikkatsizlikleri içinde izlenmeli ve onların 


aldatıcı gülümsemesinin farkına varmaları sağlanmalıdır. 
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yılan, ırkın kanını kirletebilecek gizli bir tehlike ve zehir gizler. Günümüz toplumunda Yahudilerin, duygusal 
propaganda yoluyla beyaz kadını kasıtlı olarak hedef alması ve aksi takdirde kaçınılmaz olan ırk savaşının 

ateşinden balık pençesine balık tutması için görevlendirildikleri rolü itaatkar ve düşüncesiz bir şekilde yerine 
getirmesiyle durum böyledir. beyaz adamın sahip olduğu kestane gücü. Bunu yapmışlar ve önceki durumlarına göre 
maddi olarak zengin ve orantılı olarak manevi olarak fakirleşmiş olsalar da. Daha iyi amaçlara, yani kendilerinin ve 
akraba gruplarının korunmasına hizmet etmek için tekrar yararlı bir araca dönüştürülmeli ve böylece ırk savaşının 
kazanılmasına katkıda bulunmasalar bile en azından bir ölçüde karşı propaganda yoluyla yönlendirilmeleri gerekir. 
gerekli kan ve demirle zafer yürüyüşünü engellemeyin, dayanamayacak kadar zayıf oldukları demir bir sopayla ve tüm 
değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi görüşüne katlanamayacak kadar hassas oldukları kan seliyle! Statik atalet ve 


dinamik kuwvet yok! 


Thor'un çekiciyle barış güvercinini parçala! 


uyanıklık: 


Yasa adaletsiz hale geldiğinde, artık onun iradesi üzerinde bağlayıcı olmadığı için adil insan itaatsizlik eder. Toplumda 
artan gaddarlık, artan suçluluk doğurur ve her şey suç olduğunda herkes suçludur. Bu nedenle, doğal özgürlüğün 
kapsamına ilişkin yükümlülükler ve kısıtlamalar ne kadar büyük olursa, yasa o kadar çok göz ardı edilecek ve suç ne 

kadar popüler hale geldikçe, sonsuz zihin kontrolüne rağmen, iradelerini kışkırtıcı davranışlarla ifade eden çoğunluk 
arasında bu o kadar kabul edilebilir olacaktır. bastırılmış dürtülerin doğal bir salıverilmesi olarak. Ekmek ve sirklerin sürekli 
olarak kitleler arasında içsel kaygı ve gizli saldırganlığın bir uyutucusu olarak dağıtılmasının, onlara dayatılan sorunlara 
ilişkin sahip olabilecekleri düşüncelerden uzaklaşmak için yollarının üzerine sürüklenen bir kızıllığın sürüklenmesinin 
nedeni budur: 1) onların sorun olarak tanımlama; 2) özgürlüğün dışarıdan empoze edilen bir kısıtlamasının 

dayatılması; 3) kim tarafından; 4) çözümler ve 5) bu sorunları çözmek için onlar olmalı. Tüm zihin kontrolüne ve sorunların 
nihai nedeninden toplumsal dikkat dağıtmalara rağmen, nihayetinde ezilen kitleler, özgürlük ve dış otoriteden bağımsızlık 
açısından sahip olabilecekleri hiçbir şeyin kalmadığını ve dolayısıyla yapacak daha fazla bir şeyleri olmadığını anlayacak 
kadar yoksun ve yoksul hale gelirler. daha sonra lüks ve tembelliğe olan önceki bağımlılıklarından kurtulurlar ve 

böylece uyanıklık içinde "sokaklara dökülürler"; inandıkları şeyi dağıtma yetkisini kendi ellerine almak, dış otoritenin 


zulmünü alt üst etmek ya da kendi hayatlarını o noktada anlamsız kılmak. 


Vigilantism, daha büyük bir kudret/kuwvetle kendisini vatandaşın efendisi olarak kabul ettirmiş olan bir dış otoritenin 
iradesine aykırı olarak, kendi şahsı ve mülkü (kadınlar, köleler ve çocuklar gibi kişileri içerebilir) üzerinde duran zemindir. 
böylece köleliğe indirgenir 

durum. 

Vigilantism, kendi kendine hakim olma iddiasıdır ve efendiye savaş verme isteğinin eylemiyle açıkça ifade edilen 

veya açıkça ifade edilmeyen bir eylemdir. Bir köle isyanı, hukuki ama fiilen, kişiler ve mülk üzerinde Egemenlik için 
tarafların çekişmesi. Güçler dengesi, kurnazlık veya aleni vahşet eylemleri yoluyla her zaman yarışmacının 

lehine değiştirilmeye çalışılır. Bir kanunsuz, Robin Hood olarak, varlığını ve varoluşunu sınırlamaya çalışan sistemin 
dışında duran, ancak Öteki'nin otorite iddialarını göz ardı eden, ancak sistem tarafından kullanılan gücü zorunlu olarak 
dikkate almayan bir saldırgan olarak sistemle ilgili olan kişidir. İradesini ve kaderini ortaya koyma ve sistemin sorumluluğu 
altındaki kişilerin önünde secde etmesi gereken yeni bir otorite olarak kendini kurma amaçlarında etkili olmalıdır; sistem. 
Yasayı kendi ellerine almak, Leviathan'ın hakimiyetinin altını oymaya çalışan agresif bir (kendine hakimiyet iddiasıdır. 
RAHOWA --- Irksal Kutsal Savaş! 


Machine Translated by Google 


ROLG 
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KAHRAMAN KAFİRLİKLER 


Ruh tipinin belirteci olarak din - Aryanizm ve Semitizm biyolojik 


tipin ruh tipinin biyolojisinin epifenomenleri, ekstrapolasyonu ve maneviyatın tezahürü, 'ruh' unsurlarının 
toplamının kültürel düzenlemeleri olan ırkların dinini temsil eder. . Davranışsal nitelikler/nitelikler, dini bağlılığın 
ayinlerinde, törenlerinde, gaddarlıklarında somut bir biçim alır. Yahudi Hristiyanlığı tarafından yok edilen ve 
hala zamanın sislerinde ve Aryan Irkının bilinçsizliğinde amorf bir şekilde dolaşan İskandinav dini - ruh, 

bireyin kahramanlığı etrafında merkezlenir, üstün tip, yalnızca günümüz biliminde olduğu kadar tamamen 
entelektüel değildir. ya da gerçeklikten korkakça bir kaçış (yakın doğu dinlerinde olduğu gibi) kadar maddi 
kaygılar dünyasından kopmuş, ancak yakın bir aşkınlık olarak somutta kök salmış tamamen ruhsal olarak. 
Stoacılık, Aristoteles'in, Yunanistan ve Roma'nın adetlerinin yanı sıra paralı asker condottieri veya Varang 
muhafızları; Cermen ormanlarının çılgını - bu figürler, Aryanizmin temeli olan benliği geliştirmeye yönelik 
evrensel bir motifi aktarıyor. Fırtınalı sulara atılmak ve Jormungand'la yüzleşmek, ama yine de yaşam için 

şüphe duymadan ve hatta endişe duymadan - basitçe kişinin özünü savaş olarak var etmek, varoluş 
mücadelesi, bir hayvan statüsünden zar zor yükseltilmiş somut bir insan olarak hayatta kalmak için değil, 
süper-insanı elde edin - savaşın sansasyonelliğini hiper-tetikte ama etkilenmeden aşan mücadelenin ortasında 
olmak. Stoacılık ve aesirizm, eğer böyle adlandırılabilirse, kişinin alevli kılıcının çeliğinin tavlanması olarak 
deneyimlemek, ancak biçimden alınmamak, kılıç dikkat dağıtma ve 'maya'daki sensa'ya daldırma 

yoluyla şekillendirilmelidir.' değil, "kristal olanın' alevli kılıcını kişinin iradesiyle biçimlendirmek. Böylece, 
benliğin dönüşümünün ve gerçekteki idealin tezahürleri yoluyla tanrılığa ulaşmanın bu simyası, biçimsel kavram 


ile belirli varlığa biçimlendirilen belirsiz dolaysızlar arasında yaratılan bir uyum aracılığıyla. 


Bu tür bir süreç, minyatürdeki sanatsal süreçtir - idealin yaşayan bir tanrı olarak gelişimi ve evrimi için 
şeyleştirilmesi. Bu nedenle, "içteki tanrı", dışardaki gibi, alt ve üst benliklerin unio mystica'sı, Aryanizm 
(Wotanizm, Hinduizm, Hermetizm, vb.) olarak adlandırılabilecek şeyin temelidir. 

Her türlü "çalışma" ya da kölece bağlılığı -dini/manevi karakterler olarak kopyalanan gerçek bir "usta ahlakı"nı- 
dışlayan ve görmezden gelen bu tam anlamıyla "soylu" ruhaniliği, "semit"in (buradaki Asyalı/yakın Doğulu) 
düşük materyalizmiyle karşılaştırın. tip). Aryan'ın geri alma bilincinde eksik olan bir fazlalığı azaltmak için 
kazanca tapınma, toprak fanatizmi ve sayısız yasaklama gereklidir; emirler gibi yasaklar. Aşağılama 

veya karşılıklı onur yerine intikam; kişinin kendi iç bilincinden kaynaklanan ilkelerin himayesi altında adil 
davranmak yerine yalan söylemek; düşük şehvet, soğuk Kuzey Hiperborean bölgelerinin ayıklığının aksine, çölün 
kaynayan sıcağının bir yayılımı. Yine de -Mısır'ın bir zamanlar melezleşmeden ve kaçınılmaz çürümeden 

önceki Aryan kültürünün gururlu feneri gibi- dinsel ruhu koşullandıran ve onu belirli hatlarda etkileyen tek 
başına çevre değil, maneviyatın aksine dindarlıkta başrolü oynayan biyolojidir. Din, dış otoriteye tapınma, 

ruhsal olarak zayıf ve zayıf bir yapının tezahürüdür, oysa ruhsal öz-farkındalığın ('aydınlanma") içsel tanrısı, 
Hyperborean topraklarının çekişmelerine alışkın sağlam bir anayasanın çocuğudur. Yunanistan'ın sakinliği ve 
Nil'in bereketi. Aryan'ın bu bilinci, dindarlığın yokluğunda, dinsel formasyona, dış ayinlere ve 

törenlere, içte gizli olandan Başka boyutların güçlerine ihtiyaç duymamasında ve bağımlılığında kendini gösterir. 
Semitik zihin, korktuğu yönü karşısında korkar ve titrer - kendinden daha büyük bir gücün önünde kendini 


alçaltır, oysa 
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Aryan, aynı gücü kendi içinde sarmaya çalışır, uyumlama durumunda yaşam kaynağıyla yakın temas kurarak 
kendini geliştirerek kendi kendine saygısını ve ruh bütünlüğünü korur - kendi öz bilgisi (gnothi seuton) yoluyla 
kendini yükseltir. tanrısallık Uç noktalarda olanla (Ahmisa) birleşmeye değil, olduğu bu kişi karşısında kendi 


bireyselliğini korumaya çalışır. Sondan korkarak yaşayan ve böylece anı yaşayan Sami'nin aksine. 


varoluşunu sınırlayan maddi hayattan kanın her bir damlasını sıkmak için yaptığı sefahat ve ahlaksızlık 
sarhoşluğu; daha ziyade Aryan, dışsal olduğunu ve dolayısıyla zamandan başka bir şeye sahip olmadığını bilir 
- aslında kendi sonsuzluğuna dair öz-anlayışıyla zamansallığın kendisini yadsır. Böylece, sonsuz savaşın 


kaosunun ortasında savaşarak, yakın bir zamanda aşkınlığa ulaşır. 


Bir rekabet olarak 
hayat Burjuva, hayatı kaynaklar için bir rekabet, ödülün "para, statü ve tensel zevkler" materyalist üçlüsü için 


yarıştığı bir sosyal Darwinist diş ve pençe çılgınlığı olarak anlar. Bu, canavar bilincinin yerini alamayan/aşamayan 
düşük dürtülere hapsolmuş herkes için geçerlidir. Öteki ile Benlik olarak veya yukarıdaki arayışlarına benzerlik 
açısından özdeşleşemezler. Böylece hayat, onlar için tamamen kendine yönelik bir çaba haline gelir; burada 
Öteki, kendileriyle karşı karşıya gelmelerine, Öteki'yle bir kendini kanıtlama aracı olarak dahil olma 

yoluyla kendilerini vaz etmelerine/egolarını okşamalarına/güç istencini öne sürmelerine ve önünde diz 
çökmelerine olanak tanır. kibirlerinin aynası. Çaresiz mücadele yaşamları, alt egonun aşılmasını engeller, 
çünkü alt ego, kişinin evi olarak zayıfladığı bir alandır, bir savaş alanı ve savaş alanıdır; burada - daha 

yüksek bilinç durumlarına göre - sadece zavallı bir oyuncudur. ateşli zaferler ve "meçhul asker"in, akraba dövüş 
ruhlarından oluşan lejyonları arasında kaçınılmaz ve imrenilecek ölümü. Dürtüler yalnızca yayılmacı durumlara 
dönüştürülmez, dışa doğru düşmana ve nihayetinde "Öteki"nin düşman savaşçısı olarak kişinin kendi 

içine yansıtılır. Böylece, bu savaşçı "ebedi savaşında" kavrulmuş topraklarda yaşıyor, çünkü onun öngörülen 
saldırganlığı, düşman saldırganlığını yenmek için yapılmış sapan ve oklar şeklinde o kadar çok ki, sürtünme 
Öteki'ne yansıtılıyor ve saldırıyı haklı çıkarıyor. boş ya da dost ateşi - çünkü varoluşsal olarak fetih 

öngören savaşçının zihninde düşmanlardan başka bir şey yoktur ve başka hiçbir şey yoktur. "Ölüm barışı ve 
onlara karşı iyi niyet", şekli değiştirilmiş slogan olacaktır. Hıristiyan, daha küçük cihatçı anlamında alevli kılıçtır 
- 'Öteki'nin üstesinden gelmekte muzaffer olabilecek bir kişi, kendi kendini alt etmeyi başaramaz ve böylece 
ab initio zaferini yener. Rekabet olarak hayat, hayattan daha az, hayattan daha büyük olmayan hayat 
anlamına gelir. Ölümden çok yaşamdır, yaşayan bir ölüm, çünkü bu nihai amaç, yani Öteki'ni fethetmek, 
yenmek ve savaşçının kendisini Öteki'nde (bilinçli olarak ve hatta onu fiziksel olarak öldürme eyleminde) 
tanıyamamasıdır. bir zafer olurdu) böylece kendi ölümünü hızlandırır. Dolayısıyla o, yaşayan ölümdür 

ve onun varoluşsal yapısı olan 'ölüme yönelik varlık'tır. Onu Öteki'nin Ötekiliği'nin itişine saplamaya yarayan 
yerleşik tasarım kusuru çatlaklarına sahip zırh takımı. "Hepsi birdir" derler ve biri birdir, ama Her Şeyi Bir'de 
birleştirmeyi başaramadığında, otantik olarak var olmayı bırakır (yine fiziksel Öteki'nin, gerçek savaşçının 
fiziksel olarak söndürülmesi ediminde bile) ve böylece sona erer. varolmaya. Böylece pilate inversus'un 

"Ben bu adamda suç görüyorum" sözüyle tanışır ve kendi yarattığı çarmıhta kendini çarmıha gerer. Bu, 

sosyal Darwinizm'in zorunlu olarak zıt amaçlarla ve ruh evrimiyle çelişen evrimidir. Kişi, fiziksel bir savaş 
alanında bir rakip - ve bir savaşçı - olabilir ve kazanabilir, fethedebilir, ancak önce kendini - içeride - 

dışarıda - fethetmesi gerekir; ve o zaman pirus olmayan bir zafer elde edilebilir mi? Yenilen düşmanının 
kollarında ölürken, hayatının kanını Öteki'nin üzerine döker ve onu arkadaşı olarak vaftiz eder. Bu 
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Azteklere özgü yamyamlığın ve ritüel kurban etmenin anlamı ve gerçek savaş zamanı senaryolarında, savaşçının 
kafa derileri ve teçhizatının sihirli bir şekilde benliğe dahil edilmesi, ganimetler ve muzafferin vasiyetleri, belki 
de yalnızca değil, Öteki'nin benliğe ve benliğe fiilen dahil edilmesidir. böylece hem benliğin aşılması hem de 
Öteki olmaya doğru büyütülmesi, fiziksel/ruhsaldaki birlik bilinci yoluyla dualitenin aşılması - yukarıda, aşağıda, 
içeride ve dışarıda. Vampirliğin anlamı budur ve tüm rakipler aynı zamanda vampirdir, çünkü uygunsuz yollarla 
Öteki'nin özünü kendilerine mal etmeye çalışırlar, ancak Öteki'ni Ötekiliği içinde ve kendilerini içsel iptal 
edilebilirlik yoluyla bir benlik olarak yok ederek en temel açılardan başarısız olurlar. ilişkilerinin yıkıcılığını 

inşa etti. Böylece ancak Öteki'ni Ötekiliği'nde yok ederek kendi varoluşlarını yok ederek var olurlar. Bu nedenle, 
rekabet projeleri daha baştan mahkumdur. Başarı, Öteki'ni Ötekiliği içinde özdeşleştirmekten ve ona bu 


haliyle saygı duymaktan gelir. 


Öteki'ne Ötekiliği içinde saygı duymak ne anlama gelir? Özünde olduğu gibi onu Öteki olarak Öteki olarak 
koymak. Fiziksel düzeyde, kendine yönelik bir tehdit olarak yok edilmesi gerekiyorsa, öyle olmalıdır ve bu, 
kimliğini kendi kimliğinde koruyarak kendine saygı aracılığıyla Öteki'ne saygıyı oluşturur. Bu, Öteki'nin yenilgisini 
gerektirebilir ve olmayabilir, ancak kişi ego rekabeti yoluyla üzerine inşa etse bile temelde bütünlüğü 

korumayı gerektirir, böylece kişi kendini güçlendirir ve bu amaca ulaşmak için Öteki'ni mutlaka yok etmesi 
gerekmez. Bu ikilik yoluyla birliği kabul etmeyi ihmal etmeksizin çekişme ve rekabete katlanarak ruh 


gelişiminin kolaylaştırıldığı dostane rekabetin anlamı budur. 


"Hero Ouest" : 
Dünyanın yaşanabilir olduğu ve insan kitlesinin yıldızlara uzandığı, çünkü gözlerinin doğa karşıtı ideallerin sahte 
ışığıyla zayıf bir el yordamıyla arayacak kadar kör olmadığı bir tahta oyunu. komiser ustaları tarafından 

itildikleri çamur batağı. Bu masa oyunu, zihin için öz büyücülerin, vücut için savaşçıların vb. bu hipostazları 
olarak temsil edilen farklı figürlerde/karakterlerde somutlaştırılmış psişenin farklı modalitelerini sunuyordu. 
ona yukarıdan ve uzaktan bakan ama yine de performanslarını ve özlerini, zafer ve yenilgide özlerini 

yayma biçimleriyle bilincinde birleştiren. Bu kahramanca oyunculuğu içselleştirerek ve fiilen oyunun ustası 
olarak bir kahraman olur. Dönüştürücü güç, gerçeği idealde geliştirmek ve geliştirmek yoluyla ona aittir, kaderini 
oyunbazlığıyla gösterir ve özgürlüğünü, yukarıda olduğu gibi aşağıda da oyun kurallarının yapıları aracılığıyla 
belirler. Bu, özgürlüğün olumsuz olduğu ilkesini anlamanın pedagojik bir aracıdır ve belirli etkilere ulaşmak 

için, birbirleriyle nedensel olarak ilişkili oldukları için belirli eylemlerin yapılması gerekir. İlkeyi gerçeğe 

çeviren kahraman yaşam arayışı, kendi projelerini kavraması, geliştirmesi ve tezahür ettirmesi gereken 

bir ilişkiler ve koşullar ağının ağına düşmüş bir varlık olarak savurur - eylem yolları zorunlu olarak zaman, 
mekan ve enerji açısından sınırlıdır. ve varoluşunun içinde ve aracılığıyla var olduğu bu varlık zemininin 

hem koşulu hem de koşulu olan doğal hedefleri takip etmeli ve bunlardan kaçınmalıdır. Böylece bir 

kahraman, bir serseri ya da bir büyücü, her dalın ve taşın projesini sonsuz bir nedensellik döngüsü içinde 
yeniden yapılandırdığı bir yola fırlatılır; Bunu ancak o yapabilir ve yalnızca o tarafından yapılır - en azından 

Öteki ve Kendi Ötekiliği hakkındaki bilinçli farkındalığı ve ikincisinin nasıl havuzda bir damla daha olduğu ve 


varoluştaki tüm varlıklar için böyle devam ettiği ölçüde. 
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Bununla birlikte, kendisini bir benlik olarak konumlandırdığı sürece, o bir kahramandır ve 

arayışı, dhharma/amacının ortaya çıkarılması arayışıdır. Oyuncunun kendisinin maya perdesi üzerinde 
geçici bir dalgacık ama aynı zamanda bir zerre olduğu, belki de başlangıçlara doğru ve bir yıldız 
olarak yansıyan bir ışın olduğu rol yapma oyunu olarak hayat. Ahimsa ve Kaivalya arasındaki, 

oluşun geçici doğası ile varlığın sonsuzluğu arasındaki ayrım bu kavramın içinde yer alır. 

Samsaik bilince dalmak, oyuncuyu bir körlük durumundaki rolüne, benliğin ve benliğinin 
farkındalığının yokluğuna sokar. Bu kaotik sensa kaynakçısını, ikamet eden bir içe gidiş ve 

dışarıyı yansıtma yoluyla aşmak, tanrılığın kendi kendini yaratması ve benliğe hakimiyet 

yoluyla sonsuzluğa erişilmesidir. 


Sosyolojik topoloji : 
Mekân/yer ya da 'topos', toplumsalın kimliğini yapılandırır ve bir kimlik karışımı yaratarak özü 


aracılığıyla onların doğasına/özüne aracılık ederek verili tiplerin davranışlarını belirler. Dolayısıyla 'kan 

ve toprak' ifadesi hiçbir zaman onu oluşturan öğelere ayrılamaz ve topoloji, tipolojiyi, yani söz 

konusu grubun özelliklerini belirler. Köy fareleri ve şehir fareleri, her ikisi de fare olsalar da, kökten farklı 
ortamları göz önüne alındığında, tabiri caizse, kökten farklı bir şekilde yapılandırılmışlardır, görece 
uyaran açısından fakir bir ortamda yaşayan fare, kendilerine verilen fareler arasındaki daha ince 
farklılıkları yenmek için ince ayarlı duyulara sahiptir. biyolojik varlığın dürtüsü olan 'varlık', biyolojik 
eğilimlerini/motivasyonlarını gerçekleştirmek için çevredeki değişiklikleri ve tehditleri alt etmektir. Böylece, 
'zihin'/bilinç üzerinde daha büyük bir uyaran çarpmasıyla körelmiş olan ve bu zihinsel donukluk 

düzeyine uygun olmayan bir ortamda onları zayıf bir operatör haline getiren şehir faresinden daha hiper- 
farkında olacaktır. Tersine, bir hiperfarkındalığın varlığı (örneğin fareyi), uyaran açısından zengin bir 
ortamda işlevsiz hale getirdiği, çünkü bunlar, bir bilincin/'zihnin' körelttiği yanıtların/sinir reflekslerinin 
hızını eşitleyen aynı etkinlik derecesinde çalışamadıkları için, tersi durumda dışarıdan gelen sürekli uyarım 
yoluyla gelişmiştir. Köy faresi şehirde bir serseri ama kendi ev ortamında usta bir bilge, avcı, iz 
sürücüyken, şehir faresi alışılmışın dışında bir beceriksiz ama şehrin acımasız sokaklarında acımasız bir 
katil. "Kartallar ve güvercinler", kır ve şehir sakinleri için başka bir benzetmedir. Duyuları son derece 
gelişmiş ve yukarıdan bakıldığında dış çevredeki en ufak bir değişikliğe bile uyum sağlayabilen bir 

kartal, şehir ortamının ıssızlığına yerleştirildiğinde yön bulma yeteneğini kaybederek işlev göremez hale 
getirildiğinde, nesnellik vizyonu ortaya çıkar. alakasız ve dikkat dağıtıcı sahnelerden oluşan bir 
kaleydoskop tarafından dört bir yandan bombardımana tutulan öznelliğe indirgenmiştir. Böylece 
konsantrasyon dağılır ve kartalın amacını gerçekleştirmesi engellenir. 

Şehrin çorak arazisinin lağım güvercini, ülkeye nakledildiğinde, vahşi doğanın ortasında fakir bir 
oyuncudur. Nesnelerin yoğunlaşması ve kent kalabalığındaki Diğer hayvanların asalak yaşamına hazır 
erişim, çevrede işlev görmesi için gerekli olan bağımsız zihnin yokluğu, kent güvercinini 'kıraçlarda 
kaybolmuş' hale getirir. Bu nedenle kişiliğin iki büyük zıtlığı, kalabalık gettolardan acımasız Mafiosi'nin, 
dağların sisleri ve cennet tarlalarındaki asil maceracılara kadar - bir hayvanın sürekli savaş ve yakın 
mesafeli çatışmadaki çekişme hayatı boyunca gaddar hale getirdiği, Diğer kendi türünden bir savaşçı ama 
savaşı elementler ve kendisi arasında olduğu kadar kendisi ve rakipleri arasında da olan bir savaşçı. 

Belki getto karmaşası daha acımasız savaşçı ve savaşçıdır, ancak ve belki de gettonunki daha 

gelişimsel ortamdır? Daha kurnaz ve dolambaçlı bir varlık yaratmak için daha uygun ortam, kaderini 
ortaya koyan daha asil bir varlık yaratmak için doğal ortam ilahiyat için daha uygun bir sıçrama tahtası 
olacaktır. Amaç, hangisinin daha iyi bir seçenek oluşturduğunu belirler, eğer yozlaşma ise, o zaman 
kentsel yaşam, o zaman evrim ise 
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doğal bir insan ve diğer tüm biyolojik varlıklar ancak kendileri aracılığıyla gelişebilir ve benlik, 
çalkantılı ve doğa dışı koşullar altında yaşamak, kendisini ancak zaman ve nesiller içinde daha 

fazla yozlaşmaya ve nihayetinde yok olmaya mahkum olan sapkın bir forma geliştirebilir. 

Biyolojik yapılarının sürdürülebilir olduğu bir çevrede yaşamak, daha üst formlara doğru 
evrimleşmekte ve doğal çevre de organik olarak gelişmiş bir gerçeklik olarak bu ilerlemeyi 
sağlamaktadır. Topoloji tipolojiyi etkiler, mekan sosyolojiyi etkiler, 'sağlam bir çevrede, sağlam 

bir toplumda sağlam bir vücutta sağlam bir zihin' - yaratıcılık hareketinin öğretisi budur ve kendi 
kendini yaratanlar olarak, sağlamlığın ne olduğunu anlayarak onu takip etmemiz akıllıca olacaktır. 
(doğal düzen ve kendi doğamızla uyum halinde olmak) ve o rezonans halinde olmak demektir. 
Liderlik, kalabalıkların havuzuna yansır: Zorbalığın canavarca yüzü kendini gösterdiğinde, havuz 
bunu yansıtır, güzel bir sabah ışığıyla parıldadığında, bu nüfus havuzu tarafından da yansıtılır. Geç 
bir çöküş ve kaos toplumunda, bu durumun izleri doğrudan medusa benzeri mülkler edinen devlet 
başkanlarına kadar izlenebilir. Tipik olarak bu, tarihsel olarak, Roma tetrarklarından Bolşevik rejim 
komiserlerine kadar, gücün Yahudi rahip kastının yoğunlaşması biçimi olan bir oligarşi altında 
gerçekleşir. Siyasi kararların nihai sorumluluğunu üstlenen itibari bir başkanın olmaması 
nedeniyle, hiçbir belirli karar verici sorumlu tutulamayacağından veya metafizik veya gerçek 
sapanlara maruz kalmak için kararın temsilcisi olarak kendini öne süremeyeceğinden, liderlikte 
yolsuzluk kol geziyor. ve ayak parmaklarına çok fazla basarsa, kalabalık ona nişan alırdı. 

Yolsuzluk, bir yalana, yani doğaya ve gerçeğe aykırı olan eşitlik yalanına dayandığı için demokrasinin doğasınd. 
Yalancılık doğası gereği yoz olduğu için, bu istikrarsız temel üzerine oturan bir toplum da 
yozlaşmıştır. Parlamenter demokratik sistemin kanser benzeri doğası göz önüne alındığında, 
liderlik, güçlerini tehdit eden herkese karşı örtülü savaş, bağnazlık ve nefret uygularken, barış, 
hoşgörü ve sevginin gülümseyen maskesini takan nüfus tarafından temsil cephesinin arkasına 
saklanıyor. Yine bu, Yahudi hükümet biçimi, içkin bir sahtekârlık ve sömürü biçimidir ve 
demokratik değerler, boyun eğdirilmeleri totaliter kontrol ve saf kitle için anlamına gelen rakip güç 
bloklarının liderliğini devrim veya halk oyu yoluyla yok ederek güç kazanmalarını neden kolaylaştırır? 
halk oylaması ('seçmenlerin gücü") kisvesi altında bir önem duygusuyla egolarını köleleştirerek 
zihinlerini kontrol ettikleri; adaletin ve tanrının en amansız düşmanlarını '61 veya üst kabuk'a 
vuran eli anlamına gelir; "faşistler"; "kapitalistler" vb. Hedef, amaçlanan düşmanın sapkın ve 
çarpıtılmış bir portresini oluşturarak belirlenir; çoğu durumda kitlelerin hayırsever bir koruyucusu 
kusursuz değildir ve tüm kaostan onları sorumlu tutar, Yahudi casuslar ve onların kiralık cahil 
davası Yahudilerin kışkırttığı yabancı istilası yoluyla fon sağlama veya halka açık hazineden altın 
veya kaynak çalma yoluyla vb. , vb. veya Castro veya Mao gibi faydalı kuklaları olarak hizmet 
edecek değerli bir lider kukla, artık onlar için değeri kalmadığında bir kenara atılır. Bu 'batılı'/Yahudi 
iblis-okrasisi gibi bir yozlaşma toplumunda halk, standartlar olmadan ya da gerçeğe ya da eşit 
ağırlık ve ölçülere saygı duymadan hayatlarını yaşıyor. Tüm adalet duygusu, beyazlardan oluşan 
kalabalık dışındaki herkesin amaçlarına hizmet etmek için çarpıtılmıştır ve yanlış bir şekilde ebedi 
bir gerçek olarak sunulurken icat edilen adalet. Kitleler, Demokles'in kılıcını başlarının üzerinde 
konumlandıran kararları görmezden gelirken, ekmek ve sirkler için tırmanıyorlar. 
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bi EN 


rejimi devirme tehlikesi, onu devirmek için gerekli güce ihtiyaç duyar ve bu gerekli güç - yönlendirildiği 

hedefe ulaşmada etkili olabilmesi için - ona yön veren etkili bir ajan tarafından yönlendirilmelidir. 

hedefe çarpmak için iletilebileceği yörünge. Bu güçlü adamın ve onu takip etmenin veya ona katılmanın içerdiği 
tehlike, bu gücü bir düşman casusu ve kendinize karşı faaliyet gösteren biri olarak yanlış yönlendirebilir veya 
idealleriniz ve amacınızla ilgili tartışmalarda veya bunu beceriksizlik veya temel karakter kusurları yoluyla 
yaparak onu etkisiz hale getirebilir. Şebeke. Bu kahraman figürü, bu nedenle, riskin vücut bulmuş halidir 

ve tamamen şeffaflığın, donukluğuyla orantılı olduğu yerde, şüphelidir. Böylelerine verilen sadakat, bu kahraman 
liderin çoğuna atlayarak ve görünüşte onun tarafından şiddetle karşı çıkanlara teslim edilen düşman kampında 
sona ererek kişinin kendi ölümünü hızlandırabilir. Herhangi bir geçmişe sahip olmadan ya da 'dostça' olarak 
kurulan ilişkiler ağları aracılığıyla itibar kazanmadan tahtadan çıkan alaca kavalcıları en gölgeli kadrolardandır 
ve bu nedenle güvenilmemelidir. Lider, yalnızca makul derecede güvenilir karakteri ve otobiyografisi, 

tarihsel rolü ve Ötekilerle ilişkileri yeterince makul derecede güvenilir ve aynı karaktere sahip, aynı kumaştan 


olduğu ölçüde izlenmelidir. 


Etkili diktatör belirlendikten sonra bağlılık gösterilebilir ve o zaman rakibi fethetme olasılığı, çekişen 

taraflar arasındaki göreceli güçlü ve zayıf karakter meselesidir; kaynaklar ve maddi koşullar, taktiklerin 
incelikleri ve incelikleri - strateji, rejimi istikrarsızlaştırmak ve devirmek. Bu nedenle, pratik tavsiye açısından, 
keskin bir psikolojik anlayış, sanat ve sabotajla ilgili ayrıntılı pratik bilgide katı bir kesinlik ve mekanik teknik 
bilgi (güç sistemleri, elektrik fabrikaları) kendi kendini destekleyen altyapının ötesinde gereken tek kaynaktır. 
operasyonun devam eden metamorfozlarında (örneğin, hayatta kalma sığınağı, araçlar, ateşli silahlar, 
patlayıcı maddeler, yiyecek, ağlar vb.) yürütülmesini ve kendini sürdürmesini sağlayan. Tarihin bu 
noktasında, yeni bir rejim kurumunun etkin bir katılımcısı olmak için, kişinin değer sistemine hangi 

terim karşılık geliyorsa ve bu kategorideki kişiler hangi perspektiften ve kim tarafından karşılanıyorsa, 'iç 


terörist'/'devrimci' olunmalıdır. değerlendirildi. 


Belki de bu zamanda diktatör, tekabül eden eylem türevini belirleyen ve harekete geçiren bir arketip 

olarak hizmet eder; bireysel operatör, devrimci/terörist praksisi, eylemleri ve ihmalleri aracılığıyla bu 
arketipe göre modellenirken ve aynı zamanda bu arketipe göre modellenir ve yaratılırken 

önünde diz çöker. Kısacası kişi kendisi olmalı, diktatör olmalı ve kendisini savunmak için atadığı şeyi kuşatan 
tiranlığa kahramanca karşı çıkmalıdır. 

Tanrı gibi, o, "Kafalarını uçurun!" diye ilan eden, kendi kendini seçmiş bir hegemondur. Diktatör arketipinin 
mikro kozmosundaki tehlike, kişinin erişiminin kavrayışını aşması ve kahraman arayışında yetersiz kalması ve 
kendisinin yalnızca bir alt-insan olduğunu düşünerek kendi gücünü olduğundan fazla tahmin ederek hafife 
aldığı bir güç tarafından harap edilmesidir. ; gururunun aynasında esneyen bir deri bir kemik kalmış gencin 
gülünç görüntüsü. Bu, başarısız projeyi başlamadan önce en iyi şekilde gösterir. Burada özeleştiri anahtardır, 
kişinin kendi kapasitesini soğukkanlılıkla değerlendirmesi ve Diğerlerininkiyle karşılaştırması gereklidir. 
Mümkün olduğu kadar önyargıdan arınmış bir insan ve bunun yolu, kendini doğru bir şekilde 
değerlendirmek ve önyargısını aşmak için yeterli ölçüde anlamaktır - sadece camı görmek ve sadece ötedeki 
görüntüyü değil, böylece görüntüyü tam oranlarında deşifre etmek. Benliği bu yaşayan arketipe yontmak 

ve kalıba sokmak, fiziksel olduğu kadar metafiziksel olarak da böyle bir karşılıklılık olasılığını gerektirir; tabiri 
caizse, ruhu maddeye getirmek, 3-B gerçekliğinin fenomenalini numenal ile uyumlu olarak 

yapılandırmak. Büyük olmak için büyük, daha büyük olmak için daha büyük düşünün - tüm gerekli çizgiler 


boyunca ve gerekli tüm kategorilerde: zihin, beden ve ruh/irade. 
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Zorunlu eğitim, zihni maya'nın geçici gücünden etkilenmeyecek şekilde şartlandırmalı, ancak Ragnarok için 
yaşayan tanrının tapınağını dikecek temel kaya olarak dayanıklılık ve iradeyi telkin etmelidir. Konsantrasyon 

ve aracılık egzersizlerinin yanı sıra telekinetik ve durugörü - astral ışığın veya manyetizmanın plastik aracılığının 
kullanımı, tüm fiziksel praksislerin bu zihinsel/numenal temeli olmalıdır. Zihinsel etki ve Diğer sözde 

kara büyü veya 50l el yolu teknikleri geliştirilmelidir çünkü bu, tüm motivasyonun ve canlı varoluşun temelidir, 
yani iradenin geliştirilmesi için iradenin kullanılmasıdır. Bu zihin gücü kas gücü, dayanıklılık ve hız gibi 
varoluşun daha kaba biçimlerine dönüşür - konsantre olması ve bilinçli olarak belirli bir eyleme doğru 
yönlendirilmesi yoluyla çeşitli güç biçimlerindeki tezahürler. "Tek bir noktada yoğunlaşan dikkat", tüm yaşam ve 
eylemin temeli olan iradedir. Bu aynı zamanda yukarıdaki aşkın sıçrama tahtasıdır ve yine de maddi 

düzlemden bağımsız değildir ve bu düzlem yalnızca ifadesi için bir araç görevi görür. Diktatörün her 

zaman emrinde güçlü bir iradesi vardır ve güçlü bir irade güçlü adamı yapar. “Bir evet; bir hayır; bir ok; bir gol,” — 
Nietzsche. Ve ok, madde düzleminde onsuz hiçbir eylemin tezahür etmediği maddedir, okun yönü ve kirişi 
çekmede ve oku bırakmada kullanılan kuwet iradedir. Akıllar, eylemleri gerçekleştiren, toplumları inşa eden 
insanlar yapar - bu aynı zamanda toplumların, daha büyük bir karşıt güçle çöküş ve devrilme yoluyla 
parçalanma araçlarıdır. 


Vahşi ırkların kendi dışkılarında boğulmaktan kaçınmak için nasıl beyaz bir can simidine ihtiyaçları var: 
Sömürgecilik, beyaz Noel Baba'nın - vahşilerin isteği gibi tipik açgözlülükle - beyaz adamın sınırsız özgeciliğini 
durmadan sömürmeye çalışıyor. Tipik "ırkçı", "köleci", "sömürgeci" sıfatlarıyla işaretler, son enerji rezervlerini 
sırtındaki maymunların yükü altında çalışarak harcayan beyaz üstinsanın yorgun arbedesinden sarkıyor. 

Bu, sonsuz avantajlar sunabilmesi için onu daha da fazla cömertlik sağlaması için suçluluk duygusuna düşürme 
girişiminin bir yoludur. Bu tür ütopik boş hayaller, zaten sinirlenmiş ve nutuk çeken süper insan açgözlü 

vahşi sürülere karşı hoşgörüsünün sınırlarını aştığında, kaçınılmaz olarak kaosa dönüşecektir. Hristiyanlığın 
ahlakı, dünyanın kaynakları ve beyazların göreli rahatlıkları buharlaştığında buharlaşacak - o zaman ve ancak 
o zaman (umarız ikincisi birincisinden önce gerçekleşir ki bu daha muhtemeldir) beyazlar daha fazla ilerlemeyi 
reddederken gerçek kaos başlayacak. kanama noktasına kadar sağılmalıdır. Böyle bir yetiştirme/devrilme 
noktasında, vahşi ırklar Kuzeyli'nin öfkesiyle tanışacak ve ya onları besleyen eli tanıyacak ve ısırıklarından 

kan akıtmayı bırakacak ya da bu el tarafından boyun eğdirilmeleri için dövülecekler. bir yumruk haline 

gelir ve sahanın zincirsiz canavarlarını yeniden fetheder (beyazların güler yüzlülüğünden kurtulmak için serbest 
bırakılanlar, aklın kısıtlanmasıyla elde edilen özgürlüklerini yanlışlıkla, varlıkları olması gerekiyorsa hiç 
olmaması gereken akılsız kuduz köpeklere yansıtırlar). aynı beyaz yumruk tarafından tutulan rasyonel 
kontrolün demir zincirine kaynaklanmalıdır). İşte böyle bir noktada, diyalektik olarak, beyazların zenginliği 
olan beyaz cankurtaran tanınacak ve takdir edilecek ya da tasmalar sıkılacak, tayınlar kısıtlanacak, zincirler 
gerilecek ve pervasız canavarların asilerin asi hırslarına hükmedecektir. ustanın topuklarında kendi aralarında. 
Kuduz köpekler serbest kaldıklarında kendi aralarında kavga ederler ve/veya sopadan başka çaresi olmayan 
sahibine saldırırlar - ya diz çökmeleri ya da yere serilmeleri gerekir. Bu, ya tamamen RaHoWa'yı ya da 

küresel bir neo-sömürgecilik altında, boyun eğmeyen tüm düşmanlar ortadan kaldırıldığında bir beyaz 
üstünlükçülüğünde tam bir boyun eğmeyi gerektiriyor. 'Bize katılın ya da ölün' inancı olacak ve beyaz 
egemenliğin amblemini taşıyan barbaloot kıyafetleri ile itaatkar kahverengi barbalootların mütevazı ve 


mutlu bir karışımı statüko olacak. Oncelers (Yahudiler) bir kez konulduktan sonra 
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son dinlenme yerleri olan dünyanın demir zincirleri, beyazlar hayatlarını daha yüksek benliği geliştirmek 

için harcarken, sayıları öjenik yetiştirme yoluyla makul ve yönetilebilir sınırlar içinde tutularak, 

barbalootların Gaia'nın cömert yeşilliklerini sürmeleri için saban demirleri haline getirilecek. Uygun şekilde 
'makul' kabul edilen sınırlar, teknolojinin boşluklarına ve beyaz çabanın arzu edilen emeğine uyan sınırlar 
olacaktır. Böylece arkeo-fütürist nitelikte yeni bir kast sistemi geliştirilecektir. Barbalootlara yer 

kazandıracak tek gelecek bu olacak. Beyazların ektiği kaynaklar/topraklar üzerinde hak iddia eden bu 
retorikçiler ve ikiyüzlülerin çifte konuşmalarının üstesinden nasıl gelineceği, maymunu beyaz adamın sırtından 
atmak için bir başka engel, bu Yahudi ters projeksiyon oyunu, masa dönme ve kötüleme/isim takma. Tek çözüm, 
kaçınma davranışları veya doğrudan yüzleşmedir; ilki, belki de alaycılıkla karışık yüzeysel bir nezaket biçiminde 
- sözde 'ahlaki yüksek zemin' - ve ikincisi, içinden geçirdikleri yanıltıcı sıcak hava sabun köpüğündeki anlam 
iddiasını geçersiz kılmak için sorgulayanı sorgulama biçiminde. dudaklar - 'insan haklarını' ve sömürgeciliklerinin 
intikamı için beyazların yerinden edilmesini vs. Öteki'nin "ahlaki yüksek zemine" yönelik iddialarının iftira 
niteliğindeki doğasına işaret ederek, tamamı Hıristiyan/liberal ideoloji paradigması içinde, beyaz olmayanların 
ve hatta beyaz olmayanların ve hatta doğa karşıtı kara büyü uygulamalarının aleni ahlaksızlığının kökleri, 
vahşinin hayati enerjilerini elde etmek için yamyam ritüel kurbanda kendi oğlunu feda etmeye kadar varacak 
kötü şöhretli açgözlülüğünde yatmaktadır. sulbünden çıkan etten ve kandan. Beyaz adamın vesayeti 

altında, aşağılık vahşi, saban ve iş gömleği için mızrağını ve ot eteğini atıyor ve bu sayede, velinimetinin 

nazik iyiliği altında gücünün yettiği ölçüde refaha kavuşuyor. Tabii ki bu Rockwellci şeyler imgesi, şeyleri siyah 
beyaz monokrom olarak resmediyor - ki bu elbette hem tarihsel gerçeklerin hem de biyolojik gerçeğin yeterli 
bir temsilidir - yine de bu, vahşinin cüce kılığına girebileceği günümüzün liberalismus vulgaris nevrozunda 
karalanıyor. beyazların mor togaları çıkarıldığı ve liberal kırbaç altında çukura atıldığı köle taciri. Tarihten 
çıkarılacak ders bu kadar ve yersiz özgecilik her zaman insanlık krallığının zirvesinden toplumsal çürüme ve 
çöküşün sığ bir toplu mezarına kadar en az direniş yolunu izler. Sonuç olarak alınan bu ders, 

beyazların özgecil eğilimlerini bilinçli olarak kısıtlamaları ve onları yalnızca kendileriyle sınırlamaları gerektiğidir. 
Başkalarının yaşaması ve hatta beyazlarla ilişkilerden faydalanması gerekiyorsa, bunu yalnızca beyazların ırk 

ve yer, kan ve toprak, doğal hijyen ve çevrecilik açısından sürdürülebilir kalkınma çizgileri boyunca yararlandığı 
ölçüde yapmalıdırlar. Zeytin dalı bu ölçüde ve ancak bu kadar tercih edilir. Yalnızca beyaz üstünlüğünün ve 


egemenliğinin rasyonel kontrolü ve himayesi altında barış. 


“ij " > 
Bir bütün olarak insanlık kavramı, küreselcilik/evrenselci emperyalizm propagandacıları tarafından 

(pragmatik olarak onlara uyduğu zaman) lanse edildi ve onun gerçekten var olduğunu ve sadece bir kurgu, 
onların arkontik güç iradelerinin bir aracı olmadığını doğruladı. Bunun kendisi, "Bütün insanlar eşittir (yaratılır)" 
şeklindeki inanç modernitatis'in temeli olarak hizmet eden bu saygıdeğer kutsal ineğin kurgusal doğasının 
altını çiziyor; Bu muhteşem fantezinin Ütopik bir gerçekliğe dönüşmesi, nihayetinde insan olarak bahsedilen 


daha yüksek tiplerin, yani Aryan'ın yok olmasına yol açar. Daha iyi bir gerçekliği yok etmek ve yerine koymak 
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kutsallığı bozulmuş bir alt gerçeklikle; bir Cennet şehrini yerle bir etti ve harabelerin arasına ahlaksızlık ve 
barbarlık kuluçkası olan Babil, Sodom ve Gomorra şehrini koydu. Farklı "türler" arasında ortaya çıkan ve -belki 
de hatalı bir şekilde- "insanlık" şemsiye terimi altında toplanan açık farklılıklar, (akıl sahibi bir insanın 

zihninde) "insanlık" teriminin "insanlık" terimine ilişkin bu karışıklığı yaratan türler arasındaki uçurumu 

açıkça ortaya koymaktadır. İnsanlık", yarı-dinsel kutsal bir doğanın kısık tonlarında bırakın saygıyı, herhangi bir 
ciddiyetle konuşulabilir. Bu sonuncusu, bu sorgulanabilir hipotezi elbette sorgusuz sualsiz ve daha önce 
bahsedilen yüksek tipin zararına doğrulayan "hümanizm" dogmasıdır. Bu belki de aşırı geniş etiket 
benimsenecek olsaydı, alt türler (siyah ve beyaz) yelpazesinde gülünç olacak şekilde aşırılıklar içerecek ve 
böylece herhangi bir "insan onuru" laik hümanist dindarlığın ve onun sonuç olarak tesviye işlemi. Bu 

nedenle, "insan" teriminin kullanmayı hak edecek kadar anlamlı olmaması, Yahudi-komünizmin 
seviyelendirme sürecini ortadan kaldırmanın bir yolu dışında, onun kavramsal ve olgusal sınırlamaları 

olarak hizmet eden aşırı tipler arasındaki herhangi bir karşılaştırmayı veya karşıtlığı doğrulamak için bir 
gerekçedir. günümüzün modernist belası. Böylece, "insanlığın" sonsuz olumlamaları aracılığıyla, "eşitliğin" 
herhangi bir değere sahip olduğu veya kişinin gemisinin pruvasını (topluca devlet) hedefleyebileceği 

herhangi bir standart olduğu ve cennetin altın krallığı olarak, sonsuz tekrarı aracılığıyla derhal onaylanır. bunun 
yerine çaresiz tiplerin sözde 'bütünleşmesi' yoluyla kışkırtılan yanmış bir kaos dünyası olmak. Uç tiplerin 
bütünleşmesi ve onların radikal olarak farklı özellikleri ve nitelikleri zihinsel olarak kaosa ve elemeye veya 
daha iyi tipin yenilgisine yol açar - ancak her durumda kolektif yönelime ve gücün yoğunlaşmasına en eğilimli 
olanların (günümüzdeki Yahudiler gibi) üstünlüğü ve beyaz ırkların yok edilmesi). Doğa, organik olarak 
gelişmemiş/gelişmemiş durumları korumak için yapay olarak saptırılamayacağı için, doğal olarak heterojen 
olanı homojenleştirme girişimi yoluyla kaçınılmaz kaos ortaya çıkar. İşler kendi kendine çözülecek 

ve 'insanlık' açısından alt-özel çizgiler boyunca ırk savaşı ve toplumsal kaos ve yıkıma bölünecek. Bunun kendisi, 
seküler hümanizm muammasının, kesinlikle 'eşitlik' açısından; "insanlık" açısından o kadar kesin değil, 

ikincisi ne kadar fakir olursa olsun, bu standarda göre eşittir. Beyazların davranışına "insan" denilebiliyorsa ve 
bu, hayvan benzeri davranışları farklı bir türü veya en azından tamamen yabancı bir türün sınırındaki alt türleri 
akla getiren beyaz olmayanlarınkine karşılık gelmiyorsa, o zaman beyaz olmayanlar mutlaka bu atamayı 

hak etmemektedir. Birinin (beyazların) davranışı rasyonel, düzenli, ihtiyatlı ve sonuçların, önceki koşulların 
farkındadır ve neden-sonuç ilişkilerine (nedensellik) keskin bir şekilde uyum sağlarken, beyaz olmayanlarınki 
duygusal, tepkiseldir ve tüm uzun vadeli planlamalardan yoksundur. rasyonel öz kontrol. Bu, "insan" 

evrimi ve kozmik düzene göre, aşırı uçlar arasındaki, karanlığın çocukları ile ışığın çocukları arasındaki iyi ve 
kötü arasındaki ayrımı temsil eder. "İçinde nasılsa, dışında da öyle." Bu gerçek, "tür" veya "alt-tür" çeşitliliği 
arasında ulus inşası (veya yokluğu) teriminde kendini gösterir. Nihayetinde, bir yandan "ırklar" adı verilen "alt- 
türler"in geniş farklılıklarıyla "insanlık" gerçeğinin kabul edildiği ya da Öte yandan bu gerçekliğin yalnızca bir 
tür çeşitliliğiyle reddedildiği bir terminoloji sorunudur. farklı türler: siyah, beyaz, sarı; milliyet aleyhtarı sapkın 
birlikteliklerinden oluşan kızıl ve melez tipler. Her iki durumda da, doğrudan ölüme savaş ve güçlünün zaferi 
değilse bile, ayrılığın arzu edilir olduğu argümanıdır. Açıkçası, alacalı çoklukları oluşturan farklı kumaşlardan 
herhangi bir organik veya doğal türden hiçbir düzen dokunamaz. Gökkuşağı renginde böyle bir giysi, öğeleri 
organik bir bütün içinde tutarlı bir şekilde senkronize edilemeyen, ancak yalnızca kaosla gelişen ve 


eksiklik yüzünden kendini yenen başarısız ruh olan Lucifer'in sahte ışığını yansıtır. 
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'tür' veya 'alt tür' olarak söz edilen türlerin korunmasına saygı gösterilmesi. Alternatif, yalnızca Öteki 
taraftakilerin girmesine izin verilenlerin girebileceği sınırlar oluşturarak çeşitli türlerin doğru şekilde asimile 
edilmesidir. Bu nedenle, gönüllü olarak kendi akıllarının peşinden koşan ve Ötekilerden kaçınan çeşitli tiplerin 
zihninden doğal olarak yayılan sözde 'hak' (doğal eğilim) serbest çağrışıma karşılık gelir. O kadar ki uyum, 
Başkalarının özerkliğini ihlal etmeden yeryüzünde kurulur. Ne olursa olsun, bu dünyevi cennetin dinamik bir 
sistem olduğu düşünülürse, böyle bir uyum, türler arasındaki yangında patlamaya mahkumdur ve böylece en 
güçlü gücün zaferine ve üstünlüğüne yol açar. Bu dünyada ve sonraki dünyada yalnızca güçlüler hayatta kalır - 
zayıf olan her zaman boyun eğdirilir ve yamyamca ve vampirce asimile edilir. "Tanrı" olarak Kozmos 


olarak doğanın kanunu böyledir. 


Kasaba, kır..ve şehir Toprağa . 
dayalı olmaları ile bu toprakları, kendilerinin değiştirdiği sakinler tarafından dönüştürülmesi arasındaki 


farklar, üç tür çevre oluştururlar: Ülke, en doğal ve ilkel ortamlar, ona dışarıdan gelenleri getirir ( şehir veya 
kasaba) organik çevre ve zamanla ve onun etkisiyle rezonansa giren bir bilince, uyumsuz olanı armoniğe 
dönüştürerek insan yaşamının ilerlemesi ve uzamasına en uygun ortamı yaratır. Bu koşullarda yaşamak 


insanlığın beşiğine dönmektir. 


Bununla birlikte, bu - popülasyonlar etrafında sürekli olarak gelişen yapay dünya göz önüne alındığında - 
onları, teknolojik ve kültürel anti-doğa yoluyla sinsice kırsal bölgelere sızan ve böylece uyumsuz yankısıyla 
doğal olanı saptıran, dışarıdan gelen ve sinsice kırlara sızan ilişkiler ve gerçeklerle başa çıkmada beceriksiz hale 
getirir. . Böylece ülke, sayısız uzuvlarının işleyişini kontrol eden, dışkılarıyla zehirleyerek ve kabuğuna 
gömülerek doğaya giren, başı metropol hapishanesi olan arkontik ahtapotun çelik dokunaçlarına saplanır. Kasaba, 
doğa ile şehir arasında bir ayağı olan ama ikisi de olmayan bir arabulucu, doğa ile doğa-karşıtı arasında, 
organik yaşamı korumak ve desteklemek için yeterli bireyselliğe sahip bir "aracı" durum olarak hizmet eder; 
İktidarın kültürel ve ekonomik etkisiyle onları hedeflere, bu zamanda metropol zulmünün gölgesinde kendi 
mahvolmalarına doğru yönlendirirken, yüke katlanmak. Böylece, Yahudi dünya düzeninin yeni homo 
sovieticus'unu, ekmek ve sirklerden başka hiçbir şeyi umursamayan hoş bir serf olan yeni homo sovieticus'u 
tasarlayan medya arkonları tarafından hazırlanmış bir yabancı kültürü empoze ederken, yabancı nüfusların 
dayatmasıyla makul sınırların ötesine genişletildiler. Kim olduklarını, tarihsel koşullarını ve hatta organik 
çevrenin sınırlarını bilmeden, yukarıdan kurgulanan toplumsal etkinin baskısı ile takmak zorunda kaldıkları 
pembe gözlüklerin dışında. Bir kez bağımsızlaştıktan sonra gişe mağazaları, yaratıcı irade gücüyle kendi işini 
(kendisi veya ailesi veya ırkı olarak - hepsi birbirine bağlı organik olarak gelişmiş varlıklar olarak - kendi işini 
kuran kendi kendini yetiştirmiş adamınkilerin yerini bağlarını kopararak değiştirir. hayatın bağından koptu ve 
dükkân, makro kozmosun bir mikro kozmosu olan köşe dükkânının yerini aldı). Böylece kasaba, şehrin 
ahtapotunun dokunacına sanki ölümüne delinmiş gibi, şehre boyun eğdirilir ve güç, daha önce belirtildiği 
gibi beyninde toplanır. Modernitenin devasa canavarlığı, doğanın ve bağımsızlığın infaz arabasının çarkının 
göbeği olan şehir, saltanatın merkezileştirilmiş mutlak gücü, zulmüne karşı tüm karşıtları ezen kanlı eldivenli 
demir yumruk olarak satraplarını kuşatıyor. 'Kralı öldür; krallığı öldür', tüm doğa karşıtı isyancıların, hayata 


'evet' diyenlerin toplanma çığlığı olmalıdır. 
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Sauron ve Saruman Judeo-masonluğu En : 


karanlık Mordor'dan ork ordularını getiren bu iki kafa, ilçeyi mahvetmek için çok sayıda ellerini seferber 
ediyor, sabanlar ve kılıçlar dalları ve kafaları kesiyor, flora ve faunayı kökünden söküp yakılmak üzere toplu 
bir mezara atıyor birlikte kan ve toprak kurban olarak. Orklar, doğanın dünyevi düzenine veya onunla 
sempatik bir rezonans içinde yaşayan varlıklara aldırmadan maddi avantaja yönelirler - tamamen içgüdüsel 
olarak işleyen zihin barbarlıkları göz önüne alındığında, kendilerinin asla ulaşamayacakları daha yüksek bir 
bilince ait vasiyetleri kukla olarak katlederek ve yakarak. modu ve savaş-kaç-ve zina alt üçlüsü. Judeo-Masonik 
kabalın bu aşağılık canavarları, onları önlerine uzatılmış havuçlarla ve arkalarında savrulan sopalarla aralıklı 
olarak hissiz postlarını gnout ile kırbaçlayarak koşum takımına sokmaktan isteyerek yararlanır. Kazanmak için 
açgözlülükle eğilerek, Orthune izabe tesislerinden kaynaklanan teknolojik icatlarla eski ağaçları biçiyorlar. 
Saruman, onların hayvani, şehvetli zihinlerini tecavüz etmeye, yüzyıllar ve bin yıllık kırsal bölgeyi yerle bir 
etmeye - köyleri yağmalamaya ve köylüleri değerli miraslarını ve doğuştan haklarını çalmaya - zihin 

kontrolü altına aldı. Bu kötülük elçileri, dünyada iyi kalan her şeyi kirletmek için kara topraklardan 

çıkıyor. Işığın çocukları, Mordor ve Orthune'un derebeyliği tarafından tarife ve ticaret yoluyla, kendi yanıltıcı 
açgözlülükleri nedeniyle aile ve yeri reddettikleri ve boş zaman ve statüyü paylaşmak için yarışarak, 
şişmanlayarak, Mordor ve Orthune'un derebeyliği tarafından - evcilleştirilmiş olarak adlandırılan - ruhları kırıldı. 
atalarının kanı. Bunlar aynı yarın için tek umut ama kendi yaşam alanlarını ork ordusuna hazırlanmak 

için savaşa hazırlanmaları gereken noktaya kadar kirlettiler. Bu nedenle, kendilerini maddi mallarla 

yükümlü tuttukları, altın prangalarla kendilerine ağırlık verdikleri ve aynı zamanda üzerinde durdukları 
zemini sattıkları için zaten dezavantajlı durumdadırlar. Siyah binicinin bilinci ne kadar donuk olursa olsun, 
yine de savaş sanatlarına aşinadır ve kana susamış eğilimi, onu, kapılarında sürekli baskı yapan lejyonlara 
aldırış etmeyen, yalnızca etraflarındaki shire ağaçlarını gören farkında olmayan ve saflara doğru yönlendirir. 
onları çembere alır. Sauron ve Saruman, kolay bir fetih öngören kehanetlere bakıyor. Ancak ormanın 
derinliklerini ve zaman içindeki zorlu dayanıklılığını bilmiyorlar. Orklar da sadece kendi aralarında küçük ve 
miyop çekişmeler için mücadele eden zayıf ve neredeyse zararsız aptal halk görüyorlar - ama kendilerini 
şiddetle aralarına soktukları ağaçların koruyucu etkisini bilmiyorlar. Bu zamansız ırksal ruhun uyanışı, 

kısa sürede bu cesur halkı dışarıdan gelen tehditlere karşı uyaracak ve onları durdurulamaz bir öfkeyle 


karşı hamle yapmaya motive edecektir. 


Kasaba ve ülke..ve şehir Buü 
topoi(grk. 'mekan), insan varlığının uzlaşmaz ve karşıt üç yerleşim bölgesini temsil eder. Farklıdırlar ve biri 


diğeriyle birleşecek ve hala olduğu gibi kalacak şekilde derecelenmezler - kasabalara gişeler yerleştirmek, 
yereli küreselleştirme, dar görüşlü olanı metropolitleştirme ve böylece organik olarak aksi takdirde arasındaki 
ayrım çizgilerini bulanıklaştırma girişimidir. sınırları belirli bir doğal ortam ile bu ortama giren ve/veya içinde 


doğan nüfus arasındaki organik ilişkilerin türevi olan işlevleriyle sınırlanan farklı alemler. 


İkisi karşılıklı olarak koşullanır ve koşullanır, diyalektik olarak iç içe geçmiştir, burada popülasyon çevresini 
değiştirir ve sırayla değiştirilir, böylece topos'un (grk. 'uzay') doğasını nitelendiren ve belirleyen yeni organik 
bağlar oluşturur. Bu nedenle, bir kasabaya gişe mağazaları sokmak ve bu suretle işi tekelleştirmek, 

organik olarak gelişmiş bir çevreyi yeniden yaratmaya çalışmak ve onu standardizasyonun empoze 


edildiği kapsayıcı bir kentleşme/küreselleşme şemasına tabi kılmaktır. 
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doğal yaşamın organik olarak gelişmiş çeşitliliği üzerine ve yaşamdan kaçışın kültürel boşluğunun evrenselci bir 
tekilliğine saptırıldı. Bu, tüm doğal yaşamın astları için doğal düzeni Sovyet çizgisinde yapay yeniden inşaya 
saptıran arkontik düzenin bir örneğidir. Böylece kasabalar -arhontik yıkımın nişangahı içinde olmasalar da- mega 
şehir düşünce kuruluşlarında Sovyet sosyal planlamacıları tarafından hazırlanan ve gerçek hayattan ayrılan 

ve organik kalkınmanın zararına halka dayatılan bu planlarla birlikte 'kolektivizasyon' için işaretlenir. 

Komintern türünün bilimsel sosyalizmi olarak da bilinen 'sosyonomi' sistemi içinde mübadeleye dayalı 

ilişkilere tabi tutulacak bir ürün olarak, kendi standardizasyonları için nüfusların gelişimini yapay olarak 
hızlandırmak, tek fark, kolayca kontrol edilebilir bir piyasa ekonomisinin ve dolayısıyla köleliğin korunmasıdır. 
'özgür seçim' maskesinin ardında; Pepsi ve coca cola arasında. Böylece, özgürlüğün bu gizli güdüsü 

aracılığıyla, gerçek kendi kaderini tayin etme özgürlüğü gasp edilir ve yerini merkezileştirilmiş negatif özgürlük, 
yani seçimin tamamen sınırlandırılması alır. Pepsi veya coca cola'yı seçmek için çalışın ve para kazanın - ya 

da ölün. Bu nedenle yaşamak için başka seçenek yoktur, çünkü arhontların daha büyük gücü, daha önce 
metropol gulaglarından hâlâ bağımsız olan nüfusların kendi kaderini tayin hakkını alt üst etmiştir. Garden of 


Eden'e dikilen her dükkân, kaosunu Elysium meydanına boşaltmaya hazır, şeytani lejyonlara hamile bir Truva atı. 


Sapkınlık: Şimdi ve Sonra : 


Daha önce sapkın ve devrimci olan şey artık norm haline geldi. Dolayısıyla modern sapkınlık, modernizm 
karşıtıdır, yani gelenekçiliktir. Yeni engizisyon, (gizli olarakl mümkün olan en büyük sayıdaki seçkinler için 

hazzı en üst düzeye çıkardığı ve acıyı en aza indirdiği sürece bağnaz "her şeye izin verilir" dogmasını uygulayan, 
politik olarak doğrucu liberaldir. Sapkınlık artık sansasyonalizmden daha yüksek bir amaç için var olan ve bu 
nedenle köklerini sonsuza dek sağlam bir şekilde kök salmış olan geleneğin yeniden keşfedilmesinden 
ibarettir. Geçici olan, kaostan doğan şey (Solculuk veya Bolşevizm veya Lucifercilik), yalnızca gelenekten 

sapma yoluyla var olan kendi tasarım kusurları ve zayıflıkları nedeniyle zorunlu olarak içten çürüyen bir ideoloji 
sisteminin içkin istikrarsızlığıdır; yanılabilir insanın gelişmekte olan bilincini kuşatan insan ve 

doğa/kozmos - sol elin geniş ve dolambaçlı yönüne karşı kanıtlanmış 'düz ve dar' yol. Böylece düzen, kaosu 
düzeltir, çünkü kaos, ordine geometrico tepkisini ortaya çıkaran plastik arabulucudaki bir rahatsızlıktan başka 
bir şey değildir. Dolayısıyla modern sapkınlık, varoluşun uyumuna bağlılık/uyum yoluyla bir düzensizlik 
düzenidir. Böylece modernitenin kutsal ineklerinin yüzüne uçar: ırk karışımı ve cinsiyet sapkınlıkları ve 

benlik, grup ve Öteki arasındaki uygun ilişkilerin reddi. Yaşam olan dinamik motor güç, varoluş için ve varoluş 
olarak mücadele, varlıklarını güvence altına alan dinamik gerilimi yaratan varlıkları farklılaştıran organik 


varlığı sürdürerek korunmayı gerektirir. 


Modernliğin amentüsü, cahil ve beyinleri yıkanmış modernitenin mühtedilerinde hoş bir duygu uyandıran 
"eşitlik"tir, eğer gösteriş yapılırsa ve şiddetle karşı çıkılmalı ve karşı güçle, içsel gücü barındırarak ve 

sürdürerek "taraf tutmak" yoluyla yok edilmelidir. kültür kaosunun fırtınasına katlanmak. Kaotik güçlerin bu 
saldırısına karşı dimdik durmak, savaşı düşmana doğru ilerletmek ve ilahi kıvılcımını kişinin enerji 
bedeninin/ruhunun dişlilerinin kavu ve sürtünmesiyle tutuşturarak promethean alevini sağanağa karşı 

korumak için gerekli bir koşuldur. O andan itibaren (iç varlık), dış, ruhsal uyanışa uygun olarak sosyo-politik 
olarak tezahür eder. Kişi, Tanrı'yı kucaklayarak ve kaotik gecenin karanlığında neon ışıkların ve orman davullarının 
cezbedici siren çağrılarının popüler kıldığı karanlık güçlerden kaçınarak gerçek anlamda bir sapkın olur. 


Günün ışığı doğar ve karanlığı delip geçen gerçek bilgeliği aydınlatır. Bu kapsüllenmiş 
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'doğaya uygun yaşamak' tabiri - kimin doğasıyla, hangi doğayla? - Cevap Gnothe Seuton'dur. Mutlaka bir elma 


bahçesinde Adem olmak değil, Adem tohumunu ve ilahi ruhu içinde somutlaştırmak - dışa doğru yaymak. 


Karma kayaları ve doğal hukuk bilgisizliği üzerinde kendi kendini yok etmeye yönelik kendi lanetini inatla 
sürdüren modernitenin sahte sapkınları, kasıtlı cehalet içinde yaşayan, ancak saçma sapan bir şekilde ölmeyi 
göze alarak yaşamayı dileyen geleneğe karşı sapkınlıkların talihsiz kurbanlarıdır. kendi iç kaosları aracılığıyla. 
İstemek istemek değil, istemenin güçsüzlüğüdür, çünkü iradenin aracı nedenselliktir ve onun mekanizmasının 
'gnostik' bir bilgisi, tezahür ettiği araçlardır. Tükenme noktasına kadar dizginlenemeyen bir zevkle dolu bir 
hayat arzusu - ve bunun da ötesinde absürdlük - asla yerine getirilemeyecek bir arzudur. Sert bir irade, 

kristal berraklığında bir görüş berraklığı, gerçeği algılamak ve 'görevin ilan ettiği şeyi tiksintiyle yapmak' için buz 
gibi bir bakış gerektirir, ancak tiksinti olmadan, duygu olmadan, ancak yalnızca yukarıdan gelen buyruğu bir 
kez yerine getiren bir aklın otomasyonu olarak çalışır. Veriliş. Bu nedenle, haz ilkesi, pek çok kişi için hazzı en 
üst düzeye çıkarma ve acıyı en aza indirmenin kurabiye kavanozundan elini çekmeyi gerektiren gerçeğe 
ulaşmak için aşkınlığı gerektirir. Bazen kişi, kendi gerçek doğasını keşfetmek ve bilincin alt hallerini aşmak için 
kurabiye yerine sıcak kömürleri kavramak zorundadır. 

kişiliğin ne olduğunu anlamak, yani alt egonun aynasına bakarak önünde secde etmek için bir maya halısı 
yaratan akıl ve hayal gücünün iğne ve ipliğiyle birbirine dikilmiş bir duyu deneyimi yığını. Galileo bir 

sapkındı çünkü doğa yasasını çiğneyen dogmayı reddetti; gelenek adamı bir kafirdir çünkü onu modernitenin 
doğaya aykırı dogmalarına karşı onaylar. Sapkınlık, tüm dogma ondan saptığında ve sapkınlık dogmadan 
saptığında gerçeği destekler. Sapkınlık dogmayla uyuştuğunda ve dogma gerçeği ihlal ettiğinde, sapkınlık da 
öyle olur. Dogma karşısında sapkınlık, bireyin hakim olan düzene karşı (politik olarak) iradesinin gücünün bir 
tezahürüdür; kolektif bilinç (toplumsal olarak) ve en kötü yargısına karşı (doğru olduğunda); daha iyi yargısına 
karşı (yanlış olduğunda). Sapkın bir bilinç doğası gereği erildir - o gelmeden önce yaratılan totemle aynı fikirde 
olmaz, karşı çıkar, savaşır ve onu fethetmeye çalışır - bir düello başlar ve kafirin kana susamış iradesi, gerekirse 
rakibinin kılıcına atılır - sadece tırmıklamak için bile olsa altın pullarla ya da boğularak algılandıkları ve son nefesle 
ve hayatın kanını akıtarak boynunu kırdıkları için kapalı gözlerde. Kafirin şehit olması, muhalif dogmayı 
fethetmenin ölüm eylemidir. Dogma ejderhasını öldürmeye hazırlanan irade kılıcının cesaretini yalnızca rehber 
olarak akıl güçlendirir. Unreason, rakibini alt etme etkinliği Öteki'den daha çok bilinçsiz güçlerin ve durumsal 
faktörlerin oyununa bağlı olan deli bir suikastçıyı serbest bırakır. Bu nedenle, bir kafirin delisi, zorunlu olarak 
zafer için yetersiz donanıma sahiptir. Dogma ne kadar güçlüyse, onu yenilgiye uğratmak için savaş iradesi 


ve silahları o kadar zor olmalıdır. 


'Zihinsel yeterlilik' 
olarak adlandırılan şeyin ne olduğunu ve tanımını belirlemek için psikiyatrik ölçütleri hesaplayın . 


'Nedenselliğe dayalı gerçekliğin kavranması", varlığın nesnel yapısı olan 'olan'a uyumlanmış algı (5. tarafsız 
gözlemciler tarafından organların işlevselliğinin ve bunların kendi başlarına kontrollerinin test edilmesi 
yoluyla oluşturulabildiğinde uyaranlara (yani, otonom sinir sistemi tepkisi/uyarıcılara tepki, örneğin refleks 
yanıtları, ışığa yanıt olarak gözbebeği genişlemesi veya kasılması, vesaire.). Makine çalışıyorsa ve çalışıyorsa 
ve makine bir ortamla ilişkili olarak "normal" çalışıyorsa, kişi "normal" kabul edilir, örn. compus mentus ve bu 


nedenle ihlali durumunda cezaya tabidir. 
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empoze edilen kurallar ve bunlara karşılık gelen ceza - 'ignorantiam non est' - bir bahane. Abdüktif 
muhakeme, bu yargının ("psikiyatrik değerlendirme") temeli olarak hizmet eder; burada gözlemci 
(psikiyatrist) tarafsız kabul edilir, ancak bu açıkça bir saçmalıktır ve compus mentus sorusu gözlemciye 
yöneltilmelidir. Elbette zihinsel yeterlilik durumu, büyük ölçüde, bu kavramın formüle edildiği toplum ve 
onun iskeletini oluşturan yönetici seçkinler tarafından dayatılan standartlara dayanmaktadır. Akıl dünyayı 
yönetir ve gerçek olan rasyoneldir ve rasyonel olan gerçektir - şu ölçüde 

Elbette "makul insan"ın standardı olan burjuva gerçekliği - nicelik ve soyutlama tarafından yönetilen bir 
dünyanın her şeyi ve sonu - tüccar sınıfı nicel akıl yürütmenin muhasebe evinden ex cathedra yayılıyor. 
Temel ilkeler, yani. "insan doğası" teorilerinin "hataları" bu zihniyet değerlendirmesinin temelini oluşturur, yani. 
haz ilkesi, burjuva konformizminin homeostatik ekonomisinde zevk ve acıyı dengeleyen, homo ekonomikus'a 
tapınmanın totemik bir idolü - bir dönem çalışın ve bir 'nhafta sonu tatili' yapın, bu dönemlerden bir süre çalışın 
ve bir 'tatil' yapın, vb. 

Organik olarak var olan bireysel farklılıklar, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratmak ve aklın 
evrenselliği fikrini somutlaştırmak amacıyla, seküler hümanizmin temel ilkesi, kendisi de kurmaca 

bir ideoloji, dini bir felsefe dayatan, gizli eller tarafından kurulan bu kurguya tabidir. emperyalizmi farklı 
kitleler üzerinde. Psikiyatrik değerlendirme, potansiyel muhalifleri bağlayan ve agresif isyankarlıkları farmasötik/ 
kimyasal/elektrik/mikrodalga/fiziksel kısıtlama ve hatta kademeli veya ani yıkım (lobotomiler, infazlar, 
ameliyatlar, uygun fizyolojik işlevin yok edilmesi) yoluyla statükoyu tehdit edenleri hadım eden 

zincirdir. yukarıdaki yollarla). Dünyevi hümanist sınırlamanın çıpasıyla bastırılan zihinsel yeterlik 

standardı, onunla çatışan ve onların seviyelendirme işlevinin yerini alacak olan temel dürtülerin ve 
muhakeme süreçlerinin aşkınlığını reddeder. Kendisi salt dinsel bir koyut olan 'nümanizm'in bir sonucu 
olarak ve bu şekilde değerlendirilen partilerle hiçbir ilişkisi olmayan kurgusal kavram, hepsi vahşet düzeyine 
- ya da neredeyse öyle, burjuva konformizm düzeyine ve tamamen işlevsel ekonomik birlik düzeyine çekilir. 
Laik hümanizm, hem liberal demokratik kapitalizmin/yarı sosyalizmin hem de Bolşevik komünizmin 
temelidir; 'insan' denen en düşük ortak paydaya indirgeme ve bu ilke mutlak statüsüne yükseltilmiştir. 
Mutlak de re ve sonuç olarak - bir doğal hukuk içtihadı söz konusu olduğunda - de jure, yeni bir mutlak 
oluşturmak için bu düşük yükseklikten/derinlikten göreceleştirilmelidir - yani pleb kitlelerinin üzerinde 
süzülen ve onları en karanlık cehaletlerinde gölgede bırakan süper insan. kendisi de aklın güneşinden pay 
alırken. "Compus mentus" standardı laikler için uygundur, ancak bilinci bir kurbağayla ilişki içinde bir 

kartal gibi olan rahip sınıfı için değildir. "Supercompus mentus", diğer salt "yeterlilik" standardı ile uyumlu 
olduğu ölçüde onu gerektiren temel standardı olan insanüstü seviye olacaktır; ve yine de ondan geniş bir 
şekilde ve 3 boyutlu materyalist canavar bilinciyle ilişkili olarak 4 boyutlu gibi, ikincisi belki de temel bir 
biçimde akıl yürütme işaretleri sergileyen hayvanın seviyesinden sadece biraz yükselmiştir. Canavar - 

insan - süpermen, derinlikten yüksekliğe doğru evrimsel ilerlemedir. Üstün insanın fakülteleri, durugörü/ 
izleyici çizgisinde bir şey olurdu; psikokinezi, vb. Zihnin enerjide/süptil bedenlerde daha yüksek seviyelerde 
gelişmesi, böylece gücün artması, insanüstülüğün koşulu olacaktır. Belki bir gün 'compus mentus' standardı, 
yeni standart yukarıda bahsedilen geniş fakülteleri ve bunların 'insanlık' şimdi 'insanlık' 

üzerindeki eşzamanlı etkilerini gerektirdiğinde, kişiyi yasal cezadan aklamayı bırakacaktır. Bu, gerçek 
anlamda, nesnellik açısından bir ilerlemedir, mevcut insanlık stokunu 100'e indirecek olan sosyal 


planlamacı ütopyacıların komünist "ilerlemesi" değil. 
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ağıl hayvanları - canavar bilincinin orman hallerine "insanlık altı", İlki, evrimsel yoldur; ikincisi, devrim 
niteliğinde; ilki öjeni, ikincisi maljeniktir; doğal hukuk anlamında eski sosyalizm, ikincisi ise buna aykırı. İlerleme 


veya gerileme, cennete giden merdivende veya cehenneme giden asansör boşluğundan aşağı. 


gerektiren ütopik boş hayaller niceliksel hesaplama, 'eşitlik' dogmasının sahte vaatlerinin eşitleme süreci 
yoluyla tüm niteliksel farklılıkların olumsuzlandığı küreselci ütopyacılığın yayılmasının temeli olarak hizmet 
ediyor. Kutsal inek katledilmeli ve imkansız ütopya, tembel sınıfların aptal hayalperestlerinin zihinlerinde 
taranan kavramsal planların toz yığınına gönderilmelidir. Aklın hiçbir karşı kuvveti yoksa, tutkunun gücü 
ortaya çıkar ve bu, uyumsuz toplumsal güçlerin - güç ve egemenlik için sürekli bir gerilim mücadelesi içinde 
var olan farklı ırklar ve sınıfların - isyanı ve kaosu yoluyla gerçekleşir. Kaçınılmaz olarak bu, totaliter kontrol 
için bir formüldür ve en başından beri Yahudi seçkinler tarafından bu şekilde planlanmıştır. Liberal boş 
hayaller, puslu gerçeküstücülüklerinin hazırlanmasında buharlaşırken, daha kurnaz bir aklın buz gibi hava 
akımları kafalarının çukurundan içeri estiğinde ve bu, terör tarzı bir devrim saltanatının ortasında sepete 

ilk düşen kuşkusuz ilk kişi olacaktır... Daha sonra kalite galip gelecek, ancak daha sonra kendi ağırlığının 
altına düşebilecek ve iyi kast, yani Aryanlar tarafından değiştirilebilecek kötü bir kast. Bu olaylar, yakın 
gelecekte herhangi bir permütasyon ve kombinasyonda meydana gelmesi neredeyse kaçınılmazdır ve 
ihtiyatlı yol, en ilkel düzeyde hayatta kalmadır. Bir pire ancak ve bu şekilde kuduz bir köpeğin 

sırtında hayatta kalabilir - tespit edilmeden olabildiğince çok kan içerken sıkı sıkı tutunmalı veya konağının 
kuduz ısırığına maruz kalmalıdır. Bu canavara binmek ne kadar kahramanca görünse de, şu anda mevcut 
olan tek kahramanlık bu. Bu elbette onun kahramanlığını azaltmıyor. Kişi, hedefe odaklanmış ve bu varış 
noktasına doğru bir rotada seyreden bir operatör olmalıdır - şüphesiz, kişinin psişik cephaneliğinde suçluluk, 
utanç veya diğer intihara meyilli duygusallıklar kabul edilemez. Kararlı olmalı, sonsuz savaşa uygun bir 
gemi, saldırmak ve düşman saldırısından kaçınmak için yeterli hız ve kuvvete sahip, en sert 

malzemeden yapılmış bir savaş gemisi aracı. Araç-sonuç muhakemesi anlamında pragmatizm, düşmanlarla 
uğraşırken ahlaksızlık değil ahlaksızlık; saf araçsal akıl - 'gerekli olan her yolla' ulaşılmaya çalışılan hedef, 
mermerden oyulmuş ve altınla kaplanmış on dört kelime, doğanın buyruğu olarak sonsuzluk için anlamlarını 
akıl güneşinde parıldayarak. "Halkımızın varlığını ve beyaz çocukların geleceğini güvence altına almalıyız." 
Liberal hayalperestin ütopik boş hayalleri, gerçekte oldukları gibi boru bombaları olarak patlayacak. 
Yangının ardından, en uygun olan hayatta kalacak. Bugünün yarının toplumuna uygun olmak ihtiyatlı 
olmaya bağlıdır! Yarın/gelecek şimdi olduğu gibi! ve yarı tanrıların (iblislerin) gazabı ışığın çocuklarının 
üzerindedir. Zindelik, hüküm süren/gelişmekte olan koşullar altında hayatta kalmak için bütünsel 
kullanılabilirlik/uyarlanabilirlik anlamına gelir: yaşayan bir tanrı olarak apotheosis'e doğru gelişen ve artan 
her şeyin dengede olduğu zihin/beden/ruh. Bu tanrı, büyücü kabalistlerin muhalefetiyle cehennemi 


dünya yaratıcısının belası olacak. Bir sızlanmayla değil, bir gümbürtüyle - gerekirse dünya bizimle olsun. 


Yaşanmış deneyimde olmak ve oluş, Sosyo- : 
politik-ekonomik-hedonik ortamıyla Maya'nın perdesine dalma, nesnellikten, Varlık, ebedilik, Platon'un 

"biçimleri"nden, "biçimleri"nden uzaklaştıran kaostur. ortaçağın evrenselleri, okültistlerin "egregorları". Maya 
olarak var olan dinamizm, 5 duyuyla 'görünür' olan - dünyevi algı aleminde var olan - malzeme yoğunluğunun 


dalgalanan bir etki ve tepki havuzu, dayandığı ve dayandığı temel temelden ve zeminden uzaklaşır. dır-dir 
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alt oktavındaki insanın bilincine olduğu kadar hayvanlar alemine ve belki de mineral kadar bitkiye 
de ifade eden daha düşük bir titreşim hızı olarak iç içe geçmiştir. Aşkınlık, bir algı algısı 

yoluyla elde edilir ve böylece pembe gözlüklerin ne olduğunu görür. 

"Verilen"den ayrılarak, onu kendine verilmiş olarak algılayarak - başka bir deyişle, algının kendisinin 
nedensel mekanizmalarını akıl ve sezgi (özellikle sezgi) aracılığıyla anlamak için kişinin kendine 
özgü farkındalık türünün farkına varması. Bu, elbette kişiyi sonsuz bir koşul döngüsüne ve kişinin 
kendini göreli ve mutlak varlık olarak anlamayı gerektiren kendi içinde anlamaya çalışmasına 
rağmen, aracılık olarak kendi aracılığıyla verili dolayım koşullandırmasına dahil eder. 

Mutlakiyet göreliliğin mutlakiyetçiliğidir, şeyler sürekli bir oluş halindedir. Böylece varlık, 

yalnızca daha durağan, kendi kendini idame ettiren bir varlık olarak nitelendiriliyor ve bu, 

farklı düzeylerde ve farklı açılardan, örneğin bir kişinin bedeninin sonsuz etkiye, en son atomik 
seviyeden organik seviyeye kadar oluşum ve bozulma süreçlerine maruz kalması gibi. ve sistemik, 
karşılıklı koşullanma ve etkili güçlerin etkileşimi. Bedenin Varlığı, biçimini (her şeyde olduğu 

gibi) esirdeki (her şeyde olduğu gibi) daha -görece- kalıcı biçimlerden alır ve bunlar varlık 
havuzundaki dalgacıklar olarak özleri aracılığıyla ilişkileri tarafından değiştirilir. Bu nedenle, alt 
benliği yüksek benlikle birleştiren ve "bir" ile telgrafla bir bağlantı kuran sonlu bir varlık olmadıkça, 
hiç kimse Maya perdesinin arkasına bakıp "bir" ile birleşme anlamında tanrılığa ulaşamaz. 

Bunun etkisi basitçe, kişinin bu suretle Kosmos ile uyum içinde olduğu ve "oldukları gibi" 
mükemmelliğe eriştiği "benlik"tir; bu süreç, kişi bu biçimde var olduğu ölçüde dinamik ve 
süreklidir. ikincisi - bir parçası olarak - 'oluş' veya 'maya'ya tabidir. Dolayısıyla kendini bilmek, 
kişinin gerçek benliğini bilmesi yoluyla bir tanrı haline gelmesidir, yani. kişiyi etkileyen ilişkiler 
bütününü ima eden kendinde kendini tanıma ve böylece kendisini Tanrı bilincinin düzenleyici 
ilkesi tarafından yönetilen dinamik bir sistem olarak var olduğunu varsayma. Böylece 

kişi, bilinenin bileni olarak benlik aracılığıyla dolayımlanan yaşamın bağlantısallığını tanır 

- her zaman kendisi olan o sonlu perspektiften, varlığının maddi olarak daha yoğun bir 

bileşeniyle ve onun geçici ve sonlu algılama ve algılama mekanizmasıyla kuantum-dolanık o bilinçli 
varlıktan en önemsiz ve en yüksek frekanstan en maddi ve en düşük titreşim frekansına kadar fakülteler. 


Aydınlığın çocuklarına karşı karanlığın çocuklarına : 
karşı Düzen yanlıları ve düzensizliğin yandaşları; manevi yapısı Kozmos ile rezonansa girenler 


ve onunla çatışanlar. Maddi düzlemde kaosa karşı kozmos, özlerine - "özlerinde var olan" - 
"benzer" varlıkların lejyonlarında tezahür etti ve somutlaştı; her zaman ve öngörülebilir 

şekilde öyle ki, ölümden başka hiçbir barış dünyaya getirilemez. Psikologların ve sosyal hizmet 
uzmanlarının sözde-sofistike 'sohbetleri'nin psiko-sosyal araçlarıyla hiçbir Şeytan Mesih'e 
dönüşmez. Sadece fiziksel ölüm, günahkarın kanında ve vahşetinde yıkanan varlıklara kurtuluş 
getirir. Orada ölüm barışın habercisidir, yaşamları, yalnızca yok etmek için yaşadıkları için kendi 
kendilerini yok etmelerinin nihai son oyununa götüren sürekli çatışmadır - bu, karanlığın bir 
çocuğunun doğasıdır. Işığın çocuğu toplamla uyum içinde yaşasa da, bu, karanlıktan olan 
varlıkların yok edilmesini gerektirir, çünkü yok edicileri yok etmek, olumsuzlamayı reddetmek 
ve gerçek sevgiyi tezahür ettirmek, gerekliliği - düzeni - tanımak ve böylece boyun 

eğdirmektir. düzensizlik, gerekirse kılıç ucunda. Krist'in alevli kılıcı sadece içsel ışık ve iradenin 
kullanılması değil, aynı zamanda kaosun kara kalbine ve onun dünyevi temsilcilerine saldıran o 
kaba ve acımasız çeliktir, Kozmos'un ışığının parlamasına asla tahammül edemeyen 

karanlığın çocuklarıdır. teknolojik hile cehennemini dönüştüren dünya üzerindeki parlaklığıyla 
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Doğanın, uyumun ve güzelliğin cennetine, Yeryüzü tecavüzcüleri ve iyiyi yok edenler, üzerine altından tapınaklarını 
dikecekleri sütunlara vurarak kendilerini mahvederler. Samson ve Lucifer, krisli şövalyelerin kılıçlarını alıp 
kibirlerinin mihrabında onları öldürürlerdi ama tapınağın temellerini sallamanın ortasında, Tanrı'nın etkisiyle 
kendi kılıçlarının üzerine düşerek Kozmos'un elini yakarlar. şişkin bağırsakları ve fedakarlıklarının 
kurbanlarından vampirleşen enfeksiyon kanıyla, acımasız güç arzusuyla kutsalların en kutsalına giriyorlar. 
Böylece sonunda kaos, kendi iç yapısı aracılığıyla yok edilir ve Kozmik/Doğal yasaya, evrenin düzenine aykırı 
olarak varolarak tahribat yaratmaya son verir. Bu uyumun bozulması, aksine, evrimin bu hızlanması yoluyla 
daha fazla öz-bilgiye yol açar, aynı kaosu kışkırtan nedensel faillerin pahasına gelir. Hepsi günahkar ama 
cezalandırıcı sonuçların suçluluğunu ya da masumiyetini belirleyen kaos ya da düzene yönelik iradedir. Yasayı 
ihlal edenler, düşmanlarına boyun eğdirmek istedikleri kılıca saplanırlar. Çatışma yaratırken, yok etme yoluyla 
düzene sokulurlar. Bu nedenle bilgenin sözü 'zarar vermemek' yani zarar vermemek değil en az zarar vermek 
anlamındadır çünkü zarar verene zarar vermekten kaçınmak, zarar vermeye devam etmesine izin vermektir 

- yaralanmayı önemsemeyi bırakmanın kendisi bir zarar işlemek demektir. . Böylece iyilik ve kötülük, düzen ve 


kaos şeklinde var olur ve bunlardan herhangi biriyle ittifak kuranlar kendi çıkarlarını yaparlar. 


kader. Alternatif olarak, iyilik yapmak, kendi içlerinde düzenli bir yapı barındıran, yanlışın değil, gerçeğin ışık 
taşıyıcıları olan ve bu nedenle Tanrı'nın (Kozmos) çocukları olanların buyruğudur. Kendi cehaletlerinden 
kaynaklanan bu duruma talip olanların sıklıkla yaptığı hata, Başkalarını memnun etmenin iyi olduğu, oysa en 
büyük uyuma uygun olanı yapmanın (zorunlu olarak en büyük sayı için değil, sadece en büyük kişi için) 
olduğudur. iyi olan budur. Başkalarının işine burnunu sokan ve aksi takdirde kabile savaşı ve sömürgeci 
emperyalizm olsa bile bir uyum durumunda olan varlıklar arasındaki organik ilişkileri bozan çok çeşitli 

"iyilik yapanlar" ve "meşgul bedenler" örnekleri buradan kaynaklanır. Çünkü herkes eşit değildir ve bu hediyeleri 
kullanma kapasitesi veya geliştirme iradesi olmayan Diğerlerine vermek, kaynakları israf etmek ve ev sahibi 
vücuttaki kanser hücrelerini kuluçkaya yatırmak demektir. 

Uyumlu olmak bir yana, bu aslında tam tersidir ve kendileri de aşırı zihin kontrolüne ve zihinsel kara büyüye 
maruz kalan üstün tiplerin kan ve alın teriyle sulanan canlı yabani otların benlik ve Diğerlerinin yok edilmesi 
yoluyla düzeni hızlandırmak için yeterli kaosa yol açar. karanlığın çocuklarının etkisiyle, Aden bahçesindeki zehirli 
yabani otları sulama günahları için kendi yıkımlarını ya da en azından Araf'ı getirdiler. Bu nedenle, pek çok narin 
çiçek, kendilerini boğmadan önce, filizlenen yabani otlar tarafından boğulmalıdır. 'İyilik yapan'ın onlara yüklediği 
karma borcu budur. Böylece bütünle - toplamla - sempatik bir rezonans içinde var olmayı bırakırlar ve kendi 
cehaletlerinden, ilgisizliklerinden ve zayıf iradelerinden kaynaklanan günaha düşerler. Işığın gerçek çocuğu, 
Cennet Bahçesi'ndeki yeşil bir başparmak olmalıdır ve bu başparmak, topraktan boğucu yabani otları sökerken 
kendi kanıyla benekli olsa da, yine de ebedi olarak fışkırır ve bu dünyevi gözyaşı vadisini bir cennete dönüştürür. 


parıldayan ihtişamın. 


Etnik temizlik Öjeni : 
veya maljenik; ayırma veya melezleştirme; hayatta kalma ya da yok olma - bunlar, tarihin bu döneminde beyaz 


ırkın karşı karşıya olduğu seçenekler. Üstünlük ya da yok oluş. 14 kelimeyi ve eski durum üçlüsünü/üçlü 
durumu elde etmek için, yani. 'Öjeni - ayırma - hayatta kalma", zihin kirliliği, kavramsal döküntü haline geldiği 
için aşırı yüklenmiş beyaz kitlelerden temizlenmelidir. Kitle iletişim araçlarının cehalet ve yanlış ışık ışığı ters 


çevrilmeli ve/veya değiştirilmelidir. 
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zihinsel olarak körelmiş olanların, içine girmekte olduğumuz sürekli tecavüz eden karanlık çağın ortasında gizli 
parlaklıklarını ortaya çıkarmalarını sağlayan nesnelliğin gerçek ışığı. Maruz kalma, parazitler söz konusu 
olduğunda kovulmanın çözümüdür ve maruz kalmama, dışarı atmamadır. Gerçeğin spot ışığını Yahudi 

etkisi üzerine tutun ve bu asalak, ev sahibinin yaşam kanından mahrum kalmış bir sülük gibi kuruyup 
kuruyacaktır. Öjeni amaçtır, ancak yeterli olmasa da gerekli bir koşul hayatta kalmaktır. Bu amaca yönelik bir araç 
olarak hayatta kalmanın kendisi, mümkün kılan koşulu münhasır bölgeye sahip olmak, yani diğerlerinden 
'ayrılmak' olan bir alt hedeftir. Bu, insanların bilincini uyandırarak elde edilir, ancak kitlelerin medyasındaki 
"hepsi birdir" şeklindeki mit yapıcıların ve masal fabrikatörlerinin mitini ortadan kaldırmak için yeterli kaos 
yaratıldıktan sonra. Beyazlara karşı isyanlar ve ırkla ilgili suçlar, beyazların gerçekliğe ve onun çelişkili doğasına 
ilişkin körelmiş bilincini uyandırıyor. Hakikatten açıkça farklı olmasına rağmen 'eşitlik', gerektirdiği ve her 
zaman gerektireceği. Belki de daha iyi eğitilmiş bir seçkinler kadrosu, Yahudi sorununa nihai çözüm olacak ve 
kitleler, devlet gemisinin sürücüsü ne olursa olsun, Pavlovcu tekniklerle şartlandırıldıkları 'uysal bedenler" 
olacaklar. onları alır. O andan itibaren, rakip gruplar arasındaki yangın fırtınasının ortasında, bir şekilde 

sağlıklı bir bilince sahip olan beyazlar arasında, kaçınılmaz olarak buğdayın danalarından ayrılması meydana 
gelecektir - geri kalanlar, köklerinden bağlarını koparmış olarak, delicelerle birlikte yakılacaktır. soydan. Bu 
değersiz unsurları eleme süreci, yalnızca kalıntıların kastlarını güçlendirmeye hizmet edecek ve böylece daha 
yüksek varlık ve bilinç durumlarına doğru evrimin motoru olan öjeniğin nihai amacını ve devam eden dinamik 


sürecini kolaylaştıracak ve mümkün kılacaktır. 


Zorunlu olarak 'Tanrı onları çözecektir' çünkü yapay, doğa-karşıtı sistem kendi ağırlığının altına düştüğünde, 
o zaman yalnızca en uygun olanlar devam edecek ve intihara meyilli Liberal-Hıristiyanlık (evrenselcilikJ dinini 
benimseyen aşırı duyarlı ruhlar yok olacaklardır. kendi türlerinin değerini baltalama ve doğal olarak daha 


düşük türlerin değerini yanlış bir şekilde büyütme gibi kendi kusurları aracılığıyla dünya. 


Dolayısıyla ayırma, öjenik gelişimin hem aracı hem de amacıdır, hem şartlandırılmış hem de koşuldur ve 
melezleştirme, doğanın kaçınılmaz kürtajıdır. Bunun nihai sonucu, yalnızca ruh tiplerinin, davranışsal 
eğilimlerin biyolojinin ve türün tezahürü olarak uyumsuzluğu nedeniyle bir Barbarlık durumuna indirgeme 

ve insan uygarlığının çöküşüdür. Bir kan otokrasisi - kaçınılmaz olarak doğanın bir diktesi, biyolojik bir 
zorunluluk olarak - paranın yerini alacak ve beynin kıvrımlarından akan yeşil para biriminin yerini canlı varlığın 


ve oluşun kırmızı para birimininki alacak. 


Toplum, geleneksel anlamda 'toplum' olmaktan çıkıp barbarlığa ne kadar düşerse düşsün, yine de 

eskisinin küllerinden yeni bir düzen inşa etme gücüne sahip olanlar olacaktır. Öjeni, ırkın doğasında var olan 
evrim ve bu karığa ekilen, kendi içinden ve kendisi için kendini geliştiren tohumdur. Maljenik, yaşam 
döngüsünün mekanizmasına zarar vererek toprağın işlenmesini imkansız kılan değersizlerin taşlarının 


döküldüğü kısır çorak karıktır. 


Kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak olan eleme süreci, ev sahibi vücuttan atık maddeyi temizlemek için gerekli 
olan etnik temizlik sürecidir. Darwinci bir anlayışla bu süreç, doğanın evrimi kolaylaştırmak için kendini 
sürdürme tarzıdır. Elbette bu ekzoterik ama ekzoterik boyut, bu "Doğa"da (Kozmos) zımnen mevcuttur; burada 
varlıklar, amaçlara ulaşmak için tekamüllerini kolaylaştırmak için belirli davranışları ve özellikleri "seçerler", 


çünkü evrimleşmeleri gerekir, ya gerekli koşulu "seçerler". hayat ya da bitmek 
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canlı. Kişiyi gelişmeden -üretim ya da yozlaşma- bir benlik olarak sürdürmeye çalışmak, imkansız bir rüya 

ya da kabustur, çünkü hayatın dinamizmi içinde atalet imkansızdır ve entropi, kişinin kendini başarısızlıkla 
mühürlediği bir demir bakire ayinidir. hareket et/geliştir. Bilginin koşulu olarak yeni bilgiye ihtiyaç duyulur ve 
büyüme ve çürüme süreçlerine destek olarak yeni enerjilere ihtiyaç duyulur - yaşama elverişli temel bileşenlerin 
büyümesi, önemsiz olanın çürümesi. Hücresel, atomik, sistemik veya toplumsal varoluş düzeylerinde 

böyledir. Her şey, kendisine nispeten dışsal olan ve aynı amacı arayan şeyle sonu gelmez bir mücadele içinde 


kendini korumaya çalışır. 


Böylece amaçlar, hem rezonans açısından hem de birbirine çarpan bir çoklu evrendeki (Varlık) durumların nedensel 
failleri olarak, tümü karşıt ve sempatik güçlerin değişen güçlü ve zayıf yönleri tarafından değiştirilen sonsuzca 
spesifik ve genel biçimlerde karşılıklı olarak uyumlu ve çelişkilidir. içindeki varlıklar üzerine ve onun gibi sonsuz 


şekillerde. 


Dolayısıyla etnik temizlik, daha güçlü olan tarafından alt edilmek üzere daha zayıf bir gücün üzerine kendi 
ağırlıklarını çekmeyenlere karşı doğanın başkaldırısından başka bir şey değildir. Her zaman ve her şekilde Demir'in 


inancı, sonsuz savaş için savaş narasını atar. "Bütün hayat mücadeledir". 


Bir aracın araç olmaya 

uygunluğunu oluşturan şey, anlamını yöneten, onu bir araç olarak belirleyen bir hedefle ilişkili olarak böyledir. 
Fitness, yaşam için yaşayabilirlik durumunda da bu amaç (yaşam/hayatta kalma) yaşam araçları tarafından 
yapılandırılır, yani. bir ortamda bir kişi. Adaptasyon uygunluktur, belirli bir ortamdaki yaşama uygunluk, 


kişinin o ortamda hayatta kalmasını/yaşamasını sağlamak için sahip olunan araçlardır. 


Bir saray mensubu olarak saray süitlerinin mermer salonlarında görev yapmak, Alpler'in dağ adamına uygun 
olmayan uyum sağlamayı gerektirir - ve bunun tersi de geçerlidir. İkisinin de herhangi bir ahlaki üstünlüğü 
sadece bir farklılık meselesi değildir. Saraylı dağcıdan üstün müdür? Saray mensubu olmasıyla ilgili tek cevap bu 
olabilir. Saray mensubu kendisini saray mensubu olarak, dağcı da dağcı olarak kayırır ve herhangi birinin amacına 
veya amacına uygunlukla hiçbir ilişkisi olmayan, dayatılan keyfi standartlar dışında hiçbir karşılaştırma yapılamaz. 


Saraylıların standartları kendisine aittir ve dağcı tarafından küçümsenir ve bunun tersi de geçerlidir. 


Bununla birlikte, ikisi arasında bir nebze olsun saygı geçer. Saray mensubunun standardı, insan etkileşiminin 
inceliklerini mantık ve sezgisel kavrayış, incelik ve adetlerle yönetilen sözelleştirmedir. Bu nedenle, bu 

niteliklere ve niteliklere göre daha yüksek bir standarttır. Dağcının standardı sağlam dayanıklılık, elementlerle 
uyum ve keskin algı ve hava ve mevsimsel değişiklikler, hayvan davranışları vb. bilgisidir. Standardı - bu 

ortamda daha yüksektir. Şehre yerleşirse, kırsal kesimde son derece gelişmiş olan bu yetileri de beraberinde 
getirir ve onları kentsel çevrenin ortaya çıkan durumlarıyla ilişkilendirebilir. Kaba ve gösterişsiz davranışı, hiç şüphesiz, 
tesadüfen karşılaşabileceği şehirli sakinlerin ince imalarından ve nezaketsiz zarafetinden dışlanmasına yol 

açacak olsa da, yüksek hassasiyetleri, içine atıldığı çevreyi büyütmeye hizmet ediyor. Bu, tabii ki, bir teleskopla çok 
sayıda duyuya bakmak veya fırtınalı sesini yükselten bir işitme cihazına sahip olmak gibidir. Tüm duyular artırılır ve 
güçlendirilir ve bu, dağcıyı, o ortamda işlev görmek için gerekli olan dar ve yoğun odaklanmadan dikkati dağıtan 
inceliklere uyumlanan bir ortamda işlev görme konusunda beceriksiz hale getirir. Bu nedenle, o çevrede 

uzun bir süre ikamet etmedikçe ve keskin köylü duyuları kaos tarafından köreltilmediği sürece, her yeri 
bombalayan sansasyonellik kargaşasının ortasında var olmak için gerekli olan kaba duyarlılık düzeyine asla 


ulaşamayacaktır. 
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hisler. Bu nedenle, uygun olmayacak ve barışçıl bir dağ genişliğindeki o 'hiper' ortama uyum 


sağlayamayacak, uyum sağladığı ortam kadar hoş bir rahatlamadır. 


Saray mensubu, bir Robinson Crusoe olarak mahsur kaldığında, doğal bir çevrede faaliyet gösterme 
konusunda beceriksiz kaldığında, duyularını keskinleştirmeli, belki de şehir hayatında zayıflayarak yok olmuştur 
ya da faunanın ziyafeti olmalı ve kendisini doğada çürüyen atık madde olarak doğaya uygun bulmalıdır. 

usta bir dağ adamı olarak doğal çevrede işlev görmenin aksine zemin. Bir dağcı olmak ve o yüce zirveye 
tırmanmak, bir dağ adamının geliştirdiği demirden sinirlere ihtiyaç duyar ve bu duruma ulaşmak için, gerekli 
zorluklara dayanabilecek temel düzeyde kapasiteye sahip olmak gerekir. Kentsel ortamlar denen vebalı kaosun 
kentsel yayılımından bu zayıflamış varlıklar, nadiren dağların çetin mücadelesine uyarlanır. Dağlarınkiler, 
kabalıklarını şehirde işlev görecek ölçüde cilalamakta zorlanıyorlar. Ancak fark şundadır ve kazanana defne 
çelengi verir: Biri daha çok biyoloji meselesidir, Öteki ise hüner meselesidir; biri silinmez ve ayrılmaz genetik, 


Öteki ise herkesin maruz kalabileceği çevredir. 


Taşralı adamın artan duyarlılığı göz önüne alındığında, aslında entelektüel arayışlara, koşullanmış bir ortamda 
iyi işlev görebilen, ancak birlikte çalışmak zorunda olduğu temel liderin değişmeden yapamayacağı duygusuz 
şehir adamından daha uygun ve uyarlanmıştır. alaşımlı bir altın amalgamı haline getirirken, taşralı insan 


bu simyasal işlemle saf altını elde eder. 


Irk tipolojisi Ethos . 
ve Ethnos, veri noktalarının sıkı bir şekilde uyan bir takımyıldızı içinde sıkı bir şekilde ilişkilendirildi. Bu türler, 


kendi içinde hiyerarşik olarak yapılandırılmış bir trikotomiye girer: Zenci, Moğol ve Aryan - derinlikten 
yükseğe artan önem sırasına göre. Maddiyat toprağına dalmış ruhun uygun bir aracı olması açısından önemlidir 
- en büyük yetenekler bu tip hiyerarşik piramidin zirvesinde sergilenir, en az en altta en çok nüfusla ve tersine, 


ne kadar acınası olursa olsun. olmak. 


Hiyerarşinin en alt basamağını işgal eden zenci, barbarlığı ve şehveti ile tarlaların canavarından sadece biraz 
farklıdır - belki de sınırsız aşırılığı ve şatafatlı süslemeler ve renk kaleydoskopu aracılığıyla sergilenen 

kaba materyalizme dalmasıyla ikincisini aşar. Bu, irrasyonel bir karışımın bir karmaşasında, gerçek bir görsel 
iğrençlik kargaşasında en temel duyuları büyüler. Zencinin 'dini'nin (eğer böyle adlandırılabilirse) ayinleri ve 
ritüelleri, onun bayağılığına dair daha fazla kanıt sağlar - saf alt egoik çaba ve kendi aile üyelerinin kendi aile 
üyelerini büyütmek için işkence ve yamyamlık derecesinde kişisel zenginleşme. vampirizm vb. aracılığıyla 
enerji bedeni, canlı doku tüketimi; büyülü düşüncenin en ilkel biçimi, arzu edilen nesneyi tüketme eylemi, en 
düşük titreşim/oktavında sempatik büyü. 


Kurnaz zenci, Diğer gruplara uzaktan yaklaşabilecek büyük bir bilinç düzeyine veya zihinsel yeteneğe 

sahip olmasa da, bu egoik eğilimi, iddialarının doğru veya yanlış olup olmadığına tamamen aldırmadan, 
yalancılığı aracılığıyla gösterir. Kısacası, o kurnaz bir yalancıdır ve ahlaki edep anlayışı, başkalarının refahı veya 
çıkarı için diğer tüm hususları dışlayarak kişisel çıkardan ibarettir. 

Bu sözel sahtekârlık tarzına, açgözlü açgözlülüğünden (tüm düşük egosal özellikler) kaynaklanan hırsızlık 
zaafını ekleyin ve kurnaz yalancı, şüphelenilen keşfi her türden sözel hileyle mücadele edilen kurnaz bir hırsıza 
dönüşür. 


Zencinin çocuksuluğu, bencil iradesinin gerçekleşmesini istediği araç aracılığıyla "cevap şiddettir" ifadesiyle 
yeterince sınırlanan davranışta kendini gösterir. Gerçek yolu 
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kötü düşünülmüş dolambaçlı yollarında yonttuğu şiddet - özellikle bir demirin bir mıknatısı çekmesi gibi 
beyazlara doğru çekilmesi - beyaz adamın kaynakları üzerindeki bencil şehvetini söndürmeye çabalaması - 
eylemlerinin, yaptıklarının biraz daha fazlası olduğuna dair en sağlam kanıtı verir. Maya'nın peçesinin iplerine 
değen bir kuklanın, zaman rüzgarları arasındaki anlaşılmaz his dalgacıklarına hayretle baktığı tepkiler. 
Türünün katıksız çokluğu, sapkın şehvetinin en somut kanıtıdır ve "doğal bir insan" olmasına rağmen, kendi 
bölgesini aşırı nüfuslandırarak kendi açlığına ve kabileler arası savaşa yol açarak kavrayışını aştığı için gerçekte 
bir intihardır. Bu nedenle, varoluş mücadelesinde doğanın en az favorisidir, kurnaz mizacını kendisinden daha 
iyi olanlardan kaynak sızdırmak için kullanmak dışında en az donanımlıdır ve aralarında daha rahat bir yaşama 


izin verecek olan tek kişi, daha sonra hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağı aşırı hoşgörülü beyaz adamdır. 


Moğol, tamamen farklı diğer iki türden ayrılan bu üçlemenin bir diğeridir. Yaratıcı yetenek ve sezgisel anlayış 
açısından hiçbir şekilde Aryan ile aynı seviyede olmasa da, tipin uç noktaları arasındaki orta yoldur - 

ırksal Olimpiyatta ikincilik ödülü sahibi. Dünyevi ve büyük ölçüde materyalist bilinci, rekabete ve dünyevi 
malların birikimine yöneliktir, dünyevi bir despotizme ulaşır (bir cennet olarak adlandırırdı), ancak bu, 
yeryüzündeki bir cennet krallığından çok ev içi bir karınca yuvası hapishanesidir. Erdemi sıradanlıktır, maddi 
rahatlık ortasında aura vasatlığının statükosudur - geleneğe karşı konformizm, memnuniyet ve rahatlık 

idolü önünde secde ve bu standardı ince bir zorbalıkla karınca yuvasındaki tüm karıncalara dayatmak. Bu 
nedenle komünizm, Doğu'nun mükemmel politik-dinsel felsefesidir, başında bir despotun bulunduğu, 
buyruklarına kölece boyun eğen sarı kalabalıkları arasında cennetin imparatoruymuş gibi emirler veren bir 


despotun bulunduğu kabile temelli bir toplumdur. 


Market veya çamaşırhane sahibi imajı, günlük eziyetleri faydacı dindarlığının ayinlerini ve ritüellerini oluşturan 
doğulu tipi en iyi şekilde karikatürize eder. Doğuluyu karakterize eden motor gücünün eksikliği, onu toplum 
hiyerarşisinde ikinci sıraya, Aryan'ın ve onun kahramanca çabasının çok altına indirir. Ağırbaşlı ve barışçıl, 

uzun vasat angarya nöbetleri arasında kendinden memnun bir rahatlık içinde yaşıyor. Onun kurtarıcı lütfu, bronz 
madalyalıları (Zencileri) sonsuz mesafelerle geride bırakması ve Aryan tarafından yaratılan düzeni koruyan 
güvenilir işçi sınıfı olarak hizmet etmesidir. Bununla birlikte, despotik doğası (marketler ve restoran yönetimi için 
uygun) göz önüne alındığında, siyasi alana sızması, insanlığın zirvesi ve Olimpiyatlarda altın madalyanın sahibi 
olarak Aryan'ın gururunun gasp edilmesi tehlikesi oluşturuyor. Bu nedenle, sarı adamın despotizmine karşı 
Aryan'ın despotizmine karşı gelmek ve vasat kaderiyle yetinerek ilkini kontrol altında tutmak gerekir, aksi 
takdirde dünya, günlük rutinin tek ufku olduğu bir doğulu satrapın kaba maddeselliğine dalacaktır. karınca 
yuvasında dünyaya kurbağa gözüyle bakan ve Aryan Kartalı'nın asil vizyonunu kavrayamayan karıncaların sahip 
olduğu deneyim. Bir kurbağayı bir kartalın yuvasına yerleştirmek, kurbağanın yuvayı gerçeğin toplamı olarak 
görmesine, dağın zirvelerini ve vadilerini algılamamasına neden olur. Aryan insanı, ırksal hiyerarşinin 

toteminde daha düşük seviyelerde yer alan herkesi aşan yaratıcı dürtüsü ve hayal gücü derinliği göz önüne 


alındığında her şeyin üzerinde durur. 


Başarısız bir takdir : 
Damarlarında saklı ata kültürünün kıymetini bilmeyenler, kendi benliklerinden kopuk, samimiyetsiz, amaçsız, 


amaçsız bir hayat yaşarlar ve bu nedenle daha yüksek bir bilince ulaşamazlar veya kendilerini evrimleştiremezler. 
kendileri. Ruhun evrimi, bilgisi olmadığında aptallaşır. Atalar nesilleri boyunca kişinin kendi genetik kimliğinin 


("yaşayan bir gelenek") temelini oluşturan şeyin mutlaka takdir edilmemesi 


Machine Translated by Google 


insanı cehalet dolu bir hayata ve kötü tanımlanmış ve geçici hedeflere doğru körü körüne el yordamıyla ilerlemeye, 
kişinin kendi varlığını kuşakların dinamik bir karışımı olarak, ağacın köklerinden gelen dinamik bir karışımı olarak takdir 


etmesi için gereken dikkati başka yöne çeviren oyalamaların ortasında amaçsız yaşamaya sevk eder. hangi besinin çekildiği. 


Her ne kadar bu takdir eksikliği, kendi varoluşunun kökünde, nesiller boyunca kendi yerini takdir 
edememesinden - belki de mutlu - bir cehalet durumundan muzdarip olsa da. 


Günahın 
kefareti , doğal ahlakı, yani hayatta kalma ve güç iradesini, kişinin ait olduğu kendini ve geniş aileyi, örneğin ırk 


veya kabileyi koruma ahlakını, ahlaken kusurlu veya ahlaken deli olanların -en azından diğerlerine göre- doğaya 
aykırı ahlakıyla karşılaştırır. doğanın ahlakı - bir noktada Hıristiyanlık, başka bir yerde liberalizm olarak adlandırılır. 
İkisi arasındaki uçurum ayrılmazdır: doğaya karşı doğa-karşıtı ve 3 boyutlu malzeme yoğunluğunun 

ötesinde doğa, her seviyede ve her formda olduğu gibi varlıklar kendi türlerini korumanın ve çoğaltmanın 
peşindedir. "Bütün hayat mücadeledir" düsturu, "dünyada barış ve herkese karşı iyi niyet"in reddidir. 

Doğa karşıtı ahlakın aşırı sonucu olarak yaşanılan koşulların zımni deliliği, liberal-demokratik ve Hristiyan 
teokratik toplumlarda tanıklık ediyor. 

çıktıkları beyazlı mezarlar. Yaşama ilişkin tüm iddialar, marazi koşullar altında, bellum omnium contra omnes 
için gerekli gücü tezahür ettirememenin ve/veya toplayamamanın imkansız iddiasından başka bir şey değildir; 
tanrının zırhındaki zayıf noktalara kadar zayıf bir eterik çift vb. Ve bütünü güçlendirmek için daha güçlü 
kuvvetin sunağında feda edilen kusurlular pahasına, daha güçlü kuwvetlerinin böyle bir noktada nüfuz etmesi 
yoluyla. Fedakarlık yapmamak tanrıya karşı bir günahtır - doğanın, Kozmos'un, tanrının - ne derseniz deyin - 
emirlerini yerine getirmek için yeterli gücü toplayamamak, düzenin istikrarsızlaşmasına yol açan ve yok oluşla 
sonuçlanan bir düzeltmeyi gerektiren bir zayıflık gelişimidir. Bütünün korunması uğruna zayıf halkanın erimiş ve 
zaten dövülmüş halkalara bir alaşım olarak dahil edilmiştir. Günahın kefareti, yaşamın atık maddesini 

yok etme ve zorunlu olarak daha güçlü biçimler olan daha yüksek biçimlere özümseme yoluyla dışarı atma 
biçiminde de natura olarak gelir. Aynı zamanda tercih edilen bir biçimde daha büyük bir güç elde etmeden, 
birinin gücünü bir başkası pahasına kasıtlı olarak azaltmak, kişiyi varlıklarını sürdürmeye uygun olmayan bir 
şekilde damgalayan çökmekte olan bir zayıflığın işaretidir. Eğer bir aslan gönüllü olarak pençelerini çiğner 

ve kuzuyla olan uygun ilişkisini bozarsa, barış ve uzlaşma teklifinde bulunmak için onunla birlikte yatarsa, kuzu 
aslanı basitçe parçalayacak ve/veya sayılarını içinde tutacak doğal yırtıcısı olmadan kendi türünün aşırı 
üremesine neden olacaktır. avlanma yoluyla kaybı kontrol edin. Daha sonra aşırı nüfus ve kaynak eksikliği 
nedeniyle kendi türünü aç bırakacak. Dolayısıyla barış ölümdür ve yaşam mücadeledir. Eğer aslan toplum 
mühendisleri ("hayvanat bahçesi bekçileri") tarafından zorla yasaklanır ve tahrif edilirse ve kuzularla aynı ağıla 
girmeye zorlanırsa, maruz kaldığı sığır dürtüklemelerine ve davranışsal şartlandırmaya rağmen, kaçınılmaz 
olarak kuzuları başka yollarla tüketmeye çalışacaktır. Bu arada kuzular, güçleri (dişleri ve pençeleri) hayvanat 
bahçesi bekçileri tarafından yapay yollarla azaltılmış olan karşıt bir güç olan rakiplerine karşı bir saldırı için 
birleşerek, bir savunma ortaya koyacak ve kendi türlerini kendi pahasına artırmaya çalışacaklardır. Sapkın 
'hakkaniyet' anlayışı, birinin doğal düzenini bozmuş ve varlığını kösteklemiş, diğerinin sürdürülebilir koşulların 
ötesine geçmesini kolaylaştırmıştır. Bu nedenle, güçlünün zayıfa galip gelmesi gibi doğa yasaları gibi 
parçalanmaya mahkum olan ("toplum" olarak adlandırılan) doğa karşıtı hayvanat bahçeleri, sonraki 

sürecin kendisi olan toplum mühendisliğine dahil edilmemiştir (yapay olmak) doğaya aykırı. Aslanlar aslan 
olmalı, kuzular kuzu olmalı ve varoluşun yangınından sonra ve ortasında 'Tanrı onları çözecektir". Sosyal 


planlamacılar 
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ya kafesleri ve ağılları zayıf ve aç kuzularla ya da zayıf, aç ya da ölü bir aslanla dolup taşacak ya da doğa 
karşıtı hapishanelerinden kurtulmanın yollarını bulan aslan tarafından hırpalanacaklar.. O zaman daha 
büyük gücü, bekçilerinin sığır sopalarını ve sakinleştirici dartlarını bırakacak kadar aptal olmaları - 

yine de 'barış' ve pasifizme olan doğa karşıtı inançlarında tutarlı olmaları durumunda - onlarınkine karşı 
varlığını kolaylaştıracaktır. Bir aslan terbiyecisi, aslanları ancak daha büyük bir güç kullanarak 
evcilleştirebilir. 


Başkalarının iradesini ve özgürlüğünü ihlal ederken şiddetsizlik kılığına giren zihin manipülasyonunun 
incelikli gücü, doğa karşıtlarının (liberaller/Hıristiyanlar) cephaneliğinde aslanları 

evcilleştirmede en etkili silahtır. Balla sinek yakalamak, sinekten daha iyidir (ki bu kaçınılmazdır), ancak 
balın fedakarlığı olmadan olmaz. Böylece, liberal-demokratik/Yahudi-Hıristiyan toplumlarda, 

daha güçlü kuvvetlerin karınlarını şişirmek için tarlaları işleyebilmeleri için boyunlarına köle 

tasmaları takmanın bir aracı olarak düşündüğü vahşilere ve Bolşevik alçaklara verilen tavizler. Sinekleri 
dışkı maddesiyle yakalamak (hiçbir maliyeti olmayan fazla sırların istenmeyen israfı) belki de daha iyi bir 
yoldur. Paranın görünürdeki değeri ve arzu elmasının içindeki zehirli pamukçuk solucanını ustaca 
gizleyen işe yaramaz moda ve zihin kontrol cihazlarının görünürdeki çekiciliği buradan kaynaklanır 

- dışkı maddesi, reçel gibi göründüğünde, sinekleri bedavaya yakalar ve böylece daha verimli bir şekilde 
köleleştirir. Daha önce kılıçla savunulan kendi kendine yeten topluluklarda toprak basitçe işgal edilip 
işlenirken emlak vergisi ve kişinin geçimini sağlaması olgusu, daha sonra hevesle vızıldayan sinekleri 
yakalamak için bir teşvik olarak dışkı maddesinin yerine reçelin kullanılmasının en iyi örneğidir. 

zihin kontrolü yoluyla kendilerine ait olduğunu anladıkları hücrelerini ve doğumdan itibaren arzulamaya 
sürüklendikleri somut statü göstergesini işgal edecek şekilde. Doğa, daha büyük gücün daha küçük olanı 
yeneceğini ve gücün basitçe daha büyük güç olduğunu, uyumlu güçlerin daha bütünsel organizasyonu 
olduğunu (onları bütünleştirmek için gerekli güçle uyumlu hale getirildiğini) dikte eder. 

Böylece aşkta ve savaşta her şey mübahtır ve doğanın ahlakı, doğa-karşıtının olumsuzlanmasıdır ve 
anti-tez olarak doğa-karşıtının ahlakıyla bağlantılı olarak "ahlaki-olmayan'"'ın garanti altına alınması gerekir. 
Doğaya aykırı yaşamak, şartlara göre yavaş yavaş ölüme sürüklemektir. Düşünce ve nesnel gerçeklik 
arasındaki çatışma, kendisine veya Başkalarına göründüğü gibi olmayan birinin karşı karşıya kaldığı 
koşullar, doğa zincirinden dışarı sıçramaya çalışırken nedensellik düzeninin formu doğaya tabi kıldığı 
kaosu hızlandırır. nedensellik, kişinin bileklerini ve ayak bileklerini kurşundan gerekliliğin kelepçeleriyle 
ezmektir - kendine şiddet uygulamak ve gerçek olmayan bir şekilde yaşamak. Otantik yaşam, benliğin 
ve onun sayısız kipliğinin ve onun sayısız ilişkisinde bizzat kimliğin yapıcı bütünlüğünü ima eder. 

Uyumlu yaşamak, kaderini ortaya koyar ve gücünü artırır, doğaya aykırı yaşamak uyumsuzluktur, doğa 
ile uyumsuzluktur. Eğer aslan bir şekilde yaşayacaksa, kuzu gibi değil aslan gibi yaşamalıdır ve bunun 
tersi de geçerlidir. Aynı ilke insan, mineral, bitki ve ilahi krallıklar için de geçerlidir. 


Kişinin kaderini kendisi olarak tezahür ettirmesi, kendi özünün var olmasını gerektirir ve dolayısıyla bütünlük anlamına gelir. 

Bu aynı zamanda gerekli bir koşul olarak kişinin kendini anlaması ve içinde yaşadığı dünyayı anlaması 
anlamına gelir. Bu hakikat ve "adalet" (şeyleri akıl yoluyla olduğu gibi yargılamak, kişinin olmasını istediği 
gibi değil), kişinin olduğu varlığın artmasına ve gelişmesine yönelik evrim sürecinde zihin ve bedenin 
kipleridir. Aslanın yasa dışı bırakılması, onu ölüme mahkum kusurlu bir canavar haline getirir. Bir aslan 

için bu kötü, hayvanat bahçesi bakıcısı için iyi, belki iş için ve koyunlar için bir lütuf, en azından bir 

kuşak için kendi türünün ölümü, besleyici ve besleyici olarak kendi özü aracılığıyla meydana gelmeden önce. 


yayıcı. 
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Tanrının asası bir silahın namlusudur: herhangi bir aracı yolla itaat etmeye zorlama gücü her zaman, Öteki'ni 

bir boyun eğdirme durumuna, yani Öteki'nin gücünü azaltmaya iten güçlerin yıkım veya zarar verme araçlarına 
indirgenir. bir alt seviyeye. İkna, yalnızca çekim yasasıyla üstesinden gelinen insan motivasyonunun altında yatan 
zorlamayı maskeler; burada ikna, biçimde tezahür ettiğinde daha büyük bir güç olacaktır. Birinin üstesinden 
gelmek istediği şeyi yapmaya ikna etmek, ince bir zorlamadır ve arzulananın peşinden koşmak, Öteki'ne 

yalnızca gücü teslim etme eylemi yoluyla elde edilebilecek görünürde bir iyiyi ifşa etmekten başka bir şey 
değildir. İyinin görünüşü yeterlidir ve elmanın doğasında var olan zehri maskeleyebilir. Maskeleme eylemi, 
Öteki'nin zihni ve bilgi seti hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunda etkilidir; akılları bilinmediğinde, 
aldatma olasılığı koşullar tarafından azaltılır ve zeki yargıç, bilinenden bilinmeyeni çıkararak bu koşullara 


uygulanan gerekli bilgi setini taşır. Böylece bilinmeyen, hata olasılığı ne olursa olsun gizlenmez. 


Aldatma, Öteki'nin zihni bilindiğinde ve gizlenecek şey (nihai amaç veya bir nedensellik zincirindeki yardımcı 
amaç) kırmızı ringalar ve ihmal yoluyla gizlendiğinde başarılı olur. Bununla birlikte, havuç, ne kadar yeşil ve zehirli 
olursa olsun, katırı arabayı çekmeye motive etmek için yeterli bir araçtır, ancak (genellikle söz konusu 

varlığın daha düşük bir bilinç düzeyi göz önüne alındığında) sunulan arzu edilen nesneye yönelik alıcılığın 
başarısızlığı, sopanın getirilmesini gerektirir. . Arzu ve tiksinti, çiftlik sahibi/boğa güreşçisinin amacı buysa, boğayı 
yakalayıp katliama götüren iki kulp, iki boynuzdur. Akıl dünyasında ve alt egoda adalet, basitçe güçtür 

ve haklı olmak, güçlünün iradesi zayıfı yener veya köleleştirir. Tüm varlıkların güç ve kişisel güçlerini ve 
kendileriyle ilişkili olanların kişisel güçlerini orantılı olarak artırmak istediği düşünülürse, İlişkilerin 
mahremiyetinde Öteki birinden ne kadar uzaksa, kendi çabalarıyla biriktirmeye çalışacakları ve daha fazla 
kazanabilecekleri güç o kadar az olacaktır. Öteki ve tersi. Zafer ve yenilgi göreceli güç ve zayıflık meselesidir, özel 
ve niceliksel/nitelikseldir - karakterin ve iradenin gücü - durum sadece karakter veya irade meselesi 

olmadığında engellerin ve sayıların gücü ile yer değiştirebilir. Sapanlı Davut, Goliath'ı boyun eğdirme becerisine 
ve iradesine sahip olabilir, ancak tanrı Goliath'ın zırhıyla, aşağılık pleblerin sapanlarına ve oklarına karşı koyar 

ve kendisini süt ve bal diyarı üzerindeki hegemonyasında tartışmasız bulur. kan ile. Bu seviyede ve bu varoluş 
düzleminde daha yüksek bir ahlak hakkı, yalnızca ölümlü sarmallarını terk etmeye istekli olanlar arasında 
geçerlidir; demirden kucaklarına bağlananlar, her arzuları olan maddi düzlemden istenmeyen kaçışın habercisi 


olan demir ve kan yasasını benimsemelidir. 


Akıl ve tutku belki de : 
saf akılla dolu bir yaşam, yalnızca duygusal durumların ve ilkel bir akıl yürütme yetisinin var olduğu tutkulu 


bir yaşamdan daha üstün olabilir, ikincisi sadece birincisine ulaşmak için mekanik bir motordur? Belki de 
duygudan tamamen kopmak ve rasyonel otomasyonun saf mekanik yaşamı - saf zeka - tercih edilebilir. 


Nedensellik ve araçlarla uğraşan akıl, kendisi de amaç olarak koyulmuştur? 


Açıkça görülüyor ki, tamamen mantıksal bir bakış açısından, rasyonalitenin nihai bilgisi olarak yalnızca akıl 
süreciyle amaçlanan ve desteklenen, ancak aklın kendisi olmayan bilgiye sahip olsa bile, bu bir saçmalık olacaktır. 
Bu anlamda bilgi/zihin ve akıl yürütme, duygusal/duygusal bileşen ona ayrılmaz bir şekilde bağlı olmadan 

kısırdır. 

Bilgi, duyusal deneyimin akılla birleştirilmesidir ve akılcı bir şekilde düzenlenir ve deneyim verilisinin 


kabulüne varmak için işlenir - bu yolla aracılık edilir - denir. 
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amacı, akıl yoluyla olsa bile (ve arzu edilir şekilde) rasyonel olmayan amaçlara ulaşmak amacıyla kararların 

ve eylemlerin dayandığı zemindir. Rasyonel olarak konulan amaç, varlığın evriminin ilerletilmesiyle tutarlı olan, 
bu hedefi koyan akıl değil, gücü artıran ve varlığı güç iradesinde geliştiren, yalnızca ona çarpan tüm karşıt 
güçlerin toplamı ile sınırlı olandır. ve gelişimini yönlendiren ve etkileyen. Dolayısıyla akıl ve tutku, 

amaçlarla ilişkili araçlar olarak değil, taşıyıcılarının/yaratıcılarının farklı ve tamamlayıcı ihtiyari ifadeleri 

olarak karşılıklı olarak kendi kendini destekler. Farklılık, onları karşıt güçler olarak ortaya koyan varoluş 
kiplerini (in mente) gerektirdiği ölçüde farklıdır - biri, Diğerini eylemden kaçınmaya motive eder; biri tepkisel 


ve dolaysız, Öteki ise yansıtıcı ve dolayımlı. 


Beynin farklı bölgelerinde ve süptil bedenler ne olursa olsun, daha büyük titreşimsel boyutların okült 
anatomisinde yerleşimlerini bulan farklı yetiler. Bu nedenle, eski akıl ve tutku ikiliği yalnızca, tamamen 

karşıt olmayan yetilerin aktivasyon derecesi açısından doğrudur, ancak dağılıma benzer şekilde farklı 

olan harcamalarının varlığı/tezahürü olan niteliksel doğalarına dayanan niceliksel olarak doğrudur. 

vücuttaki kan miktarı. Hem karşıt hem de tamamlayıcı olarak çalışan bu iki yeti, yalnızca insan anlayışının 
pragmatik anlamında iki tanesidir; aklın koyduğu amaçlara hizmet eden, ancak kendileri de felsefenin 
soyutlamaları tarafından göz ardı edilen çok boyutlu gerçekliğe en iyi ihtimalle çok az yaklaşan hayali nesneler 
olan geleneksel kavramsallaştırmalar. kavramlar olarak ve biliminkiler materyalist temelli kavramlar olarak. Her 


ikisi de, hem ayrı ayrı hem de birlikte aşan gerçekliğe yalnızca küçük bir pencereden bakar. 


Allopatik soykırım — kakojenik yoluyla öjeni : 
Olumsuzluğun olumsuzlanması - sonuç olarak olumlu olanı onaylıyor mu? Hasta bir vücudun atık maddelerini 


temizlemek, bu olumsuz süreçten geçerek onu sağlıklı hale getirmektir. Kendini geliştirme odası - kelimenin tam 
anlamıyla 'oda' anlamında- atığın temizlenmesi yoluyla yaratılan alan sayesinde, vücudun hastalıktan kurtulması 
ve homeostatik olarak kendini düzeltmesi sağlanır. Olumlamanın temeli olarak bu simyasal olumsuzlama 

süreci, belki de soy ıslahı ve toplum mühendisliği için yeni bir terim olan 'sosyonik'e uygulanan alopatik tıbbın 
doğasıdır. 


Vücudun kendisine uygulandığı şekliyle bu simya, atık kontaminasyon derecesinin doruk noktasına 

ulaştığı ve yalnızca kendi kendini düzeltmenin ötesine geçtiği acil durumlarda işe yarar. Burada allopatik 
tedavi geçerlidir. Tümörler vücudun kendi iyileştirme yeteneğini aştığında, kesme, yakma ve zehirleme 
teknikleri hem doktorların hem de toplum mühendislerinin bir dizi hilesinde değerli araçlardır. Hastanın 
yaşamasına izin verilmesinin ve arzu edilmesinin istendiğini varsayarsak, sonuç kötüden çok iyiliksever 
olacaktır. Doktorun şefkatli ve sevgi dolu bakımının sorumluluğunu teşvik etmek toplumsal bir kötülük olurdu 
ve burada - belki de - doktorlar ve toplum mühendisleri farklı amaçlarla çalışıyorlar. Doktor tarafından yararlı 
tedavinin (teorik olarak tek başına değil, fiilen) verilmesine ve hastanın bir Jefferson yerine bir juke olmasına 
karar verirse, sosyal planlamacı doktoru toplumun dik bir direğinden çok bir suçlu olarak görecektir. . Pratikte 
ve iyilikseverlik maskesinin arkasında, soğuk aklın çarkları döner ve faydacı kazanç ve kayıp, maliyet ve fayda 
hesabı, toplum mühendisliği abaküsü üzerinde doktorlar, kendileri toplum mühendisleri ve toplum 
mühendislerinin kendileri doktorlar arasında el ele çalışır. siyasi bünyenin. Böylece bilerek ve isteyerek 


meydana getirilen bu yozlaşmış çağda 
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kötülük - veya en azından kötü niyet ne kadar asil olursa olsun, önceden düşünülen güdü, alopatik tıbbi sistemin, 
görünüşte bireye ve aslında ev sahibi vücuda pek çok açıdan ve uygun olduğunda bir sistemin kolaylaştırıcısı 
olarak hizmet ettiği atık imha mimarisidir. toplumun uygun hayırsever sosyal mimarları tarafından kontrol 


edilen bir rejim altında her bakımdan uygulanır. 


Dolayısıyla, bu örnekte kakojenik öjeniyi doğururken, amaçlanan ayrım gözetmeyen hayırseverlik ve 
insancıllığın yanlış yönlendirilmiş girişimlerinde öjeni, alopatik sistemde her anlamda durdurulması gereken 
kakojeniklerin kürtajını doğurur: zihin, beden ve ruh. Böylece sistem bir atık madde toplayıcı görevi görür ve 
konakçı vücudun hastalıklarını öjenik ve kakojenik bir şekilde temizler, intikal etmiş insanlığın öncülüğünü çekiç 
(disiplin, eğitim, öğretim) ve orak yoluyla insanüstünün altınına dönüştürmek için hazırlar. (kürtaj, kıtlık, zehir) 


sosyal mimari. Burada allopatinin kefareti yatıyor. 


Güveler aleve Sahte 

ışık, gafil ve hazırlıksız olanları kendine çeker, büyüleyici parıltısıyla onları baştan çıkarır, doğru algılarını bozar 
ve zayıf iradelerini tutsak eden alevlerde yanarak onları ölüme götürür. Halkın güvelerini cezbetmek için 
ateşlerini yakan sosyal planlamacıların teknolojisi işte böyledir; onlar daha sonra cehenneme - bir tuzak aracı 
olarak ayartmaya- giden yola sürüklenirler. Canavarın görüntüsü, sahte ışığını bilinçlerine yansıtarak 

gerçeklik anlayışlarını çarpıtıyor ve onun yerine sanal bir gerçeküstücülük, gerçek hayatın gizlendiği sihirli 

bir perde koyuyor. İllüzyon, Siyon büyücülerinin arkasına saklandıkları ve kötülüklerini iyinin kumaşına 
büründürdükleri perdedir - bir noktada bir dizi koşul altında bir noktada bir şey olarak, diğerinde - başka bir şey 
olarak görünen, farklı renklerde gökkuşağı kumaşları, her zaman kırılan gerçeklik titreşim uyumsuzluğu 
aracılığıyla - uyumlu bir mono değil - çok renkli kimerik bir gerçeklik. Renklerin bolluğu tanınmayı yasaklar ve 
böylece kamufle edilerek, cüppelerinin ardında amaçlarına uygun rolü oynayabilirler. Pek çok renkli iplikten 
dokunmuş olan aldanma giysileri, sahte veya simüle edilmiş görüntüyü ortaya çıkarmaya ve doğruyu gizlemeye 
hizmet eder. Duyusal gerçekliğin çarpıtılması, algı kapılarının kilitlendiği ve gerçeğin ciddi arayıcısının girişine 
engel olan anahtardır. Bu tür kumaşlar her zaman, savaş silahları olan yalanların ve yarı gerçeklerin kaçakçılığını 


yapan, babaları Şeytan gibi baş bukalemun olan Yahudi tüccarların stoku ve ticareti olmuştur. 


Aptal telefon ve Talmud-vizyonu, yaygınlığı ve maliyet etkinliği yoluyla zihin kontrolünün daha büyük etkinliği, 
titreme hızı ve yayınıyla daha hipnotik karakteri sayesinde popülaritesini kaybeden tiyatro ve basından bu yana 
en büyük aldatma araçları olmuştur. Bu sahte ışığın tezahür biçimleri olan ses, görüntü ve hatta titreşimin 
hayali ve abartılı duyusal karışımları. Bu teknolojilerin ekstrapolasyonu ve mantıksal uzantısı, bu kara 
büyücülerin eskiyi ortadan kaldırarak yeni bir gerçeklik yaratması amacıyla, nesnel gerçekliğin çarpıtılması 

ve gerçekliğin fanteziyle değiştirilmesi amacıyla sanallaştırmaya tabi tutulduğu nesnelerin internetidir. 

onların teknolojik hüneri. Böylece yalanlara gerçekten inananlar, bu yalanları toplumsal ve metafizik gerçeklere 
dönüştürerek, bilinçli süreçlerini ve beraberindeki eylem ve ihmallerini yıpratarak, yerlerinin çukurlarda ve 
gulaglarda olduğu, sürekli azalan düşünce ve eylem özgürlüğünün dizginlendiği yeni bir dünya düzenini 
aşındırırlar. etkili temeli cehalet olan okült güçlerin ince nedenselliği yoluyla hareketlerini manipüle eden 


elektromanyetik ve sanal zincirler. hafif ve fiziksel olarak zayıflamış 
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bu ve chemtrails, GDO'lar, radyasyon, kimyasallar vb. 


Ölüme mahkum 

ırklar Toplumun bariz yörüngesi göz önüne alındığında, bu ilerleme düzeyine (rasyonel, zihinsel, ahlaki ve 
yaratıcı) tekabül eden yetilerle zorunlu olarak donatılan süper gelişmiş varlıkların teknokratik bir toplumuna 
doğru eğilim, bu öncüllerden yalnızca belirli ırkların Bu karasal kürenin - eğer ayakta bırakılırsa - kendi türleriyle 
doldurmaya devam etmesine, sosyal olarak tasarlanmış bir sürdürülebilirlik çerçevesinde hayatta kalma 
yeteneğinden doğan soyluların alıcısı olmasına izin verilecek. Açıkça ırkların özelliklerinin kısa bir analizi, 


uygunluğu ve uygunsuzluğu belirler, yani. kim yaşayacak (wertes leben) ve kim ölecek (unwertes leben). 


Yaratıcı deha ve bilinçli olarak üstün olan Aryan, aslanın empati ve Öteki payına sahip olarak - özgecilikle ilgili 
olarak, amacını gerçekleştirmek için gerekli olan yangının toplumu çürümüş bir duruma düşürmemesi 
durumunda, böyle bir medeniyetin açıkça ön saflarında yer alacaktır. ve birini devretti. Böyle bir teknokrasinin 
sürdürülmesi ve kurulmasının itici gücü olarak liderliği açıkça oluşturacaktır. Elbette Moğol, kendi 

türünün sahip olduğu taklit yeteneği göz önüne alındığında, eğer toplum Diğer ırksal soyun uysal 

astlarını bünyesine katarsa, mimarinin çatlaklarını güzelce dolduracaktır. Böylece onlar da uygun. Zenci ve 
kahverengi ırklar (tabii ki yarı Ari Kızılderililer ve daha melezleşmiş Arapların bazıları hariç), temel içgüdüler 
ve tepkisel zihin tarafından yönetildikleri için zihinsel olarak çok zayıf ve kusurlu oldukları için gerekli 

ölçüde uyum sağlamakta neredeyse kesinlikle başarısız olacaklardır. .Bu son kategoriler, çok büyük bir sorun, 
soy zincirinde zayıf bir halka olmaları nedeniyle yaşam değerleri sıfırlanacak olan lanetlenmiş ve mahkum 
edilmiş ırkları oluşturacaktır (ve hatta böyle bir teknokratik toplum gerçekleştirilemezse bile, neredeyse 

kesin olarak oluşturacaktır). bu toplumun mono-etnik bir nüfus yerine karma bir grubu içerecek şekilde 


modellendiğini varsayarsak. 


Böyle rengarenk bir ürün yelpazesinin kenarlardaki dikenler veya bisküvideki kurtlar gibi olacağı 
göz önüne alındığında, neredeyse kesinlikle yok edileceklerdi. Kurtarıcı tek işlevleri, sözde 
"köpek işi" olan tarla hayvanlarının görevlerine havale edilmek veya belki de hayvanlarla 

veya teknolojik aygıtlarla birleştirmek veya insan deneyleri için kullanılmak olacaktır. Böyle bir 
kader, duygusallığa eğilimli kitlelerin zihninde ne kadar istenmeyen olursa olsun, doğanın 
amansız mantığı ve gerekliliği, amaçların gerçekleştirilmesi için buğdayın samandan ayrılması 
olacaktır ve bu, her ikisi de belirli bir uygunluk gerektiren belirli bir uygunluk gerektirir. ve 
yapay. Doğa ile yapay çatışmalar olması ve buna uygunluk, bu değişikliklere uyum sağlama 
ihtiyacını doğuran neredeyse kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır, vs. çekişme, bu varsayımsal 
toplumun ilkelerine bilinçli bağlılık yoluyla azaltılabilir. Böyle süper gelişmiş bir toplum, vahşi 
barbarlıkta bile elde etmemiş olsa bile, tarih boyunca olduğu gibi beyazlar galip gelecekti. 


Shelob i 
Tolkien'in kendi başına kadın karikatürü veya kadın psikolojisi, belki de kutsal dişilliğin karanlık 
yüzü. Bu karakterin hangi boyutu (belki de hepsini) etkilediğine bakılmaksızın, elbette farklı 
boyutlarda bir olan üçünün de uygun bir karakterizasyonudur. Bu örümceğin kadim ve ebedi 
varlığı - karanlıkta yaşayan ve karanlıkta azalmadan okült bilginin taşıyıcısı olan bu yaratık. 
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5 duyunun sahte ışığıyla parlaklığı yansıtmacı değil alıcıdır; gizlidir, kontrol ettiği ve zorla girilmedikçe giriş ve 
çıkışın kendi tercihi ve kararıyla sınırlandığı kendi yapımı bir sığınağa gizlenmiştir - bu, tanıdığı sayesinde daha 
büyük avantaja sahip olanın tepkisini kendisi başlatır. inini istila edecekleri ya da baypas ederek çıkışa 
ulaşacakları karanlıkla, kendilerini içine dalmaya şartlandırıldıkları 5 duyu gerçekliğine güvenerek habersizdirler. 
hayatın kanı (hayati öz), onun hayatta kalması ve gücünün acımasızca ve tutsaklarının pahasına artması 


için yönelmiş dişil doğasının başka tezahürleridir. 


Doyumsuz bir şekilde beslendiği gücü elde etmeye yönelik içgüdüsel zihinle hareket ederek, onun hayvani 
çekiciliğinin çektiği tüm davetliler, kendilerini irade güçlerinden vazgeçerken ve onun ince zehriyle 
uyuşturulurken bulurlar. Bu şekilde hipnotize olduklarında, akıl yetilerini kaybederler ve sadece doymak bilmez 
Shelob'a yaşam gücü veren enerjik piller olarak hizmet etmek için yaşayan, düşkün fedakarlara dönüşen rakipler 
olarak boyun eğdirilirler. Hünerleri, 'orta dünya'/orta dünya/dünya/maddi düzlemin yer altı bölgelerinde ağlar 
örmek ve labirentimsi geçitler oymaktan ve alıcı bir şekilde daha fazlasını beklemekten 

ibarettir. Dişinin modus vivendi'si böyledir ve davranışı kendini bu içgüdüsel dürtülere göre yönlendirir ve 
bunlardan türer. 

ebedi olduğu ölçüde ebedidir. İletişimi daha ilkel bir nitelikte olduğundan ve hedeflerine göre fazlalık yolunda 
çok fazla iyileştirmeye ihtiyaç duymadığından, onu ve onu tutsak edenler arasında hiçbir konuşma yapılmaz. 
Basit ayartma ve hipnozdan başka her şey, vampirvari bir istila süreci, varlığının nihai fedakarlığı olarak 
iradesini ev sahibine otomatik olarak teslim eden akılsız özneden enerjinin emilmesi olarak gelir. Almak için 
vermesi gerekir, tabii akıl yoluyla gizlice onun inine girip, daha temel içgüdüsel dürtülerin üstesinden gelen 
yüksek bilincini temsil eden parlayan 'iğne' kılıcını ona saplayamazsa. Varsayımsal arzu nesnesini istemiyorsa - 
yani. akıl yoluyla arzunun üstesinden geldi - onun hipnotik çekiciliğinden büyülenmiyor çünkü bu onun için 
hiçbir hayranlık uyandırmıyor. Bu nedenle, Shelob ebedi olsa da, yeterli irade verildiğinde üstesinden 


gelinebilir. 


Vücut geliştirme > narsist psikolojik : 
operasyon Doğanın bu sapkınlığının kurucuları, temeli ve motivasyonu -gizli olsa da- Yahudi 


olmayanların ve özellikle onların öjeni olan fiziksel kültürlerinin kirletilmesi olan bir fenomeni yeniden yaratan 
kaçınılmaz Yahudilerdir. benlik teknolojisi ve toplum için bir nimet. Bu, normatif tersine çevirmenin başka bir 
örneğidir; burada doğa, Luciferik bir şekilde doğa karşıtı hale getirilir ve sonuçta güç ve varoluşta azaltmak 
veya ortadan kaldırmak istedikleri kişilere zarar verir. Kabalın planlarına aykırı hedeflere doğru gerçek 

güç ve hız geliştirmek yerine narsist kibir aynasına bakmak, böylece kabalın gücünü ve dünyanın kaynakları 
üzerindeki kontrolünü azaltmak. Böylece, kendine takıntılı egoizmde toplumun Öteki'si ve kişinin genişletilmiş 
benliği - ırk - ihmal edilir ve bu nedenle duvardaki bekçiler, görevlerini ihmal ederek kendi bencil tapınmalarının 
peşine düşerler ve doğal rollerini oynamak yerine kendi sınırlı varoluşlarının sahte putlarını yaparlar. 

grubun dışındaki tehditlere karşı koruyucu/savunucu olarak. Bu, Yahudilerin bir orduyu garnizona 

getirmek için kullandıkları Truva atı yöntemiydi - sağlık ve güzelliğin ardındaki uğursuz ele geçirmeyi maskelemek 
için başka bir görünüm, daha önce doğal olan bu standartlar, gücün görünür güce dönüştüğü eski benliklerinin 
sapkınlıklarına doğru çarpıtıldı ve çarpıtıldı. boyut ve doğal oranlar üzerine erkek arketipinin doğal çerçevesinin 


bir karikatürü haline gelir. Bu apaçık olanın ilerlemesi ve yayılması 
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erkekleştirme ama gerçekte erkeğin gücünü bir fetiş nesnesine ve makyaj aynasına tabi kılarak eril 

olanın kadınlaştırılması yoluyla e-erilleştirme - bunun dişil alemine yayılması, erilleşmenin dişil alemine 

girmesini sağladı. Bu art arda 

feminizm, dişiyi erkekleştiren ve cinsiyetleri androjenleştiren ve solipleştiren cinsel rollerin tersine çevrilmesini 
kolaylaştırdı, böylece normal ilişkilerin oluşumunun azalmasına ve doğum oranının düşmesine yol açan karışıklık 
ortaya çıktı ve böylece Yahudilere daha fazla güç verdi. Kadının besleyici olarak geleneksel rolü, böylece, tıpkı 
erkeklerin koruyucular olarak doğal rollerinden ve 'imajlarını' veya vücut geliştirme dergilerinde ortaya konan 
arketipler üzerinde yanlış ve materyalist bir şekilde idealize edilmiş kendi kendine model olmalarının ve 
profesyonel sporcuların kendilerinin de kibir arketipinin cisimleşmiş hallerinin gerçekleşmesi. Vücut geliştirme, 
beyaz ırkın ağacının köklerine çarpmak için kullanılan takozun ince ucu olarak işlev görüyordu. Bu, İsa'nın 

uzun gecesinden sonra çiçeklenmeye başlayan o çiçek açan kültürü alt üst etmek için kültürel bir silah 

olarak tasarlandı - delilik zihin zehri ve doğa karşıtı yabani otlar bu Cennet Bahçesi'ne ekilerek onu yeryüzünde 
gerçek bir cehenneme dönüştürdü. Buna ek olarak, bir yaşam tarzı olarak vücut geliştirmenin aşırılıkları, günah 
keçisi olarak suçlanan kurbana yansıtılır ve bu yaşam tarzı arketipini en başta yaratan Yahudi kötü adamların 
günahları üzerine yüklenir ve onu yok edenlere empoze eder. karanlık ayinlerini 'Şeytan Sinagogu'nda kutladıkları 


pek çok incelikli soykırım stratejisinden biri olarak aradılar. 


Doğru zamanda öl : 


Seneca'nın tavsiyesi - görev tamamlandığında ve Öteki veya daha iyisi varken neden bu çekişme ve kaos 
dünyasında oyalanalım? Böyle bir zamanda, yapılması gereken her şeyin yapıldığı veya ulaşılamaz hale getirildiği 
için hayata veda etme zamanıdır. Böylece Dharma/yaşamın amacı, iç veya dış faktörler veya her ikisi tarafından 
altüst edilir. Yaşam evresinden çıkmak için hangi zamanın uygun olduğunu anlamanın güçlüğü, onun temeli ve 
çözümü olan kendini anlamanın sorunlu doğasına bağlıdır. Kişi kendini anlamıyorsa, Benlik olarak hangi amacı 
olduğunu ve bu amacın ne zaman gerçekleştiğini ve bedende varlığını gerektirecek başka bir amaç veya 


amaçların olup olmadığını anlayamaz. 


Seneca'nın dediği gibi, yaşamın sınırlarını aşmak, yeryüzünde enkarne olarak oyalanmak, kötü bir davranış 
gösterisi, Öz'e ve eo ipso Tanrı'ya hakarettir, çünkü kişinin artık ihtiyaç duymadığı yerde kalma ısrarıyla 
amaçları saptırılmıştır. olmak ya da olmak zorunda olmak. Bu, İlahi Olan'ın ihlaline, alt egoyu tatmin etme ve 
kendini takdirin iradesine aykırı sapkın projelere kaptırma umuduyla ilahi makineye bir İngiliz anahtarı atma 
girişimi - imkansız - anlamına gelir. 

Oradan oraya tefekkür ve tefekkür yoluyla kendini bilmek, kişiyi çevreleyen çevreyi bilmek ve düşünmektir. 
Bu sayede bir kendini tanıma ve hayatta kendisine verilen misyon anlamına gelir. 


Ölüm döşeğindeki cimri, iktidara olan doymak bilmez susuzluğunu gidermek için hesapları didik didik ederken, o 
son bir eylem ya da Ötekiler üzerindeki kontrol için, Kronos'un çalan çanına, kuzgunun gaklamasına cevap 
vermeyi reddetmenin tam da görüntüsüdür. amaçlarına ve dolayısıyla Tanrı'ya hizmet etmek için tarlalardaki 
akbabalara kadar. Aptalların beyhude zevk arayışlarını gereksiz yere artıran yaşam destek sistemleri; yapay 
kalpler ve ameliyatlar, şehvet düşkünü ve yozlaşmış itlerin bitmez tükenmez şehvetini kısacık bir an için 


güçlendiren, kırmızı ışık mahallesinin oluklarında sürünen ameliyatlar 
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bayat alkol ve dışkıdan oluşan kokuşmuş parfüm, sıvı zehirler ve beleş evlerin lezizlikleri ile damaklarını 
gıdıklıyor - bu tür araçlar -doğaya aykırı ve doğanın yüce emrine aykırı olan, yalnızca uygun olanların hayatta 
kalmasına izin veriliyor- ihlalin başka bir kanıtıdır. insanın yeryüzündeki misyonu -doğayı ölümün eşiğine ve 
noktasına kadar ihlal etmiş olmak- ama teknolojik icatlarla vaat edilen süt ve bal diyarına geri 

götürülmek - ve yine de bu aynı süt ve balın yerine Mısır'ın et kaplarınınkinin aynısını koymak tekrar eşiğe, 


ölüme ve geri alınamaz araf'a sadece birkaç santim daha yaklaştırıldı. 


Bu nedenle kişi, kişiyi Mutlak'a giden yoldan alıkoyan arzunun siren çağrılarından kaçınmak için kendini demir 
iradeli bir adama dönüştürmek için gerekli olan öz disiplini öğrenmelidir. Yedi ölümcül günah ve bunların 
zıttı, kişinin alışılmış zihnine kazınmış değil, bilinçli zihnine işlenmelidir. 


asi yolu, mahvolmaya giden yol boyunca oluklar açar. 


Yüksek 
maneviyattan, insanlık durumunun kalıbını kırmaktan, kişiyi maddeye ve alt bilince hapseden aurik zarfı 


eritmekle ilgili Doper İddiaları. Tüm bu iddialar açıkça temelsizdir, çünkü zihnin gelişimi hızlı düzeltmelere veya 
kaba maddesi daha süptil enerjileri basitçe bozan ve aynı zamanda maddi beden olan kristalleşmiş enerji 

üzerinde de bu etkiye sahip olan dış uyarıcılara bağlı değildir. Duman adı verilen yanan madde parçacıkları, basitçe 
dokuların içine yerleşir ve doku ve hücrelerin oksijenini tüketerek hem mukojenik hem de kanserojen 


olarak dokuları tahriş eder. 


Dokuları temizleyen ve maddi aracın arınmasını sağlayan oksijen olduğu için, atık maddelerin ortadan 
kaldırılması (yakılması) ve hücresel fonksiyonun iyileştirilmesi yoluyla yüksek bilincin gelişimini kolaylaştıran 
bu gazdır. Maddi aracın arınması onu ruhsallaştırır ve daha süptil bedenleri ve onların ilgili yetilerini 
geliştirmenin yanı sıra maddi bedenle olan ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra, ikincisini ilahi olana 

bir sıçrama tahtası olarak daha kullanışlı bir araç haline getirir. Uyuşturucu iddiasında bulunanların yukarıdaki 
maneviyat iddiaları, daha çok beyin hasarının ve içsel kirliliğin, bilincin genişlemesiyle karıştırılan zihinsel 

bir uyuşukluk yaratmasının bir sonucudur. Düşünce gücünde böyle bir azalma, tanrılığa talip olan kişi için 
yalnızca kötüye işaret edebilir; Tanrı dışında hiçbir tanrı, kendi hazcılıklarını ve uyuşukluklarını, irade eksikliğini 
ve zayıflamış yapılarını desteklemek için dış koltuk değneklerine güvenmelerini ve onu daha da aşağı doğru 
bir sarmal haline getirmelerini örtmek için bir örtü olan açık fikirliliğe ulaşma yönündeki hayırlı iddialarla 
kendilerini alçaltmaz. aptallığa dönüşen etki. Bu nedenle, uyuşturucudan uygun bir şekilde bir "uyuşturucu" 
olarak bahsedilir - bu nedenle adın kökeni, nedensel ilişkisinin kanıtını verir - en azından başlangıçta, kişinin 
uyuşturucu olmak için uyuşturucu olmasına gerek olmasa da, uyuşturucuların kaçınılmaz olarak uyuşturucudur; 
ancak yeterli doping verilirse kişi olur. 

İnsan, eylemlerinin toplamıdır ve şeylere, tanımlayıcı anlam içerikleri tarafından aktarılan isimler verilir - 
herhangi bir Diğer isimle uyuşturan, iradesi o kadar zayıftır ki, olduğu kişi olur: bir uyuşturucu. 

Sarhoş: Sarhoşun iddiaları, alkolün sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olan bir gevşetici olduğu vb. 

iddiasıyla uyuşturucu kullananın iddialarını yansıtır. Gerçek şu ki, bilinç basitçe uyuşturulur ve sinir 

dokusu zehir yoluyla zayıflatılarak yok edilir. bu, hem kaba hem de daha ince çeşitlerin bedenlerinin tüm 
hücrelerini ve dokularını maddi ve ruhani bir seviyede aşındıran alkoldür. 


(maddi ve eterik bedenler, vb.). 


Sarhoş, yalnızca hazır zekasını artıran ve aksi takdirde baskıcı olan zihnini ve onun engellemelerini daha çekici 


bir şekilde ifade etmesini sağlayan sosyal kayganlaştırıcıdan yararlandığını iddia ediyor. Bu 
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büyüleyici iç kişiliği sosyal kısıtlama ve yasaklama zincirlerinden kurtaran liberal likör. Elbette gerçek şu ki, 
dipsiz varilin canavarı, toplumun büyüleyici prensinden çok uzakta, daha ince hassasiyetlere ve daha güçlü 
iradeye sahip olanları kasıp kavurmak için serbest bırakıldı. Engelleme bir kenara bırakılır ve ayyaşa sosyal 
ve hoş bir kişilik gibi görünen şey, gölge benliğin dolabında gizlenen sapkın ve suçlu, sonunda eski 


kısıtlamalarından kurtulmuş toplum dünyasına salıverildiğinde gerçek ışığında ortaya çıkar. . 


Engellenmeyenin çekiciliği, kişinin edepiyle ters orantılıdır, bu da sarhoşluğun derecesi ile ters orantılıdır. Bu 
nedenle, tüm sarhoşların kötü olmadığı iddiası bir efsanedir, çünkü sarhoşluğun kendisi bir kötülüktür ve bu 
duruma alışmış olanlar, hem sosyal hem de kişisel olarak aşağılanmaları için şişeyi bırakıp günahlarını kefaret 
edecek kadar güçlü bir irade geliştirmemişlerdir. her Diğer form (ruhsal, fiziksel, vb.). Engelleme ve kısıtlamadan 
kurtulma ve İyi arasındaki yanlış ilişki, en iyi şekilde, varoluşun uyumunu ihlal etmekle doğası gereği suçlu 
olan ve dolayısıyla tanrı/doğa krallığını hem kendisine hem de kendisi olarak kendisine karşı ihlal eden sarhoş 
durumunda görülür. hem toplumun bir üyesi hem de toplum üyeleri ve toplumun kendisi - birinci durumda 
yukarıda bahsedildiği gibi kendi kendini yok eden, ikinci durumda itibar açısından üçüncü durumda kötü bir 
etki olarak ve ikinci durumda topluma karşı bir darbe olarak birinci ve ikinci durumlarda olduğu gibi genetik 
ağacın kökü. 

Tek kurtarıcı değeri, bir ahlaksızlık örneği olarak kabul edilmek ve bu temelde kınanmak, stoklarda 
sergilenmek ve gençliği bozan biri olarak gerçek ışığında görülmek vb. Elbette danışmanlık ve düzeltme de 
önemlidir, ancak daha derin Bu tür bir kefaret, sosyal ekonomi ve kaynak dağılımı veya hatta bir eşin veya aile 


biriminin enerji ekonomisi vb. açısından daha az verimli olacaktır. 


Uyuşturucuda olduğu gibi ince bedenler yok edilir, bu nedenle birçok ayyaşın ruhların ikametinin onları 

daha ruhani kıldığına dair iddiaları, kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sonuçlar göz önüne alındığında apaçık 
yanlışlardır. Sosyal cacogeneticist, alkolün genetik hasardaki habisliğini anlar ve bir yanda kendi kendini 
kirletme ile Öte yanda sosyal doğrulama ve onaylama arasındaki bu yanlış ilişkinin görüntüsünü yaratır. Medya 
zihin kontrolünü kullanarak menkullerini (canlı araçlar, 'goyim") Zion protokollerinin bahsettiği 'etli 

zehirleri' almak için aleve güveler gibi akın ederler ve yaşam güçlerini bir yavaş ölüm soykırımında 

yakarlar. hem parasal hem de protokol açısından denetleyicilerinin çıkarlarına, toplumsal bozulma gündemini 
kolaylaştırıyor ve Bolşevikleştirilmiş kölelerin en düşük ortak paydasına eşitliyor. Ayyaşın suç, şiddet, taciz, 
verimsizlik, aile biriminin işlevsizliği vb. açısından yarattığı toplumsal kötülükler lejyondur ve bir içki şişesinin 
kapağının açılması Pandora'nın ahlaksızlık kutusunun açılmasıdır. Sokaklar, bol miktarda içki içmesi, Bay 
Rogers'ın mahallesini, sarhoşun bir tersine çevirme olarak yarattığı aptalların altın yağmuruyla doldurmak için, 
aşağılayıcı biçimi içinde demlenen bastırılmış zehir barajının fizyolojik emisyonuyla sonuçlanan alkoliğin 

zehirli atıklarıyla akıyor. tanrı benzeri yaratıcı iradenin - bunun yerine şeytani akılsız hayvanlarla cinsel 


ilişki, iradenin bağımlılığa ve onun hoşnutsuzluklarına yönelik bir altüst edilmesi. 


Haydutlar Barbarlık çağında, yalnızca en güçlünün hayatta kaldığı, en güçlünün kudretinin, görece daha zayıf 
olanın zayıflığını görece güç dereceleriyle orantılı olarak yendiği bir çağda. Tüm hatlardaki güç galibi belirler ve 
durum zafer için gerekli olan gücün biçimini belirler - silahlanma, kurnazlık, fiziksel güç, bunların hepsi bellum 
omnium contra omnes cephaneliğindeki araçlardan başka bir şey değildir. Görgü nezaketinin demir sopayla 


altüst edildiği, kalitenin ve 
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yarışmacıların sayısı, çevre arenasındaki çatışmanın koşullarını belirler - sayısal çoğunluk söz konusu olduğunda, 
düşük kalitede olabilirler ve yine de akıl ve yaratıcı zeka açısından niteliksel olarak üstün olan ancak 

hasta olanların üstesinden gelmek için en uygun olabilirler. - kaba kuvvete uygun; veya büyük fiziksel 
dayanıklılığa ve güce sahip olan, ancak gücü hızla solmaya başlayan daha küçük boydaki düşmanların 

sayısına yenik düşenler. Bu durum, tarih boyunca beyazların başına bela olan ve asıldıkları ilmiktir: ilk 
baskılarına karşı bir güç olarak imkansız olan sayısız vahşi tarafından. Günümüzün ileri teknolojisi göz önüne 
alındığında, Yahudilerin daha kurnaz ve yabancı zihniyeti (görünüşe göre beyaz halk ve liderler tarafından 
yanlış anlaşılan) olmasaydı, bu renkli pislik yığınları çok fazla dışkı maddesi olarak yeryüzünden silinirdi. 
Bununla birlikte, Mesih deliliğinin zihinsel kirliliği ve daha sonraki başkalaşımı Libtardizm, beyazların sağlıklı 
içgüdülerini kirletti ve onları katliama götürdü. Bu zihin kontrolü koşulları altında çoğunluğun tiranlığı - en 
azından beyazların çıplak konforları bir tepki uyandıracak kadar azaltılıncaya kadar - beyaz tepkiyi gücün 
acımasızlığı olmaksızın etkili bir şekilde bastırmada işliyor, ancak demokrasinin ikiyüzlülüğü nihayet çirkinliğini 
ortaya çıkardığında. Popüler düşüncenin açık bir şekilde temsili olmayan doğası ve medyanın 'gerçeği' 
temsillerinin kişisel deneyim yoluyla bilinen gerçeklerle çelişkili olması nedeniyle, beyaz nüfus, 'Şeytan' veya 
'umacı' olarak tasvir edilen kendilerine karşı devrimin gücüyle bastırılacaktır. kim nihai kötüdür ve 

beyazların kaynakları için açgözlü olan cahil kalabalıklar, içgüdüsel vahşet seviyelerine inecek ve 


Yahudiler tarafından planlanan ırk savaşını kolaylaştıracaktır. 


O zaman, yangının tüm tarafları, devlet aygıtının ve BM'nin kontrolü yoluyla rakiplerine sağlanan avantaj ne 
olursa olsun, zaferin savaşta en usta olanlara gideceği, kaçınılmaz olarak beyazların olacağı basit şeyler 


düzeyine indirgenecek. |J0G'a karşı muhalefeti bastırmak için birlikler 


Tarihin bu döneminde ihtiyatlı yol, savaştır. Sonsuz savaşta savaşmak için savaş olmak gerekir. Irklar 

arası sıcak savaş kaynakların basit bir şekilde azaltılmasıyla sonuçlanmasa bile - imkansız bir şekilde - bu 

rekabet ve tahakküm zihniyetini ve (eğer hiç olmasaydı) haline gelen hayatı sürdürmenin bir yolu olarak 
Ötekilerin karşı hamlesinden kaçınmayı gerektirecektir. ) sonsuz bir savaş. 

Bu nedenle, bu yaşam geleceğin yaşamıdır ve gentilice duyarlılıkların rafine bir yaşamı, yok olma için bir reçetedir. 
Öfkesi rakiplerinden daha güçlü olması gereken iyi dövülmüş kılıçlar gerekir. 


Biri haydutlarla karşılaştığında haydut olmalı. 


Oueensbury tarzı bir marki olduklarına dair tüm kurallar ve iddialar masadan kaldırıldı ve sıfır toplamlı acımasız 
bir oyun oynandı. Benliğin bir savaş makinesi olarak gelişimi açıkça belirtilir - zihin, beden ve ruh. Dünyadaki 
tüm eğitim, beklenmedik durumların saldırısına ve her yönden kuşatılmış yaygın düşmanlara hazırlanmak için 
yeterli olmayacaktır. Tek başına özdenetim değil, diğer denetimler de taktik kargaşa için gerekli gizli güçleri 


toplamak için gerekli gelişimsel stratejilerdir. 


Etik kurallar yalnızca kendi içindedir, bunlara bağlı gruplar içinde tutulurken, diğerleri için kabul edilemez, ilgisiz 
ve kendi kendini baltalayıcıdır. Düşman, etik kodları ihlal ettiği için böyledir, bu nedenle kodların düşmanlara 
uygulanabilirliği yoktur. Birinin dostluğunu göstermesi için, karşılık gelen ceza olmadan kuralları ihlal etmemesi 
gerekir, akla yatkın bir ihlal için o bir düşman olur ve evrensel kardeşliğe yönelik tüm iddialar aşırı yetkidir. 
Savaşta ve otosansürde ve eylemi engellemede her şey mübahtır - ayrıca kişinin kendi hayatta kalması için 
olumlu eylemlerden kaçınması, düşmana zafer ve yenilgi tavizi vermeye götüren kendi kendini yok eden bir 
intihar stratejisidir. 
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Durum, eylemin nasıl gerçekleştirileceğini belirler - eylem, takip ve tahammülü yöneten kapsayıcı hayatta 


kalma stratejisi ile. 


Haydutun zihniyeti baskıdır. Öteki'nin iradesinin bastırılması, onun altüst edilmesi, oyun dünyasındaki küçük 
evreni satranç olan savaş oyununda bir hamle. Biri, yaşam gücü kralı, matı ölüm olan kendi dehasıdır. Bu 
nedenle, oyunu bitirme gücüne sahip oldukları için en küçük piyonlara karşı bile tetikte olmalıdır. Gerçek dünyada 
krallara yönelik suikast, rakiplerin yararlı piyonları aracılığıyla gerçekleşir ve mikrobiyal hastalık vektörleri, ev 
sahibi vücutta düşük kalabilir. Bu nedenle savunma, saldırı kadar gereklidir ve en iyi savunma, uygun ve ilgili bir 
suçtur, yani bir kez, özellikle öngörülen tehditleri meydana gelmeden önce hedef alır ve bunların boyun 
eğdirilmesi için gerekli güçleri seferber eder. Bu hem zaman hem de koşullar açısından sonsuz bir 


taktik meselesidir. 


Düşmanların dereceleri ve dostların dereceleri vardır, öyle ki, farklı koşullar altında hayatta kalmanın 

zararına bir başkasına dönüşebilir. Bu nedenle, belirli koşullar altında hepsi olası düşmanlar ve hatta olası 
arkadaşlardır. Belirli kültürel rejimler ve çevresel koşullar altında insan doğası, motivasyonu ve davranışı 
hakkında bilgi, her zaman var olan tehdit tehdidinin kendisinin alaşımlanmasında zorunludur. Bu, korkuya dayalı 
bir paranoya meselesi değil, sadece bilinmeyen yörüngelere yönelik, bellum omnium contra omnes 


cephaneliğindeki bir başka araç olarak bilgi toplamaya yönelik bir paranoyadır. 


Bugünün haydutu, daha yüksek bir haydutluk oktavına yükseltilmeli, sakatlar veya kanlardan daha çok mafya 
çizgisinde modellenmelidir - ancak koşullar, eylem biçiminin nihai hakemidir ve bugünün haydutu, eğer elde 


ederse bir bukalemun olmalıdır. yarın haydut hayatına devam edecek pozisyonu. 


Liberal dodo Dodo 

adı verilen ve artık soyu tükenmiş olan kuş türü, doğal seçilimin ve dışlamanın veya dışlamanın örneği 

haline geldi. Bir anda 'yapamayan' türün, dışarıdan dayattığı değişimlerde kendi bulduğu ortama uyum 
sağlayıp işlev göremediği bir meseldir. İnsan ırkları açısından ırksal olarak, insan ırkının dodo kuşu, ilkel insanın 
bu nedenle uzun süredir acı çeken atavizmi, daha aktif ve enerjik (yaratıcı olduğu kadar yaratıcı) beyaz 

adamla buluştuğunda Avustralya Aborjinleriydi. Amerika'nın Redskin'i, daha sonra daha az yetenekli rakibi 
derecelendiren ve kendisini Doğa Ana tarafından hayatta kalmanın altın çelengi veren olarak seçilmiş bulan 
beyaz adamı inşa eden medeniyetin olmadığı bir ortama uyum sağlamada büyük verimliliğin bir başka 
örneğidir. Bu altın bir şekilde, cehalet veya gurur nedeniyle, beyaz adamın yarattığı tüm topraklarda ilkellikten 
gelişen medeniyetlere düşmesine yol açtı. Belki de farkında olmadan, onun altın çelengi, artık uygun bakım 
olmadığında lekelenmiş olan aptal altınının yerine konmuştur. Bu sinsi aldatmacayı başaran hırsız ve gaspçı 
Yahudi, tüm dünyayı ve her yeri dolaşan dindar özgür ruhlu öncü maceralarından köleliğe atılan cahil kitlelerin 
alkışını almak için altın tacı takmış ve podyuma çıkmıştır. bunun getirdiği zorluklardan. Dış tehditlerden yoksun 
bir toplumun yumuşaması, beyaz adamı dünya ve kaynakları üzerindeki olimpik ırksal üstünlük 

hiyerarşisinde bir kademe aşağı attı. Ahlakı yasallaştırma ve erdemli kültürünü bahşetme iddiaları artık ciddiye 


alınmıyor - saygıyla değil, saygısızca. 


Machine Translated by Google 


küçümseme - ihlali ve uyum sağlayamama nedeniyle artık acımasız sonuçlar doğuracağı korkusunu 
uyandırmadığı için. O, liberalleşmiş, geçmişin ilk öncülerinin ve sömürgecilerinin zorluklarından yoksun, 
çökmekte olan bir yaratık haline geldi. Daha aptal ve barbar yaratıklar, Doğanın altın çelenğini takma hakkı için 
mücadele ederse ve dünyanın beyaz gücüne karşı birleşik bloklar oluşturarak ve sonsuz yeni bir karanlık savaş 
çağını hızlandırarak kendilerini dünya üzerinde galipler olarak taçlandırırlarsa, şimdi daha sert, daha zor. 
Bugünün liberali, Tabiat Ana'nın gözünden düştü ve daha önce tartışmasız olan bu kahramanı, en uygun 
olanın (ille de en parlak veya en yaratıcı olması gerekmez) zirvede uygun yerini koruyabilmesi için ölümüne 
savaş vermek için acımasızca ringe atıyor. insanlık. 

Liberal, kendiliğinden empoze edilen ve gönüllü olarak benimsenen yozlaşmış anti-doğal adetler rejimi 

altında sosyalleşen dodo kuşudur - eşitlik, zevki en üst düzeye çıkarın, acıyı en aza indirin. Bu mutluluğun 
formülü, uzlaşma, taviz ve anlaşma değil, her zaman mücadele olan var olma mücadelesine uygun olmayan, 
zayıflayan bebekler için süttür. 'Bağımsızlık Bildirgesi' ve rakip güçlerle yapılan incelemeler, liberal bir rejim 
altında yalnızca ikiyüzlülükten başka bir şey değildir; kudret, koyun postuna bürünmüş bir kurt gibi liberal 


değerleri benimseyenlerin tarafında olduğunda veya samimiyse acıklı bir korkaklık ve çocukçuluk eylemidir. 


Doğa Ana, en uygun olanın hayatta kalması yasasını ihlal edenlere müsamaha göstermez ve ihlal edenler her 
zaman ona bağlı kaldıklarından daha zayıf olurlar. Zamanla, sürekli olarak Doğa tarafından verilen emirlere 
uymayı reddeder ve ihlal ederse, ödül yok olma cezasıdır. Dodo gibi, yasal bir beyaz toplum koşulları altında 
yaşama alışkın olan liberal, daha barbar, zalim ve kurnaz türden yabancı işgalcilerin akını yoluyla dayatılan ve 
yaratılanlara uyumsuz hale geldi. Değerleri, doğal çizgide bir rahatlık ve meydan okumasızlık döneminden 
doğdu ve bu nedenle, varoluşun gerekli koşullarını, yani doğanın yasasının diş ve pençe olduğunu ve 

birinin tırnaklarını kesmenin ve dişlerini törpülemenin aciz kılmak olduğunu unuttu. savaşa daldırılarak 
güçlendirilmesi gereken canavar içindeki canavar. Dolayısıyla beyaz adam, özgürleşme yoluyla, rahat yaşamı 
onu, kendi bölgesine gelen insan avcılarının kapasitesinden sağ çıkmak için yetersiz donanıma sahip evcil 
dodoya dönüştürerek kendi varlığını tehlikeye atıyor. Doğa, hiçbir zayıf uyumsuz yaratığın hayatta 

kalmasına gerek kalmamasını isterdi - hiçbir yaşam hakkı verilmez, hiç kimse bir başkasına borçlu değildir 

- yalnızca varlığın tüm muhalefete karşı kendi içinden evrimleşmedeki güç iradesi veya çabası altın değeri hak 


eder. her zaman savaşçıyı kayıran Gaia'nın çelengi. 


Beyaz toplumu kendisi için fethetmek isteyen Yahudi kabilesi, uyarlanabilir kurnazlık araçlarıyla, daha güçlü 
Aryan'ı zekasıyla alt etmeye, Mesih'in zihin zehrini geliştirmeye - beyaz nüfusu yumuşatmak ve böylece daha 
etkili bir şekilde beyaz nüfus üzerinde zayıflatıcı bir etki uygulamak için deliliğe - yönlendirdi. karşı güçlerini 
fiziksel olmayan yollarla etkisiz hale getirmek, aksi takdirde Aryan tarafından hızla fethedilecek olan 

fiziksel bedenini ve ruhunu rahatsız eden doğuştan gelen hastalıkları ve beraberinde gelen zayıflığı yenmek 


için en az uygun olduğu alem. 


Bu zihin kirliliği, tüm mikroplar gibi, ev sahibi vücudun (beyaz toplum) iç ortamında pleomorfik eğilimlere 
sahiptir ve bu nedenle çeşitli mezheplere dönüşmüş ve sonunda Hıristiyan süslerini (beyaz hala Hıristiyandır) 
boşaltmış ve liberalizme, seküler evrenselci insancıllığa dönüşmüştür. Aryan güç istencinin uyutucusu 

olarak bugün varlığını sürdürmektedir. Böylece, Aryanlar, daha barbar mizaçları, daha ilkel metaller 

(genler) kadar savaş ateşlerinde de işlenmiş olan saldırgan yabancıların parlak gözlerine dodolar gibi mutlu bir 


şekilde gülümserler. 
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Beyaz ırk, dodo gibi yok olmaktan kaçınmak istiyorsa, liberal Hıristiyanlığın gülen yüzünü 
bilinçlerinden silmeli ve Doğa'nın emirlerinde gizli olan demir zorunluluk mantığına bağlı kalarak 
kendilerini anlamalı/yeniden yaratmalıdır: 'Bütün hayat mücadeledir. , barış ölümdür"; 

"ahlak hayatta kalmaktır, ahlaksızlık ise yok olmaktır". Hayatta kalmak istiyorsan, formda 
olmalısın. Çevre, her zaman sağlıklı bilincin tanrısı tarafından yönetilen gerekli zindelik 

biçimini belirler: hayatta kal!, biyolojik zorunluluk. 


Rus ruletini anımsatan genetik rulet - oyuncu, eylemlerinin kötü sonuçlarına katlanmaya 
mahkumdur, çünkü doğanın ihlali cezasız kalmaz ve farklı ırkların birleştirilemeyen genlerini bir 
'MRC' veya karışık ırk çifti olarak birleştirmek, yozlaşmış ürünü verir. bu birlik, ev sahibini 
doğanın sapkınlığına, hastalıklı bir yozlaşmaya götüren çelişkili enerjik imzalarla uyumsuz 
ruhlara ev sahipliği yapan bir varlık (çocuk), soyunun her iki evini de ıssız bırakan bir tahakküm, 
kısır ve doğada kusurlar ortaya çıkmadan devam edemez. davranışta kendileri. Birliklerinin 
somut formunu (çocuğu) belirleyici bir kimlikten yoksun bırakması ve bir içsel kaos yaratması, 
bu eşzamansız enerjik imzaların/ruhların bu savaşının, kendilerini davranışsal kaos içinde 
tezahür ettiren bu savaş - onsuz ve onsuz- kötülüğünün altını daha da çizer. böyle bir birliktelik 
Kendini yönlendirecek bir kimliğe sahip olmamak, zihnin istikrarsızlığına ve gecikmiş gelişimine 
yol açar - toplum mühendislerinin planlarını bilinç donanımına - beyne yüklemeleri için 
olgunlaşmıştır. Kişinin MRC'nin bir ürünü olarak var olduğu süre boyunca, böyle birinin 
kendisini ete kemiğe bürünmüş, ete kemiğe bürünmüş tesadüfi, 'yüzen gösteren' olarak göreceği adil bir vars: 


Kişinin bu halinden yola çıkarak kendine uygun bir yol bulması imkansız olacağı gibi, ruh ve madde 

bir olduğu ve 'bir' olanın kim olduğu, kendini bilemeyen belirsiz bilinmeyen nicelik olduğu için 

kişinin kim olduğunu anlamak da mümkün değildir. ve dolayısıyla benlik kavramı yoktur/hiç benliği yoktur. 
Başkalarının belirli genellenebilir özellik ve niteliklerle belirli 'Ötekiler' olarak var olduğu bir dünyada var 


olmak, toplumdan dışlanmaya yol açacaktır. 


Sosyal planlamacıların -elbette- bir çözümü var: Bu, herkesi bir kaos yaratığı, çatışmanın vücut 
bulmuş hali, doğanın bir sapkınlığı yapmak. Bu, kusurlu olanın peşini bırakmayan sorunlara 

çözüm olarak öne sürülür - kusurların normalleştirilmesi ve tarihsel ve doğal olarak normal 

olarak görülen ve anlaşılanların anormalleştirilmesi. Muazzam bir kaos yaratmak ve böylece 

kişinin kendi gücünü artırmak amacıyla normatif tersine çevirme, bu kaos mimarlarının temel amacıdır. 
Dolayısıyla MRC, sosyal düzensizliğin ve (doğadan) sapkınlığın yayılmasında uyumludur ve bu 
nedenle kendisi, normatif (doğal) tersine çevirme yoluyla doğa karşıtı kaosun, şeytani sapkınlığın 
bir tezahürüdür. Toplumsal mühendislerin planları, tamamen yakınlığın bir sonucu 

olmayan farklı türlerin karışımı göz önüne alındığında, bu MRC fenomeninin kaçınılmaz olduğu bir 
dünya durumu oluşturdu; ('eğitim'/'beyin yıkama") doğal olana doğal olmayan 

çizgilerle yatırım yapmak için gereklidir. Türler arasında bariz farklılıklar göz önüne 

alındığında, sosyal planlamacıların zihinsel etkisi en başından uygulanmasaydı, bu yeni şeytani 
normlar asla popüler olmayacaktı. 


Eğer insanlık, şimdi insan olarak adlandırılan tüm türleri kapsayan bir kavram ve bir gerçeklik (söz ve nesne) ise, 
açıkça insanlık kelimesinin, kişinin varoluşunu etrafına dayandıracağı ve uğrunda çabalayacağı veya savunacağı 


bir norm haline getirmek için gerekli özden yoksun olduğu açıktır. yüce bir amaç veya hedef olarak. Bunun nedeni, 
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bariz farklılıklar, işlevsel bir toplumu imkansız kılar; burada her tür, yapısal olarak zayıf bir karışımda 
birbirine karışır ve uyumsuzlukları göz önüne alındığında, tüm organik bütünlükten yoksun olarak zorunlu 
olarak parçalanır. Daha mikro kozmik bir perspektiften bakıldığında, bu aynı parçalanma süreci, MRC'nin 
çocuğu olan varlıkta, onların kötü birliğinin melezleştirilmiş yan ürünü, doğal olmadığı için kötü olan varlıkta 
meydana gelir. Melezlerin sayısız çelişkili unsuru, hem içeride (psikolojik olarak) hem de dışarıda (sosyal 
etkileşim açısından) bir davranış kaosu içinde zorunlu olarak patlayan bir maljenik barut fıçısıdır. Dolayısıyla 
böyle bir varlık, doğuştan bir suçlu, doğaya karşı bir suçlu, içsel varlığının doğal bir tezahürü olarak 


kaosunu gerçekleştirmesi gereken bir Lucifer kölesidir. 


MRC'nin bencilliği, şehvet ve hazcılıktan doğan sendikaları yaratan tek başına zihin kontrolü olmadığı için 
daha iyi muhakeme etmelerini gölgeler. Temel, bu temel motivasyondan doğar - gelecek neslin bir 
sefahatini tasarlayan plansız bir sefahat. Bu doğa karşıtı ilke altındaki planlı ebeveynlik durumunda, zihin 
kontrolünün zararlı etkisi, daha iyi muhakemeyi gölgeleyecek ölçüde etkili oldu, ancak MRC'nin 

zihinlerine yıkım tohumları ekildi. 

Tipik olarak şehvet ve/veya akıl eksikliği, etnik kökene dayalı, doğal temelli bir toplumda yalnızca en sapkın 
ve kusurlu tiplerde meydana gelebilecek olan bu şeytani sözleşmenin temelini oluşturur. Bu 

bencillik, doğa yasalarına uymayan ve piç yavrularında somut bir biçime kavuşan eylemlerinin kötü 
sonuçlarını ve kaçınılmaz sonu anlayamayarak bu yasalara karşı görevlerini ihmal eden MRC üyelerinin 
temel motivasyon ilkesidir. suçluluğu (doğaya karşı) temsil ederler ve işlerler. 


MRC'nin bu işlevsizliği, ebeveynin melez suçunu terk etmesinde ortaya çıkan uyumsuz unsurlardan oluşan 
bir karışımdır; üyeler ('ebeveynler') doğal olarak itildiğinden ve onların melezi olarak MRC/ 

melez kompleksinin doğal olmayan doğasını gösterir. Birliklerinin somut ürünü, ne kadar zihin kontrollü 
ve sapkın olurlarsa olsunlar, tüm taraflar için doğası gereği iticidir. Doğanın yasalarını göz ardı etmenin 
sonuçları, nihayetinde neslinin tükenmesi veya ihlal yoluyla Başkalarının kendine zarar vermesidir (doğaya 


bağlılık başarısızlığı). 


Boşanma oranları, eş istismarı, ebeveyn terki, çocukta suçluluk, genel olarak uçurumun bağırsaklarında 
kurulan bir birliktelik gün ışığına çıkarıldı, altın olarak temsil edildi, ama gerçekten aptalın altınıydı, sahte bir 
ışık yayarak saf ve aptalları kör etti. doğal düzeni tersine çevirmiş ve üyelerine asla (kasıtlı olarak ihmalkar 
ve yanlış temsil eden) benlik ve onun doğadaki yeri ve rolü hakkında uygun bir anlayış bahşetmemiş bir 


toplumda doğmuş olarak ahlaki pusulaları yoktur. 


Fahişelerin annesi Babylon : 
Kariyer dışı yönüyle günümüzün modem kadını, Crowley'in yukarıdaki başlıktaki ifadeyle özetlediği 


şeyden oluşuyor. Aşağı fikirli hedonistler, bölmeler arasındaki fildişi kule düğmelerinden ve resmi makam 
ihtişamının yüzeysel prestijinden çıktıklarında gaddarlık düzeyine inerler. 

Aceleyle gösterişli bir şekilde 'apartman daireleri' olarak belirlenmiş aşırı pahalı dairelerine döndüklerinde, 
en çekici kıyafetlerini giyerek başkalaşım geçirmiş bir kelebek gibi kötülük yuvalarının sahte ışığına, 
salonlara ve mallarının enerjisini emmek için mallarının ticaretini yaptıkları gevezelere akın ediyorlar. 
Diğerleri, zevk ilkesinden önce liberal puta tapınmalarını kolaylaştırmak için, daha sonra canlılıklarından 
yoksun bir kabuk olarak atılan yararlı ödeyenleri (johns) vampirleştirerek - önemsiz ölümden sonra acizlik 


içinde merak edilecek bir terk edilmiş olarak kayıtsızlıkla sokaklara atılırlar. alkollü eşleşmeleri. 


Burjuva bohem liberal kariyer kadınının temel yönelimi olan iki sırtlı canavarı oynamak, tarihin bu noktasında 


bir güç kullanımı ve kendini beğenmiş bir zevktir; 
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kendini beğenmişliğinin aynası önünde diz çökmesi ve cinsiyetlerin rollerini tersine çevirmesi, dalga 
etkisinin kendi bilinci/benliği tarafından dönüştürüldüğü ve dönüştürdüğü kaosun ortasında zevk alan 
şeytani toplumda bilerek veya bilmeyerek kendisine verilen rolü oynaması. Çatlak toynakları/yüksek 
topukları ve şeytani kırmızı elbisesiyle Beelzebub gibi karanlıkta gezinen alkol ve idrarla ıslanmış 
sokakların neon ilgi odağı arasında daha düşük chtonik güçlerin bir alıcı-vericisini dağıtıyor. Bakın, 
fahişelerin anası Babylon, kendini beğenmiş bir komünist aparat olarak ikiyüzlü kapasitesini bıraktı ve 
kendini gerçek ışıkta gösterdi. 


Cinsiyet, Babylon için kişisel tercih dışında pek bir şey ifade etmiyor, çünkü o barda gezinen bir fahişeye 
olduğu kadar şık bir genç adama da dönüşüyor ve partnerleri bir tiyatro aktörünün kıskanacağı çok 
çeşitli cinsel rollere sahip. Gerçekten de o, görünüş hileleriyle eğitilmiş bir tiyatro oyuncusu/aktris - 
gündüzleri iktidar adamlarının ve geceleri Alfa-erkek oyuncuların davranışlarını taklit eden takım elbise 
ve kravatlar. Erkeklerin klişelerini benimsemek ve onları ters bir biçimde temsil etmek, onun güç ve 
prestij elde etme girişimidir, ancak başka türlü sahip olabileceği kurtarıcı erdemin değerini 
düşürmekten başka bir şey değildir. Babil için erdemin ahlaksızlığa dönüştürülmesi, beyaz erkeğin 
JOG'un tiranlığı yoluyla zayıflamasıyla yaratılan boşlukta gerçekleşir. doğal konfigürasyonlarıyla 
orantılıdır. 


Böylece Protokoller kolaylaştırılır ve Babil'in sınırsız kendini beğenmişliği ve bencilliği, Pandora'nın 
toplumsal kısıtlama kutusundan bir veba olarak salıverilir; daha önce, özdenetimden yoksun bir 
yaratığın doymak bilmez arzusuna bir kapak tutar ve sonuçlarını anlayacak mantıktan yoksundur. 
eylemleri ya da varlığından sürekli olarak tezahür eden ve onu ayartmaya götüren düşük seviyeli 
titreşimlerden kendini alıkoyabilme. Babil bir günahkardır ve günahından zevk alır, varlığının doğal 
düzeninin ve işlevinin şeytani bir şekilde tersine çevrilmesiyle erdeminin kefaretini öder. 

crowley'in bahsettiği kızıl kadın, enerjileriyle doymak için başkalarının kanıyla beslenen vampirdir. 
Bu, çocuk sahibi olmaya yönelik doğal kadın eğiliminin kürtajı ve onların adet olarak boşalmasıdır 

- bu nedenle 'kızıl' adı verilmiştir. Doğa karşıtı olduğu için doğayı reddetmeyi seçmek, besleyen bir anne 
figürü ve sadık bir eş yerine hedonist bir teşhirci olmak, modern kadının kimliğini doğa üzerine 

inşa eden toplum mühendisleri tarafından benimsemeye alıştırıldığı şeytani gücün bir jestidir. Yahudi 
olmayanları lanetlemenin bir yolu olarak kızıl kadına (eski kadın) kabalist bir şekilde empoze edilen 
yüksek eğitimli davranışçıların rasyonel planlaması yoluyla bir planın temeli. 


Yukarıdakiler, doğal olmayan bir toplumda doğal kadının toplum mühendisliğiyle, aşağıdakiler ise aynı 
koşullar altındaki doğal erkeğinkiyle ilgilidir. Vücut dismorfisinin nedensel ajanı olarak vücut geliştirmenin 
kültürel fenomeni, bu toplum mühendislerine (Yahudiler) ve onların eril enerji akımını dişil çizgilere 
dışarıdan (muhalefete karşı) içe doğru kaydırarak dünyayı fethetme Protokollerine karşı hadım etme ve 
boyun eğdirme aracı ( basmakalıp kadın tarzında kendini yüceltmeye doğru) enerjiyi doğa karşıtı 

estetik ideallerin imkansız gerçekleştirilmesine doğru iletir - doğanın şeytani çizgiler boyunca kasıtlı olarak 
tersine çevrilmesi. Tamamen dışa dönük erkeksi güce sahip engebeli maceracıdan - asker, denizci 

veya ormancı - sprey bronzluk ve vücut yağına, kibir aynasının önünde tavus kuşu gibi esneme ve poz 
verme. Irksal gücün tasfiyesi için eril olanın feminizasyonu ve dişil olanın maskülenleştirilmesi, 

ırksal dinamizmin dişlilerinde bir maymun anahtarı ve etkin işlev. 
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Ötekiliğe Karşı Bencillik, her iki durumda da, 'içten ((uygun kendini anlama ve uygun ilişkileri çarpıtmak)! - 
dışından' bu süreç yoluyla normal ve yeni norm haline getirilen anormal davranış ifadelerine doğru. Lucifer'in 
Yahudi ajanları aracılığıyla normatif tersine çevirmesi. Her iki durumda da, ihtişamın spot ışığı güveleri sahte 
ışığına çeker ve onları yakmaya ve ardından dönüştüğü programlanmış kral kelebeği olarak küllerinden doğmaya 


yönlendirir. 


- önceki güve benzeri daha büyük canlılık durumunun gücünden yoksun, hayati bir maddenin yalnızca bir 
görünümü. Buradaki benzetme daha da ileri gitti: sert ama süslenmemiş güveler, doğal zarafetleri güzel ve 
daha yırtıcı eğilimleri, görünürdeki iyi tarafından dikkatlerinin dağılması yoluyla türlerinin devamını sağlamaya 
odaklanıyor, yanlış ışığın parlaklığıyla bilinçlerinde iyileşiyor, dönüyor. güve kardeşlerine karşı olan bu daha 
büyük iyilik görünümüne yönelik görevlerinden uzaklaşırlar ve böylece nispeten daha zayıf ama görünüşte 
daha değerli olan kelebek haline gelirler ve bu kelebek daha sonra kolayca yakalanır, parçalara ayrılır ve 
Yahudilerin tüm farklı güve türleri için öcü galerisinin şömine rafında sergilenir. (beyaz olmayanlar) 
yozlaşmış ve materyalist alay ve aşağılama nesnesi haline geldiklerine tanık olmak. Yaşamı ve uzuvları 
umursamayan engebeli öncüler olarak kadınları savunmaktan, hayatlarını uzuvlarının çevresinde 
merkezleyenlere, Yahudilerin kurduğu kültürel tuzak devreye girer ve diğer ırktan doğal erkekler kısa 
sürede topluma dökülür (olmadan) benzer programlama) Babilleri fethetmek ve onları köle yapmak için. 


Feminist gizemin analizi Kadınların E 


doğasında var olan zayıflık, onları daha güçlü partnerleri olan, kendilerini kuşatan ve güvenlik, koruma ve 
liderlik aramaları gereken erkeklere tabi olma rolüne götürür. Bu gerçek, dış tehditlerin iç güvenliğin 
dışından baskı yaptığı ve bu tehditlerin kurbanı olacak doğası gereği daha zayıf olan varlığı tehdit ettiği 

ilkel koşullarda iyi işler. Toplum, genel olarak daha fazla boş zaman ve güvenlik durumuna eriştiğinde, 
toplumun zayıflaması gelişir ve gruba yönelik dış tehditlerin olmaması nedeniyle erkek bileşenin genel olarak 
zayıflamasına yol açar. Böylece çöküş başlar ve erkekte koruma ve liderlik arayan doğal olarak itaatkâr 


dişi, Yahudi zihninin yaydığı propagandanın körüklediği büyüklük hayalleri beslemeye başlar. 


tecavüzcüler/medya patronları. Bir çöküş kültüründe kadınların doğal bencilliği sınır tanımaz ve gücün 
cezbedici kokusunun estiği fırsat pencereleri açıldığında, bu açıklığa akın eder ve Yahudi seçkinler 
tarafından oraya yerleştirilen leziz şeyleri hevesle yutarlar. Yahudi olmayan müesses nizamı devirmek için 
yarattıkları yasal ve kültürel çöküş süreci. Dış tehditler yeniden ortaya çıktığında, varsayılan moda 
sıfırlama da gerçekleşir; Kıtlık ve yoksunluk, rakip rakipler tarafından kaynaklar için yapılan bu açık şiddet 
tehditleriyle birlikte ortaya çıktığında, kadınlar erkek rolünü (ve kötü bir şekilde) oynamayı bırakacak ve 
erkek, kadın rolünü (ve kötü bir şekilde) oynamayı bırakacaktır. Böylece ters yüz edilen rollerin kendileri de 
tersine dönecektir. Varsayılan mod, doğal düzendir ve doğal olmayan düzen, yalnızca doğanın baskısının yapay 
araçlar, teknoloji vb. yoluyla boyun eğdirildiği bir toplumda var olabilir. doğal süreçlerle senkronizasyon 
yoluyla bir yayılma değilse, patlaması doğaya dönüş olacak bir saatli bomba. Dolayısıyla yapay olarak 
yaratılan cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımları durumunda, doğanın iç işleyişinin altında saatli bomba 
patlayacaktır, çünkü hiçbir doğa karşıtı/şeytani toplum kendini yok etmeden var olamaz. 


Feminizm, yapay olarak şişirilmiş kadın egoizminin ideolojisi olduğundan (kendini korumaya yönelik 
doğuştan bir eğilim ve yavruların mükemmel olma olasılığını artırmak için kadınların kendi değerini şişirmesi 
yoluyla en iyi eşlerin genetik seçimi) - bu ideoloji, zorunlu olarak başarısızlığa mahkumdur. doğal 

işlevin sınırlarını aşarak ve sonunda imkansız olasılıklar diyarına, doğal tersine çevirme/sapkınlık alemine 


vararak doğanın altını oyar; alfa erkeğinin gaspçısı olmak, 
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kendisi de kadın rolünü benimseyen doğa karşıtı dişileştirme sapkınlığına tabidir. İç güvenliğin (kaynakların, 
konforun - gerekli boş zaman koşulları ve dolayısıyla çöküşün - natüralizm karşıtlığının açık penceresi) 
başarısız olmasıyla birlikte dış tehditler bir kez ortaya çıktığında, varsayılan koşullara dönüş/sıfırlama 
gerçekleşecek ve kadınsı gizem ortadan kalkacaktır. peçe kaldırıldı ve arkasındaki sapkın çehre ortaya çıktı 
ve doğallaştırılan kadınsı gizem biçiminde kendini yeniden şekillendirdi. 


Casus ————————— 

toplumu, halkı yasanın bir uzantısı olarak hizmet etmeye koşullandırarak, kapsamı daha geniş ve cezada, 'suçluların' 

suçlu olarak damgalanmasında etkili hale getiriyor; şartlandırma yoluyla müstakbel askere alınacakları ("casusları") 

devlete bağlayarak kolay bir iştir. eğitim/medya propagandasında zihin kontrolü yoluyla. Casus (eski 

vatandaş), mevcut güçlerle ilişki kurarak öz önemini artırır ve artık kullanılmadığında bir kenara atılan yararlı aptallar 
olmak yerine devlet olduklarına saf samimiyetleriyle inanır. Bu nedenle zorunlu askerlik, devletin dostu olduğuna inanacak 
kadar saf olan herkesin bol bol sahip olacağı ve egonun okşanmasını sağlayan şeye yöneleceği kibir çağrısı yoluyla bir 
süreç olarak geçirilir. Askere alınanlar rol için hazırlandıktan sonra, yalnızca devletin kullanabileceği ölçüde 
yetkilendirilirler ve devletin gücünü en ufak bir ölçüde bile tehdit edecek düzeyde yetkilendirilmezler. Bu casusların, 

kimin casus olduğunu ve kimin casus olmadığını bilmeden, kamuya açık bir şekilde, gizlice de olsa, halka açık bir 

şekilde halk arasında dağıtılması, bir paranoya ve şüphe ortamı yaratır ve bu da herkesin herkes hakkında casusluk 
yapmasına neden olur. Kitlelerin bilincine sızan kapsayıcı propaganda göz önüne alındığında, casus toplumunun yaratılmasını 
kolaylaştırmak için onları harekete geçiren bir anahtar açılmış gibidir. Her fırsatta, birisi bir başkasının mahremiyetinde 
kalan son köşesine bakıyor/gözetliyor, böylece bir başkasının bilgisinin hedefi veya nesnesi - Öteki olan efendinin kölesi — 
olma stresini yaratıyor. Bu efendi-köle diyalektiği, toplumda gerilim yaratmaya hizmet eder ve bu da artık toplum düzenini 
koruyan düşünce, duygu ve eylemin sonsuz küçük konformizmini sürdürmek için hiçbir yeteneği olmayan nevrotik 

ve çekingen insanların kaçınılmaz patlamasına yol açar. Kaçınılmaz istikrarsızlıktan, kitlelerin dev bir yeraltı 

panoptikon hapishanesi olarak içine atıldığı kapakların gittikçe daha fazla vidalanmasının yeni düzeni gelir. Ancak çok 
geçmeden, sürekli casusluk, kitle zihninin bilincine dayatılan medya haritası onların günlük gerçeklikleri olan bölgeye 
karşılık gelmediğinde, sorunu en başta yaratanların gözetlenmesinde kendini gösterir. Yeraltı bilinci gün ışığına çıkar ve halk 
uyanır. En azından bu ütopik rüya. Gerçek şu ki, kitlelerin basitliği onları zihnin yeraltı bölgelerine hapsolmuş ve 

böylece dünya görüşünün fantazisi ile beş duyu gerçekliğinin gerçekliği arasındaki ayrılığa rağmen en alt düzeyde 
tiranlığın uygulayıcıları olarak tutmuştur. Kitlelerin imdada yetişebilmesinin tek yolu, daha yüksek zekaları ve sabotaj 

vb. yoluyla daha yüksek ve hatta en düşük seviyelerdeki konumları aracılığıyla zihin manipülasyonunu aşanlardır. Paranoya 
iklimini körüklemek, kabın basıncını daha da artıracaktır. bu daha sonra hem casusların hem de casusların karşısında 


patlayacak 


usta. 


'Beyaz Şeytan ' 


Yahudilerin yarattığı bu karikatür, beyaz ırkın zihinsel elmasının içindeki meyveyi sürekli kemiren ve bu solucanı çekirdeği 
kemirmeye başlamadan önce çıkarmak için -elmayı adeta çürüten- bir zehir salgılayan aftlı solucandır. beyaz ırkın 


tohumu en çok olmalı 
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Özü 'beyaz Şeytan' nakaratı olan yıkıcı propaganda saldırısına karşı başlı başına bir kültürel praksis/ 

savaş olan bu dönemde siyasi praksisteki temel hedef. Karşıt öz, yalnızca beyazların içsel doğası olarak 

"beyaz Şeytan"ın iftira niteliğindeki iddiasının bir reddi değil, ne "beyaz melekler" veya "kurbanların alternatif/ 
olumlu tezi - hatta bu iyi-kötü ikiliği içindeki herhangi bir şey değildir. Yahudi psikolojisinde olduğu gibi yalan 

- iftira, iftira, günahın kefareti, toplu suç ve utanç vb. Bu doğa-karşıtı psikopatolojinin aşkınlığı, kendi 

doğasını ve bunu amaç ve işlevleriyle, boş düşlerde ya da gerçeklerden kaçmada, etrafındaki ekseni 

oluşturan kendini saplantılı psikolojik komplekslerde hiçbir yeri olmayan eylemiyle tanıyan 


kahramanca bilinçtir. bilinç döner (göbeğe bakma, suçlu bilinç, vb.). 


Bu kahramanca bilinç, tamamen dinamik ve tüm statik eğilimlerden (uyuşukluk, varlığın eylemsizliği) uzak bir 
varlık olarak benliğin öz farkındalığıdır, ancak bu dinamizmin içinde bu dinamizmi kullanmak ve kullanmak ve 
yönlendirmek için gerekli olan konsantrasyon derecesi, zihinsel güç vardır. durum ve bireyin tasawvur ettiği 
proje veya misyona yöneliktir. Dinamizm, bilinçli kontrolden biridir (rasyonel kontrol ama aynı zamanda 
bütünsel zihinsel güç yoluyla süper-rasyonel kontrol - ince beden bütünü olarak zihinsel, uygun uyum içinde 
onu oluşturan parçaların toplamının bütünlüğü ve bütünlüğü). Bu bilinçli kontrol, tüm alt güçleri hedefe 
yönlendirme gücü olarak toplanır, bu güçlerin harekete geçirilme derecesi, hedefin gerçekleştirilme 
derecesidir. Güçler kaosunun dikkat dağınıklığı ve zayıflığı, parçalanmaya ve amaca ulaşılamamasına yol açar. 
Psikopatolojiye saplanıp kalmak, yaratılmış zihinsel problemlerin durumlarında ikamet etmek, kahramanca bir 


bilince ulaşmamış olanların işaretidir, içsel düşmanlık geliştirerek düşmanları yenmek. 


Mesih deliliğinin ve Libtardizmin ideolojisi olan zihin kontrolü, dış düşman olan Yahudi tarafından beyaz 
nüfusun zihinsel donanımına sokulan içsel düşmanlıktır. Bunun amacı açıkça kaotik koşullar yaratarak 
düşmanı devirmektir. Yahudi, düşmanı "beyaz şeytan" veya "beyaz Şeytan" olarak damgalayarak, düşman 
gücünü yok etme ve kalan gücü, suçlu bilinçli günah kefaret programı aracılığıyla kendi güç kaynağına akıtmak 


için bir pil olarak kullanma gibi iki yönlü hedefe ulaşır. donanım çalışıyor. 


Güçler ve beylikler 'güçler' - : 
hüküm süren düzen, fiziksel dünyada kudret hakkı aracılığıyla elde edilir, ancak iddia, uysal ve zayıfların, 


kendilerinin elde etmedikleri veya yaratmadıkları şeyleri bu aynı güçlerden miras alacaklarıdır. Belki de gerçek 
anlam, uysallığın düşünce ve eylemde toplamla uyumlu bir şekilde yankılanmasıdır, oysa güçler basitçe bu 
statüyü, bu yankılanma biçimiyle zorunlu olarak bağlı olmayan araçlarla elde etmeyi başarmış güçlerdir - 

zorunlu değil ve zorunlu olarak da değil. Bu nedenle, güçler ve beylikler, kudret yoluyla güç elde etseler bile, 
uyumlu, "barışçıl" oldukları için zayıf olabilirler. Belki de kudret, uysallıkla güçlendirilir? Belki de bu alçakgönüllülük 
- eğer dürüstse - sadece uyumlu bir hareket tarzıdır, oysa koyunlara hükmetmek için koyun kılığına girenler 
gerçekte (boşuna güç ve güç kullanmalarına rağmen fiilen zayıf olmaları durumunda) mahkumdur. Koyun 
postuna bürünmüş kurtlar, güçlerini koruyabilecekleri o boş saat için - farkındalığından önce - sadece 

gözlerine yünü çekerken, kendilerini Varlığa uydurmuş koyunların uysallığı ve daha yüksek farkındalığı göz 


önüne alındığında keşfedilecek. koyunlar aralarında eterde bir karışıklık algılarlar, böylece 
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tabiri caizse, kaçınılmaz olarak (yeterli farkındalık sağlandığında) kurtları açığa çıkaracak ve gerçekte 


komiserken yoldaş yoldaş kılığına girdikleri yünlü giysiyi bir kenara bırakacak olan hayatın uyumu içinde. 


Uysallık ve zayıflık, Varlık ile ilgili olarak farklıdır - uysal olanlar, sonsuzla ilişkili sonluluklarının tanınması 
konusundaki alçakgönüllülüklerinde (alçakgönüllü hallerinde) güçlüyken, paradoksal olarak zayıflar, 
güçlerini kullanarak beylikler/oligarklar haline gelenlerdir. doğru suçlamalarına hükmedenler (aşağıda daha 


yükseğe ulaşmak, yanılsama veya oluşumun geçiciliği ortasında Sonsuzluk bilincini geliştirmek olarak doğru). 


Gerçek güç, konumla ilgili değildir, ikincisi bir kaza ve talih meselesidir - tesadüfen olabilir ve uygun 

koşullar sağlandığında gücün bir sonucudur. Pozisyonlar güçle kazanılır, ancak kişi bu pozisyonu elde etmek 
için baştan itibaren uygun bir güç derecesi veren bir pozisyonda olmalıdır - bunu sürdürmek, koşullara 
gerekli belirli şekillerde uyum sağlamanın veya durumu devam ettirdiği ölçüde sürdürmenin bir 

sonucudur. gücü destekleyen ve sürdüren aynı koşulları taşır. Tek başına güç, uysallık biçimini almak 

dışında hiçbir şey ifade etmez (fiziksel zayıflık veya çabadan vazgeçme isteği değil, yalnızca uyumlu eylem 
anlamında). 

Kuvvet, birleşik kuvveti kendisininkinden üstün olan çok sayıda düşmana direnen diktatör gibi formda olabilir 
ve çoğu zaman uygunsuzdur; çabaları kahramanca olsa da, doğası gereği kendi kendini kusurludur. Aklını 
saldıran kalabalığa boyun eğdirmek için kullanan diktatör, eğer böyle adlandırılabilirse 'uysallığını' kullanarak 


galip gelir - ki bu sadece nedenselliğin ve onun göreli güçlü ve zayıf yönlerinin farkındalığı ve daha iyi. 


Sansasyonalizm 

Modus vivendi'leri, her ne şekilde olursa olsun, kendilerini yalnızca bununla sınırlasalar da, duyuları 
geliştirmek olanlardan en iyi şekilde sansasyonelciler olarak söz edilebilir. Duyum, çok fazla sonuçsal 
düşünce (düşünme, muhakeme, vb.) olmaksızın duyusal izlenimlerin bilince çarpması, yalnızca duyguya ve 


limbik bilince dayanan bu bilinç modunun dayandığı eksendir; 


acı minimizasyonu ve zevk maksimizasyonunun çekim-itme yörüngesi. Bir güçler oyunundan biraz daha 
fazlası olan bu temel bilinç düzeyini aşamamak, bilincin duyu ve tepkisel kiplikleriyle serpilmesi ve sonuç 
olarak, yeni uyaranlar bilincin ses tahtasına çarptığında hızla unutulur. Sansasyonelciler, zihinsel yaşamları 
olmadığı ve aslında okültistlerin bahsettiği 'ölüler' oldukları göz önüne alındığında, kendilerini canlı 
hissetmelerinin tek yolu bu olduğundan, bu uyarımı ararlar. Gerçek yaşam zihinsel yaşamdır, duyuların 
yaşamı yalnızca yüksek benliğin geliştirilmesi için bir fırsattır ve yalnızca duyular dünyasıyla bu 

yüzleşme karşısında kendilerini kontrol edecek kadar güçlü olanlar Maya ve Miasma'ya doğru çekişini aşabilir. 


görünüş denizinde boğulmak. 


Sonsuz buz diyarı olan hyperborean bölgelerinde yaşayanlar, bunu ancak varlıkları aracılığıyla kendini gösteren, 
perdenin arkasında var olan dünyanın mobilyalarını oluşturan donmuş formlar arasında onları ısıtan zihnin 


ışıltısıyla yapabilirler. Maya'nın ve gülümseyen tanrıça bilgeliğinin mesken yeridir. 


Kalabalığın yuhalaması ve bağırışları onları ebedi mevcudiyete karşı körleştirir ve onları sessizliğin sesine 


karşı sağır kılar, daha kültürlü bir konuşmayla sessizliğin kutsallığını seslendirmekten aciz hale getirir. Aksine onlar 
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Bir kurşun ağırlığıyla hissetmek için zincirlenmiş maymunların konuşmasını konuşun. Varlıklarında çok canlı 
görünen kurşun figürlerden hiçbir felsefi altın çıkarılamaz, ancak yine de onları motive edecek daha yüksek 
bir ilkeye sahip olmayan kadavralardır. Gerçek yaşam, gerçekten yaşayanlara bahşedilmiştir ve aktif motor 


ilkeleri onları yıldızlı gök kubbenin kristal formlarına doğru iterken, onlar göreceli atalet içinde yaşayabilirler. 


Kuş beyinleri ; 
Liberal irrasyoneldir, tıpkı bir kuş gibi, dikkatini, geliştirmeyi ihmal ettiği ve onu kuştan/hayvandan yükseltecek 
olan muhakeme yeteneğinden daha büyük olan duyusal uyarımın daha büyük gücü aracılığıyla topladığı 
uyarana çevirir. krallık insanınkine dönüşür. 

Öz-disiplin eyleminden zevk almamanın zayıf iradeli liberal için dayanılmaz olacağı göz önüne alındığında, 

bu aynı şeyin, görevi onların gelişmesine yol açan yetilerin kullanımında zorunlu olarak başarısız olması 
gerekir. Bu nedenle, canavar bilincinden evrimleşmiyorlar, kendi aşağılık arayışlarının sinir bozucu hararetinde 
çürüyorlar. Akıl, soğukkanlı bir zihin, tutkulu doğadan uzaklaşmayı gerektirir; bu nedenle emeğin meyveleri, 
rasyonel insanın aksine liberalde tezahür eder, burada onlar besleyici kristalize ışık kadar olgundurlar, 
liberalde onlar sadece çukurlar ve taşlardır. Böylece liberal, geçici varoluşun sepetinde sonsuzluğun meyvelerini 
toplamaya hizmet eden -yalnızca zorluktan kaynaklanan ve yalnızca elde haz veren- disiplin yoluyla 

geliştirilen bu yetilerin körelmesi pahasına geçici hazzın kışkırtıcı yanılsamalarının peşine düşer. Liberal, 
ekmeyi başaramadığı tohumları gagalayarak, kendisinin en düşük derecede bir kuş beyinli olduğunu kanıtladı, 
çünkü bu aynı tohumlar sadece taşlığında çürürken, rasyonel kartalın meyveleri sindirilir ve tohumları, bilgi 


ağaçları oluşturmak için dışarı atılır. fazla toplanabilir. 


Bu Tantalus, akbaba liberal, tembel döngüleri 'iş' olarak adlandırılan ve günlük öğütme ona sadece uzun ölü 
leşlerin ekşimiş et ve sakatatını sağlayan, kültürün ve bilincin alçaltılmış leş tavuğu durumunda bir 

zafere ulaşır. Akılcı insan olan kartal, düşmanının canlısının terini parçalar ve böylece onun yaşam gücünü 
artırır. Bir anka kuşu olarak etoburluk durumundan Hindistan düzeyine yükselir - zihnin Cennetteki cennetinde 


sürekli büyüyen kendi yiyeceğiyle beslenir. 


Odaklanma ve dikkat eksikliği, bir ölüm yaşayan ve çarkta dönmek için ölen liberallerin ölüm çanlarıdır. Rasyonel 
insanın keskin ve nüfuz edici odağı, epifiz bezini harekete geçirir ve melekelerini güçlendirerek onu ebedi aleme 
doğru kanatlar; Asgard'a giden Bifrost Köprüsü, örümceğin illüzyon ağından, Maya'dan kaçtığı cennete 

çıkan merdiven, Zırhını ve savaş silahlarını, arzu ve korkunun mecazi tezahürleri olan görünen kara dullar ve 
tarantulalarla bütünleştirerek, onun için yalnızca kendisi üzerinde güç geliştirmesi için bir test alanı olarak çıkan 
boş zafer ve çekişmenin sahte gerçekliği samsarik bilincin fethi yoluyla kendisini taçlandıran, taçlandırılmış 


ve fetheden bir çocuk olarak civitas Dei'nin tahtına oturarak maddiliği aşmak için onunla savaşması gerekir. 


Zihinsel hapishaneler ve kritik mesafe: Çeşitli klasik şartlandırma prosedürleri yoluyla kişinin zihninin yapısını 
oluşturan duyum ve yansımanın toplamı olan zihinsel hapishanede yaşarken kritik mesafeden yoksun 

olmak. Bu zihinsel hapishanenin inşası, dünyayı bu zihin kontrol sürecinin kaleydoskopundan algılarken, farklı 
şartlanmalara sahip olanlar tarafından görüldüğü şekliyle gerçekliğin bilinmeyen, yabancı ve belki de 

tehdit edici olduğu için kişinin eleştirel yeteneklerini kör eder. 


Kaleydoskopun kendisi, algının temeli olduğu için algılanmaz, dolayısıyla hiçbir 
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Bu algısal aygıt (zihin kontrolü) kabul edilmedikçe veya olduğu gibi veya bir farkındalık meselesi olarak kritik 
mesafeye sahip olunabilir. Aksine gerçekliğin kendisidir. Zihin kontrolünün işlevi budur: Gerçeğin yerine 
fantastik olanı koymak ve insan popülasyonlarının yönetiminde zihin manipülatörlerinin yararına bu çarpıtma 
süreci yoluyla gerçekliği alt üst etmek. 

Bu zihinsel hapishaneden çıkmak, kişinin bir yabancı olarak geçmişinde in vivo olarak kritik bir mesafe gerektirir 
- hapishanenin dışından gelmelidir, hatta fiziksel olarak, şehrin kapılarından giren ve tamamen yabancı doğasıyla 
karşılaşan bir taşralı serseri olarak - eğer onun etkisi altında varlığında yozlaşmasa bile yeterince güçlü olabilir. 


Kaçmak için kişi sadece orada bir hapishane olduğunu değil, kendisinin de içeride olduğunu fark edebilmelidir. 


ve kendisini bundan ayırma yeteneğine sahiptir, yani, kendisinden ayrı olarak var olmasına rağmen, ayrılığın 
karşılıklı olarak bağımlı parçaların bir ayrımı olmadığını, ancak eski kurşununun dönüştürüldüğü aptal altının bir 
karışımı dışında, aranan altının olduğunu kabul etmelidir. kurşundan gerçek altına dönüşüm sürecinin acısını 
içermelidir. Bu süreç, irade gücünün demirden sert bir şekilde yoğunlaşması ve bunun zihin hapishanesinin 
rahatlatıcı yapısına önceki bağımlılıktan kopukluğu taşıması yoluyla bu aktörün kişiliğinden benliğin 


geliştirilmesini gerektirir. 


Kritik mesafe ayrılık duruşudur ve ayrılıktan doğar. Eleştiri kapasitesine sahip olmak için, kişi basitçe ayırt 
edilemez, ancak bu hapishanenin ve onun etkisinin temel bir özelliğinin ne olduğunu ve ondan sadece 


tesadüfi olarak ayrılabilecek olanı tanımak için yeterince gelişmiş bir sezgisel kavrayışa sahip olmalıdır. 


Pek çok kişi eleştirel mesafeyi geleneksel anlayışıyla, yani olumsuzlamalar ve Öteki'nin ifadelerini 
nitelendirmeyle karıştırır, ancak eleştirel mesafe gerçekten perspektifle ilgilidir - daha önce belirtildiği 
gibi bir ayrılma, bir olumsuzlama süreci değil, anlaşılır bir toposta Kendini Öteki karşısında 


konumlama - bakış açısı - hangisinden ... olmadan iç formu kavramak için. 


Yetkiler ve prenslikler 1 Gü : 
dağılımı, tüm varlıkların toplamının iç yapısı temelinde paylaştırıldığından ve zorunlu olarak kendisine adil 


payından daha fazlasını tahakkuk ettirdiğinden, Kişisel kazanç ve gücün (zorunlu olarak) Başkalarının pahasına 
artması Diğerlerinden alır, tabiri caizse eterde boşluklar yaratır, bu da kaos ve uyumsuzluk yaratır ve bu 
uyumsuzluğun nedenine karşı belirli tepkilere yol açar. Bu nedenle, beylikler varlıkla uyum içinde olmadıkları, 
ancak henüz saban demirlerine dönüştürmedikleri ve kaçınılmaz olarak yerinden sökülecek olan savaş 
aletlerinde sarsıcı bir kakofoni yaratırken yalnızca sempatik bir rezonans görünümü yarattıklarından yalnızca 


bir saatliğine hüküm sürebilirler. gerekli sert tepkiyi vererek kavradılar ve kendi aleyhine döndüler. 


Mezarları için toprağı kazmak için saban demirleri dövülecek ve böylece kurt, koyunlarının giysilerini bıçakla 
kestirecek, kanı kadehte toplanacak ve ölüm ağacına dönüştüreceği hayat ağacını sulamak için kullanılacak. 


İçinde yüzdüğü kan nehirlerine tek çözüm, kan mektubunun kan kurban etmesidir. 


Böylece uysallar dünyayı Dharma'ları aracılığıyla miras alacaklar ve güçler ve beylikler karmaları aracılığıyla 
eylemlerinin belirli etkilerinden kendilerine karşı bir geri tepme etkisine maruz kalacaklar. Zayıflık, kişinin 
eylemleri ile bunların sonraki etkileri arasındaki nedensel ilişkileri anlamadaki başarısızlıktır, güç ise tam tersidir. 
Aynızamanda bu etkileri somutlaştırmak için gerekli itici güçtür ve bunun uygun şekilde kullanılması ve 


kullanılması muhakeme fakültesinin görevidir - bilgenin gücüyle birleşen ilkelin gücü. 


Machine Translated by Google 


gerçek güç anlamına gelir, oysa fiziksel görevler gerekli olduğunda maddi dünyada ikisinin de gücü yeterli değildir. Elbette 
bilge kendi içinde belki de en iyi ihtimalle kas aygıtının tükenmesiyle kendini tüketen gaddarlık ve şiddete koşullanmış 
olabilecek herhangi bir vahşiden daha büyük bir irade barındırır, halbuki bilgeninki sonlanma noktasına kadar 


sonsuza kadar devam eder. fiziksel aracın. Alçakgönüllülük bilgede, zayıflık vahşidedir. 


Bilge, sonsuzluğun yanılsamanın vahşisine ortak olur, oluş nehrinde yıkanır ve kabilesinin bir başka karbon kopyası olarak 
dünyaya geri döner. Bilge burada olmayı seçer ve görevi tamamlandığında, kendisini de yanına alarak ve maddi düzlemde 


yalnızca bir araç olarak kullandığı ödünç alınan mülk olan eskimiş giysileri bırakarak ayrılır. 


Vahşi, dünyanın prensleri olan güçlü kurtları alt etmeyi başaramaz ve kendisini bilgelik ve doğru eylem eksikliği nedeniyle 
köleleştirilmiş bulur. Her zaman doğrulukla hareket eden bilgeler, dünyanın prensliklerini oluşturan o yok edici gücün 
yok edilmesine yönelik doğru eylemlerini koordine etmek için komplo kurarlar. Olumsuzluğun olumsuzlanması, 


sonlunun sonsuzla uyumlanması yoluyla Varlığın himayesi altında uyumun bir olumlanması haline gelir. 


Beyaz yıkama 


Daha beyaz, daha parlak bir dünya yaratmak için gereken etnik temizliği başlatmak için ne gerekiyor? Toplumu beyaza 
yıkamak ve Aryan ırkının beyaz mermer saraylarının etrafında koruyucu bir bariyer olarak yarattığı beyaz çitlerdeki 

pisliği temizlemek için mi? Maddi rahatlıkların yozlaşması ve kadınsılığıyla yıkılmasına izin verilen bu bariyer, yine beyaz ırkın 
yerleşik itibarı sayesinde yok olan zorlukların yokluğu göz önüne alındığında, bu tahkimatların bütünlüğünü test 

etmedeki başarısızlık. bolluk içindeki rahatlık yozlaştı ve böylece eski öfkelerinin neden olduğu korkuyla bir 

zamanlar saldırıdan alıkonulanların gözünde itibarlarını lekeledi. Şimdi çürüyen savunmalar, düşmanın çevreye nüfuz 
etmesini ve kendilerini dejeneratif zehirlerle sarhoş ettikleri mermer saraylar inşa etme gücüne sahip, güçlü ve tartışılmaz 
atalarının soyundan gelenlerin kadınsı ve korkak karakterlerine tanık olduklarında daha da cesaretlenmelerini sağladı. 
'Kahverengileşme', bu durumun vardığı ve beyaz halkın olanak sağladığı çürüme sürecidir. Bu kararmış dünyayı "aklamak" 
için en sert önlemler gereklidir ve kaos ne kadar büyükse tepki olarak beyaz yıkama da o kadar büyük olur - çünkü gösterişli 
mücevherler ve altın pullar üzerini örttüğü için eski zamanların rahatlığı ve kolaylığı bir kenara çekilecektir. Bir zamanlar 
berrak gözler ve bu felaketin ortasında, kaçınılmaz ayrık seçimle -cezaya giden yol ya da cennete giden yol- yüzleşmek 
zorunda kalacak uyuyan Aryan devi yükselecek ve bu seçimin biçimi savaşma isteği olacak. 'Özgürlük, eşitlik, kardeşlik' veya 
'insan hakları herkes için eşit' vb. değil, hayatta kalmakla ölüme. Gaia aleminin 'beyaz şeytanı' olarak günahın kefareti için bir 
suçluluk kompleksi ve ahlaki zorunlulukla gereksiz ayrıcalıkları ve boş yaşamları yoluyla enfekte olan en şımarık ve çökmüş 
kalitede olanlar dışında kendileri herhangi bir değere sahip olmayacaklar. 'yerli insanlar. Bu ayrıcalıklı birkaç kişi daha az 
ayrıcalıklı hale geldiğinde ve/veya daha az ayrıcalıklı hale geldiğinde - kaçınılmaz olarak - araç ve gerekli koşul olarak özgürlük 
ve eşitlik değerleri silinecek ve güçlünün yasası ve doğanın buyruğu, değirmen taşlarını bir kenara atarak üstünlük 
kazanacaktır. Kendi türlerinin zerreciklerini kurcalarken Öteki'nin gözlerindeki kirişleri tanıyamayan beyazların boyunlarına 
asın. Dünyanın beyaz badanası demirden ve kandan yapılacak ve zorunluluğun demirden yasaları doğa karşıtı sahte 


putları yıkacak. 
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Taraftarları ya doğal emirlerine ne derece başarılı olursa olsun hizmet eden en büyük ikiyüzlüler olacak ya da 


mümin olarak kalacak ve orakçının tırpanının çamuru ve kanıyla yıkanıp gidecek. 


Açgözlü kara el dış yardım : 
— efendinin, onu daha iyi yönetmek ve kontrol etmek için boynundaki ipeksi ipi sıkmanın bir yolu olarak köleye 


verdiği armağan. Köleye daha fazla özgürlük verildiğinde, boş zamanlarında ve ipek ipinin kesilebilmesi için 
efendisi tarafından kendisine bahşedilen gelişmeyi fark eder, her düşüncesinin bağlı olduğu armağanlarının 
zevklerine rağmen içinde tohumlar yeşermiştir. belki onun da usta olabileceği fikri. Bu nedenle, nefret etmeyi 
öğrendiği efendisine karşı planlı darbesinden sonra kendisine yardımcı olacak kaynakları sürekli olarak bir araya 
toplayarak, beyaz adama karşı kıskançlık ve nefretle kıvranıyor. Kendisini bağlayan ipeksi ipi kurnazlıkla ve 
kurnazlıkla yontuyor, kurban bıçağını ustasının kalbine saplayabilme umuduyla keskinleştiriyor - kral olmak 

için kralı öldürmek, çünkü sonsuza dek bilinçaltında bir tanrı olmasa da bir kral olarak doğduğunu. Açgözlü 
zihninin doğası öyledir ki, hiçbir fayda tatmin etmez, hiçbir miktar kan onun kazanma susuzluğunu gidermeye 


yetmez. 


Böylece efendi, vahşi köleyle yer değiştirmeye ve pelerinini vahşiye vermeye istekli olsa da, bu koşullar altında 
dünün efendisi yarın kendini sadece cüppesini soymakla kalmayıp kanı çekilmiş olarak da bir mezarda 


bulacaktır. 


Açgözlü karanlık elin çözümü, yalnızca bileklerine ipek bir kordon dolayarak onu aşırılıklarından -şeytanın işini 
yapan aylak eller- alıkoymakla gelmeyebilir, ne demir kelepçeler belki yeterli olacaktır, ama ne olabilir onu 
ayırmakla tehdit eden? el, onu canlandıran bedenden kurnazlık ve hilebazlığın becerikli üyesi. Demokles 

kılıcı, herkesin herkese karşı savaşıyla, doğal olmayan hayali değerlerle -özgürlük, eşitlik vb.- çıldırmış bir 


dünyada kılıç çekiyor. İhlal norm olduğunda, yasa onu korumak için demir ve kan gerektirir. 


Aryan ırkına (Yahudilere) karşı iktidar için yarışan fırsatçılar, büyük ölçüde zihin kontrolleri yoluyla yarattıkları bu 
durumu, vahşi ırkların açgözlülüğünü kendi varoluşlarının kaynağı olan kendilerinden daha iyi olanlara karşı 
kışkırtmak için isyana teşvik ederek kullandılar. ve muhakeme eksiklikleri ve kasıtlı duygusallıkları göz önüne 
alındığında, onları kuduz köpekler gibi efendinin hayırsever beyaz eliyle tuttukları ip üzerinde ustanın üzerine 
atlamaya iten, tamamen cahil oldukları gerçeği. 

Bu şeytani sinsi hırsızlar -Yahudiler- materyalist açgözlülükleriyle göz diktikleri dünya ve kaynakları üzerinde bir 
zafer kazanmak için yeni kelepçeler oluşturmak ve suçlamalarını - çamurları - zincirlemek için bu durumu istismar 
edeceklerdi. İpi ve uçlarından birbirine bağlanmış köleleri tutan el, gerçek gücün elde edilmesini sağlayan 

araç değildir; daha ziyade, görünen gücün dizginlerini elinde tutan daha zayıf olanı parçalayabilen elin kendisidir. 


Bu sayede zafere ulaşılır. 


Kaybederek : 
kazan Bu, Mesih deliliğinin temel ilkesi, temeli ve yönelimidir. Başkalarının bir zafer kazanmasına izin 


vermek (bu, İsa deliliğinin 'erdem olarak zayıflık' değerleri nedeniyle yalnızca görünür olarak kabul edilir), 

kişinin kendi zaferini sağlamanın bir yolu olarak, görünen (göre) iken kaybedene dikenli tacı vererek bu 

duruşa) galip altından birini giyer. Parıldayan tek şey, ilahi Shekinah veya Mecdelli Meryem tarafından, 

kendi kendini güçlendirmenin bir yolu olarak tanrı denen dış otoritenin önünde eğilen özverili kişinin alçakgönüllü 
ezasının üzerine yukarıdan serpilen ruhsal büyünün peri tozudur. Böylece kendi nefslerinin sunağında 

kendilerine kurban olurlar. 
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Onların "kaybederek kazanma" psikolojisi, içsel girintilerinde, düşmanları yenmenin bir yolu olarak hilelerden 
ve tuzaklardan yararlanması gereken ve kendisine düşman olan herkesin düşman olduğu, doğası gereği 
aldatıcı ve sinsi olan Edomit bilincinin solucan benzeri kurnazlığını kıvırır. Kendileri aşağılık ve çamura bulanmış 
hödükler, insan toplumunun dışkısında sürünen ve kendini aç bırakarak Sezar'ın üzerinde şişmanlayan sinsi 


solucanlar değillerdir; güçlü adamın sapanları ve okları. 


Zaferin koşulu olarak sahte alçakgönüllülük, kendini beğenmişlik sözleri yanlış bir bilinçtir. 

Öteki aldatmacanın koşulu olarak kendini kandırma - kişi, yanlışın gerçek olduğunu bildiği ölçüde kendi 
"gerçeğine" inanır - ancak bilinçaltında, yeraltı derinliklerinde yanıltıcı bir akıl yürütme sürecinden ya da 

daha doğrusu bir irrasyonel ayrışma sürecinden geçtiğini bilir. kendi apaçık sahteliği hakkında kendini 
kandırmanın yolu. Gerçeği bilmeyi reddetmek, onun yerine kendi özel hakikat markamızı koymanın ilk adımıdır. 
İnkar içinde yaşamak, gerçekliğe sahip olmayan, yalnızca hüsnükuruntu ürünü, hoş bir fantezi, kişiyi yüzleşmek 
için çok zayıf olanlar için hoş bir zihinsel sarhoşluk durumuna sokan uyutucu bir zihin likörü olan şeyi onaylamanın 
ilk adımıdır. hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşmek ve benlik bilincinin dolabında gizlenen şeytanlara, 

gölge benlikleriyle yüzleşmek. Kasıtlı (ancak kabul edilmeyen bir şekilde zihnin köreltilmesi, uygun 

olmayanların hayatın sorunlarına çözüm bulmasıdır: şişeye veya İsa'ya başvurmak - kuzunun kanı veya 
sarhoşun burbonu. Kendini beğenmişlikten sarhoş olmak zaferi gösterir. yakın: "Zaman yakın" ve şehitler çul ve 
sade keten kuşanarak kendilerini hazırlıyorlar, gittikleri beyazlı mezar onları Elysium'a doğru göğe çekmektense 
uçuruma yutmayı bekliyor. Meleğin arpı maudlin cenaze şarkısını şu şekilde çalar: şehit olan cesetler zafere 


yürüyor, ölüler ölüleri gömüyor. 


Teoride ve pratikte günah keçisi ilan : 
etmek Yahudilerin maruz kaldıkları Karma'yı beyazlara aktarma girişimi, zaman, yer ve 


köken (neden) bakımından belirli olan Karma'nın yanlış anlaşılmasının klasik bir örneğidir ve bu 
Karma'yı daha önce yaşamış olan Başkalarının omuzlarına kaydırılamaz. bu eylemlerle hiçbir ilişkisi 
yoktur, onların nedensel faili değildirler ve bu nedenle onlara 'düşmüş adam'/günah keçisi olarak 
dağıtılacak sonuçları yoktur. Nedenselliğin Diğerlerine kayma girişiminin özgüllüğü göz önüne 
alındığında, Kişinin kendi eylemlerinin sorumluluğu/tepkisi/sonuçları imkansız bir aktarımdır, çünkü 
Diğerleri (nedensel faillerin kendileri) inandıkları şeyi boşaltmaya çalışsalar bile etki nedenle bağlantılıdır. 
yanlış bir şekilde kendi eylemleri veya ihmalleri olarak üstlendikleri 'günah' veya 'suçlulukları' (doğru 
davranamamaları). Bu, cehalet içinde çalışanlar veya başka birinin günahlarının yükünü isteyerek 
taşıyanlar için en iyi ihtimalle Dharma'yı veya Diğer karma biçimlerini oluşturur. Bir önceki karmik 
yük, birisini ağırlığı altında ezmeden ancak o kadar uzun süre kaydırılan bir yük olabilir, çünkü 

geçiş süreci kendi karmasını oluşturur. Böylece Yahudi, tanrının gazabından kaçan, nihai yargıda 
intikamdan kaçmaya çalışan açgözlü bir hırsız olarak tasvir edilir, çünkü o, hem biyolojik / ırksal olarak 
hem biyolojik / ırksal olarak öjeni ve ırk karışımı bir sapkın olarak varoluşunda karmanın somutlaşmış 
halidir. doğal yasa ("türden türe") ve davranışsal olarak (zina günahının bir işlevi, yani ırk karıştırma, 


Öteki'ne karşı her türlü biçimde (hırsızlık, soykırım, entrika, cinayet vb.) 


Teorik olarak Yahudi, kısmen de olsa, iyi eylemlerin kötü eylemlere karşı dengelendiği ve failin orantılı kazanç 
veya kaybına katkıda bulunan bir muhasebede hesaba katılması gereken ekonomik karma modeline abone olur. 


Tüccar zihniyeti, daha aristokratik bir zihniyetin, yani 
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Karmanın özgüllüğü, onur ve bütünlük ilkesiyle bağlantılıdır; büyük ya da küçük tüm eylemlerin failin tezahürleri 
olduğu ve mükafatını almak ya da günaha katlanmak için sonuçları da yalnızca kendisine ait olan, failin 
münhasır mülküdür. maliyet ve alakasız türden daha büyük hiçbir mal, madeni parada üretilen kötülüğü 


dengeleyemez. 


Günahın aktarımı kavramı bu şekilde açıklanırken, geriye tarihin tahrif edilmesi ve medyalarını sürekli 
karalama taktikleri yoluyla Yahudiler tarafından beyaz üstünlüğünün ayak bileklerine kaynak demirleri olarak 
hizmet eden "babaların günahları" konusunu tartışmak kalıyor. beyazlar da dahil olmak üzere insanları 


Yahudilerin en büyük düşmanı olan heteroseksüel beyaz erkeğe karşı çevirmek için kullanır. 


Karmaya maruz kalan bazılarının eylemleri, sempati ilkesi/yasası veya benzeri yoluyla sonraki nesillere sihirli 

bir şekilde aktarılır - babalar kendi suretlerinde oğullar doğurur ve onların özelliklerini/niteliklerini alan oğullar, 
atalarının karmasına maruz kalır. Bu böyle olabilir, ancak yine yalnızca özel olarak ve bir grubun bazı üyeleri 
Diğerlerine şiddet uygulasa da, o grubun tüm üyeleri bu günahların boşaltılmasından yalnızca sözde 

sorumlu olacaktır ve yine yalnızca yüzeysel ve orantılı olarak belirli atalar aracılığıyla izlenip bu şekilde 

dağıtılacaktır. kollektif aracılığıyla. Bu nedenle, Yahudilerin kendi günahları (kölelik vb.) için beyazları günah keçisi 
yapma girişimleri, spesifik olmadığı için başarısız olur ve aktarım eyleminin kendisi bir karma olduğu için kendilerine 
ve onların soyuna karşı geri tepme olarak iki kez başarısız olur ve böylece Beyaz adamın, acımasız ağırlığı altında 
kaçınılmaz olarak ezilecek olan kendi atalarına yanlış bir şekilde - ve genellikle beyaz adamın itibarına - yüklenen 


bir yük. Babaların günahları oğulların kanıyla kefaret edilir ve Yahudilerin durumunda kan sokaklarda akacaktır. 


Uygulamada günah keçisi arama, günah keçisi için belirli karma veya olumsuz veya olumlu sonuçlar üretmeye 
çalışır, kişiye ister kötü niyet ister şöhret nesnesi olsun, kişiye aktarılan düşünce enerjisi sayesinde kendi 

kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratır. Böylece hedefler, kitlelerin düşmanlığına maruz kalmak için kurulur 

ve bu, negatif veya pozitif düşünce enerjisinin çekicileri veya mıknatısları olarak hizmet eden ve sapanlara ve 
oklara maruz kalmaya veya galerinin görkeminde güneşlenmeye zorlanan devlet figürlerinin sebebidir. 
Bastırılmış kinlerini veya bağlılıklarını açığa çıkarmaları için onlara bir buhar vanası verildiği düşünüldüğünde, 
ikincisi bir manipülasyon aracı olarak daha kolay kullanılır. Bu totemik nesneyi oluşturmak, negatifin dikkatini 
dağıtmanın veya pozitif düşünce enerjisinin çekiciliğinin bir aracıdır ve bu enerji daha sonra karmik/dharmik 
kuklalarını kontrol edenler tarafından çekilebilir. 

Bununla birlikte, kukla ustası rolünü oynamanın da karması yok değildir, çünkü kişinin karmasının yansıtıldığı bir 
başkasını manipüle etmesi, sorumluluktan kaçma, kaynağına ve kökenine bağlı gerekli eylemi yerine getirememe 
olarak karmanın kendisidir. , yani nedensel fail olarak kendisi. Kişinin kendi mülkünü ince bir aldatmacayla 
Başkalarına yansıtmaya çalışması, kendisine ait olan ve her zaman kendisine ait kalacak olan bu mülkü kendi 
üzerine çalmak ve böylece daha önce belirtildiği gibi iki kez günah işlemek demektir. 

Günah keçisinin suç ortağı olduğu ve özellikle kendi karmasına sahip olacağı ölçüde, ancak bu hiçbir şekilde kişinin 
banka hesabının defterindeki ilk kara lekeyi hiçbir şekilde telafi etmez; ahenkli olarak ve tersine, genel bir 

eşitlik anlamında değil, kişinin niteliklerine ve sıfatlarına göre özel olarak hakkı olan şeydir. Güneşli sinsi hırsız 
tarafından patenti çalınan bir dahi, daha sonra düşen adam olarak başka bir masum parti kurar, ancak yine de 
mülkiyetini sürdürür, icadının Dharma'sını kaybetmez, yalnızca adı buluşa eklenirse elde edeceği ünlüyü 


kaybeder. Sinsi hırsız, günah keçisi ilan etmesine rağmen karmasını boşaltmaz. 
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Beyaz Şeytanlar : 


Çeşitli kisveler altındaki bu karalama etiketi, kendisini Mesih'in hegemonyasından türeyen 'evrenselcilik' denilen mevcut 
psikopatoloji iklimi altında beyaz halka saldırmak için nihai sopadır - tarihi boyunca beyazların vebası olarak hizmet etmiş olan 
delilik. Bu "Şeytan" ya da "Şeytan" etiketi ve beyazlarla olan ilişkisi - Yahudiler tarafından beyazlık gerçeği ile "Şeytan" kurgusu 
arasında sürdürülen sahte bir çağrışım - beyazların kimliğini idealist bir şekilde, numenal olarak inşa etmeye hizmet etti. Aksi 
takdirde beyaz kimliğin sağlam temelinde yapısal kusurlar yaratan ilgisiz ve ilgisiz yapılar ('Şeytani', şeytani) üzerine. Akıl, beden 
ve ruh alemlerinde kahramanca bir varlık türü olmanın "suçluluk" ve "utanç", beyaz yönetimin başka türlü sağlıklı bedenine 
sokulan veba mikropları olmuştur. "Evrenselcilik"in psikopatolojisi, eşitlikçi "ilk son olacak" ve tam tersi, kişiyi daha iyi bir 
varlık/benlik inşa etmeye ve geliştirmeye değil, yaşam olanın intihara meyilli bir yadsımasında kendine karşı dönmeye yönelten 
ideoloji budur. sahte madeni paranın gerçek mallarla değiş tokuş edildiğini, kişiyi uysal ve zayıfın (beden ve ruhun yanı 

sıra uysal ve zayıf zihin ve zayıf) ötesinde bir varlık kılan iç güç için mistik bir ruhsal iyiliğin gelecek vaatlerinin ve müjdesinin 
madeni parası olduğunu teyit etmek ). Böylece, sözde-ruhsal yaşamlarının onlara yaşamdan ve ölümsüzlükten daha büyük 


bir yaşam ve ölümsüzlük bahşettiğine inansalar da, yaşayan ölüler olarak bir ölüm yaşarlar; 


Diğer tapınma ve olumlama yoluyla kendi kendini yok etme. Liberallerin vampirlerden önce gönüllü olarak kan akıtması, yaşam 
güçlerini Ötekilere verir, onlar da daha sonra güçlerini artırmak için canlılıklarını kuruturlar. 

sahip olmak. 

İsa'nın tarzında kaybederek kazanma umuduyla günahın 'beyaz Şeytan' olarak kefareti, kişiye sadece etini parçalamak için 
dikenli bir taç değil, aynı zamanda 'yaparsan lanetlenirsen yapmazsan lanetlenir' gibi bir deli gömleği verir.. Tek çözüm, bir 
'kurtuluş' aracı olarak (zayıflık ve kendini alçaltma yoluyla maddi dünyadan) kendi dışınızdaki dış otoriteye güvenme anlamında 
'inanmaktır". Liberal ile paralellik, kollektife güvenme (onların dış otoritesi veya İsa'yı anımsatan 'tanrı') ve tanrıçaları Gaia'yı 
kirleten bir tüketici oldukları için günahlarının kefareti şeklinde var olur. Onlar günah içinde yaşayan 'beyaz Şeytanlar'dır ('yerli 
halklar' olan Gaia'nın kuzuları olan evrensel/küresel siyah, kahverengi, sarı ve kırmızı 'kurbanlara' karşı günah işleyen ırkçı 
sömürgeci köle tacirleri ve emperyalistler olarak) masum ve ırkçılık günahından arınmış vb.) 'Suçluluk' ve 'utanç' retoriği ve 
psikopatolojisi, taraftarı olanların egosunu okşayarak işler. Gücü ima ederek mühtediye şeylerin sebebi olmanın önemli 
olduğunu hissettirir ve kişinin 'günahını' veya 'hatasını' kabul etmesi, günaha üstünlük ima etmek ve böylece nefsin önünde diz 


çökmek anlamına gelir. 


İftiranın 

sosyal vb. işlevi, (iftiracının) ahlaki aşağılamayla çevrelemeye çalıştığı karakterlerin kutsallığını bozmak ve onları ajan olarak 
kullanarak yararlı aptallar veya kötü niyetinin araçları olarak askere alacağı kişilerin zihinlerinde bir izlenim yaratmaktır. 
karalama iradesinden ve nihayetinde güç iradesinden. Bu, ille de ellerini kirletmek için gitmeyen, ancak Diğerlerini hedefe 
olumsuz bir şekilde davranmaya ikna ederek düşmanları/hedefleri düşürmeye çalışanların taktiğidir; bir düşman - düşmanı 
hadım etmek için kişi Diğerlerini kendi düşmanı yapmalı ve itibarının potansiyel olarak zarar görmesi ve buna bağlı olarak 
gücünün azalması veya yalnızca zayıflık/daha az akraba olması durumunda onlarla kendi başına savaşma isteği veya yeteneği 


yoksa, onları kendisine karşı çevirmelidir. hedefe güç verecek olan 
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Aksi halde muhalefete boyun eğdirin. İftira, dolaylı olduğu için etkilidir ve buna karşı daha açık davranışsal 
biçimlerde tepki gösterenler, tanıkların olumsuz tepkisine maruz kalanlardır; rakibin kaybı ölçüsünde çıkar 
sağlayan iftiracı. İma, 'normal uyanık bilinç' olarak adlandırılan, ancak yalnızca hiper-bilincin paranoyak 
farkındalığı tarafından algılanan, radarlarının altından uçan inceliktir; standartlaştırmayı SOP'ları olarak kullanan 
bu manipülasyon örümceklerinin altında yatan mekanizmaları değil, yalnızca yüzeysel görünüşleri algılayan, 

bu tuzak ağını kurbanı tuzağa düşüren ve onu güvence altına alan görünmez kararlı sosyal ilişkiler 

iplikleriyle ören 'goyim' veya ölüler olarak. iftiracı örümcek tarafından kanlarının vampirleştirilmesi için 
matrislerinde. İftiranın özünde kalıcı bir etkisi, nesnesine eşlik eden kalıcı bir varlığı olduğu düşünüldüğünde, 
kişinin itibarına bağlanarak ve özünü lekeleyerek, sanki iftiracı sözlerine zehir karıştırmış gibi olur. iftira 


nesnesine yansıtıldı ve ikincisi hastalıkla aşılandı. 
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Hive Mind'a hoşgeldiniz ............. 


Parazit sınıfı: Kendini insancıl servet yeniden dağıtıcıları olarak atamış, parlak bir ikiyüzlülük gülümsemesi 


takıyorlar, gerçek niyetlerini gizlemek için uygun bir cila takıyorlar - evrensel insanlık adına 'savaştıklarını' iddia 
ettikleri suçlamalarının kanını vampirleştirmek ve emmek (kadın türü, şey türü), yani yerlerini yaratıcı deha ve 
üretken emek yoluyla kazanmış olanlar. Kendilerini gölgede bırakanların başlarını kesmeye çalışırlar, böylece sosyal 
gökkubbenin tanrısı, en parlak yıldız ve etrafında her şeyin döndüğü merkezi güneş ve vergilendirme ve üreticinin 
servetinin kamulaştırılması yoluyla azami vampir kan akıtımı için çok konumlanmış olan en parlak yıldız haline 
gelebilirler. adı 'numanitas' vb. Parazit sınıfı yerlerini hiç kazanmaz, ancak gönüllü hizmet yoluyla veya her 


zaman heteroseksüel beyaz bir erkek olan yapımcının 'kurbanlara yardım etmesi' yoluyla liyakatli bir görünüm yaratır. 


Özünde tamamıyla Yahudi olan bu asalak pratiği, her ikisi de kendilerini yalnızca bir adalet aracı (ilahi ve/veya 
dünyevi) olarak temsil eden ruhani Yahudiler olan sağ kanat Christard ve sol kanat Libtard'da tekrarlanır, ancak 
gerçekte yalnızca vergilendirme şeklinde şantaj paraları ödemeye istekli olmayan rakipleri ezen kadife eldivenli 
demir el. Parazit, kitle imha silahlarının (özel ordular, paralı askerler vb.) önceden geliştirilmesi yoluyla komünist 


kitle inşa silahları geliştirmiştir. 


Asalak hiçbir şeye katkıda bulunmaz ve her şeyi alır, en eşitsiz eşitlik; Kim yukarıda duruyor 
asalağın ahlaki göreceliliğine ve durumsal etiğine uyacak şekilde sürekli yeniden yapılan yasaya tabi olduğunu 
iddia ederken, cömertliğine bağlı olanlar ve etkisi altına alınanlar üzerindeki güç/etki alanını genişletiyor. 


toplumsal alanın bağımsız üretici ve yaratıcı unsurlarını ortak düşmana karşı kendi safına devreder. 


Parazitin becerisi, başkalarının davranışlarına ve nasıl davranılacağına dair keskin bir farkındalık yoluyla geliştirilir. 


bir yandan aşka hitap ederek onlara sevinmek 


- ve yeterince güvenli bir pozisyondayken - diğer tarafta korku ve acı tehdidi. Psikolojik teknolojisi, duyarlı varlıklar 
arasındaki tüm ilişkileri zevk ve acıya indirgeyen ve bunların dayatma veya geri çekilme araçlarını kontrol 

eden Pavlovcudur. Düşmanı bilmek, onları anlayarak kontrol etmek, onları istenildiği zaman manipüle 

edilebilecek bir bilgi nesnesi haline getirmektir. 

Bu, parazitin özel becerisidir, konağının dikkatinden kaçmak için hararetli bir paranoya düzeyine yükselen yüksek bir 


duyarlılık ya da onu vücudundan kovma umuduyla ona karşı şiddetli tepki vermesidir. 


Politik olarak bu, tabiri caizse "her pastada parmakları" olan şişkin bir bürokrasi olarak tezahür eder. 
sistemde bir isyan veya istikrarsızlık işareti olarak hizmet eden hızlandırılmış bir nabzın herhangi bir işaretini 
sonsuza dek araştıran dokunaçlar. Parazitler sonunda doymak bilmez açgözlülükleri içinde kendilerini tıkayarak 
kendilerini yok ederler ve ev sahibi vücut hala hayattaysa onları dışkı olarak atar - genellikle kan akarak ölür ve 
parazit de onunla birlikte gider. Her halükarda durum 'kaybet-kaybet' ve asalağın her ne şekilde olursa olsun 
yok edilmesi çözüm 'ne pahasına olursa olsun'. Böylece ayırıcı bir seçim sunulur: "ya paraziti kovun ya da 


hızlandırdığı bir ölümde sizinle birlikte olmak yerine sizi öldürmeden önce ölmesini umun". 


Asalaklık, bir başkasının mülkü olan şeyi - yaratıcı çabasını, enerjisini vb. alarak, tipik olarak kendisini para 
biçiminde cisimleştiren karmik praksistir. Dharma, ödül beklentisi olsun ya da olmasın katkıda bulunmaktan, bir 
başkasını vermekten ve zenginleştirmekten oluşur ve asalağın Öteki'ni alıp yoksullaştırması durumunda olduğu gibi 


değil. Parazit, bahşeden bir karma üreticisidir. 
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kaynaklar/zenginlik, vb. bir dharma üreticisidir. Biri olumlu ilişkiler kurar; diğeri onları yok eder ve olumsuz 
ilişkiler/uyum kurar. 


Zor "ya-yya da": Liberal demokrasinin düdüklü tenceresi bir kez ısındığında, yalnızca zor "ya-ya da", ısıyı kapatmak 
ya da geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar patlatmak ve hatta tatbikat yapmak olacaktır. İlk seçeneğin 
ikincisi kaçınılmaz olabilir. Bu ayırıcı seçime kulak asmayanlar, kaderlerini iptal ederek kaderin ödülünü almaya 
mahkumdurlar. Zamansal değişimin seyri boyunca, seçenekler daha sınırlı hale gelir ve kaçınılmaz olarak 
savaşın ve belki de yaşamanın veya teslim olmanın ve kaçınılmaz olarak ölmenin ayrılmasına neden olur. Bilerek 
cahiller bir kez köşeye sıkıştırıldığında, geriye hiçbir seçenek kalmaz, yalnızca yeni bir şafağın karanlık 
olasılığıyla veya sonun ateşli fırtınasıyla yüzleşmek kalır. 

En azından bu durumla karşılaşıldığında, kişi kendi içsel eğilimlerine, kendi içsel doğasına göre nasıl hareket 
edeceğini ve buna göre hareket edeceğini bilecek - daha büyük bir güce sahip olan dış Öteki'ye itaatkar bir 
şekilde boyun eğmek ve kurtuluş için dua etmek veya ölümüne savaşmak ne olursa olsun rakibe karşı. Kaderci 
ile kader adamı arasındaki farkı yaratan seçim budur; iradesine uyan ve kendi kaderini tayin kavramından 
bihaber yaşayan, onu kendi içinde somutlaştıramayan, ancak Mısır'ın ve kırmızı ışık mahallesinin, tavernanın ve 
mezarın ortasında imdadı bulan kişi. 


Demiurgic Bilinci: İncil'de tanık olunan Demiurge'nin kontrol çılgınlığı, kölelerinin, kendi kendine seçilmiş 
Yahudi iblislerinin ve onların astlarının, masonların ve Katolik tarikatı sübyancı rahiplerinin, libtards 

ve Christards cemaatleriyle birlikte, her şeyi arayanların bilincine akar. totaliter bir düzeni doğal düzene 
empoze etmek, doğanın anti-doğa tarafından yok edilmesi. Adına göre Demiurge Jewhovah', simülakr 
oldukları arketipleridir; varlıklarını 'Rab'lerinin önünde kölece bir saygıyla türetir ve sürdürürler, ancak 
ikiyüzlü bir şekilde onun varlığını kalplerinin kalbinde inkar ederler, ancak yine de tanrı-insan olarak 

ruhunu içlerinde somutlaştırırlar. yeryüzünün ve böylece fiilen bir anlamda kendilerini O'nun önünde tabi 
kılıyorlar. Şaka, sonunda üzerlerindedir, çünkü varsayılan efendilikleri, her halkasına 'teşvik' kelimesi 
damgalanmış olarak önlerinde uzatılan altın zincirlere kendilerini bağlarken, kendi köleleştirmeleri için basit 
bir formüldür. 

Bunları "insanlık adına" taşımak için asil bir haç olarak hevesle takıyorlar, oysa gerçekte yalnızca başkalarının 
yaşamları üzerindeki kontrol edici etkileri yoluyla elde edebilecekleri haksız ganimetlere olan bağlılıklarının 
yankısını yapıyorlar; self-servis aracı olarak hizmet sağlama, kendine yardım etmenin bir yolu olarak 
başkalarına yardım etme. Demiurge, bürokratın mermer masanın üzerine vurduğu güçlü vuruşta kendini 
gösterir; Aklı efendilerinin bir uzantısı olan ve itaat edilmesi gereken Allah'ın iradesini kendi mimarisine 
göre yapılandırarak uzuvlarına ve dışa aktaran bu kontrol manyağının vahşi bakışları ve küçümseyici tavrı 


şeklinde tezahür eder. totaliter hapsetme tasarımları. 


Damlama etkisi, toplumun en alt tortularına ulaşır ve bunlar, dünyevi dünyanın en derin yarıklarına 
ulaşan Zion ahtapotunun sinir uçları haline gelir ve Demiurge'nin daha büyük ihtişamı için entropik sistem 
içindeki her hareketi kontrol eder ve izler. Altın zincirlerin cazibesine kapılanlar, bilinçaltında kendi zincirleri 
tarafından ve onu kullanan el olarak ur düzeyinde baştan çıkarılırlar. Doğuştan demiurges, babalarından 


doğan ve onun ajanları olan küçük tiranlar böyledir. 
'Kontrol' onların 


mo (modus operandi) ve demir zincir, yalnızca altın muadili ile ilişkilendirilerek parlatılır, çünkü onların 
demiurjik egemenliğin kopyalanmasını motive eden kanlarındaki demirdir. 

Dış otorite yoluyla kontrol etme eğilimi, kişinin kendi yanılmazlığıyla yüzleşme isteğinin olmaması 
nedeniyle özdenetim eksikliğinin olduğu, kişiliğin temel bir güvensizliğine işaret eder. 
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kendi yanılmazlık yanılsamasını sürdürmek için rasyonel olarak tasarlanmış planlarına uyacak şekilde çevrelerini 
düzenleyerek ve yeniden yapılandırarak kişiyi ölümsüzlük ve her şeye gücü yetme arayışına götürür. 

Böylece bir tanrı kompleksi, doğaları gereği yanılabilir dünyevi varoluşları ve onu sürdürme arzusu 

ışığında nevrotik bilişsel uyumsuzlukları aracılığıyla kendini gösterir. Kendini dışa vuran ve dış koşulları 

kontrol etme ve onları kendi yanlış tasarlanmış ütopik hayalleriyle aynı hizaya getirme arzusunda kendini 
gösteren şey, ölüm ve kontrolü kaybetme korkusudur. Politik olarak bu, Demiurge'nin, sempatik sihir 

yoluyla kendilerini evrenin büyük mimarının mülkiyetine açan ve maddi dünyada onun aracı olarak hizmet eden 
bürokrat avatarları olduğu bilimsel sosyalizm biçimini alır - bu, Demiurgic arketipinin kişinin içinde somutlaşması 
yoluyla. bilinç. Bir "dünya görüşü" veya yaşamın yürütülmesi için bir slogan olarak "Yaşa ve yaşatın, başka bir 
özgür iradenin kontrol manyağı toplum mühendisi tarafından işlenmiş mimariyi bozmasına izin verecek 

şekilde demiurjik bilinçte yeri yoktur. Kontrol manyağı için bu tür bir rahatsızlığın potansiyeli tahammül 
edilemez olduğundan, potansiyel bozucu, 'kare haline getirilmek' veya makinede yararlı bir dişli haline getirilmek 
(kölelik için yeniden eğitim) veya kullanılamaz bir uyumsuz olarak atılmak (hapishane) için izlemeye ve 
düzenlemeye tabidir. , toplu mezarlar, toplama kampları vb.). Potansiyel bir rakibin veya muhalifin yaşamasına 
izin vermek, sistemik bir çöküş olasılığını artırmak veya Demiurge'nin kölelerinin planlarını bozmak demektir. 
"Elbette gerekli" ve "bize katılın ya da ölün" ifadelerinde bir buyruğun kurşuni ağırlığı hissedilir. 


Aryan bilinci küllerden Anka kuşu gibi yükseliyor: Biz, ırksal akraba kolektifi olarak onun yükseldiğini ve 
ihtişamının tadını çıkardığını görüyoruz, formundan güç alıyor ve onu bu dünyanın gerçek sahipleri ve 


işgalcileri olarak eylemlerimizde somutlaştırıyoruz. Karanlık çağın cehalet gecesi, tüm karanlığın üstesinden 
gelen bilinçli iradesinin parlayan kılıcıyla, bu dünyevi dünyanın kötülüğünden adil bir şekilde arınarak yeni 
bir çağın gününü müjdeleyecek olan Aryan insanının gerçek ışığını örtmeyecek. 


Pasifizm veya pasif saldırganlık: Libtardizm semptomunun teşhisi: Libtard'ın 'pasifizm' adını verdikleri belirli bir 
erdeme yönelik iddiaları, ima etmeye çalıştıkları kişiler üzerinde bir üstünlük anlamına gelir ve bu aynı 


erdemden yoksundur; bir kibir koklama veya öksürme eşliğinde, sanrılı ahlaki üstünlük kompleksini daha da 
vurgular ve pasif agresif davranışlarla kendileriyle çelişerek ikiyüzlülüklerini daha da vurgular. 


Bu özelliğin tarihi kendisini, genetik atası olan akıl hastalığından, yani nihai hedefi benliğin yok olmasını 
ve soyut - ama çelişkili bir şekilde - somut antropomorfik/paternalist bir tanrıyla kaynaşmayı amaçlayan doğa 
karşıtı bir inanç olan Mesih deliliğinden alır. diğer isimlerin yanı sıra Yehova olarak anılır. Bu inanca bağlı olanın 
yaşadığı ve deneyimlediği tabiatın gerçekliği ile hayatını ona göre yürütmesi gereken kanunlar arasında var olan 
uyumsuzluk, kendisini tek bir şeymiş gibi gösteren bu ikiyüzlü davranışı yaratır (yani pasifizm, tanrının 
kuzusu), ama gerçekte başka bir şeydir (yani pasif saldırganlık, kişinin erdemli bir ahlaki üstün olarak 
kendini göstermesi, ancak gerçekte de natura kişisel yükselme ve/veya siyasi avantaj, bir avantaj için 
yalnızca nezaket maskesi takan vahşi bir canavar) Aslında öyle olan bu ahlaki üstünlük kompleksine yönelik 


olası suçlamaları saptıran sahte bir alçakgönüllülük sunumuyla sürdürülür). 


Pasifizm, Judeo-Christard/libtard aşk/barış nihai hedefinin güvercin benzeri erdemidir, (doktrinsel olarak) 
bu "yeryüzünde cennetin krallığı"na / "Hür Mason Süleyman'ın tapınağına" / "Siyon"a katkıda bulunma 
iddiasındaki davranışsal praksistir. İradeyi manipüle eden ve böylece ona bağlı potansiyel muhalefeti boyun 
eğdiren şey, etik buyruktur. 
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reddedeni 'Şeytan' veya 'faşist/ırkçı' vb. Bu sermaye, egonun bankasında birikmiştir ve hasım "öteki"ni kınama ve 
karalamalarında kendini beğenmişlerin ateşini körüklemeye hizmet eder. Bu, pasifistin aynıya karşı savaş 
biçimidir - 'öteki'nin, yalnızca bir organik zayıflık olarak gizlenen bu patolojik inançla ilgili olarak böyle bir ihlal 
işlediğini zımnen iddia ederek kendisi için yarattığı yaraları göstererek bir başkasını yaralamak. azizin 
alçakgönüllülüğüne zarar verecek herhangi birinin aforoz edilmesi, uygun pasif agresif taktiklerle yok 


edilmesi gereken bir sapkınlık, kasıtlı cehalet ve acıma, utandırma vb. 


Utanma, suçluluk, acıma gibi varoluşsal durumlar pasif agresif türdendir - utanç veya suçluluk duygusuna kapılma 
bir diğeri, bu özellikleri onlara yansıtmak, pasifizm kılığına girerken dolaylı olarak maruz kalınan bir 
saldırganlık eylemidir ve iyi niyetler gerçekte bunun tersidir. Bir başkasına acıma, Öteki'nin, "öteki"nin bu durumunu 
tanıdığını iddia eden, ancak bunun yerine (veya aynı zamanda) yıkmak için ötekinin çöp adamını inşa etmenin 
veya yaratmanın bir yolu olan, Kendine göre eksik veya aşağı biri olduğunu ima eder. ve yine dolaylı olarak 
saldırgandır. Saldırganlığı 'sevgi/merhamet' kisvesi altında örtmek, 'savunmasız' olduğunu iddia edenin savunması 
olarak güçlüyü yenmek için doğanın zayıflar aracılığıyla hareket etme şeklidir. Bu, bir başkasına karşı acıma 
(merhamet) hissedilemeyeceği anlamına gelmez, ancak Libtarizm/İsa deliliğinin zihinsel sarısı altında mücadele 
edenlerin genel eğilimidir - burada bu, doğada ya tiksinti (zayıflar için) ya da hafifletme arzusudur. özdeşleşebileceği 
birinin ıstırabı. Merhamet için mümkün olan tek kefaret budur. Utanç, ihlal edenin (doğaya ve/veya kendi 'doğal' 
doğasına karşı) ihlalini fark ettiğinde ve bunu yargı yoluyla ona atfettiğinde, doğada oluşur. Ancak bu koşullar 
altında gerçek olabilir. Suçluluk, kişinin doğru olanı yapmadığını bilmesidir ve dolayısıyla bu ihlali düzeltme 
sorumluluğu vardır. Büyük ölçüde suçluluk duygusuyla aynıdır. Evrenselci inancın taraftarlarının patolojik zihninde 
bunlar, kendiyle ilgili sürekli bilinç halleridir ve kişinin kendi zayıflığının ve parlaklığı zihni körelten 'Öteki'ne karşı 
kızgınlığının ocağında dövülen Diğerlerine yönelik hançerler ve zehirli iğnelerdir. kişinin kendi zayıf ışığının 
parıltısı ve aşağıların parlaması için 'sönülmesi' gerekir. Hangi bakımdan/bakımlardan gerçekten üstün 
olabilecekler için, ya yukarıdaki gibi gerçek bilinç durumları olarak hizmet ederler ya da düşmana hükmetmek 
için kendi ego güdümlü vahşetlerinin silahları olurlar (schadenfreude için, bir güç hücumu/ego patlaması 


hissetmek) , vesaire.). 


Apollo ve Dionysos'un antitezi, Nietzsche'nin iddia ettiği gibi, rasyonel ve dünyevi olanın (Logos) doğa karşıtı 
kısırlığı ile dünyevi olanın doğal kendinden geçmiş irrasyonelliği arasında değil, daha çok daha yüksek insan 


(Hitler) ile daha aşağı ( Lenin, Mao vb.); yüksek bilincin somutlaşmış hali olarak üstinsan ile hayvan bilincinin (şehvet, 
gaddarlık, sansasyonellik, duygusallık) somutlaşmış hali olarak alt-insan arasında. Sokrates'in çıkıntılı 

dudakları, tipik olarak buralara kadar Asyalı, daha sonraki yılların hahamı/Ferisi'sinin düşük zekasını - düşük 

fikirli, materyalist ve kaba zevkleri - gösterir. Apollon'un asil kahverengisi, Sokrates'in frenolojik olarak orantısız, 


geri çekilmiş alnını tanımaz. 


Geleneğe karşı modernite, milliyetçiliğe karşı enternasyonalizm: 


Ulus ırktır, gelenek ırkın kültürel duygusudur, onun tezahürü/açık kaderi epifenomenidir. Çok uluslu bir durumun 

("çok kültürlü") var olduğu küresel bir serflik düzeninde, geleneğin ve dolayısıyla ulusun ve nihayetinde (bir ulus olarak) kendisinin 
bilincinin yok edilmesi olmadan hiçbir enternasyonalizm var olamaz. Dolayısıyla, 'modernite' olarak da adlandırılan 
enternasyonalizm, gelenekçiliğin karşıtı ve karşıtıdır, onun antitezi ve yıkıcısıdır. 
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Uluslararası bir gelenekçiliğin var olabilmesinin tek yolu ayrımcılıktır. 
ve üstünlük - ulustan/ırktan Öteki'nden ayrılma ve Öteki'nin düpedüz yok edilmesi veya dünyanın küçücük bir bölgesine sürgün 
edilmesi değilse birinin Diğeri üzerindeki Üstünlüğü. Modernizm, Yahudi Milletinin dünya üzerindeki gelenek karşıtı 
enternasyonalizmi ve onun emirlerini yerine getiren çıkarcı Şabbos goyimidir. "Post-modern" kavramı, modernitenin yok edici 
etkisine karşı geleneğin tepkisine karşı modernitenin sahip olduğu gururu dayatma iddiasında olan bir saçmalıktır. 


Aynı paradigma içinde kalarak artık var olan bir modernitenin olmadığını iddia eden bir başka retorik aldatmaca jesti. Bu, solculuğun arkasına 
oturduğu ve kendini gizlediği perdedir - 'liberal' değil, 'neo-liberal' vb. olduğunu iddia eder. /tutucu. Dolayısıyla post-modern, herhangi 

bir zamansallaştırma anlamında imkânsızdır, çünkü ayrı bir kültürel oluşumda zamansal bir akışkanlık yoktur - ya gelenek vardır ya da 
modernizm vardır, ya düzen ya da kaos vardır. 


Dolayısıyla Solculuk, yalnızca, yerine koymaya çalıştığı şeyi aşındıran dinamik bir kültürel/geleneksel yıkım sürecidir. Tümüyle olumsuz/yıkıcı 
olmakla birlikte, yok oluşunun boşluğunu dolduracak hiçbir şeye sahip değildir, geriye yalnızca bir kanser olarak üzerinde büyüdüğü 
kültürün tüm kalıntılarını kendi içine çeken bir boşluk kalır. Solcunun/Marksistin puslu ütopyacı hayalleri kumdan kaleler gibidir, çünkü yok 
etmeye çalıştıkları geleneğin yerine geçmek için inşa ettikleri her ne ise kötü tasarlanmış ve organik bir kaynaktan çıkmadığı düşünülürse 
dünyevi dünyaya empoze edilmesi imkansızdır. varoluş durumu, dünyanın belirli bir fiziksel bölgesinde, ayrı bir grup (kimlik) olarak benlik 
kavramına sahip belirli bir ulus. Yalnızca doğadan gelişen sürdürülebilirdir - ondan sapan şey yok olmaya mahkumdur. 


'Mevcut insan çeşitliliğini insan çeşitliliği ile değiştireceğiz' 
bireylerin - bu alıntı, gerçek bir temel üzerine idealist bir yapı empoze ederek organik yaşamı yapay yollarla alt üst etmek isteyen Yahudi 
enternasyonalistlerin şeytani protokollerini gösteriyor ve özetliyor. 


İnsanların organik/doğal kimliği alt üst edilir ve yerini, doğanın teknolojikleştirilmiş bir sapkınlığı olan inorganik mimari tasarımın 
uyumsuz kimliği alır. Marksizm geleneği yok eder, gelenek Marksizmi yok eder. 


Kil ve demire dayalı gelenekler, kendi ağırlıkları altında parçalanmaya mahkumdur. 

Bir toplumun üzerine kurulabileceği en sağlam (ve tek) temel, doğanın temelidir. Doğal düzeni ve ona dayalı kültürleri değiştirmek, doğayı 
yok etmek ve onun yerine yanmış bir toprak koymaktır. Yapay anlamda çeşitlilik, yapay olanın doğal olan üzerindeki şiddetini dayatmak 
için şiddet tehdidiyle desteklenen devletin pozitif yasası dışında onu birleştiren hiçbir bağı olmayan bir bileşik değil, bir karışım yaratmaktır. 


Bu gerçekçilik ve idealizm konusuna ek olarak, bu inançların somutlaşmış halidir. 
lideri/babası figüründe, sırasıyla Hitler ve Marx, biri genetiği (kan ve toprak - doğa ve doğa kanunları), diğeri retoriği (eşitliği) 
vurgulayan, biri fiziksel olanı (süpermen) aşan, diğeri içine çeken maddeselliğin derinliklerinde (toprak ana, untermenschen); biri inancını 
ilahi olana bir sıçrama tahtası olarak kullanan, diğeri her şeyi en düşük ortak paydaya (ortak-izm) eşitlemek için bir cellat yıkım baltası olarak 
kullanan; biri yüceltiyor, diğeri alçaltıyor; biri geliştiriyor, diğeri konularını/nesnelerini devrediyor. Her iki inanç için de, çökmekte 
olan Burjuva liberal ikiyüzlüler sınıfı, ütopik hayallerinin önünde durdu: biri, burjuva bürokratının süslü peruğunu komünizmin 
çekiciyle ayırmaya çalışırken, diğeri Thor'un çekiciyle. Hem vampir kapitalizmi hem de Marksizm, çok ırklı bir tiranlığın küresel 
düzenini arıyor; bu yanlış ikilik, sosyalizme yıkılmayı amaçlıyor - ulusal/ırksal değil, daha çok iki ayak üzerinde yürüyen her varlığın bir kaide 
üzerine konulduğu ve "" unvanının verildiği yozlaşmış evrenselcilik. "insan", oysa gerçek sosyalizmin ikinci biçimi durumunda, "insan 
bireyi", organik kollektifin dışında hiçbir tözsel kimliğe sahip olmayan ve böylece gerçek bir varlık olarak yeryüzündeki kaderini yerine 
getiren kabileye dalma yoluyla yapılanır. doğal düzenden sapan ve dolayısıyla gerçek olmayan Marksizm sosyalist ütopyacılığının yapay 
kolektivizmi. 
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Şiddet cevaptır: 


Zorbalığı dağıtmak için, bazılarının 'şiddet' dediği ama gerçekte karşı-şiddet (karşı tiranlık) olan şey, yıkımı yıkmak, olumsuzlamayı olumsuzlamak için 
uygulanmalıdır. "İnsan hakları" vb. gibi soyut kavramları savunduklarını iddia eden, ancak üzerinde keyfi olarak kontrol ettikleri kişilerin doğal "haklarını" 
gerçekten ihlal eden nüfus tarafından temsil görüntüsü arkasında gücü elinde bulunduranlar - bu aynı tiranlar, demokratik siyasi fahişeler ve onların gölge 
hükümet kukla ustaları (Yahudilerden krala) gasp edilmiş konumlarından gasp edilmelidir - gaspçıları gasp edin, olumsuzlamayı reddedin. Bu ancak fiziksel 
güçle, sözde büyük 'T' ve büyük 'V' (Terör ve Şiddet) aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Halk iradesinin sözde mekanları, 'demokrasi' denen bu kadife eldivenin içine 
gizlenmiş demir yumruğu perdelemek için sadece perdeyken, tüm tartışmalar, seçim propagandaları, protestolar, ombudsmana kızgın mektuplar 


boşuna. 


Diktatörün gülümseyen maskesinin kırılması ve diktatörün asılması gerekiyor. 
bir halat. 


Nedeni ortadan kaldırın, sonucu ortadan kaldırın: 


Dünyanın ve insanlarının sorunlarının nihai nedeni: Yahudi. Yahudi, çevresel hasar/kirlilikten ırksal kirliliğe (ırk karışımı) kadar tüm sorunların ortak paydasıdır. 
Sebebi ortadan kaldırın ve sonuçlar silinecektir. Ağaç, kök kesilmediği sürece dallanmaya devam eder; kötülük ağacı kötü uzuvlarını çoğaltır ve büyümeyi 


durdurmak için köklere vurulmalıdır. Kötülük ağacı, kökünde Yahudi olan problem kompleksidir. 


Duygusuz gençlik: 


Sanki eterdeymiş gibi, felaketin alametleri zihni eziyor ve kaba zorunluluk, temel ihtiyaçların edinilmesi ve sağlanması ve kesinlikle cehennemden gelen 

yarasa gibi gelecek olanın endişeli beklentisine dönüş dışında tüm motivasyonu bastırıyor. insanın en karanlık kabusu; bu nedenle, bir zamanlar 

barışçıl meskenini sular altında bırakan, daha yüksek planlardaki spekülasyonlarına giren, onu savaş için daha düşük planlarda buluşmak üzere aşağı çeken, 
çekincesinin görünürdeki zayıflığından kan kokusu alan ve tahmin eden karanlık orduların kaçınılmaz patlamasını bekliyor. kolay bir zafer Kana susamış düşmanı 
yok edecek savaş stratejisini formüle ettiğini çok az biliyorlardı. 


Kayıtsızlığı, henüz olmayanın, kaçınılmaz olarak gelecek olanın, ancak meyve vermesi gerektiğini bilen puslu bir mevcudiyetten veya bir beklenti arka 

planından başka bir şeyi sürdürmek için yeterince erken gelemeyecek olanın bu farkındalığının bir ifadesiydi. Bu nedenle, bu koşullar altında hayat bir bekleme 
oyunudur, gençlik kaçınılmaz olanı bilir, ancak bununla ne fiilen ne de gerçek anlamda, bilinebilir özelliklere sahip, algılanabilir bir fikir olarak, düşmana karşı zafer 
için bir taktik strateji olarak eşlenebilecek bir fikir olarak meşgul etmenin hiçbir yolu yoktur. düşman. Hiçbir somut yol, parametreleri görünür olmadığında, bir yol 
olarak var olmadığında, yalnızca potansiyel engellerin, bilinmeyen güçlerin ve yeteneklerin tehditlerinin karanlık bir alanı olarak var olduğunda geçilemez. 
Devrimin kaçınılmaz patlamaları kötü dalgaya karşı bir silahlanma çağrısını müjdelediğinde, gençliğin kayıtsızlığı ortadan kalkacak. 


Ferisilerin Mayası/kademelicilik: 


Kendisini doğrudan Talmud'dan alan, politize edilmiş (psiko-politika) Yahudi psikolojisinin bir başka örneği. Nesilden nesile ve mümkün olduğunda, nesiller içinde 
istenen (Yahudi kontrolcüler/gaspçılar tarafından) ve istenmeyen (kendilerine ne yapıldığını bilseler bunlara aynı şekilde onları yok etmek için tasarlanan/ 
formüle edilenlerle aynı şekilde direnecek olanlar tarafından) değişiklikler ev sahiplerine servis etmek için zehirli somun ekmeği pişirmeyi ve 
ardından fırına doldurmayı tanıttı. Bu sahte hediyenin (görünürdeki fayda) hazırlanmasında kullanılan zararlı içerikleri tespit etmek ve hilenin tespit 
edilmesi üzerine, daha sonra kendi zehrinden bir dilim servis edilecek ve Yahudi'ye atılacak olan Yahudi'nin durumunu tersine çevirmek için yüksek bir kavrayış 
gereklidir. fırının kendisi şiirsel bir adalet soykırımında. 
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Pharisaical maya, aldatıcı bir şekilde koşullar yaratmanın bir aracı olarak işlev görür. 
kendi kendine seçilmiş tarafından istenen değişikliklere elverişli. Tedrici politik praksisin amacı olan, yani değişikliği 
etkileme gücüne sahip olan kitleleri bir uyku hali haline getirmek ve böylece kendi amaçlarına ulaşmak olan, empoze edildikleri 
kimselerin tepkisinden kaçınmak için yeterince kademeli olarak tesis edilirler. Yahudi olmayan toplumun erozyonunun ve 
yıkımının zaferi. Böyle bir toplum, bu değişikliklere yeterince akılcı ve yeterince karşı çıkmaya istekli olanlar, bunların 
getirilmesine karşı koyacak yeterli güce sahip olmadıkça, kendini mezara kadar teslim edecektir. Bunu başaramazsanız, 
tedriciliğin kaygan eğimi, mayaları Aryan medeniyet kurucusunun zencefilli evini kaosla genişleterek ve önceki düzenliliğini 
bozarak yıkmak için bir araç olarak kullanılanların niyeti olan toplumun ölüm çanı olacaktır. parazitin kendisini ezen ve insan 
uygarlığının sonluluğunun kanıtı olarak molozdan başka bir şey bırakmayan bir Samson emri. 


Bu tedrici/maya tekniği, kendi kıvrımındaki yılanın belkemiğidir. 
beyaz ırkın vücudunun etrafında. Beyazın yaklaşan kıyametine nihayet uyanana kadar direnmemesi (eğer varsa - ki bu durumda 
Valhalla'da uyanır) yılanın diğer psikolojik manipülasyon teknikleri, bitmeyen anlam oyunları ve projesinden kasıtlı kaymalar 
yoluyla kolaylaştırılır. beyazlardan yaşam güçlerini sıkmak. Ferisi'nin mayası, kurbanın dikkatini diğer görünen nedenlere 
(yanlış) yönlendirerek gerçekleştirilir, böylece kurban bu simüle nedenleri hedeflemeye çalışır ve Ferisi'nin kendisinin 
nihai nedeni, yani arkasındaki nedeni tanıyamaz ve ona karşı hareket edemez. kurbanın yıkımının sahne düzenleyicisi. 
Çözüm şudur 


Bu tedrici manipülasyonun tüm durumlarında dikkatin ortak payda/faktör üzerinde yoğunlaştırılması yoluyla 

Ferisi'ye karşı tepki ve tercihen önleyici saldırılar. Hedefi Ferisilerin göğsüne daya ve patlat. Hedefi ele geçir ve onu dünyadan 
yok et. Aksi halde sonuç, Ferisilerin arkasına saklandıkları ve iplerinde kuklalar gibi kontrol ettikleri sahte nedenler (libtards, 
Christards, çamurlar, vb.) olan her taraftan bin kesikle kişinin kendi ölüm yoluyla yok olması olacaktır. 


Birinci iş emri, - artan farkındalıkla durumu fark ettikten sonra - elini tutmak ve sarrafları Arya tapınağından 
kırbaçlamak için kullanılması gereken kırbaçtan kurtarmak isteyenleri süpürmek - önce kırbaç olmalı gerekli sonuçlara engel 
olacak beyaz ırk hainlerinin protesto suratına vurmak için kullanıldı. Kenarda durmak istemiyorlarsa, başkalarına örnek olmaları 
için dövülmeleri gerekir. 


Dukes, Jukes'a karşı, Eugenics'e karşı Malgenics: 


Tüm toplum mühendisliğinde (büyük ölçekte) ve aile yapılarında (mikro düzeyde) ve hatta kişisel olarak (kendi için) ikili bir seçim 
sunulur: yükselme ve bozulma, yetiştirme ve gelişme arasında (birisi diyebilir ki) evrim) veya alt-üreme ve kendini/başkalarını 
yok etme (bundan uygun bir şekilde yetki devri veya yozlaşma olarak söz edilebilir). Kendini kendi başına üretmek, içindeki ilahi 
kıvılcımı çimlendirmektir (böyle birinin böylesine, Aryan'a özel bir özelliğe sahip olduğunu varsayarsak) - bu tür bir 

çimlenme öjeni, tanımı gereği 'iyi nesil', kendini organik olarak kendi dışında geliştiriyor. böylece kişinin kendini iyileştirmesi için 
daha da geliştirilebilen kalıcı bir durum yaratır ve aynı kendinden tahrikli çarktan fayda sağlayanlar için tahminde bulunur. Bu 
nedenle, kendi yarattığı bir cennet veya cehennem, içinde her iki potansiyele de sahip olan kişi için mevcuttur; bu, yalnızca 
cennete bir merdiven yaratma yetisidir, çünkü bunu yapmamak, kişinin kendi yarattığı bir şifa içinde çürümeye eşdeğerdir. . 
Böyle bir iç olasılığa sahip olmayan diğerleri, gerekli yüksek ilkelere (yeteneklere) sahip olmadıkları için ölümden sonra eterde 
parçalanan ruhlarının bütünlüğünü devam ettiremeyecek durumdayken, kaçınılmaz olarak kendi iç doğalarının 

cehenneminde yanmalıdır. yükseliş için. 


Yerel, bireysel düzeyde, bu tür Olimpik yüksekliklere talip olan kişi bununla yüzleşir. 
bir merhem anlamında değil (ruhun, Demiurge'nin iradesiz bir kölesi olarak 'tanrıya' çözülmesi) anlamında değil, daha 
çok kişinin kendi mesihi (tarikatın rahibi) olması biçimindeki kurtuluş Melchizedek'in, daha yüksek bir ruhsal düzenin 
inisiye edilmiş bir rahibi olarak kendisini "mesih" veya timsah yağıyla kutsaması) 
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ölüm sonrası ruhun bütünlüğü; Kaivalya, Ahimsa'ya karşı. Kendini antropomorfik bir tanrıya tabi kılmak yerine kendi yarattığı bir tanrı olmak yerine, 
insanbiçimli bir tanrı-insan, tek ve tek mutlak çatırdayan kurgusal varlığa boyun eğme ve boyun eğme yoluyla kendi içsel gelişimini bir 

kenara atmak yerine tanrı-insanlığa ulaşır. kendisinin bir minyatürüne, mutlak bir insan-tanrıya. Eğer bilinçli bir mutlak varsa, herkes bundan pay alır 
ve bu özel bir konum ya da belki de içinde olunacak herhangi bir anlamlı konum değildir. 


Kişinin kendini evrimsel olarak geliştirmesi, hayatın sunduğu isme layık tek anlamdır. Teslimiyet zayıflar ve aptallar içindir, dünyanın 'aptalca şeyleri' 
içindir, bunun yerine 'iletim', eğer bu terime izin verilirse, tanrılığa doğru gidilecek yol olacaktır. Bu yolun herhangi bir zamanda herhangi bir 
toplumun ahlaki kurallarına karşılık gelip gelmediğinin yukarı doğru gidişiyle hiçbir ilişkisi yoktur. 


Kişinin mikro kozmosundaki öjeni, her zaman kişinin kontrolündedir. 
kişinin kendini geliştirmesindeki işlevini gasp etmeye çalışan, onu yok oluşa giden yolda ve yükselişten ve bunun gerekli koşulu olan bireyselleşme 
durumundan uzaklaştırmaya çalışan, kendi kendini tayin eden Arhontik yöneticilerin uyumsuz titreşimleri göz önüne alındığında. Dünyanın değil, 
dünyanın içinde olmak, ayrı ama yine de parçası olduğu şeyin bilincinde, bir 'Öteki' olarak ve yine de kendi kendine var olan bir varlık olarak kolektif 
bilince dalmadan temas kurarak, çizerek. Kollektifin kendi gelişim sürecini büyütmek için kaynaklara ihtiyacı var. 


Zorba, diğerlerini (kitlesel kolektif 'Öteki') kullanmak için müdahale ederdi. 
buna benzer bir süreci içselleştirmek/içselleştirmek yerine dışsallaştırmış/dışsallaştırmış olsa da, 'zarar verme' kuralına göre kişisel gelişim 
peşinde koşan otantik erkek tarafından yerine getirilmesi; büyücülük ve kara büyücülük mesleği gereği tiran, ister istemez, 
kaprisli iradesine uygun olarak, çevrenin, toplamın uyumunu korumaya aldırış etmeden kendi büyüyüşüne boyun eğerek, zorunlu olarak zarar 
verir. Böylece, Lucifer ve Prometheus gibi, kendi yarattığı bir cehenneme düşer ve kendi içsel kaosunun ateşlerinde yanıp kül olur. 


Devlet adamının kendisi otantik bir insan olduğunda, nüfuzunu uyguladığı ve sırayla etkilendiği toplulukla uyum sağlar. Bu otantik lider, devletin 
mimarisini, tanrılığa doğru bireysel ve toplu ilerlemelerini kolaylaştıracak şekilde yapılandırarak, insanlarını kendi iç doğalarına uygun olarak geliştirir 
ve böylece tarla köylüsü olsalar bile onları yüceltir. 


Böyle bir potansiyel, yalnızca ırksal olarak homojen bir demografide mevcuttur; burada, titreşim frekansı benzerlikleri göz önüne alındığında, hepsi 
birbiriyle uyum içindedir ve böylece, iç kargaşası yol açan çok ırklı toplumların genel kaosunun statikinden deyim yerindeyse 'havayı temizleyebilir". 
her biri kendi kaderlerini birbirleri üzerinde ve aleyhinde gerçekleştirmeye çabalayan, böylece hiçbirini yerine getirmeyen ve kaosa 

sürüklenen şiddet ve uyumsuz ruh tipleri; ruhun parçalanması kaçınılmaz sonuçtur ve maljenik onun Güney Amerika'daki gibi dünyevi dünyada 
dışsallaşması, kendisi de bu Babil kulesinin mimarlarının akılsız kölelere hükmedebilmesi için birleştirilemez olanı birleştirme girişimi yoluyla 
harabeye dönmüştür. Jukes'a benzer şekilde, o zamanlar Düklerin maljenik ürünleri, yalnızca ırksal olarak homojen bir Hazzard County'de var 
olabilenler, çok ırklı bir toplum asla öjeni toplumu olamaz, ancak kendi uyumsuzluğu nedeniyle bir maljenik kabusuna dönüşür. 


Dukes, Jukes'a karşı, Eugenics, Malgenics'e karşı #2: 


Uyumlu organik koşullar, toplumu kalabalıklar arasında Elysium tanrılık durumuna doğru geliştirmek ve yükseltmek için uyumlu 
potansiyeller yaratır. Bu, zorunlu olarak ırksal olarak homojen bir toplum anlamına gelir, çünkü yalnızca otantik bir toplum üzerinde 
hakimiyet kuran otantik bir liderin formülü, bu duruma ulaşabilecek otantik mimariyi geliştirebilir. Bu doğanın mimarisi 


(yasalar, politikalar, ahlaki kurallar, vb.) öjenik bir düzenin okültizminin ak büyüsüne benzer, sohbetin mimarisi (bu koşulları karşılamayan 
ancak bunun yerine zıt koşullara sahip olan) kara büyüye benzer, ve tezahürü çok ırklı toplumlardadır, burada kaos/uyumsuzluk volk kaosunun 
yıkıntıları arasında hüküm sürer, burada her biri kendi kanını arar. 
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tanrılığın kendini gerçekleştirmesini sağlayacak herhangi bir ırksal komşunun veya mahallenin olmaması olarak fiziksel. 


Otantik bir hükümdar (ırksal olarak halkın ve praksiolojik olarak onlar için; politik alanda neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu anlamak için 
otantik bir insan olarak gerekli bilgiye/irfana sahip olan) otantik bir toplum yaratır (bir hükümdarın var olur ve toplum bir şekilde komüniter olmaz - gerçi 
Fuhrerprinzip muhtemelen toplumların doğal modus vivendi ve organik varoluşuyla uyumlu olacaktır); otantik bir toplum, kendisini (herhangi bir dereceye kadar) 
otantik olmayan hale getiren var olan sorunların bir kenara bırakıldığı ve bu idealin giderek daha yakın bir biçiminin ikame edildiği ilk aşamalar 
dışında, kendisine herhangi bir güç dayatılmadan organik olarak kendi içinden gelişir; otantik insan örneğinde olduğu gibi, bir yandan durgunluğun entropisinden 
ve onun kaçınılmaz yavaş çürümesinden veya delilikten doğan kaos mimarisinin daha hızlı çözülmesinden uzakta, daha yüksek durumlara doğru kendi 


kendine ilerleyen bir evrim çarkıdır. siyahın aklı 


irrasyonel ve paradoksal bir şekilde aşırı entelektüel idealizmi, kendi iç çelişkileri aracılığıyla kendisini yıkımını hızlandıran kabus gibi bir gerçekçiliğe dönüştüren 
sihirbaz. Böyle bir toplum için tek kurtuluş, gerekli araçları kullanarak sorunları ortadan kaldırabilen bir kurtarıcıdır - ve bu kurtarıcı figür, pasifist 
antropomorfik Sami tanrısı değil, çürümüşleri diriltmek için gerekli diktatör olan Aryan türünden bir tanrı-adamdır. toplumu unutulma mezarından - mevcut 
hükümdarlığın büyücüleri sona erecek - kaos büyüleri ancak onlara karşı kullanılan daha güçlü beyaz büyü sayesinde. Şiddetin (şeylerin doğal düzeninin) 


çözümü karşı şiddettir. 


Uyumlu bir toplumun zorunlu olarak aile birimine dayandığı göz önüne alındığında, 
ikincisinin yok edilmesi, birincisinin de varolmasına son verir. bu siyah 
büyücü seçkinlerin olağan aşk, barış, özgürlük vb. kisveleri altındaki uğursuz niyeti. Kişinin organik kaderinden kurtulmak, onun yerine kişinin içsel 
varlığıyla zorunlu olarak uyumsuz olan yapay bir amaç koymaktır. Böylece feminizm kadını ve onun doğal eğilimini yok ederken ibnelik erkeğin rolünü çarpıtır 
ve feminizm erkekleri kadınlara olan doğal çekimlerinden (çekim yerine itme) ve kadınları iten ibnecilik ile karşılıklı olarak birbirlerini şartlandırırlar. efemineliği 
uygunsuz yerinde itici bulanlar, yani doğal (geleneksel/organik/otantik-toplum-rejimi-altında) bir erkek tipinin kişiliğinde var olan. Aile üyelerinin doğasını 
saptırmak, aileyi de saptırır ve bu da, temellerini yıkarak toplumu yok eder. Yine sadece diktatör, gerekli gücü uygulayarak bu sorunu düzeltebilir ve sonucu 
ortadan kaldırarak nedeni ortadan kaldırabilir. 


Ülkenin madeni parası: 


Kendilerini yüksek sosyete figürü olarak tasvir etmek isteyen özenti statü peşinde koşan sosyal tırmanıcı, bu post-modern dönemde, önceki Hıristiyan 
atalarından devralan ve yine de kendi atalarını kopyalayan yeni entelijansiyayı oluşturan solcu Bolşeviklerin erdem işaret eden gösterilerine 

başvuruyor. Yeni bir biçimde Hıristiyan deliliği, solculuk. Bu nedenle, adil olmayan cinsiyetin daha iyi eşlerine erişim elde etmeye çalışan 

özenti entelektüel, tipik olarak bir tüccar vb. . En iyi ihtimalle akıl hastalarından ve en kötü ihtimalle ikiyüzlülerden oluşan Marksist bir demografi olan popüler 
kalabalık arasında popülerlik arayanların krallığının madeni parası budur. Bu doğa-karşıtı inancın gerçek müminleri olarak entelektüel 

sahtekarlık yapmayı reddedenler bu kalabalık tarafından kovulurlar (genellikle ikiyüzlülükleri içinde macht politicalarını gizledikleri bir kamusal kişilik yaratan 
ikiyüzlülerden oluşurlar). Bu yalanlar dünyasında dürüst insanın yeri yoktur ve dünyayı terk etmeli ya da bir ikiyüzlü olarak ya da en iyi ihtimalle hiçbir içsel 
düşünceyi ya da değeri ifşa etmeyen ve iç ile dış arasındaki çatışmayla uğraşan bir dilsiz olarak kalmalıdır. o zaman hayatlarının gidişatını 


oluşturan gerilim. 
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Kaybederek kazanmak: 


Untermenschen'in sığınağı olan bu ahmakça inancın anlamı, Hıristiyan ahlak kurallarının sınırları içinde onların alamet-i farikası ve Tanrı'nın açık bir 
çağrısı olarak var olur. 

"onların hakikati", Mesih deliliğinin tam temeli, yani erdem olarak zayıflık, üstünlüğünün kanıtı olarak kendini feda etme, özetlemek gerekirse, 
şehitlik. Fedakarlığın varsayılan erdemi, Christard'ın sonsuz insanlık kitlesinin iyiliği için sözde ve görünürde özveriliğin bir kuğu şarkısında 

"kendini kendine feda ettiği" belirleyici andır. Bu, Christard'ın hayatın amacı olduğunu, yani büyük yüksek bilinç hallerine ulaşmayan, daha çok 
mimari bir hapishaneye ulaşan mimarisinin İncil planında grafik biçimde somutlaşan eylemlerinin şablonunu belirleyen İsa'yı taklit ederek 

kendini feda etmeyi kabul ediyor. onu toprağa zincirlemek. 


Kendini aşağılama, kendini inkar etme ve genel olarak sado-mazoşizm 
Kendine aykırı olan her şeyi ve 'öteki' ile ilgilenmeyi erdem, tersinin ise ahlaksızlık olduğunu düşünen Christard'ın psikolojik profili. Benlik ahlaksızlığa, 
kendini inkar (intihar) erdeme eşittir. Bu nedenle, Hıristiyan deliliği, yol gösterici (sahte) ışığı, yenilginin 'düz ve dar yolu' aracılığıyla dolambaçlı 
yoldan zafere ulaşmak, kaybederek kazanmak olan bir intihar dinidir. Kaybedenlerin bundan daha örnek bir inancı hiç görülmedi. 


Christard'ı yeryüzüne taşıyan ölümlü sarmalı kendi kendini yok ederek 
koparılır ve yukarıdaki cennetlere doğru 'aşar', her şeyin başı ve sonu mutlak olan, paradoksal olarak antropomorfik tanrıya emilir, Christard'ın 
Juliet'ine kur yapan ve Rapunzel'in izin vermesini bekleyen genç bir Romeo gibi önünde secde ettiği her şeyi bilen usta saçlarından aşağıya, 
daha yüksek seviyelere doğru uzanan bir Gökkuşağı Köprüsü olarak ve sonunda 'baba' tanrı-Jewhovah ile unio mystica'nın le petit mort'una, 
Christard'ın içine çekildiği ve kendini kendine kurban ederken kendini söndürdüğü gibi. Yok olma, Mesih deliliğinin ahlakıdır ve bunun 
gerekli sonucudur; oysa hayatta kalma, onun antitezi, doğa aleminde ve hatta ötesinde, ruhun bütünlüğünü koruyan daha yüksek bilinç 
durumlarına doğru 'kötülük' olarak yorumlanır ve Şeytan'ın dünyasındaki Şeytani bir cümbüştür. dünyevi gerçeklik alanı. 


zulüm: 


Günah keçisi ilan etmenin örnek bir örneği, Yahudilerin bir bütün olarak 'beyaz ırkı', bir bütün olarak kendilerine ait olan her şeyi yansıtma ve sözde 
beyaz ırkın tümünü yönlendiren şeyin ırksal üstünlükçü fanatizm olduğunu zımnen iddia etme alışkanlığında ortaya çıkar. beyaz olmadığı iddia edilen 
'kurban' gruplarının kaybına veya acı çekmesine neden olan eylemler. Irkçı fanatizm psikolojileri ve praksisleri, daha sonra medyalarında 

(gazetecilik, basın, diğer adıyla dumbia, vb.) baş kötü adam ve dünya tarihinin tek şeytanı olarak yerleşen 'beyaz adam'ın günah keçisine aktarılıyor. 
Bunun çözümü, yeryüzündeki Yahudi egemenliğinin önündeki tek engel olan imhadır. 


Böylece 'zulüm!' suçu, üçüncü taraf saldırısının amaçlanan hedefi olan nesneye kaydırmak veya suçlamak için kullanılan zekice yaygın bir hiledir; 
ikincisi, kendilerini kasten yaralayan veya haklı bir yanıt alan azmettirici olan görünüşte masum olan tarafı savunmak için kullanılır. gerçek bir 
yaralanmaya. Üçüncü kişiyi cehalet durumunda tutmak, düşmanın (günah keçisi) bir kurban olarak sunulmasına izin verecek şekilde 

çarmıha gerilmesini sağlamayı başarmak, onu Yahudi zihninin çarpık bir yaratımına dönüştürmek için esastır. kör üçüncü tarafça yok edilecek 
canavar, günah keçisini parçalamak ve yamyam cümbüşünde kana olan bastırılamaz şehvetini gidermek için çarmıha gerilenlere karşı 

serbest bırakılan canavar-insanlar ve dişilerden oluşan güruh veya demokratik kitle. 


Yahudilerin yalanlar ağı içinde, zulme uğrayanlar, zulmettikleri iddia edilenlerdir ve zulmedenler, zulmedildiği iddia edilenlerdir. Yahudi masasını 
döndürmenin, tersine yansıtmanın ve günah keçisi ilan etmenin tipik ama yine de ebedi bir örneği. "Zulüm" çığlığı, makul bir şekilde (ve Yahudi 
paranoyasının aşırılığı göz önüne alındığında mantıksız bir şekilde) Yahudilere misillemede bulunması ve/veya ikiyüzlülüklerini 
teşhir etmesi beklenenlere karşı önleyici bir saldırı olarak yükseliyor. Bu çığlığı dile getirmek, bu sahte ilişkiler dizisini, yani "kurbana karşı kötü adam" 
diyalektiğini kurmaktır. 
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Yahudi, kişileştirilmiş mutlak masumiyettir ve beyaz erkek, dünyanın suçlu şeytanıdır. 


Kültürel fenomen olarak güvenli alan: Daha iyi bir terim olmadığı için bu "fenomen"in işlevi, post-modern Marksist kültürün bu numen 
şeyleştirilmiş yapay ürünü, Chandal Sudra kastının pasif-agresif davranışının bir özelliği olmasında yatar. toplum, yani kadınlar ve köleler 


(veya canavar adamlar) ve onları zihin kontrolü yoluyla kontrol eden Yahudi oligarklar. Bir güvenlik ihtiyacının var olduğunu ima etme 
işlevi görür ve ayrıca güvensizliğin veya güvenliğe yönelik tehdidin kaynağının bu alandan dışlananlardan, yani 'sadece ölmesi 
gereken' toplumun Şeytanları olarak tasvir edilen heteroseksüel beyaz erkeklerden geldiğini ima eder. (Oprah). Bu, Yahudilerin bu 
suçluluk duygusu uyandırma, utandırma ve iftira protokolünün makro kozmosunun bir mikrokozmosu ve onların basit kuklaları, çok 
ırklı/cinsel çokluk; Siyonist satranç oyunu, bir yanda programlanmış paçavra kölelerden oluşan ağır silahlı bir birlik, diğer yanda 
esas olarak kimin tarafında olduklarını bilmeyen bir grup zihin kontrollü beyaz. Güvenli alan kavramı, (beyaz erkek) fazla olumlu ve asil bir 
varlık olarak bu çizgiler üzerinde düşünmediği, hiçbir şeye sahip olmadığı göz önüne alındığında, yalnızca el altından ve gizli yollarla 
üstesinden gelinebilecek bir rakibe karşı pasif-agresif bir saldırı modudur. tüm praksisi aldatmaya dayanan ve varlığı 
bile aldatmaya dayanan ayaktakımının ve onun ayaktakımı uyandıran efendilerinin gırtlağına inmeye isteklilik. "Zayıflık olarak masumiyet ve 
erdem olarak zayıflık" güvenli alanlarına sokulanların, ahlaken iflas etmiş yüzlerine alaycı alaycı alayları yapıştırılmış sızlanan kitlenin 
korkakça inancı böyledir -dış içtir ve iç dıştır ve masum erdemin opossum oyunu, gerçek niyetlerini, yaralı haysiyetin kendini beğenmiş bir 
bakışının arkasına gizleyecek olan, gerçek iç doğalarını ve motivasyonlarını, yani kayıplarının beyazların kazancı ve beyazların kaybının 
kendi kazançları olduğu beyaz karşıtı, çıkarcı bir praksis'i ortaya çıkarır. . Onlarla güvenli alanda bir araya toplanan diğerleri, varoluşları 
beyaz olmayanların kurtarıcısı bir İsa figürü rolünü oynamak üzerine modellenen ırk haini beyazlar, sadece vermek isteyen ahlaki bir 
süper varlığın öfkeli ifadesini giyerler. beyaz olmayanlar "bir şans", ancak kendileri atalarından kalma anavatanlarında onları gölgede 
bırakıyor ve kahverengi, siyah ve sarı bileklerinde ve parmaklarında yakut işlemeli altın yüzükler ve saatlerle jumbo jetlerle geliyorlar. 
Kendilerini tutsak edenlerin, müstakbel gardiyanların ve muhtemel cellatların kollarına koşan bu aptal dodo kuşu beyazları, hâlâ 
doğumlarından beri beyinlerinin yıkandığı zihin kontrol programlarıyla çalışıyorlar. Karanlığın - ışığın yokluğu - ışığı ima etmesi gibi, bir 
'güvenli alan' da bu topo'nun dışındaki tüm topoi'lerin güvensiz olduğunu ima eder/varsayar, güvenli alanın olumsuzlanması veya 
antitezidir ve dolayısıyla içinde varoluşun var olduğu güvenli bir alanın oluşumunu zorunlu kılar. güvenlik meydana gelebilir, aksi takdirde 
bir yokluk olabilir. Bu ima, bir korku kültürü yaratır veya yaratmaya çalışır (ve kesinlikle irrasyonelin zihninde yaratır) ve korkulan bir nesne, 
yani bu pasif saldırgan tarafından bir "beyaz üstünlükçü" olarak inşa edilen/tasvir edilen "beyaz heteroseksüel erkek" yaratır. 
Yahudilerin kutsal aldatmaca söylemleri vb. aracılığıyla beyazlara dayattığı suçluluk duygusunu istismar eden yozlaşmış kadrolar. Bu 
Gökkuşağı Köprüsü'nde, güvenli alan 'kurban statülerinin' sihirli halısı üzerinde bir küp altına gitmek isterken kendilerini hızlandırıyorlar. 
onları besleyen eli ısırdıkları için ateş gölüne düşerler, onları uçuruma doğru hızlı bir nakavt yumruğuna götürür. 


Böyle bir sonuca varıldığında, dünya yeniden kahramanca girişim için güvenli olacaktır. 
Aryan, iyiye, doğruya ve güzele yönelik tüm tehlikelerin yayıldığı karanlıktan arınmış, daha beyaz, daha parlak bir dünya arayışında. 


Güvenli bir alan, kültürel istilaya yönelik bir Truva atıdır. Düşman kılığına giriyor 
kültürcü beyazları manipüle ederek kalplerini, cüzdanlarını ve nihayetinde sınırları ve tabutları beyaz olmayan işgalciye açmaya yönelik bir 
mekanizma olarak sadece "insan haklarına" ve "onuruna" sahip olmak isteyen hediye veren hayırsever. para ve güç elde edilir, 
siyasi olarak yeterli güç elde edilirse, beyaz adamı evsizlik, iş kaybı, siyasi iktidar sisteminden mahrumiyet yoluyla mezara atın. Çözüm, 
bu güvenli alanın gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmaktır - bir tehlike alanı, yayılmaya, hortum gövdesini hasta etmeye ve haşarat ve 
kurtçuklar için onu hastalıklı hale getirmeye çalışan ve geride cesetlerden başka bir şey bırakmayan kültürel bir kanser. çürüyen 
kurtçuklar. bu 
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Yahudilerin nihai hedefi - beyaz toplumu yok etmek ve kadife eldivenden çıkarılmış demir yumrukla yeryüzündeki 
kalıntılara hükmetmek. Yahudi sorununun çözümü elbette onu izabe tesisine atıp kil ve demir formunu saban demirlerine 
dönüştürmektir. 


Totaliter kolektivizmin yağı olarak zorlama dostluk: 


Leviathan'ın dişlileri, hepsi standartlaştırıldığında, hepsi zorunlu dostluğun yağıyla kayganlaştığında, sorunsuz bir şekilde 
birbirine geçer. Bu dayatmaya direnmek veya direnmek, daha kaba dişli makinenin düzgün işleyişini istikrarsızlaştırdığı ve 

ya hurda yığınına atıldığı ve/veya makineye bir darbe vurduğu için şehitlik halinde makinede harabeye dönmesine olanak 
tanımaktır. ne ölçüde olursa olsun kendisi. Bu dişlilerin, canlı insan araçlarının yağlanması, tüm iyi küçük vatandaşların "birlikte 
yaşadığı" bir dadı durumunun gerekli koşulu olan, memnun etmeye hevesli bir dışadönüklük biçiminde kendini gösteren, onların 
birlikte çalışmasını sağlayan zorunlu konformizmdir. bir başkasıyla. Bu ikinci anahtar ifade, makinede iç içe geçen çarklar olarak 
"kimlikleri" kendilerine veya amaçlarına hizmet etmeyen, esas olarak sınıf, ırk ve diğer çizgilere göre bölünmüş grup 

üyeleri ve gruplar arasındaki saçma bir birlikteliği (zorla asimilasyon) ifade eder. "Devlet her şeydir ve devletteki her 

şeydir" şeklindeki propaganda değirmenlerinden ex cathedra olarak makineye bağlı yapay türden amaçlar dışında herhangi 

bir şey olarak engellenir ve onun dışında var olabilecek tüm düşünce, fikir ve inançlar engellenir. Makineyle 

başlayan ve biten entropik bir sistemin bilgi boşluğunda hiçbir şey var olamayacağından, bu Leviathan canavarının 

olasılıkları sönmüştür. Kral öldü - çok yaşa kral - aklın egemenliği, egemen güç tarafından gasp edildi ve onun yaşam gücünü 
ezen demir ağırlığına tabi kılındı. Bu nedenle, bu kalıptan, entropik sistemle sınırlı kendi sınırlı anlamının yerini alan bir bütünün 
parçası olarak, özü işlevsel bir topluluk olarak varlığıyla belirlenen, tamamen atılabilir ve değiştirilebilir işlev birimi olarak var 
olan standartlaştırılmış bir animasyonlu araç parçacığı ortaya çıkar. ve onun dışında bir varlığı yoktur. 


Böylece, bu kimlik üretimi yoluyla, zihinsel manipülasyon yoluyla, çark 
daha önce belirtildiği gibi, kolektifleştirmenin dışında bir benliği olmayan, kendi kaderini tayin eden bir kendilik bilincine 
sahiptir. Bu aynı çark, kendini makine anne ya da dadı durumuyla özdeşleştirmenin bu klasik koşullanması yoluyla 
özdeşleştirir. Dişlinin bilincinde olduğu bir olgu olarak bu dadı figürü olgusu, coşkulu bir mutluluk durumu ortaya çıkarır ve ona 
gülümseyerek, anne memesini körü körüne kavrayan bir bebek olarak dişli çarkın karşılık verdiği güvenlik ve korumanın ışıltılı 
sıcaklığını bahşeder. hayati iksire olan susuzluğunu buradan gider. Çocukçuluk ve devlet bağımlılığı (zihnin) arasındaki 
paralellik, özerklik ve kendi kaderini tayin eden irade eksikliğinin (bunların gerçek yokluğu) her ikisinin ilişkilerini yönetmesi 
ve dadı devletinin küresel vatandaşının bebeklik çağına gelmiş bir bebek olması bakımından çarpıcıdır. süresiz olarak uzar ve 
böylece onu tamamen devlet kontrolüne bağımlı hale getirir. Bu tür bir kontrol, eğer kabul edilirse ve zihin kontrolünün 
programlanmasının bir parçasıysa (kişinin sadece zincirler halinde özgür olması, "yasaya itaat etmede" özgür olması vb.), koruyucu 
devletin kucaklaşması olarak memnuniyetle karşılanır ve sevinçle kutlanır. Abla/Anne'nin imparatorundan gelecek emirleri hevesle 
bekleyen dişli/yurttaşın çocuksu bilincinin tanrı biçimi olarak teselli edilir. Makinedeki mutlu çarkın, rahatlatıcı dişlilerde mutlu 
bir şekilde dönmekten başka bir şey yapması pek olası değildir. Yağlama zihin kontrolü ile uygulanmış ve böylece 
standart dişli formu sayesinde sapma olasılığı en aza indirilmiştir. - Garip biçimli dişli uyumsuz bir parça olarak atılır ve hurda 
kutusuna atılır, standart dişliler ise makinede taşlanır ve kullanım ömürleri sona erdiğinde atılır. En azından kimliğin korunması, 
kendisi tarafından atılan diğerlerine karşı kendisi olabilen düzensiz dişli için kalır - çünkü o, Leviathan'ın makinesinin yıpranmasına 
ve yıpranmasına maruz kalmamıştır. 
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Hipnoz aracı olarak bilgisayarlar: 


Bu makinelerin titreşim hızı, beyinde kasıtlı olarak beta dalgası aktivitesini tetikleyerek, izleyicinin beş duyusuna ve ötesine bilgi akışına karşı oldukça duyarlı 
hale geldiği yarı bilinçli bir durum olan katalepsi durumu yaratmak için tasarlanmıştır. . Üretilen belirli tonlar ve elektromanyetik alanlar, hem fizyolojiyi fiziksel 
düzeyde hem de bilinci metafizik düzeyde daha fazla değiştirir (yukarıdaki gibi aşağıda olduğu gibi), böylece bilgiyi, uyarıcıya geri bildirim döngüleri yoluyla 
bağımlılıklar yaratarak daha büyük kronik etkiye sahip olduğu ölçüde zorlar (örneğin, müzik, korku ve porno gibi son derece grafik-uyarıcı-medya söz konusu 
olduğunda). 


Bu kare ekrana (dikdörtgen) pasif/alıcı bir şekilde bakmak, kişinin bilincinde, kişiyi doğadan ayıran doğrusal bir düşünme biçimi yaratır; bu biçimde doğrusallık 
yoktur, doğada kare veya dikdörtgen nesne yoktur. 


Dolayısıyla, hiçliğin sınırsız ışığı olan ilahi bir mevcudiyetin önünde sanki secde edilen bir tapınak olarak perdeye olan bu saplantı/ 
sahiplenme yoluyla ortaya çıkan doğal düzenden uzaklaşma. Kişinin bilincinin içeriği, zihninin yapısına enjekte edilir ve zihin, başlangıçta boşaldıktan sonra, zihinsel 
ekrana çarpanın nitelik ve niceliğine göre başkalaşıma uğrar. 


Nesil iğrençliği: 


Baby Boomers'tan Millenials'a kadar - hepsi az ya da çok yozlaşıyor. 'Y'nin orta kuşağı - X Kuşağı ile Millenial kuşağı arasındaki kuşak, aşırı eleştiriden muhtemelen 
kurtulmuş olabilir; yozlaşmışlardı ('Y' algısal merceklerinden filtrelenmiş olsalar da) ve henüz bilgisayar telefonunun piyasaya sürülmesiyle tamamen zihin 
kontrolüne sahip olmayacak kadar yeterince eğitimliydiler ve bu nedenle hayatlarında daha yüksek bir dönemin olduğu bir dönem geçirmişlerdi. 

matristen çıkmak için gerekli mantıksal düşünce yetilerini edinmelerini sağlayan bir düzeyde düşünme meydana gelebilir (en azından bir dereceye 

kadar). Bu durum, beyaz nüfusun yüksek bilincini buharlaştıran aptal telefonun ve beyin dalga aktivitelerini sersemlik ve koma koşullarına dönüştüren 

etraflarına dikilen hücresel ağların ortaya çıkmasıyla buharlaştı. Yaygın tüketimcilik ve dünya tecavüzünden kitlesel beyaz olmayan göç yoluyla kendi 
kültürlerinin, tarihlerinin ve nihayetinde biyolojilerinin yok edilmesine ve Yahudilerin her şeyi yok etmelerine olanak tanıyan bebek patlayıcıları - nesillerin 

en kötüsü dışkılarıyla dünyayı lanetliyor - çalışkan atalarının yarattığı iyilik, şişirilmiş öz-değer duygularını ve 'benlik' totemi önünde bencilce diz çökmeyi 
kutladıkları kapalı topluluklarının dışında etraflarında bir harabe yığınından başka bir şey bırakmadı. Onları ilerleten X Kuşağı, tüketimci materyalizm ve 

Marksist çok kültürlülük geleneğini, MTV nesli yozlaşmasını ve kutsal olan her şeyin yıkılmasını sürdürdü. 


Nedeni ortadan kaldırın, sonucu ortadan kaldırın: 


Dünyanın ve insanlarının sorunlarının nihai nedeni: Yahudi. Yahudi, çevresel hasar/kirlilikten ırksal kirliliğe (ırk karışımı) kadar tüm sorunların ortak paydasıdır. Sebebi 
ortadan kaldırın ve sonuçlar silinecektir. Ağaç, kök kesilmediği sürece dallanmaya devam eder; kötülük ağacı kötü uzuvlarını çoğaltır ve büyümeyi durdurmak 


için köklere vurulmalıdır. Kötülük ağacı, kökünde Yahudi olan problem kompleksidir. 


Fareli Köyün Kavalcısı: 


kan iftirası aramak için konaktan ev sahibine dolaşan Yahudilerin çağlar boyunca izlediği yol; Yahudiyi asalaklaştırmak ve vampirleştirmek için gecenin 
karanlığında masumların canının kanıyla ziyafet çekerek dolaşıyor - çoğu buna vergilendirme diyor - ama nüfusa uygulanan vergilendirme, bir asalak gibi 


oyuklaşan salt mali yükü aşıyor 


Machine Translated by Google 


zihnin iç girintilerine, beyin omurilik sıvısının ve diğer yaşamsal iksirin vampirizmiyle onu boğarak. Uluslararası Yahudi'nin bu geniş ve 
dolambaçlı yolu, arkasında kan ayak izlerini bırakıyor. Bu alaca kavalcının gerisinde kalan paçavra karışık kalabalık, hevesle daha fazlasını döker 
ve bireysel biyometrikleri ile şeytanın çatal toynaklı çocuklarının izlerini gizler. 


Böylece izlenimler, uluslararası parazit için uygun bir günah keçisi olan kan dökülmesinin nedeni olarak ima edildi. Bu nedenle, 
untermenschen'in bu rengarenk çetesi, hem uygun günah keçileri hem de Yahudi'nin suçlarını bir 'koşulun kurbanı" olma görüntüsünün arkasına 
gizlemesini sağlayan bir koç başıdır: aptalı, gücüne engel teşkil edenlere, Yahudi'ye karşı yönlendirmek. Ortaya karşı her iki tarafı da oynar ve 
kalabalığın kör gücüne karşı kendilerini savunmak zorunda kalanların pahasına yarattığı çatışmadan ve aynı zamanda yangın nedeniyle 

kendi ellerinde kendi yıpranmasına uğrayan kalabalığın kendisinden çıkar sağlar. Yahudi zihin manipülatörlerinin teşvik ve kışkırtmalarıyla 
olduğu gibi, saldırganlarına karşı kendilerini savunacak olanlar. Vekillerle, panjurlar ve aracılar aracılığıyla çalışmak, Yahudilerin fetih 
stratejisidir. Açık ve dürüst nitelikteki doğrudan çatışma Aryan'ın özelliğidir, sinsi hırsız Yahudi'ninki ise sinsi ve aldatıcıdır. Siyon'un ileri 
gelenlerinin protokollerinin dediği gibi, köle sınıfını (ya da alt düzeydeki özgür insanları ya da köle köleleri) 'doğal koruyucularına' karşı 
kışkırtmadan, korkaklıkları ve zayıf iradeleri göz önüne alındığında, Yahudilerin fethi imkansız olurdu. yanı sıra sayısal azınlık. Bu nedenle, 
çevrenin kuyusunun zehirlenmesi, insanların zihinlerini kirletmek için - onların toplumlarına girmelerini sağlayanlara karşı bir zafer elde etmek 
için sınıf ve diğer (etnik/cinsel) çatışması yaratmak için bir zorunluluktur. 


Almak için vermek: - Hayırsever veya fahişe, Yahudi, gece hırsızı gibi zmmete geçirilen paralarla yeniden suç işleyerek saldırır. Böylece 

Yahudi kendisini bir hediye veren olarak, yalnızca "takozun ucunu sokmak", "ayağını kapıya sokmak" ve böylece bir sokak kedisi gibi emeğin 
"kaymasından paçayı sıyırmak" için bir araç olarak sunar. Öteki (genellikle beyaz toplum). Fedakarlık görüntüsü yaratmak, Yahudi 

"hayırsever"in kaçırdığı rüzgar ve laf kalabalığı yerine gerçek ve somut bir zenginlik ihsan etmek için alıcının (aslında hiçbir şey almayanların) 
kalplerini ısıtmaktır. Tüm Yahudi praksislerinde olduğu gibi, biçim Aldatmaca, yalancılık, aldatmaca, çekici görünüş maskesinin ardında, 

fikirlerden ve iyi hissettiren duygulardan oluşan bir duvar halısı. 'İnsanlık, eşitlik, vs.' Yahudi olmayanları uçurumdan kendi yıkımlarına doğru ezenlerin 
tepkisiyle eşleştirilmiş bir uyarandır, karmayı programlanmış kölelere aktarma girişiminde bu amacı yerine getirmek için Yahudiler tarafından 
yazılan müzik notalarını okuyan kendi temsilcileri tarafından trompet edilir. (Yahudinin zihninde) kendi karmalarının bir kabıdır, 

kışkırttıkları ve -saçma bir şekilde- kaçmaya çalıştıkları kötü işler , kötü işleriyle bağlantılı olduklarından ve hiçbir bilinç değişikliği verilen zararı 
ortadan kaldıramaz. Değişim, anlaşmaya dayalı olduğunda adil kabul edilir ve zihin manipülasyon teknikleri yoluyla diğer tarafı kabul etmeye 

ikna etmek ("evet'e ulaşmak") her zaman uluslararası halı torbacısının uzmanlığı olmuştur. Dolayısıyla mübadele, Yahudi olmayanlardan gelen 
gerçek ve somut, Yahudilerden gelen yanıltıcı ve hayali olduğu iki taraflı bir sözleşme kılığına giren tek taraflı bir sözleşmeden biraz daha fazlasıdır 
- ya da yalnızca 'bir 'bir anlaşmaya girmek için bir sözleşme' olarak geçersiz bir sözleşmedir. sözleşme' ve dolayısıyla hiç sözleşme yok ("Bugün bir 
hamburger için Salı günü size memnuniyetle ödeme yapacağım"). 


Kitlelerin korku filmlerine hayranlığı, psikolojik boyutu ve anlamı: Seyirciye hayatı tehdit edici ve tehlikeli görünen manzarayı gözlemleyerek 
uyandırılan korku (hayvansal bir bilinç biçimi), sansasyonistin peşinde koştuğu duygudur. bu korku aracı - bu bilinç durumunu (korku, adrenalin 
hücumunu tetikleyen hayvan bilincinin ur/libidinal durumu) uyandırmak için doyumsuz kendi kendini uyarma arzusunu doyurmaya çalışırken 
yutulacak leziz şeyler olan sıçrayan ve kanlı şeylerdir. diğer libidinal durumlarla (cinsiyet ve ölüm ilkel bağlantısı). Böylece 
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korku filmleri izlemek, kara büyünün modern bir rakibi, bilincin ilkel olana indirgenmesidir. 


Alışkanlık temelinde bilinç durumlarına dahil olmak, kişiyi bir sürüngen beyin durumunda (sürüngen beyni - pons, medulla ve beyin 


sapı) yaşayan bir hayvan-insan haline getirir. Burası, kitlelerin yaşadığı ve ritüel davranış biçimlerinden keyif aldığı, kendilerini 
kavga, kaçma ve zina ile uyardığı Cennet'in "gece tarafı"dır. 


Büyük Hükümet: 


İnsanın tanrı haline geldiği ve içindeki tanrının, tanrının bir üyesi olmasına gerek kalmadan kendisine tapınmasını sağladığı bir ikame din, 
yani bir devlet apporatchnick - dolaylı bir kendine tapma olarak devletin dış otoritesine tapınma .'Hükümet' biz 'yaşasın hükümet. öz kimliğinin 
devlet biçimine bağlı olduğu ve daha sonra bu yansıtılan egonun etrafında dizginlerini tavaf ederek ve bir yandan da kibirlerinin 

aynasına bakarak önünde secdeye kapandıkları bir fetiş ve totem haline gelen devletçinin örtülü bencilliğidir. Tanrı, devlet Çok 
bağlantısı yoluyla teurjik dönüşümü gerçekleştiriyor - kendinizi bilimsel sosyalizmin sosyal yağlayıcısı olan ganimet yağıyla yağlayın ve 

devlet tarafından kutsanmış bir bürokrasi üreticisi ve tel çekici olarak "etiketlerini" söyleyerek aydınlanmaya ulaşın - kendileri bir Yahudi- 
Masonluğun gizli eli tarafından motive edilen sonsuz derecede karmaşık bir tel çilesi tarafından çekilen bir ipteki kukla. Leviathan tarafından 
kendilerine bahşedilen bürokratik gizemin sırlarına sahip oldular. Dış otoritenin arketipi, her yerde ama özel olarak hiçbir yerde olmayan 

gizli tanrı, üstün ahlak iddiasında bulunmalarına rağmen aynı anda hem köle hem de bu okült karşısında tabi olanların bilincinin düzenleyicisi 
olarak hizmet eden o büyüleyici güç/varlıktır. kimliğinin kendisinden alındığı usta. Hiyerarşinin hangi seviyesinde olursa olsun, bu tanrının 
kölesi/tapıcısı, kendilerini 'Efendileri' (efendileri) ile ilişkili olarak Hıristiyan olarak tanımlayanlara benzer bir 'tapıcı' olarak, bu tanrı biçimiyle 
ilişkili olarak kimliklerini kısıtlar. 


Böylece devlet Rab'dir, efendidir, her ne kadar tapan kendini kibrinde (görünüşe göre kör olmuş) tanrı-insan olarak görse de, ya da nuit ile 
ilgili olarak hadis, üzerlerinde parlayan makrokozmos ile ilgili olarak mikrokozmik insan olarak görse de. yanlış ışık Büyük hükümet yeni 
tanrıdır, yıkımın masonik mimarisidir, Gaia'yı teknolojik aşırılık, demiurjik kontrol ucubeliğinin boşalması ve şeytani/prometheus kibrinde 
'dünyaya sahip olma' girişimleriyle kaplar, mumdan kanatlar üzerinde Icarus gibi yeryüzüne düşmeye mahkumdur. Babil'in 

kaderinde düşmek olduğu için kil ve demir kalıntılarına dönüşecek. Büyük hükümetin küllerinden uyumlu bir doğal dünya düzeninin yeniden 
yükselişi geliyor. 


Ajan Smith - Matrisin koşer uygulayıcısı: 


Tanımlanamayan ve çok sayıdaki 'Ajan Smith', eşit derecede 
genelleştirilmiş/standartlaştırılmış isim, Yahudi ajanların (Yahudiler) Zion 'matriksi' içindeki temsilcisidir. Neo (neO0-korteks veya daha 
yüksek zihin), matristen çıkma yeteneğine sahip olan ve bu ajanlardan ve diğer teknolojik "şeytanlardan" veya alt astral varlıklardan oluşan 
rakibe (düşman "Şeytan") saldırması gereken kişidir. ancak yüksek akıl tarafından aşılabilir ve toplamla (uyum) uyumlu olarak 
yaşarken, aynı zamanda kişiyi daha düşük bir yoğunluğa sürükleyen bağ yumağı/bağları içinde hapsolmuş tutan daha düşük titreşim 
durumlarını aşan aynı yeti aracılığıyla. Ajan Smith, yalnızca akıl yoluyla, nedenselliğin ve belirli durumların nedensel olarak diğerlerine nasıl 
bağlı olduğunun anlaşılması yoluyla, böylece istenen sonraki durumlarla ilişkili önceki durumları üreterek ve istenmeyen durumlarla bağlantılı 
bu durumların tanınması yoluyla 'kişinin kendi gerçekliğini yaratması' yoluyla aşılır ( iyinin matris değil, onun ötesinde olduğunu ve ona ancak 
tanrı benzeri teurjide içeri ve oradan dışarıya giderek erişilebileceğini bilerek, iyi bilinen tam akıl ve sezgiye doğru bir eğilim anlamında 
arzu ). Ajan Smith ile savaşarak Neo, matrisin ne olduğunu anlar, kuralların yapaylığını anlar ve böylece ötesinde bir gerçekliğin var 
olduğu sonucuna varır. 
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ve burası onun gerçek evi ya da gerçek benliğini bulduğu alemdir ve 


otantik bir varlık durumuna ulaşır (mutlak kişilik, buna ne derseniz deyin). 
Ajan Smith, Yahudi'nin arketipidir - sonsuza kadar dayatan mikro yönetim ve 
matrix'in köleleri üzerindeki otoriterlik. Bu zihniyet, sonsuz derecede küçük hahamsal (demiurjik) kontrol kuralları ile doğrudan Talmud'dan türemiştir. 
Yahudiler, ajan Smith'in zihninde var olan matrisin insan pilleri olan 'goyim'i vampirleştirmeye ve düzenlerini uygulamaya çalışan matrisin 
faaliyetini varsayılan (ve yanlış bir şekilde varsayılan) panoptik vizyonla izleyen matrisin komiserleridir. tamamen boşaltılacak ve Demiurge'a iletilecek bir biyo- 


enerji kaynağı olarak. 


Bay Banliyö: 


Her eylemin rasyonel müzakere ve analize tabi olduğu hiper-konformizm dünyasında bir toplumda doğup büyüdü; maddi rahatlık ve bolluğun ortasında 

doğmuş - büyük yozlaştırıcı, yoldan uçuruma doğru geniş ve dolambaçlı bir sarmala doğru sapıyor - hepsi 'evet'e, iyilik yapmak için düzenlenmiş ses baytları, 

yüz hareketleri ve tevazu biçimleri topluluğu popüler kalabalıkla ve böylece Leviathan sisteminde işlevsel bir araç olarak hizmet etmek, başkalarının kendine hizmet 
etmesi için hizmet etmek. Hiyerarşide yükselmek, başarı merdiveninin basamaklarında tutunmak - altınla kaplanmış, yükseldikçe daha fazla taşla 

kaplanmış - anı geçmişe, sosyal tırmanışta motivasyon görevi gören gelecekteki hedeflere doğru bakmak - Burjuva banliyölerinin peşinde koşmak böyledir. 
"Toplumsal olanın hiyerarşisi", eğer böyle adlandırılabilirse, Burjuva bilincinin, farkındalıklarının sınırı olandan başka her türlü gerçekliğe karşı kör olan bilincinin 

ön planıdır. Böyle biriyle herhangi bir karşılaşma anında kişinin farkındalığının ufkunun bu hiper-rekabetçi bellum omnia contra omnes'in ufkuna 

doğru daralmasına yol açar; bitişe giden bir fare yarışı, yenilgi anlamına gelir ölüm ve zafer, ben olmayan her şeyin yok edilmesi anlamına gelir. Bu 

nedenle, Burjuva psikolojisi doğası gereği psikopatik temellidir, çünkü o basit benlik ile benliksiz ikiliğine, yalnızca en acımasız psikopatın 'Öteki' (yani değil) üzerinde 
zafer kazandığı dünyaya karşı bir ben rekabeti üzerine kuruludur. -öz). Böylece kişi kendi benliğini olumlarken, belirli bir ırkın ve yerin bir üyesi olarak kendisine 
uygun rolünü anlamadan dünyayı yok eder, bunun yerine kimliğini tüm somut ilişkilerden ayrı, tek bir uzamsal-zamansal bağlamdan koparılması mümkün olan 
soyut bir bireysellik olarak yapılandırır. Bu kadar manevra yapan varlığı değiştirmeden bir başkasının içine sokmak - bir kabile üyesini bir kabileden alıp belirli 

bir rol oynamak ve onu başka türden bir kabileye zorlamak, yalnızca 'çevresel koşullar' soyutlaması temelinde farklı olan sonuçlar beklemek. ortasında yaşayan 


kabileler tarafından yaratılmadı. 


JOGbot: 


(Post) modernitenin Yahudi Dünya Düzeni kölesi, mason mimarisinin arı kovanında üretilmiş düşüncesiz insansız hava aracı; balyaları kaldıran işçi, serfliğin 
meşakkatli hayatı için bir lokma yiyecek elde etmenin gerekli bir koşulu olarak. Orthunc'un ateşlerinde, Zion'un kara büyücü kukla ustalarının golemi 


olarak üretilen bu karbon kopyalı karbon temelli yaşam formu. 


Efendilerine adanmış (ya da daha doğrusu, cinsiyet ayrımı gözetmeyen 'o"), kırıntı için yalvaran köle tacirlerinin önünde secdeye kapanıyor. Alt-10 moron 

sınıfı bu ciddi Yahudi dünyası otomatı, yapılı çevre (baz istasyonları, akıllı sayaçlar, vb.) etrafına yerleştirilmiş zihin kontrol aparatları - çıktılarla (tepkiler) ilişkili 
girdiler (uyaranlar) aracılığıyla programlamasına göre çalışır. Programlamalarına göre işlev gören bu alt-men untermenschen, köle efendilerinin önünde 

saygıyla eğilirler - yalnızca sonlu bir programlamaya sahip olan bir otomat, programlanmış sınırları içinde çalışmalıdır; bunun dışında herhangi bir şey imkansızdır, 
çünkü tüm işlevler kendisi olan program tarafından belirlenir psikopat Kahilla'nın çılgın zihinlerinde uydurulmuş bir plandan başka bir şey değil. |OGbot'un 
değiştirilebilirliği, onları yalnızca bir insan kaynağı haline getirir ve bu, sosyal planlamacılar tarafından hesaplanan ve açıklanan kullanım değerleri ile 


dengelenmesi gereken karşılıklı bir maliyeti vardır. 
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asla kazanamadıkları ve iyi bir amaç için kullanmadıkları kaynakların aslan payını kendileri alıyorlar. Ömürleri, kullanım açısından nicelleştirilir 

- sayısal terimlere indirgenen değerler - 'çalışma hayatı' olarak adlandırılan bir ömür, bundan önce beyin yıkama/programlama ("eğitim") 
yoluyla kaynağın geliştirilmesi ve ardından alopatik tıp yoluyla ince bir soykırım meydana gelir. ekonomik olarak ihtiyatlı bir eylem olarak 
sağlıklarını aşındırırken bu JOGbot kölelerinin banka hesaplarını boşaltmaya hizmet eden hizmetler - yaşlıları öldürmenin faydaları, maliyetlerine 
ağır basıyor - Zion'un ve onların mikro yönetim hesaplarının hesabı böyle . Bu nedenle, herkesin ve muhteliflerin hayatı, yalnızca bir borca 
dönüşen bir varlıktır. Bayrağı sallayın (yanlış bayrak) ve JOGbot bir boğa gibi hücum eder (eğer kırmızıysa) veya radyo dalgaları tarafından 
kontrol ediliyormuş gibi yerinde durur ve beyin durumlarında ve ilişkili vücut mekaniğinde ("1"lerin noktalanmasını ve kesişmesini sağlayan kas- 


iskelet hareketleri) değişikliklere neden olur. 'T'ler). 


Münafıklara açık mektup: 


Eşitlik talep ediyorsun ama yine de ayrıcalıklı statüye sahip olmayanları, gücünü tehdit edebilenleri, kanlarına batırdığın acınası hikayelerle 
karaladığın insanları suçluyorsun. Sayanım'ın kuzu derisi önlüklerinde. Bu kan iftirası, adaletsizliğin kokusunu, gerçek masumların ıstırabının pis 
kokulu kokusunu taşıyor. Sizi hayatları boyunca kanlarıyla ayakta tutanların etlerine tüy kaleminizi sapladığınızda, kana susamışlığınızı kanlı 
psikopatlıkla içiyorsunuz. "Size borçlu olduklarını" ve sizi "Babil'de tutsak" ve "Mısır'da köleler" olarak tuttuklarını ve Hıristiyanlar 

tarafından "zulüm gördüğünüzü" iddia ediyorsunuz. 


Buna dayanarak, tarih boyunca medeniyetin yegane kurucuları olan ve sizin de bağımlı ve asalak olduğunuz insanlara karşı öldürmeye, 

soykırım yapmaya yetkili olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Onları en başta yaratan, atalarının yurdundan uzaklaştıran, ağır emekleri çölden medeniyet 
yaratan ve maceracı ruhları ile medeniyet kavramını ortaya çıkaran öncüleri, dünyanın kendi bölgelerinden kovmak için kanunlar koyuyorsunuz. 
vahşi doğanın kaba unsurlarından karmaşık bir toplum. Bu toplumun, Afrika ormanlarından ve Asya lağımlarından, Orta Doğu'nun kendi aralarında 


öldürücü kabile savaşının kemikleriyle dolu pis çöllerinden gelen hayvan sürüleriyle, yüzyıllarca dünyaya mahkum ruhların bu bölgeye musallat 
olmasıyla istila edilmesini sağlıyorsunuz. fenalık. 


Daha önce kara vebaya sahip olduğunuz gibi, size çirkinliğinizi hatırlatan bir ayna, bin yıllık ırk melezleştirmesinin ürünü olduğu için kıskançlıkla 
nefret ettiğiniz beyaz Aryan ırkının üzerine getireceğiniz bu miazma. Kendinizden daha iyi olanlara karşı şiddetli bir nefretle bu aynayı kırarsınız, 
dünyanın tüm zenginliklerine sahip olmanıza rağmen kendinizle ve kendinizle barışık olamazsınız. 


Ancak bir hususta başarısız oluyorsunuz, planınızı gerçekleştirmenin imkansızlığını anlayamıyorsunuz: Kırmak istediğiniz ayna 
inadına ve cılız darbeleriniz karmik olarak sadece kendi çarpık çehrenize vuruyor. Dolayısıyla, Yahudiler kendilerini yok ettiklerinde Yahudilik 
de kendini yok eder. İlk kanı onlar alır ve kan akıtmayı günah keçilerine yansıtmaya çalışırlar, ancak ikincisi sadece haklı davaları için bir şehit 
olur. Yakında günah keçileri kana doyacak ve kendi yaralarının kokusunu almak, yaralayıcı Yahudi'yi adamant boynuzlarıyla parçalayacak. Böylece 
kan iftirası şiirsel adalet içinde tam bir daire çizmiş olacak, ölmekte olan leş tavuğu, yani Yahudi, sonsuza dek yok olması için ateş gölüne atılacak. 


"Yahudi ortadan kaybolmalı" - Proudhon 


Son dövüş yaklaşıyor -Yahudi vs. Bilincinin doğal eğilimi ve yörüngesi olarak doğa yasasına uyan ve varoluşun uyumunu koruyan biri, diğeri, Aryan 
tarafından kontrol edilmeden kendi haline bırakıldığında yaratılışı ıssız bırakan doğuştan iğrenç bir yaratıktır. dünyayı mahvetmek ve /(belkiJ yanlışlıkla 
'insan' olarak adlandırılan tüm duyarlı varlıkları köleleştirmek. Tüm savaşları sona erdirmek için bu son savaş, tüm savaşları sona erdirmek için 

savaş yakında olacak 
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üzerimizde ve Aryan'ın bu dünyada devam edebilmesi için 'Yahudi Yok Olmalı". 


Zevk Adası: 


Marksist kitle, çoklu evrenin asil yaratıcıları olan ataları tarafından inşa edilen vitraylı katedrallerde ve kolejlerde 

terk edilmişlikle eğleniyor; atalarına o asil tapınağı kopyalamaktansa sfenks üzerine bıyık çizmeyi tercih eden untermenschen'in 
kaba maymun elleri tarafından bir anda paramparça edilen kültürel eserlerin kaleydoskopik dizisi. Atalarının sahip olduğu beceri 
ve bilgiden yoksun oldukları için, yaratma güçleri olmadığı için bilincin alt bölgelerinde debelenip dururlar. Gürültülü bir terk 
edilmişlik içinde dolaşarak, odadan odaya dolaşarak, tarihe ve kendi içlerinde doruk noktasına ulaşan ve kavrayışlarını aşan 

her şeye dair cehaletleriyle beyaz ırkın tapınağına saygısızlık ediyorlar; mantıksız yaratıklar (Onların zihninde) zihin güneşinin 
yerine geçen kristal topla oynayan flaş ışığı, onları kaotik ışığıyla yıkar. Bakirelerin ve Dionysos'un çılgınca dansını yapıyorlar, 
dönen kalçalar ve esrikliğin hararetli perdesinde çınlayan oryantal tefler. Bu Marksist kitle için bu yüksekliktir - derinlik, çokça 
iftira atılan “batı uygarlığı”nın, kendisi. Baby-boomer, bin yıllık Marksistleri eşit derecede yozlaştırıyor, panem et circenses, 
ziyafet ve keman çalmaktan başka çok az şey için yaşıyor ve Roma'nın koleji etraflarında yanarken. 


Davut devletinin incir yaprağını kopardılar ve kutsal olan üzerine mastürbasyon yaptılar - yaşamsal iksirlerini şeytani cümbüşte 
harcayarak sinir güçlerini tüketip tükettiler - sırada yüzbaşının bronz batırılmış mızrağıyla çiğnedikleri Venüs de Milo var 
saygısızlık edilmiş tapınak kalıntılarının etrafında dans ederken neşeyle kıkırdıyorlar. Ey Artemis, Ey Jove, Marksist mantra 
ayincilerinin vebasını bir kenara atmak için kuruyup gidiyorsun. - Styx nehrinin aşağısındaki binayı dinsiz başlarına şiirsel bir 
adaletle çökertin. 


Apollo kurtarıldı, gaspçı Dionysos tahttan indirildi: Ekstra dünyevi, tamamen rasyonel, soğuk bir şekilde kayıtsız olan Apollon; yine 
de her şeyi kendi hakikatinde aydınlatan bilgisinin ışıltısıyla her şeyi kabul ediyor. 


Apollon duygusuz, duygusuz - koşulların gelip geçiciliğinden, oluşun "salt" uzamsal-zamansal akışından 

etkilenmeyen - Herakleitosçu değişim nehrinde duran ve değişmeden kalan, evrendeki varlıkların karmaşasına bakan sert, 

soğuk bir heykel. kendinde ve kendisinde illüzyonun yerini alan/aşan ebediyete tanrı gözüyle var olmak ve yok olmak. Krist figürü, 
ölümden fani olanın kurtarıcısı ama yine de bembeyaz bir mezar olduğu iddia ediliyor, oluşumun ortasında imkansız Varlığın 
yaşayan mezarı - samsara çamurlarından yukarı bakanlar ve bir camın ardından karanlık bir şekilde kendi yıkımlarını görenler 
tarafından sahipleniliyor. Gözler, belli belirsiz bir sabitlik dışında herhangi bir şey görebilirlerse. 


Yine de Apollon, yalnızca dünyevi bir perspektiften bakıldığında yükselip batıyor göründüğü zaman bir sabitlik olarak 
kalır. Paralaks algısı, Samsarik bilincin yanıltıcı vizyonunda Apollon'un sonsuzluğuna hükümsüzdür. Dünyevi gözlerle bakmak 
kör kalmaktır, dünyevi olmayanın görüşü, dünyevi bir bakış açısından bile olsa, dünya dışı yollarla algılanmalıdır. 


Dionysos hayata 'evet' derdi ama onun onayladığı hayat, oluşun geçici hayatıdır ve bu nedenle, 
sol el yolu vama marga uygulamasının vecd ayinleri aracılığıyla sonsuzluğun reddini getirirken 
sadece yaşayan bir ölüme 'evet' der. Bu vecdler sırasında kendini kaybeder ve yalnızca anlık 
bir çaba bulur. Ve yine de paradoksal bir şekilde, çabalama sayesinde kendini buluyor - sadece belki de 
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daha düşük bir benlik; belki alt benlik yoluyla bilinen yüksek benlik, eğer böyleyse, yanılsama yoluyla bir 
sonsuzluk parıltısına ulaşmak ve bu yolla kendini kaybetmemek (ya da bulamamak) mümkün olabilir. 

Apollon, aklın ve duygudan boşanmış zihnin üstinsana giden köprü olduğunu varsayar, ancak 
yaşayan ölümün çileci bir yaşamı aracılığıyla tüm insanın yok oluşunu hızlandırır, Hristiyan yaşamı yaşamın 
ötesindeki yaşamı beklerken, ki bu bir gerçeklik olabilir, yine de bu öyle değil mi? ölümden sonra 
enkarnasyon çarkında geri dönüştürülmek üzere kişinin Demiurge'de kendi özümsenmesine boyun eğmesi 
mi? Belki de enkarnasyonlar üzerinden daha tedrici bir yoldan yükselişe götüren bir yoldur ve 
Dionysosçu olan daha uygun olanıdır - ve aynı zamanda geri dönüşü olmayan ve parçalanma, yanılsama içinde 


kaybolma tehlikesiyle daha dolu olan yoldur. 


Dokuzdan beşe: Döngüsel angarya, kendisini (zorlukla) besleyen gizli ele hizmet eden endüstrinin kölesi pasif 
bir şekilde çarkta yuvarlanma. Dokuzdan beşe kitlesel adam homo sovieticus böyledir. Çalışmak hayatla eş 
tutulur ve iş dışındaki tüm yaşam anlayışları şeytanlık olarak yorumlanır, tembel ellerin şeytanın işini 

yaptığı aylaklık - bunun dışında proletaryanın tembellik olarak kınanması vb. çalışan adamın "çalışmayan" 

ve kendini beğenmiş ayıplamalarla en kara fırçayla boyanmış olan adamdır. "Çalışmazsan yemek yemezsin" - 
"ekmeğinin alın terinden çıktığını" anlayan kölenin ve yeterli miktarda alın teri üretemeyenlerin yaşamı hak 
etmediğinin inancı hayat işle eş tutulduğu için - bu işin hayat olduğu ve her şey olmak ve her şeyin sonunun 
araç olduğu proleter denklemi. Sonsuz döngüsellikte araç eşittir sonuç - tek mühlet, proleterin hiper-gergin 


bir çaba hayatından 'buharını atmasına' izin verilen tahsis edilmiş 'oyun'dur. 


- muhtemelen gizli elin arkasına saklanan ustaların biyolojik dürtülerle bağdaştırdığı toplumsal kabul 
edilebilirlik ölçüsünde - insan makinelerine zarar verecek kadar çok değil ama bastırılmış buharı serbest 
bırakacak ve dişlilerin dinlenmesine izin verecek kadar zihinsel yorgunluğu bile önleyecek kadar. Lord 
Demiurge Jew-hovah'ın ağzında şekillerini parçalaması için makineyi hurda olarak kullanılıp atılabilir hale 


getirmek için büyülü tavırlarıyla dişlileri kasıtlı olarak paslandırırken. 


Ortalama bir gündelik öğütücünün hayatı donuk bir bilince sahiptir, öyle ki (enerji seviyeleri ve zamansal 
kaynaklar açısından, örneğin zaman açısından) gizli el görülemez; onlar, talihsiz kölelerinin enerjisini emen 
vampir kontrolcülerin bir aracı. Saatin yumruklanması, Yahudi sorununun nihai çözümüyle, yani 
kaderlerine çekilecek olan Yahudilerin sondan bir önceki saat yumruklarıyla sona erecek - sonsuza dek yok 
olmak için ateş gölüne kalıcı bir tatil. Böyle bir zamanda proleter, onu Samsara'nın o dünyasında alt bilincin 
maddi dünyasına hapsedecek olan Demiurgic ustalarının prangalarından nihayet kurtulmuş aydınlanmış bir 


varlığa dönüşecek. 


Neden umurunda? - Kişisel durumum, geçmişim, amaçlarım hakkında - bunun nedeni iradeni kullanmaya , 
üzerimde lordluğa sahip olmaya ve beni kendi iradene boyun eğdirmeye çalıştığın için mi? 
Belki de daha küçük bir cihatta başkalarına hükmetmektense endişelenmek için daha iyi bir sebep bulmalısın. 


Kendini aş. Ama önce kendini tanımalısın, değil mi dostum? 


Ruh ölümü olarak standardizasyon - Tüm hareketler düzenlenir, tüm kişiler, birbirinin yerine geçebilen bir veri 
tabanında niceliklere indirgenir; burada yalnızca veri tabanı yöneticisi, kendilerine refleks olarak bilinçli bir 
varlık olarak bakabilir, efendi ve kölelerin gerçekliğinin farkındadır. ustanın ağırlığını taşıyan demir çizme 
topuğu. Bununla birlikte, efendi, diğer efendilerin ağırlığını taşır - papayı, hahamlığı ve ileten tüm bağlı 


kuruluşları geçerek demiurge'a kadar. 
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alt kalabalıktan yukarıya doğru hiyerarşide yükselen Şeytan/Satürn/Yahudi-hovah'ın her şeyi gören 
gözüne, yaratıcı tanrıya. Standardizasyon, asil bir ıstırap olarak temsil edilen şeyle, yani sıradan fedakarlık 
hayatıyla hayatlarının kanının aktığı ruhların ölümüne yol açar, çünkü gerçekten de, uğrunda feda edilen 
benliktir - mutlak benliktir. makine ve yöneticisi Jew-hovah. 


Veri tabanı yöneticisi olarak Jewhovah, dayatılan alt sıralara bir damlama etkisi uyguladı. 
sadece insan pilleri olarak yetiştirilenler üzerinde efendi için enerjileri boşaltılan demiurjik kontrol. 
Bireyleşme, doğuştan kör olan - bu standardizasyon sürecinden aldıkları Samsarik koşullanmayla körleşen 
çokluğun üyelerinin bilincine (öz-bilincine) standart kilitlenmenin anahtarıdır: yüksek benliği geliştirmek ve bu 
şekilde yapılandırılmamak ve koşullanmamak kalabalık tarafından konuşmak - kendini Öteki'ne göre değil de 
bir benlik olarak tanımlamak/koymak- ama sadece kendi kendine Öteki olarak; kendi içinde Mutlak olmak, 
kendi başına yasa - hem heteronom hem de homonim karşısında özerk, ilk durumda kişinin bilincinde 
Öteki'ne göre var olan, ikincisinde diğeri arasında ve diğeriyle birlikte. Öz-yasa durumunda, kişinin kendi 
yasasının kahramanca öz-yasa koyucusu, paradoksal bir şekilde, kişi kendini kendi grubu/kabilesi içinde bulur 
ve böylece yoldaşları/akrabaları karşısında kendi varlığını ve varlığının yasasını türetir ve inşa eder. O 
izole edilmiş bir burjuva bireyci ya da Enternasyonal'in komünleşmiş bir proleteri değil, daha ziyade 
kökleri şimdi ve burada olan, yine de hem dünyada hem de dünyada kök salmış bir varlıktır. Standartlaştırılmış 
bir ürün olarak kontrol edilemez, ancak simülakrların ve kendi hayallerinin uydurmalarının tekbenci 
dünyasında sürüklenmez - mutlak birey olarak otantik insan ama aynı zamanda kabile üyesi. 


Kendisinden önce uzanan ve varlığını buradan aldığı nesillerin büyülü önemi ile dokunan 
geleneksel bir elbise olarak kendisi için yapılmış bir pelerin giyen kişi, en azından varlığının ur-formu, bu 
genetik stoktan inşa edilmiştir. Mimir'in ebedi kuyusu gibidir. - Kendini alt tür aeternitatis yoluyla yenilemek. 


Yüzey Görünüşü: Bu çağdaki yaşam durumu - derinlik yok, sadece yüzeysel olan geçerli 


- hiçliği, varoluşun kibirini maskeleyen bir madde maskesi, yalnızca tekbenci angaryanın canlı bir 

ölümüdür. Krallığın anahtarı olan sosyal aleme girmek için şifreyi bilmek gerekir ve bu, yalnızca süt 

diyarına erişmelerini sağlayan altın anahtarı boyunlarına takan inisiyeler için mevcut olan duvarcılığın kayıp 
sırrıdır. Kendilerinden ekmek çalanlara hakkı olan ekmeği dilenmek için sokaklara atılması gereken o kadar 
şanslı olmayan herkese bal yasaklandı. Sırıtan kasket dişli bir gülümseme, preslenmiş ve kuru temizleme 
yapılmış giysiler, parfümlü bir modelin fiziği -nezaket maskesinin ardında gizlenen yırtıcı bir hayvanın 
saldırganlığı- üstat ahlakı, bağlı kuruluşlarının beğenisini toplayan halkın önünde tüm görkemiyle sergileniyor. 
karşılıklı geri tepme, yakın tanım yoluyla bu rahip kastının değerini artırmayı, kendini Öteki aracılığıyla o şey 
olmamakla - gösterişli kibir gösterisine dayalı efendi ve köle arasındaki karşıtlıklar yoluyla - tanımlamayı 
amaçlar - Rolex'ime bakın ; tropikal tatil yerindeki kulübem; totaliter sosyalist hükümetteki hiyerarşideki seviyemi 
gösteren statü rozetim vb. sosyalist sermayenin ego yükseltici birikimi için bir tahakküm jesti olan 'yönetim' 
gösterileri. Bu erdem işaretçileri, dürtüleri para ve maddi zenginlik (tek başına değil) değil, daha çok 

sosyal sermaye olan - fildişi kulelerde durup pleb kitlesine tepeden bakan ve üzerlerine işeyen - bir altın dışkı 
yağmuru armağan ederek - vaftiz eden sosyal kapitalistlerdir. geniş kitleleri kendi içlerinde (ya da 
şeytanlaştırarak) 
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dağınık durum; yağmurlu bir günde ıslak kediler. Bu sığ sosyal sahnenin yüzeyinin ardında, yokluğun kasvetli 
boşluğu yatıyor - çünkü parlaklığı ve görkemiyle Ronald McDonald maskesinin ardında hiçbir şey yok, ancak 
her şey organik olarak doğaya ve doğaya göre yapılandırılmış olsaydı ne olabilirdi? yapay bir toplumda 
yapay olarak bastırılmış, bu nedenle kaderlerini ortaya koyamayan ve yine de kendi kendini efendileri 


olarak tayin ettikleri kanalizasyon deşarjına maruz kalmak zorunda kalanlar için yaşam olasılıklarını açmalarına 


izin verildi. 


ekylI-Hyde - post-modern kadın/adamın kişiliği: Özden üstün görünüş, kentliliğin novo-homo'su, toplumsal 


olarak şartlandırılmış nezaket maskesini takıyor - neşeli gülümsemeler ve yassı makyaj yanakları; Paris 
pazarlarından takım elbiseler ve İtalyan tuhafiyecilerinden şapkalar. Bu yaratık, akıllı nüanslı jestleri 
muhataplarının söz edimleri ve ifadeleriyle zarif bir koordinasyon içinde, aydın benliklerine doğru karşılıklı olarak 
çalışan rasyonel olarak bencil çıkarcı bağlı kuruluşlarıyla 'evet'e ulaşmanın bir yolunu bulan post- 

modern dünyanın teatral oyuncusudur. - solipsistik psikopatiye ilgi duyar. 


Bu, Jekyli-Hyde'ın karmaşık dualistik varlığının saygıdeğer Dr. Jekyll tarafıdır. Sahte cephe, hoş siren benzeri 
görünümün arkasına ustaca gizlenen uğursuz gölge benliği maskelemeye hizmet eder - moda tabiriyle 
'kolonya' olarak adlandırılan parfümün kokusal daveti; daha küçük (yani daha az kötü) insanların ruhlarını 
soyan ve Mısır'ın et kaplarına, Cennet'in gece tarafında ganimet ve sapkın zevklere şehvet duyan açgözlü elleri 
maskeleyen etkisiz jestler. Sahte cephenin arkasında, kana susamış hayvan tutkusunun temel dürtüleri ve 
şehvetlerinin doyurulması olan Id-ic Hyde pusuda bekliyor. 

İkincisi sürüngen bilincidir, kişiyi içgüdüsel dövüş, kaç ve zina işlevlerine bağlayan alt beyin bölgeleridir; 

ilki Jekyl) prefrontal kortikaldir (en azından maddi olarak yoğun anatomi açısından), logos'un yoğun bir şekilde 
işlenen malzemesidir, bu seviyede bilincin ketleyici yansıtma işlevinin yeridir - vahşi canavarı ve canavarı geride 
tutan saltanat. bu da onu binicinin kaderine doğru yönlendirir. Şu anda, bu ikili varlık, kaderini en yumuşak 
yörünge boyunca tezahür ettiremeyen kendi kendisiyle çatışma içindedir, çünkü nevrotikliği kolektif 

adetlere ve tüm kibarlara saldırmak konusunda nevrotikliği olan post-modern metroseksüel, Mesih deliliğinin 
akıl zehiri hala peşini bırakmaz. İstenen amaca pragmatik olarak ulaşmanın tamamen araçsal bir yolu olarak 
da olsa, kitlelerin gözüne girmek için bir araç olarak uygulanması gereken programlar. 


Sosyal programlamanın yapısı ve beklenti ile kişinin kişisel gelişimine hizmet edeni elde etmeye yönelik kendine 
yönelik dürtü arasındaki bu bölünme, genellikle hedefi geçersiz kılan bir uzlaşmaya indirgenir - bu nedenle, 
post-modern "mangina"nın Hyde yönü, ipinin ucu, toplumsal ketlemenin artması ve buna bağlı olarak Bay 

Hyde tarafından zincirin gerilmesiyle kavrayışı yorulan rasyonel Dr. Jekyll'in yanılabilir eliyle tutuluyor; 

kendisiyle aynı ikili varlık olmasına rağmen gazabının tüm yükünü taşıyan insan kalabalığına karşı sapkın, iğrenç 
suçlarda. Adı verilen bu şizomani, Hıristiyan nevrotikliğinin bir çocuğudur ve onun 


Marksizme ve Gaia'ya tapınmanın modern varyantı, suçluluk duygusu (içe dönük bir öz-saldırganlık ve 
kendine zarar verme ve cezalandırma arzusu) ve ketleme (toplumsalın düdüklü tenceresi) ile aynı mecazları 
bünyesinde barındırır. sapıklığın biçimi (alkol, 
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uyuşturucu, tecavüz, cinayet, kurban vb.). Açıkça post-modern insan, post-modern toplumun bir yaratımıdır ve 
onun varoluşsal rahatsızlığı, yalnızca toplumsal bir değişimde ya da solipsist bireyciliğin burjuva ahlakından 
kopmayı gerektiren post-modernite akımına karşı etkili olan derin bir içsel değişimde hafifleyebilir. 

komünist kolektivizm ya da temel doktrinindeki apaçık bir hataya, yani evrenselciliğin doğduğu somutlaşmış 
soyut bireysellik doktrini arasındaki doğal ve yapay arasındaki çatışmaya dayanan melez bir varyant, niceliksel 
bir kavramın sınırlı soyut kavramının ana-çocuğu. niteliksel içerikten yoksun olmak, tüm içeriğin ikame 
edilebileceği ve değiş tokuş edilebileceği ve aynı ilkel çamurdan sıfırdan yaratıldığı ve çevre ile uyum içinde 
kendi kendine gelişen ve gelişen organik bir dünyada yaşayan bir varlığın gerçekliği arasında. 


JekylIi-Hyde'ı ortaya çıkaran şey, post-modern dünyanın uyumsuz doğasıdır ve temelde idealist - ve 

dolayısıyla doğadan boşanmış - gerçekliği göz önüne alındığında düşmeye mahkum bir kart evi olarak üzerine 
inşa edilmesi gereken zorunlu olarak natüralist temele sahiptir. doğanın gerçekliği ile ayrılık içindedir. Hyde'ın 
içine hapsolduğu toplum kafesinden kaçınılmaz patlamasının kaynağı olan nevrotikliğin kaynağı, ne 

olmadığı olmak ve ne olamamaktır. 

Buradan, dünyadaki tüm Hyde'ları dizginlemek ve onları, uyumlu praksislerinin karmaşık mekanizmanın işlemeye 
devam etmesini sağlayacağı umulduğu rasyonalize edilmiş ve toplumsallaştırılmış Dr. Jekyli'lere dönüştürmek 
için polis devletinin gelişimi doğar. Elbette kırılma noktasına, toplum kendi sınırları içinde yapay olarak 
kafeslenmiş olanların kaderlerini bastıran çok fazla engelleyici bir güç haline geldiğinden, tüm kafesler 
parçalandığında ulaşılır. Düdüklü tencere şimdi sallanıyor ve kırılma noktasına ulaşıldığında içindekileri kısa 
süre sonra boşaltacak. İlginç ve sofistike Dr. 

Jekyll, gardiyanına karşı kana susamışlık ve intikam için nezaket maskesini öfkeyle yırtan Hyde tarafından 

hızla yerinden edilecek - makinenin kendisi ve Jekyll'i doğuştan onlar kadar güçlü olmayanlar için kendilerini 
fazla dikkat çeken tüm mühendisleri zayıflık veya dış yoksunluklar vb. 


Tüm Beyazlar Cennete Gidiyor: Canavaradamlar asla Elysium'a ulaşamazlar çünkü enerji/süptil beden 
bütünlüklerinde, ölümden sonra parçalanmadan ve varlığını sona erdirmeden yalnızca daha iyi öğenin 


gidebileceği daha yüksek titreşim boyutuna yükselmek için yeterince güçlü değillerdir. 


Beyazlar potansiyel olarak Krist gibi, dünyada değil dünyada yaşarken, Canavaradamlar dünyadandır ve 
onunla birlikte yok olurlar - külden küle ve tozdan toza; Karmik çarkta geri dönüştürülen ruh parçaları, şeytani 
iradesini kendi biçimlendirme matrisi içinde yerine getirmek için demiurjik mimar tarafından hareketli 
makinelere dönüştürülecek daha fazla öğe içerecek şekilde. Matrix'in tuzakları onları dünyaya bağlayarak, 
yükselme olasılığı olmayan ve kaçınılmaz olarak alt boyutlarda kalan veya Demiurge için yiyecek haline gelen 
dünyaya bağlı ruhlar haline getirdiğinden, tüm beyazlar bir Krist olmayacak. 


Münhasır bölge yok - hayatta kalma yok: Bir grubun olduğu gibi hayatta kalması ve kimliğini sürdürmesi veya 
sürdürmesi için (tanım gereği) grup bütünlüğüne sahip olması gerekir. Bir grup olarak bütünlüğe sahip olmak 
için, bu bütünlüğü koruyacağı münhasır bölgeye sahip olması gerekir. Şu andaki durum, münhasır topraklara 
sahip olmayı imkansız kılıyor; bu nedenle bütünlüğün yok edilmesini (olumsuzlanmasını) zorunlu kılar. 


Dolayısıyla ya durum hafifletilir (neglenir) ya da bu duruma maruz kalanlar olumsuzlanır. Dolayısıyla, kişinin 
kendisininkini koruması ve dolayısıyla çağdaş durumun yadsınması ya da kendi durumunun yadsınması 


ve bu aracılığıyla 
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Durumun korunması - ya bir hayatta kalma savaşı vererek yaşa ve kazan ya da korkaklıktan ya da sapkın bir 
zihin tarafından vazgeçilmeyecek sapkın değerlerden savaşmayı reddederek öl. 

Bu nedenle, münhasır bölge, yaşama 'evet' diyenlerin ve hayatta kalmayı nihai ahlak olarak görenlerin 
lebensraum yetkisidir. altın kapıları geçen sezon açılışı için ön sıradan bilet alma umutlarını boşa çıkardı. Gerçek 
kaderleri kaçınılmaz olarak demir kapıların yanından geçen temizleyici ateş olacaktır. Hayata 'evet' diyenler, 
Hristiyan anlamda ama dahası natüralist anlamda kendilerini vaat edilen süt ve bal diyarına davet ediyorlar. 
Kvasir gibi onlar da kanla balı, düşmanlarının kanını karıştırmak zorundadırlar; içkileri sokaklarda kırmızı bir 
halı gibi akmalı ve bir zamanlar saf olan toplumdan her şey temizlendikten sonra geriye kalanlar kendi 
kaderlerine doğru yürüyebilsinler. Hangi bahaneyle olursa olsun bir başkasının alanına tecavüz etme hareketi, 
artık çok özel olmayan münhasır bir bölgenin ihlalini ima ettiğinden, zorunlu olarak bir savaş ilanı anlamına 
gelir. İstilacıya uygun tepki, gücün uygulanması değilse de tehdittir - kökleri doğa yasalarına ve kişinin üyesi 
olduğu daha büyük grubun hayatta kalmasını ima eden kişinin hayatta kalmasına dayanan natüralist etik 
bağlamında. Karşı şiddet hakkı, doğası ne olursa olsun (örneğin yabancı yatırımcı, öğrenci, geçici yabancı işçi, 
vb.) bazı bahanelerle yürütülen saldırgan savaşla aynı şey olan, kişinin kendi topraklarının ihlali anlamına 
gelir. Çünkü kişinin kendi türünün genişlemesi ve ilerlemesi, bir ön koşul olarak hayatta kalmayı gerektirir; bu, 
genişlemenin ve ilerlemenin yaşanabileceği münhasır bölgeyi ima eder (genişleme - ideal olarak seçici öjeni 
yetiştirme yoluyla üyelerin çoğalması; ilerleme - öjenik yollarla gelişme her nesilde atalarının yerini alan 

üstün torun kastı). Mevcut durum, yabancı müdahale yoluyla beyaz ırkın kaderini geçersiz kılıyor. 


, ev sahibi popülasyonun melezlenmesi yoluyla nihai asimilasyon ve imha. 
Evrenselcilerin tüm insanları "sevdikleri" ve aynı zamanda bu "kardeşliğin" beyazların indirgemesi yoluyla 
ülkelerinde gerçekleştiği iddia edilenlere münhasır toprakları reddeden evrenselcilerin ikiyüzlülüğü (en iyi 
ihtimalle lemming kitleleri söz konusu olduğunda saflık) buradan kaynaklanır. beyazların kasasından ve 
topraklarından tüm beyaz olmayanlara servetin adil bir şekilde yeniden dağıtılması kisvesi altında bölge ve 
güç. Bu, makul ve mantıklı herhangi bir kişi için beyazların ince ve kademeli soykırımını oluşturur. Bu nedenle, 
-doğanın kanunlarına aykırı olarak- başkalarının mülkiyetinde olan ve yaratmakla değil yok etmekle 
ilgilendikleri bir bölgeye dahil edilenlerin dışlanması etik bir zorunluluktur - çöpleri atıp Ege'deki ahırları 
temizlemek. İşlevsel bir zihne ve bedene sahip olanların, kendi türlerinin ortak bilincinin sağlıklı içgüdülerine 
sahip olanların tek sığınağı boktan dünya döküntüsüdür. 


Her iki dünyanın en iyisi ve her iki dünyanın en kötüsü: siyasi sistemler yapay veya doğaldır. İlk durumda 
bunlar, tipik olarak el altından yollarla, fiili kölelerini oluşturan geniş kitleler üzerinde iktidar koltuklarına 


yerleşen ve yetersiz kaldığında ya görmezden geldikleri ya da yokmuş gibi davrandıkları ütopik 

hayalperestlerin icatlarıdır. güçlü kuvvet tehdidi yoluyla köleleştirmek için güç mevcuttur; ilki 'demokrasi' olarak 
adlandırılırken, ikincisi 'komünizm' olarak adlandırılır; bu, ilkinin aşamalı aldatmaca ve halkın doğal iradesinin 
giderek artan yasalcı baskısıyla sonucu olan 'komünizm'dir. Bu sistemler, gerçekte hiçbir organik temeli 
olmayan, temelsiz kalarak çöken ve imkansız hayallerin yıkıntılarını geride bırakan havadaki kalelerdir. Ütopya 
gerçekten de bu yarım yamalak evrensel kardeşlik, oy hakkı, özgürlük, eşitlik vb. şemalarını en uygun şekilde 
karakterize eden kelimedir. Her şeyden önce ikiyüzlülüğü bu protokolleri uyduran, imkansızda yeterli 

istikrar yoktur. 
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Mavi baskının gerçekliğe çeviride tezahür etmesi için mimari ve Gaia'nın enginliklerinin döküntüsünün 
Hindistan kauçuğundan ve flotsam ve jetsam'ın balina kemiğinden dokunmuş, ex nihilo yaratıcı 
yaratıcılığının gülünç bir yapısı olarak kendi ağırlığının altına düşüyor. Bu, olası tüm siyasi gerçeklerin 
soyut olarak en iyisi, ancak somut olarak en kötüsüdür, çünkü bu görkemli planların nesnel hayata 
başarısız bir şekilde taşınması, doğasını yalnızca yeterince bilgili ve yeterince akıl sahibi olanlar 
tarafından tahmin edilebilecek bir cehennemin yeryüzüne salınmasına yol açar. fildişi kule lüksü 

içindeki rüya dokumacılarının -en azından kulelerini yere yükseltene kadar- üzerinde odaklanabilecekleri 
pratik sonuçları anlamak, sonuçlara dair ampirik bir kavrayışa sahip olmamak ya da yakında olacağına 
inandıkları zeminde yürümek zorunda kalmak onların muzaffer alaylarına hazırlıklı olun ama bu daha 
çok, fildişi kulelerin taş korkuluklarını kurnazca laflar ve ekonomi politik incelemelerle değil, daha 

çok, anlayamayacak kadar aptal entelijansiyanın bağırsaklarıyla lekeleyen kırmızı bir kan ve vahşet 

halısı olacak. bir domuzun kulağının asla ipek bir keseye dönüştürülemeyeceğini ve tüm 

saygıdeğer belgelerin, sözleşmelerin ve anayasaların kendi yıkımlarının alevlerini körüklemek için 
kullanılan devrim ateşi için yalnızca yem olduğunu, asla uygulanamaz ve her zaman uygulanamaz olduğunu. 


Her iki dünyanın da - pratik ve teorik - en iyisi, kendisini 


doğayı kendine tabi kılmak yerine, tabiat kanunlarına tabi kılar. 

Dolayısıyla, eşitlikten zorunlu olarak kaçınan ve belirli bir işlevin üstünlüğüne veya aşağılığına dayalı olarak 
"seçen" veya etkinleştiren veya devre dışı bırakan şeylerin doğal düzenine mümkün olduğunca yakın 
ayrıntılarıyla karşılık geldiği için teorik olarak uygulanabilir. 

En iyi siyasi gerçeklik ve buna tekabül eden teori, (doğal olarak) doğa kanunlarıyla uyumlu olan, yani 
sosyalist bir yapı içinde kendi kendini geliştiren ırk veya ulus, yani ırkın ulus ve halk olarak tanımlanmasına 
dayanan nasyonal sosyalizmdir. üyelerinin, doğadan doğan ve iyi eğitimli ve vicdanlı kişiler tarafından 
sağlanan sosyalist yetiştirme yoluyla yetiştirilen doğal niteliklerine uygun olarak hepsinin kendi uygun 
yerlerine (haklarına) ve işlevlerine (görevlerine) sahip olduğu, içsel bir destekleyici (ve karşılıklı olarak) bir rol 
oynaması. kendi türünün de naturasını geliştirmek çıkarlarını gözeten, kendisiyle özdeşleşen, içsel benliği 
işlevine bağlı olan ve işlevi test ve eğitim yoluyla geliştirilerek potansiyellerinden kopmadan potansiyellerini 
en üst düzeye çıkarmalarına olanak sağlayan devlet temsilcileri. sınıflı bir toplumda unwertes leben 
olarak kabul edilenler veya yalnızca daha yüksek potansiyelleri, daha sonra bencilce bir boş hayat yaşayan 
burjuva efendileri önünde daha verimli köle tacirleri yapmak için köpeklere atılan emekçi sınıflara uygun 
olanlar hayatın asmalarıdır. pahasına hoşgörü. Ütopik rüyalar bir yana, doğanın varsayılan ayarı 
hiyerarşidir ve bu güç biçiminde - jandarma aracılığıyla yıkım veya acı tehdidi yoluyla proletaryanın rahip kastı 
tarafından bastırılması - veya karşılıklı olarak birbirlerini destekleyen kabile üyeleriyle uyumlu 
anlaşma yoluyla en çok uyum sağladıkları rollerdir. Bu doğal olarak gelişir ve tabandaki kitleye dayatılan 
yapay güç, sessizlerin memnuniyetsizliğinin tek ifadesi olan devrim yoluyla toplumu sonunda parçalamak 
için yeterli baskı yaratır. Sessizler, nasyonal sosyalist monarşist bir devlet içinde kendilerini ifade etmeleri 
ve kaderlerini göstermeleri için güçlendirildiğinde, uyumlu bir topluma katkıda bulunurlar ve gerçekte bir 
ulus değil hapishane anlamına gelen şeyin yok edilmesine başvurmak zorunda kalmazlar. Birincisi doğal, 
diğeri ise kendini burjuva ikiyüzlülüğünde ve sahte eşitlikçilikte gösteren yapay devlet ya da köylülüğü 
boyun eğdirmeye zorlayan ve kaderi göstermemekle küskünlüğün düdüklü tenceresini yaratan komünizm 
hilesi; böylece doğayı anti-doğa yoluyla saptırarak evrimi aksatıyor. 
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Günahın kefareti olarak liberalizm/seküler hümanizm: İlk olarak, ego temelli bir jest olarak günah kefaretinin 
doğasının ne olduğu tartışılmalıdır. Bu, kefaret edenin kendisini günahkar olarak kabul etmesinin ve 

bununla birlikte, aynı kendini alçaltma prosedürüne girmeyerek (bu ahlak paradigması içinde) ihlal 

edenlerden ahlaki olarak egonun üstün olduğunu varsaymasının bir kanıtıdır. 

Kendini buna göre yapılandıran günah keffaretçisi, egonun arkasına saklandığı, alkışlamak için sahneye geri 
dönen bir aktör olarak bilinçli farkındalığının önüne fırlayan, sadece sahnenin tadını çıkaran bir cephe olan 
özverili özgeciliği benimseme iddiasında olan bu ahlaki dogma içinde değerinin altını çizer. benliğinin ilgi odağı 
-'Ben armağanlar verenim', 'Ben hatalarını kabul eden soyluyum". 


Evrenselcilik iddiası, yani "herkesin eşit (yaratıldığıl" ve atalarının "günahlarını" kefaret etmek için ondalık 
olarak beyazlar tarafından verilecek ve onlardan alınacak maddi avantajların garantisi olarak hizmet eden 
belirsiz "haklar"la donatılmış olduğu iddiası , vb. Bu iddia, 'kendini silen' (kişinin kendi kültürünü ve genetik 
soyunu yok etme noktasına kadar) değerini yükseltme amacına hizmet ediyor. Örneğin, "insanın evrensel 
haklarını" ilan etmek, bu etiket, geniş kapsamlı bir genellemede, somut olarak farklı olanın ve (beyaz) 
toplumun ilerlemesiyle hiçbir ilişkisi olmayanlar dışında hiçbir ayrıntıda asla tekabül etmeyecek olanın soyut 
olarak eşitliğini içerir. Burjuva liberal, neslini egosunun sunağında kurban eder, cenneti cehenneme çevirir ve 
yalnızca kendisinin ve hazzı en üst düzeye çıkarıp acıyı en aza indirme arzusundan başka bir gelecek kaygısı 
duymaz, önünde secde ettiği ve aşağı tanrısını yatıştırdığı totemdir. benlik. "Evrensel (kardeşllikten" bahsetmek, 
beyaz liberalin günahkâr doğasını ve onun kendisini "beyaz tanrı-adam süpermen" / "İsa" olarak temsil etme/ 
inşa etme aracı olarak beyaz olmayana yardım etme "hayırsever" jestini ima eder. kendine ilham veren görev, 
dharma biriktirme ve makyaj aynasının önünde diz çökme girişimlerinde hak etmeyenlere ödüller 
vermektir. Bu nedenle, libtard-land aleminde günah kefareti ve liberal kasıtlı cehaletin pembe gözlüklerinden 
bakıldığında (onun bencilliğinin başka bir yöntemi), egonun yıldızlara doğru yükselmesi ve kendi evreninin 


tanrısı haline gelmesi için araçsal bir araçtır. — astra için ardua. 


Kastlar: Toplum mühendisleri - verimlilik ve totaliter toplumsal mimarilerinin sürdürülmesi adına - 
başkalarının hayatlarının kaderini belirleme görevini üstlendiler, kendi kaderlerini şekillendirmek için kendi 
kasıtlı çabalarını tomurcukları kestiler. - Bunun bir örneği, doğaya ve biyolojiye (burada kastın tekdüzeliği 
derinin rengidir) değil, doğal dünyayla ve onun organik dünyasıyla hiçbir ilişkisi olmayan yapay kavramlara 
dayanan kast çizgileri boyunca tabakalaşmasında yatmaktadır. yapı. Bu nedenle kast satın alınabilir ve 
eşitlikçi küreselciliğin liberal demokratik/Marksist dünyasının aristokrasisi, kan aristokrasisinin 

yerine konulan bir para aristokrasisidir. - Gelenek üzerinde ırksız tüketimcilik ve kolektivizm. Buradaki 

kast sistemi, toplumun desteği olduğundan (düzen, servete dayalı aristokrasidir) kendi kendini yok etmeye 
mahkumdur, çünkü yapı demir ve kan üzerine değil kil ve demir üzerine kuruludur, bir inşadır, bir yapıdır. 
Yahudi-Masonik teokrasinin golem'i, aklın yakılmasıyla ve (mutlaka yalancı olan) araçlarıyla, destek 
sütunlarının yeniden düzenlenmesi yoluyla toplumu patlatan kan aristokrasisinin yerine doğal olanı yapay 
kılmak için çaresizce mücadele eden, bir yapı olan bir yapı. yeterli husumet ve sosyal kaos tezahür 
ettiğinde dikiş yerlerinden patlayacak ve dayanıksız yapı olarak harabeye dönüşecek - kanları soluk 
tenlerinden şeffaf damarlarında mavi akan mimarlar tarafından yeniden inşa edilecek. ; ikincisi henüz bu 
asil iksirle doluydu. 


Doğa karşıtı değerler ve buna eşlik eden sağlam zemin üzerinde havadan kaleler gerçekleştirmeye çalışan 
slapdash praksis yoluyla doğanın yerini alamaz veya alt edilemez. Doğa kendini yapılandırır 
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kendisi aracılığıyla ve yeryüzünde yaşayan varlıklar, toprağa ayak basarken ve bu koşullar içinde yaşarken 
ondan ayrılabilir. 


Nüfusun azaltılması ve hoşnutsuzlukları: 'Reductio populi' protokolü, binlerce yıl boyunca sayısız insanın toplu 


katliamını düzenleyen Yahudi-Masonik komplonun her zaman gözdesi olmuştur. Yakında bu trajedide 

yeni bir hareket yaşanacak ve oyuncular, hayatları Pazartesi'den Cuma'ya 9-5 çarkının dönüşünden ibaret olan 
ve planlar konusunda aptallıktan başka bir şey olamayan bahtsız ve cahil kitlelerdir. eylemi nihai sonuca 
götürmek için balkondan uydurdu. Nüfusta kitlesel bir azalmanın garanti edildiğini inkar etmiyorum, 

ancak imha ile hedeflenen tür, beyaz nüfusu veya unsurlarının en azından bir kısmını (ve büyük bir toplamı 
göründüğü gibi) çok uygunsuz bir şekilde yaptığı da dahil olmak üzere, arzulanan çok şey bırakıyor. 

doğuştan gelen genetik-ruhsal büyüklük kapasiteleri göz önüne alındığında, bu kaderi hak etmeyenler, 
kendilerine ait herhangi bir değerden yoksun olsalar bile, yalnızca bir gelecek nesil aracı olarak bile. Irkın en 
güzel ve en uygun haliyle devam etmesi optimum olacaktır, ancak nesiller boyunca bu optimuma yaklaşabilen 
herhangi bir şey, bir ikame değilse de değerli bir ek olacaktır. Uygun olmayan, herhangi bir yağlı Yahudi 
dolandırıcının veya Mason sübyancının kolayca sunabileceği hesap defterlerinin varsayılan değerine göre değil, 
önemli (biyolojik) esasına göre kararlaştırılacaktır. Kan aristokrasisi, ruhsuz kazanç aristokrasisi ve meşalenin 
taşıyıcısı olarak sağlıklı (potansiyel olarak sağlıklı) köylü soyu üzerinde. Yahudiler değil, beyazlar yaşamalı. 


Mammonistler: Hayatları maddi zenginlik ve düşük arzu tanrılarına, yani Mammon'a bağlılıktan ibaret olanlara, 
doğru bir şekilde 'Mammonistler' denir. Materyalist açgözlülük, rahatlık ve zevk dolu bir yaşam, 

yaşamları hayvansal cümbüş, gebelik, zina ve sonsuz bir doğum ve ölüm döngüsünde üreme dışında daha 
yüksek bir ilkeye ulaşmayan bu aşağılık çiftlik hayvanlarının tek endişesidir. Bu yaratıkların davranışları (çünkü 
onlara insan demeye cesaret edemiyorum) 'insan' kişisel çıkarının ötesine geçerek psikopatlık alanına 

giriyor, Öteki'nin ve onun varlığının tamamen hiçe sayılması - hatta vampirizm ve yamyamlık noktasına 

kadar. Kendini zenginleştirmek için başka. Tüm eylemler, maddi zenginleştirmenin tüm hatlarında (ilgi 
arayanların insan biyo-enerjisinden, tefeciliğin bedelini ödeyemeyenlerin mülküne el koymaya kadar) 

maddi kazanım ve kişinin haksız kazançlarına başkalarından el konulmasından oluşur. kişinin hayatının 
teminatı olan ipotek ödemeleri). 

Hayat nicelikten biraz daha fazlasını içerir: bir bankadaki rakamlar, tapu ve tescillerin mülkiyet 

haklarıyla toprağı kaplayan arazi ve bunlara bağlı binalarda depolanarvistiflenen fiziksel malzeme miktarları, 
vb. Gerçekliğin tamamı niceliğe indirgenmiştir. kaliteden yoksun. Her ifade, Öteki ile yalnızca bir "düşünme 
yansıması" olarak ilişkisi olan, kendine yönelik ve egoyu tatmin etmek ve benliğe sosyal sermaye 

tahakkuk ettirmek için bir tepki uyandırmanın bir aracı olarak basitçe ötekini oynayan göreli bir ifadedir. Bu 
zihniyet sadece burjuva değil, aynı zamanda komünisttir, sadece resmi nicelik (yani sayı) ticareti yapan 

tüccar sınıfının zihniyeti değil, aynı zamanda "hayatın en güzel şeylerini" kıskançlıkla bakan 

proletaryanın zihniyetidir, nihayetinde olan şeyleri. yapılarında nicel, hem ikincisi tarafından fiziksel bir yığın 
olarak hem de evrensel değer biçimi tarafından satın alınabilir tüm duyumların karışımı olarak puslu bir 
şekilde kavranır - kendi içinde boş ve yine de yanıltıcı vaatlerle dolu; sadece bir vaadin vaadi olan ve dolayısıyla 
doğası gereği anlamsız olan söz. 

Çarktaki bir hamster gibi arzunun peşinden koşan doygunluğa asla ulaşılmaz, çünkü arzu sadece arzu için 
takip edilir ve bu nedenle çarktaki sürekli dönüşten başka nihai hedefe ulaşılamaz. Dopamin artışından 

sonra dopamin artışı, Mammon'un "psikonot"u, maddi kazançla içini boşaltmış ve sinir krizi geçirmiş bir halde, 
tükenme uçurumuna doğru koşar. 
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aşırı uyarılmanın getirdiği bitkinlik: aşağı doğru sarmal mezara kadar devam eder. 


Soykırım aracı olarak planlı eskime: Her zaman yeni kültürel eserlerin kamu bilincine sokulması, kitle 

zihnini tesadüfi, geçici bir egemenliğe dönüştürür; ikincisi, ayrı bir yapı olarak sürdürülmesi için gereklidir. 
'Yukarıdaki aşağıdaki gibidir' ve idealist dönüşüm, gerçekçi bir yeniden yapılanmayı doğurur. Etrafında 
yönlendirilen şeyin eskimesi, yönelim bozukluğu yaratır çünkü bu, ırkın 'çekirdek kişiliğini" (kolektif 

bilinç) parçalayan ve onu göre yeniden yapılanmaya duyarlı hale getiren yeni hareket kalıplarını gerektiren 
yeni biçimlendirici değişikliklere sürekli olarak maruz kalan plastik bir yapıdır. kültür üreticilerinin içeriği ve 
ürünleri. Kültürün erozyonu, üründeki sabitliğin olmamasından kaynaklanır, dayanıklılığı ancak kişinin 
dikkatini önceki üründen uzaklaştırmak ve böylece sürekli bir akış durumunu, bir sabitlik eksikliğini 
sürdürmek için gerekli olduğu sürece devam ettirilir. romanın zihne sokulmasını ve tüm yeniliğin 
anlamsızlığın erime potasında yan yana getirilmesini sağlayan ve kişiyi, dikkati yeterince güçlü bir dürtüye 
odaklamanın bir yolu olarak kaçınılmaz olarak en alt düzeyde sonsuz kendi kendini uyarmaya başvurmaya 
yönlendiren bilinçte (bu sadece moda giyim trendlerine dalma olsa bile, vb.). Dikkatin faniliğin sürekli akışına 
odaklanması, kişiyi her zaman yeniliği bekleyen ve belirli herhangi bir şeye yeterli bir süre odaklanmayan 
hipnotik bir duruma sokar, böylece kişiyi telkin edilebilirliği ve dış uyaranlara bağımlıymış gibi artan bir duruma 
sokar. veya özdüşünümsel bir özdeşleşmeden uzaklaşan nesneler ve daha ziyade kişinin (kolektif) bilincinin 
biçiminin belirleyicisi olarak nesneyle bir özdeşleşme. 


Öznellik, bir kez nesnellik (kolektif bilinç) olarak nesnelleştirildiğinde, öznellik (bireyci solipsizm) olarak 
nesnelliğe (Maya'nın fenomenal perdesi) daldırılır ve böylece kendini yok eder. 

(Post) modernizm geleneğin yerini alır ve sabitliği ve dolayısıyla onun yok edici etkisine karşı koyabilecek 
geleneksel bir biçimin kurulmasını engelleyen geçiciliğiyle geleneği yok eder. Kültürel bir süreç olarak "post- 
modernizm" (genel olarak konuşursak), geleneğin Marksizm'i (faşizm, Hıristiyanlık, vb.) Gelenek, sabitliği 
varsaydığı gibidir ve kan hafızasında kök salmış olsun ya da olmasın (nasyonal sosyalizm) bir kültürün üzerine 
kurulduğu (yeni) temeli oluşturur. Geleneğin kendisinin kalıcı olduğu zaman, doğaya tekabül ettiği, yani o kültürü 
taşıyanların kan hafızasıyla, yani tezahürünü sağlayan biyolojik akraba grubuyla (ırkla) bağlantılı olduğu 

ve daha sonra orada bu şekilde bağlı olduğu zamandır. eğer o (biyolojik temel) sona ererse kültür de Öteki'nin 
kültürüne gömülecektir ya da aşındırma ve fanilik kültürü durumunda (örneğin tüketimcilik, kültürel 

Marksist eğilimler veya "solculuk") yok edilecektir. Kan hafızasını hatırlamanın yeterli gücü, kişinin kim 
olduğunu ve nereye gittiğini (açık kader) bilmesi yoluyla buna bağlı geleneğin güvencesi olarak hizmet 
edebilir. 


Soykırım mekanizması olarak planlı kültürel eskitme, yalnızca uğursuz failin, örneğin İsa deliliğinin enjekte 
edildiği durumda olduğu gibi, kırmızı ringa oyalamalarını geleneğin kendisiyle iç içe geçirerek dikkati dağıtma 
yoluyla bilinci gelenekten uzaklaştırma yeteneği ölçüsünde etkilidir. teosofi ve daha eski Aryan gelenekleri 
gibi ezoterik geleneklerin yanı sıra evrenselci ve nihai beyaz karşıtı önyargılar (sonraları kastları karıştıran ve 
belirli olanı evrenselleştiren Yahudi casusların elinde transmogrifikasyon yoluyla yıkıma uğrayan 
Tibet ve Hindistan'da) , bir Aryan geleneğini Aryan olmayanlar için evrensel hale getirerek 
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Bugün bu bölgede fakirizmin durgunluğu ve iradesiz özverisi, geleneklerini özel olarak korumayı başaramadıkları için, 
kendi özelliklerine bağlı olan kaderlerini altüst ettiklerini bildikleri gibi, türleri melezleştirme yoluyla birbirine karıştırdılar 
ve böylece gelenekleri, kendi özgünlüğünü yitirdi. etki. Ancak, çöküşün onları ele geçirmesine ve onları zayıflatmasına 


izin vermeselerdi, bu kayıtsızlık durumuna ve daha fazla çürüme durumuna düşmezlerdi.). 


Irkın kan hafızası, onu destekleyen ayinlerin gevşekliğine kaymayı reddetme yoluyla korunursa 
onun epifenomeni olan gelenek, planlı eskitme asla gerçekleşmeyecektir, çünkü kendi içinde, kan yoluyla organik 


olarak geliştirilenin ötesinde hiçbir yenilik getirilemez. 


Zion'un ücretli köle tacirleri: Bu, yalnızca kendi kendine dönüşlü ego tatmininin bir koşulu olarak çalışmak için yaşayan 
Yahudi işgal hükümeti robotu JOGBOT'un kimliğidir; kişinin kendini beğenmişliğinin aynasına, emeğin terli yanağına 
bulaşan erdem pisliğine bakması - kaba fizikselliğin dışında hayattan hiçbir şey anlamayan işçi Jogbot için hayat böyle, 


önceden belirlenmiş programlamaya göre işliyor, 9- 5 rutin döngüsellik, bozuk bir plağın oluğundaki iğne gibi. 


Motivasyon, kollektif tarafından kişinin kendi üzerine parlayan ve ihtişamını saçan bir spot ışığı olarak onaylanmasıdır. 
onun üzerine. Ücretli köleliğin tüm motivasyonu, kendine ve kişiliğine indirgenir, varlığının dışsal desteklerine 
dayanma arzusu, ikincisinin onu makinede bir dişli olarak yapılandırmasına ve böylece ona anlam vermesine izin verir. 
Bu anlam, onun "çalışmasına" bağlı olan varlığının sınırıdır; bu, durduğunda onu bir hiç, "kolektifin" gözünde en iyi 
ihtimalle yalnızca tarihsel bir eser, modası geçmiş bir fazlalık haline getirir, aksi takdirde işçi sınıfı kahramanlarının 
saflarına katılanların mezar taşı sıraları arasında katılan pek çok kişiden biri olur. Satürn'ün allopatik soykırım 


sisteminin tırpanı altına düştüler. 


Ücretli köle psikolojisi: uyan, çalış, kısa bir an için oyna, çocuklarına iyi geceler öpücüğü ver ve başka bir güne yeniden 
başlamak için uyu - sadece kitlelerin cenaze uykusunda ad aeternitatis soğuk teselli olarak alkışlarıyla erken bir mezara 
doğru aşağı doğru bir sarmal . Bu psikoloji, bunu kendi tiranlıklarını dayatmak için bir şartlandırma mekanizması 
olarak kullanan Yahudi seçkinler tarafından formüle edilmiş bir zihin programı oluşturuyor ve tüm ücretli köleleri varlıklarının 
olmazsa olmaz koşulu olan bu koşulun dışında hiçbir olasılık yokmuş gibi gösteriyor. Ücretli köleler fiilen ve fiilen veya 
her ikisidir - basitçe bir "işçi" olmak, kişinin böyle olduğu anlamına gelmez ve bu nedenle fiilen böyle olduğu anlamına 
gelmez, yalnızca bir fiilen/in somut olarak, kendi fiziksel kapasitesinde, bunu aşmak için daha fazla aydınlandılar ve 


böylece Mente'de Öteki oldukları için in actua değiller. 


Bu, söz konusu varlığın sanki amaçlanan bir ücretli köle olarak koşum takımına alınmış gibi kurtarıcı lütfudur. 


Yine de bu koşum takımını aşarlar ve zincirlerde olsalar da özgürdürler. 


Bu, Siyon zulmünün çözümlerinden biri, eğer böyle adlandırılabilirse, içselleştirmenin, içe bakmanın çözümü. 

Diğer çözüm de bu zihinsel şartlandırmayı gerektirir, ancak belki de daha savaşçı bir doğaya sahip daha dışa dönük bir 
perspektif, düşmana yeterli acımasızlık ve kararlılıkla savaş verme mekanizması olarak bir özdenetim ve böylece 

zafer olasılığını artırma. Ücretli kölelik zincirini kırmak için, kişi ya dikkatini daha anlamlı şeylere (daha yüksek bilince) 
çevirerek ağırlığını çekebilir ya da bu eylemi, fiilen ve somut olarak hizmet etmek üzere Benliği güçlendirmenin bir yolu 


olarak gerçekleştirebilir. 


Müttefik veya düşman: Üniformanın ten rengi olduğu RaHoWa'da kişi ya halkının yanındadır ya da onlara karşıdır. 


Beyaz yanlısı ya da beyaz karşıtı, sınırda oturanların dışlanmış ortası yasası 
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demir kuvvetle uygulanır, çit bakıcısı, kendi tarafında katılmayı ihmal etmeye karar verdiği rakip gruplar 
tarafından kaçınılmaz olarak dikiş yerlerinden parçalanır ve böylece ona vahşi bir düşmanlık içinde bir 
'Öteki', bir engel olarak düşen her ikisinin de kinine maruz kalır. saflarının uygun savaşçılarla şişmesine veya 
savaşacak başka bir değerli düşmana sahip olmasına. Böylece taraf seçmeyi reddedenler, artık var 
olmayacakları için artık seçme seçeneğine sahip olmayabilirler. Eğer 'devam etmeyi' başarırlarsa, seçimleri 
koşullar tarafından ciddi şekilde kısıtlanacak ve galip gelen güç tarafından zorlanacak, bunlardan hangisi 
bellum omnia kontra omnes'de olası yedek oyuncuya karşı güçlü tehdit baskısı uygulayabilirse. Utangaç 
kitlelerin uzun süredir peşinden koştuğu güvenlik, eğer akraba gruplarından yana olursa bulunacak ve 
kendilerini düşman kampında bulanlar, Ötekiliklerini kabul ederek üzerlerine inecek olan umutlu yandaşları 
tarafından muhtemelen saldırıya uğrayacaklardır. kendileri için Öteki ve dolayısıyla düşman olarak. 


Sayıda güç olduğu gibi, insan kalabalığın imdadına koşar - koyunun düşüncesi böyledir. Bilge kendini 
yükselişe hazırlar, savaşçı keşiş savaşa metanetle saldırmak için zamanını bekler. Ya düşman kampı ve bir şiş 
üzerinde kızartılır ya da kişinin kendi kampı ne kadar sorunlu olursa olsun - hayatta kalmak tek 

başına yatar, aklın sihirli bir hapishanesinde yaşayan ve bencil Ben'den başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen deli 
ya da solipsist dışında. dünyada kalan zamanını şişede ya da derin meditasyonda geçiriyordu. - Yine de 
gerçeklerden kaçma. 


Çileci keşiş ve savaşçı vahşi, kendisini çevreleyen koşulların kargaşasını ve kaosunu içkin olarak aşan Mutlak 
Kişi'de birleşmelidir. Yukarıdan yönlendirilen, üstesinden gelinmez, üstesinden gelir - hem kendisi hem de 
Öteki böylece zaferi perçinler. Yangından kaçmayı umarak erikli muhallebisinin üzerine salyalar akıtarak 
köşeye saklanan korkak kaz ciğeri ezmesini düşman saldırısının soykırımında iki kat pişmiş ve kavrulmuş 
halde bulur. Bu Manvantara'nın en alt noktası olan kali yuga'da bebekler için süt yoktur; davullar, Einherjar'ı 
savaşa ve zafere veya Valhalla'ya çağıran dövüş dövmelerini dövdü. Mavi gökyüzündeki rüya manzaralarının 
günleri, akıl güneşini parıldayan tezahüründen bulandıran sürekli gece tarafından karartılır. Solgun ay ışığı ve 
savaş makinelerinin ve düşman kamp ateşlerinin ışığı görünen tek şey. Kılıcı alan savaşçı keşiş, çitçilerin cesetleri 
için mücadeleye girer. 


Özgürlük kısıtlama mekanizması olarak politik doğruluk: Halk üzerinde sosyal baskı yoluyla bir davranış rejimi 
empoze etmek, kontrol eden seçkinler (Yahudi-Masonluk ve Katolik tarikat rahip kastı) böylece tüm yalanları 


içeren sosyal tabuların yaratılması yoluyla tiranlıklarını dayatırlar. Yasaklanmış söylem olarak nitelenen, 
yasa dışı olanı, adeta Cain'in izini taşıyan ve doğa karşıtı dogma doğrultusunda yapılanmış bir toplumun 
dayattığı tüm değerlerin tersine çevrilmesi göz önüne alındığında, 'siyasi doğruluk' alanının dışında, tüm 
dernek kurma özgürlüğüne, biyolojik hatlar boyunca kendini tanımlamaya vb. yönelik doğal içgüdüler ve 
eğilimler, yalnızca bu açıklanmamış (gizli) amaç için geliştirilen aynı sosyal baskı yoluyla bastırılır; seçkinler 
tarafından beyaz soykırımı (kötü ışıklar). 


Siyasi doğruluk, konuşmayı sansürleme aracı olarak ve aşırı sosyal baskı yoluyla hizmet eder. 
sansürcüler, beyaz karşıtlığı/doğacılık karşıtlığı dogmasının pasif alıcıları olan programlanmış lemminglerin, 
politik olarak doğru alana düşen her şeyi kucaklamak için hevesli ve neşeli olduklarını ve aynı derecede 
yoğun bir şekilde kınama ve karalamada olduklarını düşündüler. bunların hepsi (neo-J liberal/Marksist 
dogmatizmin yeni Satanizmi olarak ortada duruyor. Aşamalılığın damlatma-besleme mekanizması aracılığıyla, 
Çin'in sansürün sürekli su işkencesi, yeni ütopyanın iksir özgeçmişine dönüştürülür. Halkın zihnine sürekli olarak 
aynı beyaz-kötü/beyaz olmayaniyi inancını sokmak, bağımsız oldukları için bu aynı lemminglerin zihnine 
sürekli olarak tecavüz etmektir. 


Machine Translated by Google 


'Eşitlik, demokrasi, özgürlük (elbette kamu tarafından onaylanan - kontrol sistemini tehdit etme gücü 
olmayanl' bu sahte putların telkin edilmesine pasiflikleriyle duyarlı ve duyarlı. 


Yeni akide, uygulanması ve 'Öteki' sorununa tek çözüm olarak tasvir edilmesi aracı olarak, kendisini 'Kötü' ile 
ilişkili olarak 'İyi' olarak sunabileceği bir anti-tez gerektirir. Bu yanlış ikilik, elitlere, yeterli süre geçtikten sonra 
(örneğin bir nesil boyunca) hafıza kaybı meydana geldiğinde kırkılan ve en sonunda katledilen koyunların 
kurtarıcısı olan kollektif mesih olarak dünyayı ellerine teslim eden dogmalarının uygulanmasında hizmet 
eder. Politik doğruculuk, bu dogmanın kendi inancına karşı olan her türlü muhalefeti bir cadı avında yok 
etmeye çalışarak uygulanmasındaki işleyişidir. Dolayısıyla kitleler, tiranlığa karşı savaşan 'Öteki'nin tüm 
'şeytanları'ndan, ırkçılardan vb. 


Politik olarak yanlış olanların hepsi Şeytan'dır - rejimin kendisi Satanizm, yıkım, mangodizm ve yine 
de paradoksal ve ikiyüzlü bir şekilde itaatkâr diz çökme yoluyla tanrıcılıktan biri olsa da, kitlelerin 
düşünmeden takip etmesi gereken bir emirdir. 


"Yeni normal"i, kitlelerin sahip olduğu yeni normları kuran bu propagandadır. 
(Kitlelerin zihninde 'yeni normal'in kabul edilebilirliğini hızlandırmak ve böylece eskinin yerini almak 
için doğru yönetilen olay geliştirilmedikçe, mümkün olduğu kadar çabuk ama çok güçlü bir şekilde değil) kabul 
etmeye şartlandırılmıştır. Normal<Kitlelerin zihninde iyi; tersine ve ima yoluyla anormalzkötü ve bu tür 
davranışlar sergileyenler onlar tarafından 'Şeytan' olarak nitelendirilir ve vahşi hayvanların çanlar ve kurdelelerle 
süslenmiş evcil bir hayvanın üzerine düşmesi gibi sadece bu durumda vahşi hayvanlar (goyim) giyinir. sürüyü 
tehdit edenlerin peşinden koşan ve belki de sürüyü daha yüksek bir seviyeye yükseltmeye çalışan asil kurt 
hayvanı - ama bu, zorla uzaklaştırmayı gerektirir. konfor alanlarından, ahırın ve yalaklarının sıcaklığından. 


İnsanlar olduğunu düşünür: Hayvan-halk ve kibirleri - benzetmedeki danalar gibi öz-değerlerini abartmak - kibirli 


bir kibirle ayakta durmak ve buğdayın efendisi olmaya çalışmak, alçakgönüllülükle, alçakgönüllülükle başlarını 
eğmek. Bilinçte üstün olmalarına rağmen, yine de kendilerini tanrı olarak kabul etmek ve kişisel 
bencilliklerinin ötesinde hiçbir standartları olmamak yerine, aynı alçakgönüllülük yoluyla ulaşmaya 

çalıştıkları daha yüksek boyutlarda kendilerinden daha üstün başkalarının olduğunu kabul ettiklerini 

bilerek boyun eğme. Doğuştan gelen üstünlükleri onları gölgede bırakanlar bir yana, sınırlı gerçeklik kavrayışları 
kendilerini sınırlayamayan, ama bencillikle kör olduklarından, kendi küçük boylarını tanıma kapasiteleri 
olmayan ve bu nedenle temel bilinç durumlarından zevk alan canavar-halk gibi. kendilerine çokça söylendiği 
gibi 'insan' olmanın onları standart olarak nitelendirdiğine ve hala ulaşamadıkları bu değersiz standardı aşan 
insanüstü veya insan ötesi olmadığına inanmak. Kendini insan zannetse de düşünceleri gerçekle 

örtüşmez ve bu nedenle gerçekliği bir yanılsamadır. Beastman, Mayic peçesini takar ve fetişinin önünde diz 
çökerek egosunun totemini tavaf eder, kendini tanrı, İsa, masumiyet için şehit yapar, vb. 


Bir "kişi" olarak nitelenmek için kişinin, minimal prefrontal kortikal işlevselliğe sahip bir canavarınkiler olan 
sürüngen limbik beyin düşünce süreçlerinden türetilen alt egoik düşünce süreçleri tarafından yönetilen bir 
dürtüler demetinden daha fazlası olması gerekir. Hayvan halkının kalıtsal genetik sınırlaması göz önüne 
alındığında, kişiliğe ulaşma kapasiteleri yoktur, çünkü onlar sadece kaderlerini başka bir kabile üyesi olarak gösterirler. 
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kollektif bilince dalma, onları bireyselleşmeden diskalifiye eder. Yüksek zihnin "manaları"ndan yoksun olduklarından, "insan 


(aslinsan" değillerdir, alt-insan, untermenschen'dirler. 


Noel'de hevesli bir çocuğa verilen bir hediye olarak onlara bu asil unvanı bahşeden "insan" suçlamalarını himaye 
edenler, sadece kendi bencilliklerini yalanlamakla kalmazlar (hediye veren bir kişi refleks olarak kendi gücünü eylem yoluyla 
ima etmeye çalışır). verme) değil, aynı zamanda ya gerçeği kavramak için kendi sınırlı kapasiteleri ve/veya en rasyonel ve 
bilimsel anlamda 'bir kürek çekmek' için entelektüel dürüstlükten yoksun olmaları. Tembel bir zihne veya korkak birine 
veya her ikisine birden tanıklık eden programlamanın üstesinden gelmedeki başarısızlık, bu nedenle eşitlikçiyi yalnızca sanrılı 
bir aptal olarak değil, aynı zamanda isteksizliği veya gerçeği kabul edememesi onu dogmanın güvenilir bir savunucusu olarak 
diskalifiye eden bir ikiyüzlü olarak ima eder. hümanist İncil'i gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir harita olarak müjdeliyor. İkisi de, 
canavar adam ve onun eşitlikçi (Christard veya libtard) idarecisi, birbirlerinin (üretken beyaz erkek) servetini aracı olarak 
yeniden dağıtan profesyonel hırsız ve asalak olan dogmalarının yanılsamasından yararlandıkları için birbirlerini hak ediyor. 
Üstün olmak için her fırsat verildiği halde, yine de benzer koşullarda beyaz bir erkeğe verilen aynı fırsatlar ölçüsünde kendilerine 


verileni kullanmakta başarısız olan üretken olmayanlar. 


Bununla birlikte, bu ilişkinin kırılganlığı ve sürdürülemezliği göz önüne alındığında, tepedeki parazitler, ya ağırlıkları 
altında çöken temel yoluyla ya da kasıtlı olarak desteğini geri çekerek asalaklıklarının temelleri ortadan kalktıktan sonra 


zorunlu olarak yıkılıp gideceklerdir. 


HIVE MIND'DAN ÇIKIŞ....... 
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DEMİR SÜPÜRGE 


Kasırgadaki Melek: Tarihin bu döneminde, hayatın sorunlarına tek çözüm, 


Gerçeğin dokusunu oluşturan husumet ve husumetin kaosu, mora dönüşmektir. 

bu şeytani giysinin kurtarıcı zarafeti olan kırmızı ve siyah iplikler arasındaki giysi. 

Kişi, Öteki'nin yozlaştırıcı etkisinin ortasında bütünlüğünü ve asaletini korumalıdır. 

kitleyi oluşturan ve kumaş analojisini sürdürerek, 

kırmızı öfkeleri ve kara düşmanlıklarıyla morun saflığına akıp gittiler. 

saflık ve ihtişamının bir çözünmesini yaratın. Bireyleşmiş varlık bir nedenle bireyselleşir ve 
bireyselleşmesini çözülmekten korumak, evrimsel vurgusunu daha yükseklere doğru ilerletmek için 
devletler kendini koruyarak kendi dışına evrilir ve böylece olduğundan daha fazlası olur. Bu 
kendini kendine feda etmenin anlamıdır. 

Kasırgadaki bir melek olmak gerekir, çünkü bu, bu gerçekliği özetleyen görüntüdür. 
Aristoteles'in yorumladığı şekliyle 'entelechia". Kişi olduğu kişi olmalıdır, yani trans yoluyla 
tözsel süreç, nesiller boyunca bir tohum olarak kendisinden bir bitki olarak kendini geliştirir ve 
baz metalin bozulması en saf altın haline gelir. Bir melek olarak varlığını sürdürürken katlanmak 
kendini çevreleyen karanlık fırtınada parıldayan, evrimin koşuludur - yoğun 

çaba, yoğun duygu - hepsi bu 'arzulama'yı bütünleştirmek amacıyla rasyonel kontrol altında. 
akar' veya enerji kendi içinde. Parçalanmak ve insanı döven rüzgarlarda savrulmak 

sadece güç eksikliğini, dinamik kaotik akışın ortasında aynı kalma kapasitesini gösterir 

oluş akışının, kişinin kişiliğinin etrafında dönen ve manipüle eden ve 

bilincini, her fırsatın bütünlüğünü kaybetmesi ve yine de 

Konsantrasyon gücüyle koruyun, irade gücü veya özdenetim denebilir, sağlam tutmak 
unutulmaya doğru hızla ilerleyen arabanın dizginlerini kavrayın. Bir kaptanın aşağı inmesi gibi 
gemide kendini Maya'ya batırır, ancak tufanın yerini alır ve sularının dışına devam eder. 

ebedi âlemlere dağılır ve geçici suların unutulması gibi ölümsüzleşir. 


olmanın üstesinden gelinir. 


Tarihin bu döneminde, özellikle dalgaların çalkantılı savrulması göz önüne alındığında, hatta tutunması gerekir. 
kaotik duyguları bir duruma doğru yönlendirerek daha sıkı ve daha usta bir araba sürücüsü olun 

düzgün çalışma, verimli hareket - çünkü onlar için huzursuz bir duruma düşmek, peşinden koşmayı bırakmaktır. 
kişinin rotası, yolunu kaybetmesi ve canlı bir ölüm olan körelme hali. Kaplana binmek 

bu fikri, kaosun ortasında dayanmanın bu gerçekliğini ifade etmek için kullanılan başka bir terim. hiç 

"kaplanın sırtında" çıkarken (kali yuga'nın ortasında, bir 

ahir zaman/demir çağı vb.) acı çekerken benlik üzerinde ustaca bir kontrol ustalığı gerektirir. 


aktif olarak, dişi ve pençesiyle dönüp birini parçalamaya çalışan kaplanın acele eden kertenkelesi. Böylece 
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Odaklanma yoğunluğu ve konsantrasyon (zayıflar için) arasında kendini idare etmek için gereklidir. 
bu çağın ezici yoğunluğu. Daha büyük güç zafer kazanır ve bu nedenle kişi konsantre olmalıdır 


üstesinden gelmek için gerekli olduğu kadar büyük olmak için enerji. 


Wotan (bilgelik bilinci) -— Wotan ala Moses, dağın zirvesinde duruyor 


ellerini ve kollarını yaşam runesi şeklinde kaldırdı - çünkü önceki ölü halinin üstesinden geldi 
kişiliğini derinliklerden yakalamaya çalışan kalabalık kalabalıklar tarafından somutlaştırıldığı gibi. o 
İlahiyat'ın (kara güneş) radyasyonlarına alıcıdır ve kendini buna uyumlar ki bu da 

Wotan bilincinin bu durumuna ulaştığını ve kendisi haline geldiğini, yani 

Wotan, içkinlikte aşkınlık olan ve tanrısallığı kendisinden yayan yaşayan tanrı 

alıcıları gizemlerine başlatan titreşim, alıcılıkları kendilerine bağlı 

akraba bir ruha/enerjik imzalara sahip olmak, hem ekili hem de genetik olarak yalnızca bu kişiler için mevcuttur. 
kutsanmış. Uzanmış kolları mızrağını taşıyor, dalışını simgeleyen kaderin mızrağı. 

maddi düzlem üzerinde krallık hakkı. Demir miğferi, malzemesiyle hayvanlığı çağrıştırıyor ve 
henüz kafasında doğmuş olan boynuzları çıkıntılı, daha çok ısmarlanan hayvanlığın kanıtlanmasıdır. 
Aynı şey, ağırlıksız bir manto olan ayı postundan pelerini için de söylenebilir. 

insanüstü güç ve kendi gücünü güçlendirmek için daha büyük bir güç veren, o bir hale geliyor 
dışarıdan alınan hayati gücün alıcı-vericisi. Ayı postundan başka giysisi yoktu. 

alçakgönüllülük ve chtonik eğilimi aşmanın kanıtı için bel, onun olarak gereklidir 

Kıskanç ve nefret dolu izleyicileri ona uzaktan bakarken, parlaklık etrafındaki karları eritir. 
derinliklerin donmuş gölgeleri. Yukarıya bakarlar ama o, izleyicinin ötesine bakar. 

gözleri hipnotik nitelikte olan tanrısal bakışıyla kendinden geçmiş durumda. Onu kuşanan kemer 
geniş kılıç ve ayı postu peştemal, baser'e karşı zaferi ifade eden toka olarak tyr runesine sahiptir. 
zirveye çıktıktan sonra aşağıdaki sürülere gösterdiği kanıtları daha da ileri götürür. 

Karlı dağ, ebedi alemlerin gerektirdiği faaliyetin dinginliğini, soğuk aklı ve 

algısal yeteneklerin yanı sıra artan farkındalık, daha kokuşmuş ortamlar engelliyor, zihni köreltiyor. 
beyni kafatasında kaynatarak ve oksijen kullanımını daha az erişilebilir hale getirerek bilinç 


fiziksel bedene. 


Aşağıda yukarı doğru tepki gösteren chtonic varlıklar Wotan'ı kavramaya çalışırken irade zayıflıklarını kanıtlar ve 
zayıflamış vücutlar - ne kadar kaslı olurlarsa olsunlar, daha yüksek bir varlığın varlığında güçleri tükenir. 
Korkaklık, kıskançlık, üstünlük düşmanlığı asimetrik, hayvani çehrelerinde sergileniyor. 

Kara güneşin radyasyonu, Wotan'ın enerji bedenini arttırır ve bu suretle tanrı bilincine ulaşır. 

tanrısallığın ve insanlığın zihinlerinin buluşması, onun minyatüründe yaşayan tanrı haline gelmesi 


maddi düzlemin alt bölgelerinden gelen kahramanca arayış. 
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Raven's Song - Kaliyugal bitiş zamanları / kurt çağı olarak da bilinen demir çağı için şiirler vb. 

Kuzgunlar ölümü ve yıkımı ifade eder ve şarkıları, eğer böyle adlandırılabilirse, ölümünkidir. 

çıngırak Tasvir edilen, kendine zarar veren Gaia'nın Lucifer'inin leşiyle ziyafet çeken bir kuzgundur. 

Yahudi. Bu Lucifer'i, ağzı kör olmuşken sessiz bir çığlıkla açık bir şekilde yatıyor. 

kuzgun kaderinin habercisi. Algılama organı, gözbebeği, canavarın zalim gagasından sarkıyor. 

onun üzerinde duran kuş, yenen ve yenen, çünkü ikincisi imkansızı denedi ve 

kaderini en iyi soğuk yenen bir yemek olarak buldu - psikopatın soğukkanlı yakın dövüşünde arkadaşıyla tanıştı. 
soğukkanlı, mantıklı, saat gibi işleyen kalbinde taşınan kendi kaderi. Yağlı kaftanının yanında macunsu giyinmiş 
'mezar'ın (veya belki de mezar daha uygun bir tanımlayıcı olacaktır) biçimi, hangisinde ve hangisinden 

zihni yankılanıyor - içindeki psikopatik despotizm ve şehvet düşkünlüğünün kanıtı olan Talmud 

insan derisi parşömen yaprakları, bu kara kalpli haydutun irfanını özetliyor. 

geldiği yerden yakın doğudaki ıssızlık atıkları. Kara güneşin yayılımı sahneyi yıkar 

Körden koparılan küskün gözün tabağında soğuk servis edilen adaletin katı bir parıltısında 


bencilliğin başı. 


Süper gelişmiş bir ırk ya da insan suretinde var olan bir türün Dünya'ya geldiğini hayal edin. 


daha yüksek bir kültür bahşetmek ve bu perdenin sakinlerine kendi türünün üstünlüğünü empoze etmek. 
göz yaşları. En düşük ortak paydaya indirgeme alt-insan ideolojisine katılanların çoğu 

bırakın gerçeği, bu fikre bile dehşet içinde irkilirdi. Kaçınılmaz protestolarına rağmen, eğer 

onlara böyle bir emir verildi, yaltakçı bir şekilde sarısını omuzladılar ve tarlayı sürdüler. 

Bu asil ırkın sağladığı bilgelik gazlarının tadını çıkarabilecekleri tarlalar - 

Bu ırk, temel hayvan konforunu sağlama sınırına kadar acımasız olsa bile, çoğu kişi boyun eğecektir. 

Bugün Yahudilerin durumunda olduğu gibi ve onların kanaatleri için ekmek ve sirkler sağlamaları 

masraflar. Yukarıda özetlendiği gibi hayırsever olsaydı, zahmet, aydınlanmış insanlar için bile bir zevk olurdu. 
kendini geliştirme için gerekli kefaret, denilen ceza için hevesle beklenen ödül 

'iş". Klişe her zaman basmakalıp 'süper gelişmiş/aydınlanmış' uzaylıların olduğu ileri sürülür. 

aydınlanmamış varlıklardan oluşan bir gezegenle uğraşmak olmazdı, yine de sonsuz karmaşıklık 

durum bunu zorunlu bir gerçek olarak ima etmeyecektir; köle tüccarı olabilirler, hayırsever olabilirler 

Gaia sakinlerinin evrimini hızlandırmak isteyen rehberler yoksa araçlarını çarpmış olabilirler 

yolculuklarına devam etmenin hiçbir yolu yoktur. Her durumda, önümüzdeki gelecekte bir gerçeklik olabilir. 
Gelişmiş varlıklar yeryüzüne geldiğinde, bu neredeyse kesinlikle bir gelişme olacaktır. 

askeri yeteneklerin ötesinde yeterince gelişmiş herhangi bir şey olarak onların türü veya bizimki veya her ikisi için 
dünyevi savunmanın daha 'ileri tip' olması çok muhtemeldir (ancak olması şart değildir). 

yeryüzündeki yaşamın iyileştirilmesi açısından - eğer insansı tipteyse, elbette, ancak muhtemelen, 


herhangi bir türden. 
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Azaltılmış bir bilinç durumunda terra/Gaia'da kapana kısılmak ve tüm 
esiri saran düşmanca ve nefret dolu titreşimler, 
Okültün her türlü aracı bu varlıkların dikkatini etkiler ve onlara bir davet sunar. 


yeryüzüne gelin ve 'demir ve kan' ve arınma yoluyla da olsa genel durumu iyileştirin 


işe yaramaz besleyicilerin dünyasından. 


Yeryüzündeki 'insan' çeşitlerinin dünya dışı kökenleri olsaydı, bölünebilirlerdi. 

düzgünce ışığın çocuklarına (beyazlar); karanlığın çocukları (Yahudiler) ve belki de 

maymunlarla ve aydan gelen diğer melez türler(Çince). İlki bir gezegenden olacaktır. 

bilinç açısından ikincisinden çok farklı bir sistem ve bunların bir yakınlığa yerleştirilmesi 

bir başkası, taban tabana zıtlıkları göz önüne alındığında kaçınılmaz çatışma için bir reçete. - İskandinav uzaylıları sürüngenlere karşı 
şekil değiştirenler, iyiye karşı kötü - asil araçlara karşı aşağılık araçlar - bazılarının dişleriyle savaştığı bir savaş 
ve başkaları tarafından müzakereler ve anlaşmalarla pençeleşme ve tüm müzakereler bittiğinde vahşete teslim olma 
boşuna - İmparatorluk ve asi ittifakı, Hollywood'un tersine çevrilmesinin tam tersi. 

gerçeklik - bir tersine çevirmenin tersine çevrilmesi ve bir olumsuzlamanın olumsuzlanması. Stormtroopers ve hiyerarşi 

asil ve adil, sayısız biçim ve insanlık tortusunun rengarenk mürettebatı, temel ve 

kibirlerinin sunağında müzeleri ve edebiyat kitaplıklarını yakan soysuzlar ve 

tabiri caizse 'başlarının üstünde' olan, oldukları gibi çamurda kök salan ve sönen her şeye karşı hoşgörüsüzlük 


kanları kendi kanlarından daha saf ve daha soylu olanların damarlarından gelen vampir susuzlukları 


olabilir. 


Beastman ve demir çubuk: Beastman'ı dizginlemenin tek yolu 


ırklar, bok dünyasından karanlık kütle) demir çubuğu, yani kuwveti ve 

daha rasyonel tipteki iradeye uyulmasını sağlamak için güçlü güç tehdidi. irrasyonalizm 

büyük ölçüde sansasyonel izlenimlerle yönetilen Beastman'ın ideolojisi 

bilinç, yönetimini başkalarından almayan reaktif zihin tarafından manipüle edilir ve etkilenir. 
içeriden ama dışarıdan, bu nedenle dış zorlamaya ve rehberliğe bağımlıdır. 

iç motivasyon ve irade. Tutkuların üstünlüğü göz önüne alındığında, Beastman sadece bir kukla 
kaderin ipindedir ve kaderi kendisine ait olmayıp diğer güçlerin elindedir yani 

kim daha büyük irade gücüne sahipse ve bu, her türlü güç biçiminde kendini gösterir. 

Aklın ve aklın demirden değneği ve aynı zamanda falata, kulüp kanunu. O- adam o 

sopayı Beastman'a karşı hayırseverlikle kullanan, aksi halde sağlam ama adil bir yönetim 
küresel durumdaki mevcut efendisi İskeletor olan ikincisinin kaotik eğilimleri, o 

üzerindeki hakimiyetini yaymaya çalışan karanlık bir alemde acımasız bir despotizmle hüküm sürüyor. 
uyumun hüküm sürdüğü Eternia bölgeleri. Bu sadece alt egonun bir alegorisidir. 


Entelektüalizm ve kendi kendine hizmet eden kurnazlık (gerçek dünyadaki eşdeğeri olan İskeletor'da somutlaşmıştır. 
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Yahudi) tek kurtuluş olan özgeciliğin ve uyumlu doğru eylemin yüksek zihnine karşı 
Beastman'ın nazik ama güçlü eliyle belki de onu yararlı bir konuma yükseltiyordu. 


He-man, eski kişinin ateşli iradesini dizginliyor. 
Demir çubuk şeklinde bir tehdidin olmaması, Beastman'ı isyana ve isyana sevk eder. 


Alegorik olarak bu çubuk, tehdit ve güç kullanımı, teşviki kaybetme ve cezaya uymadır. 

suç, vb. ihlale/günaha karşı bir tepki olarak. Skeletor ceza vermeden 

Herhangi bir teşvik varsa bile çok şey vermesi ve acımasız adaletsizliği Beastman'ı bir duruma götürür. 
Adil He-man, cezayı yalnızca suçla orantılı olarak ölçerken, sefil kölelik 

ve uyumluluk için adil ödüller dağıtır. Karma böyledir; tarafından en iyi zaptedilen canavar 
Canlı bir ten renginin kırmızı parıltısıyla renklenen rasyonel yetenek, uyum sezgisi 
İskeletor'un hayaletimsi solgunluğu gölgelerde pusuda beklerken, yaşam ve Varlık ile uyum 
ve kişisel güçlenmesini sağlamanın bir yolu olarak tüm dünyayı karanlığa gömecekti. 

zulmü altındaki köleleri pahasına artık eskisi kadar isteksiz değil 

yaşama iradeleri çalındı. Gelişme istekleri en iyi şekilde Heman'ın himayesinde sağlanır. 

asil erdemini ona kim ve kim tek başına verebilir ve Beastman'ı derinliklerinden yükseltebilir 


Mekanizmanın başka türlü ulaşılamaz yüksekliklere. 


Demir çubuk yalnızca ustalıkla "gücüne sahip" bir diktatör/He-adam tarafından kullanılabilir. 
Bu ağır aleti kendi sorumluluğu altında hareket ettirin. İç güç mevcuttur 
sadece daha fazla kapasiteye sahip olanlara ve onu geliştirme iradesine sahip olanlara 
İskeletor'un yolundan giden ama Eternia'da kalanlar, Yılan Dağı'nda savaşsalar bile. 
Demir çubuk veya "güç kılıcı" ile hükmetme becerilerini bilemek, güçlenmeyi ve güçlenmeyi gerektirir. 
Snake Mountain'da (Kundalini'nin merkezi) kötü kalabalıkla savaşarak beceri geliştirme 
muladhara çakrada). Böylece güç kılıcı (shekinah/shaktipat) fetih için güçlendirilir 
daha sonra boyun eğdirilen alt ego (İskeletçi) tarafından yönetilen bu alt dürtülerin (Canavar Adam) 


sonsuza dek sadece periyodik olarak yeni çatışmalarda yeniden tezahür etmek için. 


Kali Yuga: Her sürecin hızlandırıldığı daha yoğun bir enerji akışı/sürüş zamanı 
ayak uydurmak için kişinin benzer bir titreşim frekansında yeniden bağlanması gerekir. 
sempatik bir yankılanma içinde, aksi takdirde hızlandırılmış bir çöküş sürecine sürüklenecek ve 
dejenerasyon. Baby boomer kuşağının uyum sağlayamama nedeniyle hızla gerilemesi bu yüzdendir. 
ince enerjik durumlar açısından kaçınılmaz olan değişikliklere direnme mücadelesi ve zamanlar 
daha sakin ve görece uyuşuk dönemlerin getirdiği yaşam tarzlarına tutunarak 
tarih. Her zaman değişen zamanlar ve bununla başa çıkmak için kişinin kendi metabolizmasını hızlandırması gerekir. 
Oranın toplamı ile bu sempati içinde olmak. Galaktik merkeze daha fazla yakınlık olduğu için 


daha büyük bir iradeye ulaşılması, yeryüzünde insan denen varlıklara yöneliktir. 
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yeni gebelik dönemi ve buna eşlik eden büyüme ağrıları. Ruhun Evrimi Büyük Bir Hızla Hızlanıyor 
Bu döngünün kapanışıyla orantılı olarak, cehennem lejyonlarının salıverileceği en düşük noktası 
yeryüzünde, mecazi ve belki de gerçek anlamda. 

Suntzu'nun dediği gibi hazırlık anahtardır ve bu nedenle ruhsal bir hazırlığı gerektirir. 
ruhaniyet-benlik, insanlığın saldırısının parçalanmasının ortasında bütünlüğünü koruyabilir. 
çatışma yoluyla insanı durmaksızın etkileyen çelişkili ve kaotik enerjiler 

'Tanrı' (galaktik merkez) ile. Ahir zamanda 'yaratıcına kavuşmaya hazırlan' nasihatidir. 


ihtiyatlı ve sadece ihtiyatlıların takip ettiği. 


Tüketici Hükümdarları: Gerçek krallığa karşı sahte, tanrıya karşı Mammon - bu efendilerden yalnızca biri 
hizmet edilecek ve biri bir kralın kılığına girmiş olsa da, ancak bir dilenci olabilir ve gerçi 


bir dilencinin çuluna bürünmüş bir tacın gerektirdiği tüm krallık erdemlerine sahip olabilir ve bunun tersi de 
geçerlidir: Bir kral fiili olarak tacı ve mücevherleri olan bir kral olabilir ve yine de zihninde var olan tek 
mücevherleri çakralardır. ışıl ışıl dönerken, sokaklardaki bir yoksul, ruhsal bilincinin bir içki şişesinin dibinde 
yattığını, sarhoşluğun yozlaşmış yaşamında elde edebileceği tek ruhsallığın bu olduğunu görebilir. Bu nedenle, 
zenginliklerin dış ve iç biçimleri arasında zorunlu bir ilişki yoktur, tamamen farklıdırlar ve basitçe "görenin 
gözü" olarak tahmin edilirler - ve yine de bu göz ve bakanın kendileri yalnızca akıl, yani akıl olarak 
değerlendirilebilir ve değerlendirilebilir. geometrik düzeni 'düzenleyecek' tanrıya söyleyin. Gerçek bir öneme 
sahip olmak ve kişinin varlığında en ırksal ve harika değere sahip bir mücevher olarak parıldaması, 

yalnızca içsel varlığın bir meselesidir; umursamazlık meseleleri, insan aşırılığının dışkısı ya da ilkel vahşi ya 
da çocuksu bilincin zevkleri ki bu da kişisel önem nişanlarını gösterişli bir şekilde sergileyerek onları rahatsız 
eder. Bu tüketici egemenler, bir günlüğüne kral olmaya çalışırlar, ancak - 'her köpeğin bir günü vardır' ve 


bu nedenle, her şeyin parlama yoluna giderler. 


boş budalalık hayatlarının kanıtı olarak gösterişli dışkılarını geride bırakıyorlar. - 


Oysa hazineleri akılda olanlar, sonsuza dek zenginlik biçeceklerdir. 


Kişinin değerini meta mübadelesine dayandırması, kişiyi yaşayan bir meta haline getirir, ancak birçok yönden 
değer olarak yaşayan ölü, kendine yabancı olan ve bu nedenle kişinin olmayan şeye yerleştirilir. 
Kendi mülkü. Bu nedenle, fiziksel mülkiyet, yalnızca kişinin amaçlarını artırmak için bir fayda olarak var olur. 
belirli bir güç ve statü seviyesini korumak için binicilik veya malikaneler ve mülkler için bir bisiklet 
Toplumda. Dolayısıyla gerçek egemenlik zihne aittir ve tesadüfen kalıtsal olabilir (ve daha tipik olarak 
yapar) taçlandırılmış hükümdarların kafasında, ancak alt düzeydeki hükümdarlar kadar zorunlu olarak ilişkili değildir. 
köylü, kaba köylü zevklerinin krallık tahtına uymadığı kraldan daha kral olabilir 


ve gölgelik yataktan ve ziyafetten çok daha fazla saman yatak ve yulaf lapası (tabii ki 
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köylülerin saz kulübesi dönüştürülebileceğinden, bunlar yalnızca metaforlardır ve fiziksel gerçekler değildir. 


Göğsünün içinde yatan asalet aracılığıyla bir saray dairesine - ve kral için tersi). 

Bugün, modern Burjuva tüketici tipi, materyalizm yoluyla yükselmeye çalışıyor, ancak idealizm 

eksikliği nedeniyle kutsallığa saygısızlık buluyor. Bu rekabet ve benlik karmaşasından boşanmış olanlar 
Burjuvaziyi aşmalarını ve kendilerini soyluların saygıdeğer salonlarında bulmalarını sağlayan daha 


yüksek bir zihne sahip olmada yücelik bulurlar. 


Aile: bugün ve dün: Kadınların geleneksel rollere dayalı dünün ailesi. 

bakıcı ve ev hanımı rolünün yanı sıra yapıştırıcı görevi gören destekleyici refakatçi rolünü oynadılar 
aile birimini birbirine bağlayan, erkekleri dışsal yollarla savunucu ve destekleyici olarak 
ailenin bütünlüğünü koruyan kaynakları elde eden daha geniş toplumla ilişkiler 

Odak ve yönelim olan kendi dışındakiyle ilişki kurarak birim. İkisi birden 

geleneksel rollerine saygı duyuyor ve bunların gerekliliğini, 

soyunun devamlılığı ve üstruhlarının sonsuz yaşamı aracılığıyla evrimi 

formların vücut bulmuş hali. Eril ve dişil kalıp yargıları bu akımın dayanak noktasıydı. 

gelecek kuşakların etrafında renkli yüzlerini ördüğü büyük bir eser. 

doğanın sağlam temellerine dayanan doğurganlığın bu direği totemlerinin etrafına şeritler. Böylece 
cinsiyetler komünist bir kibbutz'da ahbap ya da "yoldaş" değillerdi, ama kendi içlerinde ayrıydılar. 
bunun başarılması için uyumlu bir eşzamanlılık içinde birleşik bir şekilde çalışan işlev 

amaç. Gelenek; 

kültürün taşıyıcısı olan biyolojik varlıklar (ırklar ve ırk üyeleri). Böylece başlar 

zihin manipülatörleri tarafından geleneğin yok edilmesiyle aile biriminin yok edilmesi / siyah 
Bu illüzyon oluşturma yoluyla dünyanın dokusunu parçalayan sihirbazlar 

aile birimini paramparça etmiş, kültürel yozlaşmanın temel direklerine baltayla vurmuştur. 
Jacin ve Boas böylece neredeyse aile biriminin tapınağını ve dolayısıyla 

toplum. Bu, günümüzün sözde ailesine veya 'fam'ine götürür ki bu en kutsal değil rezil bir ailedir. 
kutsalların; doğaya karşı bir saygısızlık, ıssız bırakan ve tohum eken bir iğrençlik 

kendi yıkımı, kendi yapımı olan beyaz bir mezarla sonuçlanır, böylece yıkık bir Tanrı tapınağı 
ruhsal olarak ölü yarı-yaşam, yaşayan ölülerin tapınağı. 

Dolayısıyla cinsiyet-toplumsal cinsiyet ilişkilerinin doğal birliğinin olduğu yerde bükülmesi ve kırılması görülür. 
davranış ve biyoloji özgürlük adına koparılır ve yüzen bir kaosun yerine geçer. 

bugün şık olan ve yarın demode olan göstergeler, sevdiklerini kasıp kavurur. 

neden olduğu onarılamaz hasar yoluyla etki (cinsiyet değiştirme ameliyatları, vazektomiler, 

yabancı DNA ve melez çocukların tohumlanması vb.). Günümüzün âile birimi, 

dünün içi boş alay konusu; erkeklerin iğdiş edilmesi (ruhsal ve hatta fiziksel ama kesinlikle 


kimyasal yollarla hormonal ve yetersiz beslenme vb.) ve kadınların fallikleşmesi 
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özgürlük yanılsamasını ikame ederek doğayı Luciferian çizgileri boyunca tersine çevirmeye hizmet ettiler (olmak 
herhangi bir şey, herhangi bir şey yapmak) hayatın gerçeği için, olumsuz anında özgürlük olmak, yani altında 
doğal hukukun sınırlamaları, yaşamın ötesindeki yaşam adına ihlali değil, mistik-büyülü bir 

hayatın dibi iken zirvelerin yüksekliği olarak tasvir edilen yanıltıcı sahte gerçeklik, 


mezar. 


Elle Duce: Modernitenin diktatörü, hizmet veren bürokratik kümeste masasının arkasında oturuyor. 
onun yedeği olarak (kadını evden çıkarabilirsiniz ama evi dışarı çıkaramazsınız) 

kadının). Programlanmış zihninin yayılımları olan emirler verir. 

Yahudi zihin manipülatörleri tarafından halkının zararına çalışacak şekilde kurnazca kablolanmış 
varoluş - 'daha fazla mülteciye ihtiyacımız var' (Orwellian gazetesinden çeviri: 'daha fazla mülteciye ihtiyacımız var 
beyaz insanlar') çünkü bu çeşitlidir (çeviri - 'sapık' - doğanın sapkınlığı 

bir ülke oluşturan ve tamamen genetik olarak akraba olduğu nüfus 

ülkenin yaratılmasında hiçbir rolü olmayan yabancı nüfus). Buna göre çalışan 

programcılık yapan ama bencillikle kör olan Elle Duce, kendisini dünyanın mutlak diktatörü olarak görüyor. 
Yahudi kabalının kontrollü kuklası olduğu zaman dünya. istekli olmaması 

kollektifin dışında bağımsız hareket etmek, bir dövüşçünün bilincinin olmaması ama sahiplenme 

bir sevgilinin yerine, bariz bir şekilde saldırı yoluyla onları zorunlu olarak savunmadan uzaklaştırır. 
karşıtları uzlaştırmaya yönelik dışardan gelen tehditler - dünya çapında imkansız bir görev 

basitçe sapkın bir hale indirgenecek olan bu karşıtlıklardan birinin veya her ikisinin korunması 

ve ırk savaşının kaotik karışımı. Yahudi, rolü aracılığıyla sonuna kadar bilir ve istismar eder. 

doğal düzeni bozan ve kapıları yabancı istilasına açan tersine çevirme protokolü. 

Elle Duce bundan habersizdir ve bu nedenle farkında olmadan Tanrı'nın tapınağına yapılan saygısızlıkta üzerine düşeni yapar. 
saflığıyla kendi projesi olduğuna inandığı şeyin peşinden koşarak yarışı 

organik olarak kolektif ve kolektifleştirilmiş sürü olduğu için kendi bilincini ima eden 

sürünün erdemlerini yeni mutlak olarak ilan eden hayvan, Gaia yönetimindeki mesih, 

kalabalık - vox populi vox dei; ki gerçekte bu düşünceler altında yapaylık geliştirir 

Yahudi zihin manipülatörlerinin kurnaz oyunu. Elle Duce gerçekten Yahudilerin şiksa kuklasıdır 

aksi takdirde bir kraliçe olarak uygun rolünü yerine getiren bir kraliçeye dönüşmüştür. 

Yahudilerin dünyayı mahvetmek için çıkaracağı çekirge belası değil, halkının besleyicisiydi. 

halkın ekinleri ve tarlaları. Kadın zihninin yanılabilirliği sayesinde soyludan soyluya - bu 

çünkü erkek zihni, rollere izin veren aynı zihin kontrolü biçimleriyle hadım edildi. 

zaman içinde kademeli olarak tersine çevrilecek ve böylelikle 


Yahudilerin zulmüne (beyaz adamlarla ilgili) karşı çıkmak bir oldu bittiden başka bir şey değildi ve boşluk 
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yaratıldı ve bu süreç boyunca hemen kadınlarla dolduruldu ve ardından olmayan 

dişiler evrenselcilikle daha büyük bir dereceye kadar programlanıp girdiklerinde beyazlar 

altında kendi nüfuslarını değiştirmek için kendi kendine hizmet eden teşvikler (statü ve konum) yoluyla 

Elbette onlar için bilinmeyen şey, eşitlikçiliğin kendisinin bir 

doğaya karşı adaletsizlik ve dolayısıyla eşitlikçi adalet, doğası gereği adaletsiz de natura'dır. Böylece Elle 

Duce, rejimi ne kadar uzun sürerse sürsün, Yahudi tiranlığının yararlı bir aracından başka bir şey değildir. 
yaşama hakkı olan insanlar. Tabii ki doğa hiçbir yaşam hakkını garanti etmez ve bu nedenle sadece en güçlü olan 


hayatta kalın - daha güçlü olanın yerine daha zayıf cinsiyeti koymak, sadece hayatta kalma olasılığını artırır. 


nesli tükenme. 


Herkesin herkese karşı savaşı: Tarihin bu döneminde işler kızışıyor. Neredeyse 

alt ırkların Aryan insanına yönelik düşmanlığı birdenbire zincirlerinden kurtuldu. 

ortakçı kitlenin bilebileceği herhangi bir algılanabilir tarihsel emsal olmadan. devam ediyorlar 

bir şeyin olabileceğine dair en ufak bir farkındalık sızısı dışında herhangi bir şey olmadan hoş bir yanılsama içinde yaşamak 
yanlış veya en azından ne olduğunu bilseler yanlış ve istenmeyen olarak değerlendirecekleri bir şey 
öyleydi. Sahip oldukları sönük farkındalık, karşı karşıya geldiklerinde doruk noktasına ulaşacaktır. 
kaçınılmaz olan gerçekleşir ve kabul etmeyi reddettikleri kaşıntıya karşı kasıtlı cehaletleri ve 

çizik, dayanılmaz bir varlık haline geldiğinde sürdürmek imkansız olacaktır. Hangi noktada 

pençeye başvuracaklar. Savaş dansını yaparken vahşinin düşmanca bakışları 

Toplumunun içine sızdığı beyaz tutsaklar etrafında her zamankinden daha fazla fiziksel tezahür edecek. 
hayatta kalmak için eşit ve zıt bir tepkiyi gerektiren şiddet biçimleri - içinde 

aslında yaşam denen dinamik sistemde durağanlık gibi eşitten büyük olması imkansızdır. bu 

sarkaç her iki yönde de sallanabilir ancak mil aşınacak ve sarkaç kopacaktır 

yeterli kaos oluştuğunda. Dolayısıyla bu kısasa kısas dışında yeni bir düzen kurulması gerekecektir. 

Bir zamanlar yangında yanıp kül olan eşitlikçi ikiyüzlülük, 

anka kuşu yükselecek ve ortalık yatıştığında daha beyaz, daha parlak bir dünya olacak. ki bu savaş 
kaçınılmaz olan, karanlığın nefret dolu bakışlarında yeterince zeki olanlar tarafından algılanabilir. 
ırklar ve Doğuluların manipülatif hiper-saldırganlığının artması ve Yahudileri 

JOG imparatorluğunun son aşamasına doğru ilerlemenin işaretleri olan liderlik. 

Amaçladıkları şey bu kumar olsa da, neredeyse zorunlu olarak küle dönecekler. 

yarının toplumunu kurmak için beyazların kalıntılarını bırakarak kendi soykırımlarında. bu 

herkesin herkese karşı savaşı başlamıştır ve bu savaşın eşiğindeki örtülü saldırganlık aşamasındadır. 
bitirme. Soğuk RaHoWa, çok etnikli yapıya sahip hiçbir toplumun olamayacağı kadar sıcak hale gelecektir. 
farklı sosyal yapısının yaşanmazlığı göz önüne alındığında sürdürülebilir - kimse işleyemez - ortasında 


kaos ve münhasır toprak olmaksızın, bundan ve örgütlenme özgürlüğünden yoksun 
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kaos ve çekişme için formül. Erkekler rekabet ederken bir barbarlık toplumu ortaya çıkar. 
kaynaklara, bölgeye ve kadınlara yönelik olarak bu rekabetin kışkırtılması yoluyla düşmanlığa yol açmaktadır. 
yanı sıra, ifadeyi oluşturan bariz farklılıkların kıskançlık ve haset yoluyla çekişmesi 

'eşitlik, özgürlük, demokrasi vb.' doğal olanı yok sayan saçma ve doğa karşıtı bir yanılsama 

bu 'herkesin herkese karşı savaşı' çekişmesine yol açan eşitsizlik. Bu dönemdeki strateji 

sadece kendini bir savaş silahı yapmak ve 14 kelime için savaşta kullanmak. 

Bu odak noktasından uzaklaşan tüm düşünce ve konuşmalar, silahların bırakılmasından başka bir şey değildir. 
dikkatsizce düşman tuzaklarına dalmak. Düz ve dar 14 kelimeden oluşur ve 


doğanın birinci yasası: 'kişinin kendi türünün korunması". 


Gaia yönetimindeki Mesih: Gaia ibadetinin modern mesihsel ödülü, 

Hıristiyanlığın hangi amaçla olursa olsun geçişten önce işgal ettiği boşluk 

(Satanlaştırma, gnotikleştirme vb.). Gaia Sophia'nın temizliğini başlatan mesihler 

dünya süreci, Gaia'nın zenginliğini sonsuz kitle ile paylaşmak isteyen beyaz liberallerdir. 

ve onların göksel alemlerinde olduğu gibi yeryüzündeki bir cennetin ortasında çeşitliliği kutlayın. 

hayal gücü, toplum mühendisliğinin planları aracılığıyla somutlaştı. Günahın keffareti 

Cennette olduğu gibi Dünya'nın Oueendumb'ının ifşası için mekanizma ve bu geliyor 

'karbon ayak izinizi azaltma' ve geri dönüşüm, organik kenevir giysiler giyme ve 

vegan olmak Bütün bu adanmışlık ayinleri, Tanrı'nın varlığını gösteren katartik süreçlerdir. 

Gala ve onun çocuklarına olan sevgisi, sonsuz "insanlık" kitlesi. "Günahın psikopatolojisi" 

temel bir sorunun (orijinal 

günah) esasen kişiye bağlıdır, onu kararlı ve kararlı bir 'günahkar' yapar. 

Bu "Kain işareti" tarafından "yapılandırılan", çağdaş terimlerle "beyazlığın işareti" kötülük olarak 
tüketici kapitalist vb. Bu temelde ahlak (zorunluluk gerektiren ve 

günah kefaretinin takibi ve tahammülü gelişmiştir ve kendisini tüm 

yukarıda belirtilenler, kişinin kendi özgürlüğüne ve kapasitesine yönelik kısıtlamaları isteyerek uyarlamıştır. 
'daha büyük iyilik", yani kitlelerin olduğu çevresel olarak sürdürülebilir toplumsal 'kalkınma' 
borçlar ve alacaklar, maliyetler ve faydalar, dhharma ve karma temelli bir hesaplamaya indirgenir. 
kaynakların kullanılması ve enerjilerinin ve emeklerinin bir hayır olarak başkalarına bahşedilmesi üzerine. 
Belki de gerçekliğin yapısı budur, bu enerjik ekonomi, itici güçlerin sömürüldüğü 

kendi emekleriyle asla kazanamadıkları kaynakları vampirleştirmek ve kontrol etmek için daha zekice 
ancak başkalarının yukarıdan aşağıya kontrolü ve yönetimi yoluyla elde ettikleri, "daha büyük iyilik" yaparak 
kendi kendini zenginleştirmek için ahlaksızlıktan zevk alırken. Doğanın dengesi açıkça meşrudur. 
gerçeklik ve sadece dünya düzleminde değil. Sapkın sayılanlar, biraz sahip olanlardır. 


ortalamadan daha fazla 


Machine Translated by Google 


mümkünse daha fazla ama genellikle daha az), sonsuz tarafından hemen karalanan tüketiciler" 
kitleleri 'kapitalistler' veya 'zenginler' veya 'ayrıcalıklı (beyazlar)' olarak tanımladılar; 
Yeni tanrıldess| Gaia'ya karşı 'şeytani' veya 'sapkın'. Yargı parmağının bu işareti 


işaretçiyi yargıç, adaletin hakemi ve ahlakın uygulayıcısı olarak konumlandırır. 


Bu dünyevi cennetin mesihi dünya tanrıçasının mesihi olduğundan, Gaia'nın önünde alçakgönüllülük istenmez. 
ondan ve geçimlerini ondan sağlayan sadık kölelerinden olan insanlık kitlesi 
Liyakatle orantılı olarak verilen bir müsamaha stoku olarak gördükleri lütuf, 
ve sadece kendi tüketimine eşit veya daha fazla miktarda üretenler tüketebilir. 
çevresel olarak sürdürülebilir ve onaylanmış ürünler. içinde yaşama izni verilmesi 
Yeryüzünün gökler üzerindeki krallığı, adanmışlığı kendisine bağlı olan salih tapıcının hakkıdır. 


uygulamalar onun yerini tarlaların çiftçisi ve izin verilen su tayınının çekmecesi olarak sağlar, ancak 


odun kesmek değil. 


Saflık sarmalı; İdeal her zaman (tüm türler için): (kemer) türlerine olabildiğince yakın olmalıdır. 
mümkün, yani siyah için olabildiğince siyah ve beyaz için olabildiğince beyaz vb. 
Bu ideale doğru ilerleyen vekil için mevcut olan olasılıklar alanındaki her şey ve 
uygulanmayan günahtır, ona götüren her şey erdemdir. Böylece şeyler (eylemler, 
Şeylerin kendi doğuştan yapıları aracılığıyla organik evrim süreci) olumlu bir eğilim, 
yukarı yön, evrimsel olarak dünyanın zirvesinin idealine doğru spiral çizerek 
(arche)type ve onun yerini alarak daha iyi formlara doğru yine organik olarak kendi kendine. Bu 
doğal kanun hükmü ve tersi orantılı olarak yürürlüktedir (ceza) 
idealden uzaklaştıkça Öteki, daha sapkın ve doğaya aykırıdır. 

Bu nedenle doğal evrim etiği, saflık ve safsızlık çizgileri boyunca yapılandırılmıştır. 
en safı yüksekliği, en az saflığı ise derinliği temsil eder. doğuran bu kötü sendikalar 
daemon cehennem-spawn ırk karışımı (özellikle siyah ve beyaz gibi aşırılıklar) yaşıyor 
toplumsal hastalıklardan başka bir şey yaratmayan ve daha iyi tipi aşağıya çeken yeryüzü üzerindeki lanetler 
kafa karışıklığı, içsel kaos ve mezara doğru. Böylece (de)jenerasyonun suç ortağı olanlar 
aşağılık soydan gelenler, doğanın sapkın sapkınlıklarıyla kendilerine lanet ediyor ve 
doğuştan gelen yapısı kendi içinde sonsuz doğuran bir "sorunlu çocuk" ile kendilerini 
muhtemelen genetik hastalıkların neden olduğu ölümle sona eren sorunlar 
uyumsuz ve çelişkili genetik materyalizasyonların bu doğal olmayan karışımından kaynaklanmaktadır. 
manevi güçler. Böylesine kaotik bir varlık, kendisini şeytani ele geçirmeye açık hale getirir ve 
kişisel çıkarları için bedeni avatar eden alt astral varlıkların saplantısı. bu 


çocuğun yapısı (eğer böyle adlandırılabilirse, belki de iblis daha iyi bir kelime olur) 
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kaosun ortasında hiçbir uyum olamayacağından ve bu nedenle düzensiz varlık 


sürekli bir kaos hayatı, sefil acısını erken bir ölümle kaçınılmaz olarak sonlandırır. 


Suçluluk/Suçluluk: Fiili yapan, onun meydana gelmesine sebep olur, peki faili, yaptıklarını yapmaya iten 


nedir? Başka türden etkiler (nedensel etmenler) tarafından suça teşvik (doğaya karşı - tek ahlak, dolayısıyla 
tek suç) söz konusu olabilir ve faili tamamen veya kısmen suçlamadan muaf tutabilir. Bu, muaf 
tutulacaklarını bilseler ve orantısal olarak tam tersi de olsa, müstakbel failin bu suçlara karışıp karışmadığına 
dair bir bilgi meselesidir. Bilardo topları kadar birbirine zıt olan bir şeyler bağında hepsi birbirine 
bağlandığında, suçlama nerede sona eriyor? Bu mekanik nedensellik sisteminde yanıt bir derece 
meselesidir, her şey her şeyi etkiler ve yakınlık, yoğunluk ve süre, eylemde nedensel faillere dağıtılan 
suçlamanın niteliğini belirleyen etkinin derecesini ve türünü belirler. Sözde kurbanların kendi 
zayıflıklarının ve beceriksizliklerinin suçunu, uzak zamanların puslu geçmişlerinde kendilerine 

zarar verildiği iddiasıyla beyazların üzerine atmaya çalışması, hayali kınama ve adaletsiz ve karşı-olgusal bir 
durum açısından bir örnektir. suçun, kurbanın gücünü artırmasının bir mekanizması olarak kendini 
'kurban' olarak tanımlaması ve buna eşlik eden kötülüğe maruz kalmış beyaz kişinin kaybı. Bu 'mağduru 
suçlama' tekniğinin kendi kusuru vardır, burada onlara bir cani statüsü yansıtacak olan vekil onlara iftira 
atar ve bu sözlü iftira eyleminden sorumlu tutulur. "Etrafta olan gelir" ve başkalarını bu şekilde 

sömürmek isteyenler (suçluluk duygusu uyandırma, iftira niteliğinde iftira, heteroseksüel beyaz erkekler 
örneğinde olduğu gibi grup üyeliği temelinde taciz yoluyla) yankı uyandıran sonuçlara tabidir. 

onların hareketleri. Onları besleyen eli ısırmaya çalışmak, elin geri çekilmesine ve ardından gelen 
kaçınılmaz açlığa yol açar. Bu nedenle günah keçisi ilan etmek ve kendi eylemlerinin suçunu 

başkalarına yüklemek, kendini bulaştırmak, kurtların parçalaması için kendini ipe asmaktır. 

Kişinin kendi kötülükleri için Öteki'ni suçlama kara büyü tekniği kaçınılmaz olarak başarısız olur ve kişinin 
günahlarını haksız yere hedefe aktarma suçuna maruz kalmasına neden olur ve bu nedenle bütünün 
dokusu içindeki varlığının uyumunda herhangi bir bozulmaya maruz kalır. Suçluluk duygusu uyandırma 
eylemi de (beyaz olmayanların beyazların empati genini kendi kendini zenginleştirmenin bir 

düğmeye basma tekniği olarak kullanması gibi) - kendini güçlendirmenin bir mekanizması olarak 
başkalarına suçluluk duygusuyla saldıranlar, vaaz vererek bir başkasına haksızlık ediyorlar. (bu durumda) 
onlar hakkında yalanlar, böylece esirde uyumsuzluk yaratır ve kendi karmalarını kendilerine getiren 

sebep olarak. 


Oryantalizm: Mandarinizm, dış otoriteye boyun eğen boyun eğme, kapsayıcı efendiye karşı kölece 
kölelik, onların ambrosiaları olarak tükettikleri alın teri olan külfetli çabaları altındaki mücadele olarak 
karınca benzeri faaliyetlerine parıldayan Sauron'un her yerde hazır ve nazır gözüdür. sakin vasatlığın 
tekdüze ve sıradan hayatında ılımlı ve sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde zevk almak. 

Devletin kendilerine verdiği sınırlı kapasite dışında hiçbir olasılığı düşünmeden, 'hepsinin bir olduğu", 
herkesin toplumsal beklentiler ölçüsünde 'ağırlığını çektiği' karınca yuvası toplumu. Oryantalizm, daha 
iyisinin yerini alma çabalarında Batı'nın taklididir; kendini gölgede bırakan güneşi alt etme umuduyla 
ikincisinin yaratımlarını küçültmek. Şarkiyatçılık konformizmin kibirli gururudur, kolektivist ayin ve 
törenlerde Mandarin, İmam ve hahamın tekrarı ve papağanıdır. 
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Her şey aşırı incelikli bir ayinciliktir, otoritesini sürekli hareket halindeki karınca yuvası 

toplumuna hizmet eden standartları, ağırlıkları ve ölçüleri meşrulaştıran ruhani bir tanrının 

ilahi ilhamından aldığını iddia eden otorite tarafından mikroyönetimli ve standartlaştırılmıştır. 
Doğu, tinin gökte olduğu gibi yeryüzünde de kalesi olduğunu iddia eder, ancak Batılı dürtünün 
orijinal kültürel biçimdeki durgunluğundan başka bir şey değildir (onların toplumları binlerce yıl 
önce beyaz adam tarafından yaratılmıştır ve Doğulular tarafından zar zor sürdürülmüştür). o 
bölgenin sakinleri - kendileri de melezlemenin ve/veya dışarıdan gelen ırksal yabancılar 
tarafından fethin bir ürünü). Bu karınca yuvası toplumsal planının küreselleşmesi, aynı durgunluk 
yoluyla beyaz ırkın yaratıcı dehasını, sarı hegemonyanın selinde kayıtsızlık ve tufan düzeyine taşır. 
O andan itibaren, beyaz sarıya dönüştüğünde tarihin sonuna gerçekten ulaşılır; ayinlerin ve 
törenlerin kısır biçimlerinin, aşırı incelikli Şarkiyatçılığın (dövüş sanatları, dekadan 

mutfak uygulamaları, seçkin dekor, vb.) Sonsuza dek ipin içinden geçerken bir ölüm dünyasına 
("barış" olarak trompet edilen) bakan soyut tek tanrılı tanrı ne olursa olsun. 


Garbiyatçılık: Batılı kahraman inancı, kültürel imparatorluğun ezici gücü olarak öne çıkıyor 
parıldayan dinamizmini yeryüzüne empoze ederek, ortaya çıkarken dalgalarıyla herkesi etkiler. 
aydınlanma erdemini, kendisine layık gördüğü kişilere bahşetmek için büyük adımlar atarken 
asalet. Kütlesini oluşturan dinamik güçler sonsuza kadar birbirleriyle rekabet halindedir. 

üstünlük böylece bu kararlı yapıyı teşvik eder. Yaratıcı güç, irade 

dünyanın yaratılışını oluşturan, yeryüzüne yerleştiren deha ürünlerini gösterir. 

yaratıcının uygun üstünlük yeri. Dolayısıyla, sahip olan herkes - gözlem yoluyla 

Batı, hayranlık ve belki de benzer bir statü için kıskanç bir arzu, Batı ile rekabet etmeye çalıştı. 
Gösterişli bir şekilde boyun eğdikleri için dünya üzerinde hakimiyet kurmak için Batı 

müstakbel usta, doğru an geldiğinde arkadan bıçaklamak için bıçaklarını bilerken. 

Bencillikle fazla körleşmiş ve çocuksu maceralarında saf olan Batı, dünyaya inanır. 

kapsamı dışında bir varlık olmamak ve kapsamı içindeki tüm dünya onun kontrolünde olmak 

bu nedenle, herhangi bir kritik mesafeden nasıl görüldüğünü anlamaktan acizdir. kahraman kişilik 
her zaman pembe gözlük takar ve böyle yapmak, onu açıkça vermeyenlere kendini kör eder 
içinde kurnazlık olmadığı için savaşın. Bu tehlikeli naiflik, dünyayı ölümle tehdit ediyor. 

batı ve görünüşte silinmez kararlılıktan yapılmış kulelerini ve heykellerini devirmek. bu 

karanlık güçlerin (Doğu ve onların akılsız kaba köleleri) el altından kurnazlığı sonsuza dek beliriyor 
muzaffer kahramanı öldürmek için gölgeler - özellikle bu kahraman yumuşadığında, 

değerli bir savaşçı tarafından rakipsiz ve kontrolsüz. Dövüşün sadece bir hile olduğu düşünülürse ve 
asla son ana kadar ulaşamaz (karanlık güçlerin 'ölüm darbesi' olarak kabul edeceği şey); the 

Batı, tehdide aldırış etmeden çöküş içinde çürüyor. Ancak yeterince donuk değil 

alkoliklerde bir tehdidin var olabileceğine dair uyanan bir farkındalık olarak bilinç 


sürünen düşmana karşı hızla tepki veren batının zihni. Gerçi bu senaryo 
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umarım sonuç hayal ürünü olur ve karanlık tarafın düşmanları olabildiğince çabuk boyun eğdirilir. 
mümkün... ancak sarışın canavar silahlarını yerleştirdikten sonra aylaklık içinde oynamaya devam ediyor 
bir yana, kullanılmadığı için körelmiş, kasları gevşemiş ve zayıflamıştı. Silahlanma çağrısı 


o da boyun eğdirilmeyecekse gerekli - hayatta kalmak için gerekli bir koşul. 


Reductio ad absurdum: İnsanın ekonomik birimi, 'canlı araç', endüstrinin ve 

Yahudi uluslararası vampirler, bir zamanların yaratıcı, yenilikçi tonunun yeni paradigması/şablonudur. 
adam, ruhanileşmiş adam, şimdi 'goyim'den birinin durumuna indirgenmiş, alçaltılmış bir canavar 
özü, varlığı tarafından belirlenen insan, kölelikten ibaretti. 

her zaman var olan yoksulluk ve evsizlik dalgası. Böylece yaratıcının bir zamanlar anlamlı olan hayatı 
borsada alınıp satılabilen bir ekonomik birimin kısır yaşamına indirgenmiş, 

'bağlanabilir' ve 'iyi krediye' sahip, maaş sorumlusu için bir 'varlık' ve 'izin' almasına izin verilen 

tatile gitmek ve 'eğlenmek', yani kalan enerjisini 

çiftleşme mevsimi ve hayvan çiftleşmesinden sonra tükenen bir hayvan olarak bitkinlik. Tüm ekonomik 
birimler standartlaştırılmıştır, aynı genel özelliklerle açıklanmıştır: tiyatro oyuncusu gülümser ve stok 
Klasik şartlandırma prosedürleriyle trompet çalmak için sürüklendikleri ifadeler 

verimlilik sistemi içinde işleyebilmeleri için gerekli koşul, bunu yapmamak, 

şirkete göre garanti edilirse zımni kınama ve kırbaç veya pembe kayma tehdidi için gerekçeler 
politikanın kendisi sürekli olarak yeniden yazılır ve geriye dönük olarak "ziyan edenlere" empoze edilir. 
varlıkların, Leviathan'ın makinesindeki harcanabilir çarklar kaçınılmaz olarak yıpranmaya ve dökülmeye mahkumdur. 
allopatik soykırım yoluyla mezara. Bu bir toplumsal yabancılaşma değil, daha çok bir toplumsallaşma, bir 
işçinin standardizasyonu ve kendileri daha yüksek seviyelerde olanlar tarafından yönetilen - 

aynı davranış normlarının kontrolüne tabi olan en yüksek varlık bile kaçmasına izin verdi 

yalnızca ofis yaşamının kurumsal sınırlarının dışında, genellikle sol beyinlerinden kurtularak 

sol taraftaki yol ritüelleri, tüm doğal hakların ihlali gibi sapkın ahlaksızlık eylemleri yoluyla hapishane 
eğilimler ve doğanın kendisi. Dolayısıyla, bu demografinin zihnindeki özgürlük, basitçe değiş tokuştur. 
aklın köleliği tutkunun köleliğinin, kaba fiziksel terimlerle, kanın şantlanması olarak 

sürdürme girişimlerinde prefrontal korteksten vücudun ve beynin alt bölgelerine 

imkansız homeostaz Bu |JOGbot goy'un maruz kaldığı işçilik standardizasyona tabidir 

bu kavramları geçmişten kendileri türeten üst düzey yöneticilerin önyargılarına göre 

deneyimler ve onların üstündekiler, nihayetinde onları Akaşik kayıtlardan türetirler ve 

platonik formlar veya "evrenseller" - bu, elbette azınlığın en azı ile sınırlıydı. |OGbot 

özü vardır ve işlevine ve üreticisine indirgenmiştir, bu da ona kendi varlığını güçlendirme yetkisi verir. 
döngüyü tamamlayan ve kolaylaştıran bir tüketici işlevi, 9'a 5 döngüsellik 


aksi takdirde anlamlı bir yaşamın tüm amacını ve anlamını geçersiz kılar. Zion/Babil matrisi içinde 
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eskiden "insan" olarak bilinen yaratığın kendisine bu etiketi uygulamak için gerekçeleri olmaktan çıkar. 
Tek çözüm, kendini bu hapishaneden boşaltmak ve böylece kendine 

kulluğunun durumunu anlayarak bu kez yeniden insan olmak demektir tek yol 

kurtulmak, özgürlüğün ve kişinin esaretinin olasılığını kabul etmektir. Böylece loş kıvılcım 

bilinç zincirlere ve oradan da kendine doğru kaydırılmalıdır. 

adamantine tutuşlarına sarılı. Parayı takip eden zincir halkaları, 

köle zincirinin ucunu elinde tutan ve kolaylıkla kontrolörü olarak görülebilecek olan Yahudi'nin yumruğu 
kölenin kaderi. Bu nedenle köle, zinciri kırarak kendi kaderini belirlemelidir. 


Yahudi'nin elinden ve onunla Yahudi'yi yok etmek. 


Sovyet toplumu: Sovyet toplumunda herkes birdir, kolektif bilincin 'biz'i 
Erdemin açık bir çağrısı olarak trompet edilir ve hevesli kalabalık, günlük işlerinden çıkıp 
toplu oyunlarına, aidiyet duygusu sağlayan kolektif kültürüne ortak olurlar. 


'insanlık' bayrağı altına giren ve -Pavlovcu şartlanma yoluyla- yanlış bir şekilde hoş duyumlar ve 
olumlu titreşimlere ilişkilendirilen. Kalabalık kendisini, kovan zihnini kahramanlarına saygı duruşunda 
bulunan modelde standartlaştıran denetleyicilere göre düzenler: Lenin, Marx, Chomsky, Moore, 
Einstein, vs. Babil canavar sistemi. Aydınlanma olduğuna inandıkları şeyin kutsamacıları olan bu 

JOG robotları, enerjilerini pasif bir saygıyla aktardıkları, bilinmeyen tanrıları Jewhovah/Saturn'e saygı 
duruşunda bulunan, beton meydanda, sıkı oluşumlarda dolaşıyor. Aydınlanmadan uzak bu, 


daha ziyade zihnin karanlığıdır, 


Benliğin olduğu gibi, bir benlik olarak koyulmasına karşı çıkan bilincin Wu-shin'i. Böylece 


kitle, bireye zulmeder ve sonrakini kendi içine çekerek yok eder. 


Yahudiler hayatımı nasıl mahvetti: Y Kuşağı kazazedesinin vasiyeti: Cehaletledoğdum 


şimdi ışığı gördü ve dünyanın durumunu anladı: ölümüne bir baby boomer savaşı 

ışığın çocukları ile karanlığın çocukları arasında. annem etkilenmiş 

Feminist bağımsızlık kavramları, onu evde tekneyi sallaması için etkiliyor. Ancak daha kötü 
Bebek patlaması yaşayan 'babam', kendini beğenmiş bir hazcılık kültüründen etkilenmişti. 
sonunda alkolizme neden olur. Travmatik doğumum üzerine aşı oldum, 

bu muhtemelen beyin hasarına neden oldu. Gaia ibadetinden oluşan zayıf bir eğitim aldım. 
ve beyaz olmayanlara hürmet ve beyazların kendinden nefret etmesi. Zorunlu kelimeyi söylerken sık sık görülürdüm 
okulda florür tabletleri, gençlerin ve etkilenebilirlerin gönderilmek üzere gönderildiği yer 
beyin yıkamak Feminizm ve genel ücretin düşürülmesi yüzünden annem zorlandı. 

bana düzgün bir eğitim verememesi için işgücüne girdi ve bu yüzden zorlandım 

Marksist enstitülere. Kendi parasını çarçur eden alkolik bir baba tarafından travmatize edildim. 


doğuştan heyecan arayan (miras) ve çocuklarını asla doğru düzgün yetiştirmedi. bunlar sırasında 
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ergenlik yıllarımda bedensel görünüşe takıntılı olmam için propaganda edildim, bu da bir ömür boyu 
vücut geliştirme diyetlerini takip ederek vücut dimorfik zihinsel problemler ve yetersiz beslenme 

Yahudi vücut geliştirme dergilerinde (Flex; Muscle Mag International; Muscular 

Geliştirme), vücut geliştirme kültürünün (takıntı) kendisi Yahudiler tarafından yaratılmıştır. 

heteroseksüel beyaz erkekleri psikopatolojikleştirmenin bu gizli amacı. pornoları aracılığıyla 

Yahudiler bende aşırı kaygı ve dalgalanan ruh halleri yarattılar. 

beyin stres ekseninin aşırı uyarılması, aşırı dopamin salgılanması ve kronik 

depresyon. Bu durum benim kadın algımı olumsuz etkiledi ve aynı zamanda kadınlara bakmama neden oldu. 
onları yapay bir şekilde Bu, Yahudilerin bir başka kültürel öğesi olan rap müzik için de geçerliydi. 

kadınları aşağılayan yaratımlar. Filmlerde siyahlara bolca hürmet gösterilmesinin eklenmesi ve 

gelişen zihnim için bir propaganda aracı görevi gören televizyonda, zihnimi 

onları bir standart olarak, ergen ruhuna hitap eden kahramanca bir şiddet gücü olarak görün. 

ve Yahudiler tarafından bilince bir saldırı ve kendinden nefret etme eylemi olarak hedef alındı. 

beyaz görüntüleyicide. Bir genç olarak, Yahudi olduklarını bilmeden Yahudilerle karşılaştım ve 

onlarla arkadaş oldu, ancak her zaman onları bir şekilde uzaylı bir varlık olarak hissetti ve hatta kırbaçladı. 
onlara fiziksel olarak bazen içgüdüsel bir antipati hareketi olarak. Bu 'arkadaşlardan' biri 

Yahudi olmayan birkaç arkadaşımı kaybetmeme neden oldu ve bu, tüm geleceğin sonuydu. 

sonra arkadaşlıklar. Her zaman bir marjinal oldum, daha da fazla oldum 

beri marjinalleştirildi. Bu Yahudi'nin kurnazlık yoluyla dostluklarım üzerindeki zehirli etkisi ve 

aldatma bende derin bir etki bıraktı, ancak o zamanlar hala anlayamadım. 

sebep ya da bu şeytanın davranışındaki ani 180 derecelik dönüş. okul günlerimde 

Public Fool sistemi, ileri statüden generalliğe indirildim (namı diğer goy işçisi) 

Yahudi bir öğretmenin, matematikteki performansımdaki eksikliğimi, hayatımı mahvetmek için bir gerekçe olarak kullanması. 
akademik gelecek Bu olaydan sonra okulla ilgilenmeyi bıraktım Ağabeyim ezildi 

bir dereceye kadar, doğduğunda onu şiddetli bir şekilde çekip çıkaran Yahudi feminist bir doktor tarafından 
kafası böylece hayatında omurilik sorunlarına neden oluyor. Daha sonra biyolojik olarak travma geçirdi. 
atası (namı diğer 'baba"), ikincisinin alkolik şiddetine karşı kendini savunduğunda 

kafasına bir sandalye fırlattı ve ardından bu baba hakim tarafından kaçırıldığını bildirdi. 

polis, ilaç verdi ve bir dönem kurumsallaştı. Bu alkolik deli düzgün yapmadı 

kendi yavrularını biçimlendirici yılları boyunca besler. Gençlik yıllarımı geride bırakmaya devam ediyorum 
"okul" adı verilen Marksist beyin yıkama merkezi (bu durumda lisenin son yılı, 

ayrıcalıklı insanlarla özel okul), yakındaki şehirde Yahudilerin Yahudi olarak farkına vardım. bu 

ortamın tuhaflığı, kendimi uzaylı bir varlığın kovan zihnine kaptırmak gibiydi ama ben 

henüz onun uğursuz doğasından habersizdi. Bağlı üniversite bunun bir uzantısıydı 


Yahudi davranışı hakkında ampirik olarak daha bilgili hale geldiğim vahiy. Bu 
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Örümcek ağının sözde sofistike teorik ağ örgüsü, benim daha da büyük olmama yol açtı. 

içe dönüklük - psikopatoloji ölçüsünde - kendine takıntı ve nevrotiklik. bu bitti 

rafine entelektüalizm beni kaçınılmaz olarak yaşamak zorunda kalacağım hayatın sosyal ortamından ayırdı. 
kendi yaratıcı ruhum bu kısır entelektüelleştirmeye karşı mücadele etse de acı çekiyorum. 

beni aşağı çeken ve işe yaramaz, etkisiz olana yönelik düşüncelerimi etkileyen bir çapa görevi gördü. 

ve uygulanamaz, dolaylı olarak yetilerin verimsiz ekimi dışında, rasyonel bir çark 

herhangi bir somut kullanıma sunulmayan zihinsel kasları güçlendiren eğirme - ve aynı şekilde sürekli 
vücut geliştirme yoluyla iktidarsız bir Herkül'ün emeği - iktidarsız bir çeşitliliğin gücü; fazla 

kalıcı veya anlamlı sonuçları olmayan çaba. Böylece Yahudi üzerime bir tane geçirdi, yanıyordu. 

çabalarım için herhangi bir pratik uygulamaya sahip olmadan kendimi bir insan bataryası olarak dışarı çıkardım. bu 
İmkan eksikliğim göz önüne alındığında, Yahudiler beni orduda bir kariyer aramaya yöneltti. 

İstihdam eşitliği yasası- ve orada muhtemelen bir dizi aşıya maruz kaldım. 

beyin hasarı ve/veya karaciğer/organ hasarı ile sonuçlanmıştır. Bu noktadan önce birden fazla beklemek zorunda kaldım 
Yahudilerin benim girmemi engelleyen sayısız kanunlarından birinin çiğnendiği yıllar. göz önüne alındığında 
Baby boomer, 'savurgan oğul' biyolojik babamın şımarık doğası, bir işin içine karıştım. 

kariyer planlarımı alt üst eden ve beni bir çıkmaza sürükleyen korkunç bir 'iş ilişkisi' 

evsizlik, sefil yoksulluk, sosyal dışlanma ve intihar eğilimlerinin yanı sıra ölümcül 

Benim çöküşümün sebebine ve onu kendi kaotikleri olarak gören (Yahudilere) nefret 

psikopat kukla. Babadan alkolizm şeklinde tasfiye edilen mirasım, 

öz-değer neredeyse telafisi mümkün olmayan bir noktaya kadar aşınmış, 

gelecek ama hepsi söndü. Hayatımda karşılaştığım tüm problemlerin izini bir tanesine kadar sürerim. 
kaynağı, Yahudi, beyaz ırkın ebedi asalağı ve hepsinin yaratıcısı. 

dünyadaki kötülük - başımın üzerinde var olan chemtrails'den beynimdeki GDO'lu yiyeceklere 

Sindirim sisteminden 'akıllı' sayaçlardan ve baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik alanlara, 
toplum'u oluşturan sanal gerçeklik ve onun nesnel gerçeklikle bağdaşmayan doğası 

Kitleler, olana ve dolayısıyla olması gerekene bakmaya şartlandırılmıştır. 


Böylece Yahudi varlığına savaş ilan ediyor ve onu yok etmeyi hayatımın misyonu haline getiriyorum. 


dünyadan ve evrenden. 


Devrim ve karşı-devrim: Kurulu düzen ya kendi niyetiyle (kötü niyetle) 


önceden düşünülmüş) veya kendi doğasında bulunan tasarım kusurları nedeniyle, kuvvetine karşı bir kuvvete maruz kalır. 
düzeni olarak devam etmesine artık müsamaha göstermeye istekli olmayan diğer güç tarafından 
günü 've onun olumsuzlanmasını, içinden bir şeyin geçtiği bir boşluk yaratmanın bir yolu olarak arar. 


(görünüşe göre kurulu düzende bir gelişme olması beklenen) bir 
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yenisiyle değiştirme. Bu, genel hatlarıyla, bir devrimin tanımıdır: karşı çıkan ve 


var olan bir gücün yadsınmasını ister; bir güç/kuwet oluşumunun eylemine bir tepki. 


Sistem (bu güç bloğu veya oluşum), bir bütün olarak tüm görünüşlerine göre kendi yıkımını arayabilir. 
tiranlığını ilerletmenin/gücünü/kudretini sağlamlaştırmanın araçları - liberalizmde olduğu gibi 
ortak-izm güvesine veya "demokratik" güveye dönüşmeye çalışan demokratik sistem 
sosyalizm' vb. 
popüler Oy. Böyle bir durum genellikle bir diktatörlüğe dönüşür (kesinlikle proletaryanın değil), 
Güç elitinin gücü elinde tuttuğu ve kendi üyeleriyle çekişmeyi simüle ettiği 
'solculuk' ve 'sağcılık' vb. gibi rakip hiziplerin görünümünü yaratmak. 

Bu hizipler arasında biraz farklı ilgi alanları olabilir, hepsi çekirdeğe üyedir. 

ikiyüzlülükten, kişisel çıkar maksimizasyonundan ve 

gökkuşağı gerçeklik demokrasisinin perdesi (demir?) 

nüfusa göre temsil). Sistemin kışkırttığı devrim, örneğin 

"ezilen kitleler" (onları vergilendirme ve kötü yönetim yoluyla yoksulluğa sürükleyerek) 
kaynaklar) kendisine karşı isyan etmek ve bir tepki olarak güç kullanımını haklı çıkarmak (böylece 
muhalifler olarak cezalandırma yoluyla veya rakibin rekabetini ortadan kaldırarak aşırı sürü 
'kapitalist' veya 'ırkçı' vb. olarak damgalanan gruplar) dolayısıyla kendi 

gücün konsolidasyonu. Sisteme karşı herhangi bir meşru devrim, kendisine karşı yapılmadı. 
ücretli paralı askerler ve/veya ajitatörler dışarıdan gelmeli ve bu nedenle de bir devrim olacaktır. 
Güç için seçkinlerle savaşan ve ikincisinin boyun eğdirilmesi için bir dış grubun popüler anlayışı 


güç. 


Böyle bir devrimci eylem, bir karşı-devrim biçimindeki bir tepkiyi zorunlu kılacaktır. 
muhalefeti içeriden çıkarmak, kilit liderlere ve/veya 
karşı güç olarak gizli paralı asker gruplarını seferber etmek. mekaniği bunlar 
devrimci hareketler ve muhalefeti. Ahlaki yüksek zemin kavramı yalnızca 
Gueensbury markisine göre oynayan beyazlar, soyut kavramlara göre kurallar koyarlar. 
adalet, hakkaniyet, insan hakları vb. 
seçkinler, "elbette gerekli" ve "aşkta ve savaşta her şey mübahtır" komünist taktiklerini kullanırlar. 
Bunu sadece adalet vb. olarak natüralist etik açısından yapmakta haklılar. 
bu etik idealleri kabul eden ve somutlaştıranlarla mücadelede işlev görür, münhasır 
Tek başına herhangi bir kurala göre oynayan Aryan ırkının mülkü - oynayan karanlık tarafın orduları 
sadece "kural yoktur" tek kuralıyla. Dünya kemerinin kışkırttığı devrim 
kışkırtıcı Yahudi, kaosun praksis yoluyla hareket eder; 


Bu sistem sayesinde düşmanın sisteminin temellerini baltalamak için operasyon yapılır. 
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kendisi (mevcut 'batı dünyası' örneğinde olduğu gibi) Yahudiler tarafından kontrol edilmektedir. Kibirleri göz önüne alındığında ve 
iç kaos içinde kaderlerini ortaya koymaya çalışmaktan başka çareleri yok. 

teslim etme mekanizması olarak devrimin sert gücüyle kendi yumuşak güçlerini yok etmek 

dünya onların eline geçti. Bu devrimci praksis, düzenin karşı-devrimini zorunlu kılar. 

hem sistemin içinden hem de dışarıdan sempatik halk arasından. Böylece 

savaş, hem içeride hem de dışarıda, yozlaşmışlar arasında gizli ve açık çatışma şeklinde yürütülür. 

düzen ve alt düzey muhalefetin yanı sıra kalabalıklar arasındaki 'normler' arasında 

ilk etapta zihin kontrol sistemlerinde genellikle Yahudiler tarafından yaratılan çizgiler boyunca bölünmüş 
(sol/sağ, siyah/beyaz vb. - amaçlarına uygun olanı). Kaçınılmaz olarak tarihin doğurduğu gibi 

kaos, sistem için gücün artmasına ve/veya 

gerici muhafazakarların sınır dışı edilmesi (başlarının kesilmesi vb.) ve 

Yahudiler ve kendilerini 'özgürlük savaşçıları", 'gericiler' vb. 

kaçınılmaz olarak totaliter komünizm/Yahudi devletçiliğine yol açan köleleri 

üstünlükçülük Eğer sistem gücünü artırırsa, bunu yalnızca dışarı atılması pahasına yapar. 

Yahudi paraziti onun ortasını oluşturur. Nihai sonuç, denklemlerin bir ürünüdür: toplum * Yahudiler - 


yıkım; ve diğer yüzü: toplum - Yahudiler - inşa/yaratma, gelişen bir toplum. 


Yahudi evrenselliği: Yahudilerin tarih boyunca yarattığı tek yaratım, Yahudilerin zihin kontrol protokolüydü. 
'Diğerini (Yahudi olmayan) onlardan önce köle yapmaya/tapmaya ve intihar etmeye ikna etmek, böylece - başına 
İmkansız - Yahudi, diğer insanlardan bağımsız olarak varlığını sürdürürken, her şey üzerinde mutlak hakimiyete sahip olabilirdi. 
işini yapmak için bağımlı olması gereken kişilerdir. Bu zihin kontrol programı 

"Yahudi evrenselliği" veya "evrenselcilik" (Katoliklik) olarak adlandırılabilir, burada tüm biyolojik iki ayaklı 
varlıklar "insan" olarak yorumlanır ve "haklar" adı verilen özelliklerle donatılır. 

onları başkalarının üretken emeğine (her durumda heteroseksüel beyaz erkekler. 

Yahudilerin küresel egemenliğinin önündeki engel ve yine de bir üretici olarak güçlerinin ana kaynağı 
vergilendirme yoluyla kime asalak olurlar, vb.). tarafından düzenlenen bu ideolojik saadet zinciri 
Yahudi (kontrol ettikleri medyada kendileri tarafından) bahşedilmiş saygıdeğer bir ideal olarak temsil ediliyor. 
kalp tellerini koparmak için tasarlanmış her türden duygusal içerikle 

Önlerine 'insanlık', 'eşitlik' vb. 

kendilerini asalak bir şekilde bu inceliklerle zenginleştiren köle/sudra kastı elbette harika 

Gökkuşağı bayrağı bu laf kalabalığı/boşluk paketinden vazgeçti ve şu ana kadar da böyle devam edecek. 
ya asalak olan onları kovar ya da ev sahibi vergilendirme yoluyla ölümüne hastalanır ve 

hiçbir şey bilmeden ganimet peşinde koşan açgözlü vahşilerin öfkeli orduları tarafından düpedüz cinayet bile 


temel arzularıyla sınırlayın. Yahudi evrenselciliği, asalaklığın, sömürünün kara büyü formülü 
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üreticinin/yaratıcının üretken olmayan/yaratıcı olmayan tarafından - yalnızca hayvani olarak yaratıcı 
kendi türünden - bu inancın işlevi, ev sahibinin bilincinin uyuşturulmasıdır. 

örümceğin zehiri, ağına hapsolmuş olanları uyuşturur; işlevi anestezi altına aldıktan sonra 

ödünç vermek isteyen beyaz erkeğin empatik doğasına hitap ediyor. 

Yahudilerin medyasında 'yardıma' ihtiyaç duyan 'kurbanlar' olarak temsil edilenlere yardım vb. 
Belki de beyaz erkeğin bencilliği onu yüce gönüllülüğe yönlendiriyor. 

açıkça aşağı kast için serveti yeniden dağıtmak. Her iki durumda da 'hepsi' kavramının yaratılması 
erkekler kardeştir (Yahudi evrenselciliğini özetleyen), kendi yıkımını kolaylaştırmaya hizmet eder. 
kandırılmış - ya da bencilliğinin kör edici doğası aracılığıyla kendisine izin vererek - kendi 
köleleştirme Yahudi evrenselciliğinin çözümü, gözlerindeki pulları kaldırmaktır - ya da 

gözlerinden çekip aldı - kabilesinin daha az bencil ve daha bencil olan üyeleri tarafından 

zihin manipülatörü Yahudi ve onun "kurban" kitleleri hakkında eleştirel veya en azından daha fazla bilgili 


arkasına saklanır ve kurtarıcı figürü olarak 'temsil eder". 


Alkol-izm: Alkolik, onun yerine geçen tanrı, kaynak olan şişeye adanmış kişinin 'izm'i 

ilhamın, kapağın her vuruşunda ve her yudumda ruhsal gücü özümsemesi. Bu 

"Vermeye devam eden hediye' King Alkol, her adanmışı kendi başına bir kral yapmayı vaat ediyor 
sarhoş zihin ama onu sadece dilencilerin kralı ve krala dilenci yapar (Kral Alkol 

yani). Asıl sözde bu din, insanların "içki" dediği şey, kaybedenin inancıdır. 

kendi ayıklığıyla baş edemediği için kendi ayıklığını gönüllü olarak terk eden aklın tüm ayıklığı 

iç çelişkileri, kendi şeytanları ve bu yüzden Kral Alkol'ün yardımından yararlanmalıdır. 

iradesi zayıf olduğu için aynada kendine bakmamak için gözünü çıkarmak 

aşağı doğru aşağı doğru yönelen temel içgüdülerinin ve eğilimlerinin üstesinden gelmek 

bilinç, hayvani hoşgörü ve kendini uyarma. Yahudi kültürü yarattı 

beyaz ırkı yok etmek için alkolizm ve alkol beyazların hayatta kalmasının belasıdır. Böylece amaçlanan 
amaç, Yahudi ırkının şeytani ırkı için bu dünyadaki daha iyi tipi yok etmek için iyi çalıştı. 
Bağımlılığın uyarılması yoluyla, Alkolizm'in Bacchic ayinlerine başlama, aynı anda 

kitlelerin sürekli zehirlenmesinde Yahudiyi zenginleştirmek için karları savurmak. suçluluk 
Şişenin pınarından kaynaklanan bu, Yahudinin polis devletini bu şekilde kurmasını sağlar. 


koyunları ağıllarında güvende tutmak adına kitlelerin köleleştirilmesini haklı çıkarmak. 


Hayatta kal ya da geliş: İnsan sadece ekmekle değil, dünyaya layık bir hayata sahip olma anlamında var olur. 
isim. Bu malzemeyi herhangi bir şekilde kullanmadan sadece maddi bedenin devamlılığı için yaşamak 
koyulacak beden sadece yaşayan bir ölümdür efendisi tahttan feragat eden hizmetkarın hizmeti 


düşük chtonik ideallerin adı: savaş, kaç, zina et, besle - dört katlı dürtüler 
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canavar adam Hayatta kalma, yaşayan ölümün sürdürülmesidir, bilinçsiz döngüsel çabadır. 


angarya, dokuzdan beşe fare çarkı dönmesi, adrenal hormon salgılanmasıyla tükendi. 


Ölümüne hayatta kalma - ve yine de yaşayan bir ölüm, tekrarlayan eylem sayacının bilinçsiz yaşamı 
eylemsizlikle (gündelik eziyetten 'boş zaman' olarak adlandırılan) dengeli bir şekilde 

aktüeryal tablolarla 'çalışma ömrü' ölçülen ekonomik birimin yorgunluğunu en aza indirmek ve 

bu ekonomik birim için öngörülen 'yaşam tarzını' üretmek için veritabanlarında nicelendirildi; 

zihin kontrolünün elektrotlarına isteyerek boyun eğmeye devam etmek için yeterli teşvik 

aparat ve bir insan (veya insan altı) pili olarak biyoenerjisinin boşaltılmasına izin verir, 

matris için faydası allopatik soykırım yoluyla harcandıktan sonra atılır. olarak hayatta kalma 

bunun hiçbir değeri yok - sızlanarak çıkmaktansa gümbür gümbür çıkmak daha iyidir - bu gelişiyor, 

kişinin daha kaba elementlerinin daha yüksek elementlere dönüşmesi potasında ölüm sancıları 

formlar - bu metamorfozun acısı, eterik maddenin somut ürünüyle sonuçlanır; 

'Hedef olarak hayatta kalma'nın somut ürünü, ruhun maddeleşmesi ve ruhun yok oluşudur. 

maddenin daha yoğun hallerine dalmış daha yüksek ilke, bataklığa batmak 

chtonik fiziksel yaşam. Hayatta kalmak, sadece başka bir gün ölmek için yaşamak ve maskaralığı tekrar etmektir. 
Gerçek hayat, gerçek hayatın gölgesinden başka bir şey olmayan gerçek varoluşun pandomimi, içine dalmak. 
Maya, illüzyon, emlak ve gelir vergisi, fatura ödemeleri, 'ekonomik 

fayda'- yalnızca nicelik, niteliği alt üst eder. Gelişmek ise bilinçli yaşamaktır. 

ve bu, benliğin yalnızca dışa yansıtılmasıyla değil, yalnızca içe doğru gidilerek elde edilebilir. 

dokusunu oluşturan uyaranların, görüntülerin, seslerin ve duyumların kaleydoskopunun ortasında 
çoğunluğun yaşadığı gerçek, sadece sistem içinde hayatta kalmak için yaşayanlar - hatta 


sınırlamaları dahilinde malzeme fazlalığının yüksekliği, yine de matriste kazanarak kaybediyor. 


Psiko toplum: Halkta psikopatinin belirtileri: şahıs zamirleri tek 

onlar tarafından yapılan ifadeler: 'ben', 'ben', 'benim', 'biz', bizim' - hepsi refleks olarak 

öz. Sıradan insanlığın temel ilkelerini tanımayan kaba bir kibir - bir 

vahşi bir hakimiyet hareketi olarak vücudun sokaktaki diğerlerine fiziksel olarak itilmesi ve 
Öteki'ndeki benliği tanıyamama, basitçe "Öteki"ne düşman, benlik-olmayan olarak bakma, 
maddi kaynak edinme ve kendini zenginleştirme tehdidi. Hızlılar ve ölüler - olanlar 

rekabet edemeyenler toplumun kompost yığınına evsizliğe, yetersiz beslenmeye atılır 

ve erken bir mezar. Kendilerine insan diyen canavarların pençeleri ve dişleri sivridir. 

akranlarının kemikleri ve kemikleri - köpek köpeği yer, bellum omnium contra omnes. Dr. JekylI — 
Eden'in gece tarafında "yalnızca geceleri dışarı çıkan" Bay Hyde'ın ve dünyanın yüz maskesi 
çağdaş gerçekliğin sol taraftaki bir yol ritüeli, benliğin sunağında 'Öteki' için bir fedakarlık olduğu, 


daha büyük olanın daha küçük olana galip gelmesiyle tüm yaşamsal güçleri vampirleştirip yamyam etti. 
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Kendini insanüstü bir egoyla şişirmek - dünyanın ortak Hıristiyan insanlığını aşmak 

Balık çağı, saf akıl ve benlik çağı olan Kova çağının Lucifer'i olacak 

oryantasyon, rasyonel biliş yoluyla Masonik simyasal dönüşüm, aracılığıyla 

duygusallığa, başkalarının duygularına ve hatta 

"insan yaşamının kutsallığı". Böylesine basit bir kutsallık, Balık çağının bir ürünüdür ve çok ucuza satılır. 
Kova burcunda indirim, evrimin felsefi altını karşılığında, en karanlık anlamıyla 

Christendumb'ın 'nazik, aptalca şeyleri' umursayan şeytani kötülük, 

patlama noktasına kadar genişleyen güçlendirici, aydınlatıcı, ruhsal olarak geliştirici şeyler 
canavarın obur göbeği, Lucifer. Yeni psiko toplum, varsayımsalların çağıdır. 

sadece yüksek zihni karanlıkta örten, entelektüel Darth yaratan aydınlanma 

Kendilerini tek boyuta dönüştüren özenti Luke Skywalker'lardan Vaders 

çok boyutlu ruh varlıklarından robotlar. Gökkuşağı tonlarından ve pırlanta gövdesinden 
Sskywalker'dan Vader'ın mor ve siyahına, gerçek renkleri parlıyor. psikopat olabilir 

çatışmada 'son adam' olarak durur, ancak o yalnızca nükleer tarafından karartılmış bir dünyayı miras alır. 


teknokratik çılgınlığın serpintisi. Luke çoktan binayı terk etti ve Vader binaya gömüldü. 


kendi kibrinin enkazı. 


Anti-gelenekçilik: Marksizm genel olarak tüm geleneksel kültürel biçimlerin yok edilmesidir. 
Marksizm'in antitezi olduğu doğa ve doğal düzen üzerine, doğa karşıtı ve 

dolayısıyla doğal olanı yok eden. Geleneksel kültür biçimleri ('gelenek') kendini gösterir 

organik olarak doğal düzenin dışından gelir ve kendisini taşıyıcıları aracılığıyla sürdürür (belirli bir ırksal 
grup) ve belirli bir 'lokus' veya mekan içinde - fiziksel//doğal ortam, vb. Değişiklik 


ırk ve mekan, kan ve topraktan birinin veya her ikisinin, o ırkın geleneğinin değişmesine yol açar. 


ve aslında onun yok edilmesi. Bu elbette evrim bağlamında kaçınılmazdır ve aynı zamanda 


kendisini - bu geleneği - doğal ve uyumlu bir şekilde kendi dışına doğru geliştirdiğinde arzu edilir. 


kendi içinde ve ben olmayan/'Öteki' dış ilişkilerin etkilediği her ne olursa olsun, kendi kendini açımlaması 
ve doğasını değiştirir. Bu yıkımın dışarıdan değil de dışarıdan hızlandırıldığı 

kendi içinde uyumsuz, uyumsuz ve dolayısıyla sapkın, doğaya aykırı ve yıkıcıdır. 

evrim sürecindeki gelişimsel bir an duygusu, ancak sarsıcı bir yönlendirme olarak 

bu süreçten, bu dokumanın zincirinin veya ipliğinin yapay olarak kırılması 

başka bir şeyin bir şeyi (gelenek) yok etmesi ve onun yerine sadece yıkıntılar ve 

sadece döküntü olarak atılabilecek işlevsiz ürün. Dolayısıyla normatif ters çevirme 

Marksizm, her şeyin tersine çevrilmesi, yalnızca olumsuzlamayı amaçlayan yıkıcı bir güçtür. 

belirli kültürel biçimler ve geride enkaz bırakıyor. Zıtlığın doğası budur (eğer öyleyse 


ideolojik praksis olarak adlandırılabilir, yani tamamen olumsuzdur ve hiçbir olumlu anı bırakmaz. 
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bir boşluk bile değil, anlamı çarpıtılmış önceki biçimlerin bir yıkımının ardında 

olmadan 'Öteki' biçimin tanınmasının ötesinde (ve örneğin, Aryanlar 

Aryanların kültürü; eski uygarlıklar, yakınlıktan geçen bir mıknatıs gibidirler. 

çağdaş Aryan zihni, sempatik bir sihir aracılığıyla önceki örneklerin benzerliğini algılıyor. 

geleneği, ancak bugünden kopuk). Sadece politik olan Marksizm 

Yahudiliğin/Yahudi olmayan geleneğin yok edilmesini amaçlayan Yahudi kovan aklının dışsallaştırılması 
kendini ancak bir olumsuzlama biçiminde somutlaştırabilir. Yahudi için, düşündüğü kadarıyla, 

yarının ütopyasını resmettiği canlı tonlar, alevleri ve kara dumanı zorunlu kılar. 

devrim, Öteki'nin geleneğinin ırksal geleneği olumsuzlayarak siyasi olarak olumsuzlanmaya çalışılması. 
grubun kendisi. O andan itibaren, yarın için hiper-rasyonelleştirilmiş planı - hayalinde tasavvur ediyor. 
delilik - kendi başının çaresine bakar ve Tanrı'ya veya Doğa'ya ihtiyacı yoktur, ancak olduğu gibi olabilir 
etere atılır ve kendini uygulanabilir ve sürdürülebilir bir biçimde somutlaştırır. 

praksisinin temelini ve temelini tanrısal bir şekilde taklit ederek kendi gerçekliğini yeniden yaratması. 
tabi ki doğası gereği kaotik olmak, yapılan her hareket 

kendi iç kaosunun tezahürü, ırk karışımının (özel türler arası üreme) ürünüdür. Doğa 

bu uyumsuz durumdan nefret etmek, kendisini temel homeostatik sıfırlama noktasına ayarlar ve 

bunu kıtlık, hastalık, deprem vb. yoluyla - uzaktan gelen asteroitler, kili ve demiri yok eder 

yahudinin yaratılması. Ve böylece Yahudilik/Yahudiler (çünkü onlar birbirinden ayrılamazlar, biri 
Yahudi anti-ruh, öteki, anti-tin kendisi), bu süreçte muhtemelen kendini yok eder. 

"geleneksel" unvanını haklı olarak hak iddia edebilen tüm Yahudi olmayan geleneği de beraberinde götürür. 
Yahudi praksisi her zaman gelenek karşıtıdır, bir entropi ve ölüm durumuna doğru "ilericidir". 
maneviyatın manevileştirilmesi yerine maneviyatın maddileştirilmesi ve ölçülmesi yoluyla 

malzeme. Marksizm'in Yahudi olmayan taraftarları kaçınılmaz olarak kendi Marksizm'i benimsemelerinin kurbanı olurlar. 


Yahudi ruhu, onları kendi kaosuna sokan ve onlara önderlik eden Şeytan veya Şeytan'ın ruhu. 


onları kendi ölümlerine doğru 


Hayvan İdeali: (Post) modernite, yalnızca bir 

vahşet hali, ilkelliğe atavizm. Yiyin, için ve eğlenin, panem ve sirenler, 

kaçmak, dövüşmek, zina yapmak, yemek yemek - hayvan idealinin modaliteleri bunlardır. Her şey titreşir 
en düşük frekanslarında - kalp atışlarına eşlik eden orman davulları - 

beden, materyalizmin kurşun gibi ağırlığı, kaba fiziksellik, kanlı alemlerde, hayatın daha yüksek ilkelerini 
terk eden kara büyü vudu ritüellerinde ve 

ölümden sonra dünyaya bağlı bir ruh haline getirmek. Ktonik düzeyde beyin metabolizmasında bile 
azalır ve kan sindirim organlarına ve uzuvlara doğru şantlanır. 

sempatik sinir sistemi aktivasyonu koşulları altında kaba bedenin kullanılması. 


Bunun için, kişinin yalnızca bir et makinesi veya dönüşümlü olarak değişen biyolojik bir sistem haline gelmesinden başka bir şey değildir. 
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sempatik ve parasempatik hakimiyet dönemleri - dinlenme ve aktivite, kendisini basitçe düzenleyici 
bir işleve indirgenmiş bulan bilişsel organ tarafından dengelenir, maddi beden içinde homeostazı 
sağlayan ve onu 

yiyecek ve seks arayışı, savunma ve saldırı. (Post) modern ethos, sosyal 

Darwinizm, "Öteki" olarak kurulan hayvani bir davranıştır. 

kar kaynağı (kendi için) veya tehdit (kendi için) içinde agresif bir şekilde karşılaşılacak 

toplumsal törelerin yapay gelenekleri, canavarı bir varlık olarak sınırlayan ahşap kategoriler. 
nezaket stoklarındaki kuduz hayvan. Onlar - geniş kitleler - oldukları kişi oluyorlar, 

Alt zihnin içine dalarak yüksek zihni terk eden insandan hayvana dönüşmek 

bilinç. Bu mutlu hayvanlar, görünüşte 'arkadaşlık' içinde dişlerini gösteriyor 

Bu kuduz canavarların dünyadaki rakipleri yerine akranlarına saldırmasını önlemek için bir ağızlık 
görevi gören sosyal yükümlülük ve inceliklerin beklentilerine uymak. 

kaynak birikimi ve hakimiyet (statü, para vb.) 

hayattaki daha kaba şeyler). Böylece, daha yüksek olanın ters çevrildiğini ve onun yerini daha yüksek olanın aldığını görüyoruz. 
alt geçilir; bilinç uçurumuna doğru kaygan yokuş. yetki devri 

insandaki daha yüksek ilkelere saygısızlık, cehalet ve yetersizlik yoluyla 

bedensel yaşamın var olan tek yaşam olmadığını ve bunun yerine yaşayan bir ölüm olduğunu kabul etmek, 


sadece otomatizm, Demiurge'nin kurmalı saat mekanizması. 


Unperson Olmak: Psikopat toplumları psikopata değer verir - diğer her şey aforoz edilir. 
Başkalarında korku uyandırabilenlere 'saygı' denen şeyle davranılır, çünkü korkulan özellikler, 
arkasında Bay Hyde'ın kendisini gizlediği sahte bir sosyal kabul edilebilirlik maskesiyle örtülür. 
Dostluğu bir dostluk gibi 'rol yapma' kapasitesi olmayanlar. 

hemcinsleri olan hayvanlarla 'geçinme' yolları, daha geniş toplumdan bir 

canavarlar tarafından kendilerine ödenen saygısızlık ve aldırışsızlıktan başka bir şeye sahip olmayan kişi 
Protokollerin dediği gibi kendilerine erkek diyorlar. Gerekli donanıma sahip olmadığı için toplumdan dışlanmış 
Bir tekerlekte arkadaşlarının üzerinden geçen bir farenin rolünü oynamak için gerekli olan hayvanlık 
yiyecek peletleri elde etmek ve eşlere erişim sağlamak için fareler. Tabii ki hayvanın içinde kediler de var. 
çiftlik, farelerin labirent ve tekerlek içinde kalmasını sağlayan sinsi güvenlik güçleri 

fare benzeri hayvanlarla cinsel ilişki düzeylerinde hayatta kalma ve 'gelişme' koşulu olarak koşmaları gerekir. 
Dışlanmış kişinin fare çarkında veya labirentte yeri yoktur, onun yolu farklı bir yol izler ve kendini 
canlı bir pil veya makine parçası gibi perişan halde koşmak istese bile 

farklı titreşim frekansı göz önüne alındığında, sistemde rol oynaması yasaklanmıştır. 

farklı dalga boyu Sistemin daha düşük titreşimleriyle açıkça uyum sağlayamıyor. 


insanları (daha ziyade untermenschen) bu duruma, içinde bulundukları bir duruma sokan 
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sistemin yaratıkları olarak doğanlar, mahkemede 'kişi' olarak nitelendirilenler. "Kişi" etiketiyle 
lekelenmektense "kişilik dışı" olmak daha iyidir. Sadece onursuzlar bu aşağılık unvanı arardı; bir 
canavarın zihninde arkadaşı canavar olarak kabul edilmek, bir 


"yoldaş" gerçekten aşağılık bir eğilme olurdu. Bir 'kişi' olmaktansa hiç bir kişi olmamak daha iyidir - 


matris makinesi. 


Daha Büyük Daha İyidir: Sosyal Darwinistlerin bir başka yanlış inancı - ne kadar büyüksen o kadar büyüksün 
daha iyi - aşağı fikirli materyalizm batağından doğan bir denklem, burada daha fazlası 

fiziksel güç - beygir gücü veya kilopaskal cinsinden çıktı birimleriyle ölçülür, vb. 

bu gücü üretebilen varlık (söz konusu kişi, 

'üstün hayvan-insan"), astlarına hükmetme yetkisi ne kadar artarsa, 

Bu üstün hayvani güçle edindiği "bölgesi" içinde yaşamasına izin verilmesinin koşulu olarak 
onun önünde boyun eğerler. kali yuga'da 

zihnin felsefi altını, bir et kafanın kurşununa indirgenmiştir. Yapmayanlar 

Bu oyunu oynamak isteyenler, daha fazla kadife ile yok edilmezse acımasızca bir kenara itilirler. 
kaçınma, dışlama ve dikkati daha kaba biçimlere kaydırma gibi eldiven taktikleri 

kültür ve/veya kişiler. Etin kabalaştırıcı etkisi insanı et-kafa yapar, 

aynı anda bir adrenal hormon tepkisini tetiklerken bilinci köreltmek 

bu donuk hayvanı vahşi bir canavara, kırmızı bir bayrağın sallanmasıyla tetiklenen bir boğaya dönüştürüyor. bu 
Canavarın fiziksel boyutu, saldırganlığında onu cesaretlendiriyor, belki de kendisine aşırı güveniyor. 
üzerinde zafer kazanacağı kişilerden daha büyük bir vücut kütlesine sahip et kalesi. Sosyal 
Darwinist bir dünyada zafer, bellum omnia contra omnes nedir? Güç, hakimiyet yoluyla 
dalgalanıyor, canavarın yenilmiş düşmanının başında dururken göğsünü dövüyor. Savaş 
ganimetlerinden pay alma hakkı: et, hiyerarşide yükselme 

ilkel, sonsuz savaşta daha büyük zaferler ve fetihler olasılığı - bir 

ister saman bir ölüm, ister herhangi bir şey tarafından yenilmek olsun, ölümüne savaşılan savaş 
yarışmacı plakaya çıkar, şapkasını yüzüğe fırlatır, meydan okur, takıma bir tehdittir. 

liderin üstünlüğü. Bir insanın kütlesi, 'insan' olduğu zaman onun değerinin ölçüsüdür. 

"daha gelişmiş bir zekaya sahip hayvan" olarak yorumlanır. - Daha büyük daha iyi. Fakat, 

Bu alçaltılmış gerçeklik anlayışı içinde bile üstünlük köprü kurabilene gider. 

kaba fiziksellik ile kısır entelektüelizm arasındaki uçurum - ya da daha doğrusu bunlardan 

iki karşıt gibi görünen bir karışım ve böylece daha büyük olabilecek ancak daha büyük ağırlıkları 
nedeniyle düşüşlerine daha yatkın olan en iyi rakipleri alt etmek için zekice. Bu yüzden 

kırılgan formu listelere girmesine pek izin vermeyen 'yumurta kafalı' durumunda da 


zafer vaadine ulaşmak için, çünkü hiçbir zafer tek boyutlulukla asla elde edilemez. 
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kali yuga'nın sosyal Darwinizmi içinde rakiplerin saldırısına 'mahkumiyet' etmekten aciz, 


isim dışında her şeyiyle sakat olan kişiler. 


Yeni Ahlak: Eskinin yerini alacak yeni bir ahlak geldi - Doğanın ahlakı. Bu 

herhangi bir şeye dikkat edilecekse, yeni ahlaka kulak verilmelidir, çünkü bunu yapmamak, 
kendine ölüm cezası vermek. Bu ahlaki zorunluluğun sözde "etik"i 

önceki ahlakın "İyiye Karşı Kötü: hayatta kalma" ikileminden oluşur. 

ahlaki ("İyi"), yok olma ahlaksızdır ("Kötü"). Etik olanın anlamı böylece 

Ebedi gerçekliğin bu yeni çiçeklenmesinde, Gerçek Hakikat kökten değişti, öyle değil. 


geçmiş dogmanın (Hıristiyanlık) "gerçeği" veya onun perspektifçi "gerçekleri" olarak adlandırılır. 


ara aşama (liberalizm). 


Bu yeni ahlakın kanun cetvelleri, ilahi asasını bir şekilde sallayan ve onları hızlandıran herhangi 
bir dış otorite olmaksızın, esirden şekillendirilmiştir. 

'Rock of Ages' dışında olmak. Sürekli olarak yazılıyorlar ve yine de 

paradoksal olarak aynı - tezahürlerinde Doğanın dinamik yasaları oldukları için 

ve kendisini silinmez Justitia kodeksi olarak kabul ettiren hiçbir kaba dilbilimsel entrika yoktur. 
bu düzeneklerin kendileri tabi olduğu için, bu dinamik gerçekliği statik hale getirebilir. 


bu sürekli akış yasaları. 


Yeni ahlak zorunlu olarak eskiyi yok eder, çünkü eski yalnızca yoksullaştırılmış bir peridir. 

İlkel insanların yanılabilir zihinlerinden çıkan masal, insanlar yeterince 

kan ve demir yoluyla ikna edici ve inandırıcı (Doğa kanunu aracılığıyla) 

daha güçlü olanın daha zayıf olanın üstesinden geldiği) kendi tanrısallık yaratma özlemleri 
tanrının tahtını tanrıdan gasp etme girişimi olarak kendi imgelerindeki tanrılar. Kaba yontulmuş 
taştan yapılmış bu arkaik tabletler, kendi iç yapılarında ve küstahça geçersiz kılacakları yasaların 
işleyişinde kendilerini toza bulanmış halde bulurlar. 

Diğer insanların iradesini sınırlamanın ve ikincisini kendi iradesine sokmanın bir aracı olarak "etik" üzerine söylem 
onları kendi iradesine tabi kılmak için koşum takımı - 'Tanrı (veya Gaia) adına - ben 

sana emrediyorum.' Başkalarını kontrol etmek isteyenler önce bir masal ya da mit oluştururlar. 
onları rahip konumuna yerleştirir - ve bu güç yoluyla - ve hepsini yere serer. 

'ilahi haklarına' bir demir çubukla karşı çıkanların. Böylece her şey sırasıyla 

zevk, güç ve panem için biyolojik dürtülerini yerine getirmek, secde etmek 

rahip efendilerinin önünde, ikincisinin iradesine boyun eğerek. geliştirilmesi ile 

teknokratik sistem kitleler ciddi bir zihin kontrolü altındadır ve tek umutları 

kısmen kendi ağırlığı altında sistemin iç yıkımı. Bir kez devrilmeye başladığında, geriye itmek 


kalır - 'Babil düşüyor, düşüyor". 
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Hizmetkarlara Hizmet Edin: Yahudi-Liberal-Hıristiyanlığın eski ahlakı, geniş kitlelerin zihinlerinde 
hâlâ zihinsel bir zehir olarak varlığını sürdürüyor, onlara uyuşturucu etkisiyle bulaşıyor, onları 
uyuşturulmuş ve aptallaştırıyor, gerçeği anlamaktan aciz. 

eylemlerinin sonuçları (yani ahlaki lekeden arındırılmış nedenselliği anlamak) 

doğaya aykırı bir ahlak). Böylece, Başkalarına verme yanılsaması altında çalışırlar - 

kendileri dışındakilere - özellikle ırksal olarak yabancılara, herhangi bir beklenti olmaksızın 

ödül. Böylece hizmetkarlara hizmet ederek 'kaybederek kazanmaya' çalışırlar, sapkın bir şekilde yanlış 
Son derece bencilce olduğunda, kendisini fedakarlık olarak temsil etmeye çalışan inanç 

kendine bir erdem örneği olarak hizmet etme arzusu üzerine (bu tersine çevrilmiş erdemin, bir erdemin 
tüm sağlıklı içgüdülere karşı). Bu bağlamda bir intihar etiği kurulur. 

Bencil olan her şey günahtır (Doğaya ve insan davranışına aykırıdır) ve bencil olmayan her şey 
erdemdir. Dolayısıyla gömleğini sırtından çıkarmanın nihai sonucu, 

kendisini elementlere maruz bırakmak ve silahlarını elden çıkarmak 

pulluk, düşmanın bahçesine gübre vermektir. 

"Silahla yaşa, silahla öl" sözüne yeniden katılırlar ve muhatap şöyle yanıt verir: "Silahla ölmek daha iyidir." 
silah, savaşma şansı olmadan çete tarzı idam edilmekten daha iyidir. en azından 

asil bir varlığın onurunu ve bağımsızlığını korumanın yolu, iradesi olan biri 

kendini ve kendi kabilesini korumak için savaş. Bu eski ahlak 

evrensellist) münafıklar, herkes için geçerli olan 'ilahi hak' temelinde hareket etme iddiasındadır 


aydınlanmanın diyalektiğinde 'Şeytan' rolüne atfedilen yoksul beyaz kitleler dışında istisnasız. 


Hizmetçilere hizmet etmek, hizmet ettikleri kişileri sömürme mekanizması olarak 

gösterişli bir kendini alçaltma gösterisi yapan ikiyüzlü rahip kastı için büyük bir iştir. 

"hizmet ediyormuş" gibi davran. Hem Mesih deliliği hem de libtard monokrasisi bunun örnekleridir. 
gözleri kör olan Babil/Zion'un kendi kendini efendileri tayin edenlerin alaycı köleliği 

efendilerini rahatsız ettikleri için minyonların gözleri oyulmuştur. 

giysisiz imparatorlar. Üst kastın masalları, 

yıkanmamış kitlelerin saç gömlek ve çuval bezi ile giydiği altınları tarafından yalanlanıyor 

samur ve ipekten iplikli giysiler. Kör kitleler perdenin arkasını göremedikçe 

Başlarının etrafına dolanmış olan Maya'nın üzerinde hevesle kumar oynarlar. 

sosyal Darwinist amentüleri onların sonunu haber veren oligarklar tarafından soyulmalarını ve kaçınılmaz 
olarak katledilmelerini bekleyen çimenli bir tepecik. 

Eşitlik miti, ağıllardaki koyunları uyutmak için mükemmel bir uyuturucu, koyun kurdu kılığındaki 
büyükannesinin yorgun bir çocuğa anlattığı bir peri masalı. 


Çocuğu içine hapsettikleri keten çarşaflar kısa sürede kıpkırmızı olur. kırmızı ölüyor 
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Hood adı verilen bu peri masalında, yedek ebeveyn birimi, koyun benzeri sakinlik 

maskesinin arkasına gizlenmiş kurt, dilini balla kaplar ve kulağa hoş gelen 'demokrasi, 

eşitlik, merhamet, sevgi, barış' inancını fısıldar. bu 

Saf koyun, halinden memnun kalır, balın yatıştırıcı sesiyle korkuları yatıştırılır. 

kelimeler. Beyaz keten çarşafa, cenaze kıyafetine sarılmasına izin verdi. 

aç kurt ninnisini söylüyor ve enerji kaynağını uyutmak için sallanıyor. birine hizmet etmek (veya 
bu aynı birimlerin farklılaşmamış bir kütlesi, bu 'bir') açıkça eşit olmayan varlık, 

bu varlığın "tabi doğası gereği yardıma ihtiyaç duyduğunu ve 

yardım eden daha üstün bir konumdadır ve bu nedenle 'daha iyidir' (bunu yapabilen) 

yardım, daha büyük güce sahiptir - Nietzsche'nin dediği gibi 'erdem bahşetme”. Böylece 


vermek, almaktır (güç, kişinin üstünlük duygusu, vb.) 


bağımlı taraf Yoksulluğun uç noktalarında bile yardımı reddetmek şu şekilde yorumlanır: 
birçoğu bağımsızlığın asaletinin bir işareti olarak. Ancak bu, yardımın 

sadece daha büyük bir değere giden bir araç olan barınak ve yiyecek vb. hediye yerine değer verilir. 
sadece bir pleb'in değer vereceği bir şeye örnek olmak ve 

Ruhun aristokratı, daha yüksek amaçlara yönelik araçsal bir araç olarak görürdü, 

hediye verene karşı samimi olmak ama yine de herhangi bir duygu hissetme hediyesine değer vermemek 
Verene karşı yükümlülük, olduğu gibi, yalnızca amaç anlamına gelmez, ama amaca hizmet etmede yalnızca amaç vardır. 
göreli değer ve dolayısıyla hediye ve verenin kendileridir, ancak dostane bir şekilde ele alınsa 
da, yine de kendi uygun ışıklarında sadece tuğla ve harç bahşedici olarak kabul edilir - oysa 
yapı, alıcının yaratıcı dehasından doğar. 'Bana teşekkür etmene gerek yok' sözü, şapkanın 
ucuyla, bir 

bonhommerie. 

Aristokrat ruhu, hizmetçiye hizmet etmeye çalışır mı? Belki de sadece anlıyor 

kul bir kuldur ve haddini bilmeli ve kıymetini bilmeli ve kendisinden her türlü beklenti içinde olmalıdır. 

Bir hizmetçi olarak kapasitesinin dışında gelecekteki faydaya hak kazanması, terazinin devrilmesinden başka bir şey değildir. 
ödülün verilen hizmetle orantısız hale geldiği adalet. 


Hizmetkârlara hizmet etmek, doğal hukukun adalet dengesini bozar. 
Adalet ve Adaletsizlik Alegorileri 


Aşağıdaki tez, modernitenin köklü rahatsızlığına bir teşhis olma iddiasındadır. 
Ari insanın bilincine zihin manipülatörü Yahudi tarafından ekilmiş olan 
medya ve kitlesel kültürlenme sistemi üzerindeki tekeli, kamusal aptallık sistemi aracılığıyla, 


geleneksel olarak halk eğitimi olarak adlandırılan şey. 
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Bu ruhani hastalık, Yahudi etkisi ve amaçlanan kölelerinin kolektif bilinci üzerindeki gücüyle daha 
da kötüleşiyor ve Aryan'ın nispeten zayıf karşı gücü tarafından, niceliksel etki, katıksız hacim 
açısından yalnızca biraz iyileştirildi. 


güç. 


Aşağıdaki 'modernite' pop kültüründen örnekler 

Yahudi Dünya Düzeni'nden Babylon/Zion/J0G, kanseri teşhis ediyor ve gerekli 

tedavi. Başlık, okuyucuyu ihlal hakkında bilgilendirmek için seçilmiştir ve 

Doğal hukuka bağlılık, ilki 'adaletsizlik' anlamına gelen şeydir ve ikincisi 

konuş. Bu örnekler, yılanın izinin henüz sürülmediği bir dönemden alınmıştır. 

'sevgi, barış ve birlik' kırmızı halısı ve diğer çeşitli 

Uyuklayan kitlelerin, Jewdeo Freakmasonic seçkinleri ve onların astları olan Christards, Libtards ve 
Mammon tapanları tarafından yönetilen akılcı kişisel çıkar ve şifreli bir 'aydınlanmış' despotizm 
kisvesi altında vergi serfliği ve hazcı hoşgörüyle yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan üstü kapalı 
sloganlar olmayanların yanı sıra 

beyaz beyaz karşıtı köleler. Komplonun inceliği işe yaradı ve bugün de işe yarıyor 

işlevsiz çalışmasına rağmen - beyaz çoğunluğu aşamalı olarak aşmak için 

kendi anlayışının algılanamaz bir şekilde altını oyuyor ve aşındırıyor, kültürel yönünü saptırıyor 
gelenek ve tarihsel anlamda ve sağlıksız bir Doğa ve Doğal görüşünü ikame etmek 

soyut fikirlere ve onların duygusallıkla ilgili yanlış çağrışımlarına dayanan hastalıklı bir görüş yasası, 
"iyi hisler"den. Irkların karışması ("entegrasyon", "insanlık" vb.), cinsiyet gibi soyut fikirler 
sapkınlıklar (ve bu pornodan pedofiliye teşhircilik yoluyla) 


insan ifadesinin en kaba biçimlerine (yukarıyı alçağa indirgeme) dayanan kimlik karmaşası. 


Beyaz arabaya atılan bu anarşist bomba, ev sahibi bedeni yok etme iddiasındadır. 

beyaz kralın ikamet ettiği yer. Şimdiye kadar nasıl çalıştığı beyaz kitleler aracılığıyla ve 
kralları (öz kararlılıkları ve güçleri) çok fazla havai fişek patlatıyor 

Yahudi zihin manipülatörleri tarafından sağlandı. Bu noktada birkaç pencere kırıldı 

beyaz kralı (Aryan liderliği, kollektifin zirvesi) uyaran arabadan 

bilinç) kışkırtıcı kalabalığın tehlikesine ve onların umursamaz kaprislerine 

Yahudi programlaması tarafından kışkırtıldı. Bundan böyle ince komplo gizlemeye çalışıyor 
hangi cephede olursa olsun, dikkatleri kendi yangın bombalarından uzaklaştırmak için 
kitlelerin kendilerini (liberaller, Hıristiyan muhafazakarlar, aşırı sağcılar vb.) veya uygun bir 
günah keçisi (İslam vb.) Yeni aşama, 'böl ve fethet' stratejisinin ilerletilmesiyle işliyor ve sağcıya 
karşı sağcı diyalektiğini artırıyor. 


sol kanat ve böylece beyaz kütlelerin birbiri üzerine düşmesini sağlamak, zayıflamak 
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beyaz olmayanları öldürme istilası için yeterliydi. Burada ele alınan propaganda araçlarının zamanında, 
komplo daha gizli bir şekilde işliyordu ve bu nedenle, utandırma yoluyla beyaz çoğunluğun bilincine 
kendini aşılamak zorundaydı. 


teknikleri, suçluluk duygusu uyandırma, kurbanı suçlama vb. 


Adaletsizlik Alegorileri: Simpsonlar 

Beyaz bir aile biriminin bu tasviri, işlevsizlik etiğinin bir aracı olarak hizmet etti. 

Yahudi zihin manipülatörlerinin kahramanlık karşıtı bir model olarak sürdürmeyi amaçladıkları 

Aryan erkeğinin gücünü baltalayacağını bildikleri parçalanmış aile, çünkü 

çekirdek aile (üyelerinin uygun rollerinin doğal olarak üstlenildiği bir aile birimi) 

varsayılır), tüm toplumsal düzenin temeli olarak hizmet eder, makro kozmosun bir mikro kozmosu olarak 
Leviathan. Bu nedenle, toplumun temel kayasına (aileye) saldırmak, toplumu yok etmektir. 

ve bu şekilde programlanmamış olanların elinde gasp edilmeye açık hale getirmek 

kendi kendini yok etme koşullandırması (yani yabancı işgalciler, Yahudi elitistleri - gerçi ikincisi 

her zaman kendi ahlaksızlıklarıyla kendini bozar). 

Pater familias her zaman âile birliğinin var olduğu ve sürdürülmesinin dayanağı olmuştur. 

Bu figürü doğal haliyle (aile biriminin fedakar bir savunucusu ve koruyucusu) yok etmek, ailenin 
bütünlüğünü yok etmek ve ailenin parçalanmasına ve kaotik ve mahvolmuş bir nesil yaratarak 
kaçınılmaz yıkımına yol açmaktır. Macerası hiçbir şekilde Yunan atasınınkine benzemeyen, aksine daha çok 
Homer Simpson figürü girin. 

devamsızlığı biyolojik durumunu değiştiren ölü bir babanın alkolik asiliği 

hiçbir pedagojik etkiye sahip olmayan ve dolayısıyla anlayıştan yoksun yanlış yönlendirilmiş ruhların nesli 
ne yapılacağı veya nasıl yapılacağı. Buna cadı demlemesini de ekleyin. 

King Alkol tarafından getirilen Bay Hyde aracılığıyla yavrular ve kaçınılmaz olarak 

Homer Simpson'ın bu etkisiyle yaratılan işlevsiz demografi 

yozlaşmış baba aileleri. 

Biyolojik çocuğunu Homer'ı vicdanlı bir şekilde eğitmek ve yönlendirmek yerine 

Simpson, ya Talmud-vizyonundan önce kendini hoş bir terkedişle hipnotize ediyordu ya da Yahudiler 
tarafından yönetilen zehirdeki aynı zihin kontrol makinesinin önünde kendini hipnotize ediyordu. 
barmen tarafından ahlaksızlıklarına teşvik edileceği 'bar' adlı mağaza, 

Polonyalı bir Aryan (Moe) olarak tasvir edilse de, çoğu durumda bağımlılığı besleyen bir Yahudi'dir. 
goyim kölelerini bir kâr karşılığında ikna eder. Böylece onun batışı başlar ve onunki 

işlevsiz aile birimi, alkolle beslenen sidik gibi helezon gibi akıp gidiyor, 

Daha iyi bir yarının umutlarını ve hayallerini bugünün cehennemi için yıkayarak 

geçmişin hoş sarhoş anıları arasında bir kenara itildi. 


Bir alkolik, bir lise kahramanı vb. olmak sosyal olarak kabul edilebilir. 
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Böylece gelecek, geçmişin sunağında feda edilir ve ailenin geleceği, pater familias'ınkine 


bağlanır. 


Ancak Homer Simpson, ebeveynlik sorumluluklarından kaçındığı için tamamen suçlanabilir mi? 
Şişenin siren çağrısına cevap vererek sansasyonel eğlence mi arıyorsunuz? Evet, 

ancak bu kurgusal (ve yine de 'yapıcı') tasviri sırasında gerçek dünyada 

baby boomer dişi aile, genellikle 'top ve zincir' olarak hizmet eden bir varlıktı. 

kocanın günün yorgunluğundan sonra geri dönmek zorunda kaldığı bu, gerçekten tatsız bir ihtimal. 
Yine de, Marlboro anlamında bir erkek olsaydı, çarpık olanı "düzeltirdi". 

Feminist bir evin babası olarak uygun rolünü üstlenerek yozlaşmış bir evin doğası. 

aile 

Marge Simpson, evlilik yoluyla kendini kısa satan kadının tasviridir. 

kariyerlerini terk etmeye karar veren pek çok baby boomer kariyer uzmanı gibi olmak yerine 
Çocuklar (belki tam da bu psikolojik baskı yoluyla) geleneksel bir rolün "aşağı" olduğu, kişiyi 
"yetersiz" veya yalnızca bir kişinin gölgesi haline getirdiği iması 

'evin erkeği'nin soluk bir yansıması olarak var olan). Böylece Bart'ın formülü 

Simpson mandal anahtarı çocuğu, ebeveyn tarafından terk edilmiş bir genç nesil tarafından üretilir ve 
baba hiçbir şekilde ölü-beat-dadizm yoluyla ve anne tarafından statü aracılığıyla 

kariyercilik arayışı ya da bilinçaltına işlenen daimi tatminsizlik 

'yetersiz eş' arketipinin bu tür medya tasvirleri aracılığıyla. Böylece Marge olur 

Homer şişmanlığını şişirmeye devam ederken polis memuru erkeksi bir rol üstleniyor 

tamamen pasif ve sansasyonel bir dişiyi benimseyen likör ve çöreklerle form 

yaşam tarzı. 

Bu nitelendirmelerin her ikisi de (karikatürleştirmeler), cinsiyetlerin doğal rolünü alt üst ederek/ 
tersine çevirerek, cinsiyetleri androjenleştirerek ve çocukların kendi cinsiyetleri için hangi davranışın 
uygun olduğu konusunda kafalarını karıştırarak ve çocukları şaşırtarak, Doğa yasasının açık bir ihlalidir. 
yapabilen işlevsel yetişkinler olmalarını sağlayarak dışa doğru nasıl ifade edeceklerini 


Yahudilerin ele geçirmesine karşı beyaz toplumun bütünlüğünü korumak. 


Bart Simpson, "beyaz çocuk"un kimliğini temsil edecek/inşa edecek/yaratacak, pervasız, 

sürekli olarak - yasal, sosyal, vb. - sorun yaratan, akılsız bir asi. 

okulu asan (babasının suretinde yaratılmış) en iyi hesapsız olarak tasvir edildi 

(öğrenmeye karşı bir isteksizlik ve öğrenmeden kaçınma nedeniyle yetersizlik anlamına gelir) ve 
genel, "sistem"deki kaosun tam da varlığıdır. Beyaz erkeğin bu şekilde tasvir edilmesi 

"sisteme" (doğal yasaya aykırı ve bu nedenle özünde adaletsiz olan bir sistem) uyma 


konusundaki doğuştan gelen isyan ve isteksizlik, gerçekte olduğunda bir kusur olarak yorumlanır. 
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bir erdem Bu, beyaz çocuklar için ('sebepsiz asi', 'kötü çocuk' vb.) kahramanlık karşıtı bir rol 

model yaratmaya ve onun imajını tamamen olumsuz bir figür olarak inşa etmeye 

çalışmak amacıyla gerçeği daha da saptırıyor/tersine çeviriyor. varsayılan "iyi toplum"un yok edici gücü 
Yahudi belediye başkanı Joe Ouimby tarafından yönetilen Springfield'ı (Babil/Zion) oluşturan, arketip 
Yahudi mishpucka yolsuzluğu. Bunun tersi elbette tarihsel olarak doğru 

beyaz erkek gençliğin durumu/arketipi: toplumun savunucusu ve koruyucusu, aşırı zeki 

yaratıcı deha ve doğal yasalara uyan adalet temsilcisi. Matris gerçekliği içinde gerçeklik, 

ters Kabus gibi bir fantezi kalır ve onun dışında hiçbir şeyin konuşulmasına izin verilmez. 


veya var olduğu kabul edilir. 


Bart'ın zekasızlığı, zekası en büyük olan küçük kız kardeşi Lisa tarafından gölgede bırakılır. 
onun sohbeti - dahi düzeyinde. Erkeklerin çok daha büyük muhakeme ve yaratıcı yetilere 
sahip olduğu doğal gerçeklik, Yahudilerin sahip oldukları sahte gerçeklikte reddedilir. 
kadınları bilge ve her şeyi bilen olarak tasvir ederken, erkekler olarak tasvir edilmiştir. 
Bırakın toplumun iyiliğini, kendi iyiliğini bile bilemeyen neredeyse ahmaklar -kısacası 
Yahudi Dünya Düzeni'nin reçetesi olan bir kadın tarafından hadım edilmek ve boynuzlanmak 
bunun yalnızca bir örneği olan 'G' izleyicilerini, gençleri hedef alan programları 

ve eski, gerçeği tersine çevirmek için veya en azından örtük olarak "akıllı kız"ın bir memi olarak kullanıldı 


beyaz erkeği aşağılamak. 


Lisa Simpson'ın politik olarak doğru nevrotikliği, sonrasında gerçek hayatta tekrarlandı. 
bu tasvir (ve belki daha az ölçüde olsa da daha önce), topluma (toplumun kölesi olan 
beyaz nüfus üzerinde) büyük zarar verdi ve bu karakter, Yahudilerin tiranlıklarını 
serbest bırakmak için yarattıkları Frankenstein canavarıdır - feminizm ve beyaz karşıtı 
ahlakçı bağnazlığın köküne (rahmine) saldırması 

bir zamanlar beyaz olan toplum. Böylece Simpsonlar, her ikisinin de makro kozmosunun bir mikro kozmosunu temsil eder. 
Yahudi beyin kirliliği aygıtı (medya) ve gerçek toplum 

bu tersine çevrilmiş roller, beyaz nüfusun bilincine damla damla beslendi. 

beyaz olmayan göçü (Abu), Yahudi üstünlüğünü (Palyaço Krusty), feminizmi kabul et 
(Lisa, Marge, Marge'ın annesi), belalı babacılık (Homer), okuldan ayrılma isyanı (Bart), 
VS. 

daha da büyük ahlaksızlık biçimlerinin akması için kapıları açması bakımından emsal teşkil ediyor 


Talmud-vizyonunun edilgen izleyicisinin bilincine. 


Evli ve Çocuklu: Yozlaşmanın ikinci vitrini ve reçetesi. eşzamanlı 


Simpsonlar'da bu durum komedisi aynı amaca yalnızca daha büyük bir ahlaksızlığa hizmet etti, 


karakterlerin, gerçekliği çarpıtmanın bir yolu olarak kasıtlı olarak gerçeklikten abartılması 
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kendi imgelerine, Şeytani arketiplerin idealist bir şeyleşmesi, Stalin'in sözleriyle, Doğanın/ 
Tanrı'nın tahtını gasp etmeye ve kendini taçlandırmaya çalışan kendi imgelerinde bir gerçeklik 
yaratmaya çalışan bir 'idealist materyalist' praksis (Yahudi halkı bir toplu) 

kendi evrenlerinin tanrısı olarak, yeryüzünde bir cehennem krallığı yaratarak. Bu sitcom hizmet etti 
peki bu amaç, şeytani sembolizm ve kökleşmiş memlerle dolu olmak 

haline getirilen uysal hipnotize edilmiş izleyicilerin bilincinde kendilerini 


komada ve Talmud vizyonlarının titreşen hızıyla oldukça telkin edilebilir. 


Yine Simpsonlar'da olduğu gibi, pater familias, iradesiz bir ahmak olarak karalanıyor. 
ailesine karşı kulluğunun dışında tamamen kendi kendini uyarma uğruna var olur 

Homer gibi anlamsız mesleğinde gönülsüzce kölesi olduğu kişi 

Simpson (her ikisi de eski lise futbol yıldızları) hayatlarının sonu ve gençlik idealizmlerinin, 
yani aile yapısının yıkımıdır. 

zincire vurulan hapishane. Pater familias'ın hadım edilmesi (kralı öldür, 

krallık) bu sürükleme aracı aracılığıyla duyurulan gizli memdi/dir 


"Kral öldü" fikrini somutlaştırmaya ve onun hafızasını, tarihini, kültürünü, 


vesaire. 


Bu hadım etme prosedürü, baskın rolün erkek tarafından gasp edilmesinden etkilenmiştir. 
Marge Simpson'ın aksine, daha çok duygusuz bir feminist kara dul olan dişi Peggy 
kocasını köle olarak ileriye dönük rahat bir evin ağına hapseden örümcek 

bu da onun parasının/enerjisinin/kanının onun alışveriş çılgınlıklarına ve kredi kartlarına 
akmasına, geri kalanının da onun chillinlerine, mandallı çocuklara tahsis edilmesine yol 
açtı. Böylece kadın üste yerleştirildi ve erkek sadece onu arzu ettiği yere götürmek için var 
oldu. Eşin/annenin bencil ihmali, ilişkinin çözülmesine yol açtı. 

aile birimi: oğul, hadım edilmiş bir dışlanmış ve nihayetinde yozlaşmış bir sömürücüdür. 
kadınlar (manevi bir Yahudi), kızı bir fahişe (Babil'in fahişesi) 

mesleği, rastgele alfa erkek kötü çocuklarla uğraşmaktan ibaretti - her iki durumda da 
çekirdek ailenin sömürü yoluyla (sömürücü ve 

sömürülen) kendileri ve başkaları tarafından sömürülen 

yetiştirilen dürtüler (erkekler söz konusu olduğunda savurganlık/çok eşlilik ve 

tek eşlilik veya kadınlarda alfa erkeğe bağlılık). göz önüne alındığında 

Bundy ailesi, bir durum komedisinin hiper-gerçekliğinin büyüsü aracılığıyla kendisini bir 
arada tutuyor. Bunu gerçek hayata çevirmek, basitçe bozulmaya yol açar. 

aile ve toplumdaki kaçınılmaz kaos, bunu arketip olarak alarak, 

Mizah kisvesi, yalnızca Yahudilerin idealini bir Yahudi yaratmalarında somutlaştırmak için vardır. 


çekirdek ailenin yok edilmesi yoluyla ütopya. 
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Beyaz ailelerin bu tasvirini, en karanlık ışıkta beyaz olanı tasvir etme ve onu alt üst etmenin bir 
yolu olarak gerçekliği tersine çevirme girişimi olarak medyadaki zenci ailelerinkiyle karşılaştırın. 
'Aile Önemlidir", zenci gençliğin 

bir dahi ve zenci polis memuru baba, yasalara uyan sorumlu bir baba olarak tasvir edilmiştir. 
her türlü neşenin ortaya çıktığı sıkı sıkıya bağlı bir aile birimine sahip olan. buna ekle 

"Taze Prens" karışımı, burada siyah reis, görünen yasalara saygılı bir yargıçtır. 

dağılmış bir evden şehirli bir genç kılığında 'halkı' için dışarı çıktı. 

İkinci durum komedisi, orta Amerika'daki beyaz izleyiciyi 

beyaz derebeylerinin siyah köleliği gibi iddia edilen tarihsel olaylar için suçluluk duygusu ve 
'gettoda' yaygın siyahi yoksulluk ve beyaz gençliği 'kent kültürü' ile baştan çıkarmak 

(siyah kültür) kendi bozulmuş kültürlerinin boşluğunu koşer onaylı bir ikame ile doldurmak için. 
Böylece tersine çevirme/sapkınlık, aile birimi düzeyinde işler. 

toplumun kökleri, bu komünist aracılığıyla yüksek kültürün çiçeklenmesini yok etmek için 


tesviye işlemi. 


Adalet Alegorileri: Akılda var olan ve hala var olan etki ne olursa olsun 

kontrol medyası, çatlaklardan "hediyeler" olarak sızan birkaç mekan vardı. 

olan kara büyücü Yahudi elitine karmik geri tepmeler veya karmik geri tepmeler 

halkın zihnini kontrol etme makinesi olarak medyanın kontrolünü ele geçirdiler ve 

dünyanın verimli toprağına empoze etmeye çalıştıkları sapkın ideallerini somutlaştırmak için programlama 


Yıkım tohumları olarak Aryan kolektif bilinci. 


Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi: Dünyadaki durumun edebi bir özeti olarak duran (insan 'kozmik 
gerçeklik' demeye eğilimlidir) olay örgüsü ve karakterleri, Aryanların kendi güçlerini arayan kötülüğün 


karanlık güçlerine karşı yüzleştiği ve yüzleştiği gerçeği temsil eder. yıkım. 


Hobbitler, hayatlarını çevreleyen dünyadan habersiz (aydınlanmışlar gibi kuralın istisnalarını kabul 
ederek) yaşayan sıradan kitle olan 'küçük insanlar'dır. 

usta Bilbo, Frodo vb., neue adel veya soylu kast) 

daha yüksek bilinç ve günlük angaryanın bayağılığının üstesinden gelmek). Bunlar 

dünyevi kaygılara çekilen kurşun gibi maddesellik zinciri tarafından ağırlıklandırılan 

Maya'nın perdesine yerleşmiş dünya. Ancak onların liderliği yeni umudu oluşturuyor. 

Evrimsel gelişimin elfler gibi olması için (Aryan ırkının kalıntıları, 

insanlığın zirvesi) ve varlığın daha yüksek hallerine doğru deniz üzerinde ikamet 

(ölümsüzlük) simya süreci ve iyi ve kötü ile tanışma yoluyla 


aydınlanmaya (yüksek benliğe) ulaşma arayışı. 
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Cüceler tarafından (Yahudilerin yorumları ve kazanç arayışları olabilir) shire'daki (Aryan ırksal kolektif 
bilincin alt benliği) dünyevi kaygı ve cahilce çekişmelerin dogmatik uykusundan kışkırtılan inisiyasyon, 
kendini aktarmaya başlar. 

yükü altında olan seçkinler ailesinde (Bilbo'dan Frodo'ya) kuşaksal olarak 

irfanın sorumluluğu (görünmezlik halkası) ve hizmet etmek için bu irfanı kimin geliştirmesi gerektiği 
kötü yerine iyi, Saruman (Masonluk) yerine Gandalf gibi, beyaz yerine beyaz 


kara büyü, kendine hizmet yerine başkalarına (beyaz ırk) hizmet. 


İlki de nefsini yenerek sonsuzluk arayışına katlanıyor ( 

balrog) ve ceketin aksine elmas gövdeyi (Beyaz Gandalf) geliştirmek 

Gerçek amaçlarını beyazın arkasına saklayan kara büyücü Saruman'ın birçok rengi 
(Masonluğun) eli ve Mordor'daki karanlık güce (Şeytan, Sauron, 

demiurge, Jewhovah, Satürn) - Yahudilerin tanrısı. 

Ork orduları (beyaz olmayan canavar adamlar), 'küçük insanlara' ve hatta Yahuda (Almanya) 
kabilesini oluşturan Rohan ve Gondor'un einherjar/viralarına karşı salınır. 

Tolkien'in bakış açısından, 'Orta Dünya'nın (Midgard) savunucuları. Bu hayvan/canavar 

sürüler hem Saruman'ın hem de Sauron'un köleleri, Yahudi-Mason paktının hizmetkarlarıdır. 
küresel hakimiyet için. Orthunc'un teknokrasi kalesinde (merkez 

Saruman), JOG'un metropol hapishanesi, bu canavar insanlar sapkın bir şekilde melezleşmiştir. 
erkeklerle teknolojik gen birleştirme yoluyla (Orta Dünya'nın Beyaz Aryanları) 

JOG'a daha zeki ve duygusuz olarak hizmet etmek için canavar adam canavarlıklar yaratmak 
orklardan daha köleler, henüz kimliklerinden ve ahlaki duygularından yoksun bırakılmış, uysal kuklalar 
efendileri, dünya yıkımı ve totaliter kontrol gündemlerine uyacak şekilde şekillendirilmiş, Orta 


Dünya'ya (Aryan ırkı) karşı savaşlarda köle askerler. 


Aryan ırkının kahramanlığı sayesinde, dünyanın kötülüğü, Orthunc'un Entler (Aryanların kökleri veya 
ırk ruhu) tarafından metropolün teknokalipsini parçalayarak yok edilmesiyle kalbinden 

vurulduktan sonra reddedilir. Bölge, ork ordularıyla dolup taşmıştı ve bu ordular, bölgenin artık 
tamamen farkında olan sakinleri tarafından köklerinden kazınmıştı. 

Aryan kolektif ruhunun ur-bilinci, köylülükteki temeli 

ustalığa ulaştı ve toprağı kendileri için temizlemek için gelgit değişikliğini başlattı 

ve onların torunları. Hikayenin neredeyse kaçınılmaz olarak sonuçlanması gereken şey olduğu göz önüne alındığında, 
Tolkien, Aryan'ın ve onun soyunun kaderini tahmin eden yöntemin bir ifşasıdır. 


düşman, karanlık lord (Demiurge). 
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He-man Evrenin Efendisi: Matristeki başka bir sızıntı şu şekilde gelir: 


muhtemelen bir gnostik (ve belki de Jorg Lanz von Liebenfels anlamında bir Cizvit) takdimidir; 


Aryan He-man ve karanlık güçlerin lideri İskeletor arasındaki yangın 
Yahudi, yani "Eternian" için tam bir zafer, tek başına muktedir olan Aryan ırkı 
'Greyskull'un gücünü' geliştirerek ve sonsuzluğa ulaşarak 


malzeme düzlemi. Böylece sonsuzluğa ulaşırlar ve bu nedenle 'Eternians' (Aryanlar) olarak adlandırılırlar. 


Haçlı seferleri yapan sarı saçlı, mavi gözlü, kırmızı tenli Aryan adam He-man (kendisiyle 

Malta haçı) Eternia'nın dışında yaşayan 'küçük insanların' hayatta kalması için (Malta haçı) 
hala Maya perdesinin arkasında yaşayan ve sürekli olarak kuşatılmış olan dünyevi dünya 

kötü İskeletor ve onun kötü sürüsünün entrikaları. He-man'ın adı Prens Adam, 

Adamik insanın çağrışımı, tanrının yaratılışının bir parçası olmayan 'Tanrı'ya ait olan Aryan ırkı 

ve böylece 'evrenin efendileri' olan, dağılmaya ve soğurulmaya tabi olmayanlar 


enerjik gıda olarak demiurge içine. 


Bu demiurjik gücün kölesi iskeletçi ve onun aracılığıyla kendini 

sıradan uçak formu 'Yılan Dağı' (sol yol kara büyü) yerine 

Greyskull'un ak büyü yardımseverliği, her ikisi de kafa boyunca akan enerjidir. 

Shushumna (Greyskull (kafatası) durumunda omurilik kanalı sadece zıt yönlerde) 

daha yüksek alemlere ve sonsuzluğa doğru; Yılan Dağı durumunda 

aşağı ve yeryüzüne. Belki de her iki yol da sonsuzluğa götürür? Ama sadece 

nasıl kullanılır ve yönlendirilir? Tanrı'nın renklerini giyen Yahudi İskeletor 

(Satürn) Cennet'in gece tarafındakiler (mor ve lacivert), komplo kurması ve kurnazca manipülasyonuyla 
kanıtlandığı gibi, büyük bir bilgiyle donatılmıştır - saf akıl, sol 

beyin robot düşüncesi, mantığı ve entropik düşünme - yine de olduğu gibi bilgelikten yoksun 

toplamla uyum içinde olmayan bir dalga boyunda faaliyet gösteren, tamamen egoya adanmış 
uğraşır ve bu nedenle daha baştan başarısızlığa mahkumdur, halbuki He-man söz konusu olduğunda 
toplamla ve yükseltilmiş bir sezgiyle yankılanan beyaz büyücü ve 

anlayış, büyüsü olan Yahudinin/İskeletçinin planlarını kolayca alt edebilir. 

kendi megalomanyak planlarına hizmet etmek için şeylerin düzeninin sapkın bir şekilde bükülmesinde kök salmıştır. 
dünyevi düzlemin ve ulaşamayacağı bir diyar olan Eternia'nın fethi için. 

Büyücü, bilgeliğin merkezi olan sezginin (sezgisel bilinç) taşıyıcısıdır. 


kale Greyskull, oysa kötü ordudaki muadili Evil Lynn'dir. 
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psikoloji disiplininde o kadar yaygın olan bir kara büyü manipülasyonu olarak en alt 


oktavında kutsal dişil sezgi; 


bu gücün kimden alındığı ve kimin üzerinde olduğu başkalarının gücünün azalması 
kullanılan Bugünün dadı durumu, bu Öteki tarafından temsil edilmektedir - boyun eğdirme 
dişil ego en düşük oktavında. 
Büyücü toplamla rezonansa giriyor, Evil Lynn tamamen kendi için tahıllara karşı koşuyor 
hizmet biter. Beastman, vahşi gücüyle İncil'in enowsh'udur. 
yaradılışın bir parçası olan ve maddi düzlemi aşmaktan aciz olan Âdemitler 
enerjik olarak demiurge tarafından emilmezlerse, toprağa bağlı bir ruh olarak kaldıkları yer 
yiyecek. Muadilleri (eğer böyle bir paralellik kurulabilirse) Ram-man (kötüye karşı iyilik 
için kullanılan kaba kuvvet ve dolayısıyla her zaman zorunlu olarak daha büyük güç) olacaktır. 
kötülüğün üstesinden gelme yeteneğine sahip) ve teknolojik silahları kolayca 
Beastman ve kötü ordunun yerini alır. Ancak bu teknolojinin kendisi tarafsız bir güçtür 
iyi ya da kötü için kullanılır - kolayca kötülüğün kaynağına çevrilebilir ve bu 
Aryan ruhu teknolojiyi kullanan mühendis Man'e emanet edildi. 
İyi. 
Hem adalet alegorileri (bir adaletsizlik sistemindeki nadir istisna) hem de adaletsizlik 
popüler kültürde sayısız formda keşfedilebilir (bu ileri aşamada 
Yahudilerin kötülüğünün diyalektiği) iyi, kötülüğün bolluğu tarafından gölgelenir. 
pop-kültürel manzarayı kaplar. Ailenin bozulmasına ve dolayısıyla 
Aryan ırkı genel olarak bu zihin kontrolüyle, iyilik her zaman kötülüğün üstesinden gelmenin bir yolunu, adalet 
ise adaletsizliği düzeltmenin bir yolunu bulur. Pop kültürünün fantezi dünyasında olduğu gibi gerçek dünyada da. 
mikro ve makro düzeyde siyaset: Dünyanın Kötülüğü, karanlık lord, 


ışığın çocukları, Aryan (asil) ırkı. 
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Nasyonal Sosyalizm —- Doğanın siyasallaşması: Somut organik olanı soyuta taşımak 

yapay, öyle ki ikincisi öncekiyle uyum sağlar, ancak yine de yükselir (bu yapılabileceği ölçüde) 

evrimsel olarak doğanın krallığından insan alanına ve insandan da 

doğaya uygun olarak yaşayan otantik bir yaşamın korunması yoluyla insanüstü. Mimarlık 

Devlet (insan dehası ve muhakemesi) tabiatınkiyle uygunluk arar. 

doğal yasa ile uyumludur ve bir entelechia, itkiyi alan kendi kendini hareket ettiren bir tekerlek oluşturur. 
(insanın) içinde ve (doğal olanın) dışında, elektromanyetizma ile sürülen serbest bir enerji cihazı gibi. 
Böylece kader, doğal çevre içinde uyum içinde çalışan sakinlerle elde edilir. 

materyalleri kullanarak kendi yetenekleriyle kendilerini ruhsal ve maddi olarak geliştirmek 

bir paya sahip olan kişisel geçmişleri aracılığıyla kendilerini organik olarak geliştirmişlerdir. 

kolektif tarih ve kader, belirli bir bölge içindeki ırksal grubun ortak bilinci 

ona ve onunla uyumlu bir rezonans içinde (Güney Afrika, Avustralya veya İzlanda ve tüm noktalar 
arasında). Bir yan not olarak: beyaz adam, biyolojik uygunluğu göz önüne alındığında, dünyanın her yerine uyum sağlayabilir. 
tüm ortamlara, ancak diğer tüm ırklar kendi sınırlarını terk ettiklerinde hastalık durumlarına maruz kalırlar. 
ata arazisi. 

Nasyonal Sosyalizm, basitçe, kimliklerini koruyan ve ilerleten farklı bir ırksal grup anlamına gelir. 
sosyalist, toplumun bütüncül ve özden bağımsız çalışmasını sağlayan bir siyasal oluşum anlamına gelir. 
ırk ulusunun iyiliği adına bir haklar ve görevler sistemi yoluyla destekleyici değil 

Hangi bireyin en çok elde edebileceği (liberal demokrasi) veya servetin üreticiden yeniden dağıtılması 
üretken olmayan insanlara (komünizm). Hizmette sınırlı derecede ticari ve bireysel özgürlük 

kolektifin üyesi olan birey için görev ve hak anlamına gelen kolektife. bu 

çevre (doğal), devletin organizmasının organik bir parçası olarak hizmet eder ve sağlığına bağlıdır. 
geçimlerini topraktan sağlayan kolektifinkiyle. Bu ikisinin varlığına göre 

kavramsal olarak ve yalnızca bir dereceye kadar (metaffiziksel olarak farklı varlıklar (insanlar ve çevre) 
varoluşsal olarak birbirine bağlıdırlar, ya kendi kendini destekleyen praksis içinde uyum sağlarlar ya da parçalanır ve çatışırlar. 
sömürü ilişkileri ve yapay mimarinin kaçınılmaz olarak harabeye dönüşmesi. 

doğanın daha güçlü gücü. Bu nedenle dış çevre ile uyumun korunması ve sürdürülmesi bir gerekliliktir. 
kişinin kendi türünü geliştirmesi ve bunun elde edilmesini sağlayan suni araçlar yegâne siyasi inançtır. 
doğal hukuku savunan, yani nasyonal sosyalizm/faşizm. Bu natüralist inancın aksine 

doğa kanunlarına bağlıdır, liberal/sosyalist/komünist devlet gibi çağdaş antitezi mevcuttur. 

(kısaca solcu). Solculuk doğa karşıtıdır, doğa yasasının çiğnenmesi ve çiğnenmesidir. 

amacı için doğal düzenin ötesinde ve ötesinde insan yaratıcılığının ve zekasının keyfi kaprisidir. 

maddi düzlemin ötesinde, maddi olmayan 'ruhsal düzleme' doğru yükseliş 

ruh ve madde bir olduğu ve ikisi zıt değil, sadece farklı haller olduğu için hemen sapıtıyor 


enerji alanlarının titreşimi. Bu temel muhakeme/praksis hatası, yani 'insanlığın' 
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Maddeselliğin 'nukuk perdesi'ni aşmak, solculuğun doğa karşıtı duruşunun temelidir. 

sonuç, bulut guguklu arazi mimarisini beton ve asbestin oyulmuş görüntülerinde inşa ediyor 

kendi yapısal çürüklüğüne düşmeye mahkum bir Yahudi-Mason mimarisi yaratmak. Onlar 

Bu inanca gerçekten inananlar, sağlıklı olandan yoksun oldukları tamamen entelektüel bir zihinsel alanda yaşarlar. 
çorak dünyalarında olduğu gibi dünya ile uyumlu bir şekilde nasıl yaşayacaklarını anlama içgüdüleri 
soyutlamalar (sayıların ve fikirlerin zihinsel kürtajları) organik temellerden ayrılabileceklerine inanırlar. 
gerçek bir öz anlayışa sahip olmayan yaşam. O andan itibaren toplumun taşmasını sağlarlar. 

sayıların (paranın) soyut temeli ve 'bireycilik' ideolojisi veya 

oluşan bir anti-toplum olan 'çok kültürlü toplumu' doğuran 'laik hümanizm' 

heterojen unsurlar, hümanizm inancının reddettiği ve 'çok ırklı' için bir örtmece 

bu nedenle aşırı entellektüelleşmiş burjuvazinin (çıkarcı, din değiştirenler) zihninde yer almaz. 

bu doğa karşıtı inanca). Bu inancın taşıyıcıları, kendileri de bir ırk karşıtı olarak doğa karşıtıdırlar. 
Ortadoğu'dan melez, Yahudiler. toprakla hiçbir kalıtsal ilişkinin var olmadığı 

Kanı olmadığı ve bu nedenle hiçbir toprağın istikrarsız iç kaosunu dengeleyemeyeceği ve düzeltemeyeceği göz önüne alındığında Yahudi 
(kaderi ortalıkta dolaşıp geçim aracı olarak alıp satmaktı. Bu ticaret felsefesi 

Yahudi yönetiminde günümüzün solculuğu/liberalizmi biçimini aldı ve nihayetinde komünizme indirgendi. 
en kurnaz ve iyi bağlantıları olan tüccar ve örgütü ('mafya' olarak okuyun) aracılığıyla 

hükümetin gücünü kendi ellerine almak ve tefeciler ve tefeciler yerine komiserler haline gelmek 

kendini beğenmiş ve çıkarcı burjuvazi tarafından sağlanan, halk üzerinde mutlak hakimiyet kuran 

kişisel çıkarları kabile sadakatinin yerini aldı. Solculuk özü itibariyle tabiat kanunlarına aykırı bir akidedir. 
hem halkların (ırkların) kimliği hem de insanların sağlığı açısından doğayı alt etmeye ve sömürmeye çalışır. 


doğal dünyanın teknokratik yıkımı yoluyla doğal çevre. solculuk antitezdir 


Nasyonal Sosyalizm. 


Liberal Evanjelizm: Christard'ların torunları - kütüphaneciler - atalarının uygulamalarını sürdürüyorlar 


kendi sosyalist müjdelerini putperestler arasında - dinlerine dönen canavar adamlar - vaaz etme 

eşitlikçi inanç en büyük değer olarak görülüyor ve kehanetlerin yerine getirilmesi için gerekli. 

John Stuart Mill, Marx ve Chomsky. Pocahontas şöhretli John Smith'in sözleriyle bu 'vahşiler' 

"masum", "kurbanlar" olarak tasvir edilmeleri bakımından yanlarında Cain karşıtı, Caliban damgasını taşırlar. 
libtard/ Christard evanjelistinin şımarık çocukları olarak kutsasınlar diye değneği esirgemeliler 

seni kutsayanlara ve sana lanet edenlere lanet edenlere (müjdeci aracılığıyla 'kutsama' alan 

onlara yeniden dağıtılmış servet, genel tabirle "bedavalar" ihsan etmek. bu jest, bu ihsan 

erdemlerinin meyveleri, evanjelikler arasında sosyal sermaye oluşturan ahlaki para olarak temettü öder. 

bu sayede bir öz-değer/önem duygusu tahakkuk eden ve bu sayede gösterişli 

ahlaki alanda göze çarpan ile eşdeğer olan 'erdem sinyali' yoluyla aynı gösterimler 


tüketim. Sponsorlu bir "canavar adam" ile toplum içinde dolaşmak ve 
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aynı ve 'kültürü' veya 'kökenleri' vb. ile ilgili açık referanslar/sohbetler). Böylece liberal 

müjdecilik, Christard müjdeciliği ile karşılaştırılır. İkisi şu şekilde farklılık gösterir: 1) Herhangi birinin müjdesi 2) 
nihai hedef - her iki durumda da ilgili inançlarının ve buna bağlı uygulamalarının özelliği 

bu da onları kendi kategorilerine, Libtard ve Christard'a ayırır. 1) Müjde ile ilgili olarak 

bir durumda, elbette (YahudilHıristiyandır (herhangi bir özel mezhep biçiminde, 

Hıristiyan kimliğinin kendisi, beyazların dışındaki evangelizme karşıtlık) ve diğer libtard'da 

bir yanda İncil ve emirleri, nevrotikliği ve ketlenmesi anlamına gelir, diğer yanda 

Mill'in doktrinlerinden kaynaklanan haz maksimizasyonu ve acı minimizasyonu ideolojisi ve 

komünizme uyan ve nihayetinde metamorfoza dönüşen uygun zaman ve yere göre değiştirildi 

tıpkı Hıristiyan deliliğinin Schfield ve Ferisilerin Zion'una dönüşmesi gibi. Her iki durumda da 

Yahudilerin 'seçilmiş' seçkinler olarak diğer herkesi köle olarak kontrol ettiği, yeryüzündeki cennetin krallığı 
amaçlanan sonuç. Bu müjdeyi ağırlıklı olarak beyaz olmayan canavar insanlara vaaz etmenin gerekliliği o kadar 
daha ilkel varlıkların, aynı zamanda kolayca baştan çıkarılabilen kullanılabilir köleler olarak "sürüye" alındığını 
daha önce secde eden bir dine bağlı olarak hem ekonomik hem de güce dayalı kazanç beklentileri ile 

kendileri, kendi açılarından üstü kapalı bir ego okşamanın bir yoludur. - “Güçlerin ve güçlerin masum kurbanı” 
beylikler için bu, Yahudilerin hem altta yatan hem de gizli işleyiş biçimleri aracılığıyla elde edilir. 

beyaz olmayan canavar adamı, beyaz ırka karşı bir koç başı olarak hizmet etmesi için manipüle etmek. 
Christard müjdeciliğinin temelde doğa karşıtı praksisinde başarısız olduğu yerde, misyonerler her zaman 
kafaları küçültülmüş ve bir hottentot kemerinin etrafına konur veya bir tencerede kaynatılır. 

Libtarizm, doğa yasasına karşı bu çetin mücadeleyi takip eder ve böylece kendisini kendi inancıyla bulur. 
'eşitlik, kardeşlik, demokrasi vb.' hayvan halkı tarafından büyük bir vahşetle paramparça edildi. gerçekten doğa 
yaşam için hiçbir "insan hakkı"nı garanti etmez ve evrensel evanjelist kendilerini "insanların değil" bir krallıkta bulur. 
devrim onları orman yangını gibi biçtiğinde bu dünya. Böylece hem Christard'ın kullandığı meyveler 

ve libtard müjdecileri, zihin kontrolü daha az olan ataların elmasının çürüyenleri olarak yargılanacaklar. 

doğal hukuka bağlı kalmıştır. Doğa karşıtı çoğunluğa binmek, kendini bir uçurumdan aşağıya atmaktır. 
Yerçekimi yasasına meydan okuyarak yıldızlara gidilebileceği yanılsamasına dayanarak. Gerçekten 


mezar nihai sonuçtur. 


Beyaz AIDS: Liberal evanjelizm, bir otoimmün hastalığın yayılmasıdır. 

Sonunda sistemin üstesinden gelen ve onun düşüşüne ve nihai ölümüne yol açan ideolojik AIDS virüsü. 
Virüs, beyaz konakçının bilincine yerleşir ve yıkıcı etkisini çoğaltır. 

normal hücreleri parçalamak (sağlıklı içgüdüler, hayatta kalma mekanizmaları ve kendini anlama). bu 
Sağlıklı içgüdüler, sağlığın yerine kötü sağlığı koyan virüs tarafından altüst edilir. 

kişinin kendi türünden nefret etmesi, ev sahibinin kendisine düşman olduğu bir otoimmün bozukluk 
ve "adalet", "günahın kefareti" vb. kisvesi altında kendini yok etmeye çalışır. 


savunma mekanizmaları kendisine saldırmak üzere saptırıldığından (özeleştiri, 
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'kötü beyaz adam' vb.). Bu nedenle, oyunda geri bildirim mekanizmaları olduğu için kendi kendini anlaması da saptırılır. 
hatalı bilgi üzerinde çalışır ve böylece kendi kendine zarar verme eğilimlerini kolaylaştırır. Beyaz AIDS bir 

kontrol ettikleri medya/eğitimde Yahudi zihin manipülasyonu virüsünün neden olduğu durum. 

Nedeni ortadan kaldırın, sonucu ortadan kaldırın. Yahudiler başarısız ev sahibi tarafından uygun şekilde tanındıktan sonra 

sonra tedbir alınır. Bu nedenle, parazitin sistemden kaçınılmaz olarak çıkarılmasına yol açan programlar vb. 


ev sahibi vücut. Beyaz AIDS'in üstesinden gelinmesinin tek yolu, paraziti aç bırakmak veya öldürmektir. 


"Beyaz düşmanın kendinden nefret eden usta darbesi" - George Lincoln Rockwell 


Açıklamayı kabul ediyorsa, bu fenomen nasıl açıklanır? patolojik özgecilik teorisi 

beyazları psikopatolojikleştirme iddiasında olan fedakarlık beyazlarının ifade ettiği gibi suda ölür. 

Öteki'ne karşı ve onların zararına tarihsel olarak gösterilmedi. yani doğuştan değil 

Beyazların sahip olduğu veya sahip olduğu, ancak daha çok beyazın dışındaki bir nedende yatan "psikopatoloji". 
beyazların doğası gereği, beyazlarda kendini kötüye kullanma eğilimi yoktur, ancak daha yüksek 

kendilerini tuttukları standartlar. Belki de sorun olan bu standartlardır. İtibaren 

Bu standartlar nereden geliyor, kapsamı ve amacı nedir? Açıkça beyazlar bunları yaratmadı 

kişinin kendini bir 'yünahkar' veya ihlalci olarak anladığını varsayan günah kefareti normları 

bazı kanunlar: doğal mı, ilahi mi yoksa başka bir şey mi? Ya da belki de vardır. Belki de bu gerçekten onların psikopatolojisidir, 
yani kendilerini imkansız derecede yüksek standartlarda tutmak, ya bir kenara bırakmak ya da önüne geçmek zorunda oldukları 
Icarus, güneşi arayışında kanatlarının dayanıklılığının sınırına geldiğinde gökten mi düştü? DSÖ 

sonra bu mesihçilik standardını ve günahın kefaretini beyazların bilincine mi soktu? Öylemiydi 

kendileri mi yoksa başka bir kaynak mı? Belki ikisi de. Açıkça ve sonuç olarak, kim veya nasılsa 

bu standart beyazların bilincine yerleşti, yine de şişirildi ve işe yaradı 

Yahudilerin Hıristiyan kiliseleri ve liberal gazetelerdeki etkisiyle ve ayrıca 'Amca 

Yahudilerin yazdığı Tom'un kulübesi tarzındaki kitaplar (Mark Twain'in 'Huckleberry Finn'i bir diğeridir. 

bir). Böylece 'Öteki' ile kollarını açarak ve barışın beyaz bayrağıyla karşılaşma sorunu 

zihnin bu imkansız "hiçbir şey yapmama" standartlarıyla bulutlandığı göz önüne alındığında ısrar etmeye devam ediyor. 
beyaz bir bağlamda harika bir şekilde işleyen, ancak diğeriyle ilişki içinde tamamen başarısız olan Öteki'ne zarar 
biyolojik öteki, beyaz olmayanlar ve dolayısıyla doğuştan ırksal düşmanlar. Bu kafa karışıklığı 

doğa kanunları ile belki de yalnızca dünyada var olan kanunları bir araya getiren beyazların zihni 

kozmik teoriye göre 'düz ve dar bir yol' izleyememenin sorumlusu akıldır veya en azından kısmen sorumludur. 
kanun. Yahudi, ince zihin kontrolü yoluyla beyazların zihnine bu karışıklığı aşıladı. 

yıkıcı inancının tekrarı: Beyazlar günahkardır, beyaz olmayanlar günahlarının kurbanlarıdır ve 

beyazlar, kurban ettikleri iddia edilen kişilere tazminat ödeyerek günahlarını kefaret etmelidir. sahip olmak 
Irksal/özel yabancılara yanlış uygulanan 'Öteki' (sosyal akraba) saygısı kesinlikle 


pahasına olduğunda patoloji. 'Beyaz kendinden nefret' böylece zihnine aşılanmıştır. 
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Beyazları zayıflatmak ve olmayanları kullanmak için bir mekanizma olarak Yahudilerin bu zihin kontrolü aracılığıyla beyaz 
beyaz köleler, beyaz nüfusa karşı bir koçbaşı olarak. Bunu ortadan kaldırmak için ne yapılabilir 

gençliğin zihninden ve her yaştan beyazdan ve en ideolojik ayrımlardan programlama 

(libtardarians, libtards, Christards, vatanseverler, koşer cuckservatives, vs.)? Cevap: tanınması 

Yahudilerin etkisi ve varlığı ve özellikle bu 'fikirleri' nasıl yarattıklarını 

yıkıcı bir araç olarak beyaz nüfusun bilincine yerleştirmek için zihin programları 

devralmak. Tüm diğerlerinin temelini oluşturan ve en çok öne çıkan ideoloji dikkate alındı. 

yıkıcı etkisi açısından önemli olan eşitlikçiliktir; 

birleştirilemez olanı uygunsuz bir şekilde birleştirmek, yani beyaz olmayanları 

beyazların seviyesi ve kudretli beyazları eritme potasının cehennem ateşine atmak. Böylece yok etmek 
beyazların zihinlerinden çıkan eşitlikçi fikirler amaçtır - en azından kendi ruhsal kurtuluşları için. Böylece 

ve ancak bu şekilde 'beyazların kendinden nefret etmesi' ortadan kaldırılabilir mi? Beyazın hayatta kalması sağlanır, ancak yalnızca 
konuşma yoluyla ama tüm mücadelemizin şiddetli muhalefeti aracılığıyla, RaHoWa (ırksal kutsal savaş) için 
dünyadaki yüce varlıklar olarak hayatta kalma ve nihai zafer. Uyandırmanın şu şekilde olması gerekmez: 

tek başına karşı propaganda, ancak hayatın gerçekleriyle basit bir yüzleşme içinde: beyaz olmayan şiddet 

ve Yahudi ihaneti, arkadan bıçaklama ve habislik. Sert vuruşlar okulunun dersleri olacak 

uykulu kitleler için gerçekten sert. Keşke kolay olsaydı - birkaç mesaj ve işaret olsaydı 

geniş kitleleri sahip oldukları algısal berraklığın uyuşukluğu konusunda uyaracak bir yayılma 

ekmek ve sirklerle takas edildi. Yakında sirk bir gladyatör sirki olacak ve geniş 

Kitleler ekmeklerini düşmanlarının alnının kanıyla kazanmak zorunda kalacaklar, yoksa kanlarını dökecekler. 
Kendi kanlarını, eşitleri olarak gördükleri, ancak yalnızca 

temsil edenlere karşı el altından ve mantıksız bir öfkeyle saldırmak için doğru anı beklemek 

onlara çirkinliklerini hatırlatan ve başkalarının hareketi olarak kırmak istedikleri bir ayna 

asla olamayacakları kişilerin üstünlüğünü takdir edemeyecek kadar kendini sevmeye bulaşmış oldukları için nefret 
ve böylece kendilerini gölgede bırakan şeyi yok etmeye başvurdular. Fiziksel sonsuz yaşamda ölümde bile 
Beyaz Irk olarak da bilinen 'parıldayanlar' tarafından kullanılabilir. - Ancak ve ancak kendilerini suya kaptırmamışlarsa 


Samsara'nın maddeselliğinin temelliği. 


Çok kültürlü ulus efsanesi: Önerme - Bir ulus bir ırktır. Önerme 2 - toplum, 


Bir yarış. Önerme 3 (sonuç) - bu nedenle çok ırklı bir toplum var olamaz; örtük öncül: kavram 


çok ırklı bir ulusun varlığı saçmalıktır. 


Yukarıdaki tasım tümdengelimsel olarak geçerli bir argümandır. Rakip onun anlamını inkar etmeye çalışırdı. 
öncüllerden herhangi birini ele almayı ve çürütmeyi reddeden bazı puslu duygusal gerekçelere dayanan içerik. böyle bir 


çürütme elbette konu dışıdır ve kabul edilebilir, rasyonel bir çürütmeyle ilgisizdir; 
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irrasyonelden (yalancının dışında kalan yegâne varlıklar -Yahudiler ve 

beyaz karşıtları - kim onun geçerliliğini kabul etmez). Yukarıdaki öncüllerden çıkan şey, bir 

olumsuzlamanın gerekliliğinin tanınması ('akıllı insan'ın zihninde, rasyonel bir fail olarak) 

"çokkültürlülük" denen bu kimliğin reddinin, ancak ve ancak elbette uzatmayı istemesi durumunda 

bu ırksal/ulusal grupların kimlikleri veya yok edilmeleri. Sonuç: çok uluslu/etnik 

toplumlar, bu Babil'e ev sahipliği yapan uluslar/etnisiteler için soykırım aracıdır. 

uyumsuz sesler Bu protokole tabi herhangi bir etnik grubun hayatta kalmasının reçetesi, 

olumsuzlama Spesifik olarak gerekli herhangi bir yolla ve en verimli yolla. Bu zor 'ya-ya da' 

hayatta kalma mücadelesi: ya kendi ulusunun yaşamını gerektiren kendi yaşamını uzatmak için savaşır ya da ölür 
kendi türlerini korumaya çalışan her birinin acımasız çatışması yoluyla uluslarının ölümüyle 

aynı bölge içinde. Yaşamalarına izin verilirse kimlikleri silinecek ve 

bu nedenle taciz ve istismarla dolu bir hayat yaşamak veya onlara yabancı, gerçek olmayan bir kimliğe sahip olmak 
galip Öncül: medeniyet beyaz adamın bir ürünüdür. Öncül 2: tarafından yaratılan ancak onsuz bir bölge 
beyazlar ama bunun yerine beyaz olmayanlar. Önerme 3 (sonuç): uygarlığın çöküşü. Yukarıdan 

tasımdan koşullu bir çıkarım çıkarabiliriz: ya beyaz üstünlüğü ve uygarlığı ya da beyaz 

yok oluş ve vahşet. Beyaz olmayanların barbarlığı, onların barbar zihinlerinin bir işlevidir - nezaket 

beyaz adamın bir yapısıdır ve onların ham fakültelerinde yoktur. Kendileriyle ilgilenirler 

sadece bencil açgözlülük amacıyla birbirinize saldırın ve yalnızca sövmekle değil, 

doyumsuz açgözlülükleri kendisini söndürecek bir nesne bulamadığında kaba bir fiziksellikle: açgözlülükleri 
uygarlığı gerektirdiği için zorunlu olarak uygarlık kapasiteleri yoktur. dolayısıyla 

özgecil beyazlar, yapma kapasitesine sahip olduklarından söz edilebilecek tek biyolojik gruptur (ulus). 
medeniyet. Beyaz olmayanların beyazların toplumuna girebileceği ve tabiri caizse söz konusu olabileceği fikri 


Görünmez bir çizginin üzerinden atlayarak 'beyaz badanalı", evrenselcilerin saflığını gösterir ve 


doğa karşıtı inançları. 


Abortiside yeniden ziyaret edildi: Bir soykırım aracı kürtajdır ve bu araç zararlı olsa da, 

nüfus azaltma protokollerinde sosyal planlamacılara fayda sağlar. Aklındaki son 

akıllarında arzu edilir bir varlık ve yalnızca psikopatik bir akılcılıktan (bir 

Sürüngen beyinli bilinç entelektüelizm yoluyla yükseltildi ve rafine edildi - daha yüksek bir seviyeye yükseltildi 
kötücüllük derecesi) onlar için araç, hiçbir ahlaki içerik veya duygusallıktan ziyade 

sadece bir neşterin veya yok etme aletinin soğukluğu. Sosyal planlamacı (her zaman 

İnançları iyinin ve kötünün ötesinde olmak olan, tipik olarak bir mason, Yahudi veya 

Katolik tarikatları) benzer bir soğuk akılcılıkla yasa koyar ve yardakçılarını devreye sokar. 

nüfus azaltma planında iradesini düzenlemek için güç ve para teşvikleri. kürtaj 

özel olduğu ve sosyal olarak kaotik bir ortam yaratmanın ilerideki planını kolaylaştırdığı için araçlar 


burada hiçbir caydırıcı (yani ebeveyn sorumluluğu) yoktur ve ilkel dürtü teşviki vardır. 
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(cinsiyet), talep üzerine kürtajdan yararlananları, kürtaja aldırış etmeden devam etmeye motive eder. 
Randevu ayarlamak için harcanan zaman ve çabadan başka akıllarında hiçbir şey olmadığı için sonuçlar 
kürtaj kliniğinde. Kaba ve duygusuz dişi (kadın katili, kürtaj uzmanı) için bu, 

onlar için sadece 'bir ördeğin sırtından su"... en azından, bu yüzden feminist tarafından düşünmeye aşılanıyorlar 
Yahudi Dünya Düzeni'nin zihin kontrolü. Ancak böyle bir eylem ve suç ortaklığı sonucunda 

gerçekten de sonuçlar var ama yalnızca Aryan kadını tarafından sezgisel olarak bilinebilenler. 

yüksek bilinci, yollarının hatasını anlamasını sağlıyor. Beyaz olmayanlar, bir 

daha düşük bilinç ve bu nedenle kürtajın yanlışlığını hissedememek, basitçe 

prosedür tabi ki. Aslında beyaz olmayanların hayvani eğilimleri onları 

benzer eğilimlere sahip çıkarlarına yabancı hiçbir şey olmayan böyle bir uygulamaya doğru 

kadın sünnetinden yamyamlığa kadar hepsi praksiyolojik bir yayılım olan barbarlıklar 

doğuştan gelen yapılarından bahsetmek. Bu, elbette, tipik olarak beyaz olmayanlar da dahil olmak üzere tüm beyaz olmayanlar için geçerlidir. 
Çinliler ve diğer uzakdoğulu Doğulular, kendi hiyerarşilerinin doruk noktası olarak örneklendiler. 


(yamyamlık ve cenin dokusunun tüketimi onların geleneksel toplumlarında hiçbir şekilde tabu değildir). 


'Etik bir sorun' olarak adlandırılan şey olarak kürtaj etrafındaki tartışma, 


hayatın yanlış/kötü/uygunsuz olduğunu vs. ve hayatın ve hayat-dışının belirli dereceleri olduğunu reddetmek 
kayan bir ölçekte, yaşamın olumsuzlanması olarak 'kürtaj'ın kabul edilebilirliği. buna katılmıyorum 

yaşam türleri arasındaki ayrımları gözden kaçırır, tabi olunan özünde varlığın kendisidir. 

"düşük öldürücü". Böyle bir ayrım yapmamak, hayatın kendi başına içsel bir değere sahip olduğunu ima etmektir; 
var olmasına izin verilmeseydi ve hatta olsaydı bile ilk etapta var olmayacağı düşünüldüğünde yanlışlık 

daha geniş toplum tarafından etkinleştirilmesine veya devre dışı bırakılmasına rağmen (örneğin, dış yardım, doğum kontrol hapları, 
vb.)'ne olduğu' dışında içsel bir değere sahip olmayacaktır ve bu eşitlik anlamına gelmez (siyahlar, beyazlar, 
geri zekalılar, ırk karışımı melezler, vb.) bu nedenle eşit değerde değildir. Bir zenci için 'kürtaj' yaptırmak 
yukarıda tartışılan, bir bakıma beyaz bir Aryan kadınla aynıdır. Böylece şu sonuca varıyoruz 

bazıları için kürtaja izin verilirken bazıları için yasaklanmıştır. Bu çifte standart değil 

standart farklıdır ve biyolojik temellidir; siyah, ayrı bir standarda sahip ayrı bir türdür. 

onlara uygulandı. Tabii ki de natura ve de jure o standart birileri tarafından uygulanıyor ve o birisi 

özlerine dayalı olarak kendi standartlarına tabidir ve dünyayı ancak sonlu bir şekilde görebilir. 

lens. Ancak bu görecelik içindeki mutlak, doğal olanın doğasında ve "eşitliğin eşitsizliğinde" yatmaktadır. 

insan ırkları, Aryan'ın ilahi kıvılcımı paylaştığı ve diğerlerinin de aynı şeyin yokluğuna sahip olduğu 

en iyi ihtimalle (en kötü ihtimalle) beyazlarla (Yahudiler, Araplar, Japonlar, Hintliler, vb.) Böylece standartlar 
farklılık göstermekte ve buna bağlı olarak abortisit, bazıları için hala kapsam dahilinde kalsa da bir olasılıktır. 
bu mutlakiyetçi anlamda doğal hukuk ve 'ahlak'. 'Zarar verme' şeklindeki okült amentü, 

Bütünü mahvedebilecek zararlı bir basil taşıyan bir sineğin yaralanmasını önlemekten daha geniş bir anlam 


popülasyonlar. Bu nedenle, daha büyük bir çocuk doğurmak isteyenler için doğal hukuk içinde abortisit kabul edilebilir. 
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zarar. Kanıtların, beyaz olmayanların suça eşit olduğunu ve orantılı olarak birden fazla olduğunu gösterdiğini 
doğaları gereği istikrarlı ve işlevsel bir tehdit oluşturduklarını takip eden diğerinden daha fazla ima eder. 

toplum. Bu nedenle toplumdan dışlanmaları gerekir. Belki bazı bölümleri saklanabilirdi. 

hayvanat bahçesi, kendi atalarının topraklarındaki korunan rezervlerde sergilediği gibi, onların koşullarını çoğaltmak için 
beyaz gençliğin eğitimi için bir araştırma popülasyonu ve turist sergisi olarak atalar. çok ilerleme 


sürdürülebilir bir nüfus verildiğinde bilim alanına en az sorunla ulaşılabilir. 


İnsan Deneyi: Buradaki soru, doğal yaşam açısından buna izin verilip verilmeyeceğidir. 

yasa, yani tanımıyla sınırlı 'insan' ile varoluş uyumunun korunmasıdır. 

beyaz ırka. Cevap evet, ancak yalnızca zarar vermekten kaçındığı ölçüde. ne oluşturur 

'zarar' - söz konusu varlığın kaderinin gerçekleşmesini engelleyen veya engelleyen şey. İçinde 

tabiat hukukunun kapsamına girer, ancak olanlar üzerinde yapılan deneylerin bir sınırı yoktur. 

Zararı hafifletmek ve daha büyük bir iyiliğe hizmet etmek dışında, kendine göre farklı. Bu nedenle üzerinde deney 
hissedebilen varlıklar için zararlı ya da başka bir şey, yaşamın sert gerekliliklerinden biridir ve yaşam için gereklidir. 
beyaz ırkın kaderinin gerçekleşmesi ve dünya üzerinde serpilmesi. tabi hepsinde olduğu gibi 

zarara azmettirme yükümlülüğü, uygulandığı şekliyle zararın gerekli olduğu ölçüde geçerlidir. Tüm 

biyolojik gruplar (yanlışlıkla "ırklar" olarak adlandırılır) deney yapma/kullanma gibi davranışları uygularlar. 
Kendilerini zenginleştirme aracı olarak 'diğer', yalnızca nihai amaç, farklı kişiler arasında kökten farklıdır. 

tipik olarak ani dürtülerin tatminine yönelen beyaz olmayan tipler (yamyamlık, 

vudu ritüelleri, vb.), gerçeği anlamaya çalışan Aryan'ın daha yüksek arayışlarının aksine. 

Belki de Doğu tipinde fayda, en kaba müsamahanın ötesine geçer ve 

fayda uğruna (köle emeği, vb.) uğrar, ancak nadiren acımasız bir sado eşlik eder 

mazoşizm, çoğu zaman sadece daha yüksek bir amacın bir benzeri olarak değil, bir amaç olarak aranır. 

(Çin su işkencesi, şaman ritüelleri vb.). Hayvanlar üzerinde deney yapıldığını iddia edenler 

bir yaratığın iradesini engelleyen tüm eylemlerin - ne yorumladıklarını barışçıl bir etiğe bağlayanlar 

taciz olarak - etik sistemlerinde yasaklayıcıdır, oysa tüm kasıtlı çabalar doğası gereği 

başkalarınınkine müdahale etmek, bu yüzden etikleri doğaya aykırı ve sadece ütopik boş hayaller 
gerçekleşmesi asla mümkün değildir. Böylece hayvan deneyleri ve dolayısıyla daha yüksek düzeydeki hayvanlar 
genellikle insan (beyaz olmayanlar) olarak adlandırılanlara, hizmet etmenin gereksiz yere zarar vermediği ölçüde izin verilir. 


beyaz Aryan ırkının daha büyük iyiliği. 


Baskıcı ezilen ve hain kurbanlar: Yahudi gibi (onun çok karakteristik özelliği) beyaz olmayan 


kurbanlarını sabitlerken 'kötü adam!' diye bağırarak acı içinde çığlıklar atıyor; onlar beyaz adama baskı yaparken 
'zalim!' diye bağırırlar. Yahudinin psikolojik zihin manipülasyonları "taklit edilmiştir" (böylece 
konuşma), ilkel mantıksal muhakemesinde nedenselliği belirsiz bir şekilde algılayan beyaz olmayan tarafından 


Yahudilerin suçluluk duygusu uyandıran beyazlara karışması ve onlardan güç ve maddi avantajlar elde etmesi 
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aşırı derecede nazik ev sahibi ve Yahudinin davranışını kopyalarken kendileri de bunun olduğunu keşfediyorlar. 
doyumsuz açgözlülüklerinde etkili. Hoşgörü sınırlarına kadar (ve aptalca ötesinde) olmayan 

beyaz, Aryan'ı duvara bastırmaya ve onları ezmeye devam ediyor. 

beyaz adamın nezaketi, onu beyaz olmayan avcı için 'av' yapan zayıflıktan başka bir şey değildir. 

kan kokusu alırken, sanrısal algısıyla inandığı şeyin üzerine pervasızca atlayan kişi 

'kolay öldürmek”, 

Aryan, beyaz olmayanın artık kurban değil, kötü adam olduğunu anladığında, kurnazca gizlemeye çalışır. 
gücü masumiyet görüntüsü altında hareket eder, Aryan tepki verir ve baskıcı olanı iptal eder. 

zalimin doğası, kötü adamı kendi kötülüğünün kurbanı haline getirir. Öfkeli Sakson'un gazabı 

sıcak kanlı canavar adamın kavrayamadığı tek davranış olarak Sangfroid'dir. 

Kavrayabileceği, hayvani dövüş, kaç, zina ve beslenmedir - dört F. Rasyonellikten yoksunluğu, 

en kaba yaşam biçimlerinden başka bir şey bilmediği için Aryan'a kendi alçaklığını yansıtması 

ve böylece entelektüel ustası tarafından kolayca alt edilir. Tüm hayvani kurnazlık ve kurnazlık praksisi 
Canavaradamın varlığı, hoşgörülü Aryan tarafından çok önceden algılanır ve bu tür aşağılık çabaları 

hor görmesinin altında kalır ve bu nedenle ihlal çok aşırı olmadığı sürece herhangi bir karşı eyleme girmez 


gerektirecek kadar. 


FARKLILIK bizim zayıflığımızdır: Kültürel Marksist politik doğruluğun basmakalıp ifadesi 'çeşitlilik, 


gücümüz' çelişkiler ve varsayımlarla olduğu kadar muğlak anlam içeriğiyle de doludur. 

Kolektif bir birliğin var olduğu varsayımı, bu varsayımın temel zımni önermesi olarak hizmet eder. 
bir "biz"in, kolektif tanımlanabilir bir grubun var olduğuna dair bir iddia olmayan iddia. 

Bir tür gücün tek kaynağı olarak nitelendirilen "çeşitlilik" yüklemi. 'biz' değil 

Belirlenmiş, ancak tüm kültürel Marksist retorik gibi, sadece nasıl ve ne şekilde var olduğu ima edilir. 
Doğanın görünüşte önemli olan 'güç' niteliği için de geçerli olan gizli bir nitelikler occulta 

karanlığın taşıdığı alacakaranlık dilinin dumanı ve aynalarının ardına da gizlenmiş olan 

Şeytan'ın sinagogunun girintileri. Sorulması gereken kritik soru, özne olan 'biz kimiz'dir. 

başvurulan Uyuklayan kitlelerin zihnindeki cevap 'biz iyi koyunlar' olurken, 

gerçek, Yahudilerin gizli elidir ve yalnızca bu, Yahudilerden kâr elde eden tek gruptur. 

Zorla hapsedilen gruplar için yıkım ve sosyal kaostan başka bir şey yaratmayan 'çeşitlilik' 

aynı alana (zihinsel, fiziksel, vb.) 'entegre'. Başkalarının zayıflığı, diğerlerinin gücüdür. 

Kaostan beslenen ve insan sefaletinin korkunç vurguncusu olan vampir doğasına sahip Yahudi 
(rehin dükkanı sahipleri, tefeciler, askeri sanayiciler vb.). Cümlenin yapısı şuna sahiptir: 

önerme, öznenin (Dieversity) yüklem (gücümüz) olduğunu ancak dışında olduğunu iddia eden bir ifade 
Bu görünürdeki tartışılmaz, tartışılmaz katılık, yalnızca duman ve aynalardır, 


üzerinde çalıştığı kişilerin zihinlerini programlamak ve bu gerçekleştirilemez damıtmayı somutlaştırmak için 
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"Çeşitli" şeyler (bu durumda, yeniden birleştirme aracı olarak örtmece olarak "kültürler" olarak adlandırılan ırklar) 
yıkıcı olan gerçeğin idealleştirilmesi yoluyla gerçekte var olan sorunlardan kaçınmak 

Yahudi zihin manipülatörlerinin teknikleri). Çeşitlilik, cehenneme atılanlar için zayıflıktır. 

yüzük ustası, dövüş organizatörü/kışkırtıcı, hain Yahudi tarafından yüzük. O bir alıcı 

neden olarak ondan ayrı tutulan ve bunun yerine sahip olanların pahasına gücün artması 

dikkatleri yaratılmış bir rakibe kaydı. Böylece ringdeki rakipler 

sahne arkasından kasıtlı olarak manipüle edildiklerini anlarlar. 

yine de meşru müdafaa gereği saldırıya uğramaları durumunda rakipleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. 
(Aryan'ın) rakibinin onun kültürel seviyesinde veya anlayışında olmadığı (rasyonaliteden yoksun) göz önüne alındığında 
irrasyonel ile mantık yürütmek sonuçsuz bir görev olacaktır, bu nedenle 

gizli el gerekli olduğu ölçüde yapılmalıdır. Tüm barış teklifleri sonuçsuz kalacaktı. 

akılsız düşman ne merhamet bilir ne de kendini kontrol eder. Bu nedenle RaHoWa, herkesin herkese karşı savaşı 
meydana gelmesi kaçınılmazdır ve buna göre kişi mümkün olan tek tarafı tutmalıdır - yok edilmemesi için kendi tarafını 
dünyadan. Orklar yer altı yuvalarından salıverildiğinde, tüm küçük çekişmeler 

savaş alanına akın eden daha büyük düşmanla savaşmaktan vazgeçmelidir. 

Aptalın Altını; Şekellere satmayı seçenler - sloganları: “beyaza karşı yeşil”. Öyle ya da böyle 

karşı şiddetli tepkiyle yeşil şeyleri kendi kanlarının kırmızısıyla sırılsıklam olacak. 

Beyaz olmayanlardan biri ya da her ikisi tarafından kendilerini küçümseyerek kucak köpekleri ya da 

hayatlarını neredeyse mahvettikleri alt sınıf/işçi sınıfı beyazları. Tek umutları: yanlarında olmak 

ya kendi halkına sahip ol ya da yeryüzünden silin. Onların hastalığı: egoizm ve o ideolojik akıl 

normalde sağlıklı olan içgüdüleri alt üst eden programlar (Libtarizm/Christardism ve Mammonism) veya 

kızgın kalabalığın elinde yenilgi ('renk'/ırk/tür ne olursa olsun). Böylece aptalın altınına satmak için 

pahasına daha yüksek bir kültürün felsefi ve genetik altınından vazgeçmek ve onun 

Bu en ender genetik maddelere dayanan evrim, iki kat böyledir. Herkesin nefret ettiği kötü şöhretin 'zenginleri' 
ama kendileri, kendilerini alçaltmak ve huzursuz kalabalığı kızdırmamak için daha akıllıydılar, aksi takdirde bunun kültürü 
büyük ölçüde beyinlerinin bir yansıması olan dünya giyotinle son bulacaktır. Böyle bir kader ben 

'zenginlere' değil, kendi kaderlerine ve hayatlarına karşı pervasızca ve pervasızca aldırış etmemelerini diliyorlardı. 
Self servisin çökmekte olan yaşam tarzı, onları ve yüksek kültürü uçuruma ve içine doğru yönlendiriyor. 

mezar. Böylece beyaz ırkın kurtuluşu için aptalların uyanması zorunludur ve bu 

belki de konyaklarını yudumlarken bu dekadanların altından İran halısını çekerek. 

deri koltuklarında kristal kadehler. Sistemin her düzeyde sabote edilmesi bu nedenle gereklidir, 


Sistemin kaynaklarının tüm etkili yollarla tüketilmesi ve reddi 
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kanı olan asalak vampiri beyazlatmanın bir yolu olarak buna ekonomik olarak katkıda bulunmak 

sadece çağlar boyunca Aryanların toplamı. Yerleşik toplumun boykot edilmesi, 

sistemden geri çekilme (ya da en azından resmi bir perspektiften 'gölgelerde' yaşanan bir hayat, yani 

bürokratik gözlem/tanıma radarının altında veya 'iyi huylu, iyi' şeklinde gözlem 

vatandaş'; gri adam stratejisi). Zengin zenginlik ve statü nesnelerinin gösterişli gösterileri, 

kıskanç kitlelerin istenmeyen ilgisini çekmek - aptal üst sınıfın henüz yapmadığı bir şey 

Anlayın ve hangi gün bir sokak fahişesini altın saplı bir bastonla dürtmeye benzer - köpek (fakir) 

eli, özellikle de sahiplerinin ağzını dolduran eli ısırmaya başlamadan önce ancak bu kadar çok suistimali kaldırabilir. 
küçümseyici bir küçümsemeyle sadece bir kemik verirken biftekli ağız. Buna göre aptalın 

altın zenginlerin boyunlarına dolanır ve saraylarının balkonlarından sallanır. 

konaklar - bu kaderi hak edip etmemesi alt sınıfın umurunda değil, çünkü onların niyeti sadece 

Kendilerine efendi tayin edenlerden öç almak ve akılsızlıkla meskenlerini yağmalamak ve yağmalamak 

şevk Bu, elbette, ayaktakımı ayaklanmasıyla birleşen Yahudi efendilerinin planıdır. 

Mammonizm ve sınıfçılık yoluyla üst sınıfın yozlaşması, aradıkları sınıf savaşıyla sonuçlanır. 

baştan düzenlemek için. Sadece şu anda odak noktaları, beyaz olmayanlar üzerinde. 

daha akılcı ve zeki beyazlara karşı akılsız şiddet araçları. Meryem 

Burjuva sınıfının Antoinette davranışı, alt sınıf için elbette katlanılmaz. 

sonsuza dek efendilerinin ayakları altında çiğnenirler, adı geçen sokak fahişesi gibi olurlar: dövülmüş bir köpek 
travması, görünüşteki istismarcılarının üzerine salınmak için ruhunda biriken (bunlar 

suistimal edenler perde arkasındakiler olabilir, elbette burjuva sınıfı da suçludur. 

aynı zamanda bu sınıf ve ırk savaşını kendi çıkarları için yöneten gizli elin araçlarıdır. 

en büyük tehdit olarak gördükleri burjuva beyazlarının zenginleştirilmesi ve yok edilmesi 

daha zeki olmak ve sistemde nispeten güçlü bir rol oynamak). 'Para para para, 

para para!' dünyevi zevklerin bolluğunu kapıp tüketen burjuvanın inancı 

kendi türünden olanlar o kadar şanslı değilken, biri artıkları, kırpıntıları bırakıyordu. 

kurnaz Yahudi takdir eder ve köpeğe mücevherleri ısırması talimatını verirken, masadan köpekler gibi kalkar. 
onu besleyen el. Köpeğin daha iyi bir öğle yemeği için çemberlerin arasından atlamaktan başka çaresi yok 

aracı yeniden dağıtım rolünü oynayan Yahudi'den, köpekleri eski efendilerinden nefret etmeye ikna eder. 

ve kaçınılmaz olarak savaş köpeklerini üzerine indirecek olan Yahudi için yararlı bir araç olarak saldırmak ve öldürmek 
kullanım değerleri saldırı köpekleri olarak harcanıyor. Birlik, ışık parıldadığında elde edilmesi kolay bir iş değildir. 
Mammon, taraftarlarının gözlerini kör eder (hem zengin hem de fakir, ona fiziksel olarak sahip olan ama her ikisi de 


zihinsel olarak onun büyüleyici parıltısı tarafından ele geçirilmiş). 
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Kademelicilik ve diğer incelikli stratejiler: Kendilerini seçen solucan benzeri yaratıkların politikası 
yeryüzünün efendileri, içsel düşüncelerini ve genetik yapılarını, yani yalanın ve 

Bu, gerçeği gizleme biçimleridir (dikkati ondan başka yöne çekmek veya yanlış bir 

gerçeklik yerinde). Bu gizleme biçimlerinden biri, yeniliğin bir 

çevreyi yok etmenin ve yerine (en azından beklenti böyledir) aşağıdakilerden birini koymanın bir yolu olarak 
insanın kendi yaratması, kendi fani ve sonlu arzularının şeyleşmesi, Beklentisi böyledir. Ancak 

gerçeklik: kişi varoluşun nedensel zincirinden çıkmaya çalıştığında gerçeğin karmik tepkisi 

gerçeğin dokusunu çözebileceği yanılgısına inanarak bir tuğla duvara çarpmak gibi. 

sadece kara büyü eylemi. Ancak yalancı oldukları için kendilerine de yalan söylerler ve aldatıcılıklarıyla 
İmkansızın olasılığına kendilerini inandırmak. Buna göre uçurumdan aşağıya doğru atlarlar. 

Icarus gibi yükseklikler ve gerçekliğin kayalarına çarparak derinliklere dalın. Fakat 

yanılgıları güçlüdür, iktidara yönelik eşit derecede güçlü arzularına tekabül eder. 

doymak bilmez ve dolayısıyla kaçınılmaz olarak baştan başarısızlığa mahkumdur. Bu uygulamanın dayatılması aşamalıdır, 
yalanın kurbanın bilincine tekrarlama yoluyla ileri sürülmesiyle algılanamaz ve 

yeni bir gerçeklik yaratmaya çalışan her taraftan her türden propagandanın her yerde ve her yerde yayılması 
eskisininki için, mimarların haberi olmadan, kil ve demir kendi altında çökmeye mahkumdur. 

ağırlık ve tasarımcılarının üstünde ölümcül bir moloz yığını içinde. Buna felo dese, şiirsel adalet ya da 
Tanrı'nın eli, yetenekli olduğu zaman şeytan tarafından küstahça bahşedilen adalet dengesini düzeltiyor 
yalanı sürdürmek, yani algılanamaz. Kademeliliğin kaçınılmaz olanın yalnızca bir gecikmesi olduğu konusunda başarısız olmak 
kendisine karşı tepki verir ve bu algılanabilirliği oranında kendini 

mimarlarının açgözlülüğü, terazinin gözünden bir kez alındığında o kadar çabuk yok olur. 

Aryanlar, daha sonra neredeyse kadavra formlarında kendini oyan keneye tepki gösterirler. 

Yılan tohumunun bu kurnazca stratejileri, korkak ve zayıf bir parazitin sahip olduğu tek yoldur. 

kendini konakçı vücut içinde kuluçkaya yatırmak ve onun tohumundan daha fazlasını üretmek. hile yoluyla 
ve bir yılanın kurnazlığıyla karanlığın örtüsü altında ev sahiplerinin etrafında sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi 
zehirli dişleri olan topuklu ayakkabılar. Ancak yakalandıktan sonra yılan, Aryan'ın bıçağı onu parçalara 


ayırırken derisini kanla dökecektir. 
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DIZIN 
BEYAZ ŞARAPEL ENDEKSİ: 


Canavarın Göbeğinden Yazılar Belirli bir Irksal Grubun Ruhunun 
Bir Özelliği Olarak Kölelik: Kalıtsal bir eğilim Karikatür: Jude Biyolojik Farklılıklar Sarı 
Tehlike Ruh 


tipinin belirteci olarak 
ten rengi(/ 


pigmentasyon) Vibes Düşük Titreşim ve 


hoşnutsuzlukları Yüksek Titreşimli 

Beyaz Bir Dünya Olmak 

Siyah Bir Dünya 

Miscegenation 

"DlEversity'yi 

Kutlamak" 

Somut bir olgu olarak ırk 

Irksal Sadakatin Gerekliliği Üzerine 

Proleterler ve onların ırk karışımına yakınlıkları 

'Sağ kanat' nasıl politize edilmiş bir eril bilinç biçimidir 'Sol' nasıl kadın 
bilincinin yörüngesidir Eril Bilincin ve Dişil biçimlerinin 

Bilinç: Lilith ve Eve Feminutizm tarafından 

temsil edilen iki Oktav (diğer adıyla 'feminen bencillik'/'kadın-izm") 


Kutlayın Kutlayın Musack'a Dans Liberalismus 

Vulgaris Sansasyonalizm 

Cinsiyet Eğme 

Liberal/evrenselci 

değerlerin kaba zihin zehrine çözüm nedir? 

Kolektivist Psikoloji 

İkiyüzlülük 

Kurbanın Zihniyetinin Yanılgısı Kurban 

Zihniyeti 

Yetkilendirme Ahlakı, Kurban Zihniyeti 

Beyaz Kimliğe Yardımcı Olarak Hıristiyanlık ve Hoşnutsuzlukları 
Hıristiyan Kimliği: Hıristiyanlık/İslam lehinde ve 

aleyhinde argümanlar: Sahte İkilik Şimdi 

Temperance! Neo-ılımlı bir sosyal harekete doğru Vatan Tehdit Edildi- 
Heimat Macht Frei Phoenix küllerinden yıldızlara 


doğru yükseliyor 


PROFESÖR FENRİR'İN NEGATİFİN OLUMSUZLUKLARI 
Gelecek Şeylerin Kehaneti 
Irksal İhanet/Irksal Sadakat 


Soylu Vahşi Efsanesi 
Abortisit: Erdemler ve Ahlaksızlıklar 


Hayvan Psikolojisi: Bir Karikatür 
Baby Boomers, Gelecek Neslin Doomers'ı 
Baby Boomers: Issızlığın İğrençliği 
Burjuva Liberalizmi ve Kültürel/Davranışsal Tezahürleri 
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Burjuva Felsefesi Liberal 
Rejim Altında Bireysel Tekbencilik İslam: Kökenleri, işlevi 

ve felsefesi Yahudi Aklını Zehirleyen 
Materyalizm: Demir Top 

ve Altın Zincir Haklı Olabilir Modern Zaman 
Solculuğu 

MRC/Karışık Irk Çifti) 


Neo-sömürgecilik: Doğanın Zorunlu 

Batı'ya Karşı Doğu'su 

Kişiliğin Üstesinden Gelmek 

Polis 

Nüfus Tahribatı 'Proleterlik' 

veya 'Untermenscheit' - felsefi bir dolambaçlı inanç Gaia'yı Arındırmak 
Erdem 

İşaretçileri Sperm 

bağışçıları donörler 

Tolkein'ın Modern Kadın ve Feminizm alegorisi 


Sosyal Kapitalistler 

Erdem İşaretçileri 

Dogmanın Uygulayıcıları Olarak Kadınlar 
uyanıklık 


KAHRAMAN KAHRAMANLIKLAR 


Ruh tipinin belirteci olarak din - Aryanizm'e karşı Semitizm: 
Rekabet olarak yaşam: 

Sosyolojik topoloji: 

Liderlik, kalabalıklar havuzuna yansır: Diktatör ve tehlikesi: 
Vahşi ırkların kaçınmak için beyaz 

bir can simidine nasıl ihtiyacı vardır? kendi dışkısında boğulmak: Bir 'insanlık' var mı?: Kasaba, ülke... 
ve şehir: Sauron & 

Saruman ışık, karanlığın 

çocuklarına karşı: Etnik temizlik: Neleri 

Oluşturur Uygunluk: Irksal 

tipoloji: Başarısız 

bir takdir: Günahın 

kefareti: Tanrının asası bir silahın namlusudur: 

Akıl ve tutku: Allopatik soykırım - kakojenik yoluyla 
öjeni: Güveler alev: 

Ölüme mahkum yarışlar: 

Shelob: Vücut 

geliştirme — narsist 

psikopat: 

Doğru zamanda ölün: 
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Uyuşturucu: 
Ayyaş: 
Haydutlar: 
Liberal dodo: 


MRC: 

Fahişelerin annesi Babil: 

Feminist gizemin analizi: 

Casus topluluğu: 

'Beyaz Şeytan": 

Yetkiler ve beylikler: 

sansasyonalizm: 

Kuş beyinleri: 

Zihinsel hapishaneler ve kritik mesafe: 


Yetkiler ve beylikler TI: 
Beyaz yıkama: 


Açgözlü kara el: 

Kaybederek kazanmak: 

Teoride ve pratikte günah keçisi arama: 
Beyaz Şeytanlar: 

İftira; 


JOG'un HIVE MIND'ı 


PARAZİT SINIFI SERT 'YA-YA DA' DEMİURGİK BİLİNÇ 
PASİFİZM VEYA PASİF SALDIRGANLIK: BİR LIBTARDİZM BELİRTİSİNİN TEŞHİSİ 
ARYAN BİLİNCİ, KÜLLERDEN ANKA KUŞU GİBİ YÜKSELİYOR 


APOLLO VE DIONYSUS'UN ANTİTEZİ 


APOLLO KURTARILDI, USURPER DIONYSUS DOKUZDAN BEŞE TAHRİK ETTİ SİZİN NEDEN umurunuzda? 
STANDARDİZASYON OLARAK 


RUH ÖLÜMÜ 
JEKYLL-AYDE: MODERN KADIN KİŞİLİK TÜM BEYAZLAR GİDİYOR 
CENNETE 

ÖZEL BÖLGE YOK HAYATTA KALMA YOK 
İKİ DÜNYANIN EN İYİSİ VE İKİ DÜNYANIN EN KÖTÜSÜ 
LİBERALİZM/LAİK HÜMANİZM, GÜNAHIN KEFALET KATSASI OLARAK 
NÜFUS AZALTILMASI VE MUHTEŞEMLERİ MAMMONİSTLER 
SOYKIRIM ÜCRETİNİN ARACI OLARAK PLANLI ESKİDEN GEÇİRME 
ZION'UN KÖLELERİ 

MÜTTEFİK VEYA DÜŞMAN 
İNSANLARINI DÜŞÜNÜYOR 
kayıtsız gençlik 


PARISEES'İN İZNİ/GRADUALİZM DUKES VS. JUKES, ÖJENİK VS. DİYARIN MALGENİK PARALARI 


KAYBEDEREK KAZANMAK 

ZULÜM 
KÜLTÜREL FENOMEN OLARAK GÜVENLİ ALAN 
TOTALİTER KOLLEKTİVİZMİN PİŞİRİSİ OLARAK ZORLANAN ARKADAŞLIK ARAÇ OLARAK BİLGİSAYARLAR 
HİPNOZ 


NESİL İĞRENÇLİK 
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GELENEK VS. MODERNİYET, MİLLİYETÇİLİK VS. ULUSLARARASI ŞİDDET 
CEVAP 


FARELİ KÖYÜN KAVALCISI 
ALMAK İÇİN VERME 


KİTLELERİN KORKU FİLMLERİNE BÜYÜSÜ BÜYÜK DEVLET 


Geleneğe karşı modernite, milliyetçiliğe karşı enternasyonalizm: 


Şiddet cevaptır: 
Nedeni ortadan kaldır, sonucu ortadan kaldır 
Kayıtsız gençlik Ferisilerin 


Mayası/gradualism Dukes vs. Jukes, Eugenics vs. Malgenics Diyarın 


madeni parası: 


Kaybederek kazanmak 


zulüm 


Kültürel bir olgu olarak güvenli alan: 


Totaliter kolektivizmin yağı olarak zorlama dostluk 


Hipnoz aracı olarak bilgisayarlar 

Nesil iğrençliği 

Nedeni ortadan kaldır, sonucu ortadan kaldır 
Fareli Köyün Kavalcısı 


Büyük almak için vermek 


Devlet 


Ajan Smith - Matrix'in koşer uygulayıcısı Mr. 


banliyö 


JOGbot 


münafıklara açık mektup 


'Yahudi ortadan kaybolmalı' Zevki 


Ada 


AJAN SMITH-KOSHER MATRIX MR'IN UYGULAYICISI 
banliyö 


JOGBOT 


MÜNAFIKLARA AÇIK MEKTUP 
YAHUDİ ZEVKİNİ KAYBETMELİDİR 
ADA 


DEMİR SÜPÜRGE 


Kasırgadaki Melek 


Wotan (bilgelik) Bilinci 
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Raven'ın Şarkısı 

İnsan Suretinde Süper Gelişmiş Bir Irk veya Varlık Türü Hayal Edin 
Beastman ve Demir Çubuk 

Kali Yuga 

Tüketici Hükümdarları 

Aile: Bugün ve Dün 


Elle Duce 


Hepsine karşı hepsinin savaşı 
Gaia Altında Mesih 
Saflık Sarmalı 


Suçluluk/Suçluluk 


Oryantalizm 
batıcılık 

Saçmalığı Azaltmak 
Sovyet Topluluğu 


Yahudiler Hayatımı Nasıl Mahvetti: Y Kuşağı Kazasının Vasiyeti 


Devrim ve Karşı Devrim 
Yahudi evrenselliği 
Alkolizm 

Hayatta Kal veya Geliş 
Psiko Topluluğu 
gelenekçilik karşıtlığı 
Hayvan İdeali 

Kişi Olmayan Olmak 
Daha Büyük Daha İyi 


Yeni Ahlak 


Hizmetkarlara hizmet et 


Adalet ve Adaletsizlik Alegorileri 
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BEYAZ GÜCÜ 


Dizin; 


Abortisit yeniden ziyaret edildi 


İnsan Deneyi ———— — 
FARKLILIK bizim zayıflığımızdır: 


Aptal Altını: 


Aşamalılık ve diğer incelikli stratejiler 
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